AHMEDİNEJAD: TÜM DÜNYADA KAPİTALİZM VE DARWİNİZM SİYASETİNİN 
SONUNA GELİNDİ 


13.01.2022-timeturk.com/ 


Ahmedinejad, kapitalizmin en önemli argümanlarından biri olan kontrollü demokrasinin sonuna gelindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 'Artık tüm dünyada kapitalizm ve Darwinizm siyasetinin sonuna gelindi. Çünkü bu iki ideolojinin insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği görüldü. Dünyadaki sermayedarlar artık bu iki ideoloji ile insanları ikna edemezler.' dedi. 


Beykent Üniversitesi, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a inşaat mühendisliği alanına üst düzey katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verdi. 


Beykent Üniversitesi Hadımköy yerleşkesinde düzenlenen törene çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 


Törende konuşan Ahmedinejad, bir kez daha Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 


"Bu konuşmayı Türkçe gerçekleştirmek isterdim." diyen Ahmedinejad, bir dahakine Türkçe öğrenmiş olarak geleceğini söyledi. 


Kardeş ve dost ülke Türkiye'de öğrencilerle buluşma imkanı sağlayan üniversite yönetimine teşekkür eden Ahmedinejad, "Bilginin insanlara ulaştırılması konusunda bilim adamlarına ve akademisyenlere büyük görevler düşüyor. Dünya bir yandan bilim, teknoloji, siyaset ve ticaret alanında büyük atılımlar gerçekleştirirken öte yandan insan odaklı ciddi sorunlarla da karşı karşıya kalmış durumda. Kapitalizm maalesef insanoğlu için büyük bir kazanım olan özgürlük ve demokrasiyi esir aldı. Yine demokrasi ve özgürlük kavramına yüklediği anlamlarla insanlığı da esareti altına aldı. Bu tüm insanlığın ortak meselesi. Aydınlık bir gelecek için ortak hareket etme zamanı." diye konuştu. 


Ahmedinejad, insanın sonsuz yeteneklere sahip yüce bir varlık olduğunu ifade ederek, her insanın hayat ve gelişme hakkına sahip olduğunu dile getirdi. 


Tüm dünyada insanlar arasındaki eşitsizliğin ve sosyal sınıf farkının giderek arttığını vurgulayan Ahmedinejad, adalet ve hak kavramlarındaki yozlaşmanın dünya halkları arasında ciddi sorunların çıkmasına neden olacağına dikkat çekti. 


Ahmedinejad, şöyle devam etti: 


"Yeni ve adil bir dünya düzeni oluşturmak için öncelikle tekelleşmenin önüne geçmek ve belli kişilerin servet biriktirmesine karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü tekelcilik ve dünya varlıklarının belli kişilerin elinde kalması dünyanın her yerinde toplumlarda büyük huzursuzluklara neden oluyor. Allah'ın yarattığı bu doğal zenginlikler herkese aittir ve adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Eğer dünyadaki bu doğal kaynaklar insanlar arasında eşit paylaşılırsa yolsuzluk ve dolayısıyla yoksulluk gibi bir kavram kalmaz, tüm dünya toplumları refah içinde yaşar." 


Ahmedinejad, kapitalizmin insanlara dayattığı en ciddi sorunlardan birinin de bankacılık ve para sistemleri olduğunu kaydetti. 


Bankaların kredi ve kredi kartlarıyla insanları sömürdüğünü dile getiren Ahmedinejad, servetin adil pay edileceği, zenginden alıp fakire verileceği bir sistemin artık zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. 


Ahmedinejad, kapitalizmin en önemli argümanlarından biri olan kontrollü demokrasinin sonuna gelindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 


"Tüm dünyada bu bağlamda bir iş birliğinin adımları atılmaya başlandı diye düşünüyorum. 
Bu yeni dünya düzeninin kurulmasında önemli bir adım. Artık tüm dünyada kapitalizm ve Darwinizm siyasetinin sonuna gelindi. Çünkü bu iki ideolojinin insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği görüldü. Dünyadaki sermayedarlar artık bu iki ideoloji ile insanları ikna edemezler." 


Dünyayı yöneten güç ve sermaye odaklarına buradan seslenmek istediğini ifade eden Ahmedinejad, "Bu uyanışı engelleyemezsiniz, karşısında duramazsınız." dedi. 


Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ise Ahmedinejad'ı üniversitede ağırlamaktan ve fahri doktora unvanı vermekten büyük onur duyduklarını belirtti. 


Ferman, Ahmedinejad'ın özellikle inşaat ve planlama alanında hem bir teorisyen olarak hem de belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı projelerle Beykent senatosu tarafından fahri doktora unvanına layık görüldüğünü kaydetti. 


Beykent Üniversitesinin aynı zamanda 25. yılını da idrak ettiğini dile getiren Ferman, "1990'lı yılların başında vakıf üniversiteleri kurulmaya başlandı. 1997 yılında Beykent Üniversitesi de vakıf üniversiteleri arasında öncü rolünü almıştır." diyerek inşaat mühendisliğine katkılarından dolayı üniversite senatosunun oy birliği ile Ahmedinejad'a fahri doktora unvanı vermekten gurur duyduklarını belirtti. 

Murat 


Tebrik ediyorum. Şunu 'Darwinizm siyasetinin sonuna gelindi' söyleyebilen çıktı. Dünya da ki tüm, savaş, açlık, egoist, bencil vahşi kapitalist sistemin zemininde Darwinizm ve inançsızlık vardır. Halbu ki yaratana inanan, bilen, tanıyan hesaba çekileceğini bilen bu olumsuzlukların hiçbirini yapamaz. Yalnız İslam, bağnaz ve yobaz bir şekilde, erezyona uğramış şekilde değil de, gerçek haliyle; Çağdaş, modem, sanata, estetiğe güzel olan her şeye açık şekilde anlatılmalıdır ve doğru olanda budur. 


DARWİNİZM YOBAZLIĞI PES ETTİRDİ 
03.06.2009-timeturk 


Yazılarında Darwinizmi eleştirince okuyucularından inanılmaz bir tepki alan Vatan yazarı Yiğit Bulut bugünkü yazısını bu tepkilere ayırdı. İşte Vatan yazarının 'Pes' dediği yazısı: 


'İtici güç' demek, ne büyük 'ayıpmış'! 


'Evrim-yaratıcı zeka' yazılarımı bitirdim ama sağolsunlar 'köşe yazarı arkadaşlarım ve mail grupları' devam ettiriyorlar. Bazı dostlarım yazmışlar 'milliyetçi bir çizgi, okyanus ötesinde 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icat edilen Darwin karşıtı bir çizgi ile nasıl uyuşur"! Bazıları daha da ileri gitmişler ve beni 'kara gömlekli' olmakla suçlamışlar! Neyse 'kara cüppeli' dememişler! 


Bu 'karşılaştırmalara', yine o yazıları yazanlardan biri olan dostumun cümlesi ile 'aklım şaştı"! 
Türkiye'yi 'sevmek' Darwin'i desteklemekle mi başlıyor? Veya Darwin'in teorilerini tatminkar bulmayıp 'dahasını' arayanlar, Türkiye'yi sevmiyorlar mı? 


Sevgili dostlar, 'saçmalık' tam olarak burada başlıyor! Vay 'itici güç' dedi, vay 'yaratılış' dedi, vay 'yaratıcı zeka' dedi, bu adam 'olaylara din odaklı' bakıyor, Türkiye'de 'neler oluyor"! Hatta irtica hortluyor'! Çıkarımlar bu şekilde uzayıp, gidiyor! 


Ne güzel kandırmışlar bizi yıllarca! Ne güzel bir diyalektik kurmuşlar! Bir tarafta iyi, güzel, temiz, devlet canlısı insanlar... Diğer tarafta terörist, mürteci, devlet karşıtları! 


Tam 'halkın içinden biri çıkacak, ne yapıyorsunuz, bu kadar faiz ödenir mi, IMF'ye bu faizle borçlanılır mı' diyecek olmuş, 'patlayıvermiş İRTİCA' tartışması! ABD ve Avrupa'nın ülkede 'bir menfaatini kollamak' gerekmiş, ortalığı karıştırmak lazım gelmiş, tam bir başbakan 'ABD ve Avrupa bana para vermezse, Rusya ile işbirliği yaparım' deyivermiş, 'hop baba demişler, irtica' var! 


Sevgili dostlar, evet, zaman zaman hatta bugün, 'ideoloji' devlet içine 'sızmaya' çalışmış! 
Sızmış! İleri gitmiş ama 'hiçbir zaman rejimi' yıkacak güce 'erişecek' ne amacı ne de gücü olmuş! Olacak mı? ASLA olmayacak, olması da mümkün değil! Bakın neler olmuş... 
Erbakan-Çiller Hükümeti, tam 'Devlet, biriken parasını yüzde X'le özel bankalara faize veriyor, sonra devlet yüzde 2X'le borçlanıyor, kamu için havuz sistemi kurun, bu faizi ödemeyin' demiş... Bir bakmışız 'irtica' hortlayıvermiş! Lütfen dikkat edin; Erbakan 'her alanda doğrudur, haklıdır, onu savunuyorum' demiyorum! Menderes'in 'Rusya'ya' gitmek nasıl 'en büyük suçu' ise Erbakan'ın da en büyük suçu 'bankalara dokunmayı' denemek! Aynı hatayı bugün Erdoğan da yapıyor ve bankalara 'neşter atmaya' çalışıyor! Bunlar ne büyük günahlar bir bilseniz! Patlar yakında yeni bir 'irtica' dalgası! 


Sevgili dostlar, 'Big Bang' yerine Einstein'ın terimi ile 'ilk itici güç' dediğim için bana bile, evet bana bile 'mürteci' diyecek kadar ileri gidenlerin, 'herşey tesadüftür' diyenlere karşı 'yaratıcı zeka' kavramını hiç bir 'dini' motif kullanmadan tercih ettiğim için beni 'afaroz' eden yazarların olduğu bir ülkede, benim artık 'irtica' diye ayağa 'kaldırıldığımız' dönemlere karşı şüphelerim var! EVET VAR! NE ucuzmuş bu 'mürteci' damgası! İşte asıl 'tutuculuk' burada! 
Sorgulamaya bile 'tahammül' yok! 


Dostlarım, ben şunu gördüm ki; ciddi konulara 'dalmak' ve 'beraber sorgulayalım' demek büyük bir suç. ÖZÜR DİLİYORUM... Ben de artık 'balinaları, uzaylıları, bağları, bahçeleri, üzümü, kayısıyı, sirkeyi, şarabı' yazacağım! Ben de artık 'kimseyi eleştirmeden' kızımaçocuğuma büyük paralar ile TRT'de dizi çektireceğim! Hatta 'artist' olup ben de oynayacağım! 
Başbakan'a 'oskar' verip, kızınca 'oskarı' geri alacağım! 'Ne oluyor' diyenlere de 'kara gömlekli, kara vicdanlı' diyeceğim! 


SÖZ VERİYORUM; ben de artık 'cesur' denemeler yerine 'günü masallarla" geçireceğim! 
Dostlarım, fikir tartışması bizim neyimize! Boşuma gelmemiş bu ülkede 'hak etmeyenler, hak 


etmedikleri her' yere! Ve boşuna 'sirkeyle' yıkanıp, üzüm suyuyla 'duş' almamışlar her gece! 


Son söz: Bu ülkede 'şarabı' yazmak çok kolay... Ama 'yaratıcı olabilir' demek 'engizisyonluk' 


suç! İyi uykular güzel Türkiyem! 'İlk itici güç de", 'yaratıcı zeka da' yok! Akdeniz'de balina avına devam! Herkes 'rahat' olsun! 


ANKARA'DA KURUM VE DERNEKLERDE THM ÇALIŞMALARI http://Www.ihsanozturk.com/gorusler-244 html(12.03.2022) 


Halkevlerinin Kuruluşu 

1912 yılında kurulan Türk Ocakları, 1931 yılında kapatılmış; onun yerine Ankara'da 1932 
yılının Şubat ayında eski Türk Ocağı Merkez binasında ilk Halkevi açılmıştır. Böylelikle birçok sanat dalıyla birlikte ilk THM çalışmaları da başlamıştır. Halkevindeki çalışmalar daha çok öğretime yöneliktir. Gönüllü eğitmenler kendi dallarında hiçbir maddi çıkar beklemeden kurslar vermeye başlarlar. 

1936 Yılında THM'nin geleceği için önemli bir olay gerçekleşir. Halkevleri Genel 
Merkezi'nce dünyaca ünlü Macar müzisyen ve besteci Bela Bartok Ankara'ya davet edilir. 
Ünlü müzik adamı o yılın Kasım ayında Ankara'ya gelir. O günleri Bela Bartok şöyle anlatıyor: 

“... Halkevi'nin Ankara şubesince benim davet edilmeme karar verilmişti. Musiki folkloru üzerine üç konferans vermek, bir de Macar orkestra musikisi konserinde yer almak üzere 1936'da Ankara'ya davet edildim. Ayrıca, Macaristan Bilim Akademisi için Anadolu Türk Halk Musikisi örneklerinden plak doldurmamı sağlayacak iki gezi içinde söz almıştım. 
Söylemek bile gereksiz, bu daveti büyük bir zevkle kabul ettim, çünkü gerçek Türk Halk Musikisi (yani Türk köy musikisi) üstüne o sırada hiçbir şey bilmiyordum. Ankara” daki ilk haftam konferanslarla ve konserlerle geçti. Ertesi hafta geziler başlayacaktı. Hastalandığım için, ne yazık ki bu gezilerin ilkinden ister istemez vazgeçildi. Ama daha sonra ikinci geziye başlamamız için bizi yolumuzdan alıkoyan herhangi bir engel çıkmadı. Besteci Ahmet Adnan Bey Halkevi tarafından bana eşlik etmek üzere görevlendirilmişti. Onun görevi türküleri söyleyenlere soru sormak ve ezgilerin sözlerini not etmekti. Ondan başka, Ankara konservatuarında bestecilik öğretmenleri olan Necil Kazım Bey ile Ulvi Cemal Bey de, yerel ezgilerin yerinde nasıl derlendiğini görmeleri için Maarif Vekâleti'nin isteği üzerine bizimle geldiler. Halkevi? nin yerel şubelerine merkezden gönderilen emirde bize yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları istenmişti. Onlar yatacağımız yer, ulaşım gibi sorunlarımızla ilgilenecekler, çalışmamızın ilerlemesi ve işlerin yolunda gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaklardı. Bizimle o kadar ilgilendiler, bize o kadar yakınlık gösterdiler ki, o geziyi hatırladıkça gerçekten duygulanırım. Oysa başlangıçta ciddi kaygılarım vardı, çünkü Türk arkadaşlarım bu girişimimiz için pek umutlu konuşmuyorlardı. Köylülerin bize türkü söylemeleri için onlarla haftalarca dostluk kurmak gerekeceğini söylüyorlardı. Güney Anadolu'nun Suriye sınırına yakın bir yöresine gittik, çünkü o yöre yazı Toros dağlarındaki yaylalarda geçiren, kışınsa Akdeniz kıyılarına inen göçebe Türk aşireti Yürüklerin kışlağıydı. 
Hala böyle ilkel şartlar altında yaşayan insanların eski musikinin bütün özgün niteliklerini muhafaza etmiş olabileceklerini varsaymıştık. İlk sistemli Türk halk ezgileri derlemesine sahne olacak yer için onların yaşadığı bölgeyi seçmemizin nedeni de buydu. Çalışmalarımızın merkezi Adana şehriydi. İlk iki günü orada, çevre köylerden getirilen şarkıcılarla çalışarak, oldukça iyi sonuçlar alarak geçirdik. Bu durum halk ezgisi derleme ilkelerine pek uygun değildi, ama son hastalığım yüzünden henüz köylere gidecek cesaretim yoktu. Üçüncü gün 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Mersin adlı bir kıyı kasabasına gittik, ama oradan aldığımız sonuçlar hiç tatmin edici değildi. 
Ama başka şeylerle biraz olsun avundum. Kasaba astropikal bölgedeydi, ısı hiçbir zaman sıfırın altına düşmüyordu, benim gittiğim kasım ayında da, Macaristan'da ağustos sonunda olduğu kadar sıcaktı. Burada hurma, şekerkamışı yetiştiriliyor, yalancı karabiber ağaçları, çiçek açmış, meyvesini vermiş muz ağaçları altında dolaştık. 

Sonunda, dördüncü gün Adana'nın seksen kilometre doğusuna, Yürüklerin yaşadığı yöreye gittik. Önce Osmaniye adlı büyükçe bir köye (nahiye) uğradık. Bu köyün ve baz çevre köylerin halkı, şu yahut bu nedenle göçebe yaşayışı terk ederek yetmiş yıl kadar önce oraya yerleşmek zorunda kalan Ulaş aşiretindendi.” 

Bu geziden sonra 17 Ağustos 1937 tarihinde, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken ve teknisyen Arif Etikan'dan oluşan grup, Ankara'dan Sivas'a derleme yapmak için gelirler. Ahmet Kutsi Tecer, Halil Bedii Yönetken'e, Sarısözen'in bu heyete katılmasını tavsiye eder ve Sarısözen'in ilk derleme gezisi gerçekleşir. Bu gezi 1,5 ay sürer. Bu süre içinde Sivas, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde derleme yapmıştır. 1938 yılında ise Sarısözen, Ankara Devlet Konservatuarı folklor arşiv şefliğine tayin edilir. 

Muzaffer Sarısözen'in yer aldığı grup küçük değişikliklerle bu gezileri 1952 yılına kadar sürdürürler. İlk üç derleme gezisinden sonra gezi başkanı Muzaffer Sarısözen olur. Burada asıl konumuz derleme gezileri değil, ancak bu gezilerin başlamasında Halkevlerinin ne kadar önemli olduğunun bilinmesinde yarar var. 

Halkevleri dönemin ozanlarını da desteklemiştir. Birçok ozanın (Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Âşık Hüseyin vb.) Ankara'ya getirilip konserler verdirilmesi, onların halk tarafından tanınmasına vesile olmuş, maddi yönden de destek olunmuştur. Ne yazık ki Halkevleri siyasi nedenlerle 1951 Yılında kapatılmış, mal varlıkları hazineye devredilmiştir. Halkevlerinin birinci dönemi diyebileceğimiz 1932 yılından 1951 yılına kadar 19 yıl sürmüş; bu süre içinde birçok alanda (Dil-Edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, sosyal yardım, halk dershaneleri ve 
kursları, kütüphane ve yayın, köycülük, köycülük, tarih ve müze.) çalışmalarını sürdüren 478 
şube ve 4322 halkodası açılmıştır. 

Halkevlerinin 2. Dönemi ise 1963—1980 arasında 17 yıl sürmüş; bu yıllarda Halkevi Genel Merkez THM Korosunu kesintisiz olarak Özcan Tamer çalıştırmıştır. 

Değerli büyüğümüz Özcan Tamer”le yaptığım söyleşide şu bilgilere ulaştım. 1958 yılında Ankara'da Denizciler Caddesinde müzikle ilgili çalışmalar yapmak için kurulan “Türkü okuma ve okutma Derneği” vardır. Dernek yöneticileri Muzaffer Sarısözen'in tanıdıklarıdır ve kendisinden dernekte üyelere ders vermesini rica ederler. Sarısözen Hoca'mız da yöneticileri kıramaz, dernekte bir THM Korosu oluşturup çalışmalara başlar. O dönemde Üniversite öğrencisi olan Özcan Tamer okul gecelerinde türkü söylemektedir ve kendisine eşlik eden 3-4 kişilik bir bağlama grubu vardır. Bu koronun varlığını öğrenince arkadaşlarıyla derneğe giderek Muzaffer Hoca'yla tanışarak koroda çalışmalara başlarlar. Yüksek öğrenim gören gençlerin THM? ne ilgi duymaları koroya katılmaları Muzaffer Sarısözen'in hoşuna gider. Bir süre sonra Özcan Tamer’e koronun çalışmalarıyla ilgili görevler vermeye başlar, sonra da yardımcısı yapar. Ne var ki koro elemanlarının ve yöneticilerin Muzaffer Sarısözen'e disiplin konusunda ayak uyduramamaları sonucunda hoca koroyu bırakır. 

Bu arada 27 Mayıs 1960'da ordu yönetime el koymuştur. Halkevleri yeniden açılarak çalışmalara başlamış, 1961 yılında da Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernekler 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statüsü kazanmış tır. Aynı yıl Sarısözen Hoca'ya bir THM korosu kurması için ricada bulunurlar. Hoca; işlerinin yoğunluğu, sağlığının uygun olmadığı için koroyu çalıştıramayacağını, ancak çalıştıracak birini bulacağını ve kendisinin de yardımcı olacağını söyler, Özcan Tamer'den bahseder. Böylelikle Özcan Tamer'in Halkevi Korosunu kurma ve çalıştırma görevi başlar. 

Koronun çalışmaları kesintisiz 1980'e kadar sürer. Bu süreçte, ilerde adını tüm yurda duyuran birçok THM sanatçısının (İhsan Mendeş, A. Rıza Gündoğdu, Coşkun Güla, Süreyya Davulcuoğlu, Serbülent Yasun, Şakir Öner Günhan vb.) yolu halkevinden geçer. 

Ankara'da Halkevi'nin yanı sıra 1960'lı yıllardan başlayarak Halk Oyunları ve Halk Müziği çalışmaları yapmak üzere birçok dernek kurulmuştur. TÜFEM, HOY-TUR, TUR-HOY, FOLK-TUR, HAMOY, HARMAN, TUBİL vb. adları en çok bilinen derneklerdir. Bu derneklerde daha çok lise ve üniversite öğrencisi olan üyeler, yetkin çalıştırıcıların nezaretinde halk oyunları ve halk müziği eğitimi almaya başlamışlardır. Amatör bir ruhla sürdürülen bu çalışmalar Aynı zamanda çalışmalarını halka açık gösterilerde, televizyon programlarında sergileyerek kültürümüze önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Özellikle 1980'li yıllarda Belediyeler de bu tür çalışmaları desteklemiş, neredeyse tüm belediyelerde müzik kursları açılmış, THM Koroları kurulmaya başlanmıştır. Yine Resmi kurumlardan, İl, İlçe yardımlaşma derneklerinden birçoğu da Halk Müziği ve Halk Oyunlarıyla ilgili çalışmaları desteklemiş, korolar kurup ücretsiz, halka açık konserler vererek geleneksel halk kültürümüzün gelecek kuşaklara tanıtılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir. 

Ankara'da Dernek ve kurumlarda çalışmalarını sürdüren 50 civarında THM korosu vardır. 
Bu korolardan tespit ettiklerim şunlardır: 


Anadolu Müzikleri Derneği Engürü Halk Türküleri Topluluğu 
Şef Mehmet ÜÇER 


Ankara Barosu Thm Korosu 
Şef: Kenan ŞAHBUDAK 


Ankara Büyükşehir Belediyesi Thm Korosu 
Şef. Mustafa ÖZCAN 


Artvinliler Derneği Thm Korosu 
ŞEF: Ayşe TAŞ 


Asat-Tur Thm Korosu 
Şef: Kenan ŞELE 


Bozok Thm Korosu 
Şef: Habip COŞKUNSOY 


Çayyolu Turnalar Thm Topluluğu 
Şef Abdullah GÜNDÜZ 


DSİ THM Korosu 
Şef: Kenan ŞELE 


Eryaman Thm Korosu 
Şef: Hasan Basri DUMLUPINAR 


Halay-Kur Thm Korosu 
Şef: Kenan ŞELE 


Hamoy (Halk Müziği Ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği) 
THM Korosu Şef: Abdullah GÜNDÜZ 


Hamoy Gençlik Korosu 
Şef: Savaş AKBIYIK 


Cumhuriyet Halk Korosu 
Şef: Gülten YILDIRIM 


Elektrik Mühendisleri Odası Thm Korosu 
Şef Ümit BEKİZAĞA 


Engürü Türk Müziği Derneği Thm Korosu 
Şef Mehmet ÜÇER 


GEHEM (Şehr-İ Avaz Topluluğu) 
Şef Mehmet ÜÇER 


Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi — Thm Korosu 


Gümrük Müsteşarlığı — Thm Korosu 
Halk Bankası — THM Korosu Serbülent YASUN 


İller Bankası Thm Korosu 
Şef: Zeynep CİHAN 


Kolin İnşaat Personel Thm Korosu 
Şef Bircan PULLUKÇUOĞLU 


Kültür Bakanlığı Personel Korosu 
Şef: Hasan ÖZEL 


Makina Mühendisleri Odası Thm Korosu 
Şef: Şafak Ercan DOĞAN 


Mamak Belediye Konservatuarı 
Şef Adnan ŞAHİN 


Mardin Vakfı (Marev Müzik Topluluğu) 
Şef Mehmet ÜÇER 


Merkez Bankası Thm Korosu 
Şef: Serbülent YASUN 


Ozan-Der THM Korosu 
Şef: Kenan ŞAHBUDAK 


Rekabet Kurumu THM Korosu 


SGK THM Korosu 
Şef: Hasan ÖZEL 


T.K.İ. (Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 
THM Korosu Şef: Ali Haydar GÜL 


T.P.A.O. Genel Müdürlüğü THM Korosu 
Şef: Serbülent YASUN 


TAI - THM Topluluğu 
Şef İhsan ÖZTÜRK 


KGM (Kara Yolları Genel Müdürlüğü) THM Topluluğu 
Şef: İhsan ÖZTÜRK 


Yenimahalle Belediyesi Thm Korosu 
Şef İsak YILMAZ 


Çankaya Belediyesi Thm Korosu 
Şef: Satılmış Koruk 


Keçiören Belediyesi Thm Korosu 


Türküder Yurttan Türküler Thm Korosu 
Şef: Orhan Gazi YILMAZ 


Tapu Kadastro Thm Korosu 
Şef: Sadi PİRKOCA 


Tbmm Thm Korosu 
Şef: Kubilay Dökmetaş - Ali Haydar GÜL 


Tedaş Thm Korosu 
Şef: Şerife HATUN 


Trabzon Vakfı Thm Korosu 
Serbülent YASUN 


Türsab Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği- Thm Korosu 
Şef: Serbülent YASUN 


Vakıfbank Thm Korosu 
Şef: Serbülent YASUN 


Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesi Thm Korosu 


2014 -2015 döneminde faal olmayan korolar: 

PTT THM Korosu, 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı — THM Korosu, 

Gata — Gülhane Askeri Tıp Akademisi — THM Korosu 
Hazine Ve Dış Ticaret Müsteşarlığı — THM Korosu, 
Ziraat Bankası THM Korosu, 

Türkiye Kalkınma Bankası THM Korosu, 

Maliye Bakanlığı THM Korosu, 


27. 12. 1932 yılında Büyük Önder Atatürk'ün talimatıyla Ankara Kulübü kurulur. Burada da Ankara'nın ünlü bağlama sanatçıları ve seymenleri Ankara'nın geleneksel oyunlarını, türkülerini kısaca seymen kültürünü sonraki kuşaklara aktarmak için uğraş verirler. 
Günümüzde de Ankara Kulübü bu kültürü doğru biçimde gelecek kuşaklara aktarılmasını aktif bir şekilde sürdüren başarılı bir yönetim vardır. 


Kaynak: 

1) Özcan Tamer ile yapılan söyleşi 

2) Atatürk'ün Kültür Kurumu Halkevleri - Doç. Dr. Anıl Çeçen - Gündoğan Yayınları 
3) Hamoy Derneği Arşivi 

4) Ankara'da Koro Çalıştıran müzisyenlerden alınan bilgiler. 


MUZAFFER SARISÖZEN VE “YENİ TÜRK MÜZİĞİ HAREKETİ” 


Ocak 26, 2017-bulutaslan.wordpress.com/ 


Cihat Aşkın, “Yeni Türk Müziği Hareketi” adlı bir konser serisi başlattı. 25 Ocak'ta Cengiz Özkan'ın konuk olduğu ilk konserini dün dinledim. İçeriği belirleyen isim ise Cumhuriyetin ilk yıllarından ölümüne kadar Anadolu?yu köy köy dolaşıp binlerce türkü derleyerek notaya alan, TRT arşivlerine geçiren, Ankara Radyosu'nda “Yurttan Sesler” programını 

yöneten Muzaffer Sarısözen (1899-1963) idi. Bunca işin ve gündemin arasında, haftaiçi haftaiçi eve dönüş çilesi çektirmeye beni iten şey ise “yeni? olanın ne çıkacağıydı merakıydı. 
“O da neymiş adamın üşendiği şeye bak”, demeyin. Burası Yeni İstanbul, tüm hayatımız trafik travmasını atlatmak üzerine kurulu. 

Neyse efendim, detaya geçmeden özete geleyim: Maalesef, ben bu konser içeriğinde hiç yapılmamış yenilikte bir durum göremedim. Ama Cihat Hoca'nın sahneye çağırdığı ismini hatırlayamadığım bir araştırmacı ve Sarısözen'in oğlu Memil Sarısözen, az bilindik önemli malumatlar verdi. Meğer Muzaffer Sarısözen, döneminin müzik adamlarına (bkz: Mahmut Ragıp Gazimihal) benzer fikirler taşırmış. Oğlu Memil Bey'den mealen aktarmak gerekirse, “biz halk musikimizi kendi kendimize yine bildiğimiz gibi [otantik] icra etmeliyiz, ama bu güzelliği dünyaya yaymak istiyorsak bunu onların anlayıp beğeneceği dilde, polifonik bir yapıda anlatmalıyız” şeklinde konuşmalar yaparmış. İşte bu bana oldukça ilginç geldi. Hatta, 


Muzaffer Sarısözen Anadolu'daki derlemelerinde duyduğu çok sesli bağlama çalışlarını da notaya almış. Bunlar basılacakmış, heyecanla bekliyoruz... 

Halihazırda bilinen ve çok sesli olarak TRT kayıtların geçen bir türkü var. Muzaffer Sarısözen, 1944 yılında Pertek'te derlediği paralel beşli yürüyüşle yürüyen iki ezginin icra edildiği örnek için şunları yazmış: 


BEnLEYŞa 
M SAMSİLEN 


VARDIM DOSTUN BAHÇASINA 


Çini SESLİ) (onijinar) yala a 


“Pertek ilçesinin Ulupınar Köyünden 1319 doğumlu Süleyman Kaya ile Hozat'ın Yaldızağaç Köyünden 1317 doğumlu İsmail Oğuz'dan 1944”te plağa alınan bu türkünün, kolay anlaşılabilmesi için, saz kısmını bir tarafa bırakarak sadece vokal halinde kulağa gelen seslerini notaya aldık. 


Bir bağlama ve bir kemane ile söylenirken tespit ettiğimiz ”Gül” türküsünde paralel kent şeklinde yürüyen iki seslilik vardır. Notasında görülen kentlerden başka birkaç aralık da, sanatkarların bu türküyü küçük aralıklarla söylemiş olmalarından doğmaktadır. 


Yirmi yıla yakın bir zaman üzerinde durduğumuz Türk halk sazlarında çok seslilik, konusunun telli saz çeşitlerinden bağlamalardaki şeklini Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan ”Güzel Sanatlar” dergisinde genişçe bir yazı ile tespit etmiştik. O yazıda, Türk bağlamalarında gördüğümüz çok seslilik şeklinin çoğunlukla paralel beşlilerden kurulmuş olduğu sonucuna varılmıştı.” 


Sarısözen M., 1946, “İki Sesli Halk Müziği”, Sayı 7, Ülkü Dergisi, Halkevleri, Ankara. 
Buna benzer bir çalışmayı Erol Parlak, Neşet Ertaş külliyatı için yapmıştı. Neşet Usta, babası Muharrem Ertaş ve emmisi Hacı Taşan'dan farklı olarak bozuk düzende Re 

karar çalmayı tercih etmiş. Bunu kendi deyimiyle “dönemin zevkini yansıtacak 

şekilde, ahenkli” çalmak istediği için yaptığını söylemişti. Bu nüansları Erol Hoca notaya almış, ve bunları dinleyen Neşet Ertaş'ın bu şekilde kayda geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdiğini söylemişti. 

Aynı şekilde Sinan Ayyıldız, Erol Parlak danışmanlığında yaptığı “Teke yöresi Yörük Türkmen müzik kültüründe yerel çok seslilik özellikleri” başlıklı yüksek lisans tezinde bu çalışı Yörük Türkmen müziğinde analiz etmiş ve notaya almış. Okuması gayet keyifli ve akıcı bir tez, şuradan konu başlığı veya yazar ismi ile arayarak ulaşabilirsiniz. 

Konsere geri dönersek, detayları merak edenlere konserle ilgili Cihat Aşkın ile yapılmış bir röportaj burada. Konser, Muzaffer Sarısözen'in çok sevdiği ve ölmeden evvel dinlemek 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istediği “Ezim ezim eziliyor yüreğim” türküsünün Cihat Hoca tarafından solo keman icrasıyla başladı. 

Akabinde Muzaffer Sarısözen'in sesiyle sunumunu yaptığı ve Yurttan Seslerin ilk kadrosunun efsane bağlamacılarının Soma Zeybeği icrasıyla ile devam etti. Barkovizyonda gösterilen bu videonun tıpkısı aşağıda. Bir yandan izlemeye doyulmayan sazlar ve onları çalan aşıkların fotoğrafları eşliğinde... 


YURTTAN SESLER 


Seyfeddin Sağlam- Ekim 2013 - Yıl 102 - Sayı 314-https://www.turkyurdu.com.tr/yazar- yazi.php ?id—895 


Ülkemizde halk müziğinin kayda geçirilişi Ali Ufki Dede'nin Mecmuai Sazı Söz adlı kitabına kadar uzanır. Arada bazı Batılı seyyahların yaptığı çalışmalara rastlarız. Batılı bir seyyah tarafından derlenen Yeniçeri Hücum Marşı böyledir. Bu marş bu gün mehterlerde çalınmaktadır. Bilindiği gibi Mehter marşlarının çok büyük bölümü 1910 yılından sonraya aittir. 1910 yılında Enver Paşa himayesinde başlayan kahramanlık edebiyatı, kahramanlık tabloları ve kahramanlık türkü ve marşları kültürümüze kazandırılmıştır. Marş zaten Batılı bir formdur. Askeri müzede, müze müdürü Ahmet Muhtar Paşa ile Celal Esat Arseven mehter geleneğini başlatmışlar ve yeni mehter marşları ısmarlamışlardır. 


1890 yılında Macar bilim adamı Ignac Kunos, Bu gün Tuna nehri suları altında kalmış olan 
Adakale türkülerini derleyerek bir dönemi başlatmıştır. Ada'nın bizimle ilgili tarihi 1521 
yılında Belgrad'ın fethiyle başlar. 1688 yılında Ada, Avusturyalıların eline geçer. Üç yıl sonra Osmanlı Devleti Ada'yı yeniden alır. 1699 yılında yapılan Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin lehine olmadığı halde Ada Osmanlılara bırakılır. 1718 yılında Ada Pasarofça anlaşmasıyla A vusturyalıların eline geçer. Ama Adakale kimin eline geçerse geçsin halkı Türk olarak kalmıştır. Adakale halkı Doğu Rumeli şivesiyle konuşur. Kapalı bir havza olduğu için dış etkilerden oldukça uzaktır. Macar Türkolog Ignaş Kunoş, bu özelliklerinden dolayı adaya gelerek yüz elli kadar türkü derler. Ancak bunların seksen kadarını yayınlar. Ayrıca Adakale masallarını da toplamış ve yayımlamıştır. Adakale 1968 yılında yapılan baraj ile Tuna nehri sularında kalmıştır. Adakale'den günümüze kalan türküler ve masallardır. 


Kunoş'un açıklamasına göre, bu türküler kasaba kahvelerinde erkekler tarafından, def, dümbelek ve tambura çalgılar eşliğinde söylenirdi. Kunoş derlemeler sırasında türkülerin kimlerden alındığını yazmamış. Derlemeler bir buçuk yıl sürmüş Kunoş Ada'ya sık sık girip gelmiş. 


Türküler yapı olarak Rumeli türküleriyle aynıdır. Adakale ne bir kasaba ve ne de bir köydür. 
Bu yüzden Türküleri klasik sınıflamaya sokamayız. Kapalı bir havza olduğu için Arap ve Fars etkisi azdır. Derlemelerde rastladığımız “Mah yüzüne Aşıkanım/Taze bitmiş gül fidanım adlı türkünün ilk dörtlüğü aynı zamanda Dede Efendi'nin ünlü hicaz şarkısının güftesidir. 


Ünlü Macar bilgin Bela Bartok, 1930 sonrası Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da türkü derlemeleri yaparken Ignaş Kunoş'un derlediği türkülerle buralarda derlediği türkülerin bazılarının birbirlerine yakın veya aynı güftelere sahip olduklarını görünce çok şaşırmıştır. 
Bunlara örnek olarak; Açıl ömrümün varı, Ben de gittim bir geyiğin avına, Dün gece yar hanesine, Elveda ey deli gönül elveda, İndim yarın bahçesine, Ah yine akşam oldu, Kahve 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olsam ocaklarda kavrulsam, Sabahın seherinde açıyor güller, Şahane gözler şahane gibi türküleri verebiliriz. Ah yine akşam oldu adlı türkü bu gün Çankırı Yaren sohbetlerinde mutlaka çalınır söylenir. Bu türküyü söyleyenler ve türkünün derlendiği Dobi Ahmet Artuner, türkünün bir başka varyantının Adakale türküsü olduğunu ve hatta Adakale'nin ne olduğunu ve nerede olduğunu bile bilemezdi. Bu da bize devlet sınırları ile kültür sınırlarının farklı olduğunu gösteriyor. 


Adakale türküleriyle ilgili olarak Eugenıa Poposcu Judest'in Adakale ve Tuna Boyundan Anılarla Ezgiler adlı hatıratında geniş bilgi vardır. Ayrıca otantik olarak kayda alınmış, Ali Amet, Ali Rahim, Memiş Kemal gibi sanatçıların okudukları türküler CD olarak verilmiş. 


Denizkızı Eftelya Türküleri 


Âşık Ömer'le başlayan Kalem Şüerası şairleriyle birlikte Halk şiiri ve yüksek zümre musikisi birbirine yakınlaşmıştır. Mustafa Çavuş'un şarkıları, neredeyse türkü formundadır. O dönemde, halk musikisi İstanbul dışında halk arasında varlığını sürdürürken, İstanbul'da da halk Tavukpazarında halk şairlerinin devam ettiği kahvelerde devam ediyordu. İstanbul'da tanınan halk türküleriyle uğraşan sanatçılar şarkı okuyucusu ve şarkı bestekârı olarak musiki hayatını devam ettiriyorlardı. Rahmetli Yılmaz Öztuna, Rumeli türkülerinin sanat değeri açısından İstanbul türkülerinden yüksek olmasını bu sebebe bağlar. 


Yirminci yüzyılın başında kurulan Darülelhan, bir musiki ve tiyatro konservatuarıdır. 1914 
yılında kurulan Darülelhan'ın Türk musikisi bölümünün başına Ali Rifat Çağatay getirilmişti. 
Okulun adı Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır tarafından verilmişti. Darülelhan'da Denizkızı Eftelya Hanım'a 56 halk türküsü plağı yaptırıldı. Bu da 112 türkü eder. 


Eftelya Hanım; 1891 yılında İstanbul'da doğdu. Babası jandarma yüzbaşısı Yorgaki Efendi'dir. Musikiyi çok seven Yorgaki Efendi evine gelen misafirlere saz çalar, kızı Eftelya'da şarkılar ve türküler söylerdi. O dönemde gayrimüslimler Türk musikisi dinler ve icra ederlerdi. Bu yüzden gayrimüslimler arasından çok sayıda Türk musikisi eserleri besteleyen sanatçılar çıkmıştır. 


Eftelya sıcak yaz gecelerinde yalnız başına sandalla denize açılır, ay ışığında şarkılar ve İstanbul türküleri söylerdi. Bu geleneği Mehtabiye denirdi. Halk sesini duyup kim olduğunu bilmediği büyülü sesin sahibine denizkızı lakabını takmıştı. Denizkızı için bir de Acemaşiran şarkı bestelenmişti. Şarkının adı; “Gel ey denizin nazlı kızı” adını taşıyordu. 


Denizkızı kısa zamanda büyük ün sahibi oldu. Plaklar doldurdu. Eftelya Hanım Türk musikisinde plak dolduran ikinci kadın sanatçıdır. Kocası Sadi Işılay'la birlikte plak doldurmak için Paris'e gitti. Eftelya'nın ünü, Pathe'de doldurduğu plaklar sayesinde Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'da kısa zamanda yayıldı. 


1927 yılında Columbia plak şirketi İstanbul'da faaliyete geçti. Colimbia'nın ilk yayımladığı 
plaklar Darülelhan kayıtlarıdır. Darülelhan yapmak istediği plaklar için Colimbia ile işbirliği yaptı. İlk anda yüz plak yayımlandı. Bu yüz plağın elli altısı halk müziği formundaydı. Hepsi Denizkızı tarafından okunmuştu. Plakların yarısına Tamburacı Osman Pehlivan, diğer yarısına Darülelhan Saz Heyeti sanatçıları eşlik etmişlerdi. 
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Denizkızı'nın okuduğu türkülerden birkaçının adını verirsek; Beyoğlu'nda gezersin, Sarı gülüm var benim, Lofçalı, Gelin getirme havası, Vardım baktım demir kapı sürgülü, Yine dağlar yeşillendi, Yalova'nın şen kızını kaldıralım alalım. “ 


Bu elli altı plaklık yüz on iki türkünün Kültür Bakanlığı veya TRT tarafından CD olarak çıkarılması gerekmektedir. Rahmetli Sarısözen öncesi halk müziği ve Sarısözen sonrası Halk müziğinin yapısı açısından mukayesesi açısından bu çok önemlidir. 


Tamburacı Osman Pehlivan 


Yurttan Sesler ve halk müziğimizin Cumhuriyet'ten sonraki durumunu anlayabilmek için, Tamburacı Osman Pehlivan, Kemal Altınkaya ve Sadi Yaver Ataman'ı bilmek gerekmektedir. 
Tamburacı Osman Pehlivan, adı üstünde bir pehlivan, Adalı Haliller, Kurtderililer, Cihan pehlivanı Kara Ahmetler, Büyük Yaşarlarla güreş tutmuş bir pehlivan. 1874 yılında bu gün Bulgaristan sınırları içinde kalmış olan Tırnova'da doğmuş. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra göç ederek İstanbul'a gelmiş. Babası bir kahvehane açmış. Kahvehane bir âşıklar kahvesi görüntüsündedir. Osman Pehlivan burada saz çalmasını öğrendi. Osman Pehlivan; o dönemin ünlü pehlivanlarından Erenköylü Osman Pehlivan?'dan babasını razı ederek Tamburacı'ya yağlı güreşi öğretti. Bir elinde kispet zembili bir elinde tambura adı verilen sazıyla Rumeli'yi ve Anadolu'yu karış karış gezdi. Güreşler yaptı, türküler söyledi. 
Dinlediği türküleri ezberine aldı. Ankara'da Konservatuara hizmetli olarak alındı. Yurttan sesler öncesi tamburasıyla radyoya çıkarıldı. Atatürk'ün huzurunda Rumeli türküleri okudu. 
Kendisinden 150 türkü derlenen Osman Pehlivan'ın; İhtiyatlar silah çatmış, Lofçalı, Aksadeler giyer, Elveda Dost, Demirciler demir döver, Alıverin bağlamamı çalayım, Yörükte yaylasında, kırmızı gülün alı var, Kız pınar başında yatmış uyumuş, Çubuğum yok yol üstüne uzatam, Ey benim mestane gönlüm, Gemi kalkar sular akar, Yalı kenarında zülfüm tararım, Sarı zeybek şu dağlara yaslanır gibi türküleri vardır. 


Kemal Altınkaya 


Birçok Rumeli türküsü ondan derlenmiştir. Kemal Altınkaya'ya ait Rumeli ve Kahramanlık türkülerini yok sayarsak bu alanda repertuarımız oldukça fakirleşir. 


Örnek olarak; Alişimin kaşları kara, Belgrad kalesi zemlin ovası, Bir alçacık göğem dalı, Bülbüller ötüyor seher vaktidir, Bulut gelir seher ile Buna er meydanı derler, Çek efendim hançeri, Dağlar dağlar viran dağlar, Dere gelir kütüklen; Estergon kalesi, Gide gide yarelerim, Gidem dedim yarenlerim darıldı. Gine de şahlanıyor kolbaşının kır atı, Gül ağacı gül ağacı, İki dilber söyleşir, Kim görmüştür güzellerin vefasın, Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır hey, Köşküm var deryaya karşı, Küffar hüccet almış Eğri'yi, Maçin dağı aman maçin dağı, Manastıra gider iken, Viran kalsın hapishane kilidi gibi türküler ona aittir. 


Kemal Altınkaya, 1895 yılında Üsküp'te doğdu. Selanik”te merkez rüştiyesini bitirdi. Balkan savaşı çıkınca ailesinin yanına döndü. 1924 yılında Belgrad Türk sefaretinde tercüman olarak çalıştı. 1931 yılında Türkiye'ye gelerek Ankara, arkasından İstanbul Radyosuna girdi. 
Kadrosuzluktan işine son verildi. 1956 yılında vefat etti. Aynı zamanda çok başarılı bir romancıdır. Adam Sende adlı eserinde 1900 yılları sonrasında İstanbul'da Türk musikisi ortamı konu alınır. 


Sadi Yaver Ataman 
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Sadi Yaver Ataman, her ne kadar Yurttan Sesler programında görev almamışsa da o dönemin Türk halk müziği üzerinde çok değerli çalışmalar yapmıştır. Sadi Yaver Ataman, babasının görevli olarak bulunduğu Yanya'da doğdu. Eski adı darülelhan olan İstanbul Konservatuarını bitirdi. 1938-yılında Ankara Radyosu halk müziği yöneticiliğine getirildi. 1940 yılında Radyo'daki görevinden ayrıldı ve Karabük Belediye başkanı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında üç sefer ihtiyat olarak askere alındı. 1954 yılında “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği'ni kurdu. Bu topluluğun yöneticisi ve şefliğini yaptı. 


1929 yılından başlayarak sürekli sahada derlemeler yaptı. Bine yakın türkü derledi. Plaklar 
doldurdu. İlk plağını on yedi yaşındayken yaptı. Radyoda ilk saz çalan sanatçı Sadi Yaver Ataman?dır. Sinoplu Sarı Recep, Bayram Aracı ve Âşık Veysel'i kültürümüze kazandıran odur. Halk müziği ve folklor konusunda yirmiden fazla kitap yazdı. 


Yurttan Sesler 


Ülkemizde, radyonun çok eski bir geçmişi vardır. Radyo, Avrupa ve dünyada yaygınlaşmaya başladığında Türkiye radyoyu kabul eden dördüncü ülke olmuştu. Yayın başladığında beş adet radyo alıcısı vardı. Bu sayı çok yavaş arttı. Çünkü radyo alıcısı çok pahalıydı. Halkın radyo sahibi olmasını isteyen devletimiz kendi radyonu kendin yap adı altında kurslar düzenliyordu. 


Radyo demek müzik demekti. Ama bu müzik türü içinde halk müziği yoktu. Cumhuriyetin kuruluşundan kısa bir süre sonra halk türkülerini derleme çalışmaları başlamıştı. Ünlü Macar bestecisi ve müzisyeni Bella Bartok bile derleme çalışmalarında yol göstermesi için davet edilmişti. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp türküler ve sözsüz halk müziği eserleri derleniyordu. Ama bunlar bir türlü mikrofona aktarılamıyordu. Bartok'un yaptığı derlemeler daha sonra Sarısözen ve arkadaşları tarafından yeniden düzenlenerek süreleri uzatılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bartok derlemeleri 1981 yılında Macar Bilimler Akademisi tarafından yayımlanmıştır. 


Radyoya ilk spiker olarak Sadullah Bey alındı. Arkasından ünlü Tamburi Cemil Bey'in oğlu, Mesut Cemil göreve getirildi. Mesut Cemil Bey, Türkçeyi çok güzel konuşuyordu ve Batı'da müzik tahsili yapmıştı ve Batı müziğini ve klasik Türk müziğini çok iyi biliyordu. 


Batı müziğinin başına Popof getirildi. Türk müziği yayınlarını Mesut Cemil, Ruşen Kam, Vecihe Daryal, Zeki Çağlarman, Vedia Rıza Hanım, Belkis Hanım ve Kemal Niyazi Seyhun'dan kurulu bir ekip düzenliyordu. 


Bu arada Eşref Şefik, İstanbul Spor ve Sergi sarayında yapılan güreşleri naklen veriyordu. 
Yaşar Doğu, Celal Atik, Mersinli Ahmet, Gazanfer Bilge, Tekirdağlı Hüseyin Alkaya rakiplerinin sırtını yere getirirken, halk coşku içinde radyo başında Eşref Şefik'in anlattığı müsabakaları dinliyordu. 


Emine İhsan Hanım, Seyyan Hanım, bestekâr Necip Celal tangolar okuyordu. Ama bir şeyler eksikti. Halk müziği yoktu. Aşık Veysel, Tamburacı Osman Pehlivan Ankara'ya gelirse apar topar stüdyoya sokuluyor, bir şeyler okutuluyordu. 


Vedad Nedim Tör, bir konuşmasında şöyle der: 
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“1940 senelerinde Radyolarımızda halk türküsü ve halk müziği bir sığıntı niteliğindeydi. 
Osman Pehlivan, Âşık Veysel gibi halk sanatkârları Ankara'ya gelirlerse, ancak o vakit otantik Halk müziğini halkımıza sunmak imkânı bulurduk. Günlerden bir gün Türk müziği şefi, Mesut Cemil?e Halk müziğinin neden böyle nadiren ve çokluk kalitesiz örnekleriyle verildiğinin sebebini sorasım geldi: Sen klasik Türk musikisini koronla yeni bir anlayışa kavuşturdun, aynı şeyi halk müziğimiz için yapsan ne olur ?” 


Bana verdiği cevap kısaca şu oldu: 
-Ben Halk Müziğini bilmiyorum ki 

Ben de ona : 

-Doğrusu çok ayıp Mesut, dedim. 

-Doğru ayıp ama gerçek bu, deyince, 
-Kim bilir bu halk müziğini, diye sordum. 


-Muzaffer Sarısözen, dedi. 


Derhal Muzaffer Sarısözen'i çağırmasını rica ettim. Bir iki saat sonra kapım vuruldu. İçeriye Mesut'la, zahif, nahif, ince fakat gözleri cin gibi parlayan biri girdi. Mesut; 


-İşte Muzaffer Sarısözen, dedi. 


Düşüncelerimi anlattım. Sevinçten gözleri yaşardı. Önce bir türkü öğreniyoruz olarak haftada bir yayına girdi. Daha sonra haftada iki programa çıkararak adı yurttan sesler oldu.” 


Mesut Cemil ise, bir radyo konuşmasında şunları söylüyordu: 


“1938 yılında Ankara'da yeni bir Devlet radyosu açılmıştı. Başına Vedat Nedim Tör getirildi. 
Vedat Bey, klasik Türk müziği gibi halk müziğini de geliştirmek istiyordu. Bu işi bize vermek istiyordu. -Yarım yamalak bir işe ne girelim. Ne de sen gir. İşin ehlini bulmak lazım, dedim. 
Gözümün önüne Muzaffer Sarısözen'in dal gibi incecik hayali ve içinde ideallerinin ateşi yanan gözlerinin kırpıştırarak bakan hayali geldi. Düşüncemi müdüre söyledim. Git bul dedi. 
Dairenin arabasına atladım. Muzaffer Sarısözen ile Radyoya geldik. Onu bu işe sürmek hiç kolay olmadı. Gerçek ve halis meslek adamlarına has titizlikler içinde, Sarısözen tereddüt ediyordu. 


Ancak Vedat Nedim o hararetli ve coşkun kandırıcı haliyle ve iki eliyle Sarısözen'i omuzlarından sararak, ismini de buldum. Bu yayınlara “Yurttan Sesler” adını vereceğiz 


deyince yumuşadı. 


Yeni bir bölüm açtık fakat sazlar eksikti. Repertuar olarak da sıfırdan başlamak gerekiyordu. 
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Önce işe “Bir Türkü Öğreniyorum” adlı programla başlandı. Programın süresi yarım saatti. 
Mesut Cemil Bey'in korosu, yarım saat süresince bir halk türküsü öğrenip söylüyordu. 
Program çok tutulduğu için haftada ikiye çıkarıldı.” 


Muzaffer Sarısözen 


Muzaffer Sarısözen, 1899 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu aynı şehirde bitirdi. Küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Kardeşleri de kendisi gibi müzik zevki olan kişilerdi. 
Birçok Sivas türküsü kardeşi Sırrı Sarısözen?'den alınmıştır. Onun çocukluk yılları Osmanlı Devleti'nin ve dünyanın çalkalandığı yıllardır. Dünya artık büyük bir kapışmaya doğru gitmektedir. Lisesinin sekizinci sınıfındayken askere alınır ve Çanakkale Savaşı'na katılır. Bu savaşa katıldığında çocukluktan gençliğe adım attığı yaştadır. Askerliğinin geri kalan kısmını İstanbul”da tamamlar. Askerden geldikten sonra Sivas'ta İlkokul öğretmenliğine başlar. Bu arada halk müziğine olan yakınlığı ve kabiliyetiyle dikkati çeker. Bunun üzerine okuması için Sivas valiliği hesabına İstanbul Belediye Konservatuvarına gönderilir. Yıl, 1925''dir. 
Konservatuvarda keman bölümünü bitirir, Sivas'ta önce Öğretmen Okulunda, arkasından Sivas Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapar. Bir arkadaşıyla müzik okulu açar. Okulu bir yıl sonra kapatmak zorunda kalır. 1930 yılının Eylül ayında ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer ile tanışır. Aynı yıl Halk Şairleri Koruma Derneği'ni kurar. Bir yıl sonra ilk Halk Şairleri Bayramı düzenlenir. 1937 yılında Halil Bedi Yönetken, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Anlar, Necil Kazım Akses ve Arif Etikan derleme yapmak amacıyla Sivas'a gelince, Ahmet Kutsi Tecer gelenlere Muzaffer Sarısözen'i tavsiye eder ve gruba katılmasını sağlar. Böylece resmi olarak türküler derlenmeye başlar. 


Sarısözen gruba dahil olduktan sonra Erzurum, Erzincan, Kemaliye, Malatya,, Rize ve Trabzon derlemelerine katılır. 


Bir süre sonra, 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Folklor arşiv şefliğine tayin edilir. 
Sarısözen 1953 yılına kadar bütün derleme gezilerine katılır. On binin üzerinde türkü ve sözsüz eserin derlenmesini sağlar. Büyük bir bölümü ise bu gün notaya dökülmeyi beklemektedir. 


1940 yılının Ağustos ayında Sarısözen, Mahmut Gazi Kösemihal, Mithat Fenmen ve Rıza 
Yetişen'le birlikte Konya'da derlemeler yapar. 420 türkü derlenir. Bir yıl sonra Sarısözen, Halil Bedi Yönetken ve Rıza Yetişen'den oluşan grup Kayseri, Niğde, Maraş ve Seyhan civarından 412 türkü derler. 


1943'te Sarısözen, Halil Bedi yönetken ve Rıza Yetişen'le birlikte Tokat, Amasya, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da; 1944'de Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta; 1945'de Ankara, Çankırı, Yozgat ve Çorum'da; 1946'da İçel, Antalya ve Antakya'da; 1947'de Çanakkale, Bursa ve Tekirdağ'da, 1948'de Bolu, Sinop ve Zonguldak'ta; 1949”da Bilecik ve Eskişehir'de; 1950”de Van, Kars ve Çorum'da; 1951'de İzmir, Siirt, Mardin ve Bitlis'te derlemeler yapar. 


1955 yılında, Altay Türklerinden ve İstanbul'da derlemeleri takip eder. Sarısözen sadece 


Anadolu ile ilgilenmez, özellikle Rumeli Türkülerine çok önem verirdi. Tamburacı Osman Pehlivan ile birlikte, Kemal Altınkaya'dan çok sayıda türkü derlemiştir. 
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Ankara'da Muzaffer Sarısözen'in en büyük yardımcısı Sarı Recep'ti. Sarı Recep klasik Türk müziği sazları arasında çalıyordu. 1893-1965 yılları arasında yaşayan sarı Recep on iki yıla yakın cepheden cepheye geçerek askerlik yapmıştı. Halk müziğini çok iyi biliyordu. 


1946 yılında Sarı Recep'in yanına iki yeni saz daha alındı. Mucip Arcıman ve Ahmet Gazi 
Ayhan. Ses sanatkârı olarak hâlâ Türk sanat müziği sanatçıları ek iş olarak halk müziği de söylüyorlardı. Bir süre sonra kadro açıldı ve ilk halk türküsü solistleri göreve alındı. Bunlar; Neriman Altındağ, Muzaffer Kıvılcım (Akgün), Alican Canlı (Can), Turhan Karabulut, Sabahat Tarabaş, sonradan Karakulak ve Nurettin Çamlıdağ alındı. Sazlara bir süre sonra Osman Özdenkçi ve Ahmet Yamacı katıldı. 


1950 yılında kadroya; Emin Aldemir, Seyfeddin Sığmaz, Mustafa Cengiz Akmeriç, Kemal 
Karasüleymanoğlu ve Necdet Nemutlu ilave edildi. 


1953 yılında, Nida Tüfekçi, Nezahat Bayram ve Aliye Akkılıç sınav kazanarak kadroya 
girdiler. 


1955 yılında Saniye Can, Nurettin Dadaloğlu, Selahattin Erorhan, Nevin Akol, Ahmet Sezgin 
katıldılar. Muazzez Türing, tekrar göreve döndü. Muazzez Türing, Mektebin bacaları adlı türküsüyle Türk halkına mal olmuş bir sanatçıdır. 


Yurttan sesler programı o kadar ünlü olmuştu ki, yurt dışına gidecek sporcu kafileleri, bu programı dinlemeleri için götürülürdü. Celal Atik, Yaşar Doğu, Nasuh Akar, Hamit Kaplan ve dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş güreş takımlarımız bu programa dinleyici olarak katılırlardı. Çalıp söylemeyi çok seven kendisinden bazı türkülerde derlenen Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, Sarısözen'in konuğu olarak defalarca mikrofona çıkmıştır. Yani o da Yurttan Sesler sanatçısı olmuştu. Hatta şampiyon güreşçilerden Bekir Büke'den “Havada kar sesi var” adlı türkü derlenmişti. 1960 yılında Yurttan Seslere sanatçı alınmak üzere bir sınav açıldı. Yıldız Ayhan, Yaşar Aydaş, Cemil Demirsipahi, Talip Özkan, Mustafa Özgül ve Necla Erol sınavı kazandılar. 


1954 yılında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı almak için imtihan açtı. İmtihan 
için 225 kişi başvurmuştu. On ses, on saz sanatçısı alınacaktı. Ses sanatçısı olara; Orhan Atayalvaç, Rıdvan Çar, Ahmet Sezgin, Fatma Türkan, Yüksel Özkaynak, Selahattin Erorhan, Neriman Gürpınar, Nihat Mercanlı, Nasip Cihangir, Birgül Bilgises; Saz sanatçısı olarak Zekai Beşgül, Orhan Dağlı, Yücel Erdoğan, Kenan Şavklı alındı. Daha sonra bu sanatçılara Azize Tözem, Adnan Türközü, Aziz Şenses, Salih Uygun, Hüseyin Oylum, Mustafa Ceyhanlı, Yücel Paşmakçı, Necat Buhara eklendi. Amaç Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da bir Yurttan Sesler kurmaktı. Sarısözen İstanbul'a gelerek bu topluluğu çalıştırdı. Sonra görevi Ahmet Yamacı'ya bıraktı. Ahmet Yamacı, Yurttan Sesler'i yönetmekle kalmıyor, yurdun dört bir yanını dolaşarak türküler derliyor notaya alıyordu. Gezdiği il sayısı altmışı, derlediği türkü sayısı, beş yüzü, notaya aldığı oyun havası ise yüz elliyi geçmişti. 


Sarısözen, 1958'de İzmir'de Yurttan Sesler Korosu”nu kurarak başına Mustafa Hoşsu'yu getirdi. İzmir Yurttan Sesler Korosu, Ege halkının zevkine hitap etmek amacıyla kurulmuştu. 
Koro çok sayıda efe ve zeybek türküsü icra etmiştir. 


Sarısözen, 4 Ocak 1963'de vefat eder. Yurttan Sesler programı ile o kadar özdeşleşmiştir ki, 


Sarısözen denince akla Yurttan Sesler, Yurttan Sesler denince Sarısözen gelir. 1952 yılında yayımlanan kitabı da Yurttan Sesler adını taşır. Sarısözen'in ölümünden sonra, programın adı 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gündeme gelir Bir kısım dostu, onun anısına programın adının değişmesini ister, bir kısmı ise, Hoca bu adın devam etmesinden memnun olurdu, diyerek zaman zaman sözlü vasiyeti olarak anlattıklarını söylerler. Ve programın adı aynı kalır. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı gibi öğrencileri programı bu günlere getirirler. Bu program sayesinde halk zevki bütünleşir. Vanlı, Karslı, Edirne'nin, Tekirdağ'ın türkülerini dinler öğrenir. Türkçemiz zenginleşir. Hatta insanlar kendi şehrinin yöresinin kültürünü ve zevkini öğrenir. Yurttan Sesler, en uzun soluklu program olarak Guinness Rekorlar kitabına girmelidir. 


BİR KARANLIK ROMAN KAHRAMANI: ZÜBÜK 
Emre Karacaoğlu-27 Aralık 2013-https://www.paslanmazkalem.com/bir-karanlik-roman- 


kahramani-zubuk 


Eğer bir insandan nefret ediyorsan, onun içinde sana ait olan bir parçadan nefret ediyorsun demektir. Çünkü bize ait olmayan bir şey bizi rahatsız etmez. 
Hermann Hesse 


Birçokları tarafından anlamı ıskalanan bu özdeyiş, mizah yazarı Aziz Nesin'in belki de en ünlü romanı olan “Zübük”ün dayandığı mesnet noktasını betimler. Evet, tam adıyla “Zübük: Kağnı Gölgesindeki İt” bir mizah romanıdır. Evet, Orta Anadolu'nun herhangi bir kasabasının muhafazakâr siyasal atmosferini hicivle anlatır. Evet, Türk siyasetinin bütün kirli çamaşırlarını 2012 yılında hâlâ güncel olabilecek gözlemlerle gözümüzün önüne serer. Ama bunların yanında -ve aslına bakarsanız belki de romanın en önemli başarısı da buradadır- insan psikolojisinin çok karanlık bir yanına da ışık tutar: Hesse'in yukarıdaki sözünde dile getirdiği olguya. 


Romanın başkahramanı Zübükzade İbrahim Bey, istisnasız olarak bütün okuyucularda tiksinme ve nefret uyandıran bir karakterdir. Sürekli yalan söyler, herkesi tekrar tekrar kandırır ve kendi çıkarları dışında başka hiçbir şeye hizmet etmez. Satır satır bu gerçekleri okuyan okuyucu da Zübük'ün doğasını öğrenir ve ondan nefret eder. Aslına bakarsanız, romanın yan kahramanları da okuyucudan farklı bir durumda değildir. Tekrar tekrar kendilerini kandırmasına izin verdikleri Zübük'ü onlar da çok iyi tanırlar; hatta ondan duydukları yalanların sıcağı sıcağına farkındadırlar bile... Ve tabii ki onlar da Zübük'ten nefret ederler. Bu noktada Hesse'in bahsettiği olgu işlemeye başlar: Karşımızdaki bir kişi alçakça bir şey yaptığı zaman, onun amacını biliriz çünkü dimağımız o amacı çözümleyecek bilgi ve deneyime sahiptir. Başka bir ifadeyle, o kişiden bir parça bizim içimizde mevcuttur. 
Bunun bir örneği olarak dedektifler gösterilebilir. Suçlunun zekasına karşı derin bir empati duymayan bir dedektif nasıl çalışabilir? 


# NANNL | 


Hermann Hesse 
Ancak, tabii ki, dedektiflik örneğinde dedektifin suçu ortaya çıkararak adalete hizmet etmek 


gibi bir görevi vardır. Oysaki Nesin'in eserinde bütün yan kahramanlar kendi günlük çıkarlarının peşinde Zübük'ü besler ve yaşatırlar. Dolayısıyla, Zübük'le aynı amaçları güden 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bu kişileri ondan ayıran şey, Zübük'ün kurnazlığıyla gelen başarısıdır: Nesin'in romanındaki bütün karakterlerin her biri birer Zübük'tür ama içlerinden sadece birisi kişiliğini gerçekleştirebilmiştir. 


Ve şimdi de bir saniye durup, okuyucular olarak düşünmemiz gerekir: Yazarın bu romanı, 
1950 sonrası Türk seçmeninin ve siyasetçisinin bir alegorisiyse bu durumda her birimiz birer 
Zübük olmuyor muyuz? “Zübük”ü elimize alıp okumaya başladığımız zaman, aslında çehremize bir ayna tutmuyor muyuz? 


Eeee, böyle bir Zübükzâde'yle baş edilmez. Ben sana bir şey diyeyim mi: Bu beri benzeri olmayan Zübükzâde rezili gene de vicdanlı bir herif. Neden dersen, bu herifte bu zihin, bizlerde de bu avanaklık varken, herif istese, bizim bura insanını yediden yetmişe önüne katar da davar diye güder. 


Öyleyken neden bu uğursuzu daha aramızda yaşatırız, neden yalanlarına inanmayız da inanır görünürüz? Benimkisi korkudan... Korku dağları bekler, demişler. İnsan yüreği dağ olsa bunca yalanın saldığı korkuya dayanamaz. 


Kalaycı Kör Nuri, dükkanı istimlak edilince “Ya paramı, ya canını...” diye Zübük'ün üstüne yürümüş. Zübükzâde “Senin paranı belediyede yediler. Ama seni severim. Paranın fazlasını vereceğim. Şu çiviye asılı ceketin iç cebinden cüzdanı çıkar, içinden bir binlik al. Velâkin bin lira ne işini görür. Yarıntesi gün gene açsın. Sana bir iyilik edeyim de bana dua et. Seni temelli bir iş sahibi edeyim. Memur olmak ister misin?” diye sormuş. Sevincinden Nuri'nin kör gözü bile ışımış. Memurluğu duyunca, Zübük'ün ayağına kapanmış. Zübükzade “Öyleyse, seni Orman Muhafaza Memuru yazdırayım. Dur şimdi ağzından bir dilekçe yazalım.” demiş. 


Görüleceği gibi, eğer romandaki yan karakterlere sorma imkânımız olsaydı, Zübük'ün var olma ve siyasette yükselme sebepleri olarak farklı şeyler söyleyeceklerdi: aptallık, korku veya aptallıktan bir adım geri seviyede umut. Oysa Aziz Nesin eseriyle aslında çok daha karanlık ve kötümser bir gerçeğe dikkat çekiyordu: Yazar, romandaki yan karakterlerle birlikte hepimizin birer Zübük olduğuna ve olmayan kaldıysa (kitapta Aziz Nesin'in kişisel bakış açısını yansıtan Almanca öğretmeni gibi) onların da bu diğer Zübüklerin yanında Zübükleşeceğini söylüyordu. Özetle, Nesin'e göre, “Zübüklük” faaliyete geçmek için uygun imkân ve zamanı bekleyen, tohumu hepimizin içinde var olan kuluçkadaki bir hastalıktı. 


Edebi eserlerde karakter türleri özünde ikiye ayrılır: “düz” karakterler ve “yuvarlak” karakterler. “Düz” karakterler bütün bir roman boyunca bir değişim göstermeyen, çoğu zaman da toplumdaki bir “tip”i temsil eden kişilerdir. Öbür yanda, “yuvarlak” karakterlerse romanın kurgusu içinde kendisi ve/veya toplum hakkında keşifler yaparak karakterini değişime maruz bırakan kişilerdir ve romanın vermek istediği mesajda doğrudan sorumludurlar. “Zübük”e baktığımızda ise neredeyse “tip” diyeceğimiz bütün yan karakterler ve bütün olumsuz özelliklerin vücut bulduğu Zübük'ün yanında romanın asıl anlatıcısı olan Almanca öğretmeninin ilk bakışta yuvarlak bir karakter olduğunu düşünürüz. Ama o da kendi çıkarı için Zübük'ten yardım isteyerek aslında en temiz, en aydın, en saf ve idealist gözükenimizin bile belirli şartlar altında bir Zübük olabileceğini yeniden gözler önüne serer. 
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Aziz Nesin 


Nesin'in kurgusunda zekice kullandığı bir yan karakter olan Avukat Burhan'ın varlığı bu önermeyle çelişirmiş gibi dursa da yazarın bu “düz” karakteri işleyiş şekli aslında önermede dile getirilen fikre hizmet eder. Doğrudur: Avukat Burhan gibi aydın bir insanın o kasabada var olması yerel halk için -ve dolayısıyla temsil edilen Türk toplumu için- bir umuttur ama bu karakterin üslubu halka o kadar uzak ve kişiliği de o kadar siliktir ki, o da Zübüklerin elinde bir oyuncak, hatta romandaki haliyle, bir “kurgu ögesi” olur. Hesse'in baştaki sözünü hatırlarsak, Avukat Burhan, içinde “Zübüklük”ten bir parça barındırmayan bir kişiliği temsil ettiği için Zübük'ün cami yapımında ona oynadığı oyunu anlayamaz ve ona alt olur. Avukat Burhan, romanın başkahramanı gerçek Zübük ve diğer “Zübük”lere bu kadar uzaktır. 


Dolayısıyla Nesin'in romanıyla bize çizdiği bu resimde bütün karakterler ya zaten Zübük'tür, ya da uygun imkânlarla diğerlerine benzemesi potansiyel Zübüklerdir... Bunların dışında da nasıl ortaya çıktığı anlatılmayan, bilinmeyen, yani belki de şans eseri var olan bir aydın ise tüm toplumdan farklı bir dil konuşan, onlara itici gözüken ve en sonunda da Zübüklerin galibiyetine hizmet eden bir “kurgu ögesi”dir. 


Bu gözle bakıldığında, “Zübük” ne kadar bir mizah romanı olarak değerlendirilse de neredeyse Kafka-esk seviyede karanlık bir eserdir. Türk toplumu, Aziz Nesin'in ortaya attığı “Zübüklük” isimli bir hastalığın pençesindedir ve ne yazık ki kimse için de bir kurtuluş yoktur. Günümüz siyasetinde Zübükzade'nin uyguladığı yöntemlerden çok daha acımasızlarının izlendiğini fark ettiğimizde Nesin'in aslında az bile söylediğini kendimize 
itiraf edebiliriz. Not: Bu yazı ilk olarak Roman Kahramanları dergisinin Temmuz/Eylül 2012 
sayısında yayımlanmıştır. 


TÜRK HALK MÜZİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI 
Ertuğrul Karabulut-Ocak 2010 - Yıl 99 - Sayı 269- turkyurdu 


Cumhuriyetin ilanından sonra, her alanda yapılan yenilik ve atılımlar içerisinde, Türk halk kültürünün çok önemli bir kolunu oluşturan “Halk Müziği” alanında da bir derlenme, toparlanma çalışmaları olduğu bilinmektedir. O güne kadar, bölgelerde, kurumsallıktan uzak bir şekilde, mahalli topluluk veya bireyler tarafından icra edilen türküler, özellikle Darü-1 Elhan'ın girişimleriyle notalanmış ve kitapçıklar haline getirilmiştir. Memleketin her köşesinden toplanan bu ezgileri, tüm memleket sathına yaymak, kültürler arası geçişi sağlamak ve müziğin yaygınlaşmasına da vesile olmak maksadıyla, Muzaffer Sarısözen önderliğinde, Yurttan Sesler topluluğu kurulmuştur. Bu topluluğun en önemli işlevi, bir Kars türküsünü Edirneli bir vatandaşın, bir Trabzon türküsünü Antalyalı bir vatandaşın dinleyebilmesini sağlamaktır. Tabii ki bu topluluk kurulurken, gerek orkestral mânâda ve gerekse diğer müzik teknikleri açısından çok fazla bilimsel çalışma ve araştırma yapılamamış, o dönem eli saz tutan veya belirli bir seviyede şarkı- türkü söyleyebilen küçük bir topluluk bir 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kurum çatısı altında toplanmıştır. Aradan geçen yıllar, bu topluluğun aslında ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğini açıkça ortaya koymuştur. 


Radyonun tek kanal olduğu dönemlerde altın çağını yaşayan bu topluluk ve icra şekli, ilk olarak Unkapanı diye anılan TRT dışı müzik sektörünün devreye girmesiyle bir sarsıntı yaşamıştır. Çünkü insanlar, yıllardır dinledikleri türün ve icra şeklinin dışında örnekler duymaya başlamışlardır. Durum böyle olunca ortaya güzel — çirkin ayırımından daha da farklı olarak doğru — yanlış ayırımı çıkmış ve kurum kendi yaptığı icraların doğru olduğunu savunmakla ve kendi dışındaki icra şekline ise geçit vermemek gibi bir görevle kendini donatmıştır. Doğaldır ki etki — tepki psikolojisiyle, kurum dışı müzik camiasının üretimleri adeta patlamış ve dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmeye başlanmıştır. 


Teknolojinin ilerlemesi sonucu, müzik dinleme cihazlarının da gelişmesiyle beraber ise insanlar daha da farklı icra şekilleri dinlemeye başlamış, müzik konusunda ortaya çıkan karmaşa artarak devam etmiştir. Kanaatimce o dönemde yapılan en hatalı davranışlardan birisi “Şu yanlış — bu doğru — şu otantik — bu bozulmuş” gibi tanımlamalar yapılmasıdır. 
Çünkü alandan derlenen türkülerin, bir kurumsallaşma ile icra edilmesi, alanda icra edilen şeklin, müzik tekniğine uygun hale getirilmesi çalışması, bireysel olarak icra edilen bir türkünün, topluluğun çalıp — söylemesine uygun bir hale getirilmesi için yapılan çalışmalar zaten otantizmin bozulduğu ilk adımdır. Bir halk aşığının, müzik tekniği açısından doğru — yanlış hesabı yapmadan, sazıyla tek başına çalıp söylediği bir türküyü bilirkişilerden oluşan bir kurulun dinlemesi ve o türkünün bazı bölümlerinin melodik yapısına, bazı bölümlerinin ise söz yapısına müdahalede bulunmaları, ardından da o türkünün toplu olarak icra edilmesinin ne derecede otantik olduğu bu gün bile tartışılan bir konudur. 


Türk Halk Müziğinin kurumsal icrası, radyonun ve televizyonun tek kanal olduğu dönemlerde de devam etmiş fakat özel radyo ve televizyonların çoğalarak açılması soncu, bu türde her hangi bir kuruma bağlı olmayan, “piyasa sanatçısı” diye tabir edilen sanatçıların da bu özel kanallarda müziklerini icra etmeleri dönemi başlamıştır. Doğaldır ki bu kanallar ve sanatçıların ticari kaygıları vardır ve bu nedenle de güzel örneklerin yanı sıra kötü örnekler de sunulmaya başlanmıştır. Güzel veya kötü örneklerden ziyade, yıllarca tek yayın kanalından, sınırlı bir şekilde müzik dinleyen dinleyici bir anda onlarca sanatçıdan, değişik düzenlemelerle, değişik türlerde müzik dinlemeye başlamıştır. Radyo ve televizyon program yapımcıları ise bir anda kendi ellerindeki sanatçıları adeta bir köşeye iterek, popülizm kaygısıyla kurum dışı sanatçılarla programlar yapmaya başlamış ve aslında daha sonra yaşanacak büyük kaosun da temelini atmışlardır. Daha sonra, televizyonların radyolara baskın çıkması ve sınırlı sayıda eve izleme takip oranlarını tespit eden cihazların konup, “rating” adı verilen olaydan sonra da sanatsal oluşum, kültürel değerler, müzikalite gibi hususlar tamamen ortadan kalmış ve günübirlik zevklere hitap eder tarzda müzikler hızla üretilmiş ve tüketilmiştir. Diğer yandan da Türk kültürünün önemli bir kolunu oluşturan Türk Halk Müziği'ni, resmi kurumların çatısı altında devam ettirmeye çalışan topluluğun elemanlar çaresizce görevlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. 


Başlangıçta, aşık — ozan ve mahalli sanatçılar tarafından icra edilen, daha sonra tek yayın kurumunun çatısı altında kurulan topluluklarla değişik bir sürece giren, dış piyasa ve özel radyo ve televizyonların da deveye girmesiyle günümüze kadar gelen Türk Halk Müziği, aslında henüz akademik olarak tüm sorunları çözülmemiş, yığınla literatür sorunu yaşanmakta ve her birim tarafından ayrı ayrı kabul gören kavramlarla, müthiş bir kavram kargaşası içinde bulunmaktadır. Bu sorunların tartışılması ve nazari kuralların konulması işi şüphesiz ki akademisyenlerindir. 
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İcra konusunda ise günümüzde, geçmişe oranla çok farklı örneklere şahit olmaktayız. Artık bu müziğin icrasında, özellikle orkestral mânâda birçok batı sazı da Türk Halk Müziği sazlarıyla beraber kullanılmakta ve güzel örnekler de karşımıza çıkmaktadır. Zaten günümüz şartlarında, bu müzik türünün yıllar öncesindeki gibi icra edilmesinde ısrarcı olmak, özellikle genç dinleyici kesimi uzaklaştıracaktır ki bu durum sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eskiden bu müzik türünü öğreten okullar yokken artık ülkenin bir çok yerinde Türk Müziği Devlet Konservatuarları vardır ve tüm dernek — kurum ve kuruluşlarda bu konuda yapılan çalışmalar daha bilinçli, daha akademik ölçülere yakındır. Literatür sorunları da çözülünce daha da yol alınacak ve kanaatimce olması gereken mertebeye ulaşacaktır. Bu arada Türk Müziğini evrensel boyutlara ulaştırmanın yolunun sadece çokseslilikten geçmesi gerektiği kanaatini kesinlikle taşımıyorum. Bizim müziğimizi dünyaya dinletebilmek için, onların sisteminin içine bizim müziğimizi sokma çalışmalarını da çok gerekli bulmuyorum. Biz kendimizi müzikal olarak düzgün, temiz icralarla ve disiplinli bir şekilde anlatmaya çalışırsak zaten ilgi görecektir. Türk Halk Müziği sazlarının her biri, diğer ülke müzisyenleri tarafından ilgi ile takip edilmekteyken, başka çabaların içinde olmanın, beyhude bir çaba olduğu da kesindir. 
Ancak özel çalışmalar yapılabilir, bunlar beğeniye sunulabilir. Ama bir yerlere benzeme çabasının olmazsa olmaz şart olarak önümüze çıkmaması gerekir. Bununla beraber, türkü formunda bestelerin hızla artması, THM Repertuarı'nın çoğalması ve bu repertuarın TRT ile Kültür Bakanlığı ortaklığıyla tekrar ele alınması, notaların çok sağlıklı bir şekilde gerekirse tekrar yazılması ve bu notaların ülkemizde çalışma yapan tüm dernek-kurum-kuruluşlara sağlıklı bir biçimde iletilmesi gerekmektedir. Bu sayede, öncelikle üretilen veya icra edilen müzik daha sistemli olacağı gibi, yarınlara da daha sağlıklı şekilde gidileceği aşikardır. 


Sonuçta, geçmişte bu müziğin yayılması için emek veren insanları saygıyla yad ederek, fakat onların eksik bıraktığı noktaları tamamlayarak ve daha bilimsel kıstaslarla sürekli araştırmalar yaparak bir sonraki nesle daha az sorunlar bırakıp, onların daha geniş çalışma ve araştırmalar yapmasına imkan tanımak başlıca görevimiz olmalıdır. Geçmişte yapılan hataları çok iyi saptayıp, aynı hatalara bir daha düşmeme gayreti içinde olunmalıdır. Devlet tarafından yeni bir derleme gezisi veya gezileri düzenlenmeli, masa başında, kasetler dinlenerek, hatta kaynak kişilerle hiç görüşmeden yapılan bir takım derleme çalışmalarına hemen son verilmeli, Sn. 
Bartok gibi alana çıkılmalı ve alandaki tüm ezgiler sağlıklı bir şekilde arşivlenmelidir. Bu çalışmalarda 3 — 5 kişiden oluşan küçük bir kurul yerine, Edebiyatçı, Halkbilimci, Etnomüzikolog, Saz icracısı, Ses icracısı ve o yörenin kültürünü çok iyi bilen insanlardan oluşan bir kurul görev yapmalı, kritik konular bu kurul tarafından masaya yatırılmalıdır. 
Demek ki bir milat ilan edilip, sıfır noktasından tekrar harekete başlamak gerekmektedir. Ulu önder Atatürk'ün yıllar önce yaptığı bir saptama hiç akıllardan çıkarılmamalıdır. 


Yıl 1934: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerden çok uzaktır". 


*Tonmaister — Aranjör — TRT Ankara Radyosu THM Müdürü 


TÜRK HALK MÜZİĞİNİN BUGÜNÜ VE YARINI 
Uğur Kaya-Ekim 2013 - Yıl 102 - Sayı 314- turkyurdu 
Müziğin ortaya çıkışı insanlığın varlığıyla paralel orantılıdır. Henüz dil- lisan geliştirememiş ilkel kavimlerin, birbirleriyle çıkarmış olduğu ritmik ve melodik seslerle irtibat kurduklarını 


biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca toplumlar, sosyal ilişkilerinin gelişmesi sonucu kültürlerini de şekillendirmeye başlamışlardır. Yaşayış biçimleri, coğrafik şartların da etkisiyle farklı 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farklı türler ve biçimler ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bütün bunlar yaşamış oldukları tüm sosyal olaylar ile bağlantılı olup, üzüntü, sevinç, kahramanlık, sevgi — aşk gibi benzeri konuları toplulukların müzikle ya da görsel bir takım sanat dallarıyla ifade ettiklerini görmekteyiz. 


Türk tarihi boyunca Türk halk müziği adı altında topladığımız bütün geleneksel değerler usta çırak ilişkisi şeklinde günümüze kadar taşınabilmiş, yakın tarihimiz içerisinde de (1937-1951) Muzaffer Sarısözen'le başlayan derleme çalışmaları sonucu toplumumuzun genlerini taşıyan ezgilerimizin 10.000 kadarı derlenebilmiştir. Bunların 1.200 kadarı Muzaffer Sarısözen hoca tarafından notaya alınmıştır. Ancak derlemelerin 9.000 civarında önemli bir bölümü de anlaşılmaz nedenlerle tozlu arşivlerde bozulmaya yüz tutmuş halleriyle korunmaya çalışılmış, ancak Sarısözen hocanın yazdıklarına ilaveten ciddi bir notalama çalışması yapılamamıştır. 
Yukarıda söylediğimiz gibi Türk toplumunun genlerini taşıyan 9.000 civarında türkünün kayıt altına alınması ve arşivlerin tozlu raflarından alınıp, acilen bu konu üzerinde akademik çalışma yapılması gerekmektedir. 


Bugün Türk halk müziği dediğimiz geleneksel değerlerimiz ise milletlerin çağımızın küresel toplum olma sevdası karşısında önemini hızla yitirmektedir. Binlerce yıldır varlığını insanlığın ilkel kanatlarında yükselten kültürel değerler, teknolojinin yükselen trendinin aksine büyük bir hızla yere çakılmaya başlamıştır. Geleneksel müziğimizin teknolojinin nimetleriyle(!) desteklenerek, ustaya saygı duymayan, ben oldum, diye sahnelerde ve görsel medyada popülist yaklaşımlarla varlıklarını sürdürmeye çalışan, eğitimden yoksun sanatçı ismiyle özdeşlemeyen kişilerin eline kalması ne acıdır. 


Toplumların musiki ve sanat değerlerinin yüksek seviyede olması aynı zamanda o toplumların estetiğini, beğenisini ve kalitesini de belirler. 


Örnek olarak; bağlama çalan bir müzisyen müzik tarzını otantiklikten, yöre tarzı ve formlarından uzak bir şekilde ifade edemiyor, hatta etmiyorsa ona önderlik yapacak bir ustanın bulunmayışından kaynaklanmaktadır. Yakın geçmişimizde âşıklık geleneğinin yaşatılmasında, ondan ilham ve icazet alan usta âşıkların çok büyük rolü bulunmaktaydı. 
Ustalar hayattan bir bir kopup, yerine bakacak bir çırak bırakamadıklarından dolayı da bu gelenekte kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 


Başka bir tehlike de toplu bağlama çalma ve söyleme geleneği Muzaffer Sarısözen hocanın “Yurttan Sesler” korosunu kurmasıyla ortaya çıkan bir değerimizdi. Oysa günümüzde korolara olan ilgi de gittikçe önemini yitirmeye başlamıştır. Bunun için pek çok neden göze çarpar. Devlet bünyesinde varlığını sürdüren ve ülke nüfusuna göre yeterli sayıda bile olmazken, TRT ve Devlet Korolarına gereken önemin verilmemesi, daha küçük lokal topluluklarla icra yapılması bir hayli düşündürücüdür. Korolar bir arada söylemenin verdiği güç, lezzet ve dayanışmasıyla inşa edilmişlerdir. Bireysel solo çalışmaları toplumun değil bireylerin ürünü olarak bilinir. Bireysel okuma sevdası, hep bir ağızdan söylenen zeybeklerin, halayların, Konya türkülerinin, fidayda- misket vb. icralarının ancak koroyla lezzet bulduğu türkülerin ilerde söylenemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer koral okuyuş tat vermiyor ise solist sanatçıların “Haydi hep birlikte okuyalım” arzusu neyi ifade etmektedir. Ya da hep bir ağızdan seslendirilen Karadeniz'in Heyamosu, Çekin uşaklar türküsü neyi anlatmaktadır. Ya karşılıklı söylenen deme çevirme halaylarına ne demeli, Hep bir ağızdan söylenen ilahiler, deyişler semahlar, Elazığ Kürsü Başı, Urfa Sıra Gecesi geleneğine yoksa ilerde gerek kalmayacak mı? 
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Ayrıca yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığının Liseler ve Örgün Eğitim Kuruluşları arasında düzenlediği koro yarışmalarının artık yapılmamasını ve kaldırılmasını kim nasıl izah eder bilinmez, ama gençlerimizin büyük bir gayret ve özlemle okuduğu türküleri onların dilinden, sazlarını da ellerinden alırsak, ellerinin ve dillerinin başka ülkelerin müziklerine ve sazlarına yönelmesi de kaçınılmaz olacaktır. 


Türküler mutlak bir sosyal olay sonucu ortaya çıkmıştır. Türküyü yakan ya da şimdiki tabirle kaynak kişi dediğimiz türkü yakıcılar, maddi çıkar beklemeksizin ürünlerini ortaya koymuşlardır. Kızılırmak'ta boğulan bir gelinin ağıtını yakarken ondan çıkar elde etmek için yakmamış, o acıyı yüreğinden hissetmesiyle söylemiştir. Aynı şekilde deprem, yangın sel gibi afet olaylarında da aynı duyguyu taşımışlardır. Oysa günümüzde bazı kişiler, Konya yöresine ait bir türkü bestelemeyi, deyiş tarzında bir türkü üretmeyi ya da herhangi bir yöre motifiyle bezenmiş halay bestelemeyi meslek edinmiş bunu bir kazanç kapısı olarak gören, şirketleşen bir mantıkla yeni tabirle bir virüs gibi bütün geleneksel değerlerimizi yok etme cüretini kendilerinde görebilmektedirler. Nasrettin Hoca misali önce bindiğimiz dalları kestik. 
Tutunacak bir umarımız kalmadı. Unkapanı piyasası çöktü. Unkapanı albümleri para ve reyting peşinde koşan sanatçılar için bir kaleydi. Kale içten içe kendini yok ederek çökmüş, bugün iş sektörü olmaktan çıkmış, sanatçılarda albümlerini kartvizit olarak bastırmaya başlamışlardır. 


Sahip çıkılması, okunması ve seslendirilmesi gereken binlerce türkü dururken, kolay okunabilmesi tercih nedeniyle daha basit bir repertuarla icraat yapılması da ayrı bir problem gibi gözükmekte. Nur içerisinde yatsın rahmetli Neriman Tüfekçi hocam Kışlalar doldu bugün uzun havasını Urfalı Hamza'nın sesinden tam 6 ay dinledikten sonra okumaya başladığını bizzat kendisi anlatmıştı. Oysa henüz sanatçılık yolunda daha çok tecrübe kazanması gereken sanatçı adaylarının, bir gün içerisinde dinleyip diğer gün konserde okumaları ne kadar kabul görür bir durumdur. 


Bolluğun ardından gelen kuraklıkla karşı karşıyayız, Hazırı tükettik. Koruyamadığımız ve bakamadığımız binanın duvarları yıkıldı. Yükselen teknolojinin sesi karşısında, curanın, bağlamanın, sipsinin, kavalın, bendirin ve davulun sesi çıkmamaya başladı. Yüksek frekanslarla döşeli elektronik müziğin edepsiz gürültüsünü artık kısmak çok zor gözüküyor. 
Evladına beşiği başında ninni söyleyen bir anne maalesef ki artık yok. Sahi anneler niye çocuklarına ninni söylermiş ki. Halen kulaklarımda yankılanmaktadır annemin içli, dokunaklı sesiyle mırıldandığı terennümler... Şimdi daha iyi anlıyorum ninni söyleyen anneler bu dünyanın en güzel sesli solistleriymiş. 


Türk Halkı, Sarısözen Hocanın yapmış olduğu radyo yayınlarıyla diğer şehirlerin ve yörelerin müziklerini duyduğunda bayram etmişti. Bütün ülke bir birinden haberdar oldu. Şimdi ise dünyanın dört bir tarafından haberimiz var. İnternet ve diğer görsel medyalar bize dünyanın dört bir tarafından uydu yayınlarıyla küresel yayınlarını ulaştırıyorlar. Her şeyde olduğu gibi niyet iyiyse güzel neticeler her zaman alınabilir. Ancak niyet belli olmaz ve bilinmez ise akıbeti de o oranda yıkıcı olur. 


Muzaffer Sarısözen'in aramızdan ayrılışının 50 yılı. Milli birlik ve beraberliği türkülerle sağlayan hoca şöyle söylemişti. “Milli tesanüt (Milli Birlik) bağlamanın telleri arasındadır.” 


Birliğin ve beraberliğin buluştuğu türkülerin gelecekte de yaşatılması, korunması ve gelecek 


kuşaklara aktarılması en büyük zaruriyettir. Bununla ilgili kültür hayatımızın küresel şekillendirilmesinde eğitim kurumları, yayın organları, devletin üst düzey kuruluşlarına büyük 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sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu konuda geleceğin 50 yılı için koruma amaçlı kültürel projeler üretilmeli ve yürürlüğe konulmalıdır. Binlerce yıldır ağızdan ağıza söylenerek günümüze kadar gelen türkülerin, daha nice binlerce yıl söylenebilmesi en büyük dileğimiz. 


TÜRK HALK MÜZİĞİNDE ÂŞIKLAR VE AŞK 
Ali Haydar Gül-Ocak 2010 - Yıl 99 - Sayı 269- turkyurdu 


Türk halk müziği Türk halkının duygularını anlatma yolu olarak büyük bir kültürel birikim oluşturmuştur. Kültür bir toplumun tarihi süreçte içinde şekillendiği ve sanat yaratıcılığı ile zenginleştirdiği bir sosyal varlıktır. Türkülerle biz bir taraftan kültürel olarak yoğrulurken, diğer taraftan iç dünyamızdaki duyguları dile getirme imkânı buluruz. Bunu en iyi yapanlar ise halk ozanlarıdır. Âşıklık olarak adlandırdığımız bu gelenek kültürümüzün zenginleşmesinde en önemli kaynak olarak görülebilir. Fakat türkülerimizin tek kaynağı âşıklar değildir. Bu bakımdan Türk halk müziğinin ana kaynaklarına baktığımızda şu gurupları görürüz: 


1. Yörede herkes tarafından bilinen melodik yapısı kabul görmüş bestekârı belli olmayan anonim halk türküleri. 


2. Yöre özelliklerine uygun okuyan mahalli sanatçılar, başka bir diğer deyişle halk âşıklarından derlenen türküler 


3. Beste tarzında yapılan Türk halk müziği eserleri ki bu tür, daha ziyade son zamanlarda kabul görmüştür. 


Başta söylediğimiz gibi Türk halk müziğinin zenginliğinde âşıkların önemli bir yeri vardır. Bu yazıda zaten amacımız “âşıklar ve aşk” unsurlarının halk müziğimizdeki önemini anlatmak olduğu için konuyu daha da açmamız gerekir. Bu yüzden Halk âşıklarına daha yakından bakmamız faydalı olacaktır. Halk âşıklarını incelediğimizde kendi aralarında aşağıdaki gibi sınıflandığını görürüz: 


Hikâye anlatan ozanlar; bunlara usta malı anlatan ozanlar da denir. Bu âşıkların en büyük özellikleri belleklerinin güçlü oluşu, iyi saz çalıp söyleyebilmeleridir. Bir kısmının kendi şiiri yoktur. 


1-Hem hikâye anlatan hem de doğaçlama söyleyebilen ozanlar. 


2-Doğaçlama şiir söyleyebilen ozanlar; bunlar hikâye anlatmazlar âşık karşılaşmaları için gezerler ve ortamın durumuna göre şiir söylerler. 


3-Bir geleneğin sürdürücüsü ozanlar; bunların görevi bağlı oldukları tarikatın emrettiği biçim ve konuda saz çalıp söylemektir. En kuvvetli sazı bunlar çalarlar, bu ozanların kendi şiirleri de vardır ve gerektiğinde kendilerinden de çalıp söylerler. Daha önce halk arasında yaşamış tarikat terbiyesi almış ozanların da şiirlerini yöresel ezgilerle dillendirirler. 


4-Hak âşıkları (Badeli ve Badesiz âşıklar). 


Âşıklık geleneği aynı zamanda halk hikâyeleri ile sürdürülür. Türkülere kaynaklık eden âşıklar, halk hikâyelerine de zenginlik katar. Halk hikâyeleri türkülerle birlikte toplumun sosyalleşmesinde ve kültürel devamlılığın sağlanmasında önemli görevler üstlenirler. Yeni 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nesillerin yetiştirilmesinde toplumun vermek istediği mesajlar bu hikâyeler ve türkülerle hayatın içinden dolaylı olarak verilir. Bunun için halk hikâyelerini “âşıklık ve aşk” kavramları içinde ele almak yanlış olmaz. Kültürümüze baktığımızda genellikle halk hikâyelerinde aşağıdaki gibi bir sıralama görülür. 


1-Kahramanların doğuşları ve ilk eğitimleri; doğal olarak sıradan kişiler gibi doğan kahramanlar kadar, kutsal bir eylem sonucu doğanlar da vardır. Çocuğu olmayan padişaha bir dervişin verdiği elma sonucu veya sırt sıvazlaması sonucu çocuğa kalınır aynı günlerde başka bir yerde bir kız doğar. İlk eğitimleri gelenek eğitimleridir, avcılık ve din bilimleri 

gibi. Bunlar çabuk büyürler. Hikâye diliyle “ayla yılla değil şirin dille” “At ayağı yürük ozan dili çevik olur” tümceleriyle büyürler. 


2-Kahramanların âşık maşuk veya kız oğlanın biri birlerini tanımaları ki genellikle olağan üstü bir durum sonucu mezarlık gibi yerlerde kahramanın uykuya dalmasıyla rüyada Hızır ya da pirin kişiye gelerek üç bade içirmesiyle olur. 


Aşk badesinde kişiye pir ya da Hızır, âşık olacağı kızın siluetini gösterir ve âşık olmasını sağlar. 


Er badesinde bu badeyi içirerek kişinin her hali ile mert, dürüst, özüne sözüne güvenilir kişi olmasını sağlar. 


Pir badesi; bağlı olduğu yolun edep ve erkânının eğitimini alarak pirinin üstadının yolunda mücadelesine devem eder. Burada İslam ahlak ve davranışları esas alınır. 


1-Önlerine çıkan engellerle mücadele. 


2-Bu engellerin aşılması ve sonuç. 


Kahramanlar bütün mücadelelerinde toplumun inanç, örf, adet, geleneklerine uygun davranır; koşullar ne olursa olsun mertlikten, doğruluktan ve sadakatten asla taviz verilmez. ( Eline Beline Diline hâkim olma) 


Örnek: Erkek âşık büyük bir mücadelenin sonunda sevdiği kızı kurtarır. Memleketlerine dönüş yolunda konuk oldukları evde, ev sahibinin onları evli sanması sonucu, onlara bir oda verilir. Yatağa girecekleri zaman, hemen erkek kılıcını çıkarır aralarına koyar. Bu şu anlama gelir: Bizim aramızda henüz nikâh olmadı, nikâh oluncaya kadar 


- Sen benim cinsellik anlamında kardeşim gibisin, ancak nikâh olduktan sonra helalimsin. Böylece hikâyeyi dinleyenlere de sevgilisine her koşulda nasıl davranması gerektiği anlatılmış olur. 


Âşıkların pirin eğitim ve telkinleriyle güçlü bir dini eğitimden geçirilmeleri çok önem arz ediyor. Bu öğretinin temelinde Kuran ve Sünnet hakikatleri ve İslam inancı yatmaktadır. Biz elimizdeki örnek türkülerin bize anlattıklarının nedenlerini ve o kişilerin ruh hallerini daha iyi anlamak adına yüce kitabımızdaki nitelendirmelerden yola çıkarak olayın bu yönüne açıklık getirmeğe çalışacağız. 
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Kuranı kerimde geçen nefs mertebeleri: 
Nefs-i Emmare 


Bu ilk makamda nefs-i natıka (yani insani nefs) şehvani nefse yenilmiştir. Kötülük işlemeye emredici, zorlayıcı olmuş bu yüzden nefsi emare adını almıştır. Nitelikleri; cehalet, cimrilik, hırs, kibir, böbürlenme, şehvet, kıskançlık, kötü ahlak, boş şeylerle uğraşmaktır. Nefs seviyelerinin en alt basamağıdır. Kişinin bir an önce kurtulması gereken mertebedir. 


Nefs-i Levvame 


İkinci makamda Nefs-i natıka, (yani insani nefs) kötülükleri emretmekten pişmanlık duyduğu ve kendini çok kınadığı (Levmettiği) için kendisine Levvame adı verilmiştir. Emmare nefsin bazı alışkanlıkları burada da devam etmektedir ancak bu nefs doğru ile yanlışı ayırt edebilmektedir. Taşıdığı olumsuz sıfatlar kendisini huzursuz eder ancak kendini bunların etkisinden tamamen kurtaramaz. Bu makamda olanlar kendi benliklerinden yok olma ve Allah'la var olmayı istemiş ve ecelleri gelmeden kendi iradeleriyle ölüp yok olma yoluna girmişlerdir. Hz. Peygamber “Ölmeden evvel ölünüz” hadis”i şerifi ile nefs”lerinizi öldürmeğe çalışın emrini vermişlerdir.(Burada nefsten kasıt nefsaniyet, yani Emmarelik, bencillik ve benmerkezciliktir.) Kişinin Şeriata sevgisi fazladır tarikata bağlılığı devamlıdır. İbadetlerle bu halden kurtulmaya çalışır. Kişinin bir an önce bu mertebeden kurtulması istenir. 


Nefs-i Mülhime 


Üçüncü makamdaki nefse hiçbir aracı olmaksızın cenab-ı haktan doğrudan doğruya ilhamlar aldığı için Mülhime adı verilmiştir. Levvame'den daha üstün olmakla birlikte buda tehlikeli 

bir makamdır. Kamil bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. Aksi halde bir önceki makama dönüleceğinden korkulur. 


Burada tehlikelerden biri de şeytanın ilhamlara müdahale etmesi sonucu ilhamların ilahi mi yoksa şeytani mi olmasını ayırt edememe ihtimali vardır. Bu fırtınalı yolda kişinin sarılacağı can simidi şeriattır. Özellikle namazı usulüne uygun kılmalıdır. 


Bu mertebede şeytanın “Sen artık seçkinlerden oldun. Bundan sonra sen ne yaparsan mubahtır. İbadet anlamında hiçbir şey yapmana gerek yok” gibi telkinlerine karşı uyanık olması gerekir. Kişiye bu makamda yokluk (Kendini bilememe) hali gelir bütün bildiklerini unutur, yanlış görür, yanlış anlar ve yanılır. Duyu organları ona yanlış algılar idrakler verir (Abdallık hali). Ancak bunun Beşinci makamdaki Fenafillâh (Allah da yokluk) hali ile ilgisi yoktur. 


Nefs-i Mutmaine 
Dördüncü makamda Nefs-i Natıka tatmin olmuş kalbi emin olmuş doyum bulmuştur, duyduğu üzüntü cenab-ı hakkın hitabıyla dinmiştir. Bu yüzden ona mutmaine denmiştir. Bu 


makamda kişi şeriattan zerrece ayrılmaz. Peygamber Efendimizin ahlakını uygulamaktan zevk alır. Onun eylem ve davranışlarına uymakla kalbi tatmin olur. 
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Söylediği her söz Kur'ana ve hadis-i şerife uygundur. Allahın kalbine akıttığı gerçekler ve incelikler onun sözlerinde dile gelir. 


Kur'an-ı Kerim, Ey Mutmaine nefs, Raziye (O'ndan razı) ve Mazriye (O'da senden razı) olarak rabbine dön. (Fecr,89:27,28) ayetiyle bunu beyan etmiştir. 


Şeytan bu makamdaki insan-ı kâmile yaklaşamaz yaklaşsa da onu kesinlikle yolundan saptıramaz. 


Nefs-i Raziye 


Beşinci makamda Nefs-i natıka, bütün hallerinde rızanın kemal derecelerini kazandığından ona Raziye adı verilmiştir. Kişi Allahtan başka her şeyden geçmiştir dilerse duası kabul olur ama edebinden hiçbir şey istememektedir. Nefsine hâkim olduğu için yasak ve mekruh şeylere yönelmez. Dünyadaki olayları itirazsız, heyecansız ve gönül hoşluğu ile kabul eder. 
Allah katında azizdir. İç âlemde öyle bir saltanat tahtı üzerine kurulmuştur ki bütün dış âlem onun emrini bekler. 


Nefs-i Marziye 


Altıncı makamda bulunan Nefs-i natıkadan cenabı hak razı olduğu için ona Marziye adı verilmiştir. Bu makamdaki insan Allah'ın ahlakıyla bezenmiştir. İnsani isteklerini terk etmiş ve güzel huylu olmuştur. Günahları affeder, kusurları örter, daima iyi düşünür. Herkese şefkatli eli açık ve vericidir. İnsanları tabiat zindanından nefsin karanlıklarından ruhun aydınlığına çıkarmak için çalışır, sever ve onlara meyleder. Bu sevgi sırf Allah içindir ve bu nedenle de makbuldür. Nefs-i marziye Yaratanla yaratılanın sevgisini birleştirir. Bu makamın sahibi her işinde ortalama davranır. Ne fazlasına gider ne de eksiğine iner. 


Nefs-i Kamile ya da Safiye 


Yedinci makama yükselmiş olan nefs-i natıkaya bütün olgunlukları üzerinde taşıdığı, yani manevi kamalatın son basamağına vardığı için Nefs-i Kamile adını almıştır, Nefs tamamıyla arınıp saflaştığı için de Nefs-i safiye adı verilmiştir. Bu makamın sahibinin hiçbir isteği kalmamış, her dileği yerine gelmiştir. Ancak cenabı hakkın rızasını dilemeğe devam eder. Bir an bile ibadetsiz kalmaz. O, bütün vücut organları, dili, eli, ayağı veya sırf kalbiyle ibadet eder. Bir an bile cenabı haktan gafil kalmaz. Her şeyi yerli yerince yapar. Her halinde adaletle hareket eder. Her dileği Allah'ın dileğine uygundur. 


Son üç makama dair 


Beşinci, Altıncı ve Yedinci makamlar Tasavvufta çok sözü edilen bazı oluş ve belirişlerin makamlarıdır. Örneğin Nefs-i Raziyede ilme”l yakin mertebesinde bulunan talip, Nefs-i marziyede Ayne'l yakin mertebesine ve nefs-i safiyede de Hakke'l yakin mertebesine erişir. 
Raziye fiillerin, Mazriye isim ve sıfatların, Safiye ise Zat'ın Tecelli makamıdır. Bu haller ancak çok az sayıda insana nasip olur. 


Söz söyleme ve saz çalma yeteneği olan Âşıkların, sazının yanında söz sanatında da dört başı mamur eserler verebilmesi için, öncelikle iyi bir ustanın eğitiminden geçerek, edep erkân öğrenmesi ve nefsini terbiye ederek en az üçüncü nefs mertebesindeki nefsi Mülhimeye ulaşması lazımdır ki bir takım doğuşlar olabilsin. Kişi kalben, fikren ve zirken ne kadar çok 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meşgul olursa içe doğuşlar, ilham o kadar az olacaktır. Çünkü meşguliyetler ana kaynaktan gelebilecek bilgi sızıntılarını engeller. Peygamberlerin ve evliyanın halvete çekilme sebebi bundandır. Bunun içinde iyi bir dini terbiyeye ve bilgiye, bu bilgiler doğrusunda yaşayıp eğitilmeye ihtiyaç vardır. 


Yaşamadan kuru bilginin kişinin gelişimine hiçbir faydası olmaz, sadece kuru laftan ibaret olur. Çünkü “İslam, Tasavvuf bir hal ilmidir Kal(laf) ilmi değildir.” 


Türk halk müziği eserleri içinde fazlaca rastladığımız birçok türküde derin anlamalar içeren sözlerin temelinde bu öğretinin olduğunu görüyoruz. İnsanların yarım, kimi zaman eksik bilgilerle anlatmaya çalıştıkları; Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat kavramlarının net anlaşılması için bu teferruatlı bilgiyi paylaşmayı uygun gördüm. 


Şimdi bu gözle üretilen türkülere bir göz atalım: 
TRT. THM. Repertuarı: 3080 

Yar yüreğim yar gör ki neler var 

Bu halk içinde a beğim bize de gülen var 

Ko gülen gülsün kendini bilsin 

Nadan ne bilsin a beğim bizi de bilen var 


Dizeleriyle başlayan büyük ozan Yunus'un ki bu şairlerin zirvelerindendir, insanın yaşarken olması gerekenler ve algılamalarla ilgili sözleri takdire şayandır. Bu yolun ne kadar uzak ve zorlu olduğunu, bu yolda asla kibir'e yer olmadığını ve bu meydanda nice merdanelerin olduğunu, haddini bilmeği, asla meydan istenmemesi gerektiğini Yunusun tecrübelerinden ve halinden öğreniyoruz. 


Burada bir şeyi dile getirmekte fayda var. Halk, aşkını sevdasını dile getirirken yaşamında olan her şeyden istifade etmiştir. Sevgilinin methini ederken inanç dâhil yaşamındaki tüm öğeleri kullanır. Bazen sevgiliyi gonca dehana, bazen menekşeye, bazen bir ceylana, bezen de yaratıcının cemalinin yansıması olarak tasvir eder. 


Aşk aslında bir bağımlılıktır kişiyi ebedi esarete sokar. Onun için insandan insana başlayan aşk, ya belli bir yerden sonra kavuşma ile birlikte sevgiye dönüşüp hayatiyetini devam ettirir. 
Ya da kişinin âşıklık istidadına göre (Fuzuli'nin; Mende mecnundan füzun âşıklık istidadı var. 
Âşık-i sadık menem Mecnunun ancak adı var.) 


Eserden eserin sahibine doğru bir seyir izler, asıl insanda gördüğü sahibinden emanete oradan da sahibine âşık olur. İşte o zaman öyle yüce bir yere âşık olunur ki sevginin her türüne layık ve bu esaret kişiyi yaratana kul onun dışındaki her şeye özgür kılar. İnsana yaraşan aşk ta budur. Bu halden sonraki tanımlar farklılaşamaya başlar. 


“Kıblem sensin yüzüm sana dönerim” (TRT. THM. Repertuarı 3185 ) Yine âşık 


Sümmani'nin değişinde “Kimi sevap için Kâbe'ye varır Kâbe kapınızda bilmez misiniz?” diyerek gönlü Kâbe olan bir insan'ı kâmilin karşılarında olduğunu vurgular. 
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Burada “Biz Âdemi balçıktan yarattık ruhumuzdan nefh'ettikten sonra Meleklere secde edin emrini verdik” Ayeti kerimesine gönderme yapar. 


Büyük usta Âşık Veysel'in deyişlerine de değinmeden geçmek olmaz “ 

“Güzelliğin on par etmez şu bendeki aşk olmasa” TRT. THM. Repertuarı 3070 
“Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmazsa” 

Birinci kıtada “Ben bilinmekliğimi istedim insanı yarattım,” yine “Âlemlere sığmadım mümin kulumun gönlüne sığdım” Hadis'i Kutsi”lere gönderme yapıyor. İkinci kıtada “Koyun kurdile gezerdi fikir başka başkolmazsa” Diyerek tevhit inancında zıtların birliğini vurguladıktan sonra. “Senden aldım bu feryadı buyumuş dünyanın tadı” diyerek her şeyin sebebinin yaratanın kendisi olduğunu vurgulayarak sahibine teslimiyetini bildiriyor. 

Bir başka değişinde usta 

“Anlatmam derdimi dertsiz insana” (TRT. THM. Repertuarı:3061) 

“Dert çekmeyen dert kıymeti bilemez” diyerek derdin başka bir etkisini anlatır. Dert olmazsa dermana ihtiyaç olmaz dermanın bulunmasına dert vesile olur. Kişi ne kadar çok çileye sabrederse o kadar çok yol alır. Mevla en çok derdi en sevdiklerine vererek “imtihan edilirsiniz imtihan edildiğinizi bilmeden, malınızla, canınızla, evlatlarınızla” der. Veysel gülü dikenli çalının yetiştirdiğini, Arının her çiçekten bal yaparak, Kişinin sabırla kemale ereceğini, hayat gemisinin hareketine kimsenin mani olamayacağını vurgular. Kendi hayatını anlattığında bizim gördüğümüz yerden farklı bir noktadan olayları gördüğünü ve halinden memnun olduğunu anlatır. 

“Veysel karanlık yollarım gelmez yola gidiyorum” diyerek huzur içinde sevgilisine kavuşur. 
Yine Âşık Veysel'in sesinden Kâtibi”nin sözlerine kulak verelim 
Gel ey âşık bu bir esrar-ı haktır (TRT. THM. Repertuarı 4271) 

Erenlerin yolu söz ile değil 
Muhabbet bir ekin yeşertmek 

Oğlan uşak mahbup kız ile değil 
Ayn-el yakin hakkı gördüm sanırsın. 

Bu kafada gördüceğin göz ile değil. 


Hakkı gören görür az yaş içinde. 


30 


Yetmiş seksen doksan yüz ile değil. 


Kâtibim bir pirden nasihat aldık. 
Men aref sırrından haberdar olduk. 
Katreden katreye ummana daldık. 
Karıştık çoklara az ile değil. 


Dikkat edersek burada, Nefsin basmaklarındaki boyutların söz ile değil, hal ile aşılacağı muhabbetin önemi, ayn'el yakin(Onlar Cennet ehli, mehtabı seyreder gibi Allahın cemalini seyredecekler. Hadis) Hakkın cemalinin görülebileceği ancak kafamızdaki gözle değil gönül gözü ile olabileceği, hakkı görmek için çok uzun yaşamanın şart olmadığı, bir pirden alınan nasihatin uygulanmasıyla men aref( Nefsini bilen rabbini bilir) sırrına ulaşılabileceğini, Bir damla iken umman olunabileceği vurgulanıyor. 


Şunu da ilave edelim bu tür şiirleri yazan herkes bu eğitimden ve aşamalardan geçmiştir anlamı çıkarmamalıyız ancak bu öğretilerin etkisiyle yazılmış şiirler olarak tanımlamak gerek. 
Kişilerin makamını ancak Yaradan bilir. 

Türk Halk müziği eserlerinde şunu görmek mümkün. Halk yaşamında olan her şeyi türkülerle kendinden sonrasına aktarmayı seçmiş, ancak sıralamada olması gerekenlere öncelik vererek, 


toplumun maddi manevi huzuruna vesile olmayı da ihmal etmemiştir. 


Çok fazla değerli örnek içinden birkaç tanesiyle yetindiğimiz türkülerle karınca kararınca yararlı olmak ümidi ile sözü yine Yunus'un sözü ile noktalayalım. 


Bir kararda durmayalım 
Gel dosta gidelim gönül 
Hasretiyle yanamayalım 
Gel dosta gidelim gönül 


TÜRKİYE RADYOLARINDA ÖZEL REPERTUVAR 
Sebahattin Yaşar- Ağustos 2011 - Yıl 100 - Sayı 288- turkyurdu 


Türkiye'de devlet marifetiyle kurulan radyolarda müzik, yayın hayatında her zaman önemli bir yer tutmuş, yayın saatleri içinde büyük oranlarda yer almıştır. 1920'li yıllardan itibaren türküler ilmi metotlarla derlenmeye başlamışsa da çok çeşitli sebeplerden Türk Halk Müziği repertuar geleneği, radyoların kuruluşundan ancak yarım asır sonra belli bir sisteme kavuşmuştur. 


1940'lı yılların başından itibaren kaşeli olarak görev yapan sanatçılar da branşlaşmaya başlamış, 1947 yılı sonunda Yurttan Sesler, Tarihi Türk Müziği de denen Türk Sanat Müziği 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branşından tamamen ayrılmış, Ankara Radyosu bünyesinde, Muzaffer Sarısözen hocanın Şefliğinde başlı başına bir koro haline gelmiştir. Hatta bunun için 1947 yılının Temmuz ayında Ankara ve İstanbul'da sanatçı imtihanları açılmış, yeni sanatçılar alınmıştır RADYO 1947: 14). 1948 yılında radyo ile ilgili basılan bir kitaba göre o zamanlar Milli Müzik olarak değerlendirilen bu iki tür; Tarihi Türk Müziği ve Halk Müziği adları ile ikiye ayrılmış durumdadır. “Bu sanatkârlar 17 sazende ve 36 okuyucudan mürekkeptir... Böylece Tarihi Türk Müziği alanında çalışan bir sanatkâr, Yurttan Sesler adı altında yapılan halk müziği yayınlarına iştirak etmez ve aksine olarak halk müziği ekibinde çalışan ve bu alanda ihtisası olan bir sanatkâr Tarihi Türk Müziği nevilerine giremez” (ARCIMAN 1948: 30-31). 


O yıllarda herkesin uymak mecburiyetinde olduğu ortak bir repertuar yoktur. Konservatuar derlemeleri de henüz tam anlamıyla değerlendirilmediği için sololarda daha çok “özel repertuar” usulü yaygındır. Buna göre bir sanatçı, bilhassa yaz tatillerinde memleketine gider ya da turnelere çıkar, oralarda derlediği türküleri getirip, Muzaffer Sarısözen'in onayıyla, özel defterine kendi eliyle notaya alır, Ankara Radyosu'nda okurdu. Ayrıca Sarısözen, sahada Konservatuar çalışmaları sırasında derlediği ya da Ankara'ya radyo yayını için veya bir iş için uğrayan amatör sanatçı veya Âşıklardan derlediği bazı türküleri, derslerinde işlerdi. Sarısözen derlediği bu türküleri, bazen notalı bazen de notasız tahtaya yazarak, öğrencilerinin not etmesini ister, bu tahtaya yazılan notalı eserler, ortak repertuar yerine geçerdi. Bir yandan da her sanatçının gırtlak yapısı, tavır ve yöresine göre, okuyunca başarılı olacağına inandığı türküleri; sanatçılar arasında pay eder, onları da sanatçıların kendi defterlerine notaları ile beraber kaydettirirdi. Bu ikinci kategorideki türküler, sanatçılara özeldi. Birine verdiği ezgiyi, diğerine vermezdi. Böylece sanatçıların özel defterlerinde, hem kendi derledikleri hem de hocalarının münasip gördüğü bazı notalı türküler, özel repertuar yerine geçer ve bunları solo programlarında okurlardı. Ayrıca yine Sarısözen'in ayırım yapmadan bütün sanatçıların defterlerine yazdırdığı bir de ortak repertuar vardı ki, bunlar da daha ziyade toplu programlarda okunurdu. 


Derslerde nota yazımını öğrendikçe, her sanatçı kendi özel repertuarındaki türkülerin notasını da kendi defterine yazmaktaydı. Hoca bu defterleri bir bir kontrol ederdi. Defterlere kırık havalar, yani notaya alınabilen ezgiler, notaları ile kaydedilirken, notaya alınamayan serbest ve yorum gerektiren uzun havaların öğrenilmesi için Sarısözen başka bir metot kullanırdı. O dönem programlarının büyük çoğunluğu canlı olduğu için, mahalli sanatçılar ve Âşıklar program yaparken, Sarısözen bunları bilhassa öğrencilerine yayın sırasında seyrettirir, uzun havaları dinleterek öğrenmeye teşvik ederdi. 


Sanatçıların hemen hemen tamamı, uzun havaları canlı yayında ya da ustaların plâklarını aylarca dinleyerek öğrenmiştir. Bugün bile Mükerrem Kemertaş, Zülküf Altan, Emel Taşçıoğlu, Gülşen Kutlu, Mehmet Seske gibi uzun havalarda isim yapmış sanatkârlar, gereğinde bir uzun havayı aylarca çalışmaktadır, yani aynı metot geçerlidir. Uzun havaları ölçüye sokarak, notaya almak mümkündür ve bu yapılmaktadır. Bilhassa fazla okunmayan örnekleri, kaybolmaması için notaya almakta fayda da vardır. Ancak bir uzun havayı öğrenip icra etmek için, Sarısözen'in metodu en uygun metottur ve uzun havalar bilhassa yörenin mahalli sanatçıları ve Âşıklarının icrasından dinlenip öğrenilmelidir. Bu yıllar, radyonun okul olduğu yıllardır. Bugün hâlâ anlatılmaktadır. 


Sarısözen döneminde başlayan Özel Repertuar uygulaması, 1970'li yılların başına kadar devam etmiş, ancak Sarısözen'in vefatından sonra sanatçılar, piyasada sevilen ya da türkü diye nitelenen, ama türkü formundan çok uzak olan başka ezgileri de özel repertuarlarına aldıklarından, iş çığırından çıkmıştır. Bu durumda, özel repertuar işini disipline etmek, bir 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çözüm bulmak için çareler aranmış, TRT halk müziği politikasını yönlendirenler bu işe kafa yormuştur. Bunun için de ortak repertuar çalışmaları başlatılmış, ortak repertuara girmesi sakıncalı, türkü formunda olmayan özel repertuara ait türküler, ortak repertuar dışı tutulmuştur. Özel repertuara ait bazı türkülerin ise ortak repertuara alınmasına karar verilmiştir. 


Özel repertuarlardaki türkülerin birçoğu, 1970”lerden sonra oluşturulan ortak repertuara, 1981-1982”de başlatılan çalışmalarla alınmıştır. Ancak sanatçılar biraz saygının gereği biraz da öğrenci-hoca ilişkisinden dolayı, bu türkülerde Kaynak Kişil1)J olarak zikredilirken, Sarısözen Derlemeci ve Notalayan olarak repertuara kaydedilmiştir. Oysa kaynak kişiler, genelde köy ve kasabalarda bu türküleri otantik olarak icra eden mahalli sanatçılar veya halktan kişilerdir. Bunları radyoda görevli ya da bazı isim yapmış sanatçılar derlemiş, getirmiş hocasına teslim etmiş, Sarısözen de notalamıştır. Repertuara bu şekilde kaydedilmeleri gerekirdi. Fakat günümüzde bu türkülerin çoğunun kimden alındığı bilinmediği için, buna imkân kalmamıştır. 


O yıllarda özel repertuar, adını hak edecek şekilde, her sanatçının sosyal hayatındaki özel hayatı kadar kutsal ve özeldi. Bu türküyü ikinci bir sanatçı okuyamaz, hatta okumak için izin almaya bile cesaret edemezdi. Uzun yıllar ortak bir yerde toplanmamış, söz konusu eserleri, 1980'li yıllara kadar sadece türküyü getiren sanatçılar okuyabilmiştir. Bilhassa eski sanatçılar, genellikle memleketlerinden, turnelerden derledikleri bu türkülerle bütünleşmiş, birlikte anılır olmuştur. Sarısözen biraz da teşvik ve türküleri sevdirmek için bu özel repertuarları oluşturmuştur. Sanatçılar böylece hem sevdikleri, tavırlarına uyan türküleri okumuşlar hem de tamamen sahiplenmişlerdir. Memleketlerinden getirmeseler bile seslerine, gırtlak yapılarına ve tavırlarına uyan türküleri, uzun havaları seçtikleri için, özel repertuarlar gerçekten de her bakımdan özeldir. Sanatçıların başarısında çok etkili olmuştur. Bugün bile falan sanatçı falan türküyü ne güzel icra ederdi, diyen birçok dinleyici vardır. Sarısözen, Konservatuar çalışmalarında ve radyoda derlediği türkülerden gerekli gördüklerini notaya almış, iyi nota bilen Ali Can, sonra da Emin Aldemir yardımcı olmuştur. Ahmet Yamacı ile Nida Tüfekçi'nin de, ilk nota yazanlardan olduğu bilinmektedir. Neriman Tüfekçi'nin ifadesine göre Sarısözen'in ilk yazdığı nota, Sivas'tan derlediği “Sarardım ben sarardım” adlı türkünün notasıymış. İşte genellikle Sarısözen'in bizzat kendi eliyle notasını yazdığı, nadir olarak da Darülelhan gibi kuruluşların daha önceden basılmış notalı türküleri, Büyük Defter denen bir deftere, türkü sözlerinin ilk mısrasına göre liste halinde kaydedilmiş, ortak repertuar bu defterden ibaret olmuştur. Notalar ise ayrıca dosyalanmıştır. Toplu programlarda şefin belirlediği ortak repertuar, sololarda sanatçının isteğine göre hem kendi özel repertuarı hem de notalı ortak repertuar kullanılabilmektedir. 


Çok sonradan, Nida Tüfekçi'nin TRT Müzik Dairesi Başkanlığı (MDB) Türk Halk Müziği (THM) Müdürlüğü sırasında ortak repertuar oluşturulurken, Sarısözen''in el yazısı ile TRT MDB'na bir nota intikal etmemiştir. Neriman Tüfekçi, bazı örneklerin kendinde 

olduğunu, kalmışsa diğerlerinin nerede arşivlendiğini bilmediğini belirtmektedir. Ancak Sarısözen'in basılı eserlerindeki notalardan, 1973'ten sonraki ortak repertuar faaliyetlerinde TRT MDB nota kurullarınca faydalanılmış, bu notaları Ali Can ve Coşkun Gülağ elden geçirmiş, çoğunu da Ateş Köyoğlu, genellikle aynen kopya ederek MDB Nota arşivine kazandırmıştır. 


Öteden beri bu özel repertuar uygulamasına ya da sanatçıların deyişiyle ANTEN 


REPERTUARINA karşı çıkan Nida Tüfekçi, türkülerin ve TRT THM Repertuarının bilimsel temele oturtulmasını hayata geçiren kişi olmuştur. 1972'de TRT MDB THM Müdürü 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olduğunda ilk önce bu işe el atmıştır. Belgeli, yani notalı ortak repertuarın dışında TRT antenlerinden çıkan 2.000 türkü tespit etmiştir. Bunları gözden geçirmiş, bir kısmının türkü kriterlerine uyduğunu, çoğunun ise uymadığını belirtmiştir. Sonradan kurum içinde, biraz da abartılarak “Nida Hoca ya da Bıçakçı Hoca, türküleri çıkardı, kesip attı” denmiştir. Oysa işin aslı hiç de öyle değildir. Özel repertuar denen türküler, zaten resmi olarak TRT Repertuarına hiç girmemişti ki, Nida Hoca atmış olsun. Zaten tam anlamıyla resmi bir ortak repertuar da yoktu. Ama bir ayıklama yapılmış, herkesin canının istediği türküyü okumasının önüne geçilmiştir. Bir yerde bu, neyin türkü olduğuna karar vermek için alınmış bir karardır ve ilmi bir temeli vardır. Ayıklama işi yapılırken, özel repertuarlarını öteden beri kendi defterlerinde notalarıyla beraber kaydeden sanatçılardan, bilhassa Sarısözen döneminde yetişenlerden, bu defterler istenmiş; inceleme sonunda beste olduğuna karar verilenlerin yayınlarda okunmaması istenmiştir. Türkü olduğuna karar verilenler ise her yönden yeniden incelenmiş, hatta bazılarının notası yazılmıştır. Ancak Ali Can, Muzaffer Akgün gibi notadan anlayan, bilhassa da Sarısözen'in talebesi olmuş eski sanatçıların özel defterindeki notalar daha çok ciddiye alınmış bu neviden defterlere ait notalar, repertuara aktarılmıştır. Çünkü bunların çoğu Sarısözen'in yazdırdığı notalardır. Sarısözen'in basılı eserlerdeki notaları da yukarıda aktardığımız gibi kopya edilerek MDB Arşivine konmuştur. Ayrıca sonraki dönemlere ait orijinal, söz ve ezgi bakımından türkü kurallarına uygun başka eserler de notaya ve repertuara alınmıştır. Sarısözen döneminden beri ortak repertuar olarak nitelenen türküler ile özel repertuardan bu şekilde seçilen türküler, 1980'li yılların başında ilk resmi ortak repertuarı oluşturmuştur. 


1940'lardaki ders ve defter tutma geleneğinin 1950'lerde de devam ettiğini, Yurttan Sesler ikinci kuşak sanatçılarından Aliye Akkılıç da teyit etmektedir: 


“Hepimizin defteri vardı. Sabah 09.00”dan, 11.30'a kadar; Nota, Repertuar, Solfej (TSM Korosu ile beraber) dersleri olurdu. Anadolu'dan gelen mahalli sanatçıların türkülerini hoca tahtaya yazardı, bir de konservatuar derlemelerini tahtaya yazardı, biz de defterlerimize 
geçirirdik. Canlı yayınlar öğle 12.30-13.30 arası gerçekleşirdi. Bazı geceler, 1 
Numaralı[2] stüdyoda halk huzurunda canlı konser verirdik. Koro içindeki canlı sololarda veya solo programlarda, herkes ya turnelerde kendi derlediğini ya da defterindekini okurdu, aynı sanatçı bunları plâğa da okurdu. Başkası okuyamazdı. Meselâ “Huma kuşu”nu benden başka kimse okuyamazdı”. 


1976 yılına gelindiğinde uzun havalar, notaya alınamadığı için belgeli biçimde arşivlenemese 
de, 300 kadar notalı oyun havası ve 1300 notalı türkü ortak repertuara girmiş durumdadır. 
Böylece özel repertuar uygulamasına tamamen son verilemese de disipline edilmiş, TRT? ye yetiştirilmek üzere alınan bütün sanatçılar ortak repertuarı kullanmaya başlamıştır. Çoğu nota bildiği için zaten bu uygulamaya mecbur tutulmuşlardır. Bu durum, ortak repertuar uygulamasının ilk dönemeci olmuştur. Özel repertuar uygulamasına öteden beri bazı sanatçılar karşı çıkmışlardır. Bunlardan biri de Mustafa Geceyatmaz'dır. Hatta Sarısözen'in sağlığında karşı çıkmış, Sarısözen bunun üzerine “Mustafa Geceyatmaz arkadaşımız artık bizimle çalışamayacaktır” diye bir rapor hazırlamış, ama Geceyatmaz'ın özür dilemesi ile bu raporu idareye vermemiş ve Geceyatmaz'ın gözü önünde yırtmıştır. Ankara Radyosu Müdürü Oğuz Yılmaz Hiçyılmaz zamanında bilhassa Ülkü Beşgül, bu kurala şiddetle muhalefet etmiş ve radyo müdürü de 1969'da şifahi bir talimat vererek herkesin her türküyü okuyacağını bildirmiştir. Ankara'da hoşnutsuzluk halledilmiş gözükmesine rağmen diğer radyolarda durum aynı değildir. Aslında özel repertuar, ortak repertuarın da ötesinde tabulaştırılmış bir husustur. Sulandırılmış bir sistem olmasaydı belki de devam edecekti. Çünkü temelde özel repertuara karşı çıkılmamış, türkü formuna uymayan eserlerin özel repertuara girmesine karşı 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çıkılmıştır. Nida hocanın anlayışı, bu temel üstüne oturmakta; bir denetim ve güç gösterisi, daha ilk bakışta hissedilmektedir. Resmi bir yanı olmamasına rağmen, birinin özel türküsünü başkasının okuması neredeyse imkânsızdır. 1970lerin başında İstanbul Radyosu'na tayin olan Ülkü Beşgül bize çok enteresan bilgiler vermiştir. İstanbul Radyosu bilhassa Nida Tüfekçi ardından da Yücel Paşmakçı gibi otoriter hocalar ve müdürler sayesinde özel repertuar uygulamasında daha seçicidir. Türkü formuna uygun türkülerin okunmasına bilhassa dikkat edilmektedir. Gerçekten de Paşmakçı'nın ifadesine göre Ankara Radyosu ipin ucunu kaçırmış, türkü ile ilgisi olmayan eserler burada daha çok icra edilmiştir. Nida Tüfekçi'nin merkez müdürlüğü sırasında 2000'e yakın özel repertuar türküsünün antenlerden men edilmesi biraz da bu yüzdendir. Dolayısıyla Ankara Radyosu'nda bu işten şikâyetçi olan Ülkü Beşgül, birkaç yıl sonra tayinini İstanbul Radyosu'na yaptırdığı zaman yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu anlamıştır. Burada özel repertuara ait türkülerin başkası tarafından asla okunamadığına dikkat çekmiştir. Hele bir keresinde solo yapmak için önüne aldığı 40 eserin neredeyse tamamı, özel repertuara ait olduğundan, yöneticiler okumasına izin vermemiştir. 
Hatta bir türküyü “Falan sanatçının okuma ihtimali var” diyerek okutmamışlardır. Yine bir solo bandında “Hastane önünde incir ağacı”nı okuduğu için bandı iptal edilmiş, gerekçe olarak da türküyü ilk olarak Fatma Türkan Yamacı'nın okuması gösterilmiştir. Böylece özel repertuarın, ortak repertuar dışında ve yaptırımı yok gibi görünmesine rağmen, daha katı kurallara bağlandığı anlaşılmaktadır. Sonunda Ülkü Hanım da çok şikâyetçi olmasına rağmen bir yerde bu akıma uymuş, halk müziğinde derin izler bırakan bazı türküler onun özel repertuarından geçmiş, onunla bütünleşmiştir. Bilhassa Türkçe Sözlü Hafif Müziğin, halk müziğinden beslendiği o yıllarda; “Lâleler”, “Dağlar Kızı Reyhan”, Kul Ahmet'in “Dedim Kaşın Zülfikar mı?” ya da diğer adıyla “Yoh Yoh” gibi türküler Beşgül'ün adıyla anılmıştır. 


Bütün bunların sonucunda, özel repertuarın da 1981'de men edilmesinden sonra işler hiç de sanıldığı gibi gitmemiştir. Bu kez de ortak repertuardaki bazı türküler, bilhassa da kitlelerin beğenisini kazanan eserler, ilk derleyen ya da meşhur eden tarafından sahiplenilmiş, başkası okuduğu zaman huzursuzluk çıkmıştır. TRT'nin özel tavra sahip, çalıp okuma izni olan bazı saz sanatçılarının okuduğu repertuar dışı türküler, özel repertuar muamelesi görmeye devam etmiştir. Yakın zamanlara kadar benim de bizzat şahit olduğum gibi idari ve sanat açısından ağırlığı olan sanatçıların bu tür eserlerini, başka bir TRT sanatçısı okuyamamıştır. Rahmetli Özay Gönlüm, 2000 yılındaki vefatına kadar, repertuarda olsun olmasın kendi derlediği türkülerini izinsiz kimseye okutmamıştır. Bu biraz da bu işe saygının gereğidir. Sanatçı türküyü derlemiş, ilk olarak kendi okumuş, repertuarda olsun olmasın, bu işin asıl emekçisi olarak, kâğıt üstünde olmasa da bazı haklar kazanmıştır. Ortak repertuara giren bir türkü bile olsa, okumak isteyen başka sanatçı, en azından nezaketen, derleyenden ya da ilk okuyandan izin almalıdır ve çoğu zaman böyle olmuştur. TRT sanatçıları arasında yazılı olmayan böyle bir kural vardır. Ama repertuara giren türkü radyo sanatçıları dışında birinden derlenmişse, herkes okuyabilirdi. Gerçi o zaman bile ilk okuyan, sonraki okuyanlara biraz da dudak kıvırabilmektedir. “Ben okudum türkü meşhur oldu, bak şu okuyana?!” veya “Nerede benim verdiğim ruh, nerede benim tavrım üslübum nerede bunun okuması?!” gibi. 


Türküyü derleyenin ya da yerinde öğrenen bir mahalli sanatçının, Âşığın başarısındaki en büyük sır ise yöreyi biliyor olmasıdır. Yöreyi bilmesi dolayısıyla söz konusu türküyü belli bir tavırla okumasına, türküye ruh katmasına, profesyonel anlamda ilk olması ise esere ayrı bir coşku vermesine vesile olmaktadır. Çünkü sözlerde geçen anlamı bilinmeyen kelimeleri; derleyen, mahalli sanatçı ya da Âşık iyi bilmektedir. Dahası varsa türkünün yakılış hikâyesini, duymuş ya da şahit olmuştur. Böylece türküyü okuyan, yakıldığı yerde yetişmiştir. En azından o yöre ile sıkı bağları vardır. Sanatkârın bu samimiyeti ve ilk olması; yöre müzik bilgisi ile birleşir, birazcık da yeteneği varsa, o türkünün en iyi icracılarından biri olur çıkar. Hal böyle 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olunca, hak ettiği tavırla söylemek mümkün olabilmektedir. Aksi durumda ise türkü notaya alınırken, bilhassa notaya alan, halkı ve yöreyi tanımıyorsa, halkbiliminden de haberdar değilse kafasına göre sözde ve ezgide düzenlemeler yapmakta, yani türkü bir yerde makyajlanmakta, profesyonel ellerde âdeta yeniden şekillenmektedir. Bundan sonra bir de yöreyi bilmeyen, eserin yakılışı hakkında bilgisi olmayan bir sanatçının bu türküyü okuduğunu düşünülürse, derleyip okuyanların ve Âşıkların, türküye neden ayrı bir ruh kattığı daha iyi anlaşılır. İlk okuyanın sesi kötü bile olsa, dinleyici tarafından daha çok kabul görmesinin sebebi budur. 


Çok yaygın ve meşhur olması dolayısıyla, Anadolu'nun birçok yöresinde tanınan, okunan türkülerin, birden fazla hatta birkaç değişik bölgeden derlenmesi sonucunda, bazen türkü tanınamaz hale gelebilmektedir. Adana yöresinde, Osmanlı'nın son dönemlerindeki iskân hareketleri ve ayan ailelerini merkeze bağlama politikası sonucunda, bilindiği üzere ünlü Kozanoğulları ailesinin bazı ileri gelenleri idam edilmiş, bazıları da sürgüne yollanmıştır. 19. 
asrın ikinci yarısındaki bu iskân hareketleriyle konargöçerlikten, yerleşik hayata geçiş sürecinde, binlerce yıldır yaşanan zenginliklerle dolu koca bir sosyal hayat sona ermiş; ölüm, sürgün ve hapisle neticelenen olaylar üstüne en içli ağıtlar yakılmıştır. Kozanoğlu ağıdı, bunlar arasında en tanınmış olanlardan biridir. Ama bu sosyal yaranın etkisi o kadar büyük olmuştur ki, ağıt her yerde, Kozanoğulları ile ilgisi olmayan yörelerde dahi çalınıp söylenir olmuştur. Hatta Orta Anadolu'nun kuzeyinde oyun havası olarak çalınıp söylenmiş, Repertuara aslına uygun söylenen ağıtla beraber oyun havası varyantları da girmiştir. İşte bu husus, tam da konumuzla ilgilidir. Bir ağıt ezgisinin değiştirilerek, oyun havasına dönüştürülmesi, o ağıdın yakıldığı coğrafyada mümkün olamaz. Olması da düşünülemez. Bir yerdeki sosyal yaranın, olayın acısını yaşamayan farklı coğrafyada, oyun havası olarak icra edilmesi; bir eserin asıl yöresinden derlenmesi, hatta sadece aslına uygun şekilde icrasının mümkün kılınması gereğinin en güzel örneklerindendir. Tabi kaynağı ve ezgisi kesin bilinen türküler için geçerlidir bu. 


TRT Repertuar Kurulu'nun kuruluşundan önce, üretim yapan radyolarda, “Ustalar” kanalıyla repertuar oluşturulmuştur. Bu ustalar, Yurttan Sesler Korosu Şefleri, THM Müdürleri, uzmanlar ve araştırmacılardır. Türkü, hüviyeti, notası, varsa ses kaydı (ses kaydı yoksa bile türkü notası da kabul edilir) ile birlikte bir usta aracılığıyla, radyolarda şeflere teslim edilirdi. 
Daha sonra TRT Müzik Dairesi THM Merkez Müdürlüğü kurulunca, türküler buraya teslim edilmeye başlamıştır. Eserler, genellikle imzalı bir dilekçe ile elden verilir.[3] Merkez müdürlüğünde türküye ait dilekçe, türkü hüviyeti, notası ve varsa ses kaydını teslim alan müdür veya bir uzman yetkili, türküyü Repertuar Kurulu'na sunar. Kurulda kabul edilen türküye, kategorisine göre (Türkü, Oyun Havası [OH], Uzun Hava [UH]) sıradaki numara verilir. Daha sonra notaya alınıp, çoğaltılarak üretim yapan radyolara|4| birer nota gönderilir. 
Notanın aslı, Usta tarafından imzalanmış türkünün kabul fişi, bir dosyaya konur ve böylece türkü repertuara girmiş olur. 


1981, TRT THM Repertuarı açısından bir dönemeç yılı olmuştur. Repertuar kurulları, 1973'ten sonra kurulmakla beraber; ilk yıllarda ustaların ve sözü geçen sanatçıların yol göstermesi ile işlerken, 1981 yılında denetim ve repertuar kurullarının çalışma esasları yeniden belirlenmiştir. Repertuar Kurul üyeleri şunlardır: Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Mehmet Özbek, Yaşar Aydaş, Hikmet Taşan, Erkan Sürmen. Bu kurulun ilk görevi de, daha önce Nida Tüfekçi'nin merkez müdürlüğü sırasında beste diye ayıklamış olduğu türküleri, yeniden ele alması olmuştur. O sırada İTÜ Türk Müziği'nde görev yapan Nida Tüfekçi, TRT MDB’de tekrar göreve davet edilmiştir. Bu türküleri ilk ayıklama sırasındaki notları ile birlikte yeniden ele alan ve kurula getiren Tüfekçi, yine daha önce olduğu gibi özel 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repertuardaki türkülerin bir kısmının türkü formuna uymadığı için çıkarılmasını talep etmiş, diğerlerini de ikiye ayırmıştır: 1) Türkü olduğuna kesin kanaat getirilenler. 2) Türkü olduğu şüpheli olanlar. Son derece özensiz, daktilo ile yazılmış, 1500 türkü gibi görünen, ama aslında ikinci listedeki bütün türkülerin birinci listede yer aldığı bu tutanakları, Ankara Radyosu THM Büro Şefi Sebahi Tahtalı iyi ki saklamış. Tarafıma getirdi verdi, ben de tek tek inceledim ve anlaşılabilir hale getirdim. Buna göre, bazı türküler bu listelere iki kez hatta bazen üç kez yazılmıştı. Bunlar elendikten sonra toplam ezgi sayısının 1050 olduğu anlaşılmıştır. 1049'unun kırık hava, birinin uzun hava olduğu, kırık havaların da 4'ünün enstrümantal oyun havası, 1045'inin, yani tamamına yakınının sözlü kırık hava (türkü) olduğu bu iki listeyi, Repertuar Kurulu yeniden incelemiştir.|5J) Kurulda Nida Tüfekçi'nin de tavsiyeleri dikkate alınarak, onun birinci ve ikinci listesi yeniden taranmış, 503 eser repertuara uygun görülmemiş, 547 ezginin türkü formlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Uygun bulunan ezgilerden 4'ünün enstrümantal oyun havası, I'inin uzun hava, 542'sinin ise türkü olduğu tespit edilmiş, bütün eserler notaya alınarak repertuara dahil edilmiştir. Repertuara dâhil edilen bu türkülerin belki de en önemli özelliği, Türk halkının 1950-2000 yılları arasındaki müzik zevkini —kırık hava dalında- büyük oranda yansıtıyor olmasıdır. Çünkü hem denetim işine önem veren kurullar, bu eserlerin türkü olduğuna kanaat getirip repertuara almış, hem de sanatçılar yaklaşık 40-50 yıl boyunca bu türküleri, halkın beğenisini kazandığı için özel repertuarlarına geçirmişler, her türlü çekişmeyi, rekabeti göze alarak bu türküleri okumuşlardır. Yani piyasanın ve halkın talebi, bu türküler üzerine yoğunlaşmıştır. Tahmin edileceği gibi türkülerin bir kısmı, Sarısözen'in derslerde öğrencilerine özel olarak kaydettirdiği türkülerdir. Repertuardaki kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla 10 türkü de derleyen olarak Ankara Devlet Konservatuarı kaydedilmiştir ve bunların bir kısmını notaya alan da Sarısözen'dir. 54 türküde, Muzaffer Sarısözen derlemeci olarak kayıtlıdır ve 2'si hariç söz konusu türkülerin tamamını Sarısözen notaya almıştır. Sarısözen'in derlemeci olarak göründüğü türkülerden bazılarını, Ankara Konservatuarı'na getirilen Âşıklardan ya da radyoya programa gelenlerden aldığı anlaşılmaktadır. Bu kaynak kişiler arasında Afyonlu Abdullah Uluçelik, Refik Başaran, Ahmet İnegöllü gibi isimler vardır. Bu isimlerden Ahmet İnegöllü ile Abdullah Uluçelik'in memleketlerine, Sarısözen'in derleme yapmaya hiç gitmediği, Refik Başaran'dan da Nevşehir yöresinde derleme yapmadığı bilinmektedir. 
Anlaşıldığı kadarı ile bu isimlerden derlenen türküleri Sarısözen ya Ankara'da şahsı adına derlemiş ya da bu isimlerden derleme yapan öğrencileri, hocalarına jest olsun diye, derledikleri bu türküleri Sarısözen'e vermiş olmalıdır. Meselâ Abdullah Uluçelik ile Nezahat Bayram'ın Afyon halk evinde beraber türkü okudukları, Ankara Radyosu'na da beraber gelerek program yaptıkları bilinmektedir. Ayrıca Sarısözen Hocanın; Aziz Şenses, Ahmet Yamacı, Sarı Recep, Osman Özdenkçi gibi öğrencilerinden de türkü derlediği anlaşılmaktadır. 
Sahada Dursun Cevlani, Silleli İbrahim gibi mahalli sanatçılardan derlediği türküleri de yine sanatçıların özel repertuarına aktarmıştır. Dolayısıyla 1981 yılında TRT THM Repertuarına aktarılan 547 türkünün, 64 adedi bir şekilde Muzaffer Sarısözen ile ilgilidir. [6] 


Bu işlemden sonra özel repertuar uygulamasına son verilmiştir. Ancak buna rağmen bilhassa TRT'nin televizyon yayınlarında sanatçıların özel repertuarlarına ait türküleri hâlâ okudukları bilinmektedir. Türkiye radyolarının sıkı denetim ve repertuar kuralları ta başından beri TRT Televizyonunda asla uygulanamamıştır. Bugün Türkiye Radyolarında bilhassa bazı canlı yayınlarla seyirci önündeki konserlerde, TRT Sanatçıları ortak repertuarda olmayan, özel repertuar türkülerini icra ediyorlarsa da, zaman zaman bilhassa radyolarda bunlara yasak gelmektedir. Ancak bu türkülerin sayısı, eski dönem ile kıyaslanmayacak derecede azalmıştır. 
Özel Repertuar hususunda son büyük toplantısını 1981'de yapan ve bu uygulamaya büyük oranda son veren Repertuar Kurulu'nun kararları ve özel repertuara ait 1050 türkünün ilk misrası, bir tutanak halinde daktilo edilmiştir (BELGE 1). Özel Repertuardan, TRT'nin ortak 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repertuarına alınan 547 türkünün Repertuar numarası, ileride yapılacak çalışmalara ışık 
tutabileceğinden, bu yazının sonunda sunulmuştur. Böylece bu yazının hazırlandığı 2005 
yılında, TRT Kırık Havalar Repertuarı'nda bulunan 4561 türkünün arasında bulunan 547 
türkünün derleme ve repertuara alınış macerası 50 yılın sonunda böyle noktalanmışştır. 


1981 yılında Özel Repertuar ile ilgili 1981 TRT MDB Tutanağının ilk sayfasını, yani alınan 
kararları ise aynen aktarıyorum(BELGE 2): 


1-Türk Halk Müziği dalında Radyo ve Televizyon yayınlarında yer alan ezgileri inceleyip, bu daldaki ezgileri tespit etmek amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum Radyoları (THM) Müzik Müdür Yardımcılarının ve konuyla ilgili elemanların 6-7 Ocak 1981 tarihlerinde Müzik Dairesi Başkanlığı'nda kabul edilen çalışma esaslarına göre zaman zaman yayımlarda yer alan, ancak henüz büyük bir kısmı repertuar kurulunca incelenmemiş ve adına “Özel Repertuar” denilen ezgilerin, Radyolarda oluşturulacak kurullarca tespitinden sonra Müzik Dairesi Repertuar Kurulunca incelenmesine karar verilmiştir. 


2-Müzik Dairesi Başkanlığı'nın 5 Şubat 1981 gün ve 3304/60-252 yazısı ilgisiyle Radyolardan gelen ve Müzik Dairesi Başkanlığı'nca bunlardan oluşturulan ortak liste Müzik Dairesi Repertuar Kurulu'nca incelendi. 


Bugüne kadar yer aldıkları yayınlardan edinilen bilgiler ışığında yapılan inceleme ile 1-Türk Halk Müziği ürünlerinden olmadığına kesin kanaat getirilenler çizilerek iptal edildi. 


2-Türk Halk Müziği ürünlerinden olduğuna kesin kanaat getirilenlerle bu konuda şüpheli görülenler bir liste halinde tespit edildi (Liste 1). 


3-Türk Halk Müziği ürünlerinden olduğuna kesin kanaat getirilenler ayrıca bir liste halinde tespit edildi (Liste 2). 


4-Geniş ve ortak bir repertuarın en kısa zamanda tespit edilmiş olmasını sağlamak amacıyla, 
2. listedeki ezgilerin TRT Türk Halk Müziği Repertuarı'na alınmasına ve 1. listedeki ezgilere ait notalar ile varsa ses kayıtlarının incelenmek veya kullanılmak üzere en kısa zamanda teminine karar verildi. 


Özel Repertuardan, THM Resmi Repertuarına Alınan Türkülerin Nota Numaraları 


1981 yılında, özel repertuarın ayıklanması sırasında, özel repertuarda bulunan 1050 türkü 
arasından, türkü olduğuna kanaat getirilerek ortak THM Repertuarı'na alınan 547 türkünün TRT THM Repertuar numaraları: 


23,30, 52 (OH), 98, 104, 104 (OH), 121, 126, 136, 236, 258,282 (OH), 322,325, 370 (OH), 507, 554 (UH), 562, 584, 602, 605, 608, 783, 786, 792, 836, 843, 846, 867, 902, 904, 991, 1009, 1040, 1053, 1067, 1082, 1105, 1123, 1201, 1208, 1229, 1230, 1270, 1297, 1353, 1386, 1415, 1434, 1500, 1512, 1516, 1539, 1572, 1582, 1583, 1606, 1611, 1632, 1659, 1665, 1667, 1700, 1702, 1714, 1731, 1736, 1752, 1770, 1782, 1792, 1801, 1823, 1824, 

1828, 1839, 1868, 1925, 1980, 2030, 2034, 2046, 2111, 2129, 2154, 2155, 2166, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2192, 2194, 2197,2205, 2207, 2220, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2233, 2235, 2236, 2241, 2249, 2250, 2253, 2254, 2255, 2251, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2266, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 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2274, 2215, 22171, 2219, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2301, 2302, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2333, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2378, 2379, 2384, 2386, 2388, 2396, 2401, 2402, 2410, 2412, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2425, 2438, 2442, 2443, 2444, 2445, 2460, 2462, 2464, 2466, 2467, 2468, 2469, 2473, 2474, 247171, 2479, 2481, 2482, 2483, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2492, 2493, 2496, 2498, 2499, 2504, 2505, 2508, 2509, 2510, 2514, 2515, 2519, 2539, 2548, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2562, 2563, 2568, 2569, 2573, 2592, 2593, 2594, 2597, 2598, 2600, 2607, 2608, 2610, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2634, 2645, 2650, 2655, 2657, 2672, 2709, 2718, 2737, 2738, 2756, 2761, 2762, 2769, 2777, 2192, 2795, 2798, 2800, 2806, 2809, 2821, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2881, 2882, 2888, 2901, 2904, 2912, 2922, 2928, 2931, 2949, 2953, 2955, 2959, 2963, 2968, 2970, 2971, 2974, 

2976, 2985, 2989, 2991, 2994, 3004, 3008, 3013, 3022, 3025, 3027, 3053, 3087, 3097, 3120, 3134, 3138, 3147, 3149, 3151, 3153, 3154, 3158, 3159, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3176, 3177, 3185, 3187, 3190, 3192, 3193, 3206, 3207, 3208, 

3209, 3210, 3212, 3213, 3226, 3229, 3232, 3234, 3239, 3245, 3251, 3253, 3260, 3271, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3308, 3312, 3318, 3323, 3336, 3342, 3345, 3346, 3356, 3358, 3365, 3378, 3379, 3383, 3386, 3388, 3390, 3393, 3394, 3395, 3396, 3409, 3411, 

3418, 3424, 3431, 3434, 3435, 3439, 3444, 3456, 3458, 3462, 3475, 3477, 3478, 3483, 3485, 3487, 3502, 3503, 3508, 3517, 3518, 3522, 3523, 3525, 3526, 3532, 3538, 3542, 3545, 3549, 3550, 3558, 3569, 3583, 3584, 3597, 3610, 3627, 3645, 3646, 3650, 3659, 3676, 3678, 3679, 3680, 3686, 3687, 3690, 3693, 3705, 3707, 3731, 3754, 3758, 3759, 3769, 3773, 3776, 3787, 3791, 3792, 3795, 3799, 3802, 3804, 3816, 3819, 3836, 3837, 3860, 3864, 3872, 3875, 3877, 3904, 3908, 3914, 3916, 3918, 3922, 3932, 3933, 3938, 3943, 3954, 3975, 3982, 3984, 3988, 3990, 4008, 4018, 4020, 4022, 4023, 4029, 4030, 4031, 4032, 4038, 4043, 4054, 4064, 4157, 4212, 4227, 4229, 4233, 4237, 4238, 4242. 


[1] Kaynak kişi, bazı öğretim üyelerinin bile makalelerinde yazdığı gibi besteci demek değildir. Kaynak kişi, yöresinin türkülerini en otantik ve orijinal haliyle icra eden halktan kişiler olabileceği gibi amatör sanatçılar veya Âşıklar da olabilir. Kaynak kişi, bir yerde türküyü kaynağından, yani yöresinden, derlemeciye aktaran kişidir. Türküleri bu kaynağından alıp, repertuara sunan, kazandıran kişilere de Derlemeci denir (Halk müziği ile birazcık ilgisi olan herkesin bildiği, ancak anlı şanlı bazı akademisyenlerin bilmediği bu dipnotu bilgili olduğumu göstermek için yazmadığımı, hatta biraz da sıkılarak yazdığımı itiraf etmeliyim). 


[2] Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu. Halen burada seyirci huzurunda bant ya da canlı konserler gerçekleştirilmektedir. 


[3] Türküyü derleyip, notaya alanın getirmesi şart değildir. Güvenilen başka bir usta, araştırmacı da bu notayı yazıp, radyolarda görev yapan bir hoca vasıtasıyla gönderebilir. 


[4] Bünyesinde ses ve saz sanatçılarından oluşan Yurttan Sesler Korosu bulunan Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum radyoları. 


[5] 52, 104, 282 ve 370 Repertuar numaralı 4 ezgi Oyun Havası, 554 numaralı eser ise uzun havadır. 
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[6] Bu 64 türkünün Repertuar numaraları şunlardır: 23, 104, 247, 258,315, 322, 325, 507, 562, 584, 602, 605, 608, 783, 786, 836, 843, 846, 991, 867, 1040, 1067, 1082, 1105, 1230, 1667, 1714, 1828, 1868, 2034, 2046, 2058, 2179, 2220, 2258, 2260, 2273, 2284, 2286, 2288, 2292, 2301, 2316, 2331, 2342, 2350, 2355, 2364, 2419, 2420, 2469, 

2486, 2612, 2718, 2769, 2773, 2934, 3013, 3239, 3475, 3503, 3525, 3914, 4242. 
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Ankara. 
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Ahmet KARAGÜLLE (KARAGÖZOĞLU), Ali/Ayşe oğlu, 1938 Sinop Gerze doğumlu, Evli 
4 Çocuklu,İlkokul Mezunu, Emekli Sözleşmeli Memur. 


Aliye AKKILIÇ Şükrü/Zeliha Akkılıç kızı, 1933 Ağrı doğumlu, Dul, Ortaokul Mezunu, Emekli TRT Sanatçısı. 


Altan DEMİREL Hasan/Sultan oğlu, 1950 Amasya doğumlu, Evli, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi 


Psikoloji Böl. Mezunu, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Müdürlüğü THM Oyunları Uzmanı (Nota). 


Cemalettin GENÇTÜRK Mehmet/Fatma oğlu, 1944 Güdül Sorgun doğumlu, Evli 4 Çocuklu, Ticaret Lisesi Mezunu, TRT MDB THM ve Oyunları Müdürü 


Enis GENÇTÜRK Osman/Ümmiye oğlu, 1945 Ankara doğumlu, Evli 2 Çocuklu, AÜ DTCF Tiyatro Bölümü Mezunu, TRT MDB Arşiv ve Çoğaltma Müdürü. 


Erkan SÜRMEN Cahit/Bedriye oğlu, 1943 Adana doğumlu, Evli 2 Çocuklu, AİTİA Kamu Yönetimi Mezunu, TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi-Halk Oyunları Eğitmeni. 


Gürbüz SAPMAZ  İsmail/Sultan oğlu, 1946 Hacıbektaş/ Anapınar köyü doğumlu, Evli 2 
Çocuklu, İlkokul Mezunu, TRT Yurttan Sesler Saz ve Ses Sanatçısı. 


40 


Halil YILMAZ Ali/Hayriye oğlu, 1939 Afyon Sandıklı doğumlu, Evli 2 Çocuklu, Erkek Sanat Enstitüsü Mezunu, Ankara Radyosu Repertuar Memuru, THM Şube Müdürü, Emekli. 


Kubilay DÖKMETAŞ Cemalettin/Fevziye oğlu, 1956 Sivas-Zara doğumlu, Evli 2 Çocuklu, Öğretmen Okulu Mezunu, TRT Halk Müziği Ses Sanatçısı, Araştırmacı. 


Neriman TÜFEKÇİ Nurettin Behiç/Hayriye kızı, 1925 İstanbul Doğumlu, Dul 2 Çocuklu, Nişantaşı Kız Lisesi Orta Bölüm, Emekli Halk Müziği Sanatçısı. 


Sabri SABUNCU  Lâtif/Güzide oğlu, 1966 Şanlıurfa doğumlu, Bekâr, Anadolu Üniversitesi İşletme 


Fakültesi Öğrencisi, Ankara Radyosu Sözleşmeli Prodüksiyon Görevlisi-Nota Uzmanı. 


Sebahi TAHTALI Habip/Ayşe kızı, 1947 Ankara doğumlu, Evli 2 Çocuklu, Kız Enstitüsü Mezunu, Ankara Radyosu THM Büro Şefi. 


Sadettin GÜRHAN Mustafa/Fatma oğlu, 1942 Çankırı-Şabanözü Çapar köyü doğumlu, Evli 2 
Çocuklu, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mezunu, Emekli Saz Sanatçısı. 


Ülkü BEŞGÜL Nihat/Şefika kızı, 1939 Afyon doğumlu, Evli 2 Çocuklu, Ankara Kız Lisesi Mezunu,Emekli TRT Sanatçısı. 


Yunus KARACA Ali/Mercan oğlu, 1936 Nevşehir Karaburna köyü doğumlu, Evli 2 
Çocuklu, İlkokul Mezunu, Emekli TRT Saz Sanatçısı. 


Yücel PAŞMAKÇI Kemal/Fatma Huriye oğlu, 1935 İstanbul doğumlu, Evli, Haydarpaşa Lisesi Mezunu,İTÜ Devlet Konservatuarı’ ndan emekli. 


FACEBOOK'TAN İKİYÜZLÜLÜK: "RUS İŞGALCİLERE ÖLÜME İZİN" 
11 Mart 2022 Cuma-Haksöz Haber 


Meta-Facebook direktörlerinden Andy Stone, Reuters'ın hazırladığı habere göre "Rus işgalcilere ölüm içerikli mesajlara geçici süreliğine izin verildi"ğini yazılı açıklama ile iletti. 
İkiyüzlü bir tavır olarak değerlendirilen karar tepki çekti. 


Rusya Ukrayna savaşı sadece sahada değil birçok alanda yaptırım ve engellemeleri beraberinde getirdi. Rusya, Putin hakkında yalan haber yapanlara 15 yıl hapis cezası verileceğini aktarmıştı. Ayrıca '4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi' denilmişti. 


Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı. 
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Rus işgalcilere dönük nefret objelerinin kullanılması ve yayılmasına izin veren Meta şirketinin bu tavrı ikiyüzlülük olarak değerlendirildi. Rus sivillere dahi yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinin birçok eylemi tartışılmış ve tepki çekmişti. 


Ancak sosyal medyada yanlış ve taraflı bir bilgiyi kasıtlı bir şekilde iletmenin önünü açmaya çalışan Meta'nın bu tavrı normal bir olay, yaptırım olarak görülmedi. 


Sosyal medya kullanıcıları da Facebook yöneticilerine tepkilerini şu sözlere aktardı: "Bu yabancı düşmanlığına teşviktir. Nerede doğacağımızı biz seçmedik ve savaşa karşıyız. 
Belirli bir milliyetle ilgili olarak böyle bir şeye nasıl izin verebilirsiniz? Toleransınız neye bağlı?" 


? andy utone © 


ur statement on what's happening: 


"Asa result of the Russian invasion of Ukraine we have temporarily made allowances for forms of political expression that would normally violate our rules like violent speech such as 'death to the Russian invaders. We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians,” 


PRENS WİLLİAM: "AFRİKA VE ASYA'DA SAVAŞ NORMAL AMA AVRUPA’DA 
DEĞİL" 


10 Mart 2022 Perşembe-Haksöz Haber 


İngiliz medyası 39 yaşındaki prensin, “Britanyalıların, Afrika ve Asya'daki çatışmaları görmeye daha alışık olduğunu, Avrupa'da ise savaşın "çok yabancı" olduğunu” söylediğini aktardı. 


İngiltere Prensi William'ın 'Asya ve Afrika'da çatışmalara tanık olmak normalken Avrupa'da savaş görmenin 'çok yabancı' olduğu' yorumu sosyal medyada tepki çekti. 


“Beyazların üstün ve efendi? olduğu savını görmeye alışık olduğumuz kraliyet ailesinden şaşırtmayan bir söylem geldi. Avrupa'daki savaşın anormal bir durum olduğunu savaşa alışık olan toplumların Asya'da ve Afrika'da olduğu tezini vurgulayan Prens William'a İngiliz toplumundan da tepki gösterildi. 


Cambridge Dükü Prens William ülkeye desteğini yinelemek için Ukrayna Kültür Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamalar eleştirilerek kraliyet aile üyesi için, 'ırkçı ve sağır' yorumları yapıldı. 


Çarşamba günü eşi Catherine ile Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Cambridge Dükü, gönüllülere destek vererek İngiltere ve Avrupa'nın geri kalanının onların yanında birleştiğini söyledi. Bulunduğu mekanda tartışmalara dahil olan Dük, "Bunu (savaşı) Avrupa'da görmek çok alışılmadık. Asya ve Afrika'da görmek ise normal." dedi. 


Avrupa'nın Ukrayna Rusya Savaşı ile beraber insanlığa karşı takındığı ikiyüzlü tavırların ortaya çıkması yoğun eleştiri alıyor. 
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NEDEN KİMSENİN TOLSTOY'U YASAKLADIĞI YOK? 
10 Mart 2022 Perşembe- Abdurrahman Güner / Haksöz Haber 


Rusya'ya yönelik ambargo kararları tartışılmaya devam ederken edebiyat da bu tartışmaların merkezinde yer alıyor! 


Batı'nın Rusya'ya karşı uygulamaya koyduğu ambargo kararları ekonomiden siyasete birçok alanı kapsıyor. Rusya ile birlikte bütün dünyayı etkileyen ambargo kararları anlaşılabilir bir zeminden neşet ediyor. Netice olarak hukuku ayaklar altına alan Rusya, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Aynı ambargonun Suriye işgal edildiğinde veya Filistin, Siyonist rejim tarafından işgal edilirken niye uygulanmadığı sorusu ise ister istemez akılları karıştırıyor. 


Rusya'ya karşı uygulamaya sokulan ambargo kararlarının içinde en çok kültür-sanat boyutu tartışma konusu yapıldı. Rusya'nın ekonomik olarak zor duruma sokulması bekleniyordu ancak işin daha farklı boyutlara taşınması herkesi biraz şaşırttı! 


Almanya'da bazı yemek ve tatlılarda geçen “Rus” kelimesinin kullanılmaması çağrısının yapılması, Rus olan bir orkestra şefinin işine son verilmesi, Yunanistan'da Bolşoy'un Kuğu Gölü Balesi'nin yasaklanması ve bizim özellikle odaklanmaya çalışacağımız Avrupa'da bazı ülkelerde Dostoyevski kitaplarının ders müfredatlarından çıkarılması ambargonun farklı yüzünü içeriyordu. 


İlk baştan söylemek lazım Dostoyevski'yi ders müfredatından çıkartmanın anlamsız bir iş olduğunu görmek lazım. Öncelikle Dostoyevski'yi Putin safına itmek anlamına gelen bu saçma adım oldukça mantıksız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dostoyevski kararı “Nazi uygulaması” olarak niteledi. İşin bu boyutu bir yana herkesin sorması gereken başka bir soru daha yok mu? 


Neden Dostoyevski’ yi müfredattan çıkarıyorlar? Sadece Rus olduğu için çıkartıyor olsalar Puşkin'den Gogol'a kadar uzanan geniş bir edebiyatçı topluluğu ile karşı karşıya olduğumuz herkesin malumu. Tabi ki her zaman olduğu gibi bu konuda da aralarındaki "tatlı" rekabetle ilişkili olarak Tolstoy ismi de akıllara geliyor. 


Rusça edebiyatın en önemli iki ismi olan Dostoyevski ile Tolstoy sadece edebiyat sahasında bir rekabet içinde değillerdi. Aynı zamanda dünya görüşü olarak da epey farklı düşünen 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isimlerdi. Bu bağlamda tekrar söylemek gerekirse getirilen kısıtlama saçma olmakla birlikte neden Dostoyevski ismi üzerinden tartışma yürütüldüğünü sorgulamamız gerekiyor. 


Dostoyevski ve Tolstoy, Batı'ya ve Batı modernleşmesine karşı mücadele veren isimlerdi. 
Bununla birlikte kalkış noktaları oldukça farklıydı. Dostoyevski, Rus milliyetçiliğini ve Panslavizm ideolojisini kendisi için değişmez rota belirlemişti. İstanbul'un Ruslaştırılmasını dahi savunacak kadar milliyetçi hezeyanlara sahip olan Dostoyevski isminin tartışılması birden bire ortaya çıkan bir durum değil! 


Av vrupa'ran nı kuşku duyduğu kibi, onları kesinlikle siyasal o alarak eğemenliğimiz. alımı almek ve böylece viyasl gücü artırmak amacıyla değil, eksiksiz özgürlükleri ve Slav ruhun yeniden canlandırılması içim bu temeller üzerinde Slavların yeniden doğuşunu hangi Rus istemez? Ne dersiniz, gerçek değil mi bu? Öyleyse geleceğe ilişkin de oka “hayallerimden” bir ksm doğrulanmış olmuyor ma? Bu amaç için ister itemez İstanbul er ya da es bizim olmalıdır... 

Aman Tanrım, bu hayallerimi bir Avusuryall ya dü hir 


Ingiliz okuma fırsatı bulsaydı, kim bilir dudakları ne alaylı bir gülümsemeyle büzülürdü! Sonuna kadar okuyup bir de şe olumlu yargımla eni mn ea 

bir e 


öncelikle zamam geldiği içindir; 
eğer şuan zamam henüz gelmemişse de, gerçekten çok yakındır, belirtileri bunu gösteriyor. Bu doğal bir sonuçtur. nasıl denir, doğanın sözüdür. Daha önce gerçekleşme mise zamara gelmediği içindir. Avrupa'da bir “Büyük Petro vasiyetine” inamlmaktadır. 


Bir Yazarın Günlüğü kitabından... 


Bunun yanında neden Tolstoy?un adının dahi geçmediğini de düşünmemiz gerekiyor. Tolstoy ise tam tersine militarizm, ulus devlet ve milliyetçilikten nefret eden, Batı'nın kuşatmasına karşı Rus birliği ile değil inanç merkezli çok daha esaslı bir birliktelik ruhu ile karşı koyulmasını öngören bir düşünürdü. 


Dostoyevski'nin kısıtlamalara maruz bırakılması komik olmakla birlikte boşa değil kısaca! 
Milliyetçi bataklığa bulaşan herkes bir gün mutlaka benzer bir muameleyle karşı karşıya kalıyor. İnsan, Dostoyevski bugün yaşasa Ukrayna'nın işgali hakkında ne derdi diye düşünmeden edemiyor... 


Vatanseverliğe Karşı isimli kitabında “Genç kuşağı öyle eğitmeliyiz ki, bugün yalanla dolu milli tarihlerde, resimlerde, anıtlarda, ders kitaplarında, makalelerde, şiirlerde, vaazlarda ve aptal milli marşlarda yapılan şey budalalık olarak görülsün.” diyen Tolstoy'un ise duracağı yeri kestirmek zor değil! 


İRAN'DA CASUS SKANDALI 
10 Mart 2022 Perşembe-Fatih Demir-Haksöz Haber 


İsrailli ajan Catherine Shakdam kendisini 'İsrail karşıtı olarak' gösterip Hamaney'in yanına kadar sızmayı başardı. Yıllarca İran aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten Shakdam, İsrail dış istihbarat birimine çalıştığını söyledi. 
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İran devleti övündüğü istihbaratının zaafiyetiyle çalkalanıyor. İsrail ajanı, İran'ın en yüksek kademelerine kadar sızarak 8 yıl boyunca istihbarat faaliyetlerinde bulundu. 


Yıllarca yazdığı politik ve stratejik makaleler ile övgüler toplayan, Hamaney'e ait olduğu belirtilen resmi web sitesinde yazıları yayınlanan Shakdam'ın İsrail ajanı olduğu kendi itirafları sonucu ortaya çıktı. 


Hamaney, Ahmedinejad, Reisi gibi İran liderlerinin en yakınana kadar girebilen Shakdam, İran resmi haber ajansı PressTV ve diğer birçok İran devlet medya araçlarında düzenli olarak yer verilen bir isim oldu. 


İran devlet adamları ile yaptığı röportajlar, programlar ve görüş alışverişleri ile dikkat çeken İsrailli ajanın kimliğini yıllarca gizleyerek İran taraftarı gibi görünmesi onu ele vermezken, İran istihbaratının zafiyeti ile Siyonistlerin amaçları için neler yapabileceğine dair önemli bir isim olarak tarihe geçti. 


Geçtiğimiz gün Catherine Shakdam, Yahudi olduğunu ve İsrail'in dış istihbarat teşkilatı için çalıştığını açıkladı. 


Catherine Shakdam, kendisini “şiddetli bir İsrail karşıtı İngiliz Müslüman? olarak tanıtıp İran'ın devlet yönetim kadrolarının yer aldığı koridorlarda sessizce ilerledi. Makaleleri düzenli olarak İran'ın dini liderinin kişisel web sitesinde yayınlandı. 


İran'ın şu anki Cumhurbaşkanı Reisi de, cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde ona özel bir röportaj vermişti. 


Catherine Shakdam 


İran'da aşılması zor ve imkansız olarak iddia edilen makamlardaki isimlerle yıllarca bir arada görülen Shakdam'ın amacına ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor ancak İsrailli bir ajan olarak İran'ın güç koridorlarında rahatça gezebilmesi onu ikinci bir “Eli Cohen” vakası olarak lanse ettirdi. 


Yazıları düzenli olarak Sistani'nin Şafakna'sında da yer alan Shakdam''ın son 8 yılda İran hükümetlerinde yer almış birçok yüksek profilli bakanla birlikte görüldüğü, röportajlar yaptığı, devlet tarafından organize edilen programlara özel davet edildiği belirtiliyor. 


Yakın tarihli bir röportajında Shakdam, İran rejiminin her zaman yabancı ve beyaz 


insanlardan "onaylanma" özlemi duyduğunu kendisinin de bu arzuyu giderdiği için İran'ın güç koridorlarına rahatça sızabildiğini söyledi. 
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Çalışmalarıyla İran devletinden sürekli onay alan, övülen Shakdam, ajanlık görevini de gizlice yerine getirerek, İran'ın yüksek rütbeli memurlarına ait ofis bilgisayar ve verilerini hackledi. 


Shakdam verdiği bir röportajda da İran devletine sızma görevi için, “Sloganı tüm Yahudilerin ölümü ve İsrail'in yok edilmesi çağrısı olan hükümete karşı ülkemin isteği üzerine Canavarın karnına doğru yürüdüm." dedi. 


Catherine Perez-Shakdam'a ait makalelerin yayınlandığı Times of Israel adlı sitede kendisinden şöyle bahsediliyordu: 


“Orta Doğu siyasi analisleri, yazar ve yorumcu olan Catherine, BMGK'nın Yemen'deki faaliyetlerinde eski bir danışman olarak görev aldı. Aynı zamanda Terör ve İslami radikalleşme konusunda uzmandır. İran üzerine BBC Arapça için tanınmış bir analist, aynı zamanda Yemen'in “Gelecek Yüzyıl Vakfı” yöneticilerindendir. Fransa'da laik Yahudi bir ailede büyüyen Catherine, Yemenli bir Müslümanla evlendikten sonra kendisini İslam dünyasının tam kalbinde buldu. Ortadoğu'daki deneyimi ve ardından bir siyasi analist olarak çalışması, ona nadir olmasa da çok özel bir bakış açısı kazandırdı - özellikle sistemsel antisemitizmle karşı karşıya kalındığında kişinin kimlik duygusunu nasıl kaybedebileceği konusunda.- Başımıza maalesef bela olan - İslami radikalizm, Terör ve Antisemitizm - konusundaki deneyimlerini ve bakış açısını paylaşmaya kararlı olan Catherine, erişim eksikliğinden dolayı genellikle ulaşamayacağımız bir dünyadan da bahsedecek.” 


Tam adı Catherine Perez Shakdam olan İsrail ajanı, İran'dan temelli olarak ayrıldıktan sonra Times of İsrael için yazılar kaleme almaya başladı. İran sosyal medyası Shakdam'ın bir ajan olmadığına dair ortaya atılan iddialar üzerine derin tartışmalar verirken bir yandan da devlet görevlilerine bunun nasıl olabildiğini soruyor. 


Gerçek kimliğini açıklayan Catherine Shakdam'ın, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in internet sitesindeki yazılarının arşiv kayıtları silindi. İran tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada da Shakdam ile devletin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, yakın temasların reddedildiği yazıldı. 
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UKRAYNALI MÜLTECİLER: MİSAFİRPERVERLİK GEREKLİ 
Seçkin Deniz, 06.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Ortak Avrupa İltica Sisteminde (CEAS) dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesinin öneminin ve anlamının felsefi ve doktriner analizlerini içeren araştırmalar yapan Amsterdam Üniversitesi PPLE College'de öğretmen olan Dr Lukasz Dziedzic'e aittir ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, Ukrayna'dan kaçan Mültecilere karşı misafirperver davranmaya odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin sınırlarında sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz ve Hıristiyan ya da Yahudi olmayan, özellikle Müslüman olan mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamaları sürerken analistin ayrımcı bir dille Ukraynalı mültecilere misafirperver davranması gerektiğini söylemesi dikkat çekicidir. "Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görmek beni çok duygusallaştırıyor" diyerek BBC'ye demeç veren Ukrayna'nın eski Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze, "Açıkça söylemek gerekirse: Bunlar Suriye'den gelen sığınmacılar değil. Bunlar komşu Ukrayna'dan gelen sığınmacılar. Ve bu, açıkçası, bunun bir parçası. Bunlar Hristiyan, bunlar beyaz. Polonya'da yaşayan insanlara çok benziyorlar." diyen ABD'nin NBC muhabiri Kelly Codibella, "Bize öyle benziyorlar ki. Durumu şoke edici kılan bu. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanları Netflix izliyor, Instagram hesapları var, serbest seçimlerde oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul nüfusların başına gelen bir şey değil. 
Herkesin başına gelebilir." diyen iktidardaki Muhafazakar Partiden siyasetçi Daniel 

Hannan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Yemen ve Afrika'nın hemen her yerinde kaos, terör, iç savaş, askeri darbeler tasarlayan ve uygulayan Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin mültecilere yönelik bakışlarını somut olarak yansıtmaktadır. Oysa insanlık saldırı altındadır. Ukrayna'nın işgali Avrupa ve Rus halklarını I. ve II. Dünya savaşları ile 'Soğuk Savaş'ta olduğu gibi yeni bir savaşla kontrol altına alma girişimi gibi görünmektedir. 'Siyonizm'in kurbanı olarak dindar Yahudiler, çoğunlukla Avrupalı, Ukraynalı ve Rus Hıristiyanlar ve Müslümanlar birlikte çalışmalı ve yaklaşık iki yüz yıldır süren Siyonizm kaynaklı vahşi savaşlara ve 

teröre karşı güç birliği yapmalıdırlar. 
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Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya yaptığı korkunç saldırı, şüphesiz büyük bir insani krize yol açacaktır. Yardıma muhtaç büyük bir ülke içinde yerinden edilmiş insan grubunun tepesinde, Avrupa Birliği'nde koruma arayanlar olacak. Birçok Ukraynalının, 2017'den beri yasal ve vizesiz seyahat edebilecekleri AB'de zaten aile ve diğer ilişkileri var. 


guidopiano/shutterstock.com 


Çatışmalardan kaçan Ukraynalılar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan ve (AB dışında) Moldova gibi komşu ülkelere şimdiden ulaşmaya başladılar. Şiddetin yoğunluğu göz önüne alındığında, sayılar daha da büyüyebilir. Bu gelişmeler, birlik ve üye devletlerin birlik içinde durmasını ve kendi başlarına bırakılamayacak Ukraynalılara karşı dayanışma göstermelerini gerektiriyor. 


Ukrayna sınırındaki birkaç eyalete çok sayıda varış, kabul sistemleri üzerinde çok fazla baskı oluşturacak ve bu da gelenler için standartların altında koşullara ve ev sahibi nüfusla potansiyel gerilimlere yol açacaktır. Ancak, diğer devletlerin AB ve üye devlet kaynaklarından gelen mali yardımla birlikte gelenleri belirli sayıda almayı teklif etmesi gibi, çatışmadan kaçanların sorumlulukları daha adil bir şekilde paylaşılırsa, zorluk üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olmayacaktır. 


Yasal Enstrüman 


Neyse ki, tam da bunu kolaylaştıracak bir AB aracı zaten var; bu soruna mükemmel bir şekilde uyarlanmış geçici koruma direktifi (TPD). TPD, üye devletlerin Yugoslav veraset savaşlarıyla, özellikle de birliğin kapılarındaki 1999 Kosova kriziyle ilgili deneyimlerine bir yanıt ve bunlardan alınan ders olarak oluşturuldu. 


Oradaki kargaşa sırasında, birçok üye ülke, ezilmiş Kuzey Makedonya'ya kaçtıktan sonra arafta kalan çok sayıda Kosovalıya geçici koruma sağlamak için uluslararası bir çabaya katkıda bulundu. Daha geniş anlamda, TPD, üye devletler tarafından bu insani koruma krizini ele almak için yapılan çabaların kurumsallaştırılması olarak kabul edilebilir. 


TPD, 'üçüncü ülkelerden yerlerinden edilmiş ve menşe ülkelerine geri dönemeyen kişilerin kitlesel akını durumunda geçici koruma sağlamak için asgari standartları' belirler (madde 1). 
Bunun yanında, tüm üye devletlere, uluslararası korumaya uygun kişileri kabul etme ve diğer yardım biçimlerini sağlama kapasitelerini belirtmeleri, 'bu tür kişileri alma ve almanın sonuçlarına katlanma konusunda Üye Devletler arasında bir çaba dengesi' sağlamaları için bir dayanışma çağrısı vardır. 


Buradaki fikir aynı zamanda en doğrudan etkilenen üye devletlerin sığınma sistemlerine yardım sağlamaktır. Bu, acil ihtiyacı olan tanımlanmış bir gruba hızlı ve bürokratik olmayan yardım sağlamak için geçici, grup tabanlı bir koruma biçimidir. Bu, ev sahibi devletin normal iltica sistemine açık erişim sağlar, burada elbette bu tür herhangi bir talebin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. 
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TPD ayrıca, temel sağlık, eğitim, barınma ve sosyal yardım hakları dahil olmak üzere geçici korumaya ihtiyaç duyanların temel haklarının yanı sıra işgücü piyasasına anında erişimi garanti eder. Böylece, yararlanıcıların kendi geçim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmalarına olanak tanır. 


Hiç kullanılmadı 


Ancak 2001 yılında yürürlüğe girdiğinden beri TPD hiçbir zaman kullanılmamıştır. 2015 
'mülteci krizi' sırasında bile durum şimdiki gibi değildi; Yugoslav çöküşüyle karşılaştırılabilir savaş ve çatışmalardan kaçan insanların tam da bir Ortak Avrupa Sığınma Sistemi'nin varlığının sorgulandığı sırada. 


TPD'nin belirli bir durumda konuşlandırılması kararının, kendi iradesiyle veya bir üye devletin talebi üzerine Avrupa Komisyonu'nun önerisine dayanarak AB Konseyi tarafından alınması gerekir. Sorun, "yerinden edilmiş kişilerin kitlesel akını"'nı oluşturan şeyin direktifte tam olarak tanımlanmaması ve yorum için geniş bir marj bırakmasıdır. 


Ama şimdi değilse ne zaman başvuru eşiği aşılacak? Ukrayna'dan gelen görüntüler, 1990'larda Balkanlar'da yaşanan dehşeti, Avrupa topraklarında en son savaşın yürütüldüğü zamanı ve TPD'nin yürürlüğe girmesi için tam da fırsat olduğunu hazin bir şekilde hatırlatıyor. 


Birlik ve dayanışma 


Üye ülkeler arasında birlik ve kaçan Ukraynalılara karşı dayanışma vazgeçilmezdir. Bu, ilk olarak, AB'nin, Rusya'nın emperyalizmine ve onun şeffaf bölme girişimlerine güçlü bir muhalefet içinde duran -yalnızca yüksek uçan söylemde değil, pratikte de- bir değerler topluluğu olduğunu göstermek içindir. İkincisi, AB sığınma politikasında dayanışma ve sorumluluk paylaşımına direnen üye devletler bile çok sayıda Ukraynalıyı kabul 

etmeye istekli olduklarında, sığınma konusunda pan- Avrupa işbirliğinin faydalarını göstermek için siyasi ivmeden yararlanmaktır. 


Nihayetinde, Ortak Avrupa Sığınma Sistemini dayanışma ve çok ihtiyacı olanların korunmasına odaklanma gibi temel değerler etrafında yeniden inşa etmek için gereken reformları ilerletmek için bir şans. 


Lukasz Dziedzic, 28 Şubat 2022, Social Europe 


(Dr Lukasz Dziedzic, Amsterdam Üniversitesi PPLE kolejinde öğretmendir. Araştırması, Ortak Avrupa İltica Sisteminde (CEAS) dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesinin önemi ve anlamının felsefi ve doktriner bir analizini içermektedir.) 


DİKTATÖRLÜK KAFASI VE AŞAĞILIK PSİKOLOJİSİNİN YANSIMALARI 
06 Mart 2022 | Yazar Ahmet Akgül-millicozum 


Çok değerli yazarımız ve kıdemli dava arkadaşımız Nevzat Gündüz'ün: “Sistem Tahlili ve Siyaset Tenkidi” kitabını beğenerek ve istifade ederek okudum. Peşinen kendilerini tebrik ediyor, hayırlı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Herkesin dünyalık makam ve çıkar peşinde yarıştığı ve Hak ile Bâtılın karıştırılıp kafaların iyice bulandırıldığı bir süreçte, 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bu kitabın okurlarına ufuk açacağını umuyorum. Yeri gelmişkenher derde deva olacağı sanılan Başkanlık heveslerinin perde arkasına da değinmek istiyorum. 


Diktatörlük; aşağılık duygusunun ters tezahüründen ve gaddarlık dürtüsünden kaynaklanan psikolojik bir rahatsızlık, hatta ruhi bir hastalıktır. Ancak her sultan, hükümdar veya devlet başkanının diktatör olduğu kanaati yanlıştır. Veraset veya hilafet yoluyla ve mutlak yetki donanımıyla devletin başına geldiği halde oldukça adil ve asil bir yönetim sergileyen insanlar olduğu gibi, güya demokratik seçimlerle iktidara geldiği halde oldukça despot ve zalim tavırlar gösteren şahıslara da rastlanmaktadır. Etiket ve etkinliğini, rütbe ve yetkinliğini, hatta kendine duyulan manevi hürmet ve rağbet teslimiyetini kötüye kullanan, bunlarla şımarıp despotluğa kalkışan, yani fırsatı ölçüsünde diktatörlüğe yanaşan nice insanlar vardır. 


“Hz. Musa: “Size Hak geldiğinde (hep böyle) mi söylersiniz? Bu (benim tebliğim ve mucizelerim) bir büyü müdür? (Hiç akıl erdirmez misiniz?) Oysa büyücüler, kurtuluşa ermezler? deyince;|1) “Siz bizi, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden (sistemden) çeviresiniz de, bu memlekette (kuracağınız yeni düzenle) büyüklük (ve üstünlük) siz ikinize kalsın diye mi bize geldiniz? Biz sizin ikinize de inanacak (getirdiğiniz dine ve düzene uyacak) değiliz? demiş (zulüm ve zillet üzerinde inat etmiş)lerdi.”|2) 


“Fakat o, 'bütün enaniyetiyle (siyasi yetkisine ve askeri gücüne güvenip) yüz çevirmişti ve: “(Bu Musa) Ya bir büyücü veya bir delidir demişti.”[3] “Bunun üzerine, Biz onu ve ordularını yakalayıp denize atıp boğuverdik; ki o (Firavun), 'kınanacak (ve insanı kahra uğratacak) işler oyapıyordu' (ve boğulacağını anlayınca da boşuna pişmanlık duyuyordu).”(4) ayetleri, hangi din ve ideolojiden, hangi fikir ve felsefeden olurlarsa olsunlar, zalim diktatörlerin ortak özelliğinin imkân ve iktidarlarına aldanıp kibirlenmeleri ve kendilerini halkın RABBİ ve SAHİBİ gibi görmeleri[5] olduğuna işaret buyurmaktadır. Hatta: “Hakikaten Firavun, yeryüzünde (içinde bulunduğu ülkede) büyüklenmiş (insanları kendisine mecbur bırakıp rahat yönetmek ve karşı bir cephe oluşturmalarını önlemek için) oranın halkını da fırkalara ayırıp parçalamıştı. İçlerinden bir taifeyi zayıflatarak ezmek istiyor, (böylece güçten düşürmek üzere erkek) çocuklarını boğazlıyor ve kızlarını hayatta bırakıyordu. Çünkü gerçekten o, fesatçılar (Hakk düzeni bozanlar takımın)dandı”[6] ayeti gururlanıp azıtan diktatörlerin halkı; sağcı-solcu, ilericigerici, dinci-devrimci gibi karşıt gruplara ayırıp boğuşturarak hepsini kendilerine muhtaç duruma düşürme ve kolaylıkla kontrol etme stratejisi uyguladıklarını haber buyurmaktadır. 


“(Firavun) Böylece kendi kavmini küçümseyip hafife aldı (onları basit ve haysiyetsiz ayak takımı kimseler saydı). Buna rağmen, yine onlar kendisine (hürmet ve) itaatini (artırdı). 
Gerçekten onlar fasık (duyarsız, davasız ve bayağı insanlardan oluşan) bir kavim olmuşlardı. 
(Çünkü Firavun kendilerini hakir gördükçe, ona daha çok yanaşmışlardı.)”(7) ayeti ise “diktatörlerin kendi halkını küçümsediklerini, onları hakarete müstahak gördüklerini ve güdülmesi gereken hayvan sürüleri olarak muamele ettiklerini ve maalesef kalabalık ve kılıbıklık psikolojisiyle bu zillet ve zahmete boyun eğen toplumların da diktatörlerine destek verdiklerini ve itaat ettiklerini” vurgulamaktadır. Ama unutulmasın ki Firavun ve Nemrutvari diktatörlerin hepsinin sonu ibretlik bir şekilde yıkılıp yok olmalarıdır.|8) 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Evet, diktatör; darbe süreçlerinde, hatta demokrasilerde, geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yöneticiler olabileceği gibi, her türlü zorba yöneticiyi de kapsamaktadır. 
Latince dictator: dictare- bildirmek, buyurmak, kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak kelimesinden türetilip bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse anlamında kullanılmaktadır. Otoriter yönetim tarzının despotluk, otokrasi ve totaliterlikle birlikte sık görülen şekli diktatörlük olarak tanımlanır. Diktatörlük otokratik yönetim şekillerinin genel adıdır. İdare; bir diktatör, otoriter parti ya da oligarşik grubun elinde bulunmaktadır. 
Günümüzde dünya siyasetinin önemli bir kısmı diktatörlerce şekillenmiş durumdadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Josef Stalin idaresi diktatörlüğün önemli bir örneği sayılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Mao Zedong gibi diktatörler tam otoriter bir yönetim kurmuşlardır. Demografik müdahaleler ve soykırımlarla on milyonlarca insana kıyılmıştır. Halen dünya genelinde görevde olan onlarca diktatör vardır. 


Bazen diktatör nedir? sorusuna “Yönetilenlerin rızası olmadan ülkeyi o keyfince yönetmek” tanımı yapılır ve demokrasinin zıddı olduğu anlatılır. Bu kısmen doğrudur, ancak demokrasiyi kullanarak ya da devrim yaparak diktatörlükler kurulduğuna da rastlanır. Hitler de demokratik usullerle gelmiş sapkın ve azgın bir diktatör konumundadır. 


Bazı Diktatörlerin itirafları 


“Halka yukarıdan bakıyorum, çünkü Tanrı beni buraya taşımıştır. Eğer ben hareket ettirmiyorsam, ülkemde tek bir yaprak bile kımıldamaz.” Augusto Pinochet. 


“Beni kınayın, fark etmez. Tarih beni temize çıkaracaktır. Suikastten kurtulmak olimpik spor olsaydı, altın madalya alırdım.” Fidel Castro. 


“Özgür seçimlerle ilgili sorun, kimin kazanacağını bilememektir.” Leonid Brezhnev. 


“Komünizm sevgi değildir. Komünizm düşmanı ve muhalifleri ezeceğin bir çekiçtir.” Mao Zedong. 


“Belki, hakiki demokrasi vardır, ama aslında güçlüler her zaman hükümrandır ve demokrasi çağdaş diktatörlerin kılıfı ve zulüm aracıdır.” Muammar Kaddafi. 


“Bir şeye niyetlenirken, başka bir şey yapacağını söylemek sonra da hiçbirini yapmamak demokratik politika sayılmaktadır.” Saddam Hüseyin. 


“İyi bir gazeteci gerçeği veya içinden geçeni yazan değildir. İyi gazeteci kendisinden yazması istenen şeyleri yazandır.” Todor Zhivkov. 


Siyaset biliminde bir deyim vardır; “Güç insanı kötülük yapmaya kaydırır, mutlak güç ise mutlak kötülüğe bulaştırır.” Bu nedenle Diktatörlük; devletin bir kişi ya da küçük bir grup tarafından mutlak denetim altında bulundurulduğu yönetim şekli olarak tanımlanır. 
Diktatörlüklerde her şey devlete aittir ve devleti yöneten kutsallaştırılmış bir lider vardır. 
Diktatörlük aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçını bir arada bulunduran yönetim şeklini hatırlatır: 
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l- Yöneticiyi veya yöneticileri eylemlerinden dolayı sorguya çekecek, sorumlu görecek veya işten el çektirebilecek yasa, gelenek ve kurumların bulunmadığı, 


2- Otoritenin gücü üzerinde sınırlamaların olmadığı, 

3- Önceden var olan yasaların hilafına yüce otoritenin kurulmaya çalışıldığı, 

4- Normal görev devir teslim şartlarının ve süre sınırlamasının bulunmadığı, 

5- Otoritenin sadece sınırlı bir grubun yararına kullanıldığı, 

6- Yasama, yürütme ve yargı gücünün tek elde toplandığı, 

7- Tebaa'nın salt korku yüzünden itaat etmeye mecbur bırakıldığı, 

8- Halka terör ve despotizm uygulandığı, 

9- Kutsallaştırılan, yanılmaz sanılan ve mutlak güç sahibi olan bir liderin iktidara taşındığı. 


Günümüzdeki diktatörlük, kanuni olarak anayasalarca otoriterlik sağlanan veya devlet içerisindeki diğer politik ya da sosyal faktörler tarafından sınırsız liderlik imkânları kazanan, otokraside mutlak üstünlüğü bulunan yöneticiler için kullanılır. 20. yüzyıl ve erken 21. 
yüzyılda aile diktatörlüğü göreceli bir şekilde kalmıştır. Bazılarına göre ise; Totalitarizm türündeki bir yönetim biçiminde hükümete veya yöneticilere keyfi davranma kaynağının nereden geldiği, o diktatörlüğün tanımlanmasına kaynak oluşturmaktadır. Tüm anlamlarda diktatörler, toplumdaki insanların rızaları olmadan: 


e Birden fazla yaşam tarzı veya inanç farklılığına fırsat tanımadan çoğulcu bir yapıda bulunuyor olabilir, 


e İnsanların hayatını her yönüyle kontrol ediyor ve zorla şekillendiriyor olabilir, * Tamamen tek bir insandan gelen güç doğrultusunda kontrast bir yönetim sağlıyor olabilir, 


* Hedeflerine ulaşmak için her türlü meşru ya da gayri meşru yöntemleri kullanıyor ya da savunuyor olabilirler. 


Bazı diktatörlük uygulamaları 
İdeolojik diktatörlük: 


Belirli ideolojileri halka zorla dayatan ve devlet içinde tüm yetkileri kendi elinde toplayan şahıslardır. Bunlar aynı zamanda partisinin de mutlak lideri olup Dışişleri Bakanlığı ve Orduda Başkomutanlık makamındadır. Tek parti rejimi uygulayan bu tür diktatörlüklerde demokrasi sadece laftadır ve katı bir liderlik ilkesi vardır. Bu diktatörlük çeşidi daha çok benzer sistemler olan Nazizm ve Faşizmde görülmüş olup, Adolf Hitler bunlardandır. 


Adil ve Müşfik diktatörlük: 
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Müşfik yani sevecen diktatörlük; otoriter bir liderin sadece kendi kişisel çıkarına veya nüfusun sadece küçük bir bölümünün yararına değil de toplumun bütününün faydasına bir politika izlediği hükümet şekli olmaktadır. Müşfik ve hayırsever bir diktatör, referandumlar yoluyla bazı demokratik kararların alınmasına firsat tanır. Çoğu diktatör rejim kendini daima hayırsever olarak gösterir ve demokratik rejimleri sürekli olarak dağınık, verimsiz ve bozuk olarak gösterme eğilimi taşır. Napolyon Bonapart, Josip Broz Tito, Ho Chi Minh gibi bazı liderler müşfik diktatörler olarak vasıflandırılır. 


Diktatörlüğün psikolojik ve sosyolojik alt yapısı 


Diktatörlük kavramı modern zamanlarda tamamen menfi manaya bürünmüş olup, “Güce dayanan, hürriyetleri kısıtlayan, kanunları dikte edip istediği şekilde çıkartan, gayr-ı hukuki yollarla rakiplerini ezmeye çalışan ve daha çok megalomani ve kişi kültüyle ön plana çıkan idareci” için o kullanılmaktadır. Eisenhover”ın; “İnsanlara saygısızlık, diktatörün birinci vastfıdır.” Tomas Masaryk'in; “Diktatörler son dakikaya (diktalarını hâkim kılıncaya) kadar daima iyi görünmeye çalışmaktadır” tespitleri anlamlıdır. Colorado Üniversitesi'nden psikolog Coolidge ve Segal, bazı diktatörlere en yakın olmuş kişilerin onlar hakkında verdikleri bilgiye dayanarak Hitler, Mussolini ve Kim Jong-il'i incelemişler ve bu üç şahsın da sadist, anti-sosyal, paranoyak, şizofren, narsist, şizold ve şizotipal (kendiyle meşgul) olduğu sonucuna varmışlardır. (Bak: American Scientist, 19.12.2011) Californiya Üniversitesi'nden Profesör James Fallon, diktatörlerin karizmatik, benmerkezci, usta yalancı, sadizm derecesinde acımasız, psikopat, tatmini imkânsız megalomani ve güç şehveti içinde olduklarını saptamıştır. 


Bilhassa klasik çağlar filozofları mutluluk ve ahlâki fazileti bir arada ele almış ve bunları insana verilen akıl, şehvet (cismani tutku) ve öfke (savunma mekanizması) gibi melekeleri adalet veya itidal dedikleri orta noktada kullanabilmekte olduğunu savunmuşlardır. Meselâ Eflâtun, ruhun akıl, hareket ve cismani tutku bölümlerinden söz eder ve bunlar etrafında hikmet, cesaret, itidal ve adaleti dört temel fazilet olarak anlatır. Aristo da, benzer şekilde insanda olur-olmaz öfkelenme (tehevvür) ile korkaklık arasında cesareti, cismani tatmin düşkünlüğüyle (fücur) iştihasızlık (hümudet) arasında itidali, harcamada israf ile cimrilik arasında cömertliği, başkalarıyla münasebette dalkavuklukla geçimsizlik arasında dostluğu, kendine bakışta gurur ile ürkeklik arasında mürüvvet ve tevazuu faziletler olarak ortaya koymaktadır. Müslüman ahlâkçılar, meselâ İbn Miskeveyh ve Hz. Bediüzzaman da benzer yaklaşım içinde olup, insanda başlıca akıl, şehvet ve öfke mekanizmalarından ve bunların ifrat, tefrit ve fazilet olarak orta noktalarından söz ederek dengeyi kurmakta ve korumaktadır. 
Akıl melekesinin ifratı; demagoji/diyalektik gibi sapkınlık, şehvetin aşırısı; fücur ve ahlâksızlık, öfkenin ifratı; tehevvür ve gaddarlık, aklın tefriti; (aşağı derecesi) ahmaklık, öfkenin tefriti; korkaklıktır. Her biri temel fazilet olan orta noktalar ise akılda hikmet, şehvette iffet, öfkede cesarettir buyurmuşlardır. İşte bu üç orta noktadan ifrat ve tefrit yönündeki her sapma, derecesine göre ahlâk ve karakterde erozyona yol açmaktadır. Diktatör, özellikle öfke mekanizması tehevvür ve gaddarlık cihetinde en uç sapma içinde olan şahıstır ki, Hz. 
Bediüzzaman, o böylesi sapmanın o Firavunları, Nemrutları, Şeddatları ürettiğini vurgulamaktadır. 
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Hz. Bediüzzaman'ın: “Kibrin kaynağı aşağılık kompleksi ve vicdan kararmasıdır; gururun madeni kalbi zayıflıktır; tahripçi tenkit ve muhalefet, acizlikten doğmaktadır” tespiti oldukça anlamlıdır. Yani, insanda bahsi geçen faziletlerden her sapma, bir boşluğun, kompleksin aksi yöndeki yansımasıdır. Öyleyse diktatör, zatında zayıftır, âcizdir; dolayısıyla ve benliğini kaplamış kıskançlık ve aşağılık kompleksi sebebiyle kindardır, kibirlidir; kavga ve şiddetten beslenir; kendini halkın “rabbi” sanır ve insafsız da olduğundan, hak ve hakikate tahammülü yoktur; baskı ve zulümde güç arayan, fakat, yine Bediüzzaman'ın ifadesiyle, güçlü önünde ayak yalayan bir zelildir; dolayısıyla, Kur'an'da Firavun hakkında geçtiği üzere, onun üzerinde hükmeden güçler vardır. Yine Kur'an'da Firavun için buyrulduğu üzere Diktatörler, insanların fıskından, korkusundan, menfaat ve hayat hırsından istifade eder ve onları korkutarak ve bölerek yönetmeye kalkışır. Evet, Buckminster Fuller de, “Diktatörlere diktatörlük imkânı veren, kendileri değildir, o etrafındaki Odalkavuklar şuursuz kalabalıklardır” yorumunu yapmaktadır” gibi doğru tespitlerde bulunan Sn. yazar,[9] her nedense Fetullah Gülen'in despotik tavrından ve asla şerik kabul etmez “tek adam” saplantısından ve yalakalarının taassubundan bahsetmeye hiç yanaşmamaktadır. 


A Haber, Arka Plan programı, 18 Mart 2016 tarihinde Fetullah Gülen Cemaatinin önemli elemanlarından Hayati Küçük (Gürcistan okullarının sahibi) şu itiraflarda bulunmuşlardı: 


“ Ben cemaatte iken CIA'den teklif geldi, reddettim; ama cemaatin diğer okulları ve elemanları CIA'nın güdümünde çalışmaktaydı. 


- Cemaatte İsrail'i eleştirmek kesinlikle yasaktı. 


- Ben şimdi şaşkınım, acaba Fetullah Hoca kardinal miydi? diye düşünmeye başladım. Ona aşırı inandığımızdan dolayı sorgulayamamıştık. Bizim o kadar büyük istihbarat örgütlerinin içinde ne işimiz vardı? Bu örgütlerin içinde kendi ülkemize hainlik yapılmaktaydı. 


- MOSSAD'ın, CIA'nın ve FBl'ın içinde arkadaşlarımız vardı. Bizler ABD'ye yandaşlık yapmak ve İsrail'in işini kolaylaştırmak için Orta Asya'ya yollandığımızı çok geç anladık. 
Oysa dava için canımızı dişimize taktık. Fetullah'ın va'ad ettiği cennete aldandık. 


- Orta Asya'da açtığımız okullar ülkemizin başına çok sıkıntılar açacak, orada yetiştirilen çocuklar başımıza bela olacaktır, çünkü hepsi CIA ve MOSSAD elemanıdır. 


- Rusya, bu yapının derinliğini gördüğü için okulları kapatmıştır. Paralel yapının arkasında ABD gözükse de aslında Derin Yahudi Kuruluşlarının kontrolü altındadır. Altın nesil yetiştiriyoruz diye yola çıktık; ama ABD'ye ve İsrail'e bağımlı ve hizmetkâr elemanlar hazırladık. Bunun temeli 1965'te atılmış, onlara da hakkımı helal etmiyorum. 


Rahmetli Erbakan'ı da biz bitirdik. (Nur içinde yatsın) Refah-Yol'u asker yıktı iddiaları asılsızdır, AB güdümlü Cemaat ve CIA elemanları 28 Şubat'ı birlikte tezgâhladı. İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatılıp kökü kurutularak ortada sadece cemaatin okulları bırakılmıştır. Cemaat diğer cemaatleri de yutup bünyesine katmıştır. Cemaatin başı bu güçlerle çok iyi anlaşmış ki Fetullah'a bu fırsat tanınmıştır. Ben sonunda bir dış proje olduğumuzu gördüm ve bıraktım. 2006'dan beri kendi içimde kavga ediyorum, ben vatan 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haini olamazdım. Hocanın yanına kimleri götürdük, ne kadar güçlü toplum ve oluşum var onlara yemek verelim Hillary Clinton kazansın diye çok çaba harcadık. 


Bizim ABD ile İsrail'le, İngiltere'yle ve Lordlar Kamarasıyla ne işimiz vardı? Her devletin içinde, kilit noktalarında istisnasız adamlarımız bulunmaktaydı ve bunlara maaş dağıtılmaktaydı. Benden Gürcistan'da kilise yapmam istendi, maalesef oraya imza attım. Bize kilise de havra da yaptırdılar. Hatta Zaman gazetesinde Gürcistan için para toplandı ve bu parayı da Nurettin Veren getirdi. Eduard Şevardnadze'ye 165 bin dolar rüşvet olarak çeki önüne koyduk, büyükelçi de oradaydı. Süleyman Demirel'in mektubu da kendisine ulaştırıldı. 
Biz her yerde, en derin yerlerde, en gizli ve kirli işlerde çalıştırıldık. Ben talimatı bizzat Fetullah Gülen'in kendisinden alıyordum. Şimdi ona hakkımı helal etmiyorum. Bu vatansız yalan konuşuyor, bizden topluyor, yabancı odaklara hizmet ediyor. Şimdi illegal yapı olarak anılıyoruz, utancımdan çocuklarımın yüzüne bakamıyorum.” 


Diktatörlük heveslileri herkesi hor görüp küçümsemeye başlardı. 


Bir ozamanlar elini öpmek ve himmetine ermek için çırpındığı Fetullah Gülen'e şimdi; “Neymiş efendim, Pensilvanya'daki zat ne derse doğruymuş, kimmiş o yav; sen kimsin?” diye çıkışmaktaydı. 


Aslında hep onlara çalıştıkları halde, halka hava atmak için; “Neymiş, muhatapları Başbakanmış, Cumhurbaşkanı değilmiş, sen beni muhatap görsen ne yazar görmesen ne yazar, sen kimsin!” diye TÜSİAD”a çatmaktaydı. 


“Sayın Öcalan” ifadesi nedeniyle kendisini eleştiren Deniz Baykal'a; “Bizimle aşık 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atamazsın, sen kimsin!” diye sataşmıştı. 


Kemal Kılıçdaroğlu'na sinirlenip, “Çıkmış şimdi, ben burada olduğum sürece Başkanlık Sistemi gelemez diyor, sen kimsin!” diye uyarmıştı. 


“Versin Bilal'i alsın iktidarı” diyen Devlet Bahçeli'ye; “Evladı olmadığı için bu çirkin saygısızlığı yapıyor, eğer oğlum yolsuzluk yaptıysa, bunun hesabını yargı sorar, sen kimsin!” diye kızmıştı. 

Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasını takip etmek üzere adliyeye gelen konsoloslara, “Burası senin ülken değil, burası Türkiye, diplomasinin de bir edebi var, adabı var, siz kimsiniz!” diye sataşmış... Sonra da bu diplomatlara sahip çıkan ABD Dışişleri 


Bakanlığı sözcüsü John Kirby'e rağmen Amerika'ya koşmaktan sakınmamıştı. 


A9 TV'de: “Kültürlü ve kaliteli bir toplumda kadınlara dekolte giyinmek (yani külotlarına kadar bacaklarını açıp, göğüslerini ve göbek etrafını göstermek) yakışır. Öküzler ve yobaz kesimler tarafından (bugünkü Müslümanların kahir ekseriyeti kastediliyor) ise dekolteye karşı çıkılmakta ve saldırılmaktadır” diyerek genelev kıyafetli kancıklarla TV ekranlarında kırıştıran Adnan Oktar gibi; “Çakallık edip onun bileğini bükmeye kalkışanların bileğini kırarım” diye horozlanacak ve tabi gülünç duruma uğrayacak kadar övgücü dalkavukları bulunanlar daha da şaşırmaktaydı. 
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Diktatör kafalılar, küresel odaklara hizmetkârlık, kendi halkına gardiyanlık yapardı! 


14 Aralık 2015 tarihinde 34 ülkenin katılımıyla kurulduğu ilan edilen, oysa Amerika 
tarafından İslam ülkelerine yönelik NATO müdahalelerini üstlensin diye organize edildiği bilinen Teröre Karşı İslam İttifakı 27 Mart 2016 Pazar günü 39 ülkenin askeri temsilcisi ile bir hazırlık toplantısı yapmıştı. Bu ittifakta İran, Suriye, Irak ve Cezayir yer almamıştı, zaten asıl hedef Türkiye ve Suudi Arabistan'la İran'ı kapıştırmaktı. 


Yapılan açıklamaya göre terörle mücadelede dört temel noktaya odaklanılmıştı. 
l- Basının terörle mücadeledeki rolünün saptanması, 

2- Mücadelede fikri boyutun öne çıkarılması, 

3- Terör örgütlerinin gelir kaynaklarının kurutulması, 

4- Mücadelede askeri alanı koordine edecek bir merkez kurulması. 


Suudi Arabistan, koordinasyon merkezi için Riyad'da uygun mekân ayarlamayı ve çalışmaların finansmanını taahhüt etmiş bulunmaktaydı. İttifak hakkında bilgi veren Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı müsteşarı Tuğgeneral Ahmet Asiri, “İttifak'ın belli bir terör örgütüne karşı kurulmadığını, terörün bütün çeşitlerine karşı mücadele edecek bir mekanizma oluşturduklarını, terörün Oo tarifi konusunda üyeler O arasında ihtilaf (o bulunmadığını ittifak'ın düzenli bir askeri gücünün bulunmayacağını, sadece çalışmaları koordine edeceğini ve güvenlik bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılacağını” açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda İttifak'ın bu konuları ve Suriye sorunlarını ele almadığı, mekanizma kurulduktan sonra bu konuları ele almayı planladığı vurgulanmıştı. Oysa şiddete hiç başvurmamış ve devlete karşı herhangi bir kumpasın içine girmemiş olan Müslüman Kardeşler, Mısır darbecilerinin talebi üzerine terör örgütü ilan edilmiş durumdaydı. Öte yandan Lübnan'ın meşru bir siyasi partisi olan Hizbullah, Suudi Arabistan'ın başını çektiği körfez ülkeleri tarafından terör örgütü sayılmaktaydı. 


“Türkiye'nin maruz kaldığı gerek PKK ve uzantısı örgütlerle, gerek DAEŞ ve benzeri dini motifli örgütlerle, gerekse paralel yapı gibi terör örgütleriyle mücadelede bu ittifak Türkiye lehine bir yapılanmadır” diyen Resul Tosun gibi AKP yandaşları yanılmaktaydı. Çünkü ABD açıkça Suriye PKK'sı PYD'yi özgürlük savaşçısı saymakta, hatta IŞİD'in kontrolünde bulunan Irak'ın Musul kenti için düzenlenen operasyona PKK'nın denetimindeki YBŞ örgütünün de katıldığı ortaya çıkmaktaydı. O süreçte PKK'nın Şengal kolu olan YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri), merkezi Irak Hükümeti yönetiminde Musul Operasyonu kapsamında Şengal bölgesinden Telafer'e ilerlediğini açıklamıştı. Şengal Direniş Birlikleri adı altında örgütlenen ve bir bölümü Ezidilerden oluşan PKK'nın denetimindeki silahlı birlikler, Musul operasyonu kapsamında Türkmen kenti Telafer'e yaklaşmıştı. 


DAEŞ-PKK işbirliği gözden kaçırılmaktaydı. 


Güvenlik uzmanı Mete Yarar bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Terör konsepti değişti, DAEŞ de PKK da maymuncuk” diyerek bunların yularının ABD'nin elinde olduğunu vurgulamış, 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dönemin Başbakan Başdanışmanı Vedat Bilgin ise DAEŞ ile PKK'nın işbirliği içinde olduğunu açıklamıştı. Bu terör örgütlerinin arkasında yabancı güçlerin olduğu, onların her türlü desteğini alarak varlıklarını sürdürdükleri (o hatırlandığında küresel sömürgeci güçlerin dünyayı sömürmede terör örgütlerini maşa olarak kullandıkları ortaya çıkmaktadır. 
Söz gelimi DAEŞ uzun süre PKK ve PYD'den her bakımdan farklı bir örgüt gibi tanıtılmış, sömürgeci güçler diğer terör örgütlerini aklamada DAEŞ'i kullanmıştı. DAEŞ bunu kendi gücü ile değil, maşalık yaptığı güçlerin yardımı ile sağlamıştı. Bu bakımdan devletin bilmemesi söz konusu olamazdı ve umarız ülkemize yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı strateji oluştururken bu gerçeği dikkate almışlardır. Ancak, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu'da yıllardan beri sürdürülen operasyonlarda ortaya çıkartılan silahlar ve bu silahlara ait mühimmatlar düşünüldüğünde terör örgütlerine yönelik çalışmalarda bir eksikliğin olduğunu söylemek yanlış olmazdı. İktidar yanlısı iki gazetede yer alan bir haberde; ülkemizdeki yakalanan cephanelerin Kandil'e ait olduğu, bu silahların Kobani üzerinden Türkiye'ye sokulduğu ve yerleşim merkezlerinde depolandığı yazılmıştı. Yapılan açıklamalarda; DAEŞ ile PKK'nın bölgemizde birilerince maymuncuk olarak kullanıldığı, bir diğer ifadeyle sömürgeci güçlere birlikte taşeronluk yaptıkları belirtiliyordu ki, bu değerlendirme aynı zamanda DAEŞ, PKK ve PYD birlikteliğinin de bir ispatıydı. Çünkü Kandil'in cephanesi Kobani üzerinden Türkiye'ye sokulmuş ise bu PKK ve PYD birlikteliğinin açık bir kanıtıydı. 


Bu noktada geçmişte IŞİD (DAEŞ) saflarında yer almış bir örgüt mensubu Ömer Makmaş'ın konu ile ilgili şu tespitini aktarmak lazımdı: “Eylül 2014'te Kobani'ye saldırı başlatan IŞİD'e karşı ABD ve Avrupa ülkelerinin PYD'ye verdiği silahlar Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı.” Bu sevkiyat iddiası ne derece doğrudur kesin bir şey söyleyemeyiz ama haberin iki iktidar yanlısı gazetede yer aldığı dikkate alındığında sanıyorum, bu sevkiyat devam ederken, “Devlet ne iş yapıyordu?” diye sormak haksızlık olmazdı.|10) 


Başkanlık hırsı ve fırsatçılık damarı mı? 


"Tam da Artvin ahalisi ile hükümet arasında anlaşma sağlanmışken... -Tam da “Mahkeme kararı beklensin” diye mutabakata varılmışken... -Tam da “Ne güzel, daha fazla tatsızlık yaşanmadan sorun çözüldü” diye herkes seviniyorken... -Tam da “Gezi'deki gibi yapmadılar, bu sefer uzlaşmacı davrandılar” diye yorumlar yapılırken... -Hatta maden arayacak şirket bile varılan mutabakat karşısında sesini çıkarmazken... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin konusunu gündeme getirerek Gezi'ye gönderme yapmış ve Artvin'de madene itiraz edenlere “Bunlar Yavru Gezici takımı” diye çıkışıp ortalığı yeniden kızıştırmıştı? Mehmet Ali Alabora'nın meşhur “Mesele ağaç değil, sen bunu anlamadın mı” şeklindeki mesajını hatırlatmış ve böylece ortalık sütliman olmuşken, neden Artvin ateşinin fitilini yeniden ateşlemeye çalışmıştı? İşte size konuyla ilgili yedi şıklı bir test sorusu: 


Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşağıdaki gerekçelerden hangisi nedeniyle böyle bir tutum izlemiş olabilirdi? 


BİR: “Uzlaşma çok sıkıcı bir şey” diye içinden geçirmiştir. 
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İKİ: “Düşman olmazsa ben kitleyi nasıl coştururum” diye düşündüğünden böyle hareket etmiştir. 


ÜÇ: Mutabakattan ya haberi yoktur ya da memnun değildir. 

DÖRT: Gezici denilen şahsiyetlere büyük bir kin beslemektedir. 

BEŞ: Mehmet Ali Alabora'nın Artvin semalarında belirdiğine dair bir istihbarat almış olabilir. 
ALTI: Cumhurbaşkanımız bizimle eğlenmektedir. 

YEDİ: Hepsi.” diyen yazarın niyeti ve mahiyeti bozuk olsa da, tespit ve tenkitleri haklıydı! 
Zalim diktatörlerin acı ve alçaltıcı sonları 


ADOLF HİTLER: 1889 yılında Avusturya'da doğan Hitler, tarihin en kanlı diktatörlerinden olup, 1934'te Hindenburg'un ölümü üzerine devlet başkanlığı ile başbakanlığı birleştirerek Almanya'da diktatörlük kuran insandır. 2. Dünya Savaşı'nda tüm dünyaya büyük acılar yaşatmıştır. 2. Dünya Savaşı'nı kaybeden Hitler, sığınaktaki yaşamının son anlarında evlendiği Eva Braun ile beraber intihar edip bu dünyadan ayrılmıştır. 


MUSSOLİNİ: Avrupa'nın en korkunç diktatörlerinden biri olan Benito Mussolini, faşist baskılarla halkına ve işgale kalkıştığı ülkelerin halklarına her türlü eziyeti çektirmekten geri durmamıştır. Kitap ve gazetelere sansür getiren ve birçok baskıcı uygulama yapan Mussolini ile sevgilisi Clara Petacci, 28 Nisan 1945'te İtalyan mukavemetine mensup savaşçılar tarafından öldürülüp, sevgilisi ve birkaç yandaşının cesedi ertesi gün Milano'nun Loreto Meydanı'nda asılmıştır. 


NİKOLAY ÇAVUŞESKU: Avrupa'nın en korkunç diktatörlerinden biri olan Nikolay Çavuşesku, halkı açlık sınırındayken lüks ve ihtişama dayalı bir hayat yaşamıştır. Macar asıllıların yaşadığı Timaşvar'da gösteri yapan halka ateş açılmasını emredince başlayan devrim hareketiyle yıkılmış, 25 Aralık 1989'da birlikte kaçmaya çalıştığı karısıyla birlikte kurşuna dizilmekten kurtulamamıştır. 


MİLOSEVİÇ: Balkanları kan gölüne döndüren eski Yugoslavya'nın, savaş suçu işlemek suçundan Lahey'deki mahkeme tarafından yargılanan eski devlet başkanı diktatör ruhlu Slobodan Miloseviç, 11 Mart 2006'da hücresinde kalp krizi geçirerek hayatını noktalamıştır. 


JOSEF STALİN: Dünyanın en kanlı diktatörlerinin başında gelen Josef Stalin beyin kanamasından cehennemi boylamıştır. 


Diktatörler kendi halkına despot-hükümran, küresel odaklara ise kiralık figürandır! 


İsmet İnönü'nün gevşekliği ve Lozan'daki özel danışmanı Siyonist Haham Haim Nahum'un teşviki ile maalesef Yunanistan'a bırakılan burnumuzun dibindeki 12 ada dışında, şimdi AKP iktidarının gayretsizliği yüzünden Yunanistan, işgal ettiği Türk adacıklarını kendi egemenlik alanı saymaktadır. Anılan adaların üzerinden geçiş yapan uçak ve helikopterlerimizin Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddia olunmaktadır. Ayrıca uluslararası hava sahasında uçan Türk 


58 


uçaklarına da tacizde bulunulmaktadır. Buna karşılık Türk topraklarının üzerinden uçan ve Türk hava sahasını ihlal eden Yunan askeri helikopterlerine hiçbir önleme yapılmamaktadır. 
Yunan helikopterleri hiçbir engelle karşılaşmadan Türk hava sahasında saatlerce dolaşmaktadır. 


Başbakanlık döneminde Davutoğlu'nun, hava sahamızı ihlal eden Yunan helikopterlerine önleme yapılması için müracaatlara rağmen TSK'ya Hükümet direktifi vermemesinin altında ne yatmaktaydı? Yunan uçak ve helikopterlerinin, Türk hava sahasını ihlalleri ile Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasuyu ihlalleri, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde niye yayımlanmamaktaydı? Böylece Davutoğlu, Yunanistan'ın, Türk toprakları, Türk hava sahası ve Türk karasuları üzerindeki egemenliğini zımnen tanımış mı olmaktaydı? Davutoğlu, ileride Türk Ceza Kanunu Madde 302'de tanımlanan vatana ihanet ve Terörle Mücadele Kanunu Madde 3'te tanımlanan terör suçunu işlediği için sorgulanabileceğini niye hesaba katmamaktaydı? 


Sn. Erdoğan, “Bayrağımıza eş bayrak dikmeye çalışanlar bu ülkede yer bulamayacaktır. Bu vatan topraklarını bölmek isteyenler bu ülkede yer bulamayacak, çukurlara gömülmekten kurtulamayacaktır” derken Ege'deki adacıklarımıza Yunan Bayrağı çekilmesine sessiz ve tepkisiz kalınmasının suçunu ve sorumluluğunu da hatırlamış mıdır? 


İlginç bir yorum ve uyarı! 

2000'li yılların başlarında tatil için gittiğimiz Didim ve Bodrum'dan çevre adalara gider serbest dalış yapardık. 14 yıl aradan sonra yine tatil için gittiğimiz Bodrum ve Söke'den bırakın bu adalara gitmeyi, Yunan işgali yüzünden bölgeye bile yaklaşamadık. Aşağıda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yazılan dilekçeyi ve cevabı bulacaksınız: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı — Ankara; 14 Eylül 2015. 2000'li yılların başında serbest dalış için uğradığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğundan şüphe duymadığımız Aydın ili sınırlarındaki Hurşit, Eşek, Nergiz, Bulamaç, Keçi, Kalolimmoz ve Sakarcılar adalarında Yunan askerleri bulunmaktadır ve Yunan bayrağı göndere çekilmiş durumdadır. Bu durumla ilgili yetkililerin bir bilgisi var mıdır? Devletimiz bu olanlarla ilgili ne yapmaktadır? Bilgilendirmenizi arz ederim. İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cevabı: dzkkinfo ©dzkk.tsk.tr> 15/09/2015 to me Turkish English Translate message Turn off for: Turkish Sayın; 14 Eylül2015 tarihli elektronik mektubunuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından incelenmiştir. Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi almanız gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederiz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bu cevabı aldıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı'na defalarca başvurmama rağmen bilgi edinme linki göndermemiştir, anlaşılıyor ki bu sorunun 
cevabı verilememektedir! Kaderin cilvesi midir bilinmez, İstanbul - Dubai 12 Ekim 2015 
tarihinde Emirates Hava Yolları'nın akşam kalkan seferinde yaklaşık 10 kişilik Dışişleri Bakanlığı personeli ile yolculuk yaptım, hepsi yurt dışına götürülmek üzere yanlarında mühürlü büyük çuvallar taşıyordu. Bu arkadaşlardan birine Yunan işgaline uğrayan Ege'deki adalarla ilgili konuyu sordum. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'nın durumun farkında olduğunu, bakanlık içeresindeki grupların birbirini bu konu yüzünden suçlayıp durduğunu, bakanlık içinde kimsenin bu olay hakkında konuşamadığını ya da soru soramadığını, Türkiye'nin şu anki durumunun güçsüz olduğunu ve ellerinden bir şey gelmediğini söyledi. Bunlara ilaveten 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mahallemizde bulunan Rum ve Yunan dernekleri 31 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde Kardak'ta ölen askerleri için anma töreni ve adaları kurtardıkları için kutlamalar yaptılar, hatta Türkiye kara suları içinde olan bir adanın yeni işgal edilmesini de bir hafta boyunca kutladılar. 
Bunların hepsi gözümüzün önünde olurken, bu devlet nasıl olur da bunları görmezlikten gelir aklım almıyor”[11] saptamaları ve uyarıları haklıydı. Türkiye'nin çok önemli sorunları, ucuz politika palavralarıyla saklanmaya çalışılmaktaydı 


Yunus: 77 

Yunus: 78 

Zariyat: 39 

Zariyat: 40 

Nazı'at: 24 

Kasas: 4 

Zuhruf: 54 

A'raf: 37 

(ali.unal © zaman©.com.tr) 

10] Milli Gazete - akokan1947 © gmail.com 
11] KGH (13.2.2016 07:58:41- Yorum) 
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İSLAM'IN KADINA BAKIŞI VE ATATÜRK'ÜN YAKLAŞIMI 
09 Mart 2022 | Yazar Abdullah Akgül-millicozum 


Mustafa Kemal'in; “Kadın ve Toplum” Konusunda Osmanlı Döneminde Yayınlanmış Bir Yazısı 


“Bir devr-i teceddütte en ziyade şeref veren bir şey varsa o da o devirde, o medeniyette kadının işgal ettiği mertebe-i içtimaiye olduğuna zerre kadar şüphe etmemek icabeder. ... 
Tarihin baştan aşağı mütalaasından müsteban olan hakayik-i müsbitedendir ki, kadın, cemiyet-i beşeriye içinde layık olduğu mevki-i mertebeyi ihraz eylediği zaman, yaşadığı muhite, o muhitin icabettirdiği medeniyete pek büyük hizmetler ibraz etmiş ve şu hizmetten âlem-i insaniyet büyük istifadeler eylemiştir. Bugün en büyük mesele, hususiyle Avrupa medeniyetinin bizi asırlarla geride bırakıp ilerlediği şu zamanda, en mühim zemin-i tefekkür dahi bu hakayiki gözümüzün önünde tutarak kadınların istikmalde ne gibi vezaif ile muvazzaf olduğunu, ne gibi hidemata amade bulunduklarını tayin edebilmektir. 


Bir defa heyet-i içtimaiye arasında kadının terakki için, tekâmül için bir lazıme-i gayrı murafık olduğu umumiyetle anlaşılır. Her sınıf halk bu fikr-i ulvi ile terakkiyat-ı medeniyeye olan hisse-i irfanını terk ve teberrua başlarsa, hiç şüphe yok ki Heyet-i Osmaniye metin ve esaslı hatvelerle tarik-i terakkide yürümeye başlar. Şimdiye kadar serdedilen mütalaattan şu neticeyi istihsal etmek isteriz ki, bizde alelumum kadın, kendisine bahşedilen hukuk-u diniye ve medeniyyeye rağmen terbiye ve tahsili en ziyade ihmal edilmiş bir kısımdır. Şu halde efkar-ı umumiyede bir kadının okumaya mecburiyeti olup olmaması hakkında tereddüt bulunması ile sabittir. 


Şu hâlde bizim ilk atacağımız hatve külliyeti teşkil eden aile arasında fikr-i tahsili, taallum hissi ihtiyacını uyandıracak olacağı derkârdır. Bir defa kadınlarımız asırlardan beri bir din-i ulvinin kendilerine muhtaç kıldığı hukuk-u medeniyyeden bizzat istifade etmek için şeriat-i 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İslamiye'nin ta beşikten lahde kadar tahsilini emreylediği ilim ve marifet saye-i nuranuruna iltica ederler. Ve buna karşı göz yumanların havi ve herasını izaleye çalışıyorlar ise, vatana öyle büyük bir hizmet ifa ederler ki, bunun büyük olan mükâfaatı istikbalde yine kendilerinin yetiştirmeye muvaffak olacakları evlad ve ahfadından bihakkın bekliyebilirler. Şimdi kadının en büyük vazifesi bundan ibaret olup bunun haricinde kalanlara maatteessüf “Hayal-i baid'dir demekten kendimizi alamayız.” 


Bu önemli metnin, sadeleştirilmiş hali şöyledir: 


“Herhangi bir ilerleme (yenileşme ve gelişme) çağında en çok şeref veren bir şey varsa, onun da o çağda, o uygarlıkta kadının yer aldığı toplumsal düzey olduğuna, zerre kadar şüphe etmemek lazımdır. Tarihin baştan sona değerlendirilmesiyle açıkça ortaya çıkan su götürmez gerçeklerdendir ki kadın; insanlık camiası içinde layık olduğu düzeyi kazandığı zaman, yaşadığı çevreye o çevrenin gerektirdiği uygarlığa pek büyük hizmetlerde bulunmuş ve şu hizmetten insanlık âlemi için büyük yararlar sağlanmıştır. Bugün en büyük sorun, özellikle Avrupa uygarlığının bizi yüzyıllarca geride bırakıp ilerlediği şu zamanda en önemli düşünce platformu da, bu gerçekleri gözümüzün önünde tutarak kadınların gelecekte ne gibi görevler üstleneceklerini, ne gibi hizmetleri başarabileceklerini ortaya koymaktadır. 


Bir defa, toplumda kadının ilerleme için, olgunlaşma için vazgeçilmez bir unsur olduğu genellikle anlaşılır bir hakikattir. Her sınıftan halk bu yüce düşünce ile uygarlığın ilerlemesindeki kadınların bilgi hissesini ve becerisini bağışlamaya ve serbest bırakmaya başlarsa, hiç şüphe yok ki Osmanlı toplumu sağlam ve esaslı adımlarla ilerleme yolunda yürümeye başlayacaktır. Şimdiye kadar açıkça ifade edilen değerlendirmelerden şu sonucu çıkarmak isteriz ki, bizde kadın; genel olarak kendisine bağışlanmış medeni ve şer'i hukuk haklarına rağmen, maalesef eğitimi ve öğretimi en çok ihmal edilmiş bir kesim olmaktadır. Bu durum, kamuoyunda bir kadının okumaya zorunlu olup olmadığı hakkında hâlâ tereddüt bulunması ile anlaşılmaktadır. 


Şu durumda bizim atacağımız ilk adım, çoğunluğu bu yanlış düşünceye kapılmış aileler arasında bu saplantının yıkılmasıdır, eğitim ihtiyacı duygusunu uyandıracak adımların atılmasıdır. Bir defa kadınlarımız asırlardan beri Yüce Dinin (İSLAMİYETİN) kendilerine bağışladığı medeni hukuktan bizzat yararlanmak için, İslam Şeriatı'nın, “beşikten mezara kadar öğrenilmesini emrettiği ilim ve bilimin” yardımcı ve aydınlatıcı ışığına sığınmalıdırlar. 
Ve buna karşı göz yumanların (İslam'ın kadınlara verdiği hak ve hürriyetlere kör ve sağır davrananların) korkusunu gidermeye çalışanlar ise, kadınlarımız vatana öyle büyük bir hizmette bulunurlar ki, bunun büyük ödülünü gelecekte yine kendilerinin yetiştirmeyi başaracakları çocukları ve onların çocuklarından hakkıyla beklemeyi hak kazanacaklardır. 
Şimdi kadının en büyük görevi bundan ibaret olup kendilerini ve erkek-kız nesillerini eğitim ve öğretimden mahrum bırakmamaktır. Artık bunun dışında kalanlara ne yazık ki “uzak hayallerle oyalanın!” demekten kendimizi alamayız. 


Mustafa Kemal; kalbi inancını ve hayata bakış açısını yansıtan “Kadın ve Toplum”la ilgili bu kısa yazısında tam iki defa, Yüce Dinimizin kadınlara verdiği Hak ve Özgürlüklere parmak basmakta ve “Hukuk-u Diniye (Dini Hukuk)” ve “Şeriat-ı İslamiye (İslam Şeriatı-İslami 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Hukuk kuralları)” tabirlerini kullanmakta, böylece bunların doğruluğuna ve uygunluğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Ama bu metni günümüz Türkçesiyle güya sadeleştiren Arı İnan (Afet İnan'ın kızı) Atatürk'ün “İslam Şeriatı” (İslami Hukuk ve Ahlâk kuralları) kavramını, “İslam'ın Şartları” diye çarpıtıp aktarmıştır.|1J Yani, ya “Şeriat”la “Şerait”in farkını bilmeyecek kadar koyu bir bilgisizlik veya kasıtlı olarak anlamını saptıracak şekilde bir sahtecilik ortaya koymuşlardır. 


Çünkü Şeriat: İslam'ın inanç, ibadet, ahlâk ve muamelat (hukuk) kurallarının tamamıdır. 


“Şerait” ise; “şartlar, koşullar” anlamındadır. Arapça ve Osmanlıcada Şeriat kelimesinde “A” “ayın” harfiyle, Şerait kelimesindeki ise “elif”le yazılır. 


Kur'an'da Kadın-Erkek Eşitliği 


Bazılarının zan ve iddia ettiği gibi; İslam, kadını asla ikinci sınıf bir varlık gibi düşünmemekte ve onu temel insan haklarından mahrum etmemektedir. Aslında her şeyi çift yaratan (Zariyat: 
49) ve bu çiftlerle birbirini tamamlayan ve bir bütün oluşturan Cenab-ı Hak, insanı da erkek ve dişiden ibaret, ikili bir bütün olarak var etmiştir. (Necm: 45) Yaratılış hikmetlerine uygun şekilde fizyolojik ve psikolojik (bedeni ve ruhi) yapılarında, tabii olarak bazı farklılıklar bulunmakla beraber, Kur'an nazarında kadın ve erkek eşittir. 


Evet, kadın ve erkek: 
1- “Kulluk”ta ve “Kıymet”te eşittir: 


“Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar, sadaka veren sadık erkekler ve sadaka veren sadık kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah, bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.” (Ahzab: 35) ayetinde açıkça ifade edildiği gibi, erkek ve kadın Allah katında, hem kullukta hem de her türlü hayır ve hizmetlerinden dolayı alacakları mükâfatta eşittir. 
Hiçbir ayrıcalık ve haksızlık söz konusu değildir. 


2- Hatadan dönmede özür ve mazeretlerinin kabulünde de kadın ve erkek eşittir: 


“Allah, mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbesini kabul edecektir.” (Ahzab: 73) ayeti bu gerçeği dile getirmektedir. 


3- Kadın ve erkek, ilim öğrenmede ve eğitim görmede eşittir: 


“İlim, kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır.” Hadis-i Şeriftir. Başörtülü kızlarımıza okuma hakkını çok gören çağdaş yobazlara, bu Hadis bir ibret dersidir. 


4- Her türlü hayır hizmetlerinde ve salih amellerde kadın-erkek eşittir: 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“Erkek olsun kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde (hayırlı ve yararlı bir hizmette) bulunursa, onlar cennete girmiş olacak ve onlar, zere kadar bile haksızlığa uğratılmayacaklardır.” (Nisa: 124) ayeti buna işaret etmektedir. 


5- Erkek ve kadın, sosyal hayatta ve hürriyette eşittir: 


“Erkek ve kadın, salih amel işleyen mü'minleri, hiç şüphesiz (dünyada) güzel bir hayatla (huzur ve hürriyetle) yaşatırız ve (ahirette de yaptıkları salih amellerinin, iyi hallerinin ve hizmetlerinin) karşılığını, en güzel biçimde öderiz.” (Nahl: 97) ayeti bunu göstermektedir. 


6- Kadın ve erkek, temel insan haklarında ve insanlık onurunda eşittir: 


“(Tüm masum insanlara ve birlikte yaşadığınız) Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, işlemedikleri bir suç nedeniyle (hakaret ve) zahmet edenler (ve onların haklarına ve haysiyetlerine tecavüze yeltenenler) gerçekten büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab: 58) ayeti erkekler kadar, kadınların da temel haklarını ve onurlarını garanti etmektedir. 


7- Kadın ve erkek, ekonomik girişimlerde ve ticarette eşittir: 


“,..Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır...” (Nisa: 32) ayeti buna işaret etmektedir. 


8- Kendi malını hayır yolunda dilediği gibi harcamada kadın-erkek eşittir: 


“Gerçek şu ki; sadaka veren (sadık) erkeklerle, sadaka veren (sadıka) kadınlar ve (böylece ahiret yatırımı olarak) Allah'a güzelce borç vermiş olanlar için, şerefli bir karşılık vardır.” (Hadid: 18) 


9- Kadın ve erkek hem siyasette (seçme ve seçilmede), hem de toplumun ıslahı için ortak sorumlulukta eşittir: 


“Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileri (dostları ve destekleyicileri)dirler. 
(Herkese ve birbirlerine her konuda) İyiliği emreder, kötülükten nehyedip çevirirler...” (Tevbe: 71) ayeti bu durumu haber vermektedir. 


10- Kadın ve erkek hukuk ve adalette eşittir: 


“Kim bir kötülük (suç) işlerse, kendi mislinden başkasıyla cezalandırılmayacaktır. Erkek olsun, kadın olsun, kim de mü'min olarak salih bir amelde bulunursa işte onlar, içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere cennete sokulacaklardır.” (Mü'min: 40) 


11- Erkek ve kadın evlilikte eşittir: 


a- Nikâhta hürriyet: Erkeğin kadını seçme hakkı olduğu gibi, kadının da evleneceği erkeği seçme ve tercih etme hakkı vardır. Kadın istemediği ve beğenmediği insanla evlenmeye zorlanamaz. Evlilikte “denk”liğe, yani ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve yaş cihetinden yakınlığa ve uygunluğa önem verilecektir. (Bak: Nur: 26) 
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b- İslam'da aslolan tek evliliktir. Kur'an'ın tavsiyesi de bu yöndedir. “Şayet adalet sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir eşle yetinin.” (Nisa: 3) ayeti bunu emretmektedir. İkinci evlilik ise, çok özel mazeret ve mecburiyetler halinde ve sadece ruhsat şeklinde geçerlidir. Bu duruma, çağdaş hukuk sistemlerinde de izin verilmektedir. 


c- Kadın; evlenirken kocasının üzerine kendi izni olmadan ikinci bir eş alamayacağını, eğer buna uymazsa boşanma hakkını kullanacağını şart koşabilir. 


d- Kadınlarla güzel geçinmeyi, kusurlarını hoş görmeyi ve onlara eziyet ve hakaret etmemeyi Kur'an istemektedir. (Bak: Nisa: 19) 


e- Kadının huysuzluğu halinde; erkeği önce öğüt verir ve tatlılıkla uyarır, olmazsa bir müddet küser ve yatağını ayırır, bu da olmazsa üzüntüsünü ve kızgınlığını göstermek üzere hafifçe sıkıştırır. Bütün bunlar sonuç vermezse veya tam tersine erkek kadınına hakaret ve eziyet ederse, o takdirde erkek ve kadının ailelerinden birer hakem seçilerek, aralarını bulmaya ve uyuşturmaya çalışılır. (Bak: Nisa: 34-35) Bütün bu girişimler de hayırlı bir sonuç vermezse ve bu birlikteliğin devamından ümit kesilirse, yine iyilik ve güzellikle boşanmaya gidilir. 


f- Nikâhta aleniyet ve resmiyet şarttır. İki şahit bile bulunsa, yakın çevrelerinden ve toplumdan saklanan "gizli nikâh" geçersizdir ve caiz değildir. 


12- Mirasta da kadın erkek arasında adalet gözetilmiş ve dolaylı bir eşitlik yerine getirilmiştir: a- Evlenirken, düğün masraflarını erkeğin karşılamak zorunda kalması, 

b- Hanımının ve çocuklarının bakımını ve eğitim giderlerini erkeğin üstlenecek olması, 

c- Evinin diğer bütün ihtiyaçlarını erkeğin hazırlamak mecburiyetinde bulunması, 

Bunlara karşılık, kızların, genellikle; 

d- Evlenirken masraf yapmak durumunda bulunmaması, 


e- Evinin giderlerini karşılamak zorunda olmaması, gibi nedenlerden dolayı mirasta erkek kardeşe iki, kız kardeşe bir hisse verilmesi bir denge kurmak, adaleti ve eşitliği sağlamak amacına yöneliktir. 


Ve hatta: “Ana-babanın ve (yakın) akrabaların geriye bıraktıkları mirastan erkekler için bir hisse vardır, kadınlar için de bir hisse vardır” (Nisa: 7) ayeti bu konuda adalet ve eşitliği açıkça öngörmektedir. 


Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamız 1991/Almanya'daki “İslam, İlim ve Gerçek” konulu konferansında şunları dile getirmişti: 


“Neden Batı'ya İslam'ın tanıtılmasında ilim yolunu seçmek gerekiyor? Çünkü eğer gözümüzü açıp da dikkatle bakacak olursak, Batı'da genellikle ilim adamlarının Müslüman olduklarını, entelektüel insanların, düşünen insanların Müslüman olduklarını görüyoruz. İlim ve araştırma imkânına sahip olmayan, geniş halk yığınları ise propagandalara kapılıyor ve dünyadan haberleri olmuyor. Ancak, ilim adamlarıdır ki araştırmaları sayesinde gelip İslam'ı buluyorlar. 
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Bunda şaşacak hiçbir şey yoktur. Çünkü “İslam, ilim ve gerçek’; bunların üçü de aynıdır. İslam demek; Cenab-ı Hakkın insanlara dünya ve ahiret saadeti için gönderdiği, gösterdiği yol demektir. 


Gerçek; Cenab-ı Hakkın Sünnetullah'ı (takdirat ve icraatlarındaki İlahi âdet ve adalet kuralları) demektir. Cenab-ı Hak ne yapıyorsa gerçek odur. İlim ise; bu Sünnetullah'ın kaideleri (keşif ve tespit edilmiş prensipleri) demektir. Onun için “İslam, ilim ve gerçek” aynı hakikatin farklı tezahürleridir. Bunların bir müşterek hususiyetleri vardır, o da; üçünde de tezat olmaz ve gerçek tek çözümdür. Neden tezat olmaz bunlarda? Çünkü Cenab-ı Hak Kemâl sıfatıyla muttasıftır. Tezat ise noksanlık alâmetidir. Bunlar ise Cenab-ı Hakkın gönderdiği yol (Kuran'ın ve Resulüllah'ın öğretileri), Cenab-ı Hakkın Sünnetullah'ı (kâinat, tabiat ve hadisattaki âdetleri ve adalet prensipleri), Cenab-ı Hakkın Sünnetullah'ının kaideleri (müspet bilimin neticeleri) olduğu için hepsinde Kemâl vardır ve bunlarda noksanlık yoktur. Yani tezat olamaz ve gerçek tek çözümdür. Siz gerçeği kaldırıp onun yerine bir ikinci çözüm koyamazsınız, koyarsanız da o çözüm tutmaz. 


Nitekim birçok polisiye filmlerde hep buna şahit oluyoruz. Acaba katil kim? Bu filmlerde hatırlarsınız, mahsus başka insanlar katil gibi gösterilmeye çalışılır, ama sonunda katilin kim olduğu bulunur. Neden? Çünkü gerçek katilin yerine siz suni olarak ikinci bir çözümü koyamazsınız, o koyduğunuz çözüm mutlaka bir yerde sırıtır, bir yerde tezat teşkil eder. Bu filmlerin ana fikri bu esasa dayanmaktadır. 


Şimdi ben ne anlatmak istiyorum? Batılılara: “Gelin size İslam nedir öğretelim” demek yerine, “Gelin gerçeği arayalım, birlikte ilmi araştırma yapalım? demek, çok daha sağlam ve kolay bir yoldur. Çünkü ilmi araştırma yapıldıktan sonra, eğer bunun sonunda bulunan hakikaten gerçek ilimse, o zaten İslam demektir. Bundan dolayıdır ki, Batılılar bu araştırmaları yaptıkları zaman sonunda İslam'a geleceklerdir. 


Mesela Muhammed Faysal bir olay yaşamış ve bizlere de anlatmıştır. Kendisinin, -işte burada- başkanı bulunan Tekâfül firmasını kurarken, Amerikalılara yaptırdığı bir araştırma olmuştur. Cenevre'de kurduğu bir araştırma enstitüsüne Amerikalı profesörleri getirtmiş ve tam dört sene fırsat vermiş; “Biz bir İslami Tekâfül müessesesi (sigorta şirketi) kurmak istiyoruz, acaba bize kendilerini sigorta ettirecek erkeklerden ne kadar sigorta primi alacağız, kadınlardan ne kadar sigorta primi alacağız? Bunu bize bilimsel olarak araştırın? demişlerdir. 
Tam dört yıl süren araştırmada Amerikalı uzmanlar, profesörler -kendisinin bizzat Bize anlattığı bir olayı naklediyorum- erkeklerin hayattaki riski ne kadar, kadınların ne kadardır? 
En ince teferruatına kadar hesaplamışlar ve bu dört yıl sonraki hesaplarda, “çalışmamız tamamlandı, şimdi size neticeyi bir brifingle takdim edebiliriz? demişler ve bu hususta yaptıkları brifingde dosyalarla, ilmi araştırmalarla gelip şunları söylemişler: “Hanımların hayatlarındaki riskleri, erkeklerin risklerinin yarısı kadardır. Erkeklerin riskleri, hanımların risklerinin iki katıdır” demiştir. Bu ilmi araştırmanın neticesinde, Muhammed Faysal onlara: “Eğer sizin Müslümanlık Dini hakkında bilginiz olsaydı, bu takdirde, bu araştırmalarınız için dört sene uğraşmaz, bu neticeyi daha baştan bilirdiniz. Çünkü Müslümanlıkta miras taksimi bu esaslar gözetilerek, bu risk esasına göre yapılmaktadır.” 
Bunu söylediği zaman Amerikalı profesörler: “Aman demeyin, sahi İslam'da böyle bir şey var 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mı? demişler, koşmuşlar, Kur'an-ı Kerim'i incelemişler, yerini görünce hayretler içerisinde kalmışlardır. 


Bu bir misaldir. Neyin misalidir? Gerçek arandığı zaman, eğer o hakikaten gerçekse sonunda gelir, İslam ile buluşur ve uyuşur. Çünkü İslam demek; Cenab-ı Hakkın insanlara dünya ve ahiret saadeti için gösterdiği (şaşmaz, başkalaşmaz ve asla aşınmaz olan, hakikat ve huzur) yolu demektir. Sünnetullah, Cenab-ı Hakkın yaptıkları (takdirat ve icraatındaki yöntemleri ve sistemleri) demektir. Gerçek ilim ise; o gerçeğin kaideleri (ve müspet neticeleri) demektir. 
Bunların hepsi Cenab-ı Hakkın fiilleri olduğundan dolayıdır ki, neticede birbirlerini destekler, birbirlerini teyit ederler, birbirlerinin aynı sonuçları verirler. Ve bunlarda tezat olmaz ve bunlar tek çözümdürler.”/2) 


Evet, günümüzde bile, dünya genelinde “Evlenme ve düğün masraflarını karşılama, aile yuvasının geçiminden ve giderlerinden sorumlu olma” konusunda; erkeklerin kadınlardan iki misli daha fazla risk ve zorluk altında bulundukları inkâr edilmez bir gerçektir. Sıkıntı ve sorumlulukların kadın-erkek arasında birlikte ve eşit biçimde paylaşıldığı durumlarda ise zaten (Nisa: 7) ayetinin hükümleri devreye girecektir. 


13- Aynı suça aynı ceza konusunda da, erkek ve kadın arasında yine bir eşitlik söz konusudur: 


“Zina eden erkekle zina eden kadından her birine (öldürecek ve kırıp dökecek şiddetten ve tehlikeli bölgelerinden sakınarak) yüz celde (ince çubuk) vurun...” (Nur: 2) ayeti buna açık bir örnektir. 


Hasan Basri Hz.'lerine göre zina işlediği, 4 (dört) adil şahitle ispatlanan kadınlar hakkında önce “Sizden fuhşu irtikab edenlerin her ikisini de eziyete koşun, (el ve dil ile zahmete ve zillete tabi tutun)...” (Nisa: 16) ayeti gelmiş ve uygulanmış, 


Daha sonra“ölüm kendilerini alıp götürünceye kadar, evlerde (özel yerlerde) hapsedilmeleri” (Nisa: 15) hükmüne göre davranılmıştır. (Bak. Meal Hasan Basri Çantay) Ve nihayet yukarıda mealini verdiğimiz “yüz celde” ile dövülmesiyle ilgili Ayet-i Kerime nazil olmuştur. 


Bazı âlimlere göre ise, “İslami hayatın ve Kur'an ahlâkının, ne denli yürürlükte olduğu ve mevcut şartların genel ahlâka ne oranda uygun bulunduğu göz önüne alınarak; bu hükümlerden mümkün ve münasip olanı tercih ve tatbik edilebilir. Ancak bu cezaların tatbiki, zina olayını bizzat gören dört adil şahidin itirafını gerektirdiği, bunun da pratikte pek mümkün görülmediği için Kur'an; karısını suçlayan kocanın iddialarının doğru olduğuna dair dört sefer Allah adına yemin ettikten ve “Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun!” 
denildikten ve karşı taraf da aynı şekilde bu isnadı reddettikten sonra, hâkim tarafından boşanmalarını” (Nur: 6-9) öngörmektedir. 


Velhasıl erkek ve kadınlardan bir kısmı ötekilerine, nizam-ı âlemin yürümesi ve imtihanın gereği olarak güzellik, akıl, yetenek, sosyal ve ekonomik seviye bakımından farklı ve faziletli kılındığı gibi, 


a- Bin türlü zahmetle çalışıp kazanması, 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b- Eşinin ve çocuklarının bakımına mecbur tutulması, c- Ailesini her türlü saldırıya karşı korumakla yükümlü bulunması, d- Yurt savunmasına, barış ve huzur ortamının sağlanmasına fiilen katılması, 


e- Bütün bu yükleri kaldıracak biçimde, bedeni yapı olarak genellikle daha güçlü ve dirayetli yaratılması nedeniyle, erkekler hanımlar üzerine, hizmet eden makamında hâkimdir. 


Ayette “Erkekler kadınlar üzerine “kavvam”dır.” buyruluyor. (Nisa: 34) Kavvam ise; hanımlarının hizmeti ve çocuklarının huzuru için, devamlı ayakta ve atakta olan ve sorumluluğu nispetinde de selahiyeti bulunan kimse anlamındadır. (Elmalılı M. Hamdi Yazır) 


Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kadına gerçek değerini veren yalnız İslam'dır ve kadınlar ancak İslami bir ortam içinde, huzur ve hürriyetine kavuşacaktır. Kadını orta malı ve şehvet hamalı haline getiren bugünkü bozuk ve bâtıl düzenler ise, yine şuurlu ve onurlu mücahide hanımların gayretiyle yıkılacaktır. 


“Herkese ve her hususta mutlak eşitlik” ise, sadece bir safsatadır ve imkânsızdır! 


“Herkese ve her hususta eşitlik” sloganı, insanları aldatmak ve oyalamak için uydurulmuş bir sahtekârlık kılıfıdır. Çünkü eşitlik: a- Aynı suçu aynı şartlar içinde işleyenlere; aynı cezayı uygulamak gibi kanun ve adalet karşısında... b- Aynı işi yapanlara aynı ücreti vermek gibi; hakkaniyet konusunda... c- Eğitimde, meslek seçiminde ve hür teşebbüste, herkese aynı fırsatları sağlamak hususunda... d- Din, dil, ırk ve renk ayırımı gözetmeden herkesi, can, mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarından yararlandırmada, ancak uygulanabilir. 


Yoksa erkeklik ve kadınlık gibi durumlarda ve değişik cinsiyette... Akıl ve anlayış gibi hususlarda ve farklı kabiliyette... Bilgi ve beceri konularındaki değişik seviye ve yetenekte olan insanları aynı kalıba koymak ve eşit saymak, hem yanlıştır hem de böyle mutlak bir eşitliği sağlamak zaten imkânsızdır. Nizam-ı âlemin kurulması ve yürümesi için, Ezeli Kudret, insanları hem cinsiyet, hem milliyet, hem feraset, hem kabiliyet, hem servet, hem de rütbe ve etiket bakımından farklı yaratmıştır. 


“Mutlak Eşitlik” safsatasını savunanlar, yoksa “Rabbinin rahmetini (ve kullarına faziletini) kendileri (servet ve siyaset sahipleri) mi bölüştürüyorlar? (Ki kendilerini işçi ve ücretlilerden ve halk kesiminden üstün görüyorlardı.) Halbuki dünya hayatında insanların geçimlerini (ve kazanç biçimlerini) Biz taksim (ve takdir) ettik ve birbirlerini işçi tutup çalıştırabilsin ve (böylece nizâm-ı âlem korunabilsin) diye, kimini kimine (servet, kuvvet ve kabiliyet yönünden) derece derece üstün kıldık.” (Zuhruf: 32) 


Bir ordu komutanıyla bir onbaşı, bir Devlet Başkanıyla bir odacı, ancak kanun karşısında ve temel insan haklarında ve görevlerindeki gayret ve samimiyet ölçüsünde İlahi adalet ve uhrevi mükâfat konusunda eşit olabilirler. Yoksa bunları yetki ve sorumluluk bakımından eşit saymak, elbette haksızlıktır ve imkânsızdır. Çünkü nimet külfet dengesi esastır. 
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“Sizi yeryüzünün halifeleri (adil devlet düzeninin görevlileri) yapan, sizi verdiği şeylerde, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.” (En'am: 165) 


“Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve (istediğini ise) daraltır (ve fakirleştirir)...” (Ra'd: 
26) 


Bu durum hem imtihan içindir, hem de devlet ve cemiyet düzeni için gereklidir. İnsanlar aynı fabrikada üretilen robotlar olmadığına göre, aralarında mutlak eşitlik de söz konusu olamaz. 
Hele hele haksız ve ahlâksız girişimlerle, hayırlı ve yararlı hareketlere, aynı imkân ve fırsatları tanımak, hatta İslami ve insani hizmetlerin yolunu tıkayıp, insanları şerli ve şeytani işlerde yarıştırmak ve bunun adını da eşitlik koymak, çağdaş münafıklığın bir alâmetidir. 


“De ki, pislikle temizlik eşit olamaz.” (Maide: 100) 


Bu eşitlik anlayışı daha doğrusu bu “eşitlik hastalığı” nedeniyle, pek büyük riskleri ve külfetleri göze alarak; çeşitli yatırım ve üretim tesisleri gerçekleştiren bir girişimciyle... 
Milyarlarını bankaya koyup, bedavadan faiz alan ve hak etmediği halde milyarlar kazanan adama eşit imkânlar tanımak, hem haksızlık hem de ahlâksızlık değil midir? Âlimle cahili, zalimle adili, hizmet edenle hıyanet edeni, tesbih çekenle tetik çekeni eşit tutmak!.. Hatta huysuzları ve hırsızları daha üste çıkarmak şeytani bir düşüncedir. 


Hâlbuki “Körle gören eşit olamaz”, “Karanlıkla aydınlık da (bir tutulamaz)”, “Gölge ile 


hararet (sıcaklık) da (aynı sayılamaz.)”, “(Bunun gibi) Dirilerle ölüler de eşit olamaz.” (Fatır: 19-22) 


İstikamet ve doğruluk üzerinde bulunup, adalet ve hakkaniyetle iş yapan kimseler, hayırsız, beceriksiz kimselerle eşit sayılabilir mi? (Bak: Nahl: 76) 


Görülüyor ki, “Eşitlik” ve “Özgürlük” sloganları, sömürü ve zulüm düzenini yürütmek ve insanları uyutmak için birer sahte makyajdır ve zehirli birer çikolatanın dışındaki parlak ambalajdır. 


Ey, okullarda ve resmi kurumlarda herkese tanıdığınız özgürlüğü, başını örtenlere uzun yıllar tanımayan ikiyüzlüler!.. Vatan haini katil anarşistlerin “Hapishanede yerleri dar geliyor” diye haklarını savunup, bir dönemler namaz kıldığı için kurumundan, başörtüsü taktığı için okulundan atılanlara sahip çıkmayan yüzsüzler! Hani eşitlik? Hani insan hakları? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Ve hani, nerede kalmıştı kadın hakları? Artık herkesin inanması ve anlaması gerekir ki, kadına gerçek değerini veren ve ona mutluluk yollarını gösteren İslam'dır. İnsanı sadece maddi yönüyle ele alan ve bâtıl düşünceler üzerine kurulan materyalist Batı medeniyeti, kadını Orta Çağ cehaletinden daha beter bir esaretin kucağına atmıştır. 


Kadın bugün maalesef servetin kölesidir. Basit bir reklâm aracı olarak şehvetin kölesidir. 
Hanımlık onurunu yitiren zavallı kadın, moda mostrası ve sosyete soytarısı durumuna getirilmiştir. Her gün bir başka erkeğin kollarında oynamayı, her gece bir başka erkeğin koynunda sabahlamayı hürriyet zanneden, açılıp saçılmayı medeniyet zanneden, bu ruhen 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ölmüş ve ahlâken çürümüş zavallıları yeniden hayata ve huzura kavuşturacak İslam düşüncesine ne kadar muhtacız!.. 


Kadınımızı kocasından ve sıcak aile yuvasından koparıp, sokaklara düşürmek, fuhuş bataklığında çürütmek ve herkesin ortak malı haline getirmek için, televizyonlar, sinemalar, gazeteler, modaevleri, sosyete salonları ve fuhuş simsarları yarışmaktadır. Üç-beş yıl sonra gençliği ve güzelliği kaybolacak, her yerden kovulacak ve dışlanacak olan bu kadınlar, ya bunalımlara düşüp akıl hastanelerine veya modern hapishane diyebileceğimiz huzurevlerine kapatılacak, mutsuz ve umutsuz bir zindan hayatına mahküm olacaklardır. Analık şefkatinden, hanımefendilik şerefinden, çocuk sevgisinden, akraba ve arkadaş ilgisinden ve samimi bir koca himayesinden ebediyen mahrum kalacaklardır. Bunların geride bıraktıkları çocuklar da haliyle, huysuz, huzursuz ve soysuz bir nesil oluşturacak ve böylece milletimiz; içinden yozlaşmış ve yıkılmış olacaktır. İşte sahte kadın hakları savunucularının varmak istedikleri netice bunlardır. 


İslam, kadın-erkek eşitliğinden de öte, her ikisini bir bütünün bölünmez parçaları kabul etmiştir. Hazreti Havva Anamızın ayrı bir çamurdan değil de, Hazreti Âdem'in vücudundan bir parça olarak yaratılması bunun içindir. Hazreti Peygamberimiz, “Evlenen kişi dininin yarısını korumuş ve kurtarmış olur...” buyurmakla, kadınsız erkeğin her yönden yarım ve eksik olduğuna işaret etmiştir. “Gerçekten erkeği ve dişiyi (birbirine) eş yaratan O (Allah)dır.” (Necm: 45) ayeti de, erkek ve kadının bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini ifade etmektedir. 


“O'nun (Allah'ın) ayetlerinden (vahdet ve rahmet alâmetlerinden) birisi de, kendileriyle huzura kavuşmanız (ve kaynaşmanız) için, size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza muhabbet ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunlar düşünen bir topluluk için, (ne büyük hikmet ve) ibretler barındırmaktadır.” (Rum: 21) 


Elbette kadınlar da, bütün temel insan hak ve hürriyetlerine sahiptir. Okumak, eğitim görmek, fıtratına uygun iş ve meslek sahibi olmak, onların da hakkıdır ve bu haklar İslam'da asla kısıtlanmamış, hatta teşvik edilmiş ve garanti altına alınmıştır. 


“Bir kimse sakın hanımına kızmasın ve haksızlık yapmasın. Eğer onda hoşlanmadığı huyları varsa, buna karşılık mutlaka seveceği ve beğeneceği halleri de vardır.”/3) 


“Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınız üzerinde sizin haklarınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”[4] 


“Sizin en hayırlı olanlarınız, kadınlara karşı en iyi davrananlarınızdır.”|5) 


“İlim Çin'de de olsa arayıp alınız. Çünkü ilim erkek-kadın her Müslümanın üzerine farzdır.” [6] emirleri Avrupa'nın henüz “Kadınlar insan mıdır, şeytan mıdır?” münakaşasını yaptığı bir dönemde, İslam Peygamberinin Hadisleri ve hükümleridir. 


Sırf inancından dolayı başını örtüyor diye yıllarca okullardan atılan, eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılan ve yine başını örtüyor diye işyerlerinden, hatta hastane 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kapılarından kovulan kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü reva görenler; çağın değil, insanlığın bile dışındadırlar. 


Üstelik bütün bunları yaparken laiklik perdesi altına saklanan ve Atatürkçülük istismarı yapan sahtekârlara, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatalım. “Eğer kadınlarımız İslam'ın tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle ve faziletin icab ettiği bir tavr-u hareketle içimizde bulunur, milletimizin ilim, sanat ve içtimaiyat faaliyetlerine iştirak ederlerse, bu hali, emin olunuz, milletin en mutaassıbı dahi takdir etmekten geri durmaz.”|7| 


Ama artık yalvarmakla, ağlamakla gasp edilen hak ve hürriyetlerimizi geri alamayacağımızın farkına varmalıyız. Bir ülkede namuslu insanlar, en az namussuzlar kadar gayret ve cesaret sahibi değillerse, ezilmeyi ve üzülmeyi hak etmişler demektir. Moda ve medeniyet adına kadınlarımızı; neslimizin ve milletimizin devamı için çocuk yapmaktan ve çocuğuna bakmaktan nefret eder hale getiren soysuzlar, onları finolara hizmetçi yapmıştır... Bebeklerini kreşlere, yurtlara terk edenler, gecede birkaç kere kalkıp köpeklerini çişe götürmektedir. 
Resmi istatistiklere göre, sayıları yüz binleri bulan kadınımız, fahişe belgesiyle sokaklarda sürtmekte ve sürünmektedir. 


Bütün bunların tek suçlusu ve gerçek sorumlusu ise, elbette bu bâtıl düzendir ve bu düzeni devam ettirenlerdir. Adil bir Düzen kurulmadıkça ve Adil bir Düzen'in kurulması için çalışıp yorulmadıkça, bu dertler devam edecektir. Ve korkarım asıl günah da herkesin gaflet uykusunda bulunduğu bir sırada, uyanık bulunup bu yangını görüp de söndürmek için ciddi bir gayret göstermeyenlerin sırtına binecektir!... 


(Bak: İş Bankası kültür yy. 18. Basım. Sh. 339) 

https://Wwww.youtube.com/watch ?vxaHdhCh9pnlE&feature—youtu.be 

Riyazü's- Salihin: 1-318 

Riyazü's- Salihin: 1-319 

Riyazü's- Salihin: 1-320 

Keşfu”l- Hafa: 1/138, no: 397 

Mustafa Kemal. Prof. Afet İnan, “Atatürk ve Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca 
Türk Kadınlarının Hak ve Görevleri. 1968 


ai au Eu» 


YAŞAYAN EN BÜYÜK DERLEMECİ YÜCEL PAŞMAKÇI 
26 Nisan 2020- Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 
'Notalarla raks ettiği' söylenen usta derlemeci Paşmakçı, eşi Nuray hanımla birlikte bizi evinde 


konuk etti. Bu hafta ondan okul çağlarını, müzikle buluştuğu yıllara kadarki yaşamını dinliyoruz. 
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En karışık, en zor uzun havaları bile ustalıkla notaya almasıyla ünlü. Adeta notalarla raks ettiği söylenir. On dokuz kuşaktır İstanbul?da yaşamış. Annesi Fatma Huriye Hanım çocukluğunda piyano çalmış, sonradan ut öğrenmiş. Babası Kemal Bey radyo meraklısı. 
Akşamları radyodan ailecek canlı yayınlanan fasıllar kaçırılmaz, klasik müzik programları dinlenirmiş. Hocamız bu ortama rağmen, Türk Halk Müziğine ve bağlamaya gönül vermiş. 


Paşmakçı, 1972 yılında İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi Müdürlüğü yapan Nida Tüfekçi, “Ben Ankara'ya gidiyorum, İstanbul Radyo?sunu sen üstlen” deyince bütün işleri bırakıp şube müdürü olur. Sonradan Ankara şube müdürlüğü de yaptı. Müdürken radyoya yöre ozanları gelir, duyulmadık türküler söylenmektedir. Paşmakçı türküleri anında notaya aktarır. Hatta konservatuvar arşivinde Halil Bedii Yönetken'in kendi dolabında sakladığı taş plaklar vardır. Paşmakçı hocamız plakları dinlemek için izin istemiş vermemişler. O da bir pazar günü teybi alarak odaya giriyor, dolabı kırıyor, bütün plakları kopya edip notaya geçiriyor. Arşiv fişlerinde derleyen ve notaya alan bölümünde kendi adı yerine “THM Şubesi” yazıyor. Arşivlerde derleyici ve notaya geçiren olarak isminin geçtiği sadece 400 türküsü kayıtlıdır. 


Biz de Türkü sayfamızda Paşmakçı hocamızla, derlediği ve notaya aldığı türküler üzerine hoş söyleşi yapmak için evine konuk olduk. Kapıyı çaldık nazik ve alçak gönüllü muhabbeti gözlerinden okunan bir İstanbul beyefendisi karşımızda. Yanında da dünya tatlısı, tonton, bizi yürekten selamlayarak içtenlikle içeriye davet eden eşi Nuray Hanım vardı. 


Heyecanla içeriye girdik, saygılarımızı ve sevgilerimizi belirterek tadı damağımızda kalan söyleşiyi, ilk sınavını yaptığı ve radyoya kazandırdığı öğrencisi ses sanatçısı İbrahim Can ile birlikte yaptık. 

Moda İlkokulu 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

24 Ağustos 1935 yılında Kadıköy Acıbadem'de dünyaya geldim. İlkokula o zaman ikinci 
mektep derlerdi. İkinci mektebin birinci sınıfında babam ablamın peşinden dolaşıyorum bahçede falan diye beni de erken okula kaydettirdi. Altı yaşında okula kaydoldum. Ertesi yıl Kadıköy'de Mühürdar diye bir semt vardır oraya taşındık. Moda ilkokulunda ikinci sınıftan 


itibaren devam ettim. Ondan sonra Kadıköy Yeldeğirmeni'nde üçüncü ortaokul derlerdi. 
Ortaokula kaydoldum. 


Bahriyeli Olmak... 
Müziğe karşı ilginiz ortaokulda mı başladı? 


Ortaokuldayken benim şöyle bir emelim vardı. Asker olmak. Özellikle de bahriyeli olmak. 
Ortaokul sınavlarında üç dersten yazılı olurduk. Yaz okulu bitirdikten sonra Heybeli 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Adası'ndaki Denizli Lisesi'nin sınavlarına hazırlandım. Önce muayene olduk ve sınavlara girdik. O kadar çok çalışmışım ki altı yüz kişi içinden on sekizinci gelmişim. Büyük bir hevesle okula başladık. On dört yaşımdaydım. Ancak içerideki askeri disiplin, çocukluğumla pek bağdaşır mahiyette değildi. Demek ki başka bir şekilde tahayyül ediyordum. Babam da beni hafta sonları okula götürürdü, bırakır dönerdi. Beni tetkik edermiş karşıdan. Benim biraz hüzünlü olduğumu anladı ve çıkarttı beni oradan. 


Bahriyeli olma hayalinden vazgeçtiniz. 

Kurallara göre on dört gün içinde okuldan ayrılabildim. Ondan sonra sivil olarak devam ettim. 
Karnedeki Sıfır 

Lisede müzik dersinden sıfır almışsınız? 


Askeri liseden ayrıldıktan sonra Haydarpaşa Lisesi'ne kayıt oldum. Aslında ilkokul dördüncü sınıftayken bana bir ağız armonikası aldılar. Onu çok sevdim. Hatta arka cebimde taşırdım. 
Çalmaktan ağzımın kenarları yara olmuştu. Annem de evde ut çalardı. Müziğe yeteneğim vardı. Lisede şöyle bir şey oldu: ben ağız mızıkası ve bağlama çalıyordum. Ancak bir hocamız vardı. Aksi suratlı müzik hocamız. Bütün derslerimizde vıyvıyvıy keman çalar, fakat bir şey anlamayız. Ben yine biraz anlıyorum. Ama nota bilmiyorum. Sınav yapıyordu. Beni de kaldırdı. Sınıfta kızlar da var, utanıyorum da zaten. Nota bilmiyorum dedim. Bir de baktım karneye sıfır gelmiş. Allahtan bir şey çıktı. İsteyen müziği, isteyen resmi seçebilirdi. Ben de müzikle meşgul olduğum halde resmi seçtim. 


Saz ile nasıl tanıştınız? 


Lisenin birinci sınıfında bağlama çalmaya başladım. Bir öğrenci vardı. Sonra doktor oldu. 
Yaşı benden ileri ama birinci ya da ikinci sınıftaydı. Bağlama çalıyordu. Bağlama yaygın değildi İstanbul'da o zaman. İlk defa onun elinde gördüm. İzciydik biz. Ben borazan şefiydim Haydar Paşa lisesinde. İzci oymağında odalar vardı. İçeriden bir müzik sesi geliyordu. Kapıyı da kilitlemiş kendi başına çalıyor. Açtırdım kapıyı. Bizim girmemize canı sıkıldı. Sonra onu da izci yaptık. Derken o yatılı kalıyordu. Bizim eski ev müsaitti. Yatılı olmaktan çıkarttık eve getirdik. Bir saz da ben aldım on iki buçuk liraya Tahtakale'den. Ondan pek bir şey öğrenmedim ama kendi kendime öğrendim. 1951 yıllarındaydı... 


Müzik hayatına nasıl başladınız? 


Haydarpaşa Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdim. Ancak orada birtakım şanssızlıklarım oldu. Babam vefat etti. O zaman stajyer olarak Radyo'ya girmiştim. 
Rahmetli Muzaffer Sarısözen'in önderliğinde Ankara ve İzmir radyosundan sonra İstanbul radyosunda da Yurttan Sesler kuruldu. 1954 yılının temmuz ayında sınavlara girdik ve iki ağustosta çalışmalara başladık. Babamın vefatından sonra hem çalışmak hem okula devam etmek hem ev kirasını vermek ve geçinmek üzerime düştü. Okulu bırakmak zorunda kaldım. 
Ondan sonra sanatla devam ettik. 1960 yılıydı hem radyoda hem de belediye konservatuvarı icra heyetinde görev aldım. Orada çalışmaya başladım. 


Hisarlı Ahmet... 
Hocam sizin Kütahya'ya bir yolculuğunuz olmuş. Hisarlı Ahmet nasıl ortaya çıktı? 


72 


1961 yılında Neriman Altındağ Hanımla biz turneye çıktık. Nida Bey, ben, Yalçın Özsoy ve 
bir saz çalan arkadaş daha vardı. Bir de tiyatro grubu vardı. Tiyatro oyunu oynandıktan sonra biz sahneye çıkıyorduk. Halk müziğiyle bitiyordu program. Böyle gezerken yolumuz Kütahya'ya düştü. Nida Bey Ankara'daki türkülerden hatırlıyormuş. Ben bu Hisarlı Ahmet'i bulacağım dedi. Hisarlı Ahmet'in sazcı dükkanı varmış. Dükkanı bulduk. Gittik, oturduk. 
Kahve içtik. Bize çaldı, söyledi. Teyp yok tabi Nida Bey yazmaya çalışıyor. Geç oldu. Nida bey “Siz gidin. Ben biraz daha buradayım” dedi. Bu arada bir iki tane türkü yazabildi. 

'Elif dedim be dedim' türküsünü orada mı yazdınız? 

Sonra o benim aklımda kalmış. Seneler sonra Oğlu Mustafa Hisarlı ile tanıştım. Bir ailenin üç çocuğuna Aksaray'da ders veriyordum. O da onların yanına geliyordu. Daha yeni başlamış saz çalmaya. Orada tanıştık. Dedim babanla tanıştık senin. Falanca gün İstanbul'a gelecek dedi. Aman dedim. Bizim eve de arz edelim. Aldım götürdüm. Bir defa bizim evde, birkaç defa da Kütahya'da buluştuk. Bu türküyü de o zaman yazdım. Aşağı yukarı türkülerin yüzde yetmişini falan aldım. Çok sevindi. İcrası fevkalade. Her şey açık. 

Yücel Paşmakçı meşhur etti: 

ELİF DEDİM BE DEDİM 

Elif dedim be dedim (aman) 

Gız ben sana ne dedim 

Guş ganedi galem olsa (aman) 

Ah yazılmaz benim derdim 

Elifim noktalandı (aman) 

Az derdim çokçalandı 

Yetiş anam yetiş bubam (aman) 

Ah çeyizim bohçalandı 

(Ah mezerim tahtalandı) 

Yöresi: Kütahya 

Kaynak: Hisarlı Ahmet İnegöllüoğlu 

Derleyen ve notaya alan: Yücel Paşmakçı 

Makamsal Dizin: Kürdi 

Konusu-Türü: Aşk, sevda 


Bir Elif Masalı... 
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'Elif Dedim... Her dinleyişte içimizi titreten, bizi uzaklara götüren bu türkü Kütahya yöremize ait. Bir “bizi ayıran ölüm oldu” türküsü aslında. İki aşığın masalı... Bu iki aşığımızdan kadın olan, adını türküye de veren Elif tir. Delikanlının ismi ise maalesef bilinmemektedir. Bu iki genç, birbirlerine giderek artan bir sevdayla bağlıdırlar. Her gün gizliden gizliye görüşür, hasret giderirler. Fakat, kara talih aşıklarımızın önünde engel olmaya adeta ant içmiştir. 
Delikanlı verem hastasıdır ve bu hastalığı köyde kısa sürede duyulur. Tabi Elif'in ailesi de bu haberi duymuş ve kızlarının bu delikanlıdan uzak durmasını istemiştir. Delikanlıya, “Git tedavi ol, Elifi ancak o zaman sana veririz” derler. Delikanlı tüm yokluğun içinde elinde ne var ne yoksa hastane masraflarına vermeyi kabul ederek sırf sevdiğine kavuşabilmek için şehirdeki hastaneye yatar. 


Elif'e hemen bir mektup yollar. “Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm, ben senin için yaşamayı göze almışım” diyen delikanlıya Eliften cevap gelmez... 


Zaman içinde durumu daha da kötüye giden sevdalı delikanlı, Elifin hasretiyle yanıp tutuşmaktadır fakat ne çare... Kızın ailesi bir kez bile ziyarete gitmesine izin vermez. 


Elif'e hasretini sözlere döker delikanlı... Türküsünün sözlerini şapkasına saklar. Acı gün olur ve delikanlı hastalığa yenik düşer... Cenazesi sırasında şapkasından bu sözler çıkar ve ailesi tarafindan türküleştirilerek günümüze kadar dilden dile, gönülden gönle dokunarak gelir. 


YÜCEL PAŞMAKÇI ANLATIYOR -2: ARABİSTAN'DAN BURSA'YA 
03 Mayıs 2020- Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 


'Arabistan'da babamın babası memur. Babam da orada dünyaya gelmiş. Sonra beş yüz sene önce Bursa'dan başlıyor hikayemiz. Dedem ayakkabı tamircisiymiş. Orada da Paşmakçı deniyormuş kendisine...' 


Nuray Hanımın eliyle hazırladığı, kırk yıl hatırı olan kahvemizi yudumlarken, söyleşimize geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Saz sanatçısı, derlemeci, radyo programcısı ve koro şefi Yücel Paşmakçı hocamız anlattıkça geçmiş canlanıyor gözlerimizde. Paşmakçı soyunun nereden geldiğinden tutun da öğrencisinin kendisi için kitap bastırmasına, Muzaffer Sarısözen ile nasıl tanıştığına varıncaya kadar altın değerinde bir türkü serüveninin içinde buluyoruz kendimizi. Kıymetli öğrencisi İbrahim Can ile birlikte... 


Hocam Süleyman Şenel sizinle türküler üzerine bir kitap hazırlamış. 


Evet. Süleyman Şenel diye bir öğrencim var. Şimdi öğretim görevlisi oldu. Hatta doktora falan da yaptı. Onun benimle ilgili yazdığı bir kitap var. Ben de bir tane var. Kitap tükendi. 
Bulunamıyor. 


Bir öğrenci sizin yedi nesil öncesi ailenizi araştırmış ve tez hazırlamış. 


O şöyle oldu. Ben ortaokul ikinci sınıftaydım. Hiç unutmam... Babam Milli Eğitim Müdürlüğü Kütüphanesinde Müdür'dü. Bir gün eve geldi dedi ki, “Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölümü'nden mezun olmak için okulu bitirme tezi verirlermiş. Bir gün bir kız öğrenci geldi. Adı Şükriye Dikilitaş. Bitirme tezi olarak Paşmakçı ailesinin soy ağacını araştırıyor. 
Babamdan da bilgiler almış” dedi. Yıl 1948... Böyle bir şey benim aklıma takıldı. Sonraki yıllarda Edebiyat Fakültesinde okuyan bir arkadaşımız vardı, vefat etti. Ona anlattım 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“Paşmakçılarla ilgili bir tez var mı?” diye. “Ben bakayım kütüphaneden” dedi. Hakikatten kütüphaneden buldu çıkarttı. O zaman fotokopi yok. Sokaklarda daktilo yazanlar vardı. Üç nüsha yazdırdım. Orada evveliyatımıza dair birçok şeyler vardı. 


Beş Yüz Sene Önce Bursa'da Başlıyor Hikayemiz 
Paşmakçı soy isminin de bir hikayesi var mı? O araştırmadan ne çıktı? 


Evet hikayesi var. II. Bayezit, I. Selim ve I. Süleyman zamanlarında şeyhülislamlık yapan, padişahın sınırsız yetkilerini dinin adalet anlayışı çerçevesinde sınırlamasıyla tanınan Zembilli Ali Cemali Efendi varmış. Hz. Peygamber efendimizin oturduğu zaman bir mermer taş dururmuş ayağının altında. O taşa ayak izi çıkmış. Padişah adına Zembilli Ali Cemal Efendi dedemi o taşı Arabistan'dan alıp İstanbul'a getirmeye memur etmiş. O dönemde Arabistan Osmanlı toprakları tabi. Arabistan'da babamın babası memur. Babam da orada dünyaya gelmiş. Hatta eski alışkanlık olduğundan dolayı, bizim evde Arapça çok kullanırdı. Bize bile biraz intikal etmiştir. Beş yüz sene önce Bursa'dan başlıyor hikayemiz. Dedem ayakkabı tamircisiymiş. Orada da Paşmakçı deniyormuş kendisine. Onun oğlu okuyor. Müderris 

oluyor. Bursa'dan kalkıyor İstanbul'a geliyor. Beş yüz senedir burada idame ediyoruz. 


“Paşmakçı” ne anlama geliyor? 


Paşmak türkülerdeki gibi ayakkabı demek. Mesela bir Azeri türkü vardır “Ayağına paşmak yaraşır” diye. Sonra birtakım araştırmalara göre paşmakçı dini toplantılarda ayakkabıları bekleyen kişiye deniliyormuş. 


Türkü yolculuğuna nasıl başladınız? 


1954 senesinde radyodan bir anons duyduk. Temmuz ayında. Halk müziği dalında 
yetiştirilmek üzere stajyer elemanlar alınacaktır diye. Bağlama, ses vs. Beş erkek, beş kız, dört saz. Dört saz Zekai Beşgül, Orhan Dağlı, Kenan Şaklı ve ben. En küçükleri bendim. On dokuz yaşındaydım.Stajyerlik dönemi nasıl geçti? 


Muzaffer Sarısözen Ankara'dan geldi. Haftanın altı günü üçer saat biz saz çalacağız diye hevesleniyoruz, sazı dolaptan çıkartamadık bile. Hep nota. Her gün 3-4 saat. O dönemde ben türkü yazmaya (notaya almaya) çok meraklıydım. 


Muzaffer Sarısözen bize yedi - sekiz ay böyle talim ettirdi. Kendi yazdığı kitabı vardı. Önce beşli aralığı öğretir. Ondan sonra dörtlü aralığı sorar. Bir nota daha, aralıkları ezberlete ezberlete o kitabı okuduk. Bazı kurtuluş günlerinde saz çalmalarına başladık. 


Tek Silahım Teybti 

Görev alma süreci nasıl başladı? 

Stajyerlik bitince bizi sözleşmeli sanatçı olarak aldılar. O zaman solistler Ahmet Sezgin, Nihat Mercanlı gibi beş erkek, beş de hanım Fatma Türkan Yamacı, dört yeni hanımın içinde eski halk müziği sanatçılarından Azize Tözem de vardı. O TRT'de çok eskidir. Hatta ben 


ondan türküler alırdım. Aklına bir türkü geldiğinde beni çağırırdı hemen. Suadiye'de evi vardı. 1961 yılıydı. O zaman altı yüz lira maaşımız var bin altı yüz liraya teyp almıştım. 
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O zaman mesleğiniz ile ilgili tek aracınız mıydı teyp? 
Tabi. O benim hayatımdı. Tek silahımdı. 


Muzaffer Sarısözen ile çok yakın çalıştınız. Sarısözen ile ilgili anılarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? 


Evet. Staj dönemimizde bizleri kaldırıyor o notaları tek tek okutturuyordu. Bir ara beni de kaldırdı. Okuyorum ama heyecandan sesim titredi. Utangacım da biraz. Yarısında bana “sen otur” dedi. “Niye hocam” dedim. “Seninle ikimiz bir türkü söylesek bu radyoevini taşa tutarlar” dedi. Mahcup olmayayım diye kendini de katıyor. Sesi güzel denmez ama çok güçlü tavırlı söylerdi. Şimdi efendim Ankara'da 1936 ya da 1937 mi bu iki yıldan birinde Türkiye çapında derleme yapılacak demişler. İlk Sivas'a gitmişler. Muzaffer Sarısözen ile tanışmışlar. 
Bakmışlar ki Muzaffer Bey bu işe çok yatkın. Onu da kendi içlerine almışlar. Çok isabetli olmuş. On bin derleme yapılmış. 


Talimat Milli Eğitimden 
Derleme yapın talimatını veren kurum hangisiymiş? 


Milli Eğitim Bakanlığı bu görevi vermiş. Bütün o derleme fişlerinde itinalı bir şekilde el yazısıyla bütün ezgilere iki sayfa yazmış. İlk sayfanın sağ köşesinde sözleri ve çıkışına amil olmuş bir hadiseyi kaleme almış. Bu on bin ezgiden dokuz bin ezgisinde böyle bir hassas çalışmış. Onun bulunmadığı zaman da o da çok kısa süreli oluyordu, sayfada sadece derleyen ve kaynak kişinin adı soyadını yazmışlar. Diğer bilgileri yazmaya üşenmişler. Ama Muzaffer Bey öyle değil. Çok etraflıca yazardı. Çok etraflıca çalışmış ve kaydetmiş. Ben TRT'de idari işlerde de çalıştığım için biliyorum. 


On Bin Halk Ezgisi Toparlandı 

Ülkemizde 1926-1929 yıllan arasında İstanbul Konservatuarı bünyesinde yapılan ilk derleme çalışmasına, Yusuf Ziya Demirci, Rauf Yekta, Dürri Turan, Ekrem Besim, Muhittin Sadak, Ferruh Arsunar, Abdulkadır İnan, Mahmut Ragıp Gazimihal ve Operatör Remzi Bey katılmışlar. Derlenen ezgiler notaya alınarak on dört defter halinde yayınlanmış. 1936'da Ankara'da kurulan Devlet Konservatuarı bünyesinde 1937-1945 yıllan arasında aralıksız dokuz yıl süren ikinci bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaya Muzaffer Sansözen, Halil Bedii Yönetken, Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Nurullah Şevket Taşkıran, Mahmut Ragıp Gazimihal ve Teknisyen Arif Etikan ile Ali Rıza Yetişen katılmışlar. Yapılan bu derleme çalışmasında on bin civarında halk ezgisi toplanmış. 

Yücel Paşmakçı meşhur etti: 

Kütahya'nın Pınarları Akışır 

Kütahya'nın pınarları akışır 

Devriyeler kol kol olmuş bakışır 

Asalıya çuha şalvar yakışır 
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Amman amman Vehbim öyle böyle olur mu? 


Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? 


Salın geldi musallaya dayandı 
Kar beyaz tenim vehbim al kanlara boyandı 


Seni doğuran ana nasıl dayandı 


Amman amman Vehbim öyle böyle olur mu? 

Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? 

* Sal: tabut 

Yöresi: Kütahya 

Kaynak Kişi: Hisarlı Ahmet İnegöllüoğlu 

Makamsal Dizi: Kürdi 

Konusu: Ağıt 

Türkünün Bilinmeyen Hikayesi 

Türküler, sözlü anlatım geleneğinin ürünü olduğu için çoğu zaman birçok türkümüzde farklı hikayelere rastlanır. Bu da aslında türkülerin anlamlarını derinleştirir. Kimi zaman kavuşamayan aşıklar, kimi zaman ölümle biten sevdalar, kimi zaman ana, baba, evlat acısı yaktırır türküleri... Kimi zaman da kıskançlıktan göz dönünce neler olabileceğini gösterir bize. Aslında her türkü bir derstir. Hepsinin hikayesinden alınacak onlarca ders vardır... 
Bu dersleri alabilmemiz umuduyla... 

'Bilindik' Hikayesi 

Pek çok türküde olduğu gibi bu türküde de sonu acıyla biten bir sevdadan bahsediliyor. 
Hikayemiz yaklaşık bir asır evvele dayanıyor. Kahramanlarımız, Kütahya'nın saygıdeğer 


ailelerinden Asalıların yakışıklı oğulları ve yine bir başka değerli ailenin oldukça deli dolu kızlarıdır. Köylüler kıza “Deli Düve” lakabını vermiştir. 
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Köyün bütün delikanlıları bu alımlı çalımlı, deli dolu genç kadının peşindedir... Ancak Deli Düve'nin gönlü Asalıoğlundadır. Sevdalılar evlenir ve mutlu olacaklarına inandıkları hayata adım atarlar... 


Fakat, bu evlilik özellikle köyün genç erkeklerini oldukça rahatsız etmektedir. Kıskançlıkla perçinlenmiş bir kinle Deli Düve ve Asalıoğlu'nu ayırmak istemektedirler. Genç kadını, “Kocandan ayrıl yoksa seni dağa kaldırır onu da kör ederiz” diye tehdit etmeye başlarlar. 
Başta bu tehditlere itibar etmese de baskıların artması Deli Düve'yi endişelendirmeye başlar. 
Genç kadın, bir köylüsüyle bu zorbalara haber yollar. Kocasına bir şey olmaması için ne isterlerse yapacaklarını söyler... Bu fedakarlık acı sonu yok etmeye yetmeyecektir... Bir gün bu zorbalar genç kadını çeşme başına çağırtır. Yüreğindeki korkuyu bastırmaya çalışarak çaresizce isteği yerine getirir Deli Düve ve çeşme başına gider. Başına gelecekten haberi yoktur. Ona tuzak kurarlar ve kaçırmaya çalışırlar. Feryadını duyan Asalıoğlu koşarak sevdiğini kurtarmaya gelir ve orada bıçaklanarak öldürülür... Deli Düve ise dağa kaçırılır... 
Bu hazin hikayenin ardından Asalıoğlu'nun ailesi bu türkümüzü yakar... 


Hikayenin 'Bilinmedik' Kısmını Anlatalım... 


Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde (Kütahya Özel Sayısı Kasım 2014) Mehmet Nuri Uygun”'nun “Kütahya'nın Pınarları (Vehbi) Türküsü ve Yaşanmış Öykü” başlıklı araştırmasını yayımladı. 


Derlemenin kaynak kişisi Gülsen (Gürcan) Kılavuz, Vehbi Bey'in kız kardeşi Azime Hanım'ın torunudur. Gülsen Kılavuz, türkünün hikâyesini anlatmadan önce ailesi hakkında şu bilgileri verir: “Büyük dayım Vehbi Bey ve babası Şükrü Efendi, Kadıyoranlar lakâbı ile anılan Kütahya'nın tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Ailenin hâli vakti oldukça yerindedir. Olayın geçtiği günlerde baba oğul manifaturacılık yapmaktadırlar. Şükrü Dedemin, Vehbi Dayımdan başka iki çocuğu vardır. Biri 1895-1968 yılları arasında yaşamış olan anneannem Azime Akgün, diğeri de 1885-1960 yılları arasında yaşamış olan Milli Emlak Memurluğu'ndan emekli Haşim Altınbaş”tı. Anneannem Azime Hanım, Vehbi Dayım öldürüldüğünde altı yaşında imiş. Bu durumda olay 1901 yılında meydana geliyor. Vehbi Dayım da öldürüldüğünde 21 yaşındadır. Bu durumda dayımın doğum tarihi 1880 yılına denk düşüyor. Olayın adli yönünü ise Kütahya Adliyesi'nde çıkan yangında evrakların yanmasından dolayısı araştıramadık.” 


Türkünün Hikâyesini Gülsen Kılavuz'dan Dinleyelim... 


“Olay günü Vehbi Dayım, dükkânlarından veresiye kumaş satın alıp uzunca bir süre borcunu ödemeyen müşterilerinden "Deli Düve" takma adı ile anılan hafif meşrep bir kadının Gazişeyh Mahallesi'ndeki evine alacak istemeye gitmiş. Bu sırada kadının dostu olan (Asalılar) sülalesine mensup Ahmet Bey de evde imiş. Dayım, kadının evini bulmuş ve kapının tokmağını çalmış. Deli Düve, pencereden dışarıya bakıp içeride Ahmet Bey'in olduğunu, sonra dükkâna geleceğini söylemiş. Bu sırada ne olduğunu öğrenmek için dışarıya çıkan Ahmet Bey, kendinden daha genç ve yakışıklı olan Vehbi Dayımı görmüş. Dostu olan kadının onunla konuşmasını başka şekilde yorumlayıp, dayımla kavga etmeye başlamış. 
Ahmet Bey, kavganın sonunda Vehbi Dayımı bıçaklamış. Olay sırasında kırk yaşlarında olan Ahmet Bey'e çevreden yetişen birkaç kişi, bu gencin kadınla bir ilişkisi olmadığını söyleseler de bıçaklanmaya engel olamamışlar. Vehbi Dayım sokakta can vermiş. Teyze oğlu olan Galip Aral bu durumu duyar duymaz koşup olay yerine gelmiş, ama iş işten çoktan geçmiş. Vehbi Dayım kan kaybından ölmüş.” 
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YÜCEL PAŞMAKÇI: 'YANAN SOBAYI SÖKTÜLER YERİNDE HORA TEPTİLER' 
10 mayıs 2020-Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 


Bir köye gittik... Rahmetli Hamdi Tuncer ile saz çalıyoruz. Derken birisi bir sandalye çekti. 
Üstüne çıktı. 'Atımı bağladım delikli taşa, on iki kaymakam bir Kemal Paşa...' Mübadele sırasında 1923'te Rumları oraya, Türkleri buraya getirirlerken, gemide söyleyerek gelmişler. 
Hemen kayda aldık 


Bu hafta Yücel Paşmakçı hocamızın derleyip notaya aldığı Rumeli'den bir ağıtla söyleşimize devam ediyoruz. 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na yapılan ek sözleşmede Türkiye ve Yunanistan kendi yurttaşlarını zorunlu göçe tabi tutmuştu. Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye, Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu türkü, mübadele döneminde Selanik”ten yola çıkıp İstanbul'a, İzmir'e giden büyük vapurda tek yürek olup söylenen bir Rumeli türküsüdür. Türkünün hem Kuşadası'nda hem de Trabzon'da iyi bilindiği söyleniyor. 


Aydınlık gazetemizin anası Hatice Gürsel de anılarında bu büyük göçü şöyle anlatmıştı: “1923 yılında Yunanistan ile yapılan mübadelede sonucunda köyler boşaltılmış. Selanik dışında büyük çadırlar kurulmuş ve yaşamlarını aylarca burada devam ettirmişler. Sonrasında büyük bir vapurla Selanik'ten yola çıkıp Mimar Sinan'a getirilmiş ve orada indirilmişler. 
Kura çekilerek gidecekleri yerler belirlenmiş.” 


Kurada çıkan yerlere gidenler, belki hâlâ söylüyordur bu türkümüzü... Yücel Paşmakçı hocamıza soruyoruz, şöyle anlatıyor: 


'Yazları Şarköy?'de Derlemeler Yaptım' 


"Yazları Şarköy'e gidiyoruz. Ben orada da derlemeler yaptım. Teyp de götürüyorum. Genciz de o zaman tabi. Saz da çalıyoruz, rakı da içiyoruz. Bir köye gittik. Kış tabi. Soba yanıyor. 
Rahmetli Hamdi Tuncer ile saz çalıyoruz. Biraz sonra bunlar oynamaya başladılar. Soba gözlerine ilişti. Yanan sobayı söktüler dışarıya attılar. Ortada yer açılsın diye. Derken birisi bir sandalye çekti. Üstüne çıktı. 'Atımı bağladım delikli taşa, on iki kaymakam bir Kemal Paşa...' Mübadele sırasında 1923'te Rumları oraya, Türkleri buraya getirirlerken, gemide söyleyerek gelmişler. Hemen kayda aldık." 


İbrahim Can söze katılıyor: "Benim kaynaklardan okuduğuma göre mübadelede Selanik'ten büyük bir gemiye biniyorlar. Istanbul ve İzmir'e doğru gidiyorlar. Coşku içinde, bayrak sallayarak, ağlayarak bu türküyü okuyorlar. Ama bu türkünün birebir benzeri de Trabzon'dan çıkıyor." 


Yol Boyunca Silah Atıp Söylemişler 

Bu türküye dair en önemli araştırma Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Tezi veren Kenan Serhat İnce tarafından yapılmış. İnce, tez çalışmasında onlarca türkünün hikayesini bizlerle buluşturuyor. 'Atımı 


Bayledim Delikli Taşa' türküsüyle ilgili bölüm şöyle: 


“TRT'nin yaptığı incelemeden sonra, notanın üzerine türkünün seferberlik yıllarında, İzmir'in Kurtuluşu üzerine yazıldığı, Türkünün bir çeşitlemesini de lise öğretmeni Hüseyin Yaltırık'ın 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derlediği, derleme bandında konuşan ve hâlâ İzmir Güzelçamlı”da yaşayan Huriye Kurt (Hörü Teyze)'un, Selanik'ten İzmir'e Akdeniz vapuru ile gelen mübadele göçmenlerinin bu türküyü yol boyunca silah atarak söylediklerini anlattığı bilgisi eklenmiştir. Fakat Yücel Paşmakçı, söz konusu türküyü daha eski bir tarihte derleyip repertuvara almıştır. 


“Atımı Bayledim Delikli Taşa adlı türkünün hikayesi Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy beldesinde, söz konusu türkünün kaynak kişisinin çocuklarına ulaşılıp, türkünün hikayesi soruldu; bilmedikleri ve sadece babalarından duydukları bir türkü olduğu cevabı alındı. Yücel Paşmakçı'nın derleme anılarına dair, kendisinden birkaç hatıra kaydedildi. Hoşköy'de bir kahvede, ortada yanan sobanın etrafında saz çalıp sohbet ederken rahmetli Recep Çakır önderliğinde bu türkü söylenmiş. Hatta gecenin ilerleyen saatlerinde öyle bir ambiyans olmuş ki köy halkı içeride yanan sobayı kahvenin önüne taşıyıp etrafında hora çekmeye başlamışlar. 
Öte yandan, yörede yapılan araştırma ve kaynak kişinin ailesiyle yapılan görüşmeler neticesinde, nota üzerinde yazılmış hikayeden farklı, günümüze ulaşmış sözlü veya yazılı bir hikayesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 


“Kenan Serhat İnce Özel Arşivi: 29 Kasım 2015 tarihinde Hoşköy'e yapılan bir başka ziyarette, 1961 Hoşköy doğumlu diğer kardeş ile görüşme imkanı bulundu. Kendisi de babasının 'Kopuk Recep' veya 'Partal Recep' lakabıyla bilindiğini, manavlık yaptığını ve net olmamakla birlikte 1932-33 doğumlu olduğunu, kendisine türkünün sorulması üzerine, kendisinin bu türküyü babasından duyduğunu, babasının da dedesinden duyduğunu söyledi.” 


Radyoda Staj Yıllarından Konservatuvar Kuruculuğuna 


Yücel Paşmakçı, İstanbul Radyosunda stajla başladığı profesyonel yaşamını, konservatuar kuruculuğuyla taçlandırmış. Kendisinden dinliyoruz: 


Radyo'ya ne zaman sirdiniz? 
yoy 


1954 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nda stajyer saz sanatçısı olarak 
göreve başladım. Radyoda sözleşmeli maaşlı olarak çalışıyorduk. Sözleşmemiz her sene yenileniyordu. Bu tarihte İstanbul Radyosu'nda oluşturulan Yurttan Sesler Topluluğu'nun kadrosu, dört saz on ses olmak üzere toplam 14 kişiydik. Halk müziği ses sanatçılarından Selahattin Erorhan, Ahmet Sezgin, Nihat Mercanlı, Rıdvan Cor, Yüksel Özkayhan, Azize Tözen, Fatma Türkan, Neriman Gürpınar, Nasip Cihangir, Birgül Bilgiser. Halk Müziği Saz Sanatçıları: Zekai Beşgül, Orhan Dağlı, Yücel Paşmakçı, Kenan Şavklı. 


Aldığınız görevleri anlatabilir misiniz? 


1960 yılında Adnan Ataman “Belediye Konservatuarı'nda saz çalana ihtiyacımız olacak. 
Falanca gün sınav yapacağız” dedi. Girdik sınava. Bağlama sanatçısı olarak sınavı kazandık. 


1961-1972 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde saz sanatçısı olarak çalıştım. İstanbul'da hem Radyo'yu hem de Konservatuvar'ı aksatmadan uzun yıllar birlikte götürdüm. 


1972 yılında İstanbul Radyosu'nun Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü'ne atandım. Aynı 


zamanda Yurttan Sesler Topluluğu'nu yönettim ve repertuar derslerine girdim. Ayrıca Türk Folklor Kurumu Derneği'nin genel başkanlığı görevini bir buçuk yıl yürüttüm. 1975-1976 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yıllarında yeni kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 


1976'da TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü'ne atandım. Bu görevimin yanı sıra Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nu da yönettim. 1966 yılından itibaren TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Denetleme Kurulu'nda, 1972 yılından beri de Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu'nda üye olarak görev yaptım. 


1979 yılında yeniden İstanbul Radyosu'na döndüm. 1983 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak naklen atandım. 


1961-1972 yıllarında Adnan Ataman'nın yanında çalıştım ve onun şef yardımcılığını yaptım. 
1960 yılında İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefi olarak görev yaptım ve 
çeşitli programlar yönettim. 


1968 yapımı Köroğlu filminin müziklerini yaptım. 


1972 yılında Nida Tüfekçi Ankara'ya gidince, onun isteği üzerine İstanbul Radyosu'nda Türk 
Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü görevini üstlendim. 


1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Musikisi Devlet Konservatuarı”nda, 2000 
yılında emekli olana kadar Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığını görevini yürüttüm. 


İllere göre nasıl görevlendirildiniz? 


Nida Tüfekçi'yi Ankara'daki Müzik Dairesi Halk Müziği Müdürlüğüne atadılar. İstanbul Radyosu'nda da Şube Müdürlüğü vardı, bana teklif ettiler. Ben o zaman Belediye Konservatuar: ndaydım, ayrıldım. Çünkü iki yerde çalışamazsınız. Yasaklamışlardı. 


'Toplantı Yapacak Yerimiz Bile Yoktu' 
İstanbul Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu nasıl oldu? 


1974-75 yılları arasında böyle bir fikir oluştu, konservatuar kurma fikri. Ben de kurucular arasında yer aldım o zaman. Tabii bir toplantı yapacak yerimiz bile yoktu. Bazen Ercüment Bey'in [Berker] bürosunda bazen de Alaattin Yavaşça'nın muayenehanesinde toplanıyorduk. 
Çok zorluklarla oldu kuruluş aşaması. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul olarak kuruldu. Hatta eğitime de devrenin yarısında başlandı. TRT'den izin alındı, Halk müziğini temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak konservatuvarda görevlendirildim. Beş altı ay sonra ilk öğrenciler alındı. O arada Nida Bey Ankara'dan İstanbul'a dönmeyi istedi ve TRT'den ayrıldı. O da İstanbul Devlet Konservatuarı'nda göreve başladı. 


Siz İstanbul?da mı kaldınız? 


Hayır, Nida Bey'in yerine Ankara'ya beni çağırdılar. Evimizi kiraya verdik. Orada kiralık ev bulduk ve Ankara'ya gittik. Allahtan tanıdıklar var. Rahmetli Özay Gönlüm ile komşuyduk. 
Ankara bütün müzik çalışmalarının merkeziydi. Çok da güzel düzelttik orayı. Hüsamettin Subaşı vardı. Müzik dairesinde memurdu. Ali Can, Ateş Köroğlu gibi kadrolarımız vardı. Ben oraya müdür tayin edildim. Üç sene de orada kaldık. 
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Yücel Paşmakçı meşhur etti: 
Atımı Bayledim Delikli Taşa 
Atımı bayledim delikli taşa 

On iki kaymakam bir kemal paşa 
Yaşa Kemal Paşa binlerce yaşa 
Düşmanları yaydın dağ ile taşa 
Yaşa Kemal Paşa binlerce yaşa 


Düşmanları yaydın dağ ile taşa 


Sabahtan kalktım da çantama baktım 
Ağlaya sızlaya boynuma taktım 
Anne ben bu canı vatana sattım 
Vatanımın uğruna giden yavrular 
Yaşa Kemal Paşa binlerle yaşa 


düşmanları yaydın dağ ile taşa 


Şu dağın ardında macır sesi var 

Varın bakın çantasında nesi var 

Bir kuru ekmekle bir mor fesi var 
Vatanımın uğruna giden yavrular 
Yaşa Kemal Paşa binlerce yaşa 
Düşmanları yaydın dağ ile taşa 

Macır: göçmen, muhacir. 

Kaymakam: zamanında yarbay rütbesi. 


Bayledim: bağladım. 
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Yöresi: Rumeli-Selanik-Drama-Kavala 

Kaynak Kişi: Recep Çakır 

Makamsal Dizi: Hüseyni 

Konusu: Ağıt 

Hikayesi Atatürk'ün Köyünde Başlar... 

Umudun, iyimserliğin, erdemin temsilcisi anamız Hatice Gürsel de aynı türküyü söyleyerek o 


dönemleri anlatmıştır. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. İşte Hatice anamızın vapur hikayesi ve sonrası... 


“Babam Adem Toprakçı. 1900'lü yıllarda doğmuş. Orta halli bir çiftçidir. Selanik, Langazalı. 


"Atatürk'ün köyünden, aynı damardan geliyorlar. Atatürk, babamın akrabalarının sınıf arkadaşıymış. Annem Ayşe Toprakçı, Selanik Kılgışlı. Langaza'ya gelin gelmiş. Onun için biz Atatürk'ü ve devrimlerini çok seviyoruz. 


"1923 yılında Yunanistan ile yapılan mübadele sonucunda köyler boşaltılmış. Selanik dışında büyük çadırlar kurulmuş ve yaşamlarını aylarca burada devam ettirmişler. Sonrasında büyük bir vapurla Selanik'ten yola çıkıp Mimar Sinan'a getirilmiş ve orada indirilmişler. 


"Yetkililer isteyenin istediği ile gidebileceğini ve oraya yerleşebileceğini ilan etmiş. 


"Yunanistan'daki mülkleri karşılığında nüfus başına 5,5 dönümlük yer verilmiş. Babam ve akrabaları eski adıyla Anarşa'ya, bugünkü adıyla Gürpınar'a yerleşmek istemiş. Talep çok olduğu için bir torbaya adlar konulup kura çekilmiş ve yerler belirlenmiş. Kime neresi çıkarsa... Bize kuradan çıkan yer Gürpınar oldu. "Oturacağımız, Yunanlılardan kalma evler, viranelik tahtakurusu işgali altındaymış. Günlerce tahtakurusu ile uğraşmışlar. Daha sonra verilen yerleri ekip, biçmişler ve yeryüzünün cenneti haline çevirmişler. Bahçelerimiz çiçeklerle, üzüm ve meyve ağaçlarıyla dolar taşardı. Ceviz ağaçlarından cevizleri büyük bir keyifle toplardık. 


"Babam hoca olmasına rağmen modern düşünceliydi. Atatürk devrimlerini yaşam rehberi edinmişti. Bize de o ruhu verdi." 


YÜCEL PAŞMAKÇI ANLATIYOR-4: 'ÇAY ELİNDEN ÖTEYE' 

17 Mayıs 2020-Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 

"Üsküdar'da bir berber dükkanına gittim. Erkek berberi. Ben yaşta biri vardı, emlakçılık yapıyor, Dursun Tanyaş. Çok meraklı, bağlama da çalıyor... Aldı sazı eline, “Bizim orada böyle 


bir şey söylerler” dedi. Başladı söylemeye...' 


Bu hafta Karadeniz'in yeşilini, coşkulu türkülerini konuştuk Yücel Paşmakçı hocamızla. 
Dillere pelesenk olmuş 'Çay Elinden Öteye' türkümüzün nasıl derlediğini anlattı Paşmakçı. 
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Türkünün hikayesi hakkında bir tarama yaptık. Kayda değer bir şey bulamadık. Yücel Paşmakçı, türküyü derleme sürecini anlattı. 


Geçen hafta sizi Ankara?da bırakmıştık. Sonra İstanbul'a nasıl döndünüz? 


Baktım Ankara'da kalırsak yandık! Ailecek oradayız. Dilekçe yazdım Genel Müdürlüğe. Bir aksilik çıkarılmadı ama benim dilekçemin altına Genel Müdür, “Orada dikkatli çalıştırılmak suretiyle“ diye not düşmüş. Ankara'da derlenen on bin ezgi, iki defa benim elimden geçti. 


İbrahin Can: Bunun da bir yöntemi vardır. Daha evveliyatı biliyorum ama çoğu şeyi de bilmiyorum, şimdi öğreniyorum. Kütüphanecilik kültürü hem hocamın geçmişinde var hem de Muzaffer Sarısözen'de var. Çünkü kütüphanecilik demek bu konuda disiplin demek. Ben çoğu hocalarımı bilirim. Ama Yücel Hocam o konuda bizim kuşağın zirvesidir, büyüğüdür. 
Titiz çalışma, gerçeğe sadık olma kütüphanecilik kültürüdür. 


Muzaffer Sarısözen ile ilk nasıl tanıştınız? 


Yedek subaylıkta sınavlara giriyoruz, bizi sınıflandırıyorlar. Levazım okulu da İstanbul tepesinde. Muzaffer Bey'in vardır tanıdığı dedim ve Ankara'ya gittim. Zaten sınavlara da sokuyorlardı bizi. Yurttan Sesler vardı, sazlar vardı. Muzaffer Bey de masada oturuyordu. 
Ben de misafir olarak onun yanında oturuyordum. Fırsat bulup hocam bir tanıdık varsa falan diye lafa gireceğim. Sonra birden canlı yayın anonsu yapıldı. Anonsu yapan Muzaffer Bey. 
Üsküdarlı olduğumu da biliyor. “Şimdi, üç ses, üç saz dinleyeceksiniz. Çalanlar Ahmet Gazi Ayhan, Nida Tüfekçi İstanbul Radyosundan Yücel Paşmakçı.” Askeriye için geldim, kendimi canlı yayında buldum...Türkü de 'Üsküdar'a Giderken Aldı da Bir Yağmur. 


Disiplin konusunda... 


Disiplin deyince aklıma şu geldi. Radyodaki Muzaffer Sarısözen Bey bize “Ağustos ayı bile olsa ceketsiz ve kravatsız gidemezsiniz” disiplinini aşıladı. Kendi de öyle gelirdi çünkü. 
Çalarken ayak ayak üstüne atmak katiyen olmazdı. Mum gibi oturulurdu. 


İbrahin Can: Bizde bile devam etti Hocam. Kravatsız, takım elbisesiz gitmezdik. 
'Davranışlarıyla Öğretirdi' 


Çalışma ya da yayın bittiğinde gelir stüdyonun kapısında durur, önce yirmi dört, yirmi beş yaşındaki kızları çıkartırdı. Kimseye bir şey söylemezdi. En son kendisi çıkardı. Hiçbir şey konuşmadan bunları bize davranışlarıyla öğretirdi. Ankara'da saf Recep varmış. Kendisinden yaşlı. Hanımları çıkartır, sonra Recep'i çıkartır ondan sonra da kendi çıkarmış. Bu bir disiplindi. Sanıyorum şimdi o da yok. Altmış iki yaşında, çok genç kaybettik Sarısözen”'i. 
Nida Beyi de altmış iki yaşında kaybettik. O benden yedi yaş büyüktü. 


İbrahin Can: Hocam Muzaffer Sarısözen sadece bir şef gibi değil bir baba gibiydi değil mi? 


Tabi. Hiçbir şey söylemeden kendini saydırmak bir meseledir. Zaten öğretmenlik de yapmış. 
Dediğiniz gibi genç vefat etti. Bir on sene daha yaşasaydı... İstanbul'dayken bir mektup yazmıştım, “Hocam İstanbul'da biraz canım sıkıldı. Ahmet Yamacı hafif besteler falan söyletmeye başladı...” Sıkılmıştım. Gençtim de o zaman. Ankara'yı da çok seviyordum. 
Hocam beni Ankara Radyosu'na alın, dedim. Bana “Sen oraya lazımsın” diye mektup yazdı. 
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Ondan sonra İstanbul'da Ahmet Yamacı ile ölene kadar birlikte devam ettik. 1975 yılında konservatuvar kuruldu ve uzman olarak benim kadrom hazırdı. Ankara'dan bantları istedim. 
Oturdum, beğendiklerimin notasını yazdım. 


Radyo sınavına en fazla başvurunun yapıldığı yıl 1966 olduğu söyleniyor. O sınavı siz mi yapmıştınız? 


Evet. Sınavlar 1966'da, Mayıs ayı boyunca devam etti. İki bin civarında müracaat oldu. 
Kazananlar radyoda stajyer sanatçı olarak alındılar. Rahmetli Halil Bedii Yönetken, Neriman Tüfekçi, Ahmet Yamacı, ben ve Adnan Ataman vardı sınav kurulunda. 

Heyecandan Kopmamak... 

İbrahin Can: 1980 sınavında biz o zaman radyoda çalanları ezbere biliyoruz. Milli takım kadrosu gibi. Trabzon'da sınava girdiğimde Yücel Hocam karşımdaydı. Yanında Ömer Akpınar. Hocam bana sorular sordu. Sonra ritim kulağa geçtik. Karadeniz'in yedi sekizliği meşhur. Kalemle masaya vurarak ritmi vermeye başladı. Daha bitirmeden ben başladım. “Ne yapıyorsun? Beni bekle” dedi. Ben de “Hocam nasıl bekleyeyim? Biz Karadenizliyiz” dedim... Sonra biz İstanbul'a geldik. Hocamızın en büyük özelliği çok ayrıntılı nota yazardı. 
O da bir yöntem bulmuştu kendisine. Muhakkak iki üç adet yeni türkü getirirdi. Onu disiplin içinde okuturdu. Yayında biz o türküleri okurduk. 

Bu heyecandan kopmamak lazım. 

'Çay Elinden Öteye'nin derleme hikayesi? 

Üsküdar'da bir berber dükkanına gittim. Erkek berberi. Ben yaşta biri vardı, emlakçılık yapıyor, Dursun Tanyaş. Çok meraklı, bağlama da çalıyor. Grupları falan da var. Ama çok da sevişiyoruz böyle. Bir gün yine bir şeyler söylüyoruz. Aldı sazı eline, “Bizim orada böyle bir şey söylerler” dedi. Başladı söylemeye: 'Çay elinden öteye...' Ben de cebimden kağıt kalem çıkardım. Notaya çektim. Ertesi gün dört ses, dört saz diye bir programımız vardı. Oraya götürdüm. Türküyü hemen icra ettik. Millet türküyü çok sevdi. 

Yücel Paşmakçı meşhur etti 

Türkünün Sözleri 

Çayeli'nden öteye 

Gidelum yali yali 

Arkandaki sepetun 


Ben olayım hamali 


Sepetumun ipleri 
Keseyi omuzimi 
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Aç beyaz peştamali 


Bi göreyim yüzuni 


Karlı dereden beri 

Yeşil çay bahçeleri 

Çay filizi toplayi 

Peştamalli kızları 

Yali yali: Kıyı boyunca. 
Yöresi: Rize, Çayeli 

Kaynak Kişi: Dursun Tanyaş 
Makamsal Dizi: Hicaz 
Konusu: Aşk, sevda 
Türkünün Anısı 


"Çayeli'nden öteye' Trabzon yöresi türküsü, Menşure dediklerinin çeşitlemesidir. Çok yakın coğrafyada ezgi geçişleri paylaşımları kolaydır. 


Fatih'in İstanbul'u almasından sonra, deniz yolu ulaşımı ve Trabzon-İstanbul ilişkisi dolayısıyla İstanbul'a, özellikle kuzeyden boğaz havzasına yoğun bir Karadenizli akını 


olmuştur. Balık avcılığı, takibi, deniz kültürü de bunda etkendir. 


Sıla, gurbet türküleri yoğunlaşmış, baharın gelmesiyle, çayını fındığını, denizini, yaylasını özleyenler türkü yakmış, oradaki yaşamı tasvir etmiştir. 


Dursun Tanyaş da bu özlemini saza söze vurmuş, gönlünden geçenleri betimlemiştir: 


Çayeli yalısında gezerken oradan geçen bir kızı görür, kızın sırtında sepeti, yüzünde beyaz peştamal vardır. Kıza atma türkü* ile seslenir. 


"Çayelinden öteye gidelum yali yali 

"Sırtındaki sepetun ben olayum hamali." 

Kızdan ses gelmez, yüzü peştamalla kapalı olduğundan görünmez, ardından devamını söyler: "Sepetumun ipleri keseyi omuzumi 
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"Aç Beyaz peştamali bir göreyim yüzuni." 

Anlık yaşanan bu olayı kağıda döker ve besteler... 

(*) Atma türkü: Doğu Karadeniz Bölgesinde iki veya daha çok kişi arasında, düğün veya yayla şenliklerinde, yedili hece ölçüsüne göre irticalen söylenen halk şiiri tarzının adıdır. Rize bölgesinde kesme türkü adıyla bilinmektedir. 


Askere Hiç Ayrılmadığı Sazıyla Gitti 


Dursun Tanyaş, çok sayıda Karadeniz türküsünü gün yüzüne çıkartan ve kaynak kişisi olan değerli mahalli sanatçımız. 


1932 yılında Rize Çayeli Kesmetaş, Mamul'da doğdu. İlkokulu Çayeli”nde okudu. 13 yaşında 
İstanbul'a geldi. Küçük yaşta Halk Müziğine ve özellikle saz çalmaya merak saldı. 


1952 yılında askere, hiç ayrılmadığı sazıyla gitti. 


1964 senesinde sahne hayatına atıldı. 'Menekşeler' grubuyla birçok sahnede konser verdiler. 
1967 yılında 'Çayeli'nden Öteye' türküsünü TRT Radyosuna verdi. 'Çayeli'nden Öteye' ve 
"Asker Ettiler Beni de' türküleri TRT'de denetimden geçti. 


2009 yılında hayata veda etti. 
'Dursun Tanyaş'ın hayat hikayesini, güvenilir müzik sitesi REPETÜKÜL'den aldık.' 


YÜCEL PAŞMAKÇI DERLEME ÇALIŞMALARINI ANLATTI-5: 'ON BİN EZGİYİ 
İKİŞER DEFA DİNLEDİM' 


31 Mayıs 2020- Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 


"1920'lerden 1950”lere kadar Anadolu'dan derlenen ve TRT arşivinde balmumu silindirler ve taş plaklarda duran 10 bin civarında ezginin ve eski plakların yeniden incelenmesi çalışmalarına katıldım... Biz radyoların bulunduğu yerlerde mahalli sanatçı araştırması yaptık.' 


Bu hafta da değerli hocamız Yücel Paşmakçı ile Türkü derlemelerinde kurallar ve yaklaşımlar üzerine söyleşimize devam ediyoruz. İki değerli TRT sanatçımız İbrahim Can ve Adile Kurt Karatepe'nin yorumlarıyla türkümüzün barkodunu beğeninize sunuyoruz. 


Sizin dört yüze yakın derlemeniz var. 


Evet. Bir de derleyip adımı yazmadıklarım var. Radyoda idareciyken, Anadolu'nun herhangi bir yerinden elinde sazıyla birisi gelirdi. Kayıt yapacak halimiz de yoktu gerçekten. Onlara derdim ki, “Bütün stüdyolar dolu. Ama sen buraya kadar zahmet edip gelmişsin. Çal söyle. 
Söylediklerin hakkında fikrimiz olsun. Boş olduğumuzda beğenirsek seni davet ederiz.” İlk karşılaştığında beğenmediğini söyleyemezsin tabi. Karşıdaki bir çalar söyler. Öyle söyler ki hemen aceleyle bir stüdyoyu bulur, kayıt alırız. O arada kendi bestelerini de söylemek isterler. 
Ona da ses çıkarmamak lazım. Çünkü ötekileri almak için ona sabretmek gerekir. 


'Kaynak Kişilere Polis Göndermişler' 
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Derleme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Belli kuralları var mı? 


Şimdi efendim otantik mahiyeti olması çok önemli. Sanatçıların kendi besteleri de olur, fakat ya sözünden ya bir yerinden yakayı ele verir. Demin dediğim gibi kırmamak için ses çıkarmazdık. Çünkü orada esas olan anonim türküleri alabilmektir. Diğer bestelere itibar etmezdik. Yani kişisel olanlar bizi ilgilendirmez. 


Her şeyden önce emin kaynağı bulmak ve kaynak kişiye çok sıcak yaklaşmak lazım. Mesela bir dönemde Van'a gidilmiş. Derlemeciler biz buraya türkü derlemeye geldik diye valilikten izin almışlar. Vali de çalıp söyleyen kim varsa toplayıp gelin diye haber göndermiş. Kaynak kişileri getirsin diye polis göndermişler. Bu da kaynak kişiyi çok olumsuz yönde etkiliyor tabii. Resmi kanaldan bu işi yapmak zor. Bir de bu işi yapacak kadroyu bulmak zor. Bulsanız da resmi kanaldan yaptığınızda harcırah sorunu var. Mevzuat müsait değil. 


'Tele, Muma Ve Taş Plaklara Kaydedildi' 


Ankara Devlet Konservatuarında Muzaffer Sarısözen ve Halil Bedii Yönetken'in derlemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Sarısözen'in 1941 yılında, birçoğunu Halil Bedii Yönetken ve Ali Razı Yetişen ile yürüttüğü 
8 derleme gezisi sonucunda konservatuvar folklor arşivinde on bine yakın müziksel gereç 
toplandı. Derlenen gereçler tele, muma ve taş plaklara (*) kaydedildi. 


1920'lerden 1950'lere kadar Anadolu'dan derlenen ve TRT arşivinde balmumu silindirler ve taş plaklarda duran 10 bin civarında ezginin ve eski plakların yeniden incelenmesi çalışmalarına katıldım. 


1979 yılında beni uzman kadroya ayırdılar. Yani TRT'de pasif bir göreve kaydırıldım. Bu 
dönemde boş durmadım. Ben de on bin ezgiyi ikişer defa dinledim. Bana göre çok başarılı derlemelerdi. Sadece derleme değil bunların fişlerini tutmaları o kadar önemli ki. Muzaffer Sarısözen'in halkı iyi tanıması, niteliklerini bilerek sorular sorması ve seçici davranması bu malzemeyi kıymetli hale getiriyor bana göre. Muzaffer Bey'in katılmadığı derlemelerde bu titizliği görmüyoruz. 


(*)Taş Plak: İki tarafında da ses sinyalleri kaydedilmiş erken dönem plak türü. 1890'larda ortaya çıkan karbon bileşimli plakların üretiminde ebonit maddesi kullanıldığı için Türkiye'de taş plak olarak adlandırılır. 


'Hem Güzel Sesleri Bulduk Hem De Türküler Aldık' 

Derleme sürecinde gruplar oluşturup taşraya köylere çıkıyor muydunuz? 

Biz o tür derleme yapmadık efendim. Muzaffer Sarısözen ekibiyle o tür çalışmayı yürüttü. Biz radyoların bulunduğu yerlerde mahalli sanatçı araştırması yaptık. Aslında bu da bir çeşit derleme. Nida Tüfekçi? yle beraber yaptık. O zamanlar çok mahalli sanatçı vardı. Ama hep işi bilenler tabi. Yani o çalışma sırasında on gün içinde Burdurlu geliyor, bir gurbet havası söylüyor. Ağzımız açık dinliyoruz. Hep bunları tespit ettik. Bu arada hem güzel sesleri bulduk hem de türküler aldık. 


Derlemede esas kaynak kesim mahalli sanatçılar mıydı? 
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Evet. Mahalli sanatçılardı. Hâlâ öyledir. Ben idareciyken Radyoya gelirlerdi, benden küçük bile olsalar paltosunu tutarım, itibar gösterirdim. Onlar bize hocam, hocam derler ama hoca onlar aslında. 

'Türkiye'nin Her Yerinden Türkü Yazar' 

İbrahim Can: Tüketimi olmayan bir şeyin, üretimi de olmaz. Önceden Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı dönemlerinde herkes radyoya koşuyordu. Mahalli sanatçılara o zaman aşırı değer veriliyordu. Hocam biraz önce bahsetti. Sessizce, kendi odasında bir ön dinlemesini yapıyordu, onu hiç kırmadan. Hocamızın üslubu böyleydi. Hocamın yazdıklarının en büyük özelliği, Türkiye'nin her yerinden türkü yazar. Türkiye'nin her yerinden türkü yazan çok az kişi var. Hocam da bunlardan. Hocamın yazdığı çok enteresan türküleri var. 

'Bir fırtına tuttu beni' türküsü? 

Bir Hanım vardı. O zaman seksen dört yaşındaydı. Selanikli kadın, göçmen. Fatma Çil. Bizim Cemil ustanın annesi. Oğluyla arkadaşız. Oğlundan da aldığım türkü var. O annesine benden bahsetmiş. Beni eve çağırdılar. Aldım teybi, gittim. 'Bir fırtına tuttu bizi' türküsü bu şekilde derlendi. 

Yücel Paşmakçı meşhur etti: 

'Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı' 

Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı 

O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı 

O bizim kavuşmalarımız a yarim mahşere kaldı 

Yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu 

O benim nazlı yârimin a yârim martinimiz kucakta 

O benim nazlı yârimin a yârim martinimiz kucakta 

Yeni cezve yeni cezve kaynıyor ocakta 

Kasatura belimizde a yârim martinimiz kucakta 

Kasatura belimizde a yârim martinimiz kucakta 

Mapusanede yata yata her yanlarım çürüdü 

Pencereden baka baka a yârim ela gözler süzüldü 


Pencereden baka baka a yârim ela gözler süzüldü 


Karmak: karıştırmak. 
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Mahşer: kıyamet günü. 

Martini : bir tür tüfek. 

Yöresi: Rumeli-Selanik 

Kaynak Kişi: Fatma Çil 

Makamsal Dizi: HicaztNişabur 

Konusu: Aşk-Sevda 

"İnsanlar Göç Ettikçe Türküleri De Göç Ediyor' 

Yine 1923 yılı mübadele döneminde,iki tarafın da yüreklerini sızlatan, kavuşamayan binlerce göçenlerin türküsü. Dinlediğinde insanın içini burkuyor, boğazını düğümlüyor. Sevda, tam yüreğin ortasına oturuyor. 

Türküler, ağıtlar bir yöreden başka bir yöreye insanlarla göç eder. İnsanlar göç ettikçe türküleri, öyküleri, folklorik değerleri de göç ediyor. İnsanların yüreğinde hiçbir zaman özlem bitmiyor ve türkülerini söylemeye devam ediyorlar... 

İşte bunlardan biri de türkünün kaynak kişisi Fatma Çil. 1893 Selanik doğumlu. 1912 yılında, eşi Ali Bey ile Anadolu'ya göç için yola çıkarlar. Göç sırasında, o kargaşa içinde trenlerde birbirini kaybederler. Fatma Çil Şarköy'ün Kalaycı köyüne yerleşir. Sevdiceği Ali beyi çok bekler ama bir türlü buluşamazlar, sevdalarını yüreklerine gömerler. Fatma nine köyde tekrar evlenir ve Şarköy'e yerleşir. Bu türküyü çok söylermiş. “O bizim kavuşmalarımız a yârim mahşere kaldı” dediğinde gözyaşlarını tutamazmış... 

TRT Repertuvarında Yöresi ?Selanik? 

Bu türküye dair en önemli araştırma, yine Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Tezi yapan Kenan Serhat İnce tarafından yapılan çalışmadır. İnce araştırmasında şu satırlara yer veriyor: 

“Söz konusu türkü Şarköy?'de derlendiği için, tez çalışmamızda Şarköy türkülerine tarafımızca dahil edilmiştir. Ama Yücel Paşmakçı hocamızla yapılan görüşmede, TRT Repertuvarına verilen kayıtta, kaynak kişinin Selanik'te doğup, mübadele sebebiyle Şarköy'e gelmesinden dolayı, yöre kısmına “Selanik? yazılmıştır. 

"Yörede yapılan alan araştırmalarında net bir hikayeye rastlanmamıştır. 


Selanik'te Kızlarla Erkekler Karşılıklı Söylerlermiş 


Kenan Serhat İnce, Fatma Çil'in torunu Fikret Çil'le yaptığı görüşmeyi, araştırmasında şöyle aktarıyor: 
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(K.S.İ)- Fikret Ağabey, “Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı”? türküsü babaannenden derlenmiş. Türkünün hikayesiyle alakalı bir malumatın var mı? 


(F.Ç.)- Türkü babaannemin kendi yaktığı bir türkü değil. Ama türküde kendini bulurdu. Zaten kendisine ve yaşadıklarına uyan bir türkü. Hafızasında kaldığı kadarıyla anlatırdı. Selanik'te bu türküyü gençler karşılıklı söylerlermiş. Bir derenin bir yakasına kızlar, diğer yakasına erkekler karşılıklı toplanırlarmış. Bir kıtasını kızlar bir kıtasını erkekler söylerlermiş. Her kıtanın arasında erkekler silahlarıyla havaya ateş ederlermiş. 


(K.S.İ.)- Peki türkünün Fatma Teyzeyi duygulandıran tarafı nedir? 


(F.Ç.)- Babaannem Selanik'te Ali Bey isminde biriyle evliymiş. İlk mübadelede onları trenlere bindirmişler rastgele. Ayrı trenlere binmişler karmaşada. Tabi gönderilenlerin nereye geldikleri, nerelere verildikleri de meçhul. İzlerini sürmek mümkün olmamış tabii. Çok aramış babaannem, çok beklemiş ama nafile... Bir haber, bir iz bulamamış...'O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı' derken kendisine atfetmiş türküyü. 


(K.S.İ.)- Hep söyler miydi bu türküyü? 


(E.Ç.)- Sazı elime aldığımda ilk önce bu türküyü çaldırırdı. Kendisi de hiç kesmeden dört kıtasını birden okurdu." 


Sabri İle Angelika'nın Türküsü 


Türkünün hikayesini Keşan, Yenimücahir beldesinden Ferhat Gündoğdu araştırıyor. 18 Aralık 
2018 tarihinde hikaye Keşan'ın günlük gazetesi “Medya”da yayınlanıyor: 


Selanik içinde yaşayan Sabri ve arkadaşı çorbacı Dimitri çok iyi arkadaştırlar. Dimitri'nin babasının çorbacı dükkanı, Sabri'nin babasının kahvesi vardır. Çocuklar babalarının yanlarında çalışırlar. Fırsat buldukça sevgilileriyle buluşmaya giderler. Dimitri bir Türk kızı Şefika'yı, Sabri'de bir Rum kızı Angelika'yı sever. Çok iyi dost olan bu iki arkadaş, birlikte gezerler, birlikte gençliklerini yaşarlar. Sabri dayanamaz, bir gün Dimitri'ye: 


“-Dimitri, ben Angelika'yı kaçıracağım.” 
“-Nasıl olur Sabri? Başarabilir miyiz?” 


“-Ben her şeyi göze aldım. Sonu mahpushane de olsa, idamlık d olsa ben bu işe gireceğim. 
Sen, bana yardım eder misin?” diyor. 


“-Ne demek, Filos (Arkadaş) seninle ölümüne giderim” der Dimitri. 

Plan yaparlar. Onları Selanik tren garına kadar Dimitri götürecektir. 

Angelika ile anlaşır, o gece kaçıracaktır. Angelika kaldığı odanın camına mendilini bağlamıştır. Sabri cama yaklaşır. Cama tıklatmaz babası duymasın diye, parmağını ıslatarak cama sürter. Angelika açar camı ve elindeki eşya ile camdan çıktığı anda, silahlar patlar. 


Babası ve adamları etraflarını sararlar. Sabri kolundan yaralanmıştır. Dimitri, Sabri'yi oradan alarak, uzaklaşır. Selanik Balkanlarına kaçarlar. 
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Sabri sevdiceğini kaçıramamıştır. Uzun süre dağlarda gezerler. 


Sabri ve Dimitri güneye indikleri bir gün zaptiyelere yakalanırlar. Selanik zindanına atılırlar. 
Koğuşta Sabri'den ağıt sesleri yükselir: “Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim buluşmalarımız a yârim mahşere kaldı.” 


Kaçırılma girişiminden sonra Angelika baş göz edilir, başkasına verilir. Selanik'ten kaçırılır. 
Gelin olup giderken Angelika, mahpushanede Sabri? yi duymuş gibi cevap verir: “Pencereden baka baka yârim ela gözler süzüldü.” 


Mahpushaneden çıktıklarında, Sabri ve Dimitri hiçbir şeyi bıraktıkları gibi bulamazlar. 
Mübadele başlamış, Sabri'nin evleri yakılmış, babaları Anadolu'ya göç etmiş, Şefika ve ailesi taşınmıştır. Dimitri ile otururlar; 


“-Biz ne iyi komşuyduk, bizi neden birbirimize düşman ettiler?” diye söylenirken dudaklarından bir ağıt yükselir. 


“Bir fırtına tuttu bizi, a yârim deryaya kardı. 
O bizim kavuşmalarımız, a yârim mahşere kaldı.” 


AFTAYA: Kemaliye Eğin'den iki türkü: 'Elinde düdük kaval, önünde sürü davar", 'Ah elmadan elmadan". 


YÜCEL PAŞMAKÇI AYDINLIK’ A KONUŞTU-6: ‘TRT HALK MÜZİĞİNE SAHİP 
ÇIKMALP 


07 Haziran 2020-Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 


“Bugün TRT'de koro, solo kalkmış durumunda. Bir hainlik var bu işin içinde. Bu kültürü yok etme çabasıdır bu. Ciddi müzik yayıncılığının merkezi konumunda olmalıdır TRT? 


Değerli sanatçımız Yücel Paşmakçı bu hafta Türk halk müziğimizin Cumhuriyet'in ilk yıllarında değer bulma sürecini ve Türk sanat müziğinden nasıl ayrıldığını anlatıyor. Yücel Paşmakçı'nın derlediği Erzincan Kemaliye (Eğin) yöresine ait iki türkümüzün bilgileri de sayfamızda. 


Eğin'in güzelliklerini hayal ederek söyleşimize devam ediyoruz... 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk ile birlikte Türk halk müziği nasıl gelişti? 


Atatürk öldüğünde üç yaşındaydım. Ama anlatılıyordu. O vakit galiba halk müziğini sokmuyorlar radyoya. Bir toplantıda, içki sofrasında Rumelili Osman Pehlivan da varmış. 
Yemekte alaturka müzikle beraber o da çalıyor. Bize anlatılan bu. Çok duymuşumdur bunu. 
Atatürk'ün dikkatini çekiyor: “Sen yalnız söyle bakayım. Sen nerelisin?” diyor. Tamburcu Osman Pehlivan “Anadolu Rumeliliyim” diyor, “Sen radyoda çalıyor musun?” diye soruyor. 
O da “Radyoya sokmuyorlar bizi” diyor. Bunun üzerine Atatürk “Her gün radyoda çalacaksın” diyor. 


Atatürk Türk halk müziğini sevmez, yasaklanmış diyenler var. 
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1936 yılında derleme çalışmaları başlatılmış. Radyoda halk müziği yasaklanmış ama 
Atatürk'ün haberi yok. Alaturkacılar halk müziğini radyoya sokmuyorlarmış. 


İbrahim Can: Cumhuriyet döneminde Osmanlı kalıntıları halk müziğini o zaman küçümsüyorlardı. 


Yurttan Sesler Topluluğu Kuruluyor 


Osmanlı döneminde ve sonrasında Türkülerimiz küçük alanlara hapsolmuştu. 
Cumhuriyet döneminde bu sorun nasıl çözüldü? 


1940'lı yılların başında Ankara Radyosu'nda bir koro vardı. Bu koro şarkı, marşlar, türküler söylüyormuş. Türkülerden nefret ederek söylüyorlardır eminim. Rahmetli Mesut Cemil beye (o zamanki radyo müdürü) diyorlar ki “Türkü söyleyenler şikayet ediyorlar”. O da “Herhalde bu işin üslubu başka, kaynağı başka, konusu başka. Biz halk türkülerini söyleyen bir grup oluşturalım” diyor. Rahmetli Muzaffer Sarısözen de o zaman konservatuvarda. Derlemelerle meşgul. Onu da getiriyorlar radyoya. 1947 yılında, Muzaffer Sarısözen başkanlığında Neriman Altındağ, Muzaffer Akgün, Ali Can, Turhan Karabulut, Nurettin Çamlıdağ, Sebahat Karakulak dört kadın, üç erkek ile Yurttan Sesler Topluluğu kuruluyor. 


Türk sanat müziğinin Türk halk müziğinden ayrılması Yurttan Seslerle mi oldu? 

Evet. Yurttan Seslerin kurulması gayet isabetli tabii. Eğer topluluk olacaksa bu müziğin repertuvarı ayrı, sazı ayrı, üslubu ayrı. Türküler için ayrı söyleyen bir topluluk olması gerekir yani. Şimdi bunun aksini düşünenler şöyle söylüyorlar: “Halk bir araya gelip türkü söylemez.” Söylemez olur mu? Bunun pek çok örneği var. Sıra geceleri, kadınların mani 


atışmaları... 


Soldan: Abdi Tural, Mustafa Hisarlı, Hamdi Özbay, Mehmet Özbek, Yücel Paşmakçı (Oturan) 


Türküler İvme Kazanıyor 

Yurttan Sesler gereken ilgiyi gördü mü? 

Evet. Halk müziği ayrılınca türküler bir ivme kazandı. Muzaffer Sarısözen derlediği, notaya aldığı bin beş yüz türküyü koroya öğretti. Derken onlardan bize intikal etti. Bugün TRT'de koro, solo kalkmış durumunda. Bir hainlik var bu işin içinde. Bu kültürü yok etme çabasıdır bu. 

Bugün bu çalışmaları yetersiz mi görüyorsunuz? 

TRT'ye gidip gelmediğim için orayı bilmiyorum. İbrahim daha iyi bilir. 

“Koro'nun İlkeleri Anadolu?ya Yayılır? 

İbrahim Can: Yurttan Sesler ve radyo yayıncılığı ne kadar güçlüyse dışarıdaki ilgi ve etki o kadar çok olur. Yurttan Sesler Korosu'nun ilkeleri Anadolu'ya yayılır. Mesela ben Trabzon'da sınava girmeden önce TLYC (Trabzon Liselerinde Yetişenler Cemiyeti) 


korosundaydım. Radyo üslubu dışında bir türküyü hocamız bize okutmazdı. O disiplin oraya 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da yansıyordu. Merkez dağılınca Yurttan Sesler azaldı. Dışarıda her tarafta koro var. Ama koronun disiplinine ne oldu? Ne çalınıyor? Ne okunuyor? Onu bilmiyoruz. Ordu disiplini gibi olmalı. Merkez dağılır mı hiç? Koronun görkemi, o sazların görkemi... 


Hep aynı cins ses. Bir de şimdi bir şey çıkardılar. Her şeyle her şeyi çalıyorlar. Çalınacak şey var çalınmayacak şey var. Çal sürmeliyi bakalım, nasıl çakacaksın içinden? 


Temel'e sormuşlar: “Saz çalabilir misin?” Temel, “Ondan kolay ne var?” demiş, “Boğazını sıkaysın, karnını gıdıklaysın!” Aynen öyle. 


“TRT Merkez Olmalıdır 

Piyasanın devreye girmesiyle halk müziği nasıl bir görünüm aldı? 

Farklı televizyon kanallarının devreye girmesiyle sanatçılar arasında sorunlar başladı. “Ben solo söylemezsem koro içerisinde çıkmam?” diyen sanatçılar çıktı. Bize böyle dilekçeler verdiler. Kısır çekişmeler yaşandı. Bu piyasa sorunuyla ilgili şunu söyleyebilirim: Halka ne verirseniz o sonucu alıyorsunuz. Radyoda çok niteliksiz müzik yapmak isteyen kişiler çıktı. 
Piyasadan radyoya baskılar da oldu zaman zaman. Biz bunlara karşı çok direndik. O zamanki şube müdürümüz de çok direndi. Şimdi ise denetim mekanizması bitti. TRT'nin bu türlü olumsuz yayınlara müdahale etmesi, etki etmesi gerekir. Ciddi müzik yayıncılığının merkezi konumunda olmalıdır TRT. 

“Küçük Halay Ve Gurbet Türküleri? 

Derlemeleriniz arasında Eğin türküleri var. 

Evet. Küçük halay ve gurbet türküleri. Kısadır ama güzeldir. “Elinde düdük kaval” ve “Ah elmadan, elmadan” türkü melodileri bu kadardır. Artık derlediklerimi de unutuyorum. Dört yüz türkü tabi... İnsan tekrarladıkça aklında kalıyor. 

Yücel Paşmakçı meşhur etti 

“Elinde Düdük Kaval 

Elinde düdük kaval 

Önünde sürü davar 

Çoban davar susamış 

Çek bizim çayda su var 

Zencirli höyük gaya 

Yiğit vurgundur taya 

Git oğlan akça kazan 


Kızı verirken toya 
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Elinde gümüş orak 
Ağam tarlan ne ırak 
Irak yoldan gelmişem 


Yatağı çifte bırak 


Höyük: Toprak yığını, tepe. 

Akça: Para. 

Toy: Acemi, genç 

Irak: Uzak 

Yöresi: Erzincan-Kemaliye-Eğin 
Kaynak Kişi: Yöre Ekibi 

Makamsal Dizi: Uşşak 

'Ah Elmadan Elmadan' 

(haydi de haydi) Ah elmadan elmadan 
(haydi de haydi) Bir dal kestim elmadan 
(haydi de haydi) Beni yare kavuştur 


(haydi de haydi) Hüda canım almadan 


(haydi de haydi) Kemerim yele yele 
(haydi de haydi) Yolladım gurbet ele 
(haydi de haydi) Yolladıysam kemeri 


(haydi de haydi) Götür ver ince bele 
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(haydi de haydi) Bayırda dut dizildi 

(haydi de haydi) Dalı üzüm üzümdü 

(haydi de haydi) Gören maşallah desin 

(haydi de haydi) Oynayanlar dizildi 

Hüda: Yaradan, tanrı 

Yöresi: Erzincan-Kemaliye-Eğin 

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi 

Makamsal Dizi: Hüseyni. 

Eğin (Kemaliye)'Den İki Türkü... 

Eğin, Türkçe kökenli “cennet gibi güzel bahçe” anlamında bir sözcük. Yeni adı yöre halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki yiğitlikleri ile Mustafa Kemal'in adından da esinlenerek Kemaliye olarak değiştiriliyor. Ama yazılı metinlerde Kemaliye (Eğin) olarak yer alıyor. 

Eğin'in tarihi çok eski. M.Ö. 2000”lere dayanıyor. Hititler, Urartular, gelmiş geçmiş bütün kavimlerin bıraktığı taş mimarisiyle, ahşap işçiliğiyle, kapı tokmaklarıyla önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Murat suyunun kenarında, “her tarafından oluk oluk akan su sesleriyle saklı bir vadide, gönül alıcı ve şairane bir kasaba” diye anlatılıyor. Sadece bu saydıklarımızla anlatılmıyor güzel Eğin şehri. Oraya gidenlerden öğrendiğimize göre yöre insanı yaşam biçimini, yaşadıkları yerin tarihi dokusuyla, kültürüyle birleştirmiş. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla hep birlikte yöresel özünü koruyarak türkülerini söyleyip, halaylarını çekiyorlar... 

Eğin, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in de memleketi. Her yemekli toplantıda bir Eğin türküsü öğrenirdik Genel Başkanımızdan... Yücel Paşmakçı hocamazan 


derlediği iki Eğin türküsünü Genel Başkanımız ile birlikte söyleyelim istedik. 


YÜCEL PAŞMAKÇI AYDINLIK'A KONUŞTU-7: ADAPAZARI 
KONSERVATUVARI'NI YOLA KURBAN ETTİLER! 


14 Haziran 2020-Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 
'İTÜ”de çalışırken Adapazarı Konservatuvarı'nda da görev yürüttüm. 1984-1989 yıllardaydı. 
Belediyenin yeni kurduğu konservatuvarı vardı. Cumartesi günleri büyük bir hevesle 


gidiyorduk. Fakat dört yıl sonra belediye seçimi oldu. 


Bu hafta değerli hocamız Yücel Paşmakçı ile İstanbul ve Ankara dışındaki çalışmalarını konuştuk. 
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1983'ten sonra siz Radyo'dan Koro Şefi olarak TRT“ye geldiniz. Oradan İstanbul Teknik Universitesi Konservatuvarı'na geçtiniz. Orada bir nesil yetiştirdiniz. 
Yetiştirdiğiniz nesilden de hocalar çıktı... 


Evet tabi ki çıktı. Profesör olanlar da çok. Erol Parlak, Süleyman Şener...Hatta Gaziantep Konservatuvarı'nda yetiştirdiklerim var. Birçok yerlerde var. Hatta bana eksik olmasınlar fahri doktora unvanı verdiler. 


Hocam İstanbul ve Ankara dışındaki illerde konservatuvar çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Benim bildiğim Adapazarı Konservatuvarı'nda çalışmanız var. 


Evet, Adapazarı dört sene sürdü. İTÜ'de çalışırken ek olarak bu görevi de yürüttüm. 1984- 
1989 yıllardaydı. Belediyenin yeni kurduğu konservatuvaı vardı. Müdürü de iyi ve çok efendi 
bir adamdı. Cumartesi günleri büyük bir hevesle gidiyorduk. Fakat dört yıl sonra belediye seçimi oldu. Yeni seçilen belediye başkanı “Nedir buranın maliyeti” diye sormuş. Söylenen maliyete “Ooo ben bu paraya yol yaparım” demiş ve dört yıl sonra okulu kapattı. 


Bursa Belediye Konservatuvarı”ndaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? 

1993 yıllarında Bursa Belediye Konservatuvarı'ndan çağırdılar. Belediyenin Personel Daire 
Başkanı aradı. Dedi ki, “Bizim konservatuvarımız var Bursa'da. Türk sanat müziği bölümü ve bandomuz var. Halk Müziği bölümü kurmak istiyoruz. Yardımcı olur musunuz? Yalnız hocaları Bursa'dan seçin.” “Tabi, müracaat etsinler” dedim. Ali Yılmaz, ben, Taşkın Doğanışık üçümüz gittik. Hoca olacaklar imtihana girdiler. 1997 yılında Bursa'da belediye konservatuarının halk müziği bölümünü oluşturduk. Her sene dört-beş yüz öğrencisi vardı. 
Çok yetenekli öğrenciler iyi bir eğitim kadrosuyla çalışıyorlar orada. 

Bursa'da derleme yapabildiniz mi? 

Burada oluşturduğumuz bir heyetle iki defa derlemeye gittik. Kütahya Tavşanlı ve Bursa'nın dağ köylerinde türküler derledik. Yine bunların da bir kısmını yazdık. Hala da devam ediyorlar. İcra heyeti kurduk maaşlı, kadrolu. Çoğu emekli oldular. 


Bursa'ya mesafe uzak. Nasıl gidiyordunuz? 


Cuma gecesi otobüs ile yola çıkıyorduk. Pazar sabahı geri dönüyordum. Bu dokuz sene sürdü. 
Kolay iş değil. Oradakiler emekli oldular şimdi. 


İ.C. Herkes emekli oldu ama hocam hala hocalığa devam ediyor. 

Haliç Üniversitesi”nde ne zaman başladınız? 

2002 yılında başladım. Halen devam ediyorum. 

Kiziroğlu Mustafa Kimdir? 

“Kiziroğlu” türküsünün hikayesini yazarken 2005 yılında, Atatürk Üniversitesi, Sosyal 


Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, “Türkiye Sahasındaki Hikayeli Türküler Üzerine” doktora tezi yapan Sayın Merdan Güven'in araştırmasından yararlandık. 
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Şu anda Ankara Radyosu Müdürü olan Doç. Dr. Sayın Merdan Güven, 15 Temmuz gecesi verdiği talimatla, en kritik dönemde Ankara Radyosu'nda darbe bildirisinin okunmasını engellemişti. Kalabalık halk topluluğunu ikna ederek Radyo Evi'ne sokmuş; kahramanca direnen topluluğa, “Merak etmeyin, ben ölmeden kimse Radyo Evi'ne girip darbe yayını yapamaz” demişti. Sayın Merdan Güven'in bu yurtsever tutumunu okuyucularımıza bildirmeyi borç saydık. 


Kizir, Kars'ın Susuz kazasına bağlı bir köydür. Bu köy Kizir dağlarının geniş eteklerinde kurulmuştur. Güneyini büyük otlak ve çayırlıklar kaplamaktadır. Köyün dört bir yanından soğuk pınarlar fışkırır. Köy belli belirsiz bir sıra ile düz, toprak damlı evlerden oluşmaktadır. 
Kimi evler beyaz badanalı, kimileri balçık sıvalı, kimileri de taş yapılıdır. Köyün hakim bir yerinde bir kale kalıntısı vardır. Köylüler Köroğlu'nun Kalesi derler buraya. Kiziroğlu Mustafa Bey de bu köyde yaşamış, burada efsaneleşmiştir. 


Merdan Güven, Kiziroğlu hakkında köyün yaşlılarının anlattıklarını ve çeşitli söylentileri şöyle aktarıyor: “Söylentiye göre şimdiki Kiziroğlu Köyü'nün yerinde birbirinden uzak yirmiyirmi beş kadar ev bulunmaktaymış. O zamanlar burada yaşayan insanların başında bulunan kişiye 'Kizir' derlermiş. Kizir, 'Muhtar' demektir. Gün gelmiş zamanın Kizir'inin ünü tüm Anadolu'ya yayılmış. Tüm kötüler ondan korkar olmuş. Gel zaman git zaman Kizir'in bir oğlu olmuş. Adını da Mustafa koymuş. Daha küçükken iyi at biner, kılıç kuşanır olmuş. Bütün çocukluğu Kizir Dağı'nda at binip avlanmakla geçmiş Mustafa'nın. O da babası gibi büyüyünce namlı bir yiğit olmuş, haksızlık ve adaletsizliklerle savaşmaya başlamış. Zaten onun bulunduğu yerde kimse haksızlık etmeye cesaret edemezmiş...” 


Köroğlu'na Karşı Çıkarılan Bir Kahraman 


“Kuşkusuz, Köroğlu'nun Bolu dağlarından çıkıp da Kars'a gelmesi, o zamanın koşulları göz önüne getirilecek olursa olanaksızdır. Ama halk duyusu, halk anlayışı ve düşüncesi iki yiğidi Doğu Anadolu'nun bağrında birleştirmekten zevk duyuyor. Onları önce çarpıştırıyor, sonra da birleştiriyor. Bu Anadolu insanının kahramanlara verdiği değere bir örnektir... 


Yukarıda belirtildiği gibi, hiçbir zaman Köroğlu'nun Bolu'dan Kiziroğlu'na gelmiş olması düşünülemez. Olsa olsa Doğu Anadolu halkının, batıda adını duyuran Köroğlu'na karşı çıkardığı bir kahramandır Kiziroğlu... Şu da bir gerçektir ki, Kiziroğlu efsanesi tepeden inmemiştir. Bir olayın sonucudur. O halde böyle bir yiğit yaşamıştır, ün almıştır, haksızlara boyun eğdirmiştir. Halk da böyle bir efsaneyle Kiziroğlu'nu yaşatmakta, onu saygı ve sevgiyle anmaktadır.” 


Hikayemiz... 


Kiziroğlu Mustafa'nın uzak diyarlara gittiği günlerde, Bolu Beyine aman dedirtmiş, yedi cihana nam salmış dillere destan Köroğlu, altında Kıratı, yanında karısı Nigar ve çocukları ile çıka gelmiş. Kısır dağının ıssızlığı, kuş uçmaz kervan geçmez olması hoşuna gitmiş. 
Kendisine kale gibi bir ev yapmış, sahipsiz gördüğü Kısır Dağının eteklerine. 


Gel zaman git zaman bir süre sonra Kiziroğlu Mustafa köye dönünce kale gibi heybetli evi 


görmüş, işkillenmiş ve dayanmış Köroğlu'nun kapısına. Kapıyı açan Nigar'a evin sahibini sormuş hışımla ve meydan okumuş, Köroğlu'nu tanımadan bilmeden. 
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Köroğlu, bir karşısında çalımlı çalımlı duran yeni yetmeye Kiziroğlu Mustafa'ya bakmış, bir de altında depreşip duran Alapaça ata bakmış. Biraz tebessümle, biraz küçümsemeyle dövüşü kabul etmiş. Her ikisi de birbirini kötü insanlar olarak biliyormuş. O zamanın adaletine göre iki yiğit dövüşür, galip gelen diğerini öldürüp savaşı kazanırmış. 


'Yiğitlerin Kavgası' 

Kısır Dağı'nın eteklerinde kavgaya tutuşmuşlar. Vur ha vur, vur ha vur saatlerce sürmüş dövüşleri. Bu sırada Kırat'la Alapaça da boş durmaz, tepişip dururlarmış. Kiziroğlu Mustafa'nın atı Alapaça, Kırat'ı fena benzetmekte, kaçmasına bile firsat vermemekteymiş. 
Alapaça'nın Kırat'ı bezdirdiğini gören Kiziroğlu Mustafa, daha da bir yüreklenmiş, yüklenmiş de yüklenmiş Köroğlu'na. Köroğlu yediği darbelerle dereye, suya yuvarlanırken bir ürperti kaplamış yüreğini ve anlamış ki genç yiğit tepeleyecektir kendini... 

Biçare aman dilemiş Kiziroğlu'ndan. 

Bire yiğit. Biraz dur hele. Azıcık müsaade et, karımla, kızanımla helalleşeyim, demiş. 
Kiziroğlu'nun süreli müsaadesi ile evine doğru giderken merakla geriye dönmüş... 

Yiğit adını nedir? demiş. 

Mustafa... Kiziroğlu Mustafa Beyim, demiş gururlanarak... 

Köroğlu, akıbetini düşüne düşüne evine vardığında, karısı Nigar bazı şeylerin ters gittiği anlamış ve ne olduğunu sormuş Köroğlu'na. Köroğlu utanmış, anlatamamış başından 


geçenleri almış sazı eline başlamış söylemeye: 


“Bir fendinen geldi geçti, peh peh peh; Hışmı dağı deldi geçti hey hey hey; Ağam kim paşam kim Nigâr kim hanım kim; Kiziroğlu Mustafa Bey, Bir beyin oğlu, Zor Beyin oğlu.” 


İki Yiğidin Kardeşlik Türküsü 

Kaçmasın diye hasmını evine kadar takip eden Kiziroğlu, Köroğlu'nun karısına söylediklerinin hepsini duymuş, duygulanmış ve sonra kendinden utanmış. Köroğlu'nun canını bağışlamış, boynuna sarılıp helallik dilemiş. İki yiğit, birbirlerinin zalim olmadıklarını 


anlamış ve dost olmuşlar. Köroğlu, “Ben artık bu diyarlardan gideyim Mustafa Bey, buralarda senin gibi mert bir yiğit gardaşım var” demiş ve üç gün içerisinde köyü terk etmiş, batıya 


sys gis 


civanmertliği dillere destan olmuş. Ölümünden sonra da bu köye “Kiziroğlu” adı verilmiş. 
Şimdi Kısır Dağı eteklerindeki Kiziroğlu köyü, onun hatırasını yaşatmaktadır. 


Yücel Paşmakçı Meşhur Etti 
Bir hışmınan geldi geçti (peh peh peh peh) 
Kiziroğlu Mustafa Bey (hey hey hey) 


Bu dağları deldi geçti 
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Bağlantı: 

Ağam kim, paşam kim 

Nigar kim, gözüm kim 

Hanım kim, canım kim kim kim 
Kiziroğlu Mustafa Bey 


Bir Beyin oğlu, zor Beyin oğlu 


Vay ben ona eş olaydım (Peh, peh, peh) 
Anadan on beş olaydım (Hey, hey, hey) 
Keşke onla kardaş olaydım 

Bağlantı 

Bir atı var ala paça (peh peh peh peh) 
Mecel vermez, kırat kaça (hey hey hey) 
Az kaldı ortamdan biçe 


Bağlantı 


Hay edende haya teper (peh peh peh peh) 


Huy edende huya teper (hey hey hey) 
Köroğlu'nu çaya teper 


Bağlantı 


Hışım: Öfke 
Ala paça: Ayakları sekili (Beyaz) 
Mecel: Mecal, Güç, derman, takat 


Yöresi: Kars 
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Kaynak Kişi: Aşık Murat Çobanoğlu 
Derleyen: TRT Müzik Dai. Bşk. THM. MD. 
Notaya Alan: Yücel Paşmakçı 

Makamsal Dizi: Hüseyni 

Konusu-Türü: Yiğitlik-Kahramanlık 

Aşık Murat Çobanoğlu 


Sesini karekodundan dinlediğiniz, bu güzel yiğitlik, gardaşlık türküsünü dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran Karslı yiğit aşığa... 


1940 yılında Kars'ta doğdu. İlk bağlama derslerini Çıldırlı Şenlik'in çırağı olan babası yörenin 
usta âşıklarından Gülistan Çobanoğlu'ndan aldı. 14 yaşlarında türkü söylemeye başladı. 


1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya Âşıklar Bayramına katıldı. Birçok kez (çeşitli 
dallarda) birincilik ödülleri aldı. Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikayeler anlatma konusunda da başarılı örnekler veren Çobanoğlu, kendi türkülerinin yanı sıra ustaların türkülerini de genç kuşaklara aktardı. Türkiye'nin her yerinde bilinen, tanınan Çobanoğlu yıllarca radyo programları yaptı. Halk edebiyatı ve âşıklık geleneği üzerine çeşitli seminerler verdi. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. 


Türkiye dışında, Avrupa'dan İran'a dek birçok ülkede konserler verdi, yarışmalara katıldı. 
1971 yılında Kars'ta açtığı, (usta-çırak ilişkisine dayalı, âşıklık geleneğinin sürdürülmesine 
katkısı bakımından) bir okul niteliğinde olan Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesi yörenin âşıklar merkezine dönüştü. 

Onlarca plak ve kaset dolduran Çobanoğlu'nun 2 adet de altın plağı bulunmaktadır. 


28 Mart 2005'de Ankara'da vefat etti. 


Halk müziğine ve Aşıklık geleneğine katkılarıyla bugün de hatıraları yaşayan değerli ozanımızı saygı ve minnetle anıyoruz... 


YÜCEL PAŞMAKÇI AYDINLIK'A KONUŞTU (8) : 'HALK MÜZİĞİ İÇİN EN 
BÜYÜK GÖREV TRT'DE' 


21 Haziran 2020- Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 
"1940'lı yıllarda TRT'nin çalışmalarıyla türkülerimiz halka sevdirilmişti. Bugün gelinen noktada 


türküleri tanıtacak kurum kalmadı. Yapılması gereken Yurttan Sesler Korosu'nun yeniden kurulmasıdır 
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Değerli Yücel Paşmakçı hocamızla söyleşimizde bu hafta, “Halk müziğimizin yeniden değer bulması için neler yapılabilir? Devletin üzerine düşen görevlerini ve sorumluluklarını nasıl yerine getirmesi gerekir?” sorularının yanıtlarını ele alıyoruz. 


Hocam türkü nedir? 


Halkın büyük yaşantısını ortaya koyan, asırlar boyu ağızdan ağıza, yöreden yöreye üsluplar değiştirerek halk arasında yaşayan müzik türüdür. Ferdi katkılar olsa dahi anonim hüviyet kazanmıştır bu geniş zamanın içerisinde. 


Derlemeler yeni nesle nasıl kavratılacak? 


Konservatuvarlar kuruldu malum. Ben en eskisinden, ilk kurulandan, emekli oldum. Şimdi hala birçok üniversitede konservatuvarlar kuruldu. İşte buradan yetişen öğrencilerin en azından kendi mahallerindeki mevcudiyeti tespit edip alsalar bile yeterli. Gençleri yönlendirmek gerekir. 


Türkülerimiz daha ilkokuldan Türkü dersi olarak öğretilmelidir önerisine ne dersiniz? 


Gayet güzel olur. Çünkü türküyü bilmiyorlar. Aranjmanları dinliyorlar falan. Güzel, dinlesin ama kulak başka tarafa şartlanıyor. 


Çocuklarımıza tarihimizi türkülerimizle anlatabilir miyiz? 


Tabi ki. Kültür Bakanlığı bu çalışmaları teşvik etmeli. Bir keresinde Artvin'e gitmişler türküler almışlar. Biz de Ankara'da TRT'deydik o zaman. Dedik ki bize gönderin, notalarını yazalım, radyolarda söylensin. Daha tasnifini yapmadık diye bir not gönderdiler. 


Örneğin “Atımı Bağladım Delikli Taşa, On İki Kaymakam Bir Kemal Paşa” bu türkünün hikayesini anlatırsın. Kaymakam demek Yarbay rütbesi demektir. 1923'lerde şöyle şöyle mübadele olmuştur. Rumlar oraya Türkler buraya... Belki daha da ayrıntısı da vardır türkünün. Ayrıntıları araştırıp hem türkülerimizi hem de tarihimizi öğretebilirsiniz. Bu şekilde sevdirebilirsiniz çalgılarımızı da türkülerimizi de tarihimizi de... 


Hocam okullarımızda hangi enstrümanın çalınması doğrudur? 
Bizim kendi kültürümüze ait olan bir tanesini çalsın yeter. Başka ne çalarsa çalsınlar! 


Kendi çalgılarımızın çalınmasına özendirmeliyiz. İsterse başka piyano da akordeon da çalsın. 
Ama önce kendi çalgımızı sevdireceğiz. 


İbrahim Can: Halk müziği çalgıları ve müzik birlikte öğretilirse, edebiyatıyla folkloruyla beraber örülürse daha çok sevdirilir. Biz Aşık Veysel öldüğünde üç gün ağlamıştık... Çünkü Köy Enstitüsünün devamı olan bir okulda okuduğumuz için hocamız bizlere Aşık Veysel?'den türküler öğretiyordu. 


Vatan savunmasında türkülerimizin rolü var mıdır? 
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İstiklal Harbi sırasında söylenmiş türkülerimiz var. Mesela hamasi (Epik) türkülerimiz var. 
Sadece aşk meşk meselesi değil. Mesela Cumhuriyet Bayramlarında kahramanlık türküleri söylersiniz. Büyük bir zenginliktir bu. 


Sizin yurtdışında da müzik temsilciliğiniz oldu mu? 


TRT Avrupa Yayın Birliği üyesi. Orada Avrupa Halk Müziği Komisyonu'nun TRT olarak üyesiydik. Ben ve Batı Müziği Şube Müdürümüz vardı. Yurtdışına ikimizi gönderirlerdi. O arkadaşımız üç lisan biliyordu. Ben açıklardım o da çevirirdi. Sonra Asya Yayın Birliği var. 
Oraya da üye olduk. Günler tespit edilip konular belirlenirdi. Bir defasında halk müziği konusunda kimde ne varsa getirsin dediler. Tamam dedim. Çalgılarımızı götürdük. 
Avusturyalılar neredeyse bizim kadar halk müziğimizi tanıyorlardı. Bizim müziğimizde büyük bir zenginlik var. Kültürel bağlarımız da var. Karadeniz oyunlarında Bulgarlar oynamaya başladı. 


Piyasanın devreye girmesiyle halk müziği nasıl bir görünüm aldı? 


Farklı televizyon kanallarının devreye girmesiyle seçenekler arttı ve sanatçılar arasında sorunlar yaşanmaya başlandı. “Ben solo söylemezsem koro içerisinde çıkmam” diyen sanatçılar çıktı. Bize böyle dilekçeler verdiler. Kısır çekişmeler yaşandı. Bu piyasa sorunuyla ilgili şunu söyleyebilirim: Halka ne verirseniz o sonucu alıyorsunuz. Radyoda çok niteliksiz müzik yapmak isteyen kişiler çıktı. Piyasadan radyoya baskılar da oldu zaman zaman. Biz bunlara karşı çok direndik. O zamanki Şube Müdürümüz de çok direndi. TRT'nin bu türlü olumsuz yayınları doğru yönde etkilemesi gerekir. Ciddi müzik yayıncılığının merkezi konumunda olmalıdır TRT. 


Arşivde tutulan binlerce türkü halka tanıtılmıyor. Neden? 


Bu bir sonuç. Yurttan Sesler yok gibi. Türkülerimizi tanıtacak kurum kalmamış. Nasıl tanıtılsın? 


Türkülerimizin unutulmaması için devletin, hükümetin rolü ne olmalıdır? 


Devletin, hükümetin rolü maalesef şu an olumsuz. Hükümetin görevi Yurttan Sesler'i kaldırmak ya da zayıflatmak değildir. 1940'lı yıllarda bu çalışmalarla türkülerimiz halka sevdirilmişti. Hep bir ağızdan türkü söylemek ne demek? Bu temin edilmişti. Ama siz bütün bu emekleri rafa kaldırıyorsunuz! 


Peki bundan sonrası için bir öneriniz var mı? Türkülerimizi gelecek nesle nasıl aktarırız? 


Eskiyi, yok ettiklerini taklit etsinler yeter. Yurttan Sesleri tekrar kursunlar. Bu derleme faaliyeti bitmiş değil. Bursa'dayken son dönemlerde derleme yapmak için Uludağ'a çıktık. 
Eksik olmasın bizim İdare, şoförlü minibüs verdi. Genç kadın öğretmenler de katıldı. Onlarsız olmazdı çünkü. Yalnız gidersek bize türküleri söylemezler. Kadın arkadaşlar evlere girdi. Biz de köy kahvesinde buluştuk. Köy meydanına ateş yaktılar. Bize pideler yaptılar. Dağgüney Köyü diye bir köy. Düğünlere giden çalgıcılar da o köyden çıkıyor. Çok güzel türküler aldık. 
Hatta kız öğrencilerimiz, hocalarımız, kadınların içerisinden diatonik (Yalın dizi, seslerin düz sıra halinde dizilip tam ve yarım tonların art arda gelişi) yani Türk müziğinde yarım seslerin bulunmadığı diziler buldular. Orta Asya menşeili türküler. Çok kıymetli... Oradaki 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faaliyetimiz sadece türkü söylemek değildi. Başka köylere de gittik ve aynı araştırmayı yaptık. Gündüz bilgileri aldık. Akşam yemeklerine katıldık. Bizi davet edenler bir başladılar türkülere...Neler çıktı neler... Hala derleme yapılabilir, bitmiş değil. Ama dünkü çocuktan olmaz bu iş. 


Devletin organizasyonu olmadığında iş bireysele dönüyor. O da bir yere kadar. 


Evet. Şimdiki öğrenciler, öğretmenler araştırmada dinlediklerinin türkü mü değil mi ayırt edemiyorlar maalesef... 


Yücel Paşmakçı Meşhur Etti: 
Hayatları Değirmi (Aman Eşref) 
Hayatları değirmi 

Bu gelen yar değil mi 

Sakıplardan üç güzel 

Biri Eşref değil mi 


Bağlantı 


Aman Eşref canım Eşref 
Aman Eşref alım Eşref 
Uykudan uyarttın beni 


Kana boyattın beni 


Gelemi yar gelemi 
Yar yanıma gelemi 
Seni sevdim seveli 
Oldum yürek veremi 


Bağlantı 


Hayatlarında durdum 
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Aradım yâri buldum 
Eğildim ki öpeyim 
Yari uykuda buldum 


Bağlantı 


Hayat: Evin avlusu, bahçesi 

Sakıplar: Aile lakabı 

Değirmi: Yuvarlağa yakın, oval 

Gelemi: Gelemiyor 

Yöresi: Şanlıurfa 

Kaynak Kişi: Ahmet Yılmaztaş, 

Bedirhan Kırmızı 

Derleyen: Yavuz Tapucu 

Notaya Alan: Yücel Paşmakçı 

Makamsal Dizi: Segah 

Konusu-Türü: Aşk-Sevda 

Bedirhan Kırmızı 

“Aman Eşref” türküsünün kaynak kişisi Bedirhan Kırmızı 1933 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 
Esas mesleği kunduracılıktır... Küçük yaşlarda Müzik ile iç içe olmuş ve Urfa Musiki meclislerinde yetişmiştir. İlk Musiki derslerini dayısı Osman Çavuş'tan almıştır. ” Ayağında 
kundura” türküsünün sahibi, Muzaffer Sarısözen'in on türkü alıp sesini kaydettiği, 1900 
doğumlu Mıkkım Tahir'i şahsen dinleme imkanı bulmuştur. Tenekeci Mahmut, Mehmet Ataç, Aziz Çekirge gibi musikişinaslarla Urfa Musiki meclislerinde icrada bulunmuştur. 
Bedirhan Kırmızı'nın sesi, ince renkli, kıvrak, etkileyici, nüansları kendine hastır. Urfa ekibi ile birlikte mahalli okuyucu olarak radyo programlarına katılmıştır. Urfa türkülerinin 


tamamında önemli hizmetleri olmuştur. Bestekar, derleyici ve okuyucudur. 


Eşref'in İki Farklı Hikayesi 
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Bu hafta, 12 bin yıl önce yapılan dünyanın en eski tapınaklarından biri Göbeklitepe-Şanlıurfa'dan bir türküyü tanıtıyoruz. Tarihinin zenginlikleri anlatmakla bitmez. Neolotik dönemin en önemli ve en eski kenti. Derler ki insanlık tarihi belki de bu şehirde ve çevresinde başlamıştır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, “Peygamberler şehri” ve “Müzik şehri” diye de anılır. İlkel dinlerden çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere kadar her uygarlıktan ve medeniyetten kültür mirasını bağrında taşıyan ender merkezlerden biridir. Bu kültürel mirasa baktığımızda Şanlıurfa'da müzik kültürünün en az Göbeklitepe kadar eski olduğu da söylenebilir. 


“Aman Eşref” diyeceğiz hep bir ağızdan... Şanlıurfamızın bu ünlü türküsüne ilişkin birbirinden farklı iki hikaye var, tek ortak yönleri ikisinin de oldukça acıklı olması... 


Erkek Kılığına Giren Eşret.... 


Repertükül kaynağından aldığımız birinci hikayemize göre, olay 1920-30 civarında Urfa'da geçmekte. Albdülkadir Algın hikayeyi 1976 yılında İzzet Delioğlu'ndan (Demir İzzet 1918- 1988)alıp aktarıyor. 


“Sakıpzadeler, Urfa Eşrafından eski Arasa Hamamı sakinlerindendir. Ailenin Fatma, Medine ve Eşref isimli iyi yetişmiş kültürlü üç kızları vardır. Eşref, bunların en küçüğüdür. Cesur ve gözü pek ablalarından biraz farklı bir kızdır. Mahalleden bir genç Eşref'e gönül veriyor. 
Ancak sevdasını anlatmaya bir türlü dili varmıyor. Günün birinde dayanamayıp konuşuyor Eşref le ancak umduğu cevabı alamıyor. Bu durum genç erkeği geri çekeceğine daha da hırslandırıyor ve Eşrefi rahatsız etmeye başlıyor... 


Eşref bu durumdan kurtulmanın yollarını aramaya başlıyor...Yazın bunaltıcı sıcağından etkilenmemek için Urfalılar geceleri Taht'ta yatarlar. Taciz ve sataşmalardan iyice yılmış olan Eşref, erkek elbiseleri giyer, cemelden (duvardan) atlar ve oğlanın evine iner. Taht'ta yatmakta olan oğlanın kalbine bıçak darbelerini indirir ve çekip gider. Oğlan son nefesinde kendisini vuranın Eşref kız olduğunu söylemesine rağmen mahkemede cinayetin Eşref tarafından işlendiği ispatlanamaz...” 


Sevdiğini Kaçırırken Öldürülen Eşref... 


“Türkü Sitesi” kaynağından alınan ikinci hikayemiz, ise Necati Aydınlı, Şanlıurfa Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları (İstanbul-2008), “Urfa Türküleri ve Öyküleri” kitabında yayınlandı. 


Bu hikayede Eşref, erkek bir karakter ve Sakıplar sülalesinden... Yine aynı sülaleden genç bir kızı sevmekte ancak önlerinde bir engel vardır: Yoksulluk. Eşref oldukça yoksul, kızımız ise Urfa'nın zenginlerinden... Yine de Eşref sevdasını içine gömüyor. Bir süre sonra aşka dayanamayan Eşref derdini ailesine açıyor ve sevdiğini istemeye gidiyorlar. Fakat kızın ailesi, “Sizin oğlan işsiz güçsüz, biz kızı başkasına sözledik. Onun için kusura bakmayın bu iş olmaz” diyor ve bu iki sevgiliye mani oluyorlar. Bunun üzerine Eşref ve sevdiği, anlaşıp kaçmaya karar veriyorlar. Fakat tam kaçacakları gece genç kız Eşref i beklerken uyuyakalıyor. Eşref onu öperek uyandırmak isterken kızın abilerinin kurşunlarına kurban gidiyorlar... İki sevgilinin cansız bedenleri yan yana uzanıyor... Ölümle sonuçlanan bu hazin öykünün sonunda bu türkü yakılıyor. 
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İki farklı biçimde hikaye edilen ve bugüne kadar gelen bu ağıt, yanık sesli Urfalıların en bilinen türkülerinden oluyor... 


YÜCEL PAŞMAKÇI-9: 'DERLEME İÇİN DUYGULARI PAYLAŞMAN GEREKİR' 
27 Haziran 2020- Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 


Değerli hocamızla söyleşinin son bölümünde 'Bağa girmiş bağ budanmış' türküsünün derleme sürecini dinliyoruz. Paşmakçı'nın derlediği yüzlerce türküden bir kaçını da siz değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz 


Yücel Paşmakçı ile söyleşimizin sonuna geldik. Hocamız yaşayan bir tarih, büyük bir değer, bir derya... Defalarca söyleşi yapsak yazacaklarımız bitmez... Derlediği türküleri de saymakla bitiremiyoruz. Gönül isterdi ki bütün türküleri bu sayfadan sizlere ulaştıralım. 
Anadolu ezgilerini gün ışığına çıkarmak için adeta türkü avcılığı yapmış Paşmakçı hocamızın dört yüz derlemesi arasından çok zorlanarak seçtiğimiz “Türkü Sepeti” hazırladık. Sepetin içinde neler var neler...Gelin birlikte bir göz gezdirelim. 


Birinci türkümüz, Tekirdağ Şarköy yöresinden bir sevda türküsü “Bağa girmiş bağ budanmış.” Türkümüzü, TRT'nin yetiştirdiği en nadide seslerden Muzaffer Akgün seslendiriyor. 


İkinci türkümüz,Azeri bir aşk türküsü “Özüne Özüm Kurban”. Türkümüzü TRT'nin yetiştirdiği en güzel seslerden Ülkü Beşgül seslendiriyor. 


Üçüncü türkümüz, Sivas Divriği yöresine ait bir sevda türküsü “Dam üstünde çul serer”. 
Türkümüzü TRT'nin yetiştirdiği unutulmaz seslerden Turan Engin seslendiriyor. 


Dördüncü türkümüz, Trabzon, Beylikdüzü yöresinden bir aşk türküsü “Gül hanım dedikleri.” 
Bu türkü TRT'nin en güzel seslerinden İbrahim Can ile bütünleşti... 


Yücel Paşmakçı, "Bağa girdim, bağ budanmış" türküsünün derleme sürecini şöyle anlatıyor: "1972 senesinde benim bacanağım Şarköy'de inşaatçılık yapıyordu. Dedi ki bir buçuk dönümlük bir arsa var, altı yedi kişi bir olun size orada küçük ev yapayım. Evleri yaptılar. 
Oraya gittim. Baktım Selanikliler var. Nüfusu altı bin beş yüz. Onlardan türkü bulacağımı ümit ediyor, soruşturuyordum bir yandan. Bana hep yukarı mahalleyi tarif ediyorlardı. 
Düğünlerde falan çalıyorlarmış. Benim derdim o değil ki. En sonunda dediler ki burada bir keş Hasan var. Sabah altıda başlıyor içmeye, gece yatıncaya kadar devam ediyor. Bir de meyhanesi var. Meyhanede yiyecek hiçbir şey yok ama duvarları şarap dolu. Kemanı da dizinde çalıyor. Samsunlu bir bağlama çalan da gelmiş oraya. Memurdu galiba. İkisi beraber mütemadiyen her gün çalıyorlar. Ben de kapısının önünden geçiyordum. Baktım ki meyhaneden melodi sesleri geliyor. Girdim bir masaya oturdum. Ben şarap içmem ama mecburen şarap da söyledim. Bunların arkası bana dönüktü. Bir ara dükkan sahibi döndü bana bir baktı. Neredeyse beni kovacak. Hiç sesimi çıkarmadım tabi. Bir gün arabanın arkasına sazı koydum. Teybi de koydum, meyhaneye gittim. Yine bu ikisi çalıyor, söylüyorlar. Ayrı bir masaya oturdum. Biraz sonra ben de sazı çıkarttım. Onlarla beraber çalıyorum, söylüyorum. 
Hemen döndüler ve sandalyelerini çektiler yanıma. Tabi benim TRT’ den olduğumu bilmiyorlardı. Hemen teybimi çalıştırdım. Küçücük meyhane bir doldu. Tıklım, tıklım. Elli altmış kişi. Ne oyunlar, neler, neler. Açtım teybi hepsini aldım. Bu türkü de onlardan biri. 
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Türkü derlemede bu bir yaklaşım. Hadi bakayım söyle de alayım falan değil tabi. Onlarla o duyguları paylaşman gerekiyor. Bana ters bakanlarla sonradan can ciğer ahbap olduk." 


Gelecek hafta: Yücel Paşmakçı'dan bir sepet türkü... 
1. Türkü: Bağa Girdim Bağ Budanmış 

Türkünün Sözleri 

Bağya Girdim Bağ Budanmış 

Bağya Bülbül Dadanmış 


Onbeş Yaşında Da Nazife De Hanım Kimlere Aldanmış 


Çıktım Şarköy'ün Yoluna 
Sıra Sıra Zeytinler 


Onbeş Yaşında Da Nazife Da Hanıma Yazık Ettiler 


O Tepeden Bu Tepeye 
Oyun Olur Mu 


Onbeş Yaşında Da Nazife De Hanıma Doyum Olur Mu 


Bağya : Bağa 

Yöresi-Tekirdağ-Şarköy 

Kaynak Kişi Mustafa Karayer 

Kaynak Kişi: Mustafa Karayer 

Derleyen ve Notaya alan: Yücel Paşmakçı 
Makamsal Dizi: Hicaz 

Konusu-Türü: Aşk-Sevda 


Ses Genişliği: 8 Ses 
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Bu türkü kızlar arasında söylenir. O yörede yapılan araştırmalarda, evlenme, sünnet, kına vb. 
düğün ve eğlencetörenlerinde, bu türkünün de karşılamaolarak oynandığı söylenmektedir. 


Karşılama, Trakya ve Tekirdağ'da çiftlerin karşı karşıya oynadıkları hızlı başlayıp hızlı bitirilen bir oyundur. 


Hikayesi 

Uzun yıllar önce Tekirdağ, Şarköy'de Nazife ve Hasan adlı iki genç vardır. Birbirlerine sevdalanırlar. Nazife, lakabı Gönde olan Hasan Akgün'e, kaçar. Gönde Hasan daha askerliğini bile yapmamıştır. Hasan zamanı gelir ve mecburen askere gider. Nazife yalnız kalır, Hasan'ı beklemeye başlar. Başlar ama Hasan'ın annesi Nazife'yi istemez. Daha önce kaçtığında da kızı kabul etmek istemediler. Ama oğulları kızı kabul ettiği için bir şey diyemediler. 


Annesi Hasan'ın yokluğundan faydalanır ve Nazife'ye: 


“Git annenin evine. Hasan gelince biz seni geri çağırırız.” der. Nazife boynu bükük annesinin evine geri döner. 


Hasan'ın ailesi kızı ailesine göndermişler bir daha geri çağırmazlar.O dönemde askerlik 4- Syıldır. Yıllar sonra Hasan askerliğini bitirip ve evine geri döner. Nazife'yi sorar. Çok geç kalmıştır. Ailesi Nazife’yi Malkara, İnecik Köyüne gelin verir. 

Kaynak Kişi: Mustafa Karayer 

1945 yılında Şarköy'de, Selanik göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir. 

Mustafa Karayer ilk sanat eğitimini de bülbül gibi ninni söyleyen annesinden alır. Amcası keman, dayısının tambur çaldığı bir evde büyür. Altı yedi yaşlarına geldiğinde düğünlerde halay başı çeker hale gelir. 1965 yılında Şarköy'ün ilk Bando takımını kurar. 1967 de askere trompet ustası olarak gider. Piyade bandosunda bir yandan trompet çalar bir yandan da ustaçırak ilişkisi içinde müzik bilgisini arkadaşlarına aktarır. O kadar iyi müzisyendir ki kromatik seslerden dolayı icrası çok zor olan İzmir Marşı'nı trompetle çalar. 

1970 yılında iki değerli TRT sanatçısı Yücel Paşmakçı ve Tuncel İnan'la tanışır. Yücel 
Paşmakçı ile birlikte saha çalışması yaparak onlarca türküyü ve halk oyununu TRT arşivine kazandırırlar. 

2. Türkü: Özüne Özüm Kurban 

Türkünün Sözleri 

Özüne Özüm Gurban 

Gözüne Bu Gözüm Gurban 

Sözüne Sözüm Gurban 


Yar Geldi Yar Geldi Yar Geldi 
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Bağlantı: 

Elinde İpek Desmal Dede Gurbanın Olam 
Çekmişem Hasretini Derdini Möhnetini 
Bu mudur Yoksa Hayal 


Yar Geldi Yar Geldi Yar Geldi 


Oduna Çok Yanmışam 

Başına Çok Dolanmışam 
Yoluna Dayanmışam 

Yar Geldi Yar Geldi Yar Geldi 
Bağlantı 

Gitme Menden Uzağa 

Salma Könlümü Firağa 
Sevdiğim Ağil Ola 

Yar Geldi Yar Geldi Yar Geldi 


Bağlantı 


Öz: Kendi 

Od: Ateş 

Akil: Ağil: Akılfirak: Ayrılık, Hüzün: Gam 
Desmal: Mendil 

Möhne : Mihnet: Zahmet, Eziyet, Gam: Keder 
Yuku: Uyku 

Yöresi Azerbaycan 


Kaynak Kişi: Handan Uysal 
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Derleyen: Plaktan yazıldı 

Notaya Alan Yücel Paşmakçı 

Makamsal Dizi: Uşşak 

Konusu-Türü: Aşk-Sevda 

Ses Genişliği: 10 ses 

3. Türkü: Dam Üstünde Çul Serer 
Türkünün Sözleri 

Dam Üstünde Çul Serer 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 
Bilmem Bu Kimi Sever 

(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 
Bunun Bir Sevdüğü Var 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 
Günde On Çeşit Giyer 


(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 


Şunu Bana Verseler 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 

Cihana Bildirseler 

(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 
Gitsem Yarin Yanına 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 

Sabahtan Öldürseler 


(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 
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Ağ Daşı Kaldırsalar 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 

Yılanı Öldürseler 

(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 
Küçükten Yar Seveni 

(Loylu Da Yar Leyli De Yar Loy Loy Loy) 

Cennete Gönderseler 


(Haleylim Nenni De Gınalım Nenni De Belalım Nenni De Nenni) 


Yöresi: Sivas-Divriği 

Kaynak Kişi: Aşık Ali Kızıltuğ 
Derleyen ve Notaya Alan:Yücel Paşmakçı 
Konusu-Türü: Hüseyni 
Konusu-Türü: Aşk-Sevda 

Ses Genişliği: 7 Ses 

4. Türkü: Gül Hanım Dedikleri 
Türkünün Sözleri 

(Oy) Gülhanım Dedikleri 

Gız Sen Misin Sen Misin 
Elalemin Dilinde 


O Gadar Güzel Misin 


(Oy) Kabadere Yukarı 
Ata Vurdum Yuları 


Dil Versinde Söylesin 
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Molla Halil Suları 


(Oy) Fidillik Ormanında 
Yittim Ufağım Yittim 
Ne Ağlayısun Bana 


Ben Öymeye Mi Gittim 


Yöresi: Trabzon-Beşikdüzü 
Kaynak Kişi: Gülhanım Kaya 
Derleyen: Kasım Gürsoy 
Notaya Alan Yücel Paşmakçı 
Makamsal Dizi: Uşşak 
Konusu-Türü: Aşk-Sevda 
Ses Genişliği: 7 Ses 


YAŞAYAN EN BÜYÜK DERLEMECİMİZ YÜCEL PAŞMAKÇI (10): 'SAZINLA 
SARHOŞ EĞLENDİRME OĞUL... 


04 Temmuz 2020-Emine Sağlam Akfırat- aydinlik 

Yücel Paşmakçı 'Babanız Kemal Paşmakçı'dan aldığınız en büyük nasihat nedir' sorumuza başlıktaki yanıtı verdi. Paşmakçı ile söyleşimizi bu nasihatle ve derlediği beş güzel türküyle noktalıyoruz 

Değerli hocamız Yücel Paşmakçı ile söyleşimizin sonuna geldik. Hocamız alçak gönüllülüğüyle ve bilgeliğiyle bizleri büyüledi. Fırsat verilse hâlâ türküleri bulundukları kuytulardan gün ışığına çıkarmaya hazır. Türk sanatına ve kültürüne verdiği eşsiz hizmetleri halkımız hiçbir zaman unutmayacak. Yaşayan en büyük derlemecimiz Yücel Paşmakçı hocamızın önünde saygıyla eğiliyor, sağlıklı uzun yıllar diliyoruz. 

Son Türkü Sepetimiz 

Paşmakçı ile son türkü sepetimiz şöyle: 

Birinci türkü: Kırıkkale-keskin yöresinde bir ağıt: "Yaylalar içinde Erzurum yayla'. Bu 


türküyü yüreğiyle söyleyen TRT sanatçısı Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyebilirsiniz. 
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İkinci türkü: Erzurum yöresinden bir sevda türküsü: 'Acem ülkesinde eyleştim, galdım.' 
Seslendiren TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Raci Alkır. Sevenlerinin 'Türkü Paşa' adını taktığı Raci Alkır, 1933-2011 yılları arasında Erzurum'da yaşamış büyük bir icracıdır. 


Üçüncü türkü: Mersin-Silifke yöresinden sevda türküsü, 'A kızım sana potin alayım mı? Türk Halk Müziğinin büyük sanatçısı Arif Sağ'ın albümünden sunuyoruz. 


Dördüncü türkü: Denizli, Acıpayam yöresinde bir semah türküsü: 'Sabahın seher vaktında'. 
Bu türküyü TRT'nin yetiştirdiği en etkili seslerinden Selma Alagöz söylüyor. 


Beşinci türkü: Giresun yöresinde güvey atma havası: 'Al perde yeşil perde.' Yücel Paşmakçı'nın albümünden o güzel yorumuyla dinleyeceksiniz. 


'Dolabı Kırdık Hepsini Kopya Ettik' 
Giresun yöresinden 'Al Perde yeşil perde' diye bir sevda türküsü var? 


Vaktiyle Türk Folklor Kurumu'nda koromuz vardı. Orada tanıştığım Giresunlu bir gençten, Aytekin Özdemir'den aldım ve yazdım. Bu şekilde türküyü kazanmış olduk. 


'Acem ülkesinde eyleştim galdım' Erzurum türküsü. Kaynak kişi Muharrem Akkuş ve Arif Sağ. Derleyen ve notaya alan Yücel Paşmakçı. 


Muharrem?'den bayağı türkü aldım. 

Silifke?'den türkü derlemişsiniz. A kızım sana potin alayım mı? 

Ben bunu Belediye Konservatuarı arşivinden buldum. Taş plaklardan. Rahmetli Halil Bedii Yönetken saklardı bunları kendi dolabında. Biz de Konservatuar'dayız o zaman. İstedik 


vermedi. Bir pazar günü teybi aldık gittik. Dolabı kırdık. Hepsini kopya ettik. 


Söylenmeyince dolaplarda kilitli unutuluyor. Toplum da türkülerini unutuyor. 
Toplumun hafızasını da güçlendirelim ve türkülerimizi yayalım. 


Benim derlediğim türküleri kendim çalıp söyleyerek bir CD'de topladım. 

'Keşke Zihniyetiniz Bütün Yurda Yayılsa' 

Babanız Kemal Paşmakçı?dan aldığınız en büyük nasihat nedir? 

“Sazınla sarhoş eğlendirme oğul...” 

Aydınlık okurlarına ne mesaj vermek istersiniz? 

Sizin teşrifiniz bizi çok memnun etti. Çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Eksik olmayın. 


Keşke sizin zihniyetiniz bütün yurda yayılsa. Çok daha iyi neticelere ulaşılırdı. Okula da teşrif ediniz. Öğrencileri toplarız. Çok teşekkür ediyorum. 
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Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Bizleri aydınlattınız, kulaklarımızın pasını sildiniz. 
Sağlıkla var olun! 


1. Türkü 

Yaylalar İçinde Erzurum Yayla 
Türkünün Sözleri 

Yaylalar içinde Erzurum yayla (aman aman) 
Şehirler içinde Gonya'dır Gonya 

Vurulmuş aslanım şen olsun dünya 
(Bağlantı) 

Döşeyin evleri aslan geliyor 


Geyinmiş guşanmış aslan geliyor 


Aslanın bindiği Arap kufeylan (aman aman) 
Gine mi geliyor garalı bayram 

Anası oturmuş oğluna hayran 

(Bağlantı) 

Aslanın bindiği yıldızlı eğer (aman aman) 
Her gelen gurşunlar aslana değer 


Anası oturmuş oğlunu öğer 


Kufeylan: Küheylan (At). 

Yöresi: Kırıkkale-Keskin. 

Kaynak kişi: Hacı Taşan. 

Derleyen: TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü. 
Notaya alan: Yücel Paşmakçı. 

Makamsal dizi: Hicaz. 
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Konusu: Ağıt. 

Ses genişliği: On ses. 

Osman Efe İçin Söylenen Türkü 

Yaylalar içinde Erzurum yayla türküsünün hikayesini de aktaralım: 


Önce Ürgüplü Refik Başaran tarafından taş plağa, sonra da Keskinli Hacı Taşan'ın kasete okuduğu, Osman Efe için söylenen bir türküdür. 


Olay, 1900-1906 yıllarında geçer. Osman Efe askerde iken köyden birisi kız kardeşini kaçırır. 
Askerden firar eden Osman Efe, kız kardeşini kaçıranları öldürür ve dağa çıkar. Topladığı adamlarıyla Konya, Ankara, Kayseri, Çorum, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir'de yol keser, köy basar ve kervancılardan haraç alır. Elde ettiği paraları da yoksullara dağıtır. 

Peşindeki jandarmalarla çoğu kez çatışır, kayıp veren ise hep jandarma olur. Bir keresinde de Konya'da binbaşının karısını kaçırarak 60 okka altın fidye alır. Sonunda başına ödül konulur. 
Bir yakınının evinde yakalanır. İdam etmeye vakit kalmadan, yakınını öldürdüğü bir jandarma tarafından vurularak hayatına son verilir. Jandarma mahkemeye çıkarılır. Müfreze komutanı, Osman Efe'nin yardım ettiği halkın tepkisini çekmemek için 'sopanın üstüne düşüp öldüğü' haberini yayar. Duruşmada da aynı yalan söylenir ve jandarma beraat eder. Ve sonunda halk tarafından bu türkü yakılır. 

2. Türkü 

Acem Ülkesinde Eyleştim Galdım 

Türkünün Sözleri 

Acem ülkesinde (uy amman amman yar amman amman) 

Eyleşdim galdım sene gurban 

(Bağlantı) 

Gel gel hele hele gel 

Gel gel yavaş gel 

Aman Allah ölürem gel 


Aman Allah yanaram gel 


Acem ülkesinde (uy amman amman yar amman amman) 
Bir güzel gördüm sene gurban 


116 


(Bağlantı) 


Yöresi: Erzurum. 


Kaynak kişi: Muharrem Akkuş-Arif Sağ 


Derleyen ve notaya alan: 
Yücel Paşmakçı. 

Makamsal dizi: Segah. 
Konusu-türü: Aşk-sevda. 

Ses genişliği: Altı ses 

3. Türkü 

A Kızım Sana Potin Alayım Mı 
Türkünün Sözleri 

A gızım sana potin alayım mı 
A çocuk sana 

(Bağlantı) 

Sen deli m'oldun a ellerin yari 


Aman nerelerine de işte şuralarına 


A gızım sana afistan alayım mı 
A çocuk sana 

(Bağlantı) 

A gızım sana guşşağ alayım mı 


A çocuk sana 


(Bağlantı) 
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A gızım sana çember alayım mı 
A çocuk sana 

(Bağlantı) 

A gızım sana gıreb alayım mı 
A çocuk sana 


(Bağlantı) 


Çember: Büyük yazma, yemeni. 

Gireb: Krep. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince kumaş. 
Guşşağ: Kuşak. 

Yöresi: Mersin-Silifke. 

Derleyen: İstanbul Belediye Konservatuarı 

Notaya alan: Yücel Paşmakçı. 

Makamsal dizi: Hüseyni. 

Konusu-türü: Aşk-sevda. 

Ses genişliği: Dokuz ses. 

4. Türkü 

Sabahın Seher Vaktinde... 

Türkünün Sözleri 

Sabahın (sabahın yar yar) seher vaktında (seher vaktında) 
Öter bülbül (öter yar yar) güle getirir (ah canım güle getirir) 
Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe (ettiği işe) 

Cevriyi cefayı (yar yar) kula getirir (ah canım kula getirir) 
Sabahınan kalkıp (yar yar) bakma nursuza (bakma nursuza) 


Yoldaş olma edepsize (yar yar) arsıza (ah canım yar yar arsıza) 
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Sabah selamını (da yar yar) verme pirsize (verme pirsize) 


Akibet başına (yar yar) hile getirir (ah canım hile getirir) 


Akibet: Son, sonuç. 

Arsız: Utanmaz, terbiyesiz. 

Cefa: Sıkıntı, üzüntü, eziyet. 

Cevr: Haksızlık edip üzme, incitme. 

Nursuz: Asık suratlı. 

Pir: Tarikat kuranlardan her biri. Her meslek veya sanatın kurucusu. 
Selma Alagöz: https://Wwww.youtube.com/watch?v—vZYwV2OP ke 
Yöresi: Denizli-Acıpayam. 

Kaynak kişi: Ali Aran 

Derleyen: TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü. 
Notaya alan: Yücel Paşmakçı. 

Makamsal dizi: Karciğar. 

Konusu: Semah. 

Ses genişliği: Dokuz ses. 

5. Türkü 

Al Perde Yeşil Perde (Güvey Atma Havası) 

Türkünün Sözleri 

Al perde yeşil perde 

Sen koydun beni derde 

Ayak üstü duramam (aman aman güzel) 


Seni gördüğüm yerde 
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Radinda yavrum radinda 
Belalı da yarim zindanda 
Hiç gabadayı değilsin 


Arkadan vurdun bana 


Kiraz da dalını eğmeli 
Meyvesini yemeli 
Gomşu gızı dururken 


Kime de meyil vermeli 


Ördek suya daldı ya 
Düşman fırsat aldı ya 
İkimizin sevdası (aman aman güzel) 


Gıyamete de galdı ya 


Eğmeli kiraz dalını 
Sevme elin yarini 
Seversen gızlardan sev 
Bilsin bekar halini 
Kiraz da dalını eğmeli 
Meyvesini yemeli 
Gomşu gızı dururken 


Kime de meyil vermeli 


Yöresi: Giresun. 
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Kaynak kişi: Aytekin Özdemir 
Derleyen ve notaya alan: 
Yücel Paşmakçı. 

Makamsal dizi: Hicazkar. 
Konusu-türü: Aşk-sevda. 


Ses genişliği: On ses. 


İHSAN ÖZTÜRK http://Www.ihsanozturk.com/ihsan ozturk-1.html (10.03.2022) 


Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Gültekin Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Şarkışla'da bitirdi. Ortaokul öğrencisi iken ilk dersleri ağabeyinden (Ahmet Öztürk) alarak bağlamayla tanıştı. Okulun Halk Müziği korosunda ve okul gösterilerinde solist ve korist olarak sürekli görev aldı. Ağabeyinin Astsubay olarak Ankara'ya atanmasıyla öğrenim için Ankara'ya geldi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenimini sürdürürken 1963 yılında profesyonel müzik dünyasına ilk adımını attı. Başlangıçta aile bütçesine katkı olsun diye sahnede çalışan İhsan Öztürk'ün daha sonraki gelişmeler okulu bırakmasına ve müziği meslek olarak seçmesine neden oldu. Çok kısa bir süre sonra o yılların ünlü sanatçılarına şef sazlık yapmaya başladı. 
(Nurettin Dadaloğlu, Aliye Akkılıç, Yıldıray Çınar v.b.). 1967 yılında Mamak Muh. Okulu Bando Bölüğünde askerliğini yaptı. Askerlik döneminde müzikle daha çok ilgilenme nota ve müzik bilgisini geliştirme olanağı buldu. 

Askerlikten sonra dönemin önemli solistleriyle şef olarak çalışmayı sürdürdü. (İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Hülya Süer, Belkıs Akkale, Selahattin Alpay, İbrahim Tatlıses, v.b.). 1974 yılında önce Coşkun Güla'nın yönettiği Halk Müziği topluluğunda çalışmalarına başlayan İhsan Öztürk daha sonra kendisine müzik yaşamında çok katkısı olan Nida Tüfekçi'nin yönettiği Halk Müziği topluluğunda çalışmalarını sürdürdü. İlk kez bu grupla televizyon programına katılan Öztürk 1975 yılından başlayarak 8 yıl TRT'de yayınlanan yönetmenliğini Erşan Başbuğ'un sunuculuğunu Cemile Kutgün'ün yaptığı ve Hoy-Tur Derneğinin Halk Oyunları ile renk kattığı ve birçok sanatçıyı şöhret yapan "Bizden Size" programının THM bölümünü yönetti. 

1978 yılında Ankara'da kurulan Yağmur Plak Şirketi'nin müzik yönetmenliğini uzun bir süre 
sürdürdü. O yıllardan başlayarak İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale, Selahattin Alpay, Erkan Sürmen, Atakan Çelik, Gülşen Kutlu, Hülya Süer, Mahmut Tuncer, Canan Başkaya, Gülcan Opel, Nurcan Opel, Sevgi Ateş ve daha birçok solistin plâk ve kasetini yönetti. 

Solist olarak ilk kez TRT'de yayınlanan "ilden ile" adlı programa katıldı, daha sonra "Ayrılık Hasreti" ve "Özümüz Sözümüz" adlı iki kaset çıkardı. 

Profesyonel sanatçılığının yanı sıra müzikle amatörce uğraşan gençlere yardımcı olabilmek amacıyla okul, dernek ve özel kurumlarda koro ve bağlama gruplarını çalıştırdı. Sırasıyla Folk -Tur, Hoy -Tur, Tur-Hoy, Derneklerinde eğitmenlik; ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'nda 
5 yıl (1986-1991) boyunca Halk Müziği Eğitmenliği ve Şeflik, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
THM Topluluğu'nda 5 yıl (1989-1994), Yeni Mahalle Belediyesi THM Topluluğu'nda 8 yıl (1994-2002) şeflik yaptı. TRT Danışma Kurulunda (iki kere) görev aldı. Aşık Veysel 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Derneği'nde bir dönem başkanlık yaptı, derneğin çıkardığı "Dost Dost" Dergisi'nin Yayın Kurulu'nda görev aldı, "Özümüz Sözümüz" adı altında; yaşayan ozanlarımızla söyleşiler yaparak bir köşe hazırladı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayımlandı. 

Âşık Veysel'in söylediği (usta malı ve kendi türkülerinden oluşan) 72 türkünün notasının ve sözlerinin yer aldığı “Türkülerle Âşık VEYSEL” adlı bir kitap yazdı. 

Halk müziği konulu bir çok sempozyum ve panele konuşmacı olarak katıldı. 

2004-2005, 2005-2006 yıllarında (yeniden) ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'nun Halk Müziği Eğitmenliğini ve şefliğini üstlendi. 

2005-2006 Yıllarında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan "Gelenekten Geleceğe" adlı haftalık (48 hafta) bir T.H. Müziği Programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. 

2007 - 2008 Dönemi Radyo ODTÜ'de, iki arkadaşıyla birlikte "İhsan Öztürk'le Türküler" adlı 
bir Halk müziği programı yaptı. 

2008 Mart ayında yapılan MESAM Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na seçildi. 

2014 Kasım Ayından itibaren Gazi Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarında Ses Eğitimi 
ve THM Nazariyatı derslerine girmeye başladı. 

2018 TRT Ankara Radyosu'nda Ocak ayında başlayan, Aralık ayına kadar süren “Türkülerin 
Ayak İzlerinde” programını hazırladı, sundu. 

Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren İhsan Öztürk Müzik Merkezi'nde birikimlerini öğrencilerine aktarmak amacıyla nota, bağlama ve ses eğitim dersleri veren Öztürk; bu uğraşlarının yanı sıra, HBV Üniversitesi'nde Ses — Çalgı Eğitimi derslerini ve THM derleme, araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sanatçı Nevin Öztürk'le evli olup, Burçay ve Kutay adlı iki oğulları vardır. 


Halk Müziği repertuarımıza besteci, kaynak kişi ve derleyici olarak kazandırdığı eserler: 

Aç Kapıyı Emmim Gızı (U.H.), 

Ahir Bu Dert Beni Sine Götürür 

Arabacı Halayı (sözsüz), 

Aşağıdan Acı Poyraz Acılar, 

Atma Müjgan Oklarını, 

Ay Doğar Ayan Ayan, 

Ayrılık Hasreti Kâr Etti Cana, 

Azrail Serime Çöktüğü Zaman, 

Bedir (Üğrünü üğrünü Gelir Dereden), 

Ben Kendimi Bir Güzele Düşürdüm, 

Ben de Yakub İdim Kendi Halımda (Şarkışla Çeşitlemesi), 
Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden, 

Bir Bülbülüm Gül Dalında Öterim (U.H.), 

Bir Gurşun atacağım (Dellocan), 

Bir Kararda Durmayalım,( Gel Gidelim Dosta Gönül), 
Bozarık Bozarık dağların Otu, 

Cezayir (Sözsüz), 

Cirit Havası (sözsüz), 

Çık Yokarı Ben Bağlayım Başını, 

Çeke Çeke Bu Dert Beni Öldürür, 

Dağlar Başı Otl'olur, 

Dağlar Geçit Vermez Irak Yollarım, 

Daramış Zülfünü Dökmüş gerdana, 

Deli Gönül Yine Ah u zâr Oldu, 
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Durna Halayı (Sözsüz) 
Emine’m Oturmuş, (U.H.) 
Düşümde Gördüm Düşümde 


Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan, 

Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım, 
Garefilim Ek Beni (Ekin Biçme Havası) 
Garşı Ganatlının Telli Gelini (U.H.), 
Gaşlarıyın Ucuyum, 

Gel Seninle Danışalım Sevdiğim, 

Gelin Oy (Yüce Dağdan Bir Yol İner), 
Gıcılar Gavak Gıcılar 

Gız Baban Şara Vardı mı, 

Hac'eli Obası'nı Engin mi Sandın, 
Halbur Koltuğunda Höllük Eliyor (U.H.), 
Harmanaca Savuşturdum, 

Hava Bulanıyor Kar mı Yağacak, 
İnceldim Fidan Oldum, 

Kevser Irmağında Saki Olan Yâr 

Kızık Halayı (sözsüz), 

Nedir Ey Gaziler Benim Yandığım, 
Sana Bir Nasihatım Var 

Sarı Kız (Sözsüz Halay), 

Seklem Galdırdım da (U.H.), 

Sigaramı Yandırdım 

Sinsin (Sözsüz) 

Sivas'taki Böyük Ordu (Celal Ağıdı) 
Sivas'tan Aldım eleği, 

Sözün Bilmez Bazı Cahil Elinden, 
Şarkışla Bico'su (Sözsüz Halay), 
Şarkışla Düz halayı (sözsüz), 

Şu Dereden Çıktım Omuz Omuza, 

Şu Diyar-ı Gurbet Elde, 

Şu Fırat'ın Suyu, 

Şu Garşıdan Gelen Deve (Celal Ağıdı -TI) 
Şu Yaylanın Günden Yüzü (U.H.), 

Şu Zalim (koca) Dünyada Derdin Elinden, 
Topal Halayı (sözsüz), 

Tasta Gına Eziliyor 

Tufan Geliyor Tufan, 

Uyandım ki Ağ Bebeğim ağlıyor, 
Yaylaya Doğru da Çadırı Yeşil (U.H.), 
Yürü Yalan Dünya Senden Usandım, 
Zalim Felek Engelleme Yolumu, 


Notaya aldığı TRT - THM Repertuarındaki eserlerden bazıları: 
Aras Kenarının İnce Dumanı, 

Arzusun Çektiğim Beserek Dağı, 

Asırlar Elinde Bir Tesbih Gibi, 

Bahar Gelir Gudurursun (Kızılırmak), 
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Bana da Banaz'da Pir Sultan Derler 

Bir Kökte Uzamış Sarmaşık Gibi (U.H.) 
Boş Gitme Köyüne Ey Bad-ı Saba, 

Bir Tel Çektim Mardin'den 

Boş Gitme Köyüne Ey Bad-ı Saba, 
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz, 
Dostum Beni Niçin zar İncidirsin (U.H.) 
Dumlupınar (U.H.) 

Dün Gece Yâr Eşiğnde, 

Dünyada Tükenmez Murat Varımış, 

Eğer Benim İle Gitmek Dilersen (U.H.) 
Ehtiyat M'ettinde Geri Bakmaya (Necip), 
Garlı Dağlar 

Geçti Bahar Geldi Yazın, 

Gel Ey Âşık Bu Bir Esrar-ı Hakk'tır 

Genç Yaşımda Felek Vurdu Başıma (U.H.), 
Gine mi Ağladın Kirpikler Nemli (U.H.), 
Girdim Dostun Bahçesine, 

Gonca Gülün Kokusuna Meftunum (U.H.) 
Hacı Bey, 

Hayâl Bana Yakın Yâr Bana Uzak 

Kırat (Semah), 

Küstürdüm Gönülü Güldüremedim, 

Ne Haldaeyim Ela Gözün Süzenler (U.H.) 
Okudum Mektepte, 

Sabah Ürüzgeri Eser 

Penceresi Mavi Boya (U.H.) 

Seher Vakti senin Ah u Zarından. 

Şu Geniş Dünyaya Sığmayan Gönül U.H.) 


İSRAİL ARAFAT'TAN, RABİN?DEN VE BARIŞ SÜRECİNDEN KURTULDU! 
Perşembe, 14 Ekim, 2021-Salih Kallab(Ürdünlü yazar. Eski Enformasyon, Kültür ve Devlet Bakanı)- turkish.aawsat.com/ 

Şu anda Filistin-İsrail barış süreci tökezlemiş durumda. İsrail yönetimi Mescid-i Aksa'daki 


Filistinli görevlilere baskı yapmaya, onları soruşturmaya çağırmaya devam ediyor. 


İsrail ayrıca Kudüs'te Filistin'in herhangi bir onarım yapmasını engellemeyi sürdürürken İsraillileri yoğunlukla Arapların yaşadığı Doğu Kudüs'e yerleştirmek amacıyla Filistinlileri zorla göç ettirmek için çeşitli yöntemler izlemeye devam ediyor. 


Bu da ABD'nin ve aynı şekilde Mısır ile Ürdün'ün bazı çabalarına rağmen “barış süreci” olarak anılan şeyin artık çok uzak olduğu anlamına geliyor. 


Zira kutsal İslam bölgelerinde yerleşimcilik faaliyetleri devam ediyor. Filistinliler ve Arap dünyası tarafından sürekli uluslararası kararların uygulanması ve İsrail işgaline son verilmesi yönünde çağrılar yapılmasına rağmen bu faaliyetler durmuyor!! 


İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistin Ulusal Otoritesi'nin yıkılmaması için özen gösterileceği hatta İsrail?in kendisine mali yardımda bulunacağı yönündeki iddialarının aksine 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burada asıl amaç, hepsi olmasa da dünya üzerindeki çoğu ülkenin istediği hatta ABD'nin bile ısrarcı olduğu iki devletli çözümden kaçınmaktır. 


Dolayısıyla solcuları ve tabii ki sağcıları da dahil olmak üzere İsraillilerin arzu edilen Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu açıkça ortaya çıktı. Tabi solcu olarak kabul edilen ve bazıları tarafından “solculuğu? sadece açık bir oyun olarak görülen Meretz Partisi dışında!! 


Meretz Partisi'nin bu duruşunun gerçek olup olmadığı hususunda gerek İsrail gerek Arap gerekse uluslararası düzeyde “şüpheler? olmasına rağmen Meretz'i gerçekten solcu bir parti olarak görenler, İsrail işgaline ve Filistin-İsrail çatışmasına karşı duruşunun ciddi olduğunu ve 
1967 sınırları esas alınarak Kudüs'te hem Filistin'in hem de İsrail'in başkentinin olacağı iki 
devletli çözümü desteklediğini düşünenler var. Buna ek olarak partinin son seçim kampanyasında Arap Barış Girişimi'ni desteklediğini ilan ettiğine işaret edenler de var. 


Burada Meretz'den daha önemli olan şey 1967'de Araplara karşı ve üç cephede zafer kazanan İsrail Ordusu'nun Generali İzak Rabin'in gerçek bir barış savunucusuna dönüşmüş olmasıdır. 
Görünüşe göre Rabin bu düşünceye bu savaştaki zaferinden hemen sonra varmıştı. Bazıları bu kararı Kudüs'teki kutsal yerlerin “merdivenlerinde? tek başına otururken aldığını söylüyor. 
Daha sonra Rabin'in Mısır ve Ürdün Haşimi Krallığı ile bir barış süreci savaşına girdiği biliniyor. Görünüşe göre daha sonra İsrail işgalinin başkent Şam'a yaklaşmasına rağmen “muhalif? duruşunu devam ettiren Suriye ile birlikte de bir barış süreci savaşına girmeye çalışmıştı. 


Ancak savaş düşüncesinden barış düşüncesine geçiş yapan Rabin bunun bedelini ağır ödedi. 
1995 yılında İsrail'in Kralları Meydanı'nda düzenlenen “barış” mitingi sırasında İsrailli sağcı 
güçler tarafından kışkırtılan İsrailli radikal bir ‘genç’ tarafından yanında Şimon Peres varken vuruldu. Aldığı yara ölümcüldü. Yigal Amir adlı bu katil ise milli kahraman olarak kabul edildi ve sadece kısa bir süre cezaevinde kaldı. 


Bu şekilde İsrail'in beşinci başbakanı ve Altı Gün Savaşı'nın galibi İsrailli general, savaş düşüncesinden barış düşüncesine geçmesinin bedelini ağır ödedi. İsrailliler Rabin'i öldürdüğünde barış sürecini de öldürmüş oldular. Şu anda Kudüs'te olan da tam olarak bu. 
Zira İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi sağcı bir İsrail hükümetinin Batı Şeria yerleşimlerini “ulusal öncelik” adlı listeye almayı hedefleyen bir planını ortaya çıkardı. Gazete, İsrail Din İşleri Bakanı'nın bu yerleşim yerlerinde ve İsrail yerel meclislerinde daha fazla 'sinagog' kurmak için yeni planlara imza attığını yazdı. 


Bazı Filistinlilerin güvendikleri her şeyin aksine İsrail Başbakanı Naftali Bennett”e yakın bir isim yaptığı bir görüşmeden sonra, “Filistinliler ve İsrailliler arasında devam eden bir barış süreci yok ve bu asla olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu da demek oluyor ki, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da dahil olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililer ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Ebu Mazen) arasındaki görüşmelerin hiçbir değeri yok. 


Ne Meretz partisinin ne de iki devletli çözüme verdiği desteğin hiçbir kıymeti yok. 
İsrailliler ile Filistinliler arasında fiili ve pratik olarak asla bir güven bağı yok. 
Burada şahit olduğum bir diyaloğu hatırlıyorum. Ebu Mazen -Allah uzun ömürler versin- ile 


Ebu İyad (Salah Halef) -Allah rahmet eylesin- arasında barış süreci hakkında bir görüşme gerçekleştirilmişti. 
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Mahmud Abbas “silahlı mücadeleye? karşıyken -tabi ki bunun nedeni barış sürecini takip etmekten sorumlu olmasıydı- Salah Halef ise Filistinliler ile İsrailliler arasında gerçek bir barış olana kadar silahlı mücadele yapılması taraftarıydı. 


Rabin barış sürecine ilişkin düşüncesinin bedelini ağır ödediği gibi Yaser Arafat (Ebu Ammar) da bu sürecin bedelini hayatıyla ödedi. 


Burada şuna değinmek yerinde olacaktır: Ben Yaser Arafat Ramallah'tan Paris'e tedavi görmek üzere nakledilmeden bir gün önce kendisi ile görüşmüştüm. Konuştuğumuzda kendisine sıhhatini sormuştum. Bana “Azizim, benim hakkımdan geldiler” şeklinde cevap vermişti. Burada İsraillileri ve barış sürecini reddeden İsrail'in İzak Rabin’den kurtulduğu gibi kendisinden de kurtulduğu gerçeğini kastetmişti. Bu yüzden ufukta asla bir barış gözükmüyor. Kudüs'te bütün bunları yapan biri barış değil sadece Filistinlilerin ‘pes etmesini? istiyordur. İçinde bulunduğumuz dönemde Filistin devleti diye bir şey yok. Aksine bazı Filistinlilerin vicdanını rahatlatmak için “ulusal? denilen bir “otorite” var! 


En nihayetinde Mahmud Abbas'ın tüm bunları gerek Filistinli gerekse Arap olsun herkesten daha iyi bildiği kesin. Ancak yakında bazı değişkenler olacağına dair bahse giriyor. Zira Abbas'ı ilgilendiren tek şey Filistin halkının anavatanına bağlı kalması ve mücadele yürüyüşünü sürdürmesi gerektiği. 


Bu işgalciler tıpkı unutulup gitmiş eski dönemdeki “haçlılar? gibi. Zira hiç şüphesiz bu işgalcilerin Filistinlilerin anavatanından çıkıp kendi ülkelerine geri dönecekleri gün gelecek. 
Bu sadece hayal, dilek ya da vehim değil, bilakis tarihçilerin bildiği, tarih kitaplarının yazdığı ve İsrailli üst düzey yetkililerin herkesten daha iyi bildiği gerçeklerdir! 


RUSYA BARIŞLA YA DA SAVAŞLA HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR! 


Perşembe, 10 Mart, 2022-Salih Kallab(Ürdünlü yazar. Eski Enformasyon, Kültür ve Devlet Bakanı)- turkish.aawsat.com/ 


Avrupalılar (Avrupa Birliği), Vladimir Putin'in uzun bir yürüyüşten sonra dünyanın en önemli ülkelerinden birinin, yani “Rusya Federasyonu”nun başkanı olduğunu anlamadılar. Bu yol uzun ve dolambaçlıydı. Başlangıçta ulaştığı en önemli pozisyon, KGB'de 16 yıl boyunca subay olmaktı. Ardından teğmen rütbesine yükseldi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü olarak görev yaptı. Bu, Sovyet Devlet Güvenlik Komiserliği”nde İç İstihbarat Teşkilatı'nın yerini alan kurumdur. Ardından başbakan olarak görev yapan Putin, 1999'da Boris Yeltsin'in istifasının (ya da görevden alınmasının) ardından başkan vekili oldu. 


Ruslar, iyice gerilmiş bir yaydan atılan bir ok gibi yükselen liderin mucizevi bir hızla mesafeler kat ettiğini ve ilk başarısının ülkesini buhrandan kurtarmak ve komünist dönemin krizlerinden çıkarmak olduğunu biliyor. Bu sadece yerel düzeyde değil; aynı zamanda uluslararası çapta da parlayan bir yıldız olmasının yolunu açtı. Arka arkaya yıllarca ülkenin devlet başkanı olarak seçilmeye devam ettiği biliniyor. 


Takipçilerinin ve destekçilerinin şu an öne sürdüklerinin aksine, onun yönetimde bulunduğu dönemin -özellikle başlangıçta- Sovyet döneminden çok daha kötü olduğunu düşünenler de 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var. Öyle ki onun döneminde hapishaneler siyasi muhaliflerle doldu ve birçoğu cezaevlerinde ölüm ve infazlarla ortadan kaldırıldı. Tüm bunlara ek olarak kamu özgürlükleri büyük ölçüde azaldı. Özgür ve adil seçimler yapılmadı. Uluslararası kurumlar ve insan hakları kuruluşları tarafından muhaliflere ve politikacılara zulmetmek, işkence yapmak ve suikast düzenlemekle suçlandı. Bu suçlamaların çoğunun gerek kendi ülkesindeki gerekse diğer ülkelerden ve dış akımlardan olan muhalifleri tarafından üretilmiş olması muhtemeldir. Batı'nın başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm doğu ülkelerini -Batı medyası onları komünist ülkeler olarak nitelendiriliyor- eli kanlı, baskıcı ve insan haklarına değer vermeyen ülkeler olarak itham ettiği malum. 


Elbette Batı'nın yükselen bir yıldız olan bu adama yönelik karalaması çocukluğunda casusluk, yabancıları ve konsolosları gözetlemek için yetiştirilmiş biri olarak tanımlama boyutuna ulaştı. Tüm bunlar, 1985 ila 1990 yılları arasında Doğu Almanya'ya tercüman kimliğiyle gönderilmeden önceydi. Bu dönemde gerek güvenlik servisindeki gerekse de siyasi anlamdaki kariyeri henüz belli değildi. Yükselen, tanınan ve öne çıkan bir siyasi yıldız olmasının ardından Batı medyasında ve güvenlik servislerinde onu karalama girişimleri zirveye ulaştı. 
Hatta bugünkü pozisyonuna gelmesinden sonra da devam etti. 


Rus-Amerikan yazar Masha Gessen, Putin hakkında yazdığı biyografide kendisinin gençken arkadaşları ile birlikte gazete kupürleri topladıklarını ve sonrasında KGB tarafından yayınlanan gereksiz bilgilerin toplanmasına katkıda bulunduklarını yazdı. KGB'deki eski meslektaşı Vladimir Osulstev, onun önemini küçümsedi. Önde gelen kadın gazetecilerden biri bu küçümsemeyi aslında Kızıl Ordu'ya sızmasının bir kılıfı olarak değerlendirdi. Kızıl Ordu'nun üyeleri söz konusu dönemde “demokratik” olarak nitelendirilen -ki elbette öyle değildi- Doğu Almanya'da bulunuyordu. Bu adamı mümkün olduğunca tüm siyasi ve güvenlik felaketlerine dahil ederek, 1989'un başlarında Berlin Duvarı'nın yıkılması sırasında Sovyet Kültür Merkezi'nin Dresden'deki KGB villasının dosyalarını sakladığını söylediler. 


Uluslararası bir siyasi yıldız haline gelen bu adamın karalanmasında daha da ileri gidildi. 
KGB için yeni üyeler aramakla suçlandı. Garip bir şekilde bir yakını, 1991'de yarbay rütbesi ile istihbarat görevinden istifa ettiğini söyledi. Bu, Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a karşı yapılan darbe girişiminin ertesi günü gerçekleşmişti. Bu adama yöneltilen suçlamaların çoğunun iftira ve asılsız olması gerekiyor. Aksi takdirde hakkındaki suçlamaların inandırıcılık sınırını aştığı bu adamın parlayan bir Rus yıldızı olması nasıl mümkün olabilir? Ayrıca Avrupa denkleminde -bazıları kozmik denklem de diyecektir- etkin bir figür olması ne anlama geliyor? 


Şüphesiz uluslararası alanda tanınan ve itibarlı bir lider haline gelen bu adam, kendisine yalan ve iftirayla yüklenen tüm özelliklere sahip olsaydı şu anda olduğu gibi bir Rus lideri olmazdı. 
Şimdi olduğu gibi Avrupalılarla burnu havada konuşmazdı! Çoklarının ve hatta bazı Avrupalıların başını eğdiği bir konumda bulunan bu adam, Avrupa'nın en önemli ülkesi haline gelen Rusya Federasyonu'nun lideri olarak Avrupalı “muhataplarına” hitap etmeye başladı. 
Ukrayna neredeyse kendisine bağlı hale geldi. Kendisiyle rekabet halinde olan bazı ülkelerin yaptıkları açıklamalar boş laflardan öteye geçmiyor. Bu adamın başında yer aldığı devlet, 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Avrupa denkleminde önemli bir figür haline gelen Ukrayna'yı -başkenti Kiev şehri de dahil olmak üzere- kontrol ediyor. 


Dolayısıyla sonuçta net ve kesin olan bir şey var ki o da Rusya'nın tamamını olmasa da çoğu hedefini gerçekleştirdiğidir. Bunu barışla değil, savaşla yaptı. O ve yolunda yürüyen devletler için ufuk açıktır. Buradaki tüm dönüşümlerin Rusya Federasyonu'nun çıkarına olacağı kesindir. 


GELECEĞİN TARİHİNİ YAZMAK 
Tamer Müftüoğlu-01 Aralık 2017 Cuma-www.dunya.com/ 


Yukarıdaki yazımızın başlığı, geleceğimize ilişkin umut dolu ne güzel bir deyim. Bu deyim bana hep Yaser Arafat ile Şimon Peres'in 1993 yılında İspanya'nın Granada şehrindeki toplantıda sahneye çıkıp el ele tutuşarak seslendirdikleri şu söylemi hatırlatır: 


“Biz babalarımızın ve dedelerimizin tarihini değiştiremeyiz. Ama çocuklarımız ve torunlarımız için yeni bir tarih yazabiliriz” 


O yıllarda, Madrid'de açık açık, Oslo'da gizliden gizliye yürütülen görüşmeler 1993 yılında sonuç vermişti. Oslo'da varılan anlaşma, “Oslo Barış Anlaşması” resmi adıyla Washington'da İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat tarafından imzalanmıştı. Bu barış anlaşması nedeniyle, anlaşmanın mimarları olarak Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı Şimon Peres'e , “14 Ekim 1994 tarihinde, “Ortadoğu'da barışın sağlanması için sürdürdükleri çabalar” nedeniyle o yılın Nobel Barış Ödülü layık görülmüştü. 


Oslo Barış Anlaşması ile Yaser Arafat ve İzak Rabin tarafından imzalanan ortak bir deklarasyon ile “Özerk Filistin Devletinin kurulması kabul edilmişti. Bölgede barış yanlısı bir politika izlenmeye başlanmıştı. Fakat Ortadoğu'nun bu bölgesinde, maalesef hep olduğu gibi, barış dönemi çok kısa sürdü. İsrail Başbakanı İzak Rabin, Nobel Barış Ödülü töreni daha birinci yılını tamamlayamadan, 4 Kasım 1995 tarihinde, henüz 25 yaşındaki aşırı sağcı Yigor Amir adında Siyonist bir öğrenci tarafından katledildi. Bu suikastin arkasında barışı istemeyen çevrelerin etkili olduğu tahmin ediliyor. 


Adı geçen Nobel Barış Ödülü'nün verildiği dönemde İsrail Dışişleri Bakanı olan Şimon Perez daha sonra 1995-1996 yıllarında İsrail Başbakanı ve 2007-2014 yılları arasında da İsrail Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında vefat etti. Yaser Arafat da 2004 yılına kadar Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğini sürdürdü. 11 Kasım 2004 tarihinde Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Paris'te vefat etti. 


Maalesef adı geçen liderlerin eseri olan Oslo Barış Anlaşması Filistinlilerin yaşamlarına çok az yansıdı. Bir yıl sonra dönemin İsrail Başbakanı Izak Rabin'in kendi vatandaşı bir öğrenci tarafından suikaste kurban gitmesi anlaşmanın bir geleceğinin olmadığını gözler önüne sermişti. 


1993 yılında başlayan bu umut dolu süreç böyle 1995 yılı Kasım ayında, barış sürecinin baş 


mimarlarından biri olan İsrail Başbakanı İzak Rabin'in kendi vatandaşı tarafından öldürülmesiyle trajik bir biçimde sonlanmış oldu. Oslo Barış Anlaşması sürecinin devam 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ettiği 1993 yılında, sürecin Oslo yanında ikinci merkezi olan Madrid yakınlarındaki bir anısını Zülfü Livaneli “Elia ile Yolculuk” adlı eserinde şöyle anlatıyor: 1993 yılının Aralık ayında, İspanya'nın Granada şehrinde, o güzel, görkemli olduğu kadar zarif, tarihi Elhamra Sarayı'ndaydık. UNESCO olarak bizce önemli bir iş başarmış ve Şimon Peres ile Yaser Arafat'ı orada buluşturmuştuk. Gündüzleri, Ortadoğu'da barış umutlarımızı yeşerten toplantılar yapıyorduk. (sh.63) 


Keşke bugünün tecrübeleriyle dünü yaşamak mümkün olsaydı. O zaman dünü çok daha güzel yaşayabilecektik. Düne ilişkin pişmanlıklarımız, hayal kırıklıklarımız olmayacaktı. 
Babalarımızın ve dedelerimizin tarihini çok daha güzel yazmış olacaktık. Ama aradan geçen 
23 yıl Arafat ve Peres'in dileklerini gerçekleştirmenin kolay olmadığını defalarca gözler 
önüne serdi. 


Evet, dünü değiştiremeyeceğimizi çok iyi biliyoruz ama yarının tamamen olmasa da önemli ölçüde bizim irademizle oluşacağından şüphe etmiyoruz. “İrade-i külliye” yanında “irade-i cüzziye”nin de varlığından eminiz. Bu gerçek hem tek tek bireyler, hem büyüklü küçüklü tüm örgütler, uluslar, birlikler ve hatta global seviyede tüm dünya için de geçerli. Sadece aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça “babalarımızın ve dedelerimizin tarihin yazmak” zorlaşmakta. 
Günümüz bilgi toplumunun globalizasyon sürecinde en önemlisi de bunu global ölçekte, dünya seviyesinde gerçekleştirebilmekte. 


Çocuklarımızın ve torunlarımızın tarihini yazmanın yolunun, sadece bugünümüzü yaşamakla yetinmeyip gelecek yıllarımızı, önümüzdeki 10, 20, 50, hatta 100 yılımızı planlamaktan geçtiğini de biliyoruz. Geleceğe ilişkin hayallerimizi vizyonlaştırmaktan, vizyonlarımzı stratejilere dönüştürüp planlayarak eyleme geçmekle mümkün olabileceğini de biliyoruz. 
Sadece bugünü ve yarının sorunlarıyla boğuşup gelecek yıllara ilişkin strateji, vizyon ve hele hele hayallerimizi hiç unutmamamız gerekiyor. Bu hayaller ve vizyonlar içinde bulunduğumuz zamanda başarılması imkansız gibi görünen hedeflerin ortaya konmasıyla başlar. Ancak vizyonumuzu belirlerken misyonumuzun da tanımlanması gerekiyor. Zira varlığımızın nedeninin (Ben niye varım?) açıkça belirlenmeden tanımlanan bir vizyondan hareketle eyleme geçirilmesi halinde hedeflenen sonuca ulaşılması mümkün olmuyor. Bu durumda hayallerimizin, umutlarımızın, dileklerimizi yoldan saptıklarına, yok olup gittiklerine şahit oluyoruz. Nitekim yukarıda Yaser Arafat ve Şimon Peres tarafından dile getirilen, hatta “Oslo Barış Anlaşması” adıyla uluslararası arenada resmileştirilen ve kendilerine 1994 Nobel Barış Ödülü getiren bir hayal ve vizyon, birinci yılını doldurmadan yok olup gitti. Tüm dünyaya örnek olabilecek bir dileğin, bir duanın gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. 


Buradaki başarısızlık da kanaatimizce ortaya konan vizyonun arkasında sağlam bir misyonun oluşturulamamasından kaynaklanıyor. Zira vizyon bir yerde misyonun türevidir. Strateji ve planların da vizyonun, eylemin de strateji ve planların türevleri olduğu gibi. Vizyon misyona doğru yol alacak, rotayı belirleyecek. Kendimizi rüzgarın sürüklemesine izin vermememiz gerekiyor. Zira rüzgar her zaman misyonumuz doğrultusunda esmeyebilir. Vizyonumuzu yanına değil karşısına alabilir. O zaman yelkenlerimizi açıp, rüzgar tersine esse de, misyonumuz doğrultusunda yola devam etmek gerekiyor. 


Yelkenler rüzgara karşı da yollarına devam edebiliyor. Yeter ki yelkenlerimiz sağlam, kaptanlarımızı işinin ehli ve liyakat sahibi saygın kişiler olsun. İşte o zaman hayallerimizi ve vizyonlarımızı taşıyan gemiler bizi rüzgarın sürükleyip götürdüğü istemediğimiz yerlere değil, hedeflediğimiz limanlara götürecektir. 
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Geleceğin tarihini yazarken içinde yaşadığımız dönemin ümitlerimizi kıran olumsuzluklarını göz ardı edemeyiz muhakkak ki. Ama onların etkisinde kalıp hayallerimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Babalarımızın ve dedelerimizin tarihini değiştiremiyoruz ama onların ne büyük başarıları gerçekleştirdiklerini de biliyoruz. Zira insanlık iniş çıkışlara da olsa hep ilerledi. Yaşanan trajediler ayanında devasa başarılar gerçekleştirildi. 


Maalesef günümüzde insanlığın büyük umutlarla girdiği üçüncü milenyumun henüz ilk iki on yılını tamamlamadan yine insanlığın etrafını umutsuzluk rüzgarları sarmaya başladı. Basiretli bir tüccardan çok şovmen tarafı ağır basan, kibirli, tutarsız ve agresif, ultra zengin Donald Trump ülkesindeki fakirlerin oyuyla dünyanın süper gücü ABD'nin başkanı oldu. 


İngiltere, ne olsa sonucu “Hayır” çıkacak vurdumduymazlığıyla gerçekleştirdiği bir 
referandum sonucunda AB üyeliğini sona erdirdi. AB ise daha 10 yıl önce gerçekleştirdiği 28 
üyeden oluşan birliğin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Birliğin en önemli üyesi Almanya Parlamentosu koltuklarında iki aydır sadece aşırı sağcı niteliği olan değil, bir nazi partisi olduklarını gizlemeyen milletvekilleri oturuyor. 


Batı dünyası halklarının önemli bir kısmı kendi medeniyetlerinin ürettiği çoğulculuk, insan hakları gibi kavramların ve globalizasyonun yanında değil karşısında durduklarını açıkça göstermekten çekinmiyorlar. Türkiye ve Çin'den sonra bu yıl Hamburg'da gerçekleştirilen G- 
20 toplantısında global ekonominin öneminin vurgulanmasından bile sarfı nazar edildi. 2016 
yılı Davos toplantısında global ekonomiye sahip çıkan bir Batı dünyası temsilcisi değil Çin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şi Cinping oldu. 


Artık Afrika'da Asya'da terör olaylarında ölenlerin sayısı 100”leri bulmazsa Batı dünyasının medyasında haber değeri taşımıyor. 


Ama umutlar kaybolmamalı. Misyonumuz sağlam vizyonumuz umut dolu olmalı. 
Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde ağırladığı öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında dile getirdiği, “Sizlerden talebimiz ve beklentimiz mutlaka yavrularımıza, öğrencilerimize gelecek umudu gelecek heyecanı aşılayın” mesajı çok önemli. Başbakanımız bu konuşmasında, “Sizler bu dünyayı daha güzel hale getireceksiniz” diyerek öğretmenlerin geleceğimizin oluşmasında taşıdıkları öneme dikkat çekiyordu. 


Muhakkak ki bu umudu sadece öğretmenlerimizle değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan Bakanlarımıza, siyasi parti başkanlarından milletvekillerine ve tüm politikacılarımıza, bilim adamlarımızdan iş adamlarımıza ve bürokratlarımıza kadar herkesin başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımıza aşılaması gerekiyor. Hem de sağlam misyonlara dayanarak ve inandırıcı vizyonlarla, uygulanabilir stratejilerle. Güven vererek, şevk ve heyecan yaratarak. 


Güven, karşılıklı saygı ortamında, farklı görüş ve değerlendirmelere, uzlaşmaya açık bir iletişim gerektiriyor. Şevk ve heyecan arkasından gelecektir. Esasen genç ve sağlıklı, yeniliklere açık dinamik nüfus yapımız insanlarımızın şevk ve heyecanları konusunda oldukça uygun bir ortam sağlıyor. Yeter ki onları çağdaş eğitim imkanlarına kavuşturalım, çağdaş nitelikle donatalım. 
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NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ: BUGÜNE KADARKİ EN TARTIŞMALI ALTI KAZANAN 
7 Ekim 2021-https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58824505 
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Nobel Barış Ödülü 1901'den beri veriliyor. 


Nobel Barış Ödülü'nün kazananı Cuma günü Türkiye saatiyle 13.00'te açıklanacak. Bu yıl ödülü kimin alacağını henüz bilmesek de bugüne kadar ödül alan kişilerden bazılarının tartışmalara yol açtığını biliyoruz. 

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Nobel Barış Ödülü, İsveçli bilim adamı, iş adamı ve hayırsever Alfred Nobel tarafından yaratılmıştı. 

Fakat siyasi doğası gereği, bu ödül diğer beş ödüle göre hep daha tartışmalı oldu. 

Bugüne kadarki en tartışmalı altı kazananı ve bir de kazanamayanı inceledik. 

Barack Obama 


Fotoğraf altı yazısı, 


Obama 2009'da ödülü kazandığında yalnızca dokuz aydır görevdeydi 

Pek çok kişi Barack Obama 2009'da ödülü kazandığında şaşkınlığa uğramıştı, buna Obama'nın kendisi de dahil. 

2020'de yayınladığı anılarında, haberi duyduğunda ilk verdiği tepkinin "Ne için?" olduğunu yazdı. 

Yalnızca dokuz aydır görevde olan bir kişiye ödül verilmesini erken bulanlar çoktu. 

Hatta ödül için aday gösterme süresi, Obama'nın göreve başlamasından yalnızca 12 gün sonra bitmişti. 

2015'te BBC'ye konuşan Nobel Enstitüsü'nün eski direktörü Geir Lundestad, ödülü veren komitenin sonradan bu karardan pişman olduğunu ima etmişti. 

Obama'nın görev yaptığı iki dönemde ABD askerleri Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalara dahildi. 

Yaser Arafat 


1994'te Yaser Arafat'ın (solda) ödülü kazanması, seçici komitede de ayrılığa yol açmıştı 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Filistinli lider Yaser Arafat, İsrail Başbakanı İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres 1994'te Oslo Barış Anlaşması'nı imzalamaları nedeniyle ödüle layık görüldü. 

O dönemde bu anlaşmanın İsrail-Filistin sorununu çözeceği umuluyordu. 

Geçmişte silahlı mücadele vermiş birinin bu ödülü alması hem İsrail'de hem de dünyada tartışmalara neden oldu. 

Arafat'ın adaylığı bile Nobel Komitesi'nde ayrılığa yol açtı. 

Komitenin üyelerinden Norveçli siyasetçi Kare Kristiansen bunu protesto etmek için komiteden ayrıldı. 

Aung San Suu Kyi 


Fotoğraf altı yazısı, 


Aung San Suu Kyi'nin Arakan krizindeki tutumu, 1991'de aldığı ödülün geri alınması için çağrılara yol açtı 

Myanmarlı politikacı Aung San Suu Kyi, Mayanmar'daki ordu yönetimine karşı verdiği barışçıl mücadele ile 1991'de bu ödülü kazanmıştı. 

Fakat 20 yıl sonra, BM tarafından soykırım olarak nitelenen Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakları ihlalleri ve katliamlara sessiz kalması nedeniyle ciddi bir şekilde eleştirildi. 

Ödülünün geri alınması için çağrılar yapılsa da Nobel Ödülleri'nin kuralları böyle bir şeye izin vermiyor. 

Abiy Ahmed 


Fotoğraf altı yazısı, 


Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ödülü 2019'da kazanmıştı 

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşusu Eritre ile yıllardır süren sınır sorununun çözümünde üstlendiği rol nedeniyle ödülü kazandı. 

Fakat birkaç ay sonra bu karar sorgulanmaya başlandı. 

Uluslararası toplum Ahmed'in, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesine orduyu göndermesini eleştirdi. 

Oradaki çatışmalarda binlerce kişi öldü. 

Birleşmiş Milletler durumu "içler acısı bir felaket" olarak niteledi. 
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Wangari Mathai 


Fotoğraf altı yazısı, 


Wangari Mathai, HIV'in kökenine dair görüşleri nedeniyle eleştirilmişti 

Kenyalı aktivist 2004'te bu ödülü kazanan ilk Afrikalı kadın oldu. 

Fakat sonraki yıllarda HIV ve AIDS hakkındaki açıklamaları çokça eleştirildi. 

Mathai HIV'in siyahları öldürmek için yaratılmış bir biyolojik silah olduğunu öne sürüyordu. 
Bu iddiayı destekleyen tek bir bilimsel kanıt yok. 

Henry Kissinger 


ETIE 


Fotoğraf altı yazısı, 


Henry Kissinger (sağda) ve Le Duc Tho (kolu havada) 1973'te ödülün ortak kazananı ilan edildi fakat Vietnamlı siyasetçi ödülü reddetti 

ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 1973'te ödülü kazandı. 

Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı. 

Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü. 

Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti. 

New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi. 

Ödüle layık görülmeyen Gandhi 


S 
Fotoğraf altı yazısı, 
Gandhi, bugüne kadar ödül kazananlar listesinde adı olmayan en dikkat çekici isim olabilir 


Bazen de Nobel Barış Ödülü'nün verilmediği kişiler dikkat çeker. 
Bu alanda en dikkat çeken isim, muhtemelen Mahatma Gandhi'dir. 
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Birden fazla kere aday gösterilse de, 20. yüzyıldaki pasifist hareketin simgesi olan Hint siyasetçi ödülü hiçbir zaman kazanamadı. 

2006'da Barış Ödülü'nü veren komitenin başında bulunan Norveçli tarihçi Geir Lundestad, Gandhi'nin listedeki en büyük eksiklik olduğunu söylemişti. 


FAŞİST KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLEN LİDER: YİTZHAK RABİN 
4 Kasım 2019-www.avlaremoz.com/ 


Ölüm yıldönümünde 1995'te İsrail Başbakanı görevindeyken katledilen Yitzhak Rabin'i hatırlıyoruz. 
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Annesi Belarus, babası ise Polonya/Ukrayna topraklarında büyüyen Rabin 1922'de Tel Aviv'de doğdu. Rabin'in babası Nehemiah gençliğinden beri Marksist-Siyonist Poale Zion ile örgütlüydü. Annesi ise kibbutzda (tarım komünü) çalışmış bir aktivistti. Ailesi İngiliz mandasına karşı protestoda tanışan Rabin'in siyasi eğitimi evde başlamıştı. 


Tarım alanında eğitim alan Rabin 14 yaşındayken Yahudi toplumunun silahlı örgütü olan Haganah'ya katılmış ve aynı zamanda Sosyalist-Siyonist HaNoar HaOved hareketiyle örgütlenmişti. 1940'lar boyunca başka bir silahlı grup olan Palmach'ta liderlik pozisyonlarında bulunan Rabin İngilizlerin kamplara doldurduğu kaçak Yahudi göçmenleri kurtarmak için bir operasyonda öncü oldu. 1945'te İngiliz manda yönetimi tarafından tutuklandı ve 5 ay hapis yattı. 


IDF yönetimindeyken General Rabin 


1948 Bağımsızlık Savaşı'nda aktif yönetim rolü oynayan Rabin 50”ler boyunca İsrail 
Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) önemli bir kişi oldu ve 1964'te IDF Genelkurmay Başkanı oldu. 1967 Savaşı'nda IDF onun yönetimindeydi. Emekli olduktan sonra beş yıl boyunca ABD'ye büyükelçi olarak atandıktan sonra 1973 yılında ilk defa Knesset'e seçildi. 
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Kısa bir koalisyon hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev alan Rabin 1974'te İşçi Partisi başkanlığı için Shimon Peres'i yendi ve Başbakan olarak hükümet kurdu. İsrail doğumlu ilk başbakan olan Rabin'in ilk hükümeti İsrail tarihinde dinci partileri dışarda tutan ilk hükümetti. 
Ayrıca ilk kez bir İsrail hükümeti Arap çoğunluklu bir partiyi dahil etmişti. Başbakanlığı boyunca ABD ile ilişkiler kötüleşti ve 1977 yılında Menahem Begin liderliğindeki Likud İsrail tarihinin ilk sağcı hükümetini kurdu. 


İlk Başbakanlığı sırasında Rabin ve ABD Başkanı Jimmy Carter 


Rabin 1984-1990 arasında birçok milli birlik hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alan Rabin Batı Şeria Filistinlilerine karşı sert politikalar getirdi, Birinci İntifada boyunca protestocuların darp edilmesini onayladı. Askeriyeden yükselen Rabin'i bir pasifist veya her dönem Filistinlilerle anlaşmaya yanaşan bir figür olarak anlatmak yanlış olur. 


Rabin'in hatırlarda kalan ve dünyaca ünlü yapan dönemi ise 1992 yılında başbakanlığa geri dönüşüdür. O yıl İşçi Partisi liderliği için tekrar Shimon Peres”i yenen Rabin seçimi kazanarak 1977'den beri ilk sol hükümeti kurdu. IDF’i yönetmiş, siyasi kariyeri boyunca Filistin'e karşı silahlı kuvvet kullanmaktan çekinmemiş olan Rabin'e halkın güvenlik konusundaki desteği yüksekti. 


Bu sayede 1993 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) gizli görüşmeler başlatabildi. Bu görüşmeler sonucunda imzalanan Oslo Anlaşması ile İsrail ve Filistin Milli Otoritesi birbirlerini tanıdı, PLO Başkanı Yaser Arafat şiddetsiz siyasete geçtiklerini ilan etti ve Filistin Milli Otoritesi Gazze ve Batı Şeria'da bir seviye kontrol elde etti. Anlaşmada Yeruşalayim gibi birçok karmaşık konunun sonra tartışılması öngörülüyordu. Bu anlaşma ile iki devletli barışa doğru ilk kez ortak bir yol çizilmişti. Oslo'ya karşı olan Hamas İsrail?de intihar bombası saldırıları başlattı. İsrail sağcıları tarafından şiddetli protestolarla karşılanan Rabin ,Arap partilerin desteği ile hükümeti sürdürdü. Plana karşı çıkan sağcı Amerikan Yahudilerini de cüretkarlıkları (hutzpa) için eleştirdi. 


Oslo'nun en ünlü fotoğrafı: Yizthak Rabin ve Yaser Arafat Beyaz Saray bahçesinde ABD Başkanı Bill Clinton'ın önünde el sıkışıyor. 


Rabin, Arafat ve Cumhurbaşkanı Peres Oslo için 1994 Nobel Barış Ödülü'nü paylaştı. Ancak İsrail toplumunda Oslo büyük bir ayrım olmaya devam etti. Özellikle geleceğin başbakanı ve 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dönemin Likud lideri Netanyahu, Rabin'i Yahudi değerleri ve geleneğinden uzaklaşmakla suçladı. İsrail sağı halkı galeyana getirmeye çalıştı, barış karşıtı protestolar düzenledi ve işgal altındaki toprakların iadesini “Yahudi toprağını terk etmek? olarak göstererek Rabin'i ülkeye ihanetle suçladı. 


Bu sert suçlamalar bir aşırı milliyetçi faşist Yahudi'yi suikasta sürükledi. Bar İlan Üniversitesi”nde hukuk okuyan aşırı sağcı dinci-milliyetçi 25 yaşındaki Yigal Amir Tel Aviw'de bir barış yanlısı protestoya katılan Rabin'i vurdu ve başbakan o gün öldü. Rabin'in cebinde İsrail Barış hareketinin şarkısı Shir LaShalom'un (Barış Şarkısı) sözleri vardı. 
Rabin'in öldürüldüğü meydan onun anısına adlandırıldı. 


Suikastın gerçekleştiği, bugün Rabin Meydanı olan yer 


Bu suikast İsrail toplumunda barış konusundaki derin anlaşmazlıkları ve İsrail siyasetinin faşist kanadının teşkil ettiği tehlikeyi belirginleştirdi. Rabin”den itibaren iki devletli barış şansı giderek azalmakta ve İsrail hükümetleri 1993'te söz verdikleri barışı getirmekte olabildiğince hareketsiz. Özellikle Netanyahu hükümetleri altında Batı Şeria'da yerleşim inşaatı arttı ve hızlandı. Rabin’den sonra İşçi Partisi bir daha aynı olmadı. İsrail'in kurucu partisi olan İşçi partisi bugün Knesset'teki en küçük partilerden biri. Bu gelişmeler Rabin'in vizyonu olan iki devletli çözümü daha da zorlaştırıyor. Tarihin “büyük adamların? kararlarının toplamından fazlası olduğunu biliyoruz ancak Rabin'in faşistler tarafından katledilmediği bir gelecekte bugün bağımsız bir Filistin ve barışçıl bir İsrail'in komşu olarak yaşadığını hayal etmek mümkün. Bu vizyonun giderek imkansızlaştığı bu günlerde Rabin'i anmanın belki de en etkili yolu onun barış vizyonunun nasıl hala hayata getirilebileceğini düşünmek. 


BOŞA GİDEN BARIŞ 
13 Eylül 2018 , Perşembe-https://Wwww.gzt.com/mecra/bosa-giden-baris-3433105 


Bundan tam 25 yıl önce, 13 Eylül 1993 günü ajanslara düşen bir haber, Ortadoğu'nun en köklü sorununda nihayet yol alınabildiğini düşündürmüştü. “Son dakika” notuyla geçilen Washington mahreçli haberde, İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin”le Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Beyaz Saray bahçesinde el sıkıştıkları 

belirtiliyordu. “Oslo Görüşmeleri” olarak kayıtlara geçen müzakere süreci nihayet somut bir aşamaya gelmiş, taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı. Filistin tarafının İsrail'i ilk kez tanıdığı müzakerelerde, İsrail de Filistinli muhataplarını ilk kez “siyasi bir oluşum” olarak kabul etmişti. 
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Yitzhak Rabin (solda) ve Yaser Arafat, Oslo Süreci'nde ilk kez karşılıklı müzakere yürüttü. 


Görüşmeler sürdürülürken, İsrail ve Filistin'den ayrı ayrı protestolar yükselmişti. İki cephede de, karşı tarafa çok fazla taviz verildiği söylentileri vardı. İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, şimdiye kadarki kazanımlardan vazgeçmekle suçlanıyor, Yaser Arafat ise düpedüz Filistin davasına ihanetle itham ediliyordu. 


Oslo ile, 1948'de yurtlarını terk etmek durumunda kalan Filistinlilerin geri dönüş beklentileri de sona ermiş oldu. 


Oslo Süreci'nin en somut sonucu, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bir Filistin yönetiminin kurulmasına göz yummasıydı. Bu şüphesiz önemli bir aşamaydı, ancak aynı zamanda, Filistinliler açısından 1948'de İsrail kurulurken işgal edilen topraklardan da tamamen vazgeçmek anlamına geliyordu. Filistin tarafında tepkiler de duygular da karmakarışıktı. 


Birinci İntifada, tanklara karşı taşların yarıştığı bir mücadeleydi. 


1987'de başlayan Birinci İntifada sırasında İsrail Savunma Bakanı olan Yitzhak Rabin, Filistinli çocuklara yönelik vahşi müdahaleler ve fiziksel işkenceler nedeniyle, Batı 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basınında “Kemik kıran Rabin” unvanıyla anılıyordu. Aradan geçen zamanda, özellikle Hamas'ın müstakil bir oluşum haline gelmesiyle birlikte, İsrail yönetimi de “İki Filistin” arasında bir seçim yaparak, oyunu Yaser Arafat'tan yana kullanmıştı. Rabin'in Filistinlilere yönelik katı ve acımasız tutumunda herhangi bir değişim yoktu, ancak sahadaki gelişmeler kontrolden tamamen çıkmak üzereydi. Rabin, mecburiyetten dolayı Arafat'ın elini sıkıyordu. 


Yitzhak Rabin, Filistinlilere karşı acımasız savaşı nedeniyle "Kemik kıran Rabin" olarak anılıyordu. 


Oslo Anlaşması”ndan sonra, İsrail'de Yitzhak Rabin'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. 
Protesto gösterileri, boykotlar ve öfke dolu mitinglerle geçen yaklaşık iki yılın ardından, 4 
Kasım 1995'te Rabin, anlaşmaya sinirlenen bir Yahudi yerleşimci -Yigal Amir- tarafından başkent Tel Aviwin göbeğinde vurularak öldürüldü. 


Rabin'in katili Yigal Amir, polisler tarafından olay yerinde kendisine tatbikat yaptırılırken... 


Anlaşmanın diğer ortağı Yaser Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede ölünceye kadar, sahada kendisine verilen hakları ve sınırları korumaya çabaladı. 
Ancak hem Ortadoğu?daki kaygan siyasal zemin, hem Filistin içindeki ayrışma ve rekabet, hem de İsrail yönetiminin Filistin'i yok etmeye azimli siyaseti 

nedeniyle, “Filistin Devleti” denilen mevhum oluşum bir türlü gerçek olamadı. 


Yaser Arafat, ölümünden hemen önce eşi Suha ile... 
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25'inci yılına girdiğimiz Oslo Görüşmeleri, İsrail-Filistin tarihinin uzun ve kanlı basamaklarından biri olarak kayıtlara geçerken, Filistin?'de bugün daha çok kişinin sormaya başladığı şu soru, hâlâ cevabını bekliyor: “Oslo”dan geriye ne kaldı?” 


MOSSAD; TERÖR VE MAFYA KARARGAHI 
04 Kasım 2006 | Yazar Osman Eraydın-millicozum 


Önce Şam'da, ardından Diyarbakır'da bombalı saldırılar yapıldı. Yine masumların kanları akıtıldı. Mahir Kaynak, Hasan Ünal gibi uzmanların da ifade ettikleri gibi, bu işlerin arkasında MOSSAD ve CIA'nin bulunduğu açıktı. Tetikçi olarak ta PKK'yı kullanmışlardı. 
Amaçları: 


a) Bu cinayetleri ordunun üzerine yıkmak 

b) Bölge halkımızı devlete karşı kışkırtmak 

c) Federasyon fesatlığıyla Güneydoğumuzun bölünmesini kolaylaştırmak d) İsrail ve ABD'nin Suriye ve İran saldırısında Türkiye'yi yanlarına almak. 
Peki bu MOSSAD nedir ? 


İsrail Gizli Haber alma Teşkilatı (MOSSAD) Amerikan CIA teşkilatından sonra dünyadaki en güçlü casusluk teşkilatı olarak bilinmektedir. İşin doğrusu CIA'da Siyonistlerin kontrolündedir. 


MOSSAD), zaman zaman CIA ajanlarıyla bir arada çalışır, fakat zaman zaman da çatışır. 

Dünyanın en güçlü casusluk servislerinden birisi olan MOSSAD'ın dünyanın her tarafına yayılan ve sayıları binleri bulan ajanları; gemi kaçırır, adam kaldırır, kamuoyu oluşturur, haber toplar, mektupları okur, telefon dinlerler, terörist eylemlere karışır. 


Bütün haber alma örgütlerinde kiralık adamları ve elemanları bulunduğundan Mehmet Ali Ağca olayında, onun FKÖ kamplarında eğitilmiş olduğunu, ilk açıklayan MOSSAD'dır. 


ABD'nin BM'deki büyükelçi Andrew Young'un telefonlarını dinleyip, onun FKÖ ile ilişki kurmak istediğini öğrenen ve bilgileri basına sızdırarak Young'un istifasına ve siyasi hayatının bitmesine sebep olan yine MOSSAD'dır. 


MOSSAD ajanları Fransa'daki, "Action Direct/Doğrudan Eylem) teşkilatının Türk teröristler ile iş birliğini tespit edip,CIA vasıtasıyla İtalyan Gizli Haberalma teşkilatına, daha ilerideki araştırmalarının sonuçlarını aktarmışlardır. 


MOSSAD ajanları, Irak'taki nükleer reaktörleri tahrip ettiler. Güney Fransa'da şirket bastılar. 
Uranyum yüklü bir gemiyi kaçırdılar. Münih Olimpiyatları baskınından sorumlu tuttukları, FKÖ'lü 12 teröristi yakalayıp yok ettiler. Kenya'dan adam kaçırdılar. Entebbe baskını ve zenci Yahudilerin sessiz sedasız İsrail'e getirilmeleri, Fransa'nın, Irak'a satacağı reaktör parçalarının ve Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek 65 kg uranyumun bulunduğu Joulon'daki ASST tersanesine asansör operasyonu düzenleyecek, kezkför parçalarını havaya uçuran, uranyumun gönderilmesini engelleyen hep MOSSAD ajanlarıdır. Ancak MOSSAD ajanları, bu büyük şöhretlerini, bütün ülkelerdeki Siyonist güdümlü yönetimlere ve masonik istihbarat örgütlerine borçludurlar. Buna rağmen çok büyük yanlışlıklar da yapabiliyorlar. Münih baskını sorumlusu saydıkları Ali Hashan Salamh yerine, Faslı garson Ahmet Boucki'in 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öldürülmesi, Avrupa'nın çeşitli merkezlerindeki Yahudi kuruluşlarına karşı yapılan saldırılarda çaresiz kalmaları, Londra Büyükelçilerinin öldürülmesine seyirci kalmaları, MOSSAD'ın aldığı kötü notlardır. 


İngiltere'de yayınlanan "Morning Star Gazetesi'ne göre; MOSSAD görevlileri, Nablus şehri yakınlarındaki El Faria çocuk hapishanesinde yaşları 7-20 arasındaki çocuklara çağ dışı işkenceler yapmaktadırlar. MOSSAD ve Shin Bath adlı iki gizli Yahudi teşkilatı Tel-Aviv'deki bir askeri karargahtaydı. Ancak MOSSAD; bir süreden beri bu karargahın karşısındaki bir caddede bulunan ve çok maksatlı olarak kullanılan bir ticaret merkezini müştemilatında faaliyet göstermektedir ki, özel olarak inşa edilmiş olan duvarlarla çevrilmiş olan bir binada, gizli laboratuarlar ve hükümete ait bir misafirhane de bulunmaktadır. 
MOSSAD ve Shin Bath'de seçme 10.000 kişi vazife yapmaktadır. 


İsrail'in yerle bir ettiği Sur şehrindeki FKÖ kampının yöneticisiyle Yaser Arafat'ın Batı Beyrut'ta Fakani Bölgesinde bulunan karargahının önünde her sabah 3-5 keçi otlatan çobanlar, birer İsrail subayı olan MOSSAD ajanlarıydı. 


MOSSAD; acımasız bir katliam karargahıdır ve aldığı bir görevi, inatla sonuçlandırır. Mesela Nazi suçlusu olarak tespit ettiği Adolf Elchman'ı, Arjantin'den İsrail'e kaçıran, Mısırdaki Alman roket imalatçılarını ve Mısırlı generallerle yakın dostluk kurarak onları öldüren MOSSAD ajanları, "Yahudinin Yahudiden başka dostu yoktur" ilkesini şeytanca uygular. 
MOSSAD'ın eski başkanlarından İsser Harel, teşkilatın, yakaladığı bazı Nazi savaş suçlularının sorgusuz sualsiz "icabına baktığını" açıklamıştır.|1J "Mossad"/2) 


Tıpkı Kabbala inancının temelinde olduğu gibi "gizem ve korku" üzerine kurulu İsrail İstihbarat Enstitüsü Mossad, dünya genelinde faaliyet gösteren ve kendi kendini erişilmez gösteren istihbarat örgütlerinden biridir. Dünyada birçok kişi, bu istihbarat teşkilatı hakkında çoğunlukla kulaktan dolma ve Yahudi mimarlarının istediği türden dehşet verici bilgiye sahiptir. 


Yapısını Kabbala gizeminden alan ve en az onun kadar karışık olan Mossad'ın kurulmasından önce İsrail devletinin istihbarat faaliyetlerini SHAI isimli örgüt sağlıyordu. 1951 yılında İsrail devletinin zamanla palazlanmasıyla Mossad kuruldu. Bu cinayet şebekesi özelikle İngiltere ve ABD üzerinden pek çok ülkede mafyayı, terör örgütlerini ve kontrgerillayı örgütledi. 


Mossad'ı açık istihbarat verileriyle detaylıca incelemeden önce, SHAI isimli örgütün yapılanmasından bahsetmekte yarar görüyorum. SHAI, İbranice'de Bilgi (istihbarat) Servisi anlamına geliyor ve "Sherut Yediot"'un kısaltılmış harflerinden oluşuyor. İsrail'in kurulma aşamasında ve ilk yıllarında kullanılan bir diğer istihbarat teşekkülü Haganah'ın, İsrail devletinin İsrail ordusunun içinde erimesinden sonra kurulan SHAI de yerini, kısa bir süre sonra kurulan İsrail İstihbarat Servisi, Mossad'a bırakıyor. SHAI servisinin en son başkanı ise Isser Beeri oluyor.|3) 


İşte Isser Beeri SHAI üyeleriyle yaptığı son toplantıda, dönemin başbakanı Ben Gurion'un isteğini açıklıyor: Bu istek; "SHAT'nin dağıtılması ve bu üyelerin yeni kurulacak istihbarat servisini şekillendirmesi" idi. Ayrıca, bu sadece SHAİ'nin isim değiştirmesi operasyonu değildi, aynı zamanda İsrail'de dört tane daha yeraltı istihbarat grubunun oluşması demekti." [4] 


Siyonizmin, Kabbala'dan uyarlanan ve uluslararası cinayet şebekesi olan Mossad, 1 Nisan 1951'de kuruldu. İbranicesi "Ha-Mossad Lemodiin Ule-tafkidim meyuhadim", yani özel konular ve istihbarat örgütüdür. Mossad'ın ilk başkanı bir hahamın oğlu olan Reuven 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Shiloah'dır. Shiloah'ın, başkanlığı çok kısa sürmesine rağmen teşkilatın temel kurallarını belirleyen kişi olmuştur.|5)J Shiloah, TI. Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonist liderlere yazdığı gizli raporda yabancı istihbaratlarla ilişkiye geçeceklerini özellikle CIA'ye bildirmişti. Shiloah tüm dünyadaki Yahudilerle, Yahudi devleti arasında kurulacak sağlam ilişkide istihbaratın gücünün ne derece önemli olduğunun farkındaydı. [6] 


Dört Köşeli Birim 

Mossad, çalışmalarını farklı alanlarda uzmanlaşmış 4 ayrı bölümle yürütür. Bunlar: - Askeri İstihbarat, 

- Yerli Gizli Servis, 

- Yabancı İstihbarat Servisi 

- Aliyah Beth. 

Birinci Birim: Askeri İstihbarat 


İlk olarak Mossad'ın askeri istihbarat bölümünü incelediğimizde karşımıza "AMAN" olarak tanınan teşekkül çıkıyor. İbranice "Agaf ha-Modi'in"in kısaltılmasından oluşan bu birimin adı Türkçeye "istihbarat kanadı" olarak çevriliyor. Öncelikli ve özellikle görevi Müslüman ülkeler hakkında istihbarat toplamaktır. [7] 


"Aman", istihbarat uzmanlarının takdir ettiği iyi organize edilmiş bir askeri birliktir. Altı bölümden oluşur. Özellikle iki bölüm tarafından yönetilir: Toplama ve Prodüksiyon. Toplama bölümü, sınır ötesine ajanlar göndermek, radyo kanallarını ele geçirmek, genellikle ülkelerdeki telefon konuşmalarını dinlemekten sorumludur. Prodüksiyon bölümünde, "Aman"lı 7.000 kişinin 3.000'i çalışır. Konuları, dış ülkelerden çalınan belgelerin ve bilgilerin analizidir. Bu analizler politikacıların karar vermesinde yardımcı olur. "Aman" basına verilen bilgileri de kontrol altında tutar.|8| 


"Aman'"ın sınır ötesi harekâtlar için oluşturduğu çok gizli komando birliğinin adı Sayeret Matkal'dır."(9) 

30 Haziran 1954'te Aman'ın gizli kolu "Unit 131", Mısır'da bir operasyon yapmıştır. 
"Operation Susannah" adlı operasyon bir sabotajdır. Bombaların hedefi Mısır askeri örgütleri değil; İngiliz ve Amerikan enstitüleri ve tiyatrolardır. Bundaki amaç Washington ve Londra'nın Mısır aleyhinde bir politika geliştirmelerini sağlamaktır. Bu iş için Alman Yahudisi Avraham Seidenwerg seçiliyor. Kibbutz'da Avri El-Ad, adını alıyor. Daha sonra Mısır'a, Paul Frank adında zengin bir Alman iş adamı karakterinde gidiyor."(10) 

"Aman'"a bağlı ilk birim, "Gadna." Bu birim, yarı askeri bir gençlik grubudur."(1 1) 


İkincici Birim: Yerli Gizli Servis 


Domestic Secret Service'in (Yerli Gizli Servis) başına Isser Harel getiriliyor. Bu servis "Shin-Beth" olup, "Genel Güvenlik Servisi" adında faaliyet gösteriyor. İbranicesi Sherut-ha-Bitachon ha-Khali.|12| 

Shin Beth, Destek ve Operasyon olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Destek bölümünde, sorgulama teknolojileri, koordinasyon ve operasyonlar için lojistik destek vardı. Operasyon bölümü ise üçe ayrılıyordu: 1- Koruma ve güvenlik: İsrail elçiliklerini, Başkan'ı ve İsrail savunma sanayinin korunması, 2- Müslüman ülkelerle ilişkiler, 3- Müslüman olmayan ülkelerle ilişkiler.|13) 
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Üçüncü Birim: Yabancı İstihbarat Servisi 


Bu servisin ilk başkanı Boris Gurtel'dir. Yabancı istihbarat servisi "Varash"ın toplantı saati son derece gizlilik taşıyıp yeri hiçbir zaman önceden bilinmez. Dikkatlice saklanır. "Varash", halka hiç açıklanmamıştır. Varash'ın görevi, çeşitli gizli servisler arasında bağlantı kurmaktır.(14| 

Politika Şubesi gibi alakasız bir isim almasına rağmen, İsrail istihbaratının "uluslararası" kolunu oluşturur. Bu şubenin ajanları diğer gizli servislerle bağlantı kurarlar. Politika Şubesi ajanları Londra, Roma, Paris, Viyana, Bonn ve Cenevre'de İsrail konsolosluklarında diplomat kisvesi altında operasyon yapmaktadır. Böylesi daha avantajlıydı, çünkü diplomatların dokunulmazlıkları vardı.|15| 


Dördüncü Birim: Yeraltı Gizli İşleri Servisi 


Aliyah Beth (Yeraltı Gizli İşleri Servisi). Bu bölüm yeraltı gizli işlerine devam edecekti. 
Orijinal görevi Yahudilerin Filistin'e kaçmasını sağlamak ve bu işi yasal hak haline getirmekti. 1937'de Haganah tarafından kuruldu. Bu bölümün başında, "Saul Meyeroff" takma adlı Shiloah vardı.|16| 


Mossad'ın Göçten Sorumlu Birimi: Aliyah Beth 


Yahudileri Filistin topraklarına göç ettirme görevini Mossad'ın özel bir bölümü üstlenmiştir. 
Bu iş için kurulmuş olan Aliyah Beth isimli alt örgüt, dünyanın pek çok yerinde düzenlediği provokasyonlarla sahte bir Yahudi aleyhtarı hava estirmiştir. 


Aliyah Beth, "Sihirli Halı Operasyonu" (Operation Magic Carpet) adı altında bir operasyon hazırladı. Bu operasyonda "Near East Air Transport Corporation" adında, İsrail hükümetiyle gizli bağları olan bir şirket kullanıldı. 1948 ve 1949'da bu şirket Yemen ve Adenli 50 bin Yahudi'yi gizlice İsrail'e taşıdı. 


Irak'ta 1950 Martı'nda, meclisten çıkan yasayla, isteyen bütün Iraklı Yahudilerin Irak'ı terk edip İsrail'e gidebileceği açıklandı. Tek şart Irak vatandaşlığından vazgeçmeleriydi. Bu sürpriz açıklamanın altında, Irak Başbakanı Tevfik el-Sawidi'ye İsrail ajanları tarafından verilen rüşvetler yatmaktaydı. Tevfik el-Sawidi aynı zamanda Irak Tur'un başkanıydı ve bu turizm şirketi Near East Air Transport'un bir parçasıydı. Sadece Tevfik el-Sawidi değildi. 
Daha sonra başbakan olan Nuri as-Said de İsrailli ajanlar tarafından faydalandırılmıştı.(17)| 


Düzenlenen operasyonları Ben-Porat yönetiyor. 150 binden fazla Yahudi Irak'tan İsrail'e götürülüyor. Ben-Porat Irak istihbaratı tarafından tutuklanıyor. Daha sonra İsrail'e kaçıyor. 
Yehudah Tajar da, Ben-Porat'la çalışan ve tutuklanan ajanlardan; Haganah'ın elit tabakasından. Politika Şubesi tarafından Irak'a gönderiliyor. Tajar, Irak istihbaratı tarafından tutuklanıyor ve ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Irak istihbarat servisinin başına Albay Abdel Kerim Ouassem geçince Mossad'la antlaşma yapılıyor. Tajar serbest bırakılıyor. İsrailli ajanların yargılanırken suçları arasında Bağdat'taki "Masouda Shemtou Sinagogu"nun Yahudiler duadayken bombalanması da sayılıyor. İsrail ajan ağının bir sinagogu bombalaması Iraklı Yahudileri kaygıya düşürüyordu!(18| 


Dünyanın birçok yerinde sinagog bombalama gibi eylemleri bulunan Mossad, daha sonraki yıllarda da bu tip faaliyetlerini artırmıştır. Mossad'ın kendi düzenlediği bu sahte antisemitik hareketler, çoğu zaman Siyonistler tarafından da takdirle karşılanmıştır. Mossad'ın tarihini anlatan "Every Spy a Prince" kitabının yazarları da Aliyah Beth'e operasyon nedeniyle teşekkürlerini sunmuşlardır. 
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"Aliyah Beth'nin gizli ajanlarına teşekkürler, kuruluşunun ilk 4 yılında İsrail nüfusunu 2 
katına çıkardılar. Aliyah B., İsrail'in en güçlü servisiydi. Bir yeraltı seyahat ağı kurmuştu.|19JAliyah Beth ajanları liderlerle doğrudan ilişkiye geçerlerdi. Bunun örneği sadece Irak Başbakanı değildi, aynı zamanda Macar politikacılar, İran Şah'ı gibi kişiler de etkilenirdi"[20] 


Eylem Metodları 


Mossad'ın propaganda mahiyetinde, fakat fazla stratejik önemi olmayan eylemlerini açık bir güç gösterisi şeklinde yaptığı tüm dünya stratejistleri tarafından bilinen bir durumdur. Bu propaganda genellikle Mossad kontrolündeki basın aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurulur. 
Entebbe Baskını gibi eylemler bu sınıfa dahildir. Ancak İsrail'in ve Siyonizm'in menfaatlerini doğrudan ilgilendiren ciddi konularda ise son derece gizli ve örtülü bir politika izlenmektedir. 
Bu durumda kendi eylemlerini başka örgütlere yıkarak, tamamen ilgisiz bir tutum sergilenir. 
Tüm bunlar dünya çapında bağlı basın organları, gazeteci ve yazarlar, film yönetmenleri, siyasi yorumcular kanalıyla kamuoyuna benimsetilir. 


Mossad'ın bu anlamda propagandasının yapıldığı filmler dünya televizyonlarında sık sık yayınlanmaktadır. Filistinlileri sürekli terörist olarak tasvir eden, ancak İsrail'in suçlarından hiç söz etmeyen "Delta Force", Münih Olimpiyat Köyü'ndeki olayların İsrail lehinde çarpıtılarak aktarıldığı "Münih'te 21 Saat", 1976 Entebbe Baskını'nın anlatıldığı çalışmalar, eylemler hakkında pek çok filmler çekilmiş, kitaplar yazılmış ve Mossad dünya kamuoyuna yalnızca, İsrail Devleti'ni düşünen, diğer devletlerin içişlerine karışmayan, kahraman bir örgüt gibi tanıtılmıştır. 


Öte yandan Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann ve İsrail'in nükleer santralı Dimona ile bilgileri açıklayan hahamın oğlu Vanunu'nun kaçırılmaları gibi eylemler, bir anlamda tüm dünyaya "İsrail'e ihanet edenleri nerede olurlarsa olsunlar buluruz, cezalandırırız" mesajı vermek için düzenlenmiş Mossad operasyonlarıdır. Bu gibi eylemler dünya kamuoyu önünde rahatlıkla gerçekleştirilir. Daha sonra basın organları aracılığıyla da sıkça gündeme getirilerek Mossad'ın caydırıcı mesajı kitlelere ulaştırılmış olur. 


Bir başka metod ise kendi ajanlarını, bilgi sızdırmış gibi gösterip "Hile Yolu Mossad" türü kitaplarla Mossad'ı olduğundan da mükemmel bir istihbarat örgütü gibi göstererek, bu örgüte karşı kişilerde korku dolu bir hayranlık uyandırmaktır. "Bizim elimizde bu kadar nükleer güç var" mesajının ilgili yerlere gitmesi için, Vanunu tarafından açıklanan Dimona Nükleer Santralı hikâyesi de benzer bir taktikle planlanmıştır. 


Ayrıca CIA'den sadece istemekle elde edebileceği bilgileri, Mossad'ın bir güç gösterisi yapmak amacıyla Ajan Pollard vasıtasıyla CIA'den çalması da Mossad'ın metotları arasındadır. 


Ancak pek çok kaynakta yer alan daha önemli bilgiler ve Mossad'ın gerçek yüzünü gösteren eylemler ise örtbas edilmesi gereken kirli işlerdir. Mossad'ın dünyadaki uyuşturucu ve silah ticareti üzerindeki denetimi, Olof Palme'nin öldürülmesi, Kennedy suikastı, Maxwell'in sır dolu ölümü, çeşitli ülkelerdeki faili meçhul cinayetler, mafyanın örgütlenmesi, kontrgerilla ve terör örgütlerinin teşkilatlandırılması, tüm dünyadaki kontralara verilen destekler özellikle saklanmaktadır. 


Mossad, Kıbrıs'tan Sibirya'ya uzanan Irak, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Seylan üzerinden ajan sokan; Afrika ve Latin Amerika'ya casus yollayan belalı bir şirket konumundadır. Türkiye'de Güneydoğu sorununa ilişkin sıkı önlemler alınırken okun 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sivri ucunu Irak ve Suriye'ye yöneltmeye çalışan ve bu arada Türkiye'yle ilişkileri geliştirmeye çalışan bir terör örgütü karşımızdadır.|21) 


Mossad, Kuzey Irak'taki Barzani bağlantısıyla, Orta Asya'daki Türk devletlerinde İslam aleyhinde gösterdiği yoğun propaganda faaliyetleri ve bu ülkelerin birçok yeraltı kaynaklarının kullanımını kendi tekeline almasıyla, Orta Doğu'da maaşa bağladığı piyon devlet başkanlarıyla, Bosna-Hersek katliamına yaptığı katkılarla, sürgün ettiği mazlum Filistinlilerle, Latin Amerika'daki uyuşturucu işini organize eden kontralarıyla, insani yardım adıyla Somali'den Kızıldeniz'in anahtarını teslim almasıyla gündemleri meşgul eden organize bir cinayet şebekesidir, VE Deccalin ajanlarıdır. 


MI-6 Mossad'ın Taşeronu mu? 


İngiliz gizli servisi de Mossad'ın hesabına çalışan teşkilatlar arasında yer almaktadır. Zaten bu örgütün kurucusunun da Siyonist finansör Rothschild olması konuyu açıklayan önemli bir ayrıntıdır: 


"Yahudi Lord Victor Rothschild İngiliz İstihbaratı MI-6'yı kurdu."(22) 

İngiliz istihbarat yüksek düzey yetkililerinden Mİ-6 bölüm şefi Maurice Oldfield ve Peter Wright, Amerika'da CIA şefi Angleton'un yaptığını İngiltere'de yaptılar. Mossad'la İngiliz istihbaratı arasında sıkı bağlar oluşturdular. Daha sonra Mossad bağlantı subayları M1-6 ile Mossad ve CIA arasındakine benzer bir işbirliği anlaşması imzaladılar. (İsrail'in İngiliz İstihbaratı'nda en önemli adamı Maurice Oldfield, Kudüs Belediye Başkanı Teddy Kollek'e her zaman Siyonizm'i benimsediğini söylemişti) Oldfield, 1970 yılında MI-6'nın başına geçti ve İngiltere'de her zaman İsrail'in savunucusu oldu.[23] 


İspanya Gizli Servisi CESID Bağlantısı 


İspanya'da, 100'den fazla Mossad ajanı çalışmaktadır. İspanya, Mossad'ın operasyonlarını gerçekleştirdiği aktif bir bölge... Mossad İspanya'da en önemli ajanlarını kullandı, göstermelik amaçlarla operasyonlar düzenledi, halen düzenliyor. Sessiz bir şekilde etkili ve güçlü bir teşkilatlanma kurdu. İspanya'da Mossad gayri resmi bir şekilde çalışıyor ve olayların çoğunda da İspanyol haber alma teşkilatlarıyla iş birliği yapıyor. İspanyol gizli servisi CESID ve Askeri istihbarat, Mossad'ın yan kuruluşu gibi çalışıyor. İsrailli casuslar İspanya'da yetkililer tarafından hiçbir takibe uğramamışlardır. Mossad'ın İspanyol gizli servisleriyle yaptığı işbirliği geniş çaplı. Birçok İspanyol askeri, istihbarat görevlisi ve tüm kontra birlikleri eğitimlerini İsrail'de yapıyorlar. Mossad'a bağlı İsrailli diplomatlar İspanya yönetiminde etkili olan partilerle bağlantı kuruyorlar.|24| 


Nedir Bu Kilowatt?.. 


Mossad Avrupa'da ne isterse yapabilir; istediklerini gerçekleştirmek için bütün gerekli yardımı ise Avrupa'nın gizli servislerinden ve polisten elde etmektedir. [25] 

Mossad'ın İtalyan gizli servisi "SISMI" ile de yakın iş birliği vardır. Mossad diğer ulusların güvenlik servisleriyle Kilowatt adlı uluslararası gizli bir gruba katılarak bağlantı kurmaktadır. 
Bu gruba İtalya, Belçika, Almanya, İngiltere, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Kanada, Fransa, İrlanda ve Norveç gizli servisleri üye bulundurmaktadır. Mossad'ın ayrıca Portekiz, İspanya ve Avusturya ile de bağlantısı vardır. Bu ülkelerin birçoğunda Mossad'ın istasyonları çalışmaktadır. Bu istasyonlar genellikle İsrail konsolosluklarında "diplomasi" adı altında operasyonlarını yürütürler.|26| 

Norveç'te yakalanan "İsrail ölüm komandoları" bu duruma şaşmışlardır. Çünkü İsrail ve Batılı gizli servislerin varlıkları, bir anlaşma gereği İsrail komandolarına sınırsız dokunulmazlık sağlamıştır. Filistinli aydın Wael Zu-alter ve Mahmut Ham Şavi'nin Roma ve Paris'te 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öldürüldükleri sırada İsrail gizli servis şefi General Zwi Zamir'in de Roma ve Paris'te bulunması yerel gizli servislerin gözünden kaçmış olamaz.|27| 


ABD ve İsrail'in Irak'taki Ortak Operasyonları 


MOSSAD, Kuzey Irak'ta İran sınırına yakın bölgelerde yoksul vatandaşlardan arsalar satın alarak kampanyasını genişletiyor. MOSSAD), İran tarafından istihbarat bilgileri toplamak için giriştiği bu kampanyada sınır kaçakçılığı yapan yerel Kürt unsurlardan yararlanıyor, ayrıca Kuzey Irak'ta Türkiye, İran ve Suriye sınırlarına yakın bölgelerde Amerikalıların yerleştirdiği teknolojik istihbarat tesislerinden tam olarak faydalanıyor. 


İsrail'in, Irak'ta ve özellikle de kuzeyindeki varlığı herkesçe biliniyor. Gerçi, İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Iraklı kurum ve gruplar yalanlama yolunu seçiyor. O derece ki, Irak Devlet Başkanı Talabani, mülakat yapmak için Kahire'den gönderilen el Ahram muhabirine, Süleymaniye'ye gelirken yolda herhangi bir İsrailliye rastlayıp rastlamadığını soruyor ve bir tek İsraillinin Irak'ta bulunmadığını iddia edebiliyor. 


Oysa mesele bu kadar basit değildir. Mezopotomya topraklarındaki fiili İsrail varlığı bir gerçektir. Bu varlığın bir kısmı aleni, bir kısmı da Amerika, Ürdün ve Avrupa firmalarının perdesi altında gizlidir. Hal böyleyken konu, çıkarları gereği doğru söylemek zorunda olan kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmelidir. Bu kaynaklar genelde, kâr ve zarar üzerine hesap yapan Amerikan kurul ve kurumlarıdır. İsrail firmalarıyla ekonomi, silahlanma ve medya alanlarında sıkı bir ittifak halinde olan Amerikan firmaları, iş yaptıkları yeni Irak'ın tablosunu tam olarak gerçeklere uyan şekilde sunmak zorundadır. Batılı medya organlarına yansıyan bu gerçekler, özellikle ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğunu göstermesi bakımından iyice incelenmelidir. 


Bir örnek mi istiyorsunuz? İsrail basını, birkaç ay önce, New York'ta bir araya gelen Ürdün Kralı Abdullah ile İsrail Başbakanı Şaron'un, Ürdün toprakları üzerinden Irak'tan Akdeniz'e petrol taşıyacak bir boru hattının inşasını görüştüğünü aktardı. Bunun ne anlama geleceğini herhalde daha fazla açmaya gerek yoktur. 


Burada üzerinde durulması gereken, İsrail'in rolünün elverişli siyasi ve ekonomik bir ortamın varlığıyla güçlü hale gelmesidir. Bu ortam, en modem savaş araçlarıyla donatılmış 150 bin kişilik bir askeri işgal yoluyla gelen Amerikan varlığı sayesinde sağlanmıştır. Artı, Irak'ın siyasi karar mekanizması, ABD Büyükelçiliği'nin ipoteğindedir. Alınan tüm kararlar, Washington'daki yeni muhafazakârların çıkarlarına hizmet etmektedir. Sonuçta Irak'ın ekonomisi ve yeniden yapılanması işi, çoğu açıkça İsrail'e bağlı Amerikalı Yahudi işadamlarının sahip olduğu firmalar yoluyla, en büyük yağmalama operasyonunun pençesindedir. 


Hal böyleyken, ABD'nin askeri ve ekonomik varlığı, Irak'ta İsrail'in rolünü kucaklayan çok elverişli ve aktif bir ortam yaratmaktadır. Bunu, önceki ve şimdiki Irak Hükümetinin ileri gelen danışmanlarının, İsrail ile sıkı bağlantıları bulunan İngiliz ve Amerikalılar olmaları daha da etkin kılmaktadır. Bunlar isim isim medyada aktarılıyor ve teyit ediliyor. Artı, Irak'tan gelen son bilgiler, geçen birkaç ay içinde birçok Irak asıllı İsraillinin Bağdat'a geri döndüğü ve 1948 yılında Irak'ı terkeden babalarının bıraktığı mal ve mülkleri Iraklı komisyoncular yoluyla belirledikleri yönündedir. 


Irak'ta çeşitli alanlarda açık veya gizlice faaliyet gösteren 18 İsrailli şirketin bulunduğu Amerikan kaynaklarınca teyit edilirken, Bağdat'ın içinde ve çevresinde Amerikan komutası 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altında ve onunla koordineli olarak hareket eden iki İsrail tugayının bulunduğu bilinmektedir. 
Bu iki tugayın görevi direniş eylemlerini bastırmak, Sünni ve Şii liderler ile camilerini hedef alarak mezhep kavgası yaratmaktır.|28| 


Her Siyonist Yahudi Aslında Bir Ajan mıdır? 


Diğer taraftan El-Al Havayolları, Mossad'ın tüm dünyada koruyucu örtüsü görevini görüyor. 
Mossad, El-Al Havayolları'nı o ülkeye rahatlıkla sızmak ve gerekli istihbaratı toplamak için paravan olarak kullanıyor. 


Mossad'ın Politik Hareket ve Bağlantı Şubesi, gizli ikinci dış işleri bakanlığı konumundadır. 
Mossad'ın Politik Hareket Şubesi'nin amacı, hedef ülkelerde endüstriyel ve ticari kuruluşlar oluşturmak ve bunların hükümet üzerinde baskı kurmalarını sağlamak, bu ülkeye danışmanlar gönderip önemli mevkilere ajanlar yerleştirmektir. Bu, İsrail tarafından dünya çapında uygulanan bir sistem. Endüstriyel ve ticari kuruluşların başında bulunan ülke dışındaki Yahudilerin yanında, konsolosluklarda da Mossad ajanları diplomasi adı altında görevlerini sürdürürler. [29] 


İsrail'in diğer ülkelerde pek görülmeyen biçimde, İsrail dışında, dünyaya dağılmış Yahudi cemaatinden anlamlı ve sadık bir kadrosu vardır. Bu, ayrıcalıklı bir gönüllü Siyonist yardımcılar şebekesidir. Bu Siyonistler siyasi olsun ya da olmasın, bulundukları ülkelerdeki işyerlerini, mevkilerini, görev ve olanaklarını Mossad'ın hizmetine sunarlar. [30] 


Dünyanın her yerindeki Yahudi topluluklarında, Siyonistler ve sempatizanları vardır. Ve bu kişiler İsrail gizli servisine destek verirler: Mossad'a bu kanallarla bilgi ve materyal verilir. Bu kişiler yoluyla propaganda yapılır ve diğer pek çok hedef elde edilir. Mossad'ın aktiviteleri İsrail'in resmi veya resmi olmayan kurumlarıyla bağlantı içindedir. Bu resmi olmayan kurumların bir kısmı özellikle bu iş için kurulmuştur. İsrail'in gizli servisi çeşitli ülkelerdeki Yahudi toplumlarına, organizasyonlarına dayanır. Bu organizasyonlar ajansı güçlendirir ve bilgi akışını artırır.|31) 


Her İsrail vatandaşı potansiyel birer ajan görülmektedir. Mossad'ın başarısının en önemli nedeni, her İsrail vatandaşını potansiyel bir ajan olarak kabul etmesidir. Örgütün güçlülüğünün bir nedeni de, Mossad'ın bilgileri toplarken, ya da eylemlere girişirken bunları doğrudan kendi ajanlarıyla değil, üçüncü kişiler aracılığıyla elde etmesidir"/32| 

Bir CIA görevlisine göre, suikast ve kara propaganda gibi psikolojik ve yarı askeri, sabotaj türünden eylemlerin yanında, İsrail istihbarat servisinin işlevlerinden biri de; "Batı'daki İsrail karşıtı grupları susturmak için kullanılmak üzere bilgi toplamaktır." Dünyanın hemen her ülkesinde var olan Yahudi cemaatlerinde, İsrail gizli servisine yoğun destek veren Siyonistlere her türden sempatizan bulunmaktadır. Bu tür bağlantılar özenle kurulmakta, korunmakta ve bilgi, yanıltmaca, propaganda ve başka amaçlarla kullanılmaktadır. Aynı zamanda muhalefeti nötralize etmek için anti-Siyonist unsurlara da sızmaya 

çalışılır.|337 (Acaba Milli Görüşe kimler sızmıştır) 


Mossad'ın Türkiye Trafiği 


İsrail'in Türkiye üzerinde hesapları var mıdır?.. Bu soruya bir cevap bulmak elbette son derece önemlidir. Bu konuda akla gelen olayların biri, 90'lı yılların başında dönemin İsrail Savunma Bakanı Şaron'un söylediği "Türkiye ilgi alanımız içindedir" açıklamasıdır! 


Uzun yıllar Filistin Kurtuluş Örgütü Liderliği yapan Yaser Arafat bir beyanında: "Dava İsrail'le bizim anlaşmazlığımız değildir, dünyanın başına örülmekte olan çoraplardır." 
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Ölmeden önce de Türkiye'yi şöyle uyarmıştı: "Orta Doğu'da yeni tuzaklarla karşı karşıyayız. 
Türkiye'yi de içeren birtakım Siyonist hesaplarla ilgili önemli raporlar alıyorum. Kesinlikle sizi bir çembere sokmaya çalışıyorlar... Dikkatli olun." 


O zaman bu sözlerin üzerinde durulmadı pek. Ola ki çoğumuz Arafat'ın destek sağlamak için propaganda yaptığını düşündük. Ama tuhaf bir haber gündeme geldi: İsrail'in saldırganlık şampiyonu Savunma Bakanı Şaron, ünlü İtalyan gazetecisi Oriana Fallaci ile konuşmasında "Türkiye'yi kendi ilgi alanları içinde gördüğünü" açığa vurmaktan sakınmamıştı"134| Türkiye'nin İsrail için hayati stratejik önemi ise Liberation dergisinde şöyle anlatılmıştır: "Bir İsrailli yönetici söylüyor: Türkiye bizim stratejik derinliğimiz. Özellikle bizim akciğerimiz. 
Onsuz boğuluruz."I35| 


Bernard Lewis, Henry Kissinger, Richard Perle, Zbigniew Brzezinski, Morton Abramowitz, Paul Henze, Moris Amitay, Stephan Solarz, Nelson Ledsky, Ellen Laipson, Moris Abram bu isimler Mossad'ın Türkiye'yi nasıl bir ilgi alanı haline getirdiğinin önemli göstergeleridir. 


Mossad'ın Türkiye'deki geniş faaliyetleri, terör sorunu ve faili meçhuller gibi hassas konuları içermektedir. 


Emekli albay ve avukat Emin Değer'e göre istikrarlı bir Türkiye istemeyen Mossad'ın, Türkiye'deki terörün tırmanmasında parmağı olabilirdi. 12 Mart öncesi ve 12 Eylül öncesindeki olaylara ve 1 Mayıs 1977 olaylarına MOSSAD'ın karıştığını söylemektedir. 
1940'ların sonunda İstanbul, Mossad ajanları için önemli bir merkezdir.(36| 


1954'te Türkiye dünyada hiçbir ülkenin olmadığı şekilde, üç uluslararası savunma paktına bağlıydı. Bu alışılmadık statü, İsrail yetkililerinin Ankara'yı öncelikli politik ve askeri dikkat merkezi yaptı. Türkiye'nin açık istihbarat için geniş bir faaliyet alanı oluşturduğunu ileri süren İsrailli politikacılar, istihbarat toplamak amacıyla Ankara temsilciliğine askeri ateşe bulundurulmasını önerdiler. İsrail'in Türkiye'deki faaliyetleri için Türkiye'nin politik pozisyonu önemli bir nedendi. Orta Doğu'daki kilit coğrafi pozisyonuyla Türkiye'nin İsrail için değeri artmaktaydı.|37| 


İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Walter Eitan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgi için en iyi istihbarat kaynağı olduğunu söyledi. Bu amaçlarla İsrail, Ankara temsilciliğinde daha etkili iletişim faaliyetleri planladı ve Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarına yakın şehirlerinde konsolosluklar kurmak için çabalar harcadı.|38| 


İsrail Gizli Servisi'nin ABD'de ve diğer Batı ülkelerinde Siyonizm taraftarı hükümet görevlileriyle yakın bağlantılar kurduğu birçok delille kanıtlanmıştır. CIA araştırmasının gösterdiğine göre Mossad İsrail için önemi olan her ülkenin üst düzey yetkilileri ve hükümet görevlileriyle ilişki içindedir. 1978 Baharı'nda Washington'da bir skandal çıktı ve Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nden (CFR), Stephen Bryen'ın İsrailli yetkililere gizli bilgi aktardığı anlaşıldı. Senatör Abraham Ribicoff'un yardımcısı Morris Amitay ve Richard Perle -Senatör Henry Jackson'un yardımcısı- Siyonist lobinin çekirdeğini oluşturdu.|39) 


18 Mart 1993 tarihli Milliyet gazetesinde Yonca Özkaya, İsrail ve ABD'nin -Türkiye üzerine 
son planını ele almıştı. Plan, Mossad'ın sözcüsü Melman'ın imzasıyla çıkan haberden alıntı yapılarak aktarılmıştı: 


"İran'a karşı Türkiye'yle birlikte hareket etmeyi planlayan ABD ve İsrail yetkililerinin şubat ayı sonunda Washington'da "ABD, Türkiye ve İsrail'in Ortak Çıkarları" başlıklı bir belge hazırladığı bildirildi. İsrail gazetesi Haaretz'de 12 Mart'ta Yossi Melman imzasıyla çıkan 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"Türkiye Seçeneği Tekrar Gündemde" başlıklı makalede, Amerikalıların İran'a karşı bölgede bir karşı güç oluşturmak istediğinden söz ediliyor. Melman'ın makalesi şöyle: 'İsrail Başbakanı İzak Rabin, önceki gün ABD'de Başkan Clinton ile biraraya geldi. Görüşmede ele alınan konular arasında Türkiye seçeneği de yer alıyor. 


zın 


"Türkiye seçeneği" terimi, diplomasi ve Orta Doğu siyasi ilişkileri uzmanı Yahudi asıllı Amerikalı Profesör Nadav Safran'a ait. İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, geçen ay Washington'da Amerikalı yetkililerle görüşürken Türkiye'ye bu konuda daha fazla destek olunması gerektiğini söyledi."(40) 


Bu durum, 1986 Nisan'ında Mehmet Altan'ın "Batı, Türkiye'nin nereye kadar kalkınmasını ister?" sorusuna Süleyman Demirel'in verdiği cevapta da hissediliyordu: "Batı'nın Türkiye'ye karşı dış politikasını ayarlarken gözettiği iki husus vardır. Bir tanesi Türkiye'nin Yunanistan'ı ezecek güce sahip olmaması, diğeri de bir gün İsrail için tehlike teşkil edebilecek güce sahip olmamasıdır. Gerek İsrail gerek Yunanistan Batı'nın karakollarıdır. Ayrı devletlerdir, ama bunları Batı ile müşterek saymak lazımdır." 


"Batı ile karşılıklı menfaatler dendiği zaman, bizim menfaatimiz güçlenmek ve kuvvetlenmektir. Onların menfaati de, onların gayelerini aşan kuvvetlendirmeye mani olmaktır. Bütün mesele onların iradesine tabi olmadan güçlenip, kuvvetlenmeyi başarabilmektir."(41| 


İsrail, bölgede bir "Terör Devleti" olmaya devam etmektedir. Şii-Sünni çatışması, suni Türk-Kürt ayrımı Mossad'ın Orta Doğu'da kullandığı "Böl ve Parçala" ilkesinin bir sonucu olarak sürekli körüklenmektedir. Bölgenin güvenliği ve barışı için atılacak adımlarda, bu bilginin göz önünde bulundurulması gereklidir. İzi bir türlü bulunamayan bombaların ve cinayetlerin arkasındaki asıl gücü göz ardı etmek Türkiye'yi karanlıklara itmekten başka bir şey olmayacaktır. 


İsrail'in Tanrısına Verilmiş Ahit GAP mı? 


"O gün Rab Abramla ahd edip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, FIRAT ırmağına kadar senin Zürriyetine verdim. "[42] 


İsrail'in Güneydoğu Anadolu'yu içine alan kutsal sınırları ve suya olan acil ihtiyacı, GAP ile yakından ilgilenmesine yol açmaktadır: 


"İsrail, GAP konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini, İsrail'in su kaynaklarından yoksun olduğunu, Türkiye'nin ise zengin su, toprak ve iş gücüne sahip bulunduğunu belirtti."(43) 


"Gelecek sene Kudüs'te bulvarlar gül kokmayacak ve İsrail belki de çölü çiçeklendiren bir ülkenin gözalıcı görüntüsünden vazgeçmek zorunda kalacak. Eski kültürler ve Negev pamukları içinde olduğu gibi kutsal şehrin süslenmesi için çok suya ihtiyaç var, ama su yok."(44) 


"Şimon Peres: Nüfus artıyor. Suyu üretmek için imkân oluşturmazsak, bu kez su için savaşacağız."(45) 

"İsrail Hayfa Üniversitesi'nden Prof. Armon Sofer 1990'da verdiği demeçte, Ortadoğu'da su kaynaklarının kullanımı yüzünden savaş çıkacak dedi."/46| 


Türkkaya Ataöv de İsrail'in Orta Doğu'daki su problemini ve bu problemi çözmek için ne gibi metodlar kullanabileceğini şöyle açıklamıştır: "Orta Doğuda bir su problemi var. Belki de bu 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cümle değiştirilmeli ve suyla ilgili ekonomik ve stratejik sorunlar var denmelidir... Bazı ülkelerde 'su güvenliği" vardır. Türkiye ve bir miktar da İran'ın yeterli su fazlası var. İsrail ve işgal altındaki topraklarda kişi başına düşen su miktarı gittikçe azalmaktadır. Libya ve Suudi Arabistan kendi yeraltı kaynaklarını kullanmaktadırlar. Suriye ve Irak ise gelecek için endişeli. 


Su gerçekten petrol kadar önemli mi oluyor? Komşu ülkeler arasındaki rekabeti artırarak onları silahlı bir anlaşmazlığa mı yöneltiyor? Suyun giderek değerinin arttığı ve anlaşmazlıkların hızlandırıldığı doğrudur. 


Bazı gruplar ve devletler, barajları, boru hatlarını, damıtma tesislerini ve dağıtım hatlarını sabote edebilir. 


İsrail, bölgesindeki suyu kontrol altına almak istiyor. Ürdün nehrinden, Yarmuk ve Batı Şeria'daki kaynaklardan İsrail büyük miktarda su sağlıyor. Versay Barış Konferansı'nda 1919'da ileri sürülen Siyonist haritaya Litani Nehri dahildir. İsrail 1982'de Lübnan'a saldırısında bu nehri kontrol altına almak istemiştir. 


İsrail, işgal altındaki topraklardaki Yahudilerin su ihtiyacını karşılıksız olarak sağlarken, Filistinlilerden en yüksek fiyatı istiyor. Aşağı yukarı tüm su anlaşmazlıkları politik kargaşalarla sonuçlanıyor. 


Mısır, Nil'in normal su akışını isteyerek, şimdi İslami grupların desteğinde olan güney komşusu Sudan'la anlaşmazlığa düşüyor. Bu iki ülke 1959'da Orta Doğu'daki suyla ilgili tek anlaşmayı yaptı. 


Türkiye'nin GAP'ı ise Kürt meselesiyle iç içedir. Dicle-Fırat sularının kullanımı projesiyle birçok amacı olan bir plan gerçekleşecek ve hidroelektrik gücü elde edilerek geniş alanlara sulama yapılacaktır."(47) 


Orta Doğu su sorununda üç kilit ülke, Sudan-Etiyopya-Türkiye'dir. Etiyopya'nın İsrail güdümlü dış politikası, gözleri Türkiye ve Sudan üzerine çekmektedir. Bu durumda GAP da ayrı bir önem kazanmaktadır. Güneydoğu'da Kudüs merkezli manevralara sık sık rastlanmaktadır. Sudan'ın İsrail açısından sahip olduğu stratejik önem ise, bu ülkede yaşanan sorunların son bulmasını da engellemektedir. Su sorununun Ortadoğu'da bir savaşa yol açabileceği ihtimali ilk olarak 1986 yılında CIA'nin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ortaya atılmıştır. 


"Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1986'da durup dururken, "Ortadoğu'nun Su Sorunu" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda bölgedeki kuraklığın artacağı, nehir debilerinin azalacağı, günlük hayatta suyun petrolden daha değerli olacağı gibi araştırma sonuçları yazıldı ve bir de kehanet ortaya atıldı: ... Nil, Ürdün ve Fırat... 
Orta Doğu'da, gelecekteki bir savaş, mutlaka bu üç nehrin sularının paylaşılmasından çıkacaktı..."(48) 


Orta Doğu'da patlak veren su krizinin kilit ülkesi ise İsrail'dir. İsrail'in şu andaki su ihtiyacının büyük bir bölümü Taberiye Gölü'nden karşılanmaktadır. Oysa Taberiye Gölü'ne akan Litani Nehri Lübnan üzerinden gelmektedir ve kontrolü İsrail'in sınırları dışındadır. İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal etmesi ile bu sorun bir süreliğine ortadan kaldırılmıştır. Bu da İsrail'in su uğruna savaşmaktan kaçınmayacağını göstermektedir. 


İsrail'e sürekli Yahudi göçü devam ettiği ve yeni gelenler için her gün daha fazla yerleşim alanları açıldığı göz önünde bulundurulursa, gelecekteki İsrail Devleti'nin nüfusuna yetecek 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kadar su kaynağı Orta Doğu'da bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulan suyun GAP'tan sağlanmasıyla, planlanan "Büyük İsrail" projesinin kurak topraklarda değil "Barış Suyu" projeleriyle verimli topraklarda gerçekleşmesine çalışılmaktadır. 


Barış Suyu projesiyle Fırat'ın suyunun Suriye üzerinden önce Ürdün'e daha sonra İsrail'e aktarılması planlanmaktadır. İsrail'e gereken suyun gönderilmesi için bütün bu planlar yürütülürken, İsrail'in sessiz bir politika izlemesi de dikkat çekicidir. Tarihte ne zaman İsrail'in büyük, fakat kamuoyuna hissettirilmemesi gereken bir menfaati olsa, İsrail sessiz bir politika izler: Gelişmeler hakkında doğrudan yorumda bulunmak yerine, kendi fikirlerini kontrolü altında olan ağızlardan söyleterek, arka planda kalmayı tercih eder. 


Su konusunda, kamuoyunun dikkatinin zaman zaman piyon olarak kullanılan Suriye'ye çevrilmesi de söz konusu bu metodun bir parçasıdır. Bir dönem çok gündemde olan Suriye-Türkiye arasında yaşanabilecek potansiyel savaş senaryoları sonucunda, "Barış Suyunu devreye sokabilmek ve "Barış için Suriye'ye su" mesajı altında İsrail'e gereken suyu sağlamak hedeflenmiştir. 


İsrailli liderlerin su sorununa bakış açısı da Orta Doğu'da su kavgasının merkezinin Tel-Aviv olduğunu gözler önüne sermektedir. 


"İsrail Tarım Bakanı Rafael Eitan: Bölgede su, saatli bombadır."(49| 


Su sorunu hakkında bu denli ilginç görüşleri olan Eitan, bir dönem Mossad'ın askeri kanadı LAKAM'ın eski şefi olarak da görev yapmıştır. Bugün ise İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı'dır. 


"İsrail'in en ünlü casusu Rafael Eitan 1968'de İsrail İstihbarat Örgütü LAKAM'ın başındaydı." [50] 


"İsrail Tarım Bakanı Rafael Eitan uyarıyor: 'Taberiye Gölü'ndeki su seviyesi hiçbir zaman bu kadar düşük olmamıştı. İsrail'in su rezervleri hayati tehlike altında."(51| "Su darlığı İsrail'i tehdit ediyor." [52] 


Ve İsrail'in bu büyük su ihtiyacına paralel olarak bölgede savaş rüzgârları da sık sık esmektedir: 


"İsrail Başbakanı İzak Rabin: Umarım ki su sorunu silahla çözülmez."(53) 


"İsrail ve Ürdün su rezervlerini tekrar doldurabileceklerinden yüzde 15 kat fazla bir hızla tüketiyorlar. Ürdün'ün teklifi 350 milyon dolarlık birleşik bir barajı Yarmuk Nehri üzerinde kurmak. İsrail ve Ürdün BM'nin aracılığını yaptığı gizli görüşmeler yapıyorlar. İsrail'deki her yerleşim yeri günde 280 It, yani Filistin'dekinin 4 katı su harcıyor. İsrail, Lübnan'la Litani Irmağı'nın suyunun alınmasıyla ilgili antlaşma yapmaya çalışıyor. Amman'daki Batılı bir diplomat 'Su İsrail'in elinde silah gibidir ve çözülemeyecek bir problem olur' diyor."(54) 


Geçtiğimiz yıllarda İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki suyun %60'ımı elinde tuttuğu bildirilerek, Sovyet Yahudilerinin göçü ile İsrail'in su ihtiyacının daha da artacağı belirtildi... Washington Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü araştırmacılarından, Joyce R. Starr ve Daniel C. 
Stoll "Orta Doğu'daki Su Kaynakları Konusunda ABD Dış Politikası" adlı araştırmalarında, Orta Doğu'da gelecekte muhtemel bir savaşın petrol yüzünden değil de su yüzünden çıkacağını belirtmişlerdir: 
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"İsrail'in Batı Şeria ve Güney Lübnan'ı işgal etmesinin en önemli nedenlerinden biri de buraların zengin su kaynaklarına sahip olmaları. Golan Tepeleri dağlık, yağışlı ve münbit bölgeler. Buraları gözden çıkaramıyor. Ayrıca İsrail Taberiye Gölü'nün Suriye'ye ait bölümünü de işgal etmiş durumda, bütün gölü kullanıyor. Çünkü denizden su arıtma çok masraflı bir işlem. Bu İsrail'in enflasyonunu bile etkiliyor... 


Su gücü dostluk kazanmak ve birlikte ticaret için kullanılabilir. Fakat aynı zamanda bir nükleer güce de benzer ki, bir kere sizin buna sahip olduğunuz insanlar tarafından bilinirse, bu onlarda büyük bir saygı uyandırır. Türkiye'nin su zengini bölgesi Güneydoğu. 
Güneydoğu'daki olaylar daha genişlerse komşuluk ilişkileri açısından daha da önemli olacak."[55] 


"Kızgın su kavgaları Orta Doğu için yeni bir şey değildi. Bundan evvelki birçok savaş bu üç büyük nehirle ilgiliydi: NİL, DİCLE, FIRAT."[56] 


"Kaynaklar durmaksızın artan ihtiyaçlar yanında sınırlılar. Aynı ritimle insanların sayısı da artmaktadır. Su, devletler arasında baskı kaynağı olmuştur ki, bu daha çok Orta ve Yakın Doğu'da geçerlidir. 


Fırat, Dicle, Nil; yarın belki de bu ırmakların kontrolü için savaşılacaktır."(/57) 


"Batılı kaynaklar, Orta Doğu'da petrolden daha değerli hale gelmeye başlayan suyun, 2000'li yıllara doğru stratejik bir önem kazanarak bölgede savaş rüzgârları estirebileceğini belirtiyorlar."(58) 


İsrail, GAP ve Kürt Sorunu 


İsrail'in GAP'a duyduğu ilgi, projenin ilk günlerinden itibaren pek çok farklı kaynakta yer almış bir bilgidir. Bu ilgi, İsrail'in Türkiye'ye bu projede ortak çalışmayı teklif etmesinde olduğu gibi zaman zaman açıkça görülürken, kimi zaman da İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği bazı gizli eylemlerde görülmektedir. Bu eylemlerin temelinde ise İsrail'in Siyonist ideolojisi yer almaktadır. 


Siyonizm sözcüğü Zion kökünden geliyor. Zion "Büyük İsrail" demek. Zion'un sınırları Akdeniz'den Kızıldeniz'e, İran Körfezi'nden Karadeniz'e uzanıyor. Ne gariptir, İsrail'in çizdiği haritada Türkiye'nin Kürt bölgeleri Zion sınırları içinde gösteriliyor. [59] 


21 Aralık 1992 tarihli Sabah gazetesinde Sedat Sertoğlu, İsrail'in GAP hakkında neler 
düşündüğünü dile getirmişti: 


"Türkiye ile İsrail arasında, orta ve uzun vadede bölge sularının kullanımı konusunda bir anlaşmazlık çıkabileceğini sezinledim. Rabin başkanlığındaki İsrail yönetiminin, suların paylaşımı konusuna Türkiye'den daha değişik yaklaşımı olacak. Bunun işaretlerini biraz dikkat edince hemen yakalayabiliyorsunuz. İsraillilerin Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarının Suriye ile birlikte kullanımı konusunda, Türkiye'nin Dicle ve Fırat sularının Suriye ve Irak arasında kullanımına dair değişik fikirleri var. Bu fikirler bizi pek memnun etmeyeceğe benziyor." [60] 


"Dünya Siyonist Örgütü'nün yayın organı Kivunim (Yönelimler) dergisinin Şubat 1982'deki 
14. sayısında; 1980'lerde "İsrail İçin Strateji" başlıklı yazıda, Irak'ın Basra çevresinde 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güneyde bir Şii Bölgesi, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt Bölgesi ve ortada Bağdat çevresinde bir Sünni Bölgesi olarak üçe bölünmesi hedefleniyor."(61| 


Dünya Siyonist Örgütü'nce 1982'de hazırlanan, Irak'ın üçe bölünmesi planı, bugün gerçekleşmiş durumdadır. Merakla beklenen ise, bundan sonra neler olacağıdır? Evet, ateş Türkiye'ye yaklaşmaktadır. 


Mossad Barzani İşbirliği 


Kuzey Irak'taki Müslüman Kürt halkının tasfiye edilerek, Kürt devleti adı altında piyon bir devlet kurulma çalışmalarının temelleri 1970'li yıllara kadar uzanır. Mossad'ın Barzani'ye yardımı 1970'lerden beri belli aralıklarla hep devam etti. Mossad, Barzani'ye hem modem silah yardımında bulunuyor, hem de çeşitli teçhizatları sağlıyordu. Hatta dönemin Mossad Başkanı Meir Amit, Barzani yandaşlarına, dağlardaki kamplara kadar gelip yardım sözü vermişti. İsrail'in Barzani'ye 1970'lerde başlayan yardımı 5 Nisan 1975 tarihli Cumhuriyet gazetesinde şöyle anlatılmaktadır: 


"Newsweek dergisine göre İsrail beş yıldan beri Kürtlere silah ve askeri malzeme yardımı yapmakta, bir yandan da askeri uzmanlar göndermekteydir." 


Mossad-Barzani iş birliği günümüze kadar şöyle devam etmiştir. 


"Mossad, 1973'te, Yom Kippur Savaşı'nda, Barzani'den Irak petrol kuyularını bombalamasını istemiş, Barzani de bunu kabul etmiştir." [62] 

"Kuzey Irak'taki Kürtler, Mossad'dan ilk ve direk yardımı, İsrailli askerler Kürt Yahudisi gerillaları eğitirken almıştı. İsrail Kabine Başkanı Aryeh Eliav, Barzani yandaşları için arazi hastanesi kurmuştu." (63) 


Bugün de 100 binden fazla Peşmerge Mossad tarafından eğitilmekte, PKK militanları Peşmerge ordusuna katılmaya çalışmakta ve Türkiye'ye karşı kullanılmaya hazırlanmaktadır. 
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WILLY BRANDT — M.ALİ BİRAND SOYADI BENZERLİĞİ Mİ, SOY 
BERABERLİĞİ Mİ? 
27 Şubat 2013 | Yazar Halil Altuntaş-millicozum 


Herkesin asli kökenini ve gizli kimliğini araştırıp deşifre etmek, veya temel hak ve hürriyetleri sadece bazı kesimlere reva görmek; bizim inancımıza da, insanlığımıza da ters düşmektedir. Ancak eğer birisi, PKK militanları dışında Kürtlerin bile çoğunun tanımadığı Abdullah Öcalan'la (ve her halde MİT ve MOSSAD aracılığıyla) gidip Bekaa'da röportaj gerçekleştirip, O'nu Türkiye'ye tanıtarak reklamını yapıyor ve ömrünün sonuna kadar PKK'nın talepleri doğrultusunda bir barış edebiyatından dem vuruyorsa!?... Döneminin ABD Yahudi Lobilerinin Türkiye temsilcisi gibi hareket ederek, yüksek bürokratlardan başbakanlara kadar herkese yol gösteren (!) sabataist (Yahudi dönmezi) Abdi İpekçi'nin özel himmet ve himayesiyle; Liseden sonra, şirketlerinde basit bir memuriyet için gittiği Vehbi Koç tarafından “Yok canım, önce İngiltere'ye gidip hem yanık ayağından bir ameliyat daha 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geçirmen, hem de İngilizce öğrenmen gerekir” iltifatıyla ve bütün masrafları Koç tarafından karşılanmak şartıyla Londra'ya yollanıyor, döner dönmez de Sabataist ve Masonların güdümündeki Milliyette gazeteciliğe başlatılıp hızla yükseliyorsa!?... Ardından Gizli Dünya Devletinin askeri Karargahı NATO'nun başkenti Brüksel'e yerleşiyor, Belçika vatandaşı oluyor ve hanımı NATO'da görev alıp oradan emekli oluyorsa!?... Ancak küresel merkezlerin tavassut ve tavsiyesiyle mümkün olacak; ABD, Rusya, Fransa, İngiltere devlet başkanlarıyla ve çok meşhur adamlarla röportaj yapma fırsatları sağlanıyor ve bunları yayınladığı TRT 32.Gün programlarından dolayı, sahte belgelerle devletten milyonlarca dolar çaldığı mahkeme kararlarıyla sabit bulunuyorsa!?... “Tarafsız, cesur ve ilkeli gazeteci” diye tanıtılıp parlatılmasına rağmen, Kaddafi'yle röportajını Özal'ın baskısıyla, Beşşar Esad'la buluşmasını Erdoğan'ın karşı çıkmasıyla hemen randevularını iptal ediyor ve halkımızın doğru bilgilendirilme ihtiyacını, şahsi ihtirasları için hiçe sayıyorsa!?... Ve hele vefatından sonra, İslam'a ve insanlığa düşmanlıklarını dışa vuran bazı malum ve mel'un şahısların oldukça samimi övgülerine mazhar oluyorsa!?... 


Ve yine, meşhur İslam düşmanı, Somali asıllı Hollandalı politikacı Bayan Ayaan Hırsi'nin 2005'te Time Dergisince “dünyanın en etkili 100 insanı” arasında gösterilmesine ve Siyonizm hizmetkarı, Springer Akademisinden onur ödülü verilmesine... Ve yine Şeytan Ayetleri yazarı Hint asıllı İngiliz dinsiz romancı Salman Rüşti'nin, Foreign Policy dergisince 2012'de “dünyanın ilk 100 entelektüeli” listesinde 10. Sırada seçilmesine sözde oldukça içerleyen, ama aynı derginin Recep T. Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nu da 28.sırada şereflendirdiğini ve yine aynı çevrelerin geçen yıllarda Fetullah Gülen'i reklam ettiklerini bilmezden gelip gizleyen cemaatci Aksiyon Dergisi (21-27 Ocak 2013-İslamofobi Endüstrisinin lejyonerleri) Mehmet Ali Birand'ı çok dürüst, değerli ve dengeli bir gazeteci diye göklere çıkarıyorsa!?... 
Ve o kişi, “demokratikleşme ve sivilleşme” bahanesiyle, özellikle TSK'yı etkisiz hale getirme ve başta anarşinin, her melanetin ve darbelerin yegane suçlusu olarak Ordumuzu gösterme gayretiyle yanıp tutuşuyorsa!?... İşte o kişinin aslı, astarı, ayarı ve bilinç altı elbette bizi ilgilendirirdi. 


Evet, Mehmet Ali Birand 09 Aralık 1941 tarihinde Mürvet ve İzzet Birand çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da Alman Hastanesi'nde doğmuşlardır. Anne tarafından Kökeni Elazığ'ın Palu ilçesine dayandığı yazılmıştır. Hayret, M. Ali Birand son zamanlarda her nedense “yarı Kürt asıllı” olduğunu sıkça vurgulamıştır. Ural adında bir abisi vardır. Babası İzzet bey Mehmet Ali Birand 2 yaşındayken ölmüştür. Çocukluğu Erenköy'de geçmiştir. İlkokulu Erenköy Zihnipaşa'da okuduktan sonra 1955 yılında orta öğrenimi için Galatasaray Lisesi'ne girmiş. 
Okul masraflarını da dayısı üstlenmiştir. 1962 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş, ardından İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde Fransızca bölümüne girerek eğitimi devam ettirmek istemiş, ama güya ekonomik zorluklar nedeni ile bir yıl bile olmadan yarım bırakmak zorunda kalmıştır. 


3 yaşındayken sol bacağına kaynar su dökülerek yandığından 5 ayrı ameliyat geçirmişmiş, 
1963 yılında Vehbi Koç'un yardımıyla İngiltere'ye ayağından 5 inci ve sonuncu ameliyatını 
olmaya gitmiştir. Londra'ya giderken, Galatasaray lisesi yıllarından tanıştığı Abdi İpekçi, kendisine Milliyet'in Londra muhabirliğini vermiştir. Bir yandan İngilizce öğrenme ve Milliyet'e mektupla haberler gönderme işi ile bir yıl geçmiştir. 


1964 yılı Temmuz'unda İstanbul'a döndüğünde Abdi İpekçi'nin yanında Milliyet Gazetesi'nde 
hemen işe başlamıştı. Mehmet Ali Birand, 1971 yılında, Milliyet Gazetesi'nin kurucusu Ali Naci Karacan'ın oğlu Ercüment Karacan'ın üvey kızı Cemre (Garan) Hanım ile evlenip ardından Milliyet Gazetesi'nin Brüksel'deki muhabiri olarak Belçika'ya taşınmış ve 20 yıl orada kalmışlardı. Aynı zamanda Belçika vatandaşı olan Birand'ın özellikle hanımı tarafından 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bağlantıları ve hısımları Sabataycı seçkinlere ve Boğaziçi şebekesine dayanmaktadır. 1985'de TRT'de sonraları Show TV'de devam eden kariyerinin altın basamaklarını, aylık haber programı “32. Gün”ü hazırlayıp sunmakla tırmanmaya başlamıştır. TRT 32. Gün Programını hazırladığı dönemde devleti dolandırmaktan ve sahtecilik yapmaktan yargılanmış ve ceza almıştır. TRT Teftiş kurulu raporuna göre devletten çaldığı para tutarı 2 milyon Belçika Frangı, 4.5 milyon İtalyan Lireti, 105 bin Fransız Frangı, 35 bin ABD Doları, 39 bin İngiliz Sterlini, 36 bin Avusturya Şilini (gibi cep harçlıklarıdır!?) 


Liberal bakış açısıyla tanınan 32.Gün programında, bir çok Türk politikacısının yanı sıra, dünya liderlerinden eski Fransa Devlet Başkanı François Mitterand, Avrupa Komisyonu eski başkanı Romano Prodi, eski Fransa Devlet Başkanı Jacgues Chirac, Ürdün Kralı Hüseyin ve oğlu Kral Abdullah, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Essad, eski Irak lideri Saddam Hüseyin, Rusya Federasyonu eski başkanı Gorbachov, Yeltsin, Filistin lideri Yassir Arafat, Alman Başbakanı Helmut Kohl, Schröder ve eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Karamanlis, Mitsotakis, Rabin, Şimon Peres gibi önemli isimleri ağırlamıştır. 32.Gün programı TRT'nin durağan dilinden farklı olduğu için çok beğenilmiş ve onu şöhrete taşımıştır. Bu programın böylesine başarılı olmasında Can Dündar, Mithat Bereket, Çiğdem Anat, Ali Kırca, Deniz Arman, Cüneyt Özdemir, Rıdvan Akar, Musa Çözen, Talip Korkmaz, Sacit Baydar başta olmak üzere, sayısız muhabir, kameraman ve teknisyenin de katkısı vardır. 
1986 yılında Milliyet Moskova bürosunun kuruluşunu da Birand başarmıştır. 1989'daki 
Kıbrıs Belgeseli, ardından Demirkırat (27 Mayıs darbesini anlatan çalışma) ve arka arkaya, 12 
Mart-12 Eylül Ve Özal'lı yılları ekrana taşımıştır. Bütün bunları Can Dündar ve Bülent Çaplı gibi isimler sayesinde ortaya çıkarmıştır. 


O ana kadar kimseye konuşmamış olan terörist başı Abdullah Öcalan ile 1988 yılında Lübnan'ın Beka vadisindeki PKK kampında röportaj yapmış ve Apo'yu hem Kürtlere hem de Türklere tanıtıp reklam olmasını sağlamıştır. 


1991 yılının Haziranında, Belçika'dan ayrılarak İstanbul'a yerleşmiş, uzun yıllardır çalıştığı 
Milliyet”ten ayrılıp Sabah'a geçmiş ve 32. GÜN'ü de TRT'den Show TV'ye taşımıştır. 1992- 
1995 seneleri arası Show TV ana haber bülteni sunuculuğu yapmış, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu durumları anlatan ve Türk siyasetini içeren birçok kitap yayınlamıştır. Türk Ordusu'nun yapısı, 12 Eylül askeri darbesi, 1974 Kıbrıs Çıkartması ve Türk-Yunan ilişkisini anlatan kitapları İngilizce, Almanca ve Yunanca'ya çevrilmiş bulunmaktadır. 


TRT için 32. Gün programını hazırladığı dönemde “sahtecilik ve dolandırıcılık” iddiası ile hakkında açılan kamu davasından yargılanmış ve hüküm giymiş bir insandır! 


Daha sonra CNN Türk yöneticilerinden biri olan M. Ali Birand, haber programı olan Manşet ve 32.Gün'ü CNN Türk'de sunmuş, 2005 yılından itibaren de Kanal D ana haber bültenini sunmaya başlamıştır. Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan Birand, 1987 yılında Avrupa Konseyinin “Yılın Gazetecisi”, 1976 yılında TÜYAP kitap fuarının “Yılın Yazarı”, 
1993 yılında Lions kulüplerinin Melvin Jones Fellow ödülü ve Fransızların (masonik) 
Şövalye nişanı "Chevalier de L*Ordre National de Merite" ünvanına sahip kılınmıştır. 


Mehmet Ali Birand, 1971 yılında Cemre Birand ile Evlenmiş olup Umur Ali (d.1977) adında bir oğlu vardır. 16 Ocak 2013'de safra kesesindeki stent değişimi için Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alınan Birand'ın operasyon sırasında kalbi durmuş ve bu 
dünyadan ayrılmıştır. Yetiştiricisi ve hamisi Abdi İpekçi'nin öldürülmesi 12 Eylül 1980 
ihtilalini hızlandırmıştı. Acaba talebesi M. Ali Birand'ın sürpriz vefatı da yeni bir değişim habercisi mi sayılmalıydı? 
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M.Ali Birand'ın Babasının dedesi Mehmet Ali Bey (ittihatçı) ve Posta Nazırıdır. Birand'ın dedesi Mithat Bey Gümrük memurluğu yapmıştır. Babası İzzet Bey aynı bakanlıkta teftiş kurulu başkanıdır. Annesi Mürvet Hanım (Dikerman) Paludan Karadeniz Ereğlisine göçmüş (güya) Kürt bir ailenin kızıdır. Dayısı Mahmut Dikerman Tahran ve Amman Büyükelçiliği yapmıştır. Demokrat Parti iktidarında ailesinin sahip olduğu kömür madenleri devletleştirilince sıkıntıya uğramışlardır. 


Cenazesine Mesut Barzani, Türkiye eski temsilcisi Safin Dizai'yi yollamıştır. Dizai 25 yıldır tanışıp danıştıklarını açıklamıştır. Annesi Mürüvvet Hanım tarafından dedesi Şerif Bey Palu ilçesinden Karadeniz Ereğlisine taşınmıştır. 


Mehmet Ali Birand neye inanırdı? 


Mehmet Ali Birand öldü ama geride ilginç hatıralar ve karanlık noktalar bıraktı. Fırsat şımarığı gazetecinin, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ile diyalogları çok çarpıcıydı. Mehmet Ali Birand "İnançlı insan mısınız" sorusunu, "Ben Allah'a inanırım, camiye (hepsi birkaç kere) çok az gittim, namaz kılmam, böyle büyüdüm" diye yanıtlamıştı. Mehmet Ali Birand, kendi özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri Mesut Yar'ın programında anlatmıştı. Mehmet Ali Birand'ın dine bakışı karışıktı. İşte o gizemi Birand, bizzat kendi ağzından kaçırmış ve “dinler arasında bir kıyaslama yapmadığını” açıklamıştı. Yani tam bir Fetullahcı diyalogcu kafasındaydı. Ama Yahudi ve Hıristiyanların Tanrısına mı, yoksa Kur'an'ın anlattığı Allah'a mı inandığını özellikle gizlemiş, sır gibi saklamıştı. Ahmet Almaz'ın (Tarihin esrarengiz sayfası: Dönmeler kitabında -Kültür Yayınları Sh.139) Meclise giren dönmelerden saydığı İzzet Birand'la, babası İzzet Birand aynı insan mıydı, yoksa isim benzerliği miydi? Sorusu hala yanıtlanmamıştı. 


Çeçenistan ihaneti Birand'ın notlarından çıkmıştı. 

Mehmet Ali Birand, bir TV programında Vladimir Putin ile yaşadığı diyaloğu aktararak, AKP hükümetinin Çeçenistan ihanetini gün yüzüne çıkarmıştı. 24 Ekim 2009 tarihinde CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu 'Medya Mahallesi'ne konuk olan Mehmet Ali Birand, AKP hükümetinin Çeçenistan politikasına yönelik çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. 
Programda Türkiye'nin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunan M. Ali Birand, “Erdoğan'ın başbakan olmadan önce Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile yaptı bir görüşmeyi” aktarmıştı. Birand, Erdoğanın bu görüşmede Putin'e Çeçenistan konusunda, “iktidara geldiğimizde size hiçbir şekilde zorluk çıkarmayacağız? şeklinde söz verdiğini aktarmıştı. Birand'a göre, Rusya devlet başkanı Putin kendisine Recep T. 
Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı şöyle anlatmıştı: Putin: "Sizin Başbakanınıza müthiş bir güvenim var, çünkü Başbakan olmadan önce Erdoğan bana geldi ve: 'Bu Çeçenler konusunda göreceksiniz bizim iktidarımız size hiçbir şekilde zorluk çıkarmayacak, bu konuda biz sorun yaratmayacağız' dedi. Ben de kendi kendime güldüm. Çünkü Erdoğan'ın geldiği yer belliydi. Çeçenistan konusunda hassaslığı ile bilinen Erbakan'ın ekibindendi, bu söylediğinizi yapamaz dedim. Ama Başbakan oldu ve sözünü yerine getirdi. Birand'ın bu iddiası, AKP hükümetinin 400 yıldır kendi topraklarını işgalden korumak için Rusya'ya karşı mücadele eden Çeçen halkına yaptığı dolaylı ihaneti ortaya çıkarıyordu. AKP hükümetinin iktidara geldiğinden bu güne geçen 11 yıllık süreçte, Çeçen sorunlarına karşı duyarsızlığı ve ilgisizliği de Birand'ın bu iddiasıyla örtüşüyordu. Başbakanlığı süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile samimi ilişkiler kuran Başbakan Erdoğan'ın, Putin'e neden böyle bir söz verme ihtiyacı hissettiği de akıllarda soru işareti meydana getiriyordu! | 


Birand'a Esad'la görüşmesini kim yasaklamıştı? 


156 


Birand iki ay kadar önce Hüsnü Mahalli'yi aramış, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sohbet yapmışlardı. Haziran 2012'de Şam'a gidememenin üzüntüsünü yaşıyormuş. Çünkü Mahalli” ye Esad ile görüşmek istediğini söylemiş, Esad da Birand'ı duyunca 'Hemen gelsin' demişti. 
Esad'ın onayını duyan Birand çok sevinmiş ve Şam'a gitmeyi kabul etmişti. Tüm hazırlıklar bitmiş, ama bir gün önce arayıp gidemeyeceğini söylemişti. Çünkü herhalde hükümetten gelen baskılar üzerine Esad'la randevusunu iptal etmişti. Nitekim baskılara boyun eğmeyerek Şam'a giden Utku Çakırözer ile sohbet eden Esad, Birand'ın gelemeyişine şaşırmış ve 'Birand gibi bir gazeteciyi hiçbir hükümet korkutamaz. Tam tersine hükümetler ondan çekinir' demişti. Beşşar Esad'ın: “Hükümetler Birand'tan çekinir” sözleri, Onun küresel güçlerin adamı ve Siyonist lobilerin elemanı olduğunun dolaylı bir ifadesiydi. Utku Cumhuriyet'teki köşesinde bunu yazmış ve Şam'dan dönüş yolunda Birand'ın kendisini aradığını ve Esad ile görüşmesinden dolayı kutladığını belirtmişti. 


İşte Hüsnü Mahalli”nin itirafları: 


“İstanbul'a döndüğümüzde Esad'ın kendisiyle ilgili söylediklerini ilettiğimde Birand çok duygulanıp 'Ne olur benim adıma ondan özür dile' demişti. Çünkü Esad'la çok samimi bir dostluk geliştirmiş, Esad da onu çok sevmişti. Nitekim Birand geçen yıl ameliyat olduğunda Esad'ın ofisinden aranmış, ulaşılmadığı için başkanın geçmiş olsun dilekleri iletilmişti. Birand da Esad'la konuşamadığı için çok içerlemişti.” 


Sabataistlerin dayanışmaları ve gizli İslam düşmanlıkları 


Yalçın Küçük, Gürcan Dağtaş'tan naklen, Sabataist “Evliyazadeler”in, Refah'a girdiği için ve Nakşibendi tarikatına meyletmesi nedeniyle Aydın Menderes'e kızdıklarını ve sabataist Evliyazadelerin İttihat ve Terakkiye yakınlıklarını anlatmaktadır. İzmir suikastı nedeniyle asılan sabataist ittihatçı Doktor Nazım'ı çok beğendiğini ama Atatürk'ün dış bakanı Doktor Rüştü Aras'ı hiç sevmediğini söyleyen Yalçın Küçük Doktor Aras'ın, kızı Emel'i genç ve parlak diplomat Fatin Rüştü Zorlu ile evlendirdiğini hatırlatmaktadır. 


Doktor Rüştü Aras, “Rum” ya da Selanik mübadelesini yapan adamdır. Türkiye'de ve özellikle Trabzon'da, dünyanın en zenginlerinden bazıları orada yaşıyorlardı. Onları, topraklarından söktük, yerlerine Selanik ve çevresinden (sabataist Yahudi) zenginler ektik. 
Aras, sabetayisttir ve tekrarlıyorum; Musul'u, sapan sıkmadan veren insandır, şimdi “İkinci Israel” diyorlar. Aydın'ın annesi Berin Hanım ile Sevin'in annesi Emel, teyze çocuklarıdır. 
Ve bunları konuşurken, Aydın Bey bir ara bana, “Doktor Nazım için, “Büyük Dayım” deyiverdi; benim için “Büyük Devrimci” Doktor Nazım, Berin Menderes'in dayısı çıkıyordu. 
Doktor Nazım, İbrani asıllı ve sabetayisttir. 


Sırlarla dolu Cumhuriyet tarihimiz 


Siyonist Yahudi, Jabotinsky'i, bilmeden, Cumhuriyet tarihimizi bildiğimizi iddia edemeyiz, Menachem Begin, Jabotinsky için, “Israelin hakiki kurucusu” diyor ki, doğrudur, İrgün/Ergun ve İzeV/Ezel adlarını Jabotinsky'e borçluyuz; teröristtir, şimdi iktidarda olan Likud, Jabotinsky ve arkasından Begin'in işidir. İstanbul'da Siyonist örgütçü olarak bulundu; dört dergi yönetiyordu, Jeune Turc, “Jön Türk” bunlardan birisi idi ve siyonisttir. 
Çanakkale'de bize karşı savaşan “Siyonist Katır Birliği”, Kudüs'ü kaybetmemizde çok önemli olan Jewish Legion, Jabotinsky'nin marifetidir. Jabotinsky anılarında bir yerde, “I was not successful with Nazım Bey, The Secretary General Of The Young Turk Party, the author and the initiator of the revolution” diyerek Atatürk'e suikaste karıştığından idam edilen ittihatçı Dr. Nazımı övmektedir. Sık sık görüşüyordu, Devrim'i yapan ve bir anlamda Osmanlı'nın sonunu hazırlayan Doktor Nazım'dır; yakın arkadaşı Siyonist Jabotinsky, bunları söylüyor. 
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Jabotinsky, Ben-Gurion'un rakibidir. Bana göre, Ben-Gurion, büyük fesatçıdır ve fırsatçıdır, ama Jabotinsky, daha açık, Türkler'i ve Arapları kahretmekten yanadır. Ve ben kitaplarımda Ben-Gurion'u, Kennedy ile Menderes'in ölümüne karar veren ve manipüle eden adam olarak yazıyorum. 


27 Mayıs”ta Kapaniler 


Hürriyet Partisi'ni daha çok İzmirliler kurdular, İbrani dilinde “İzmirian” diyorlar, sabetayistlerin Kapani koludur. Milli Birlik Komitesi'nde de Kapani ağırlığı görüyorum. Peki, Milli Birlik Komitesi'ne, Hürriyet Partisi'nin devamı diyebilir miyiz? sorudur. 


Tel-Aviwe giden generaller 

Aydın Bey, Menderes'in kitabında, babasının Suriye'yi zaptetme sevdasında olduğunu yazıyor. Biliyorum, Belen Geçidi'nde, teyzemlerin mülkü vardı, biz de sayfiyeye çıkardık. 
Sonbahara doğru birliklerimiz Halep'in zaptına giderler ve sonra boş dönerlerdi. Aydın Bey'in tarihleri karıştırdığını sanıyorum; o zaman pek küçüktü, normaldir. Birisi sadece benim kitaplarımda yer alıyor; Orgeneral Erdelhun, Yardımcısı Sunay, Tekin Arıburun, Cemal Gürsel, Fahri Korutürk, Tel-Aviv'e gittiler, Suriye'nin zaptı için İsrail'le ortak planları 
yaptılar. Planlamada karşı tarafta İzak Rabin'i görüyoruz. Ama olmadı. Peki ne oldu; olan 27 
Mayıs'tır ve Erdelhun ile Tekin Arıburun artık hapistedirler. Ama Gürsel, Sunay, Korutürk sırasıyla cumhurbaşkanı oldular.(2| Şimdi Yalçın Küçük'ün şu sorunun yanıtını da vermesi beklenirdi: Acaba Mehmet Ali Birand ve Onun manevi ağabeyi ve hamisi Abdi İpekçi, sabataistlerin hangi koluna ve masonların hangi ekoluna mensup kimselerdir? 


Wily Brandt kimdir? 


Gerçek adı “Herbert Ernst Karl Frahm” olup aslen Yahudi kökenlidir. 1969-1974 arası Federal Almanya Başbakanlığı yapan kişidir. Üniversite döneminde komünist düşünceleri nedeniyle mecburen Almanya'yı terk etmiştir. 1934'te Dünya Devrimci Gençlik Genel Sekreterliğine getirilmiştir. 1937 İspanya iç savaşında gazeteci olarak Yahudi sermayesine hizmet vermiştir. 1938'de Alman vatandaşlığından resmen çıkartıldığından Norveç uyruğuna girmiş, sonra Norveç pasaportu ve yeni adıyla Almanya'ya geçmiş, Norveç basın ataşeliğine getirilmiştir. 2. Dünya savaşından sonra tekrar Almanya vatandaşlığına geçip 1948'de SPD (Alman Sosyalist Demokrat Partisine) girmiştir. 1949'da Federal parlamentoya, 1957'de Berlin Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Willy Brandt, AET (Avrupa Ekonomik Topluluğuşimdiki AB)nin çok koyu bir takipçisi ve destekçisidir. Bütün Avrupa'nın Yahudi sermayesinin güdümüne girmesi için yoğun bir çaba sarf etmiştir. 1974”te İsrail'e yarar sağlayan bir casusluk skandalına karıştığından istifa etmiştir. 1971'de Nobel Barış ödülü verilmiştir. Ekim 1992'de vefat etmiştir. 


İşte bizim merakımız, genellikle Yahudilerin kullandığı “Brandt” soyadıyla, Mehmet Ali Birand'ın soyadı arasında sadece bir benzerlik mi, yoksa “derin ilişki mi?” olduğu meselesidir! 


Sn. Recep T. Erdoğan'la, Mehmet Ali Birand'ın Ortak Kimyası! 


Başbakan Erdoğan, Mehmet Ali Birand'ın vefatı dolayısıyla kendisini arayan muhabire: “Birand'ın kendisini arayıp helallik ve dua istediğini, kendisinin de, eşiyle birlikte sabah namazına kalktıklarında Onun bu arzusunu yerine getireceklerini” söylemesi ve tabi her nedense “sabah namazını kıldıkları” mesajını vermesi özellikle “Birand'la kimyevi benzerlik ve gönül birlikteliğinin bulunduğunu” vurgulamak üzere “Beraber kokoreç yiyecek kadar, kendisiyle kimyalarının uyuştuğunu” belirtmesi Ve yine ta, RP İl Başkanlığı ve İstanbul 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Belediye Başkanlığı döneminden beri Birand'la çok sıcak ve samimi ilişkilerini itiraf etmesi bize şu ayeti kerimeleri hatırlatmıştı: 


“Ey iman edenler (Gerçekten Rabbinize ve Resulüne inanıp güveniyorsanız) sakın, Benim de, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin (İslam şeriatını gereksiz, geçersiz ve gericilik sayanları dost ve rehber edinmeyin) Siz onlara karşı meveddet ve muhabbet (sevgi ve destek) yöneltiyorsunuz; oysa onlar HAK'tan size gelen (Kur'an hükümlerini) inkâr etmişler, Rabbiniz olan Allah'a (ve Kitabının ahkâmına) inanmanızdan dolayı, elçiye de, sizi de (vatan, makam, imkân ve iktidarınızdan) sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz (Gerçekten) Benim yolumda cihat yapmak ve Benim rızamı aramak amacıyla (yola) çıkmışsanız, (nasıl hala kalbinizde) onlara karşı sevgi ve destek (duygusu) gizliyorsunuz? (Oysa) Ben sizin gizli tuttuklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilirim. (Artık) kim sizden bunu yapar (Kur'an ahkâmına ve İslam ahlakına karşı olanlara sevgi ve destek sunar)sa, O kesinlikle (Hak) yolun ortasından şaşırıp sapıtmış olur” (Mümtehine-1) 


“...(Hz. İbrahim gibi deyin ki:) Sizi (dost) tanımayıp inkâr ettik. (Yahudi ve Hristiyanların şirk koştukları gibi değil) Allah'a vahid (Bir, tek, eşsiz ve şeriksiz olarak ve Kur'an'ın tamamını hak, gerekli ve geçerli sayarak) inanıncaya kadar, aramızda ebedi bir kin ve düşmanlık baş göstermiştir...” (Mümtehine-4. Ayet ortası) 


“Hubb” Ve “Vedd” Kavramları Kapsamında Sevgi Bağı! 


Sevgi, birilerine yakınlık duyguları ve tüm canlıların fıtratına, genetik yapısına, Allah tarafından yerleştirilmiş bir gönül bağıdır. Sevgi özel bir çekim, (cazibe) ve ilgi duygularıdır. 
Sevgide var olan çekim (ya da cazibe) kuvveti, muhataplar arasındaki kan, iman, mekân, zaman, varlık bağıyla alakalı olarak değişik tezahürlerde karşımıza çıkmaktadır.. Genel olarak sevginin iki kaynağı vardır: 1- Yaratılışla birlikte insan genetiğinde var olan sevgi bağı, 2- Sonradan kazanılan gönül yakınlığı. 


Kur'an'da sevginin bu iki farklı kaynağı ile ilgili olarak “hubb” ve “vedd” kavramları kullanılmaktadır. Kur'an'da sevginin odak noktasını oluşturan kelimeler, “hubb” ve “vedd” kökünden türeyen “muhabbet” ve “meveddet” olmaktadır. Hubb kavramı (Ha-Be-Be kökü), “Sevmek, sevdirmek, hoşlanmak, lezzet duymak, faziletinden dolayı bir şeyi istemek, tercih etmek ve muhabbet beslemek” anlamında kullanılmıştır. Hubb; buğz kelimesinin zıddıdır. 
Muhabbet, iki varlık arasındaki karşılıklı sevgi anlamındadır|3). 


Vedd kavramı (Vedd, Vidd ve Vüdd) ise, “Bir şeyi sevmek ve o şeyin olmasını istemek ve bu yönde desteklemek ve emek sarf etmek” demektir. Dostluk ve muhabbet manasını ifade eder. 
Vedd, “kâmil sevgi ve destek” anlamına gelir. “Sevginin en katıksız, en latif ve en incesi “vüdd” diye isimlendirilir”. [4] 


Sevgi anlamına gelen hubb ve vedd kavramları, sözlüklerde birbirlerini açıklamak için kullanılmakla beraber aralarında ince farklılıklar bulunmaktadır. “Hubb, yaratılış ve hikmet yönünden her ikisinin de icap ettiği konularda söz konusudur”. “Vüdd ise, sadece tabiatın meylettiği cihetledir”. Yani şuurlu ve sorumlu bir tercih ve destek söz konusu olmaktadır. 
Doğuştan gelen sevgi için “muhabbet”; sonradan kazanılan sevgi için ise “meveddet” kavramları kullanılmaktadır. İnsanın iyi davranışlar neticesinde kazandığı sevgi ve birilerine sağladığı samimi desteği “mevedde” olmaktadır. 


Evlilikle birlikte eşler arasında ortaya çıkan sevgi (Rum 21), akrabalar arasındaki sevgi (Şura 23), hayata karşı olan sevgi (Bakara 96) ve iman edenlere karşı yönetilen sevgi (Meryem 96) münafıklara ve inkar edenlere karşı yönetilen sevgi (Mümtehine 1) sonradan kazanılan ve 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ortaya çıkan sevgi olduğu için vedd kavramı kullanılmaktadır. Buna karşılık, Allah'ın sevdiği (Maide 42, 93; Bakara 222; Al-i İmran 146, 159) ve sevmediği kişiler ( Al-i İmran 57, 140; Nisa 107, Enfal 31,58; Enam 141, Araf 31, 54; Yunus 12; İsra 26—27; Nahl 22-24; Kasas 79; Bakara 190, 205, 276; Maide 64, 87; Hac38). 


Bu iki kavramdan ayrı olarak Kur'an'da, sevginin değişik türevleri anlamında Veli, Hullet, Halil, Bitâne, Şeğaf, Hemm, Sabve, Hevâ, Alâka, Futün, Rızâ kavramları yer almaktadır. 
Kur'an'da sevgi karşıtı olarak da, Adâvet ve Buğz, Ğıll, Husümet, Gazab, Nufür, Kürh kavramları kullanılmaktadır.|5| 


Acaba Sn. Erdoğan'la, müteveffa Birand'ın “ortak kimya”ya sahip olmaları, fıtrat ve karakter genlerinin aynılığından mı, yoksa “duruma göre dönmek” ve zoru görünce gömlek ve kimlik değiştirme” yeteneği ve geleneğinin yakınlığından mı kaynaklanmaktaydı? 


Rahmetli Erbakan Hoca'ya göre Milli Görüşçünün kimyası şunlardı: 

1-Milli Görüşçü maneviyatçıdır, ahiret hazırlığını ve Allah rızasını öne alır; diğerleri dünyacı ve menfaatçidir. 

2-Milli Görüşçü, Hakkı üstün tutmakta ve her halde haklıyı ve mazlumu savunmaktadır; diğerleri ise güce dayanır ve güçlüden yanadır. 

3-Milli Görüşçü, nefis terbiyesini esas alır; diğerleri, şöhret, servet ve siyasi etiket gibi nefsi dürtülerinin peşinde koşmaktadır. Sn. Recep Erdoğan'la M.Ali Birand'ın kimyalarının hangi sınıftan olduğu ortadadır. 


John Kerry ve Mehmet Ali Birand'ın benzerliği şaşırtıcıydı! 


Hillary Clinton'dan sonra Obama tarafindan Dışişleri Bakanı yapılan John Kerry'nin de “Müslüman bulaşığı” olduğu ortaya çıkıyor ve Mehmet Ali Birand'la ortak bir “Kimya” taşıyordu. Biyografisine göre, John Kerry tanınmış bir Katolik ve onun ötesinde bir masondu. 
Bu kişi göğsünde haç/istavroz taşıyor ve elinde de bir Müslüman tespihi bulunuyordu. Tam bir diyalogcuydu. Yani Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e inanıyordu. Hatırlarsanız Süleyman Demirel?de Şevket Demirel?e; Kur'an-ı Kerim, tespih ve Makyavelli'nin Prens kitabını hediye ediyordu! 


John Kerry'nin babaları tarafından ataları Avusturya'ya dayanıyor, David Cameron gibi soyları Yahudilerle kesişiyordu. Kendisi, dinler hakkında yaptığı incelemelerle tanınıyor, Kur'an, İncil ve Tevrat arasında farklılıklar bulunduğunu ikrar ediyor lakin iman noktasında ortak yönlerinin bulunduğunu da söylüyordu. Ataları üzerinden Yahudilerle kan bağına sahip olduğu gibi aynı zamanda Bush gibi Masonluk'la irtibatlı Kuru Kafa ve Kemik cemiyetine üye oluyordu. Aynen Mehmet Ali Birand gibi hayatının ilk devreleri Napolyon'un gençliğindeki gibi fakir ve kimsesiz geçiyor, ardından evliliklerle şansı yaver gidiyor ve talihi dönüyordu. Baba Bush karşısında girdiği seçimleri kaybetse de ABD derin devleti olan Yahudi Lobilerince önce Dış İlişkiler Komisyonu'na seçiliyor, ardından Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturuyordu. Beşşar Esad'la altı defa bir araya geliyor ve onu hep savunuyordu. 
Ama Suriye'nin de Arap Baharı kervanına katılmasından sonra Beşşar'ın çekilmesini istiyordu. Bu tavrıyla bizim Recep T. Erdoğan'a ne kadar da benziyordu! Püritenler gibi dindar olan John Kerry gençliğinde ciddi bir biçimde ruhban ve papaz olmaya karar veriyor, ancak araya engeller giriyor ve bugün karşımıza dini konularla ilgilenen dışişleri bakanı olarak çıkıyordu. Bu çelişikler yumağı, Yahudi dönmelerini ve onların karakter genlerini bilmeyenlere garip geliyordu. 

Kaynaklar: 
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AMERİKA'NIN GİZLİ İKTİDARI: ROCKEFELLER VE CFR KRALLIĞI 
28 Kasım 2016 | Yazar Yakut Özübüyük-millicozum 


Başkan Wilson'ın Akıl Babası CFR Kuruluşuydu 


20. yüzyılın başına gelindiğinde, Amerika'daki pek çok entellektüel, yayılmacı politikayı benimsiyordu. Ancak Amerikalıların bir bölümü, Püriten-Yahudi geleneğinden kaynaklanan yayılmacı politikaya karşı çıkıyor ve Amerika'nın da dünyanın hemen hemen bütün diğer ülkeleri gibi asıl olarak kendi sorunlarıyla uğraşması gerektiğini, başka toplumların içişlerine karışmak gibi bir "misyon" ya da hak sahibi olmadığını söylüyordu. Bu görüşü savunanlar "isolationist" (izolasyoncu), Amerikan yayılmacılığını savunanlar ise "internationalist" (uluslararasıcı) olarak tanımlanıyordu. "İzolasyoncu"larla, "uluslararasıcı"lar arasında onyıllarca süren tartışma, 1917 yılında ikinci grubun zaferiyle sonuçlanıyordu. Bu tarih, Amerikan emperyalizminin resmen doğduğu tarih olarak da kabul ediliyordu. O yıl, Başkan Woodrow Wilson, her ne kadar seçim öncesinde Amerika'yı savaşa sokmayacağını vaad etmiş olsa da, Amerika'nın I. Dünya Savaşı'na girmesi gerektiği ile ilgili olarak Kongre'ye çok önemli bir mesaj yolluyordu. Ve o tarihten sonra da Amerikan yayılmacılığı ülke dış politikasının asıl amacı haline geliyordu. Bugün Amerika'da izolasyoncu görüşü savunmaya devam edenlerin çoğu, Wilson'ı, Amerika'yı normal bir devlet olmaktan çıkarıp, "dünyanın başına bela" haline getiren adam olarak görüyordu. Söz konusu izolasyoncu entellektüellerin arasında birisi, Dan Smoot ise konuya daha farklı bir yaklaşım getirerek, Wilson'ın bu kararı kendi başına almadığını ve onun da "arkasında" birileri olduğunu yazıyordu. Smoot'un, CFR'yi konu edinen The Invisible Government (Görünmeyen Hükümet) adlı kitabında yazdığına göre, Amerika'yı savaşa sokan ve de kesin olarak yayılmacı yapan bu güç, CFR oluyordu. 


Smoot, CFR'nin Wilson politikaları üzerindeki büyük etkisinden söz ederken, Wilson'un özel danışmanı Albay Edward Mendell House üzerinde çokça duruyordu. Çünkü rütbesinden çok daha büyük bir güce sahip olan House, CFR'nin önde gelen kurucularındandı ve Wilson üzerinde de büyük bir etkiye sahip bulunuyordu. Smoot, Wilson'ın ve House'un anılarından bu gerçeğin açıkça belli olduğunu anlatıyor ve şöyle diyordu: "House, Wilson'ın çoğu iç ve özellikle de dış politikalarını üretti, kabine üyelerinin seçiminde büyük rol üstlendi ve Wilson'ın Dışişleri Bakanlığını büyük bir ustalıkla yönetti." House'un Başkan üzerindeki olağanüstü etkisi, Britannica'nın İngilizce baskısında da şöyle vurgulanıyordu: “House, kabinede herhangi bir görev almayı reddetmesine rağmen, Wilson'un 'sessiz partneri konumuna taşındı. Kabine ve Kongre üyeleri üzerindeki kişisel etkisi, Wilson'ın politikalarını denetlemesini sağladı. Özellikle dış politika konularında çok etkiliydi ve yakın ilişkiler kurduğu Avrupalı liderlerle birlikte Amerikan dış politikasını koordine etme şansını yakaladı.” 


161 


Wilson başbakanlık için seçilmeye çalışırken, ABD'yi savaşa sokmayacağını vaad ediyordu. 
Ancak yaptığı bunun tam tersi oluyordu. Amerika'yı hem savaşa, hem de 20. Yüzyılın akışını belirleyecek olan yayılmacı emperyalist çizgiye sokmuştu. Ancak bu kararı kendi başına almamıştı. Onu, Amerika'yı yayılmacı hale getirmesi için zorlayan "birileri" vardı. CFR'nin kuruluşunu da finanse eden bu "birileri", "ırk bilinci" yüksek Yahudi bankerlerden başkası olamazdı. Bu bankerler, Amerika'nın açılmasını, "yayılmasını", dünya politikasına egemen olmasını istiyorlardı. Haksız da sayılmazlardı; bu ülke zaten bu iş için tasarlanmamış mıydı? 
Böyle bir tablo karşısında, doğal olarak, "House'un gücü nereden geliyordu?" diye sormak gerekiyordu. Bu noktada, House'ın çok yakın ilişki içinde olduğu bazı New York bankerlerinin adlarını öğreniyoruz. Smoot, Albay House'un; Paul ve Felix Warburg, Otto H. 
Kahn, Henry Morgenthau, Jacob ve Mortimer Schiff, Herbert Lehman gibi büyük finansörlerle yakın ilişki içinde olduğunu, hatta bir anlamda onların Washington'daki temsilciliklerini yaptığını söylüyordu.|1)J İşte House'un büyük gücü de arkasındaki bu sermaye desteğine dayanıyordu. House'un bu "banker bağlantısı" başka kaynaklarda da vurgulanıyordu. Örneğin, Amerikalı yazar George Sylvester, 1932 yılında yazdığı ve House-Wilson ilişkisini konu alan (Tarihteki En İlginç Dostluk: Wilson ve House) adlı kitabında şöyle diyordu: "Schiff, Warburg, Kahn, Rockefeller gibi dev finansörler, House'a çok güveniyorlardı. House, bu finansörler ile Beyaz Saray arasındaki aracıydı." 


İşte bu noktada çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü bu büyük bankerlerin çok önemli bir ortak özelliği vardı: İstisnasız hepsi Yahudi çıkıyordu! Encyclopaedia Judaica, söz konusu bankerlerle ilgili önemli bazı bilgiler veriyordu: 


CFR ve Paul Warburg; Hamburg doğumlu bir Alman Yahudi'siydi, sonradan ABD'ye göç ediyor, büyük bankerlerin arasına giriyordu. Yahudi bankerlerin geleneksel tavrına uygun olarak, bir başka Yahudi banker ailenin kızıyla, Kuhn, Loeb şirketinin sahibi Solomon Loeb'in kızı Nina Loeb ile evleniyordu. Serveti gittikçe büyüyordu. "Bilinçli" bir Yahudi; sayısız Yahudi örgütüne finansal destek sağlıyordu. Paul Warburg, ayrıca bir de "Bir dünya hükümeti ister istemez kurulacak; tek sorun bu sonuca güzellikle mi yoksa zorla mı ulaşılacağıdır" şeklindeki ünlü sözüyle de tanınıyordu. Felix Warburg ise en az kardeşi Paul kadar "bilinçli" davranıyor, o da "ırk-içi" evlilik yaparak, Jacob Schiffin kızı Frieda ile evleniyordu. Pek çok Yahudi örgütüne destek veriyor, Filistin'e yapılan Yahudi göçünü ve Siyonist hareketini destekliyordu. Filistin'deki Yahudi göçmenlere ve Kudüs İbrani Üniversitesine büyük destek çıkıyor, Siyonist lider ve ilk İsrail devlet başkanı Chaim Weizmann ile işbirliği içinde oluyordu. 


Jacob Schiff, belki de söz konusu Yahudi bankerler içinde en önemlisi sayılıyordu. Almanya kökenli ünlü bir haham ailesinin soyundan geliyordu. Babası Moses, Rothschildlar'ın ortağı oluyordu. Diğerleri gibi o da "ırk-içi" evlilik yapıyor ve Solomon Loeb'in diğer kızıyla evleniyordu. Antisemit politikaları nedeniyle düşman olduğu Çar'ın devrilmesi için elinden geleni yapıyor; 1904-1905 Rusya-Japonya savaşında Japonlara 200 milyon Dolar veriyordu. 
Rus Yahudilerini silah ve para yönünden desteklerken, Kerensky hükümetine yardım ediyordu. (Ayrıca Schiffin Bolşeviklere de büyük yardım yaptığı da biliniyor.)"Yahudi olan hiçbir şey kalbime yabancı değildir" sözüyle tanınıyordu. Tüm dünyadaki Yahudi organizasyonlarına para yardımı yapıyordu. Talmud ve Tevrat eğitimini finanse ediyordu. 
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Amerikan Başkanlarına Yahudiler lehinde hareket etmeleri için lobi yapıyordu. Özellikle de 
1917 yılından sonra, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması çabasının güçlü destekçileri 
arasına giriyordu. Mortimer Schiff ise onun kardeşiydi ve her zaman ağabeyinin yolunu izliyordu. 


Herbert H. Lehman; Amerikalı Yahudi banker, politikacı ve devlet adamı olarak tanınmıştı. 
Kısacası, Başkan Wilson üzerinde büyük etkiye sahip olan Albay House, söz konusu Yahudi bankerlerin, ya da "Yahudi önde gelenleri"nin adamıydı. Dolayısıyla House'ın Wilson'a yaptığı telkinlerin, gerçekte bu Yahudi liderlerin amaçları doğrultusunda olduğu kesinlik kazanmıştı. Bir başka deyişle, Wilson'ın gerçek akıl hocaları, devrin önde gelen Yahudileri olmaktaydı. Wilson'ın da böyle bir ilişkiye uygun bir düşünce yapısına sahip olduğunu, Püriten geleneğini izleyen bir Protestan olarak Yahudilere olağanüstü bir sempati duyduğunu ve"Ben, bir Protestan papazın oğlu olarak, Vaat edilmiş Topraklar'ın oranın gerçek sahiplerine verilmesine destek olmalıyım" dediğini de unutmamalıydı. 


Wilson'ın patronlarına verdiği bir başka hediye: FEDERAL RESERVE KANUNUYDU! 


"Bu kanun yeryüzünde dev bir tröstün kurulmasına neden olacaktır... Kanun sayesinde bu tröst istediği şekilde ekonomiyi yönlendirme imkânı kazanacaktır." Kongre üyesi Charles Lindberg'in, 22 Aralık 1913'te, Federal Reserve Kanunu Kongre'de görüşülürken yaptığı konuşmadan Wilson'ın Yahudi önderlerine verdiği hizmetleri konu edinmişken, Amerikan ekonomik sisteminin en önemli unsurlarından olan Federal Reserve sistemine değinmek gerekiyordu. Geçmek olmaz. Yahudi sermayedarların ABD'deki kesin ekonomik egemenliğini sembolize eden Federal Reserve Kanunu, 1913 yılında Kongre'den sağlanan politik destek sonucunda yasallaşıyordu. Bu tarihi kanunu hazırlayan (ve az önce "Siyonist" özelliklerinden söz ettiğimiz) Paul Warburg: başta ABD Başkanı Woodrow Wilson olmak üzere, güçlü politikacıları kullanıyordu. Amerikalı yazar Eustace Mullins, kanunun kabul edilişini şöyle anlatıyordu: 


Federal Reserve Kanunu'nun hukuksal olarak geçerli kılmak için Yahudi bankacılar 1912'de ABD Başkanı Woodrow Wilson'ı seçmeyi başarmışlardı. Federal Reserve Kanunu, Glass-Owen Beyannamesi olarak Kongre'de yasallaştı. Owen'a, Federal Reserve Kanunu'nu Kongre'den geçirmesini emreden Paul Warburg ise: Bernard Baruch ve diğer finansörlerle birlikte akşam yemeği yiyerek başarısını kutladı. Bu şekilde, Amerika'da politik olarak serbest merkez bankaları sistemini savunan kitaplar yazan Warburg, Federal Reserve Kanunu'yla Amerikan Merkez Bankasının özelleştirilmesini sağlamıştı. Böylece federal fonların idaresi devletin denetiminden alınarak, bağımsız 'Federal Reserve Bankaları'nın kontrolüne bırakılmıştı. Kanun, ABD'yi Federal Reserve Bank adı verilen birer merkez bankasına sahip 
12 bölgeye ayırmıştı. Bu 12 Reserve bankası birbirinden bağımsızdı ve o günden bu yana 
Washington'daki Federal Reserve Board adı verilen federal örgüt tarafından yönetilip denetlenmeye başlanmıştı. Meydan Larousse, kanunun işlevini şöyle anlatmaktaydı: "Federal Reserve bankası, federal hazinede bırakılmış altın mevduatı belgelerine dayanarak veya federal hazineye ait değerler karşılığı olarak rehnedilmiş banknotlar çıkarır. Başlıca görevleri banka kredileri hacmini kontrol yoluyla ekonominin emrine verilen ödeme olanakları toplamını ayarlamaktır." 
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Bu kanunla birlikte Amerikan sermayesinin toplandığı 12 Federal Reserve bankasının, yani ekonominin en önemli karar mekanizmasının denetimi, Paul Warburg'un kurucusu olduğu Federal Reserve Board örgütüne yani Siyonist Yahudilerin eline bırakılmış oluyordu. Kısa bir süre sonra bölgesel merkez bankalarının kontrolünü eline geçiren Warburglar, federal merkez bankalarının hisselerini bazı özel bankalar arasında paylaştırıyordu. Bu şekilde Amerikan merkez bankalarının yani para basma işleminin kontrolü Kongre'den alınarak özel bankaların, daha doğrusu Yahudi finansörlerin eline bırakılıyordu. Eustace Mullins, The Secrets of the Federal Reserve adlı kitabında, Federal Reserve sistemi sayesinde Amerika'nın da gizli bir "kontrollü ekonomi" düzenine geçtiğini ve böylece Albay House'un Yahudi patronlarından aldığı ekonomik totaliterizm hayalinin gerçekleştiğini söylüyordu. Federal Reserve Kanunu ile birlikte, bir grup ayrıcalıklı Yahudi Sermayedar, para basma yetkisini ustaca kullanarak inanılmaz kârlar elde ediyordu. Federal Reserve patronları 1913'ten beri para veya kredi olarak milyonlarca Dolar oluşturuyor ve bunu faizle hükümete ve halka borç olarak veriyordu. 
Böylelikle dünyanın en büyük ülkesi, aynı zamanda dünyanın en borçlu ülkesi konumuna geliyordu. Amerika'nın düzen-karşıtı yayın organı The Spotlight, Federal Reserve sisteminin yıkıcı etkilerini belgeleriyle anlatıyordu. 


CFR bir “Rockefeller kuruluşuydu!” 


Üstteki yorumların ardından açıklık getirilmesi gereken bir nokta vardır: CFR, üstte değindiğimiz Yahudi finansörler tarafından oluşturulmuştur; ancak CFR'nin denetimi, ilerleyen yıllarda bir başka büyük sermayedarın, Rockefeller ailesinin eline geçmiş bulunmaktadır. Bunun nedenine az sonra değineceğiz, önce kısa bir şekilde Rockefeller ve CFR ilişkisine göz atalım. Dan Smoot, CFR'nin güç ve etkisinin kurulduğu yıldan sonra istikrarlı bir biçimde arttığını yazmaktadır. Örgütün tarihindeki dönüm noktasını ise, 1927 yılı olarak aktarmaktadır. Çünkü 1927 yılında, CFR'yi finanse eden sermayedarların arasına çok önemli bir isim daha katılmıştır. Sonradan CFR'nin en büyük finansörü ve dolayısıyla arkasındaki asıl güç haline gelecek olan isim, ünlü "petrol kralı" Rockefeller ailesi olacaktır. 
1929 yılında CFR, Rockefeller'ın verdiği para ile, bugünkü adresine taşınmıştır: The Harold 
Pratt House, 58 Fast 68th Street, New York City. 1930'lu yıllardan sonra Rockefeller'lar, CFR'ye iyice hâkim olacaktır. 1939 yılında, Konsey'in (CFR'nin) Dışişleri Bakanlığı adına araştırma ve tavsiyeler yapması için bir anlaşma yapılmıştır. Rockefeller Vakfı, bu çalışmaların giderlerini üstlenmeyi kararlaştırmış, o tarihten sonra da Rockefeller'lar, CFR'nin en büyük maddi destekçisi olmuşlardır. 1940-1945 yılları arasında Rockefeller’ ların Konsey'e akıttığı para milyonlarca Dolardır. (O yıllarda Konsey'in başkanlığına getirilen Isaiah Bowman'ın Yahudi oluşu da unutulmamalıdır.) 1945 yılında San Francisco'da Konsey'in gücünü belgeleyen önemli bir gelişme yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler toplantısına katılan ABD delegasyonundaki 40'ın üzerindeki isim CFR üyeleri arasından atanmıştır. CFR üyelerinin en etkini ise Nelson A. Rockefeller olmaktadır. 


CFR; ABD'nin Derin Devletini Oluşturuyordu! 


Amerikalı Yazar Eustace Mullins, “The World Order” adlı kitabının başlarında, "Bu kitapta adı geçen hemen her ünlü Amerikalı CFR üyesidir, bu yüzden her seferinde bunu tekrarlamayı gereksiz görüyorum" diyecektir. Gerçekten de CFR üyelerinin listesi, neredeyse Amerikan politikasının "Who's Who" (Kim Kimdirn)i gibidir. Henry Kissinger'dan John 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McCloy'a, Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'den Eisenhower'ın Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'a, eski CIA Başkanı ve mason Allen Dulles'dan, Dean Acheson, George Kennan'a kadar pek çok ünlü isim, CFR üyesidir. Öyle ki, The Rockefeller Syndrome adlı kitabında Ferdinand Lundberg'in belirttiğine göre: "CFR ile bağlantısı olan insanlar, Amerika pazarlarında mülkiyete sahip olanların neredeyse hepsidir!" 


Dan Smoot, Invisible Government (Görünmez Hükümet) adlı kitabında, CFR'nin ABD'nin dış politikalarının oluşumundaki büyük etkisini detaylı olarak anlatmıştır. Buna göre CFR, yalnızca üst kademedeki yönetici elitleri bünyesine alıp yönlendirmekle kalmamış, dış politika ile ilgili kurumların büyük bölümünü kontrol altına almıştır. Amerika'da dış politika ile ilgili diğer pek çok dernek ve kurum da, CFR'nin denetimi altındadır. Amerikan dış politikasındaki büyük etkileri ile bilinen "think-tank"lar (politika üretme kurumları) ise gerçekte CFR'nin alt komisyonları gibi çalışmaktadır. Eustace Mullins, CFR ve think-tank'lar arasındaki ilişkiyi şöyle anlatmaktadır: “CFR basın üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Kurum, basındaki üyeleri sayesinde, büyük gazeteleri bir sosyal kontrol mekanizması olarak kullanabilmektedir. Denetlediği kabul edilen basın organları arasında; New York Times, Washington Post, Time, Newsweek, Life, New York Post, New York Herald Tribune, gibi dev isimler sayılabilir.” 


Tüm bunların yanında CFR, aynı İngiltere'deki Chatham House gibi masonlukla da çok içlidışlı vaziyettedir. Her iki örgütün de önde gelen üyeleri, aynı zamanda ülkelerindeki mason localarına üyedirler. CFR'nin; Harry Truman, George Marshall, Dwight Eisenhower, Allen Dulles, John McCloy, Henry Kissinger, Lyndon Johnson, Dean Acheson, Gerald Ford gibi ünlü isimlerin yanında daha pek çok üyesi bir taraftan da locaların müdavimidirler. Kısacası CFR, ya da "Dış İlişkiler Konseyi", Yahudi önde gelenlerinin "dünyaya egemen olma" hedefine ve bu hedefin sistematize edilmiş hali olan Mesih Planı'na uygun bir aygıt konumundadır. CFR'nin aldığı kararlar, Amerikan çıkarlarını, dolayısıyla da ülkedeki Yahudi sermayesini korumak doğrultusundadır. Vietnam savaşından, Latin Amerika müdahalelerine kadar pek çok dış politika kararı, CFR'nin Yahudi sermayesini koruma misyonuyla yakından alakalıdır. Konsey'in Ortadoğu politikası ise, elbette tümüyle İsrail çıkarlarının savunulmasına odaklanmıştır. 


Watergate skandalını Yahudi Sermayesi tertipliyordu! 


Amerikan yakın tarihindeki sansasyonel olayların başında kuşkusuz Başkan Richard Nixon'ı istifa etmeye götüren Watergate skandalı yer alır. Skandal, özet olarak, 1972 seçimleri sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin rakip Demokrat Parti'nin Watergate'teki merkezini gizlice dinlemesi ve bunun ortaya çıkmasıdır. Güya Nixon'nun bilgisi dahilinde silah satışı yasak olan İran'a gizli silah sevkiyatı yapılmıştır. Başkan Nixon, uzun süre kendisinin bu olaydan haberdar olmadığını öne sürmüş ama Watergate olayının patlak vermesinden 26 ay sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. Watergate özet olarak budur, ancak skandalın bir de anlatılmamış hikâyesi vardır. Ve bu hikâyenin merkezinde çok önemli bir güç, yani İsrail lobisi ve çok önemli isim, İsrail lobisinin kıdemli temsilcisi Henry Kissinger yer almaktadır. 


Amerikalı Ortadoğu uzmanı Richard Curtiss, editörü olduğu Washington Report on Middle Fast Affairs dergisinde Watergate'e uzanan yolun bulanık görüntüsünü aydınlatan bir makale yazıyordu. Curtiss'e göre, olayın kökeni Nixon'ın 1968—1972 arasındaki ilk dönemine 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dayanıyordu. 1968 seçimlerinde Nixon Demokrat rakibi Lyndon B. Johnson'ı, yani o ana kadar Amerikan tarihindeki en İsrail-yanlısı Başkan'ı yenerek Beyaz Saray'a oturmuştu. O sıralarda dış politika konularının en önemlisi Ortadoğu idi. İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda çok büyük bir Arap toprağı işgal etmişti ve Birleşmiş Milletlerin ünlü 242 sayılı kararına rağmen bu topraklardan çekilmeye de hiçbir şekilde yanaşmıyordu. Amerika Johnson yönetimi sırasında İsrail'in bu mütecaviz tutumunu kayıtsız şartsız destekliyor ve Yahudi Devleti'ni, işgal ettiği topraklardan geri çekilmemesi için cesaretlendiriyordu. Şimdi gözler Nixon yönetimine çevriliyordu. Çünkü Yahudi oylarına rağmen Beyaz Saray'a oturuyordu. 
Yahudilerin büyük çoğunluğu oylarını kadim dostları Johnson'a hediye ediyordu. “Acaba Nixon Yahudilere verilen haksız ve sınırsız desteği kesecek miydi?” kuşkusu doğuyordu. 


Nixon bu konuda kesin bir tavır koymuyordu. Ancak kurduğu hükümette bu konuda iki ayrı kanat oluşuyordu. Bir taraf, Nixon'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirdiği William D. Rogers tarafından temsil ediliyordu. Eskiden Eisenhower yönetiminde çalışmış olan Rogers, Amerika'nın Ortadoğu'da tarafsız bir politika izlemesini ve İsrail'i işgal ettiği topraklardan çekilmeye zorlamasını savunuyordu. Ancak yönetimde bir de karşı taraftan önemli bir temsilci bulunuyordu. Bu kişi, uzun süredir Nelson D. Rockefeller'ın "sağ kolu" durumunda olan bir Harvard profesörüydü: Henry A. Kissinger. Bir Alman Yahudisi olan Kissinger, gizli-Yahudi olan Rockefeller'ın desteği sayesinde yükseliyor, CFR'ye üye oluyor ve iyi bir siyaset bilimci olarak ün yapıyordu. Nixon, biraz da Yahudi lobisini memnun edebilmek amacıyla, Kissinger'a Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini teklif ediyordu. Richard Curtiss, bu teklifi, Ortadoğu'daki muhtemel bir barışın suya düştüğü an olarak nitelendiriyordu. Nixon'ın birinci döneminde Dışişleri Bakanı William Rogers İsrail'i rahatsız eden bir Ortadoğu planı hazırlıyordu. İsrail'in yönetimdeki temsilcisi olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger ise bu planı uygulatmamak için elinden geleni yapıyordu. Sonuçta kazanan Kissinger oluyor ve Rogers tasfiye ediliyordu. Ancak Kissinger ve diğer İsrail taraftarları, bununla kalmayarak, İsrail'i rahatsız etmeye başlayan Başkan Nixon'ı da kara listeye alıyordu. 
Ve sonunda Watergate skandalını hem planlayarak, hem Nixon aleyhine pazarlıyor ve İsrail'e tam destek vermediği için onu harcıyordu! 


Chatham House, Kürt Devleti ve uyuşturucu ticareti bağlantıları özenle gizleniyordu! 


Chatham House, bugün de İngiltere dış politikasında büyük bir etkiye sahip olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyordu. Ama her ne kadar Başbakan Tansu Çiller'in danışmanlarından birisi, bu bilgisizliğin bir sonucu olarak Chatham House'ın adını duyunca "whose house is that?" (kimin eviymiş o ev?) demişse de, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Chatham House'ın öneminin farkında bulunuyordu. O nedenledir ki, Cumhurbaşkanı "Bir Kürt Devleti olgusu geliyor, hazırlıklı olmak lazım..." dedikten sonra, "... Bayan Mitterand ve Lord Awebury, İngilizlerin think-tank kuruluşu olan Chatham House'da açıkça Kürt Devleti'ni savunmuşlardı. Bunun belgeleri de vardı. İngiltere Dışişleri Bakanı Hurd'e söyledim. Dışarıda başka, kendi aralarında başka konuşuyorlardı. Irak'ta bir Kürt Devleti olayı geliyor. Buna hazır olmalıyız, bu konuda her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız" şeklinde bir açıklama 


yapmıştı.|2 | 


Evet, Chatham House, kurulduğundan bu yana, İngiltere dış politikasında büyük bir etkiye 
sahiptir. Ünlü İngiliz politikacılarının büyük kısmı Chatham House'a üyedir. Kuruluşun 1934 
yılı üye listesi; Başbakan Sir Austin Chamberlain, Dışişleri Bakanı Harold MacMillan, Maliye 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Bakanı Lord Privy Seal, Northumberland Dükü Lord Eustace Percy gibi önemli isimleri içermektedir. 1942 yılı üye listesinde ise; Reuters Başkanı Sir Roderick Jones, G. M. 
Gatheren-Hardy, North British Borneo Şirketi Başkanı ve Paris Konferansı'nda İngiliz maliye temsilcisi olanSir Andrew McFadyen, Lazard Bros. adlı Yahudi şirketinin yöneticisi Lord Brand, Dışişleri eski Bakanı Lord Derby, Amerika eski büyükelçisi Phyllis Lanhorne, Bank of England'ın başkanı George Gibson, Hambros Bank'ın sahibi John Hambro ve Lord Cromer gibi isimler görülmektedir. Eustace Mullins'in bildirdiğine göre, RIA bu yıllarda da Rothschild hanedanı tarafından finanse edilmektedir. Rothschild'ler, Sir Abe Bailey ve Bir Alfred Beit kanalıyla, kuruluşa yılda en az 100 binlerce Dolar vermektedir. Mullins, ilerleyen yıllarda, Rockefeller'ların da örgütün finansmanına büyük katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Chatham House, gücünü daha sonraki yıllarda da, günümüze kadar koruyagelmiştir. Bu örgüte, Arnold Toynbee gibi isimlerden, Bosna-Hersek'te sözde "arabuluculuk" yapan ve Sırp taraftarı tutumuyla tanınan Lord Carrington ve Lord Owen'a kadar pek çok önemli kişi üyedir. 


Örgütün önemli "faaliyet"lerinden biri de uyuşturucu ticaretiyle olan bağlantısıdır. 
Amerika'da Executive Intelligence Review (EIR) adlı grubun yayınladığı ve tüm dünyadaki uyuşturucu trafiğini konu edinen Dope Inc. (Uyuşturucu Şirketi) adlı kitapta, Chatham House'ın uyuşturucu ağındaki önemli rolü uzun uzun anlatılmıştır. Kitapta, Chatham House'ın Uzak Doğulu afyon lordları ile kurduğu bağlantılar detaylı olarak yer almıştır. Örgütün, uyuşturucu bağlantısı bilinen Hong Kong ve Shanghai bankalarıyla ve ünlü uyuşturucu şebekesi Jardine Matheson'la ortaklaşa gerçekleştirdiği afyon satışları yazılmıştır.[3] Buna göre, Chatham House, Uzak Doğu ile ilgili kolu olan Institute for Pacific Relations (IPR) kanalıyla, uyuşturucu alım-satımı yaparak, kuruluşun yöneticileri bu yolla büyük kazançlar sağlamıştır. Ayrıca bu kitapta, Amerikan Senatosu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmanın sonucunun da Chatham House-uyuşturucu ticaretini ortaya koyduğu şöyle aktarılmıştır: 


Institute for Pacific Relations'la (IPR) ilgili olarak yapılan Senato soruşturması, RILA'nın (Chatham House) dolaylı yollardan uyuşturucu ağı ile ilişki içinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha sonra toplanan McCarran Komitesi de, IPR Genel Sekreteri William Holland'ın uyuşturucu bağlantısını kanıtlamıştır. Yahudi asıllı William Holland, 1946'da IPR'nin başına geçmeden önce, Çin'de uyuşturucu mafyası ile ilişki kurmuşlardır. Bunun ardından Holland; Royal Institute yönetimi tarafından IPR'nin başına getirildi ve uyuşturucu mafyasıyla bağlantı için kuryelik yapmaya başlamıştır.|4| 


“GUSH EMUNİMP” ne oluyordu? 


Likud ve İşçi Partileri 'İsrail'in İyi Polis-Kötü Polis rolünü oynamaktadır. Bunların arkasında, Kabalist hahamların yönettiği Gush Emunim tarikatı vardır. 


Geçmiş Amerikan yönetimlerinde Ortadoğu ile ilgili birçok görev almış olan eski bürokrat Richard Curtiss, editörü olduğu dergisinde Ortadoğu'daki FKÖ İsrail barışından söz eden "Barış Sürecini Öldüren İyi Polisler ve Kötü Polisler" başlıklı bir makale yazmıştır. 
Curtiss'e göre İsrail ve Filistinliler arasındaki "barış süreci" İsrail'in "iyi ve kötü polisleri"nin işbirliği ile akamete uğratılmıştır.|5) Richard Curtiss'e göre, İsrail politikacıları 1940'lı 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yıllardan bu yana tüm dünyaya bu oyunu oynamışlardır. İyi polis rolünü solcu ve laik İşçi Partisi, kötü polis rolünü ise sağcı, dindar ve şovenist Likud Partisi oynamaktadır. Bu, önyargılı ve biraz da uçuk bir komplo teorisi sanılmamalıdır. Aksine, Curtiss'in dediği gibi, İsrail'in siyasi tarihi hakkında yapılacak dikkatli bir gözlem bizi ister istemez bu sonuca ulaştırmaktadır. 


Curtiss'e göre, iyi polis-kötü polis taktiğinin ilk örnekleri, henüz İsrail Devleti'nin kurulmadığı 1940'lı yıllarda başlamıştır. İsrail'i kurabilmek için mücadele eden Siyonist hareketin içinde, iki ayrı fraksiyon vardı. David Ben-Gurion ve Chaim Weizmann'ın önderliğindeki sol eğilimli Dünya Siyonist Örgütü (WZO) Siyonist hareketin asıl temsilcisiydi. WZO'dan 1920'lerin sonunda ayrılan Vladimir Jabotinsky'nin kurduğu sağ-kanat Siyonist hareket ise Siyonist Revizyonizm olarak tanınmıştır ve WZO'ya göre daha radikal, daha şiddet yanlısıdır. 1930'lu yıllarda Revizyonistler Filistin'deki Araplara ve (göstermelik olarak da) İngilizlere karşı savaşmak için askeri birlikler kurmuşlardır. Bunların en önemlisi Irgun terör yapılanmasıdır. 
Bir süre sonra Irgun içinden Avraham Stern'in önderliğindeki bir fraksiyon ayrılmış ve Lehi ya da Stern adıyla bilinen bir ikinci örgüt oluşturmuşlardır. Stern grubunun üç liderinden biri, 1980'lerin sonunda İsrail'de Başbakan koltuğuna oturacak olan Yitzhak Şamir adlı terörist bir militandır. Stern grubu, 1941 yılında Naziler'le askeri bir ittifak yapma girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştır. 


İsrail tarafından uygulanan iyi polis-kötü polis oyununun bir örneği de "Yahuda ve Samiriye"de, yani Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimleriydi. Bu konuda Batı medyasında sık sık öne sürülen bir propaganda ilginçtir. Buna göre, yerleşim birimleri Likud Partisi'nin eseridir, buna karşılık daha "ılımlı ve barış yanlısı" olan İşçi Partisi, yerleşim birimlerine taraftar değildir... Oysa bu telkin de gerçeğin köklü bir biçimde çarpıtılmasından ibarettir. 22 yıl ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi ve Senato üyeliği yapmış olan Paul Findley, bir makalesinde bu konuya değinmiş ve İşçi Partisi'nin yerleşim birimleri hakkındaki politikasının içerik olarak Likud politikalarından farklı olmadığını belirtmiştir. Findley'e göre, iki parti arasındaki tek fark, stil ve taktikten ibaretti, Likud liderleri amaçlarını dosta-düşmana duyururken, İşçi Partisi daha sessiz ve aldatıcı bir yol izlemişti. Ancak polislerin şefleri olması gerekirdi. Kutsal Topraklar'ı elde etme hedefine ve dolayısıyla Mesih Planı'na sıkı sıkıya bağlı olan İşçi ve Likud partilerinin de şefleri vardı, ama gizlenmekteydi. Mesih Planı'nın gerçek uygulayıcısı olan ve bu Plan uyarınca İşçi ve Likud partilerini yönlendiren bu şef, kuşkusuz Plan'ı 500 yıldır yürüten Kabalacılardan başkası değildi. 


İsrail Devleti ve Mesih Planı beraber yürüyordu! 


Mesih'in gelişini hazırlamak misyonunu üstlenenler, Kabalacılardır. Yahudi mistik geleneği olan ve büyüyle özdeşleşmiş bulunan Kabala, Hahamlar tarafından "tarihin akışını değiştirmek" ve Mesih'in gelişi için gerekli şartları oluşturmak için bir araç olarak kullanılmıştır. Ve Kabalacılar gerçekten de Mesih'in gelişini sağlamak için uzun bir mücadele başlatmışlardır. Bu maksatla Gush Emunim Tarikatını kurmuşlardır. Ancak Kabalacılar, çoğu kez ortada gözükmezler ve yapılması gerekenleri, Yahudi toplumundaki sadık bağlılarına yaptırırlar. Bu nedenle Mesih Planı'nın birçok aşamasında doğrudan Kabalacılara rastlayamazsınız. Bununla birlikte, eğer Yahudilerin gerçekleştirdiği bir eylem gerçekten 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Mesih Planı'nın bir aşamasıysa, mutlaka görünmez bir yerde, "perde arkası"nda Kabalacılar vardır ve hareketin genel stratejisini de onlar hazırlamaktadır. Siyasi Siyonizm, bunun bir aşamasıdır. Kalisher ve Alkalay gibi iki Kabalacının çizdiği rota, Herzl, Weizmann, Ben Gurion gibi "laik" Siyonistlerce aynen uygulanmıştır. 


Gush Emunim İsrail'deki görünmez iktidar sayılıyordu! 


"İsrail'de kimse Gush Emunim'in beyanatlarını hafife alamaz." — (Noam Chomsky, Kader Üçgeni, s. 200) 


Gush Emunim denen Siyonist tarikatın Kabalist hahamlarının, sadece fanatik Yahudilerle değil, aynı zamanda İsrail'in dindar olmayan kesimleriyle de çeşitli ve etkili yolları kullanarak "sessiz bir ittifak" kurmuş olması, onlara aynı zamanda büyük bir politik güç de kazandırmıştır. Gush Emunim, bu politik gücünü değişik kanallardan sağlamıştır. Öncelikle, dindar olmayanlarla çok iyi anlaşabilen Emunim, İsrail'in iki büyük partisi, yani İşçi Partisi ve Likud koalisyonu üzerinde büyük bir etkiye sahip durumdadır. İsrail'in üçüncü büyük partisi olan Tehiya ise, doğrudan Gush Emunim'in bir uzantısıdır ve Knesset'te (parlamento) Gush Emunim'in temsilciliğini yapmaktadır. Gush Emunim Tarikatının başında, şeytanla ilişkiye girip emir aldığını söyleyen Kabalist Haham Kâhinler bulunmaktadır. 


Amnon Rubinstein, The Zionist Dream Revisited adlı kitabında Gush Emunim'in, İsrail devletinin politikaları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu detaylarıyla anlatır. Ancak Rubinstein'ın belirttiğine göre, bu etkinin büyük bir bölümünü, kolaylıkla gözlemlemek imkânsızdır. Çünkü Gush Emunim, sahip olduğu gücünün çoğunu, doğrudan kendine bağlı olan siyasi oluşumları kullanarak değil, İsrail'in iki büyük partisini, (Likud ve İşçi Partisi) belirli konularda yönlendirerek ortaya koymaktadır. Topluma ise, halkın çoğunluğundan destek görebilecek popüler bir resmi ideoloji üreterek ulaşır. Bu nedenle Gush Emunim'in gücü büyük ölçüde gizli kalmaktır. Yahudi Yazar Ehud Sprinzak da aynı konuya dikkat çekerek "Gush Emunim'in görünmez krallığı"na vurgu yapmaktadır. Gerçekten de Gush Emunim, İsrail toplumunun büyük bölümünü belirli konularda yanına çekebilen bu ilginç stratejisi sayesinde, İsrail'in iki büyük partisini de etkisi altına almıştır. Gush felsefesinin Likud üzerinde büyük bir etkisi olduğu zaten tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü sağcı Likud bloku, zaten Gush Emunim'in temsil ettiği dinci-milliyetçi çizgiyi savunmaktadır. 
Mehanem Begin, Ariel Şaron, Yitzhak Şamir gibi Likud liderleri, Gush Emunim'e çok yakın olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Gush Emunim'in "Yahuda ve Samiriye'nin Yahudileştirilmesi", yani işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim bölgeleri kurulması hedefi, 1977'den 1992'ye kadar 1986'daki "Ulusal Birlik" koalisyonu hariç iktidarda kalan Likud'un en önem verdiği konuların başındadır. Gush Emunim Tarikatının kurdurduğu yerleşim bölgelerinin açılış törenlerine katılan Begin, Şaron ve Şamir gibi Likud liderleri, Gush liderleriyle ortak çalışmışlardır. 


Asıl ilginç olan, Gush Emunim'in yakın geçmişte İşçi Partisi üzerinde de belirli bir etki elde etmiş olmasıdır. Araştırmacı Amnon Rubinstein konuya dikkat çekerek, genel propagandanın aksine, Gush Emunim'in "ılımlı ve laik" olarak bilinen İşçi Partisi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu yazmaktadır. Rubinstein'a göre, "Gush'un İşçi Partisi üzerindeki etkisi kesinlikle küçümsenemez. Birbirini izleyen İşçi Partisi kabinelerinin hepsine kendi düşüncelerini empoze etmişler ve kritik konularda hükümeti yönlendirmişlerdir." 1974-1977 döneminde, 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İşçi Partisi liderlerinin hepsinin yanlarında Gush Emunim'den birer temsilci yer almıştır: Başbakan Yitzhak Rabin, Gush Tarikatı destekçisi Ariel Şaron'u özel danışman olarak yanına almış; Savunma Bakanı Shimon Peres de Gush'a bağlı olan Tehiya Partisi'nin lideri olan Yuval Ne'eman'ı baş danışman yapmıştır. Dışişleri Bakanı Yigal Allon ise (Arap karşıtı fanatizmiyle ünlü olan) Haham Moşe Levinger'le çok yakındır. Bu bir tesadüf değil, Gush Emunim'in İşçi Partisi üzerindeki gücünün bir yansımasıydı.|6| Peki, Gush Emunim'in Mesih Planı'ndan kaynaklanan stratejileri neleri kapsamaktadır? 


Gush Emunim'in Kutsal Toprak Haritası: Nil'den Fırat'a Uzanıyordu! 


Tamamına yakını, Haham Zvi Yehuda Hacohen Kook'un Kudüs'teki Merkaz Harav adlı Yeshiva'sında Kabala dersleri almış olan Gush Emunim hahamları, hemen her politik gelişmeyi kehanetler çerçevesinde yorumlamaktadır. Buna göre, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi tarafından saldırganlığı nedeniyle kınanması, Kutsal Kitap'ta anlatılan Jacob ve Esau arasındaki çatışmanın yeni bir örneği sayılmalıdır; Araplarla süren savaş ise, Isaac ve Ismael arasında Yahudi kaynaklarına göre yaşanmış olan mücadelenin bir parçasıdır. Kuşkusuz yerine getirilmesi gereken en büyük kehanetlerden biri de, Vaadedilmiş Topraklar'ın tümünün ele geçirilmesi olmaktadır. Çünkü Yahudi inanışına göre, Mesih geldiğinde tüm Vaadedilmiş Topraklar, onun kuracağı Krallık altında toplanacaktır. Bu, daha açık bir ifadeyle, tüm Vaadedilmiş Topraklar'ın işgal edilmesi anlamını taşımaktadır. Kabalacılar'ın politik uzantısı olan Gush Emunim'in de elbette bu yönde bir planı olmalıdır ve nitekim vardır. 


Ama önce Vaadedilmiş Topraklar'ın neresi olduğunu belirlemek lazımdır. Bu topraklar, acaba sadece Filistin toprakları mıdır? Yoksa daha büyük bir alanı mı kapsamaktadır?... Ehud Sprinzak, Gush Emunim'in Vaadedilmiş Topraklar'dan neyi anladığını şöyle 
açıklamıştır:"Gush ideologları 'İsrail'in tam ve eksiksiz toprakları'ndan söz ederlerken, 1967 
sonrası sınırları değil, (Tanrı ile yapılan) Ahit'te İsrail oğullarına verilen ve Tekvin 15 Bab'da bildirilen sınırları esas almaktadır." Buna göre, Yahudilere vaat edilmiş olan topraklar, Mısır ırmağı (Nil) ile Fırat arasında uzanmaktadır. Sina yarımadası, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün topraklarını ve hatta Türkiye'nin bir bölümünü (Fırat'ın güneydoğusu) içine alan, yani Ortadoğu'nun oldukça büyük bir bölümünü kaplayan bu harita, ilk bakışta oldukça çılgın bir proje sanılmaktadır. Acaba gerçekten Gush Emunim ve onun etki altına aldığı terörist İsrail liderleri böylesine dev bir coğrafyaya yayılmayı amaçlamış mıdır? Evet! Bütün hazırlık ve hırçınlıklar bu amaca yönelik adımlardır. 


Siyonizm'in ve Yeni Seküler Düzen'in Sonu Yaklaşıyordu! 


İsra Suresi'nin hemen başında yer alan ayetlerde, Yahudilerin yeryüzünde iki kez büyük bir bozgunculuk çıkaracaklarını, ancak her ikisinin sonunda da Allah'ın üzerlerine göndereceği güçlü bir topluluk tarafından cezalandırılacakları anlatılmaktadır. Bu iki büyük bozgunculuktan birincisinin: Yahudilerin Hz. İsa'yı öldürtmeye kalkmalarıyla doruğa vardığını ve Romalıların Kudüs'ü yerle bir edip yıkarak ve direnen Yahudilerin çoğunu "sokakların arasına girip arayarak" öldürdüklerini yazmıştık. İkinci büyük bozgunculuk ise Yahudilerin Mesih Planı'nı tasarlamaları ile başlamış, gelişip güç kazanmış ve içinde bulunduğumuz çağda zirveye ulaşmıştır. Ve bu ikinci bozgunculuk da, ayetin ifadesine göre, büyük bir cezalandırma ile sonuçlanacaktır. Bu ayetlerde şöyle buyrulmaktadır: 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“Biz Kitapta (Levhi Mahfuz'da -kader programında-, olacakları önceden bildiğimizden) İsrailoğullarına şu hükmü verdik: “Muhakkak siz yer(yüzün)de iki defa (çok yaygın ve azgın bir fesat) bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. (Ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. Ne var ki bununla şımaracak haksızlığa ve ahlaksızlığa başlayacaksınız).” 
Nitekim (bunlardan) ilk vaid (birinci azgınlığınızı cezalandırma vakti) geldiği zaman güç ve şiddet sahibi kullarımızı (İslam kaynaklarında Buhdunnasr, batılılarca Nabukadnezar denen komutanı ve ordularını) üzerinize gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırıp (buldular, yurtlarınızı ve zulüm saltanatlarınızı yıktılar). Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü (ve tarihte aynen gerçekleşmiş bulunmaktaydı.) Sonra onlara karşı size tekrar “güç ve kuvvet sağladık-sağlayacağız”, size mallar ve çocuklarla destek çıktık-çıkacağız, (karşılıksız Dolar ve masonik organizasyonlarla Siyonist sömürü saltanatını kuracaksınız) ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık-kılacağız. (BM ve NATO'yu güdümünüze alıp söz sahibi olacaksınız). İşte (böyle bir durumda) şayet iyilik (ve adalet) yaparsanız kendi menfaatinize olacaktır. Yok, eğer kötülük (ve zulüm) yaparsanız, o da kendi aleyhinize sonuçlar doğuracaktır. Ey Siyonist Yahudiler) Umulur ki (Hakk ve adalete yönelir, küfür ve zulmü terk edersiniz diye) Rabbiniz size merhamet edip (uyarıyor), fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz. Biz cehennemi kâfirler için bir kuşatma yeri (zindan) kılmışızdır.”|7) 


İşte görüldüğü gibi bu bozgunculuğun bir de karşılığı vardır ve bu karşılık Yahudiler açısından hiç de hayırlı olmayacaktır. Üstteki ayete göre, ikinci bozgunculuğun sonucunda, "Allah'ın zorlu kulları"(ve İnşallah kahraman Türk Orduları) İsrail'e saldıracak, Kudüs'e girecek, Tapınak'ı dağıtacak ve sokakların arasına kadar girip Yahudileri araştırıp bulacaktır. Bu işi ilk kez yapan "zorlu kullar" Romalılardı. (Allah'ın kulu olmak için Müslüman olmaya gerek yoktur; kâfirler de, bilincinde olmamalarına karşın, Allah'ın kuludurlar). İkinci kez yapanlar ise hem bugünün siyasi tablosundan, hem de birçok hadislerden anladığımıza göre, Müslümanlar olacaktır. Mehdi ve ordusunun Kudüs'e ulaşacağını ve düşman Yahudileri köşe-bucak arayacaklarını haber veren hadislerde anlatılan olay, İsra Suresi'nin 7. ve 8. ayetlerinde haber verilen fetihle aynı olaydır. En doğrusu Allah katındadır. Aynen, ahir zaman fitnesinin, yani Deccalizmin, Siyonist Yahudiler eliyle yeryüzünde çıkardığı büyük fesatlık ve fitnelerin, yani Yeni Seküler Düzen'in(Novus Ordo Seclorum)la aynı şey oluşu gibi algılanmalıdır. Dikkat edilirse, İsra Suresi'ndeki: Yahudilerle ilgili ayetlerin başında, "Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik..." şeklinde buyrulmaktadır. 
Yani tüm bu olaylar, Allah'ın izni ve takdiri ile ve imtihan hikmetiyle yaşanmaktadır. Ancak bu noktada göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir gerçek daha vardır. Bir ayette şöyle bildirilir: "Bunlardan önceki (zalim)ler de (mü'minlere) tuzak kurmuşlar (şeytanca hile ve hesaplar yapmışlar)dı. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. (Allah kâfirlerin oyunlarını boşa çıkaracaktır.) Allah herkesin ne yaptığını ve ne kazandığını çok iyi bilir. Ve pek yakında (zalimler) yurdun kimin olacağını (izzet ve iktidarın kime kalacağını) göreceklerdir."/8) 


Evet, düzen kuruculuğun tümü Allah'a ait bulunmaktadır. Yeni Seküler Düzen'e fırsat tanıyan da, yine batında (gizlide) Allah'tır. Ve bununla birlikte Allah tüm bu tuzakları yerle bir edecek tuzakları da kurandır. İbrahim Suresi'nin 46. ayetinde bildirildiği gibi; “Gerçek şu ki, (zalimler ve hainler, mü'minlere ve İslami girişimlere karşı) onlar hileli planlar kurdular (ve 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kuracaklardır). Oysa onların (şeytani) hile ve hazırlıkları, dağları yerinden oynatacak (derecede nükleer silahlara ve teknolojik imkânlara dayanmış) olsa da, Allah katında kesinlikle onları (boşa çıkaracak ve etkisiz kılacak) plan ve programlar vardır! (Allah zalim güçlerin mekir ve tuzaklarını kendi başlarına saracaktır).” Şeytani Düzen'e karşı, Rahmani bir karşı-düzen; ahir zaman Deccal fitnesine karşı, ahir zaman Mehdi İslam egemenliği olacaktır. 
Allah'ın izniyle Yeni Seküler Düzen'in yıkıldığını ve yerine Rahmani bir düzenin kurulduğunu birlikte göreceğimiz devrim ve değişimler yaşanacaktır. Gecenin sabaha yakın olduğu gibi zirvede olan Dinsiz Siyonist Düzen de yıkılmaya o kadar yakındır. Kuşkusuz her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Cenabı Hakkın bütün batıl ve barbar düzenleri; O rejimleri ve kurtuluş çarelerini en iyi bilen, seçkin bir liderin önderliğinde yıkması, yerine Adil ve Kâmil bir medeniyet kurması da, değişmez bir Sünnetullah'tır. İşte günümüzde, Siyonist sistemi en iyi tanıyan ve Deccalın adamlarınca hedef tahtasına koyulan, ama Allah'ın inayetiyle, bütün tuzakları boşa çıkarılan ve “Onu siyaseten yasaklayıp gömdük yetmez... 
Üzerine beton dökmemiz lazım” diye korkulan Kutlu Şahsiyet ve Onun sadık takipçileri de Şeytanın bu son saltanatını yıkacaktır. 


Milli Görüş Partilerini parçalayıp bölerek; ANAP, AKP ve HAS Partiyi kurup güden, ve diğer sağ ve sol Partileri, Dinci ve Laik dernekleri yönlendiren, ABD ve AB'yi de çeşitli kurumlar eliyle idare eden:Siyonist Odaklar Ve Uluslar Arası Organizasyonlar'ın en büyük kuşkuları bütün bu şeytani planlarını bilen ve karşı tedbirler geliştiren Erbakan Hoca olması da gayet doğaldır ve normaldir. 
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KAVGAM NE DEMEKTİR? 
Tanıl Bora-18 Mart 2005 Cuma-birikimdergisi 


Orta birdeyken bir gün, ‘Heil Hitler, pireler ve bitler’ yazmıştı arkadaşlar tahtaya. Komiklik olsun diye. Almanca öğretmenimiz, 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir aksaçlı Alman, ‘Hitler’ kelimesini gördüğü anda, yüzündeki münis ifade kaybolmuştu. Buz kesmişti. Hiçbir şey söylemeden tahtayı sildi, biz de “Hitler'in şakaya gelir bir şey olmadığını anladık. 


Hitler, faşizm, nasyonal sosyalizm, şakası yapılacak, başka kötülüklere benzetilerek görelileştirilecek “şeyler? değildir. Hele nasyonal-sosyalizmi, onun yanında pek masum kalan İtalyan faşizminden dahi ayırmak gerekir... Ürpertici bir anti-semitizme ve “değersiz can’ kavramına dayanarak kitlesel kıyımları endüstriyel bir rasyonel düzen içinde kurgulayan bu hareket ve ideoloji, muazzam bir insani ve beşeri kötülüğü seferber etmişti. Büyük sermayenin çıkarlarına, kapitalizmin mantığına vs. bağlı olarak izahı yapılabilen, fakat o 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izahları “aşan?” bir kötülüktür bu. Onun içindir ki, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler ve nazizm, dünyanın hemen her yerinde, neredeyse anılmasından bile kaçınılan lânetli kelimelere dönüştüler. Hitler'in “derdini? anlattığı Kavgam, son 50 yılda en müstechen sayılan kitaptı dünyada. 


Ve şimdi biz, Kavgam'ın çoksatar olduğu bir memlekette yaşıyoruz! Beş ayrı yayınevi basmış kitabı, halkımız faydalansın diye ucuz baskısını yapanlar da olmuş, neticede onbinlerce Kavgam satılmış. “İyi? üniversitelerde öğretim üyesi olan arkadaşlarımdan duyuyorum, derslerde “hocam, Kavgam'da diyor ki...', “Hitler der ki... diye söz alan 


öğrenciler çıkıyormuş. 


Şimdi “herkes bunu konuşuyor”, haklı olarak: Kavgam'ı niye okuyorlar? Kavgam'da okuyacaklarınız belli. Birincisi, şiddetli bir anti-semitizmdir; “Yahudi'ye karşı hıncı doğallaştıran, uçlaştıran bir anti-semitizm... Sonra, tarihin, sosyal ilişkilerin tümüyle “milletler savaşı'na indirgenmesi; insanlığın doğal varoluş formu olarak düşünülen milletler arasındaki tek ve doğal ilişkinin de, eninde sonunda, savaş olarak düşünülmesi... Bunlara uygun olarak, yine doğallaştırılmış bir sosyal Darwinizm: Kuvvetli olan ayakta kalır, kuvveti yetmeyen yok olmayı hakeder... Ve belki de en önemlisi: Kavgam, başka “düşünür'lerin, doktrin üreticilerinin meâlen, kuramsal bir dil içinde ifade ettiği bu “görüş'leri, ağzını doldura doldura söyler. Açıkça kavga, açıkça savaş, açıkça tenkil istiyordur. 


Anti-semitizmin, “zır?” milliyetçi tarih ve toplum görüşünün, güç tapıncının bereketli toprakları üzerindeyiz. Bu topraktan beslenenlerin Kavgam'a da ilgi gösterebileceğini kestirebiliriz. Bu durumu, “normal ama tehlikeli? kaydıyla, anlayışla karşılayanlar çok. Ümit Özdağ Akşam'da nasıl diyor: “Arkadan hançerlendiklerini düşünen iyi Türkler, Hitler'i okuyorlar.” Böyle bakanlar, çareyi, Kavgam'ın hitap ettiği heveslerin “normal? Türk milliyetçiliğiyle tatmininde görüyorlar. 


Korkunç, evet, basbayağı korkunç olan, demin ‘belki de en önemlisi? diye değindiğim noktadır: Kavgam'ı okuyan, bir “insanlık” ortak paydasından, ahlâki mülahazalardan tamamen kopmuş, çıplak bir güç mantığına dikiyordur gözlerini. Kavgam'ın müstehcen yayın addedilmekten çıktığı, “ilginç” bulunduğu, “fikir? olarak okunduğu bir zaman ve zemin, başka her şey bir yana, “insanlığa karşı suç” mefhumunun hiçbir hükmünün kalmadığını, dahasını söylemeli, “iyi insan olma” terbiyesinin aşındığını haber verir. 

Kavgam, evet tehlikelidir ama hayır, normal değildir! Kavgam, “günah'tır. 

(Birgün, 18.3.2005'te yayımlanmıştır.) 

GELECEK NESİLLER İÇİN BİLİM ATEİZMDEN KURTARILMALI! 
04.01.2017-yeniakit 


Prof. Dr. Adem Tatlı ile Medresetüzzehra'yı hakkında röportaj yapıldı. Prof. Dr. Adem Tatlı eğitim müfredatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 


Prof. Dr. Adem Tatlı ile Medresetüzzehra'yı konuştuk. 


Medresetüzzehra, Marifet-İ İlahiye’ye Vesile Olacak Bir Eğitim Tasavvurudur 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Medresetüzzehra”yı nasıl anlamalıyız? 


Üstad Bediüzzaman Said Nursi, yeni bir eğitim modeli tasavvur ediyor, ilim ve fennin hakiki kemali neticelerinin marifetullaha vesile olacağı bir eğitim modeli bu. Şöyle ki Batı'dan getirilen san'at ve fennin İslâmiyet'in malı olduğunu, onları tevhit inancının içinde yoğurmamız, Kur'ân'ın bahsettiği tefekkür ve mânâ-yı harfi nazarıyla, yani onun san'atkârı ve ustası namıyla onlara bakmamız gerektiğini, aksi halde kıymetli hakikatlerin hayal ve evhamdan ibaret hale gelebileceğini ifade ediyor. O nedenle Risale-i Nurlarda, fen ve din ilimlerinin birlikte verilmesinin ehemmiyetine dikkat çekilir: “Vicdanın ziyası ulüm-i diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinden taassup, 


ikincisinden hile, şüphe tevellüt eder.” 


Cemiyet hayatı bu maddi ve manevi dengenin iyi kurulmasına bağlıdır. Toplumların terakkisi, kalp ile akıl, fazilet ile ilmin beraber yürütülmesiyle mümkündür. Hakikat, ne yalnız vicdanın fazileti ve ne de yalnız aklın nurundan ibarettir. Bu ikisi arasındaki ahenk ve birlikten hakikat tecelli eder. Bu ifadeleri çatı olarak alırsak Medresetüzzehra, fenlerin talebelere Marifet-i İlahiye'ye vesile olacak şekilde verildiği bir eğitim tasavvurunun adıdır. Bu eğitim tasavvurunun şekillendirdiği, cisimleştirdiği okuldur. 

Materyalizm Temelli Eğitim Modeli Islah Edilmeli 


Yeni eğitim modeli ifadenizi açabilir misiniz? 


Yeni eğitim modeli derken ruhu imanla nurlanan, kâinattaki bütün varlıkları Allah'ın eseri olarak gören insanların yetiştiği bir eğitim ortamını kastettim. Böyle bir eğitim ortamında insanın kalbi ve aklı birlikte gelişir. Kâmil insana gidişin yolu da budur. Bediüzzaman, her bir fennin Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayandığını ve en mükemmel şeklinin o isme ayna 


olmasıyla mümkün olduğunu belirtir. 


Böyle eğitim modelini ortaya koyabilmek için materyalizm temelli kurgulanan eğitim modelinin ıslah edilmesi gerekiyor ki zaten böyle bir eğitim sistemi insanın fıtratına, yaratılışına terstir. Bu materyalist eğitim sistemi, kâinattaki her şeyin tesadüf ve tabiatın eseri olduğunu, insanın tesadüfen diğer canlılardan meydana geldiğini, insanın bütün hedefi ve gayesinin bu dünyada maddi arzuların tatmin etmekten ibaret bulunduğunu esas alır. 

İfade Şöyle Değişirse Çok Şey Farkeder 

Şimdi burada konuyu anlamak için fen kitaplarına bakalım. Mesela okullardaki fen 


derslerinde dünyanın dönüşü ile ilgili bilgi şöyle verilmektedir: 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“Dünyanın kendi etrafında dönüşüyle gece ve gündüz, güneşin etrafında dönüşüyle de 


mevsimler meydana gelmektedir.” 


İşte böyle bir ifadede, özne ortada yoktur. Yani, bu işleri kimin yaptığı belli değildir. 
Dolayısıyla böyle bir ifade gençlerin âleminde bu olayların kendi kendine veya sebeplerle 


meydana geldiği düşüncesine yol açmaktadır. 


Böyle bir eğitimle yetişen genç, kâinatta kendisini başıboş ve sahipsiz olduğunu, her şeyin gelişigüzel hareket ettiğini, kendisinin de hiç kimseye karşı sorumluluğunun bulunmadığını 


vehmedecektir. 


Böyle bir eğitimden geçen gencin anarşist ve devlet düşmanı veya uyuşturucu müptelası 


olmaması anormaldir. 


Aynı olay; “Gece ve gündüzün meydana gelmesi için dünya kendi etrafında, mevsimlerin teşekkülü için de güneşin etrafında döndürülür.” şeklinde verilebilir. Bu ikinci ifadede olayları yapan birisi vardır. Gençler, böyle çok harika ve bütün kâinatı ve özellikle insanların hayatını ilgilendiren olayı meydana getireni bilmek ve O'na teşekkür etmek isteyecektir. İnsan iyiliğin kimden geldiğini bilirse, ona karşı teşekkür ve minnettarlık hisleri de gelişecektir. Kendisinin Yaratanına karşı vazifesi ve sorumluluklarının bulunduğunu anlayacak ve hayatını disiplin altına alacaktır. 


İnsanlığın Refah Ve Saadeti, Barış Ve Huzuru, Bilimin Ateizmden Kurtarılmasına Bağlı 


Hâlbuki insan sadece maddi yapıdan ibaret değildir. Onun kalp, ruh, his ve düşünce âlemi dikkate alınmadığı sürece onun bu dünyada saadet ve huzuru bulması mümkün değildir. 
Bütün dünyada insanlığın refah ve saadeti, barış ve huzuru, bilimin ateizmin nüfuzundan kurtarılmasına bağlıdır. Eğitim sisteminde yeni model arayışları eğitim meselesi gerek Türkiye'nin ve gerekse İslâm dünyasının yakın geçmişteki gerilemesi ve çöküşüyle doğrudan alakalı olduğu gibi, istikbale matuf terakki inkişafının da başlıca muharrik unsuru olabilecektir. Bu noktada konuştuğumuz konu çok önemlidir. Yeni nesle; birlik ve beraberliği sağlayacak, ecdadımızın bize miras bıraktığı; istikamet, şecaat, iffet, şefkat, merhamet, uhuvvet, tevazu, kardeşlik, saygı ve sevgi gibi ulvi seciyeleri kazandırmak için eğitimi 


önemsemeliyiz. 


Medresetüzzehra müzakerelerini bu süreçte değerli buluyorum. Müzakere sürecinde sunulan katkıların hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Üstad Medrestüzzehra ile; imanlı, ilim ve 


irfan sahibi, ulvi kalpli, yüksek seciyeli, umumun menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan, 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örf, adet ve geleneklerine bağlı, Allah'tan korkan, dünya sahasında marifet sahibi, aile bağları kuvvetli, dinine hâkim, tarih şuuruna sahip nesiller yetiştirmeyi, fertlerin ilim, irfan ile ahlak ve fazilet ile cihazlanması, kalp ve ruhlarının, akıl ve hissiyatlarının ulvi gayelere yöneldiği; akıl ile kalbin, ilim ile inancın birlikte ele alındığı bir eğitimin modelini tasavvur etmişti. 
Risale-İ Nur Eğitim Müfredatına Uygun Hazırlanmalı 

Materyalist eğitim sisteminin ıslahında en önemli husus bilime mana-yı harfi bakış 


açısını kazandırma olacak. Bu bakış açısını nasıl kazandırabiliriz? 
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında eğitime mana-yı harfi bakış açısını kazandırmak için; 


1. Din dersleri, kâinat kitabını okumayı, yani kâinata Allah adına bakmayı öğretecek şekilde hazırlanmalıdır. Böylece vahdaniyet, haşir ve yaratılış gibi meseleleri, okudukları veya 


okuyacakları fen kitaplarından anlayabilmenin metodu verilmiş olacaktır. 


2. Risale-i Nurların, her seviyedeki eğitim kurumunun ders müfredat programına uygun 


şekilde hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 


3. Ateizme dayalı materyalist felsefenin insanın ve diğer varlıkların yaratılışıyla ilgili günümüzde bilim adına takdim ettiği, tesadüf ve tabiata dayalı evrim görüşünün ele alınarak, 


bunun vahdaniyete dayalı şekilde takdim edilmesi gerekir. 


4. Bütün fen ve teknik kitapların mana-yı harfiyle işlenmesi ve bu tip kaynakların hazırlanması önemlidir. Bunların imkân ve şartlara göre bir plân dâhilinde ele alınmalı ve 


uygulanmalıdır. 

Kaynak: Risale Haber 

TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ 

29 Mayıs 2006 Pazartesi- Yusuf Ziya Cömert-yenisafak 

Eskiden tabu kilisedeydi şimdi bilim kiliseleşiyor 

Geçen hafta, Evrim hakkındaki kitabında akıllı tasarım ve yaratılış teorilerine de yer veren Prof. Adem Tatlı'nın üniversiteden ihraç edilmesi bir 'taassup' göstergesi olarak Yeni Şafak sayfalarında yer aldı. Necdet Sevinçel adlı okurumuz, bu haberdeki yaklaşımı eleştiriyor. 


Değerlendirelim 


Birkaç yıl önce, Almanya'nın en büyük eğitim kurumlarından birinde, Bochum Üniversitesi'nde bilimsel etik alanında araştırmalar yapan Dr. İlhan İlkılıç'la görüşmüştüm. 
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İlkılıç, o sıralar, dünya çapında bir bilim adamı olan Prof. Dr. Hans-Martin Sass'ın öğrencisiydi. İlkılıç, 'Müslüman hastalar'ın duyarlılıklarıyla ilgili araştırmalar yapıyordu. Bu kitap üç baskı yapmıştı ve Müslüman olmayan doktor ve hastane personelinin Müslüman hastalarla nasıl ilgileneceği konusunda önemli bir kaynak olarak görülüyordu. 


Gerim Š 
Mar he d Oi C 


“ İş y 


YÖK'ten ‘bilime’ ih v, Bg arino Ba Cr iden Tety “Tire a Vk” Ie biin diag erinin am Talim iaaa bow e 


Prof. Sass da, sadece İslam konusunda değil, başka dinlerin ve kültürlerin bilime, özellikle tıbba dair öğretilerine büyük önem veriyordu. Orada, Prof. Sass'la sohbet etmeye de fırsat bulduk. Prof. Sass, Müslümanlar'ın tababet anlayışına dair bilgilere çok değer verdiğini, bunları kendisinin de araştırdığını söylüyordu. Bana bile, böyle şeyleri bulmamı tavsiye etti. 


Prof. Sass'ınki bilimsel bir ilgiydi ve aldığı terbiyeye göre, bilimde taassup olmazdı. Yani, bizim terbiyemize de uygun bir şekilde bilgi nerede olursa olsun almak istiyordu adam. 


Bizim gibi Üçüncü Dünya karakterinden bir türlü kurtulamayan ülkelerde ne yazık ki olaya komplekssiz yaklaşılamıyor. 


Geçen hafta, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Tatlı'nın Evrim'e dair bir kitabı Yeni Şafak'ta haber oldu. YÖK, Adem Tatlı'yı, evrim dışında bazı görüşlere da yer verdiği için -belki evrim dışındaki teorileri desteklediği için- üniversiteden ihraç etmişti. 
Haberimizde belli bir 'eleştiri' dozu vardı. 


Okurumuz Necdet Sevinçel, bu habere şu eleştiriyi yöneltti: "Verdiğiniz bilgi doğru ise Darwin'in teorisi konusunda bir kafa karışıklığını hem gazeteniz hem sayın hoca taşıyor demektir. Bilim adamı tabiatı inceler, ilişkileri anlamlandırır soyut bir teori ile izah eder. Bu izah bir varsayımdır. Bu teori için ne kadar test yapıp doğrulatmış olursa olsun; bugünkü bilim anlayışı tabiatta mümkün bütün test olanaklarını kullanıp hepsinde de onaylatmadan bir teoriye ispat edilmiş gözüyle bakmamaktadır. Test sayısı artıp hepsinde de doğrulandıkça teori doğruya yakın görülüp onunla amel edilir. Ancak testler durmaz. 


Bilim gözlemlenebilen testi yapılabilen konularla uğraşır. Ölümden sonra ne olur, onun konusu değildir. 


Darwin bir bilim adamıdır, Evrim de onun teorisidir. Bu bal gibi bir bilimsel teoridir. Ancak yaratılış üzerine analiz yaparken Kur'an'ı, Said-i Nursi'yi delil olarak kullanamazsınız. Din ve bilim farklı platformdadır. 


Darwin'in teorisini bilimsel metodlarla test edecek kabul veya red edeceksiniz: Vay dinsiz, ben bunu beğenmedim vs. vb sözleri etmek hakkınız yoktur. Gazeteniz bu haberi verirken aynı hatayı yapmış, biraz da vay taassup filan demiştir. 
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Benim önüme böyle bir kitap gelseydi sayın profesöre doğruyu gösterirdim. Yani siz yanlışı destekliyorsunuz." 


Sevinçel'in mektubunda açtığı 'bilimin ilgi alanı' ve bilimin dini, dinin bilimi teyid edip etmeyeceği tartışmaları elbette çok geniş ve bu sayfanın amacını aşan tartışmalar. Darwin'in doğru düşünüp düşünmediği bile, haberle çok ilgili değil. Belki bu konuları, başka vesilelerle konuşuruz. Yeni Şafak'ın haberi, bir bilim adamının Evrim konusundaki kitabı sebebiyle üniversiteden ihraç edilmesiyle ilgiliydi. Biz, bir bilim adamının, yanlış ya da doğru görüşleri sebebiyle üniversiteden ihraç edilmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Adem Tatlı'nın bir teori'yi benimsememesi, sağlıklı insanlar tarafından suç olarak görülemez. 


Ayrıca, şimdiye kadar kimseye 'vaay dinsiz' demedik. 


Bediüzzaman'ı doğru okuyanlar, onun 'ilahiyat' dışındaki alanlarda herkese yararlı olabilecek izahları olduğunu bilirler. Prof. Tatlı'nın Said-i Nursi'den iktibaslar yapması yadırganmış olabilir. İktibasların yerinde olmaması halinde bile bir profesörün üniversiteden ihracı taassuptur. Doğru olan, herhalde, bir başka makaleyle, Tatlı'nın görüşlerini çürütmektir. 


Ne yazık ki, bilimde tipik Üçüncü Dünya kompleksleri sergiliyoruz. Taassubumuz, teori alanlarıyla da sınırlı değil. Ortaçağ kilisesinin taasubuna benzer taassuplarımız var. Farklı düşünen, akademik sürecin dışına atılıyor. Kilise tabiriyle, 'Aforoz' ediliyor. Bu yüzden, bilimadamlarımızın çoğu, düşünmemeyi mesleki bir nitelik olarak görüyor. 'Bilgi'nin itibar gördüğü özgür bilimsel ortamları bir süre daha özleyeceğiz. 


Necip Fazıl, milat'tır 


Bu topraklara ait bir ses işitilmemeliydi. Bu toprağın çocuğunun yüzünü güldürecek bir kelime söylenmemeliydi, yazılmamalıydı. Böyle tasarlanmıştı, 'matbuat' düzeni. 


Bu 'kurgu'nun 'konfor'unu bozan ilk ses, Necip Fazıl'ın sesiydi. Bu toprağın insanıyla paylaştığı bir 'mesele'si, bir 'dava'sı vardı. Onların şairi, romancısı, tiyatro yazarı, hikayecisi, denemecisi, hatibi, gazetecisi, herşeyi olmak zorundaydı. Oldu da. 


Ona laf yetiştirmeye çalışan Babıali kalemşörlerinin hepsinden zekiydi. O hayattayken, ona kem söz söyleyenlerin hepsi cevabını aldı. Niceleri, ancak o ahirete göçtükten sonra buldu, ona Söz söyleme cesaretini. 


Bizde, 'kalem'le işi olan herkes, ister kabul etsin, ister reddetsin, isterse ondan hiç hoşlanmasın, ona borçludur. O, hepimizin 'üstad'ıydı. 


Ben daha önce yazmıştım, babamın, benim üzerimdeki en önemli hakkı, çocukluğumda bizim evde bulunan Büyük Doğu ciltleridir. Değerli okurumuz Gürhan Zengin, Üstad'ın vefat yıldönümünün Yeni Şafak'ta yeterince hatırlanmadığı görüşünde. 


25 Mayıs'ta Necip Fazıl'ın vefat yıldönümüyle ilgili sadece bir yazı (Rasim Özdenören'in 
yazısı) ve bir haber yayımlandığını belirtiyor Gürhan Zengin. 26 Mayıs'ta ise, Düşünce 


Günlüğü'nde geniş bir yazı ve anma programlarıyla ilgili bir haber. 


Başka bir bakışaçısıyla, Üstad'ı çok iyi tanıyan Rasim Özdenören'in yazısının bile güzel bir 'hatırlama' olduğu da düşünülebilirdi. 


178 


26 Mayıs'tan sonra da Necip Fazıl yazıları yayımlandı Yeni Şafak'ta. Düşünce Günlüğü'nde 
Yahya Düzenli'nin yazısı, Ekonomi sayfasında Mustafa Özel'in yazısı, sonra Rasim Özdenören'in bir yazısı daha... 


Benim diyeceğim şu: Haklıdır, daha fazlası yapılabilirdi. Yeni Şafak, 12 yıllık yayın hayatı boyunca Necip Fazıl'la ilgili bir çok yayın yaptı, yapmaya da devam edecek. Arşivlerimiz incelendiğinde, görülür. Yine de, bazı şeyleri iyi hatırlamadığımızı söyleyen okurlarımızın varlığından memnunuz. Gürhan Bey'e ve tüm kadirşinas okurlarımıza teşekkür ediyoruz. 


TV programları 


Azerbaycanlıyım.Gazetenizi cok yakından takip etmekteyim. Bütün Yeni Şafak çalışanlarına müteşekkir olduğumu bildirmek isterim. Ancak dün Yeni Şafak, Kanal 7'nin İpek Yolu programında Karabağ'la ilgili bir bölüm olacağını duyurdu. Arkadaşlarla toplandik gece 02:30 kadar bekledik. Beklediğimizin aksine Orta Asya'dan bir bant sundular. Bence biraz daha dikkatli olursalar çok güzel olur. Rüstem Nuriyev 


Rüstem Bey, çok sık olmasa da bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. Ancak bu problem daha çok TV kanallarının ani program değişikliklerinden kaynaklanıyor. TV kanalları, gazetelere program içeriklerini gönderiyorlar. Sayfa bu içeriğe göre hazırlanıyor. Sonra bazı değişiklikler yapıyorlar ve çoğunlukla değişiklikleri de gazetelere bildiriyorlar. Sözünü ettiğiniz değişiklik, gazeteye bildirilmemiş olabilir. Takdir edersiniz ki, editör arkadaşlarımızın olmayan bir programı kendiliklerinden sayfalara yazması mümkün değil. 
Selam ve saygılar. 


Ecevit'in hastalığı 


Hastalık, insanların görüşlerinden, siyasetlerinden, partilerinden tamamen ayrı bir şey. 
Bugünlerde, eski Başbakan Ecevit, ölüm kalım mücadelesi veriyor. Böyle bir durumda, gerekli 'insani' hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Yeni Şafak, Ecevit'in hastalığı döneminde bu hassasiyete uygun davrandı. Son örneği, dünkü Yeni Şafak. Başlık: "Doğum günün kutlu olsun'. Murat Dombeyci, 'Ecevit'in fişi çekilmeyecek' başlıklı haberi eleştiriyor. Bu başlık kötü bir maksat taşımıyor. Haberlerimizdeki genel üslup, bu tür 'argo' yorumlara uzak olduğumuzun göstergesidir. Başlıklardan sadece "Ecevit'in durumu Şaron'unkiyle aynı' başlığı Yazı İşleri masasında eleştiri aldı. Ne yazık ki, zamanında görülüp önlenememişti o başlık. 
Sayfanın editörü Can Çevik, iyi niyetli olmasına rağmen, o açıdan bakmadığını sadece sözkonusu teknik durumu yansıtmayı hedeflediğini söyledi. Evet, başlığın amacı Ecevit'i Şaron'a benzetmek değildi ama öyle de anlaşılabilirdi. Biz her halükarda, bize güzel hassasiyetleri hatırlatan okurlarımız olduğu için seviniyoruz. 


BİLİM, KUR'AN VE MÜSLÜMANLAR 

Ömer Baldık-Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 

Asrımızda bilimsel anlamda önemli gelişmelerin yaşandığı bir gerçektir. Pek çok fen dalında çok ciddi uzmanlaşma deneyimleri gerçekleşmiş, pek çok bilimsel keşif ve buluş gün yüzüne 


çıkarılmıştır. 


Özellikle son birkaç yüzyılda bu alandaki gelişmelerin öncülüğünü Batı medeniyetinin yaptığı da inkâr edilemez. Okyanus diplerinden, fezaya; sinek kanadından balinalara kadar 


179 


araştırmalarını her seviyede sürdüren Batılılar, ellerindeki bilgiyi marifete dönüştürmede sıkıntıları olmakla birlikte, yaratılışı gelişmiş bilimsel âlet ve araçların yardımıyla çok net biçimde gözlemişlerdir. Ne var ki, geçen ay kendisiyle yaptığımız röportajda Ümit Şimşek”'in dile getirdiği gibi, Batı dünyasında hâlâ kemik bir zümre, “gördükleri hâlde iman etmemeyi sürdürüyor.” Öte yandan, hatırı sayılır oranda Müslüman da, ne yazık ki, iman ettiği halde görmemekte diretiyor. 


Sanırım, “Kur'an ve bilim” konusunda kabaca böyle bir denklemle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Müslümanlar kâinatı çalışmakta, özellikle son çağlarda tembellik gösterirken, Batılılar ise kâinatın ilâhi bağlarını epey bir süre ihmal ettiler, ediyorlar. 


Biz şimdi Batılıları bir kenara bırakalım ve Müslümanların durumuna bir göz atalım. Kur'an- 1 
Kerim, Müslümanlardan bilim ve fenler konusunda nasıl bir tavır almalarını bekler? Belki bu sorudan önce sorulması gereken soru, “Kur'an-ı Kerim'de bilime ne kadar yer var, bilimden bahsediliyor mu?” sorusudur. 


Hiç kuşkusuz, “yaş ve kuru ne varsa içinde” olan Kur'an-ı Kerim'in bilimden, bilimsel gelişmelerden bahsetmemesi düşünülemez. Ancak bu bahis, ahirzaman şartlarında zihni şekillenmiş olanların beklediği gibi ve beklediği ölçüde somut ve net bir bahis değildir. Bu da çok doğaldır. Çünkü tüm zamanları ve tüm mekânları (kâinat bütününü) kuşatan Kur'an-ı Kerim, elbette her şeye kendi kıymeti ölçüsünde değer verir ve ancak o ölçüde mevzu bahis eder. Bediüzzaman hazretlerinin işaret ettiği gibi, “Kur'an'da neden uçaktan bahsedilmiyor?” 
sorusu, uzay denizinde uçan sayısız semavi gezegen ve yıldız nazara alındığında, soruyu soranı utandırır. Elbette Kur'an öncelikle ve somut olarak yıldızlardan bahsedecek; ve eğer lüzum hissediyorsa ve makamı geldiyse uçağa (uçmaya) da işaret edecektir. Onun adilane belagatine de, doğrusu bu yakışır. 


Aslında Müslümanların bilim ve fenler konusunda nasıl bir tavır alması gerektiği, Kur'an'da bu meselenin ele alınış biçimi incelendiğinde ortaya çıkar. Elbette Kur'an bir ‘bilim kitabı” olmadığı için, onun âyetlerinde sırf bilimsel bir konuya hasredilmiş (o konuyla sınırlı) olan bir bölüm bulamayız. Zaten Kur'an'ın henüz pek çok bilimsel gerçeğin üzeri örtülü olduğu miladi yedinci yüzyılda indiği nazara alınırsa, bunda yadırganacak bir taraf da yoktur. Asıl mucizevi olan şey, o dönemde inmiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in bugünkü bilimsel keşiflere çarpıcı bir şekilde işaret ediyor olmasıdır. 


Nasıl mı? Meselâ, pek çok numune içinden bir örnek olarak En'âm suresinin 125. ayetine birlikte bakalım. Allah'ın hidayeti de sapıklığı da kendi dilediği kimselere vereceğinden bahseden bu âyetin meâli şöyledir: “Allah kime hidayet vermeyi dilerse, onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi saptırmayı dilerse, sanki gökyüzünde yükseliyormuşçasına onun göğsünü sıkar ve tıkar. İman etmeyenlerin üzerine pisliği Allah işte böyle çökertir.” 


Görüldüğü gibi, bu âyet, esas olarak, Allah'ın hidayeti ve sapıklığı kendi dilediği kimselere verdiğinden ve bunu nasıl yaptığından ve sonucun ne olduğundan/olacağından bahsediyor. 
Miladi yedinci yüzyıldaki bilgi düzeyiyle bu âyete muhatap olan insanın yanına hayalen gittiğimizde, o kişinin bu âyetin temel mesajını anlamakta bir sıkıntısının olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat âyette yer alan ve kâfirleri tasvir eden “sanki gökyüzüne yükseliyormuşçasına onun göğsünü sıkar” cümlesini, aynı kişinin, o dönemde (henüz gökyüzüne doğru yükseldikçe oksijen miktarının azaldığı ve bunun nefes almayı zorlaştırdığı bilinmediği için) layıkınca anlaması mümkün değildi. Bu ifadenin tam olarak anlaşılabilmesi, 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ancak çeşitli araçlarla yükseklere çıkılması ve orada atmosferi oluşturan gazlarının oranların ölçülmesiyle mümkündü ve öyle de olmuştur. 


Dolayısıyla bu ve bunun gibi ilmi gerçeklere işaret eden âyetlere, hem miladi yedinci yüzyıldaki insanın hem de günümüz insanının yanından bakılırsa sayısız hikmetle karşılaşılacağı muhakkaktır. Böyle bir bakışla baktığımızda görürüz ki, Kur'an-ı Kerim'in miladi yedinci yüzyılda çeşitli bilimsel gerçeklere sadece işaret etmesi, o dönemde müslümanları o işaretlerin sarahete kavuşması için çaba göstermeye teşvik ederken, yirminci ya da yirmi birinci yüzyıldaki insanı da, onu Kur'an'daki modern bilimsel gerçeklere uygun ifadelerle yüz yüze getirerek, başka güzellikte bir mucizeyle karşı karşıya bırakmıştır. 
Açıkçası, Kur'an-ı Kerim'in tüm çağlara seslenen “ezeli bir hitab” oluşunun en güzel delillerinden birisidir bu. 


Eğer Müslümanlar ile Kur'an-ı Kerim'in bilime yaklaşımı arasında geçmişte ya da bugün birtakım sorunlar baş göstermişse, burada sorunun hiç kuşkusuz Müslümanlara ait olduğunu da ifade etmek zorundayız. Söz gelimi, miladi yedinci yüzyılda yukarıda bir örneğini verdiğimiz bilimsel gerçeklere işaret eden âyet bölümleri, o dönemde ve yaklaşık 14-15. 
yüzyıla kadar Müslümanları gayrete getirip bilimsel araştırmalara yönlendirmiştir. 
Astronomiden matematiğe, kimyadan tıbba., pek çok fen dalında çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Hatta bugünkü Batı biliminin temellerinin Müslüman bilim adamları tarafından atıldığı ve İspanya yoluyla Avrupa kıtasına taşındığı gerçeği, tanınmış Avrupalı fikir adamları tarafından dahi kabul edilmektedir. Ancak daha sonraki dönemde bu gayretler kesintiye uğramış ve yaratılmış bir eser olarak kâinatın incelenmesi, “fenler yoluyla? Allah'ın isimlerine ve marifetullaha ulaşılması çabaları, en hafif deyişle, yavaşlamıştır. 


Bunun sonucudur ki, günümüzde bilim ve fenler alanında hâkimiyet, Batı medeniyetine geçmiş bulunmaktadır. Onların da eksikleri, daha önce vurguladığımız gibi, kâinatın yaratılmış bir eser olduğu gibi en esaslı bir hakikati ıskalıyor oluşlarıdır. Fakat bu durum, yine de bilim ve fen konusunda günümüzde onların hükmünün geçerli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu gerçeğin Müslümanlar ile bilim arasındaki ilişkiye dönük ilginç yansımaları var. 


Bugün bazı Müslümanlar “Kur'an bilim kitabı değildir” diyerek Kur'an'da bahsi geçen ilmi noktalara gereken önemi vermiyor. Bu davranışın altında tembelliğin yanı sıra, Batı dünyasına dönük reaksiyoner tepkinin, bilim ve bilimsel çalışmaları da içine alacak şekilde genişletilmiş olması yatıyor. Bu şekilde düşünen Müslümanlara şunun hatırlatılmasında fayda var: Evet, Kur'an bir bilim kitabı değildir, ancak Kur'an bilim karşıtı bir kitap da değildir. Ayrıca yaratılmış bir eser olarak kâinat, Batılı bilim adamlarından çok daha fazla bizim ilgimizi hak ediyor. Yaratış kâinatta tecelli ettiğine göre, onu çalışmak, her şeyden önce kendi imanımızı daha sağlam kılmamız ve marifetullahta mesafe alabilmemiz için anlamlı ve önemlidir. 


Bunu söyledikten sonra, hiç şüphesiz, Kur'an'daki bilime yol gösteren âyetlere atıf 

yaparak, “ilâhi bağlarından koparılmış bir bilim’ anlayışına meşruluk kazandırmanın da doğru bir yol olmayacağını eklemek durumundayız. Bilime yol gösteren âyetleri görmezden gelmek kadar, böylesi bir teşebbüs de gerçekten büyük bir cinayet olacaktır. Ne demek istediğimizi bir örnekle açıklayalım. 


Allah Nur suresi 40. âyette kafirlerin duygu, düşünce ve davranışlarından söz ediyor: “Yahut, (o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. 
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Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut... Birbiri üstüne karanlıklar... İnsan elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez...” (Nur, 40) 


Bu âyette esas olarak kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları tasvir edilirken aynı zamanda bir bilimsel gerçeğe de (deniz altında “dip dalgalar'ın bulunduğuna) işaret ediliyor. Şimdi, bu âyete muhatap olan bir mü'min, Allah'ın asıl vermek istediği mesajı (kafirlerin ruh hâli) algılamayıp da, modern bilimin yirminci yüzyılda keşfettiği bir bilimsel gerçeği (dip dalgalar) öne çıkarıp sırf bunu anlasa ve buradan hareketle “İlâhi bağlarından kopuk bir 

bilim” anlayışına meşruluk kazandırsa, ne büyük bir cinayet işler, anlarsınız. 


Velhasıl, Kur'an-ı Kerim'in her meselesinde olduğu gibi, bu meselede de “dengeli bir yaklaşım? sergilemek esastır. İlerleyen sayfalarda sizler için hazırladığımız bilime yol gösteren âyetlerin modern bilim ve bilim adamları tarafından nasıl doğrulandığına ilişkin yazıları okurken, burada çizdiğimiz çerçevede dengeli bir bakış açısının sürekli hatırda tutulmasında büyük fayda vardır. 


Bu yazıları derlemekteki maksadımız, modern bilim bulgularının 1400 yıl önce nazil olmuş Kur'an âyetleriyle nasıl uyum içinde olduğunu, hatta pek çok bilimsel keşfin ardında bilime yol gösteren bu âyetlerin bulunduğunu gözler önüne sermektir. Yoksa, bu yazılar Kur'an-ı Kerim'i modem bilime doğrulatmak üzere kaleme alınmamıştır. Dolayısıyla bu tarz bir okuma son derece yanlıştır. Doğru olan okuma, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilime yol gösteren âyetleri, modern bilimin de destekliyor oluşudur. Ve burada aslında kendisini doğrulatma ve eksiklerini görme makamında olan, hiç kuşku yok ki, modem bilimin kendisidir. 


EVRENİN KÖKENİ 

Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 

“Sonra duman hâlinde olan göğe yöneldi...”(Fussilet, 11) 

Gerek teorik gerekse gözleme dayalı modern kozmoloji, tüm kainatın geçmişin belli bir anında bir “duman bulutu”ndan (hayli yoğun ve sıcak gazlardan oluşan bir bulut) ibaret olduğunu açık bir şekilde belirtiyor.! Kozmologlar arasında bugün bu bilgi tartışmasız 


biçimde kabul ediliyor. Bilim adamları günümüzde söz konusu “duman bulutu”nun bakiyesinden yeni yıldızların oluştuğunu gözlemliyorlar.(bkz. resim 1) 


Resim 1: Lagoon nebulası, dünyadan yaklaşık 60 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gaz ve toz bulutudur. Bu nebula, yakın zamanda kendi içinde meydana gelmiş olan sıcak yıldızların ultraviyole ışınlarının tahrikiyle vücut bulmaktadır. (Horizons, Exploring the Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for Research in Astronomy,Inc.) 


Gece gördüğümüz parlak yıldızların hepsi, geçmiş bir anda işte o ‘duman’ şeklindeydi. Allah Kur'an'da şu hitabıyla buna işaret ediyor: 
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“Sonra duman hâlinde olan göğe yöneldi...” (Fussilet, 11) 


Buradan başka bir hakikat de ortaya çıkıyor. Madem ki yeryüzü ile sema (güneş, ay, yıldızlar, galaksiler) bu “duman bulutu”ndan yapılmış, o zaman yeryüzü ve sema birbiriyle bağlantılı tek bir malzemeden yapılmış demektir. Sonra bu homojen duman bulutu kendi içinde kutuplaşmış ve gök ve yer meydana gelmiştir. Bu konuda Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor: 


“İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?” (Enbiya, 30) 


Dr. Alfred Kroner, dünyaca ünlü jeologlardan biri. Almanya Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde jeoloji bölüm başkanı. Kroner, bu konuda şunları söylüyor: “Hz. 
Muhammed'in yaşadığı zamanı ve yeri düşündüğümüzde... Onun evrenin kökeniyle ilgili konularda bir şeyler bilebilmesi imkânsız görünüyor. Çünkü bilim adamları bu konularda son birkaç yılda bilgi sahibi oldular. O da çok karmaşık ve ileri teknolojik yöntemler sayesinde oldu.” Kroner ayrıca şunları ilave etti: 


“Nükleer fizikten anlamayan biri, 1400 yıl önce yeryüzü ile semanın aynı esastan meydana geldiğini ortaya çıkaracak bir konuma sahip değildi. Ben böyle inanıyorum.” 


Dipnotlar: 


1 - The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, s. 94- 
105. 


2- www.islam-guide.com/truth.htm sitesinden orijinal görüntülü ses bandını dinleyebilirsiniz. 
3- age 


“Sonra duman halinde olan göğe yöneldi...” âyeti, henüz duman (bugünün bilim diliyle gaz ve toz bulutları) halinde bulunan gök ile beraber Dünyanın da var olduğunu anlatmaktadır. Bu, ister Güneş Sistemi, isterse galaksiler düzeyinde olsun, ilk yaratılış aşamalarını anlatan bir tasvirdir. Çünkü yıldızların ve gezegenlerin oluşumu, bugün uzayın birçok yerinde gözlenmekte olduğu gibi, “bulutsu” adı verilen gaz ve toz bulutları içinde cereyan etmektedir. 
“İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?” âyetinde de bu durum dile getirilmiş ve gökler ile yerin bitişik iken sonradan ayrıldığı bildirilmiştir ki, bir bulutsu içinde yaratılan Dünya ile Güneş Sistemindeki diğer gök cisimlerinin birbirinden ayrılışı, bu tabloya uymaktadır. Bu durumda, Dünyanın iki günde yaratılışı ile göklerin iki günde yaratılışı da birbirine paralel şekilde cereyan eden olaylar şeklinde karşımıza çıkar ki, bu iki günün sonunda, göklerin yedi gök olarak, yerin de bir gezegen olarak yaratılışı tamamlanmış olmaktadır. Bu, bizim zamanımızla, günümüzden 4,5 milyar sene kadar önceki bir vakte isabet eder ki, bildiğimiz kadarıyla galaksilerin de düzenlerini bulduğu, hattâ ikinci nesil yıldızlarına kavuştuğu bir dönemdir. Bundan sonra, yerin yaratılışındaki diğer aşamalar devreye girmekte ve sabit dağlarla yerkabuğu güvenli bir hale getirilmekte, daha sonra hayata gözünü açacak canlıların rızıkları tek tek hazırlanmadadır. Böylece, göklerin ve yerin yaratılışı toplam altı günde tamamlanmış olmaktadır. 


— Ümit Şimşek, Bilime Yön Veren Âyetler 
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KARADELİKLER 
Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 


“Yemin ederim yıldızların düştüğü yerlere. Bu bir yemin ki, bilseniz, pek büyüktür.” (Vakıa 75-76) 


Modem astronominin “karadelik” olarak adlandırdığı bölgeler, bu tanıma uygun düşmektedir. 
Karadeliklerin, çok büyük yıldızların ölümleri sırasında süpernova adı verilen patlamalardan arta kalan maddesinin çökmesi ve “teklik” adı verilen noktada sıfır hacim ve sonsuz yoğunluğa erişmesiyle meydana geldiği hesaplanmaktadır. Karadeliğin çekim gücü, belirli bir mesafe içindeki her şeyi yutacak bir seviyede olduğu için, civarındaki her şey, bu arada yıldızlar, karadeliğe düşmekten kurtulamazlar. Bu itibarla, “yıldızların düştüğü yer” şeklindeki bir tanım, bugünkü bilgilerimiz içinde karadeliklere uyar görünmektedir. Şu kadar var ki, karadeliklerin çekim gücünden hiçbir şeyin, hattâ ışığın bile kurtulması mümkün olmadığından, bir yıldız veya galaksi tespit eder gibi görülmelerine ve teşhis edilmelerine imkân yoktur. Ancak, karanlık bir bölgenin etrafında cereyan eden birtakım olaylardan—X ışını neşri veya cisimlerin garip davranışları gibi—orada bir karadeliğin bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Bir sonraki âyette gelen “bilseniz” sözü, daha başka âyetlerde geçen “Görmediler mi?” benzeri ifadeler gibi, ileride elde edilecek bazı bilgilere işaret ediyor gibidir. 


BULUT DAĞLARI 
Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 


“...Ve Allah gökten, oradaki dağlardan (dağlar büyüklüğünde bulutlardan) dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de uzak tutar. (Bu dolunun) şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır.” (Nur suresi, 43) 


Yağmur bulutlarının bir çeşidi, cumulonimbus bulutlarıdır. Meteorologlar, bu bulutların nasıl meydana geldiğini, nasıl yağmur ve dolu yağdırdığını araştırmışlardır. Cumulonimbus bulutları, şu aşamalardan geçerek oluşmaktadır: 


1. Küçük bulutlar: Evvelâ, küçük bulutlar rüzgâr tarafından itilir, rüzgâr, küçük bulut parçalarını ittikçe bu cululonimbus bulutları oluşmaya başlar. (bkz. şekil 1) 


2) Birleşme: Bu küçük bulut parçalarının bir araya gelip birleşmesiyle cumulonimbus bulutları oluşur. ! 


3) Yığınlaşma: Küçük bulut parçaları birleştikten sonra, büyük bulut yukarıya doğru yükselmeye başlar. Bu yükselme, bulutun merkez noktalarında fazla, kenarlarda ise daha az 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seviyede seyreder.? Böylece, bulut dikey bir büyümeyle belli bir uzunluğa erişir. Karşımızda şimdi üst üste yığılmış, katmanlaşmış bir bulut durmaktadır. İşte bu dikey yığınlaşma sayesinde, bulut gövdesi atmosferin daha soğuk katmanlarına ulaşır. 


İşte bu katmanlarda meydana gelen yağmur damlaları ve dolu taneleri, daha fazla yükselemeyecek kadar ağırlaştığında, bulutun içinden yağmur ve dolu olarak yeryüzüne düşmeye başlar.” (bkz. şekil 2) 


Şimdi de, Kur'an'da bu konuyla ilgili olarak bahsi geçen âyete bakalım: 


“Görmez misin ki, Allah birtakım bulutları (çıkarıp) sürüyor; sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki, bunlar arasından yağmur çıkıyor...” (Nur, 43) 


Meteorologlar bulut oluşumu, yapısı ve işlevlerine ilişkin bu detayları ancak son yıllarda öğrenmişlerdir. Rüzgârları ve rüzgârların yönlerini anlamak, nem düzeyini ölçmek, atmosfer basıncının çeşitlerini ve seviyelerini belirlemek için meteorologlar uçak, uydu, bilgisayar, balon gibi gelişmiş cihazlar kullanmışlardır.” 


Yukarıdaki âyetin devamında, bulut ve yağmurdan bahsedildikten sonra, dolu ve şimşekten de şu şekilde söz ediliyor: 


“...Ve Allah gökten, oradaki dağlardan (dağlar büyüklüğünde bulutlardan) dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de uzak tutar. (Bu dolunun) şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır.” (Nur, 43) 


Meteorologlar yaptıkları araştırmalarda dolu yağdıran bu yığınlaşmış bulutların, tıpkı Kur'an'da ifade edildiği gibi, bir dağın yüksekliğine eş düzeyde yaklaşık 25-30 bin yüksekliğe ulaştığını tespit etmişlerdir.” 


Bu âyet dikkatle okunduğunda, neden “dolu” ile “onun şimşeği” ifadesinin kullanılmış olduğu 


doğal olarak akla geliyor. Acaba “onun şimşeği” ifadesiyle şimşeğin oluşmasında esas faktörün dolu olduğu mu anlatılmak isteniyor? 


Dilerseniz, Meteorology Today (Günümüzde Meteoroloji) isimli kitabın bu konuda neler söylediğine bir bakalım: “Sıvı zerreler dolu taneleriyle çarpışınca, bu temas nedeniyle donar ve ısı açığa çıkartırlar. Bu da, dolu tanelerinin yüzeyini buz kristallerinin yüzeyinden daha sıcak yapar. Dolu taneleri buz kristalleriyle temas ettiği vakit, önemli bir olay meydana gelir: Elektronlar soğuk nesneden (buz kristali) sıcak nesneye (dolu tanesi) doğru akışa başlar. 
Böylece, dolu taneleri negatif elektrik yüklenmiş olur. Aynı olay, aşırı soğuk zerrelerin dolu taneleriyle temas ettiği zaman da meydana gelir ve pozitif elektrik yüklenmiş ince buz parçaları parçalanır. Bu pozitif elektrik yüklü parlak ince parçalar, sonra, bulutun üst 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katmanlarına doğru yükselir. Negatif yüklü dolu taneleri ise, bulutun alt katmanlarına doğru düşer. Böylece, bulutun alt katmanları negatif elektrik yüklenir. Bu negatif elektrik yükü, daha sonra, şimşek çakarak boşalır.”* Özetle, şimşeğin meydana gelmesinde esas faktör, dolu taneleridir. 


Şimşek hakkındaki bu bilgi, nispeten yakın zamanda elde edilmiştir. 1600'lü yıllara kadar bu konuda genel olarak Aristotle'ın görüşleri kabul görüyordu. Söz gelimi, Aristotle atmosferde (nemli ve kuru olmak üzere) iki tür hava olduğunu söylüyordu. Ona göre, gök gürültüsü, kuru hava ile nemli havanın çarpışmasıyla meydana geliyordu. Yine, şimşeğin sebebi de, kuru havanın ince ve cansız bir ateşle alev alıp yanmasıydı.” İşte bu hatalı görüşler, Kur'an-ı Kerim'in vahyedildiği döneme kadar meteoroloji alanında hâkim olan görüşlerdi. 


Dipnotlar: 


1- Bkz. The Atmosphere, Anthes vd., s. 268-269, ve Elements of Meteorology, Miller and Thompson, s. 141. 


2- Bulutun merkezi daha fazla yükselir, çünkü bulutun dış çeperindeki soğuk havadan daha az etkilenir. 


3- Bkz. The Atmosphere, Anthes and others, s. 269, and Elements of Meteorology, Miller and Thompson, s. 141-142. 


4- Bkz. Fe'jazal-Çuran al-Kareem fee Wasf Anwa' al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, Makky vd., s. 55. 


5- Elements of Meteorology, Miller and Thompson, s. 141. 
6- Meteorology Today, Ahrens, s. 437. 


7- The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, cilt 3, Ross vd., s. 369a- 
369b. 


Âyet, üst üste yığılarak gökyüzünde kurulmuş dağları andıran cumulonimbus bulutlarını tasvir etmekte ve sonunda, bunları lâtif bir istiare ile “dağlar” olarak isimlendirmektedir. Gerçekten de, biz yağıştan söz ettiğimiz zaman, bir anlamda, milyonlarca ton ağırlığında dağların yere indiğinden söz etmiş oluruz. Dolu ise, âyetin tasvirine uygun şekilde, cumulonimbus bulutlarının içinde cereyan eden son derece fırtınalı, şimşekli, sarsıntılı, iniş çıkışlı olayların sonucudur. Bulutların içinde defalarca yukarı ve aşağı gidip gelerek büyüyen buz tanelerinden meydana gelen dolu, normal olarak bir santimin altında büyüklüğe sahip olmakla birlikte, on 
santimi geçen çaptaki dolu taneleri de görülmüştür. Böyle bir dolu yere düşerken saatte 200 
kilometreden fazla hıza erişir ve ölümcül olabilir. 


— Ümit Şimşek, Bilime Yön Veren Âyetler 
ATMOSFER BASINCI 


Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 


186 


“Allah kime hidayet vermeyi dilerse, onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi saptırmayı dilerse, sanki gökyüzünde yükseliyormuşçasına onun göğsünü sıkar ve tıkar. Iman etmeyenlerin üzerine pisliği Allah işte böyle çökertir.” (En'âm, 125) 


Vücut yapımız, içinde yaşadığımız çevrenin bütün şartlarıyla, bu arada üzerimizdeki atmosfer basıncıyla da uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir. Yerçekimi, dünyamızı çevreleyen atmosferin muazzam kütlesini onun etrafında tutar; atmosfer, böylece, o muazzam kütlenin basıncıyla üzerimize yüklenir. Fakat bu basınç, içimizden karşı bir basınçla dengelendiği için, biz üzerimizde herhangi bir yük ve güçlük hissetmeyiz. Ancak atmosferin üst tabakalarında durum farklılaşır. Yerden uzaklaştıkça hava seyrelir; hava seyreldikçe basınç düşer. Bu defa kan basıncı kendisini gittikçe artan bir şiddetle belli etmeye başlar ve insan bunun etkisini soluk alma güçlüğü, göğüste sıkışma ve daralma şeklinde hisseder. İradelerini inkâr yönünde kullanan ve bu konudaki ısrarları yüzünden kalplerinin mühürlenmesini hak eden kimselerin göğsü de, üzerlerine çöken inkâr pisliğinin basıncı altında sıkışmış ve tıkanmış haldedir ve bu sıkışma, İslâmı hatırlatan şeyler karşısında etkisini açıkça belli etmektedir. 


DÜNYANIN ŞEKLİ 

Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 

“Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.” (Naziat, 30) 

Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi (Naziat, 30) mealindeki âyetin Arapça aslında geçen ve “dahw kelimesi, “yuvarlaklık? ifade etmekte ve özellikle “devekuşu yumurtası” gibi mânâlara gelmektedir. 

Bu kökten türetilen pek çok kelimenin, Arap etimolojisindeki karşılıkları hep “devekuşu? ile alâkalıdır. Mesela “Edhannuame” (Râzi, 31. s. 47) devekuşu yuvası, “Elmedha? ise devekuşu 


yumurtasının bulunduğu yer anlamına gelir. (Ahter-i Kebir, s. 301) 


Bu bilgiler ışığında, söz konusu âyette, yerkürenin şekli “devekuşu yumurtası'na benzetildiği söylenebilir. 


Prof. Dr. Süleyman Ateş, Lisan-ul Arap adlı sözlüğe dayanarak “dahv? kelimesinin anlamını şöyle açıklar: 


“Dahv, döşemek düzeltmek demek ise de sadece basit bir döşemek ve düzeltmek 

değildir, “yuvarlak olarak döşemek? düzeltmek anlamına gelir ki, bu ayetten yeryüzünün yuvarlak yaratıldığı anlamı çıkar.” 

Âyetin yeryüzünü devekuşu yumurtasına benzetmesinin ne gibi bir hikmeti olabilir? 
Öncelikle tüm canlı yumurtaları içinde, küreye en çok benzeyeni devekuşu yumurtasıdır. 
Yerkürenin kuzey-güney çapındaki nisbi farkı, ona elipsoid bir yapı kazandırır. Ekvator yan 


çapı 6378 km, kutup yarı çapı ise 6356 km'dir. 


Gerçekten de, ayetin ifade buyurduğu gibi, yerküre tam bir yuvarlak değil, ama küresel, kutuplardan basık, kendine özgü bir şekildedir. Yani devekuşu yumurtası gibidir. 
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DAĞLARIN KÖKLERİ 

Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 

“Biz yeryüzünü döşek yapmadık mı, dağları da bir kazık.”(Nebe suresi, 6-7) 

Dünyanın pek çok üniversitesinde okutulan Yeryüzü isimli bir kitap var. Bu kitabın iki yazarından biri, emekli profesör Frank Press. Press, eski ABD başkanı Jimmy Carter'ın bilim 


danışmanıydı. 12 yıl Ulusal Bilim Akademisi'nin başkanlığını yaptı. Kitabında, şöyle diyor: 


“Dağların altında kökleri vardır. Bu kökler toprağın çok derinlerine kadar gömülü durumdadır. Dağların şekilleri bu nedenle bir kazığı andırır.”! (bkz. şekil 1,2,3) 


Şekil 1: Yerin altında derin köklere sahip olan dağlar. (Earth, Press and Siever, s. 413) 


s.ö488885 
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Şekil 2: Şema görünümü. Dağlar, aynı bir kazık gibi yerin derinlerine batmış köklere sahiptir. 
(Anatomy of the Earth, Cailleux, s. 220) 


Şekil 3: Bu illustrasyon, dağların nasıl kazığa benzer bir şekle sahip olduğunu gösteriyor. 
(Earth Science, Tarbuck and Lutgens, s. 158) 


Frank Press’in dağlarla ilgili yaptığı açıklamalar, Kur’an-ı Kerim’de yapılan dağlara ilişkin tanımlarla tıpatıp uygunluk içindedir. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: 


“Biz yeryüzünü döşek yapmadık mı, dağları da bir kazık.” (Nebe suresi, 6-7) 


Yeryüzünü çalışan bilim, dağların toprağın altında derin kökleri olduğunu ve bu köklerin dağın yer üstündeki yüksekliğinden yedi kat büyük bir yüksekliğe sahip olduğunu kanıtlamıştır.? Bu bilgiden hareketle dağları tanımlamada kullanılabilecek en iyi sözcük, gerçekten ‘kazık’ kelimesi. Çünkü dağların alt kısımları tıpkı bir kazık gibi toprağın bağrına saplanmış durumda. Bilim tarihi, dağların bu özelliğiyle ilgili bulguların ancak on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra elde edilebildiğini ortaya koyuyor.” 
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Dağların bu biçimde yaratılmış olması, elbette boşuna değil. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü tabakasının insan hayatını mümkün kılacak bir istikrara kavuşabilmesinde dağ köklerinin kazık gibi yere saplı olması büyük bir rol oynuyor.* Bu sayede yeryüzü sarsıntısız bir yaşama ımkan sağlıyor. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: 


“Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı.” (Nahl suresi, 15) 


1960'lı yıllarda ortaya konan tektonik tabakalar teorisi, bu âyette anlatıldığı gibi, dağların yeryüzünü sabit tutmaya yaradığını ortaya koydu. 60'lı yıllarda ortaya konan bir teori, böylece, 1400 yıl önce Kur'an- ı Kerim'de yer alan ilmi bir bilgiyi doğrulamış oldu.” 


Hiç şüphesiz, burada üzerinde durulması gereken konu, Hz. Muhammed (asm) zamanında bir insanın bu tür bilgiye kendi gayretleri sonucunda ulaşabilmesinin mümkün olup olmadığıdır. 
Bilimsel bulgularda anlatıldığı şekliyle yüksek dağların yerin altında kendi yüksekliğinden daha yüksek köklerinin olduğunu o dönemde kim tahmin edebilirdi? Günümüze kadar yazılan jeoloji kitapları incelendiğinde, yine, bu kitapların çoğunun dağların sadece yerin üstündeki kısımlarına dair bilgiler verdikleri bilinmektedir. Ancak jeoloji biliminin katettiği gelişmeler sonucundadır ki, bugün Kur'an ayetlerinin tasdiki noktasına gelinmiştir. 


Dipnotlar: 

1l- Earth, Press and Slever, s. 435. Ayrıca bkz. Earth Science, Tarbuck and Lutgens, s. 157. 
2- The Geological Concept of Mountains in the Quran, El-Naggar, s. 5. 

3- The Geological Concept of Mountains in the Quran, s. 5. 

4- The Geological Concept of Mountains in the Quran, s. 44-45. 

5- The Geological Concept of Mountains in the Quran, s. 5. 

DENİZLERDEKİ SU ENGELİ 

Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


“İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.”(Rahman, 19-20) 


Modem bilim, iki farklı denizin birbirine kavuştuğu yerde birbirlerine karışmalarını önleyen engellerin olduğunu yakın zamanda keşfetmiştir. Bu engeller, kendilerine has sıcaklıkları, tuz oranı ve yoğunluğu olan iki denizi böler.! Örneğin, Atlantik Okyanusu'nun suyuyla karşılaştırıldığında, Akdeniz'in suyu daha ılık, tuzlu ve yoğunluğu azdır. Buna rağmen, Akdeniz suyu Cebelitarık Boğazı'ndan Atlantik Okyanusu'na karıştığında birkaç yüz kilometre boyunca yaklaşık bin metre derinlikte kendi sıcaklığı, tuz ve yoğunluğunda hareket eder. Akdeniz suyu, okyanusun bu derinliğinde istikrarını muhafaza eder.” (bkz. şekil 1) 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Şekil 1: Akdeniz'in suyu, Cebelitarık Boğazı'nda Atlantik Okyanusu'na karıştığı bölgede kendine mahsus ılık, tuzlu ve düşük yoğunluklu özelliklerini korumaktadır. Çünkü iki deniz suyunu birbirinden ayıran bir engel vardır. Sıcaklıklar santigrad birimi olarak belirtilmiştir. 
(Marine Geology, Kuenen, s. 43) 


Okyanusta büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gel-gitler olmasına karşılık, bu iki deniz aralarında görünmez bir engel varmış gibi hareket ederler. 


Kur'an-ı Kerim'de bu iki deniz arasında bir engel olduğu ve bunların birbirine karışmadığı ifade edilmektedir: 


“İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.” (Rahman, 19-20) 


Fakat Kur'an tatlı ve tuzlu suyun ayrılmasından bahsederken, buna sebep olarak “engelleyici bir berzahtan? (bölme) söz eder. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: 


“Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir berzah, aşılmaz bir sınır koyan O'dur.” (Furkan, 53) 


Akla, “Neden Kur'an'da tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışmamasında “berzah'tan bahsedilirken, iki denizin birbirine kavuşmamasında “engelden bahsediliyor?” sorusu gelebilir. 


Modem bilim tatlı su ile tuzlu suyun karşılaştığı nehir ağızlarındaki durumun, iki denizin karşılaştığı yerlere göre farklı olduğunu keşfetmiştir. Nehir ağızlarında tatlı suyu tuzlu sudan ayıran şeyin iki tarafı ayıran su yoğunluğunun birden azaldığı bir ayırıcı bölme (katman) olduğu keşfedilmiştir.* Bu ayırıcı bölme, tatlı sudan ve tuzlu sudan farklı bir tuz oranına sahiptir. (bkz. şekil 2) 


NEHİR AĞZI 


A 

Ürer) 
Tuzlu su 
(önle) 


Şekil 2: Bir nehir ağzında tuzluluk oranını gösteren uzunca bir kesit. Burada tatlı su ile tuzlu su arasında ayırıcı bölmeyi görüyoruz. (Introductory Oceanography, Thurman, s. 301) 


Bu bilgi, sıcaklığı, tuzluluğu, yoğunluğu, oksijen çözünürlüğünü ölçen gelişmiş aletlerin kullanılmasıyla çok yakın zamanlarda keşfedilmiş bir bilgidir. İnsan çıplak gözle, birbiriyle kavuşan iki deniz arasındaki farkı ayırd edemez; ona özellikleri aynı olan bir deniz gibi gözükür. Benzer şekilde, insan çıplak gözle nehir ağızlarında bir geçiş bölgesi nedeniyle suyun üç tür özellik gösterdiğini de kavrayamaz. Halbuki nehir ağızlarında tatlı su, tuzlu su ve geçiş bölgesindeki su olmak üzere üç tür su vardır. 
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Dipnotlar: 
l- Principles of Oceanography, Davis, s. 92-93. 
2- Principles of Oceanography, Davis, s. 93. 


3- Oceanography, Gross, s. 242. Ayrıca bkz. Introductory Oceanography, Thurman, s. 300- 
301. 


Nehir ve denizler arasında eğer alt ve üst akıntılar yoluyla her iki tarafa doğru bir karışma meydana gelseydi, hiç kuşkusuz, bu karışma nehirleri ifsad ederdi. Ancak haliç ve deltalar böyle bir karışmayı önlediği gibi, nehir sularının biriktirdiği organik ve inorganik maddelerle son derece zengin bir yapıya kavuşmakta ve denizlerin de, karaların da en bereketli bölgeleri haline gelmektedir. Nehirler ile onların döküldüğü denizler arasında gidip gelen bir kısım hayvanlara ise Allah mucizevi bir özellik vermiştir. Bu balıklar denize açıldıkları zaman, tuzlu su onların vücutlarında da bir engelle karşılaşır, arıtılır ve tuz fazlası vücuttan atılır. 


— Ümit Şimşek, Bilime Yön Veren Âyetler 
DERİN DENİZLER VE DİP DALGALAR 
Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


“Yahut, (o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları) engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut... Birbiri üstüne karanlıklar... İnsan elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez...”(Nur, 40) 


Bu âyet, derin denizler ve okyanuslardaki karanlıklardan bahsediyor. Derin deniz ve okyanuslardaki karanlıklar, 200 metre ve ötesinde bulunur. Bu derinlikte, neredeyse hiç ışık yoktur. (bkz. şekil 1) 1000 metreden aşağıda ise, hiç ışık yoktur.! Bu konuda bilinen gerçek şu ki, hiçkimse okyanus gibi bir yerde özel yapılmış bir denizaltı olmadan, 40 metreden daha aşağıya dalış yapamaz. Yine, hiçkimse söz gelimi okyanus ya da derin denizlerde 200 metre bir derinlikte özel destekler almadan hayatta kalamaz. 


| 


> 


Şekil 1: Güneş ışığının % 3 ile % 30'u deniz yüzeyinde yansır. Sonra güneş ışığı yelpazesinin neredeyse yedi rengi de, 200 metre derinliğe varıncaya kadar mavi renk hariç, belli bir derinliğin ötesine geçemez. (Oceans, Elder and Pernetta, s. 27) 


Bilim adamları, okyanusların derinliklerine dalış yapmalarına izin veren özel donanımlı denizaltılar sayesinde bu karanlığı nispeten yakın zamanlarda keşfedebilmişlerdir. 
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Yine, yukarıdaki ayette geçen “...engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut...” ifadesinden biz, derin deniz ve okyanus sularının farklı katmanlarında dalgaların meydana geldiğini anlıyoruz. Buna göre deniz ve okyanus sularının yüzeyinde dalga oluştuğu gibi, dip sularda da dalgalar meydana geliyor. 


“Dalga üstüne dalga., üstünde de bulut...” ifadesi, sırasıyla “dip dalga”, “yüzey dalga” ve 'bulut'a işaret ediyor. Halbuki, bilim adamları deniz içindeki farklı yoğunluğa sahip katmanlar arasındaki ‘dip dalgaları” yakın zamanda keşfettiler.” (bkz. şekil 2) 


Kğ 


Şekil 2: Suyun farklı yoğunluktaki katmanları arasındaki dip dalgalar. Denizin derinliğine doğru daha yoğun katmanlar yer almaktadır. (Oceanography, Gross, s. 204) 


Deniz içindeki farklı katmanlar arasında meydana gelen dip dalgalar, deniz ve okyanusların derin sularını örter. Bu dalgaların denizin yüzeyinde gördüğümüz dalgalardan farkı yoktur. 
Bunlar da, tıpkı onlar gibi fasılalı ve ritmik bir akışa sahiptir. Ve hiç kuşkusuz dip dalgalar çıplak gözle görülemez; ancak belli deniz katmanlarında ölçülen ısı, tuz oranı gibi değişkenlerin ölçülmesiyle saptanabilir. * 


Dipnotlar: 
1- Oceans, Elder and Pernetta, s. 27. 
2- Oceanography, Gross, s. 205. 


3- Oceanography, Gross, s. 205. 


“HZ. MUHAMMED (asm) DENİZCİ MİYDİ?” 
Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 


Bir televizyon programcısı olan Gary Miller, bir yazısında şunları söylüyor: “Kur'an'ı incelediklerinde, gayr-i müslimleri en çok şaşırtan şey, onu beklediklerinden çok daha farklı bulmalarıdır. Onların bekledikleri şey, 14 asır önce, Arap çöllerinde yazılmış eski bir kitaptır. 
Onun için sadece çölden, çöl şartlarından, çölde yaşayan insanların, toplumların ahvalinden bahsetmesini beklerler. Evet gerçi Kur'an çölden bahsetmekte, çöl tasvirlerini de ihtiva etmektedir. Ama aynı zamanda başka şeylerden de mesela denizden ve denizdeki fırtınaya yakalanmaktan da söz etmektedir.” 
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Birkaç yıl önce Toronto'da (Kanada) iken, bana anlatılan bir olayda, bir denizcinin başından geçenlerden söz edilmişti. Müslüman bir arkadaşı ona Kur'an'ın mealini vermişti. 
İslâmiyet”ten hiçbir haberi olmayan denizci, ilgisini çektiği için Kur'an'ı okumuş ve sonra Müslüman arkadaşına, “Hz. Muhammed denizci miydi?” diye sormuştu. Çünkü Kur'an'ın deniz fırtınasını tasvir edişindeki canlılık ve gerçeklikten çok etkilenmişti. 

Arkadaşının “Hayır. Aksine çölde yaşıyordu.” demesi üzerine Müslüman olmuştu. Çünkü kendisi de deniz fırtınalarına yakalanmış ve o haleti bizzat yaşamıştı. Onun için de Kur'an'ı getiren Hz. Muhammed'in de mutlaka öyle bir firtina yaşamış olduğunu zannediyordu. “Dalga dalga üstüne, ve onların üstünde bulutlar? (Nur Suresi, 40. Ayet) şeklinde yapılan tasviri, deniz fırtınasını görmeden, onu sadece hayal eden bir insan tarafından yazılamaz, diye düşünüyordu. 


Burada araya girerek diyorum ki: Âyetin başından meseleyi ele alacak olursak, “Yahut (onların işleri) engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. (Bir deniz) ki, üstünü bir dalga örtüyor, onun üstünden bir dalga, onun üstünden de bir bulut. Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar. 
(Bunların içinde bulunan kimse) elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremez.” Aslında bu ifadeler ancak deniz bilimcilerin fark edebilecekleri incelikleri taşımaktadır. Çünkü birkaç yüz metrelik derinliklere inince güneş ışığının bile ulaşmadığı karanlık noktalar tasvir ediliyor ve insanın parmağını dahi göremeyeceği noktaları haber veriyor. 


AŞILAYICI RÜZGÂRLAR 
Mayıs 2007 365. Sayı-zaferdergisi 
“Ve aşılayıcı rüzgârlar gönderdik, gökten su indirdik de sizleri suladık...”(Hicr, 22) 


Ayette, yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgârlar olduğuna dikkat çekiliyor. Oysa yirminci yüzyılın başlarına kadar, rüzgârla yağmurun yağması arasındaki tek ilişki rüzgârın bulutları sürüklemesi olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgârların yağmurun oluşumunda “aşılayıcı” rol oynadıklarını gösterdi. 


Rüzgârların bu aşılama özelliği, şöyle gerçekleşmektedir: Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde, köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda, milimetrenin 100de biri çapındaki binlerce parçacığı havaya 

fırlatırlar. “Aerosol” adı verilen bu parçacıklar, rüzgârlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgârların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar, burada su buharı ile temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafina toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne iner. Görüldüğü gibi rüzgârlar, havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla “aşılamakta” ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. 


Eğer rüzgârların bu özelliği olmasa, yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı. 


Ayette rüzgârların aşılayıcı yönüyle ilgili haber verilen diğer bir bilgi de, rüzgârların bitkilerin döllenmesindeki rolüdür. Yeryüzündeki pek çok bitki, türünün devamını polenlerini rüzgâr vasıtasıyla dağıtarak sağlar. Birçok açık tohumlu bitki, çam ağaçları, palmiye ve benzeri ağaçlar, ayrıca çiçek veren tüm tohumlu bitkiler ile çimensi otların tamamı rüzgârlarla 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döllenirler. Rüzgâr, çiçek tozlarını bitkilerden alıp, aynı türden diğer bitkilere taşıyarak döllenmeyi gerçekleştirir. 


Rüzgârın bitkiler üzerinde nasıl bir aşılama yapabileceği yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. 
Ancak bitkilerin de erkek ve dişi olmak üzere cinsiyet farkı olduğunun anlaşılması üzerine, rüzgârların böyle bir aşılayıcı etkisi olduğu anlaşıldı. Bu gerçeğe Kur'an'da “Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel çiftten bir bitki bitirdik” (Lokman, 10) âyetiyle dikkat çekilmektedir. 


NEFES ALAN SABAHLAR 
Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


“Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya başladığı zaman sabaha”(Tekvir, 17-18) 


Bilindiği gibi bitkiler fotosentez yaparken, havadaki karbondioksidi yani insanın kullanmadığı zararlı gazı alır ve onun yerine atmosfere oksijen bırakırlar. Nefes aldığımızda içimize çektiğimiz ve asıl hayat kaynağımız olan oksijen, fotosentezin ana ürünüdür. Atmosferdeki oksijenin yaklaşık 9030'u karadaki bitkiler tarafından üretilirken, geri kalan 9070'lik bölüm denizlerde ve okyanuslarda bulunan ve fotosentez yapabilen bitkiler ve tek hücreli canlılar tarafından üretilir. 


Fotosentezin en verimli olduğu zaman, oksijenin en fazla üretildiği zamandır. Bu da güneş ışığının en yoğun olduğu sabah saatlerinde gerçekleşir. Güneşin doğmasıyla birlikte yaprakta terleme ve buna bağlı olarak fotosentez artmaya başlar. Öğleden sonra ise bu olay tersine döner; yani fotosentez yavaşlar, solunum artar. Çünkü sıcaklığın artmasıyla birlikte terleme de hızlanmaktadır. Geceleyin ise sıcaklığın azalmasıyla birlikte terleme yavaşlar ve bitki 

rahatlar. 


Tekvir süresindeki sabah vakti ile ilgili olarak dikkat çekilen “iza teneffese” yani “nefes almaya başladığı zaman” ifadesi mecaz yoluyla teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlarına gelir. Ayette vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin başlaması, solunumun ana şartı olan oksijenin en yoğun olarak bu vakitte elde edilmesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Ayette sabah vaktiyle ilgili olarak, bu durum üzerine yemin edilmesi de konunun önemini daha da arttırmaktadır. Yirminci yüzyılın önemli keşifleri arasında sayılan fotosentez, 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de güçlü bir şekilde işaret edilen bir faaliyettir. 


YUVAYI DİŞİ ÖRÜMCEK ÖRER 
Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali; kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. 
Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi.(Ankebut, 41) 


Bu âyetin Arapça metninde , bir şeyi yapan veya edinen anlamında olan 


'ittihaze”kelimesi'ittihazet'şeklinde geçer. Yani kelimenin sonundaki ‘t’ harfi, fiile dişi anlamı verir.Açıkça anlaşıldığı üzere buradan, yuva yapan örümceğin dişi olduğu sonucu çıkar. 
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1984 yılında, dünyaca meşhur Alman bilim dergisi Kosmos, örümceklerle ilgili özel bir sayı 
çıkardı. Bu ilginç sayıda geçen şu satırları okuduğunuzda, eminiz çok şaşıracak, bir Kur'an mucizesine daha tanık olmaktan dolayı mutluluk duyacaksınız: 


“Bahçe örümceğinin ağ yapma ve yiyecek yakalama kabiliyeti, sadece dişi örümcekler için geçerlidir. Yani İslâm Peygamberinin gizlendiği mağaranın girişindeki yuvayı, dişi bahçe örümceği örmüştür. Erkek bahçe örümceklerinin hayatı üzerinde ise pek fazla bilgimiz yoktur. 
Sadece ağ yapma (yuva kurma) kabiliyetlerinin olmadığını biliyoruz...” 


Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi, hakikaten, “Kur'an'ın âyetlerinde, cümlelerinde, ve kelimelerinde olduğu gibi, bazen bir tek harfinde bile mucize nurları parlıyor.” 


KARINCALARIN İLETİŞİMİ 
Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


Derken Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen ordusu toplandı. 
Hepsi de düzenli bir şekilde sevk ediliyordu. Karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca “Yuvalarınıza girin, karıncalar” dedi. “Tâ ki Süleyman ve ordusu, farkında olmadan sizi çiğnemesin.”(Neml, 17-18) 


Bu âyet karıncalar arasında bir “iletişim sistemi” olduğuna işaret ediyor. Yirminci yüzyılda üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu küçük hayvanların çok düzenli bir sosyal yaşantıları olduğuna ve bu düzenliliğin gereği olarak aralarında çok gelişkin bir iletişim ağının var olduğunu ortaya koymuştur. National Geografic dergisinde yayınlanan bir makalede bu konudan şöyle bahsedilmektedir: 


Büyük veya küçük herhangi bir karınca, başındaki karmaşık duyu organlarıyla, milyonlarca hatta daha fazla kimyasal ve görsel sinyalleri yakalar. Beyin 500 bin sinir hücresi içerir; gözler birleşiktir; antenler insandaki burun ve parmak ucu gibi hareket eder. Ağzın altındaki projeksiyonlar tadı algılar, kıllar dokunmaya karşılık verir. 


Biz farkına varmasak da karıncalar, hassas duyu organları sayesinde oldukça farklı iletişim yöntemleri kullanırlar. Avlarını bulmaktan birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan savaşmaya kadar hayatlarının her ânında bu duyu organlarından faydalanırlar. 2-3 milimetrelik vücutlarının içerisine sığdırılmış 500 bin sinir hücresiyle, insanları hayrete düşürecek bir iletişim sistemine sahiptirler. 
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Karıncaların bilgi alışverişi sağlamada, kimi zaman insanların konuşarak halledemediği konularda (toplanma, paylaşma, temizleme, savunma gibi) çok daha kusursuz bir iletişim sergilerler. 


Karıncalar daha çok kimyasal düzeyde bir iletişim gerçekleştirirler. İç salgı bezlerinden salgıladıkları kimyasallar, diğer karınca tarafından koku olarak algılanır. Koloninin ihtiyaçlarına göre, örneğin acil bir durum olduğunda bu kimyasallar daha yoğun salgılanır. 


Çok yakın tarihte elde edilen bu bilgilere on dört asır önce işaret edilmiş olması, bir mucize değil de nedir? 


SAFHA SAFHA YARATILIŞ 
Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


“And olsun, Biz insanı çamurun özünden yarattık. Sonra onu sağlam bir karar yerinde (rahim) bir nutfe yaptık. Sonra nutfeyi aleka halinde, alekayı mudga halinde yarattık. Mudgayı da kemik halinde yarattık; kemiklere ise et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratışla inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir.”(Mü?'minun, 12-14) 


Arapça kelime olan alekanın üç anlamı var: 1) sülük, 2) asılı duran, 3) kan pıhtısı. Aleka evresinde asılı duran ile embriyoyu karşılaştırırsak, ikisi arasında şekil 1’de görüldüğü gibi bir benzerlik görürüz.' Ayrıca, bu evrede embriyo, annenin kanından beslenir, tıpkı sülüğün başkalarının kanından beslenmesi gibi.? 


Şekil 1: Sülük ile insan embriyosunun aleka evresinde birbirine benzediğini gösteren bir illüstrasyon. (The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 73) 


Alekanın ikinci anlamı, “asılı duran şey?'dir. 2 ve 3 numaralı resimde gördüğümüz embriyonun anne rahminde asılı duruşu tamamen böyledir. 


Şekil 2: Bu illüstrasyonda asılı duran embriyoyu aleka evresinde ana rahminde görebiliyoruz. 
(The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 66) 
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Şekil 3: Bu mikro resimde, (B harfiyle işaret edilen) embriyonun asılı duruşunu görüyoruz. Embriyonun bu evrede büyüklüğü yaklaşık 0.6 mm. (The Developing Human, Moore, 3rd ed., s. 66, from Histology, Leeson and Leeson.) 


Alekanın üçüncü anlamı, “kan pıhtısı” ’dır. Embriyonun dış görünüşü ve onun kesesi bu evrede kan pıhtısına benzer. Bunun sebebi, embriyonun içinde yüksek miktarda kan bulunmasıdır. Ayrıca bu evrede embriyodaki kan, üçüncü haftanın sonuna kadar dolaşıma başlamaz.” Zaten embriyonun kan pıhtısına benzemesinin asıl sebeplerinden biri budur. 


Şekil 4: Aleka evresinde kalp damar sistemine ait diyagram. Embriyonun dış görünüşü, büyük oranda kan barındırdığı için kan pıhtısını andırıyor. (The Developing Human, Moore, 5th ed., s. 65) 


Aleka kelimesinin üç anlamı da, Kur'an'da bahsi geçen anlatıma bütünüyle uygundur. 
Kur'an'da anlatılan ikinci evre, mudga evresidir. Mudga, “bir çiğnemlik et” anlamına gelir. 


Bu şekilde ifade edilmesinin sebebi, embriyonun hakikaten bir çiğnemlik et kadar olmasıyla beraber, embriyonun arkasında somite’lerin sanki çiğnenmiş gibi görünüyor olmasıdır.” 


Şekil 5: Mudga evresinde (28 günlük) bir embriyonun fotoğrafı. Bu evrede embriyonun yaklaşık büyüklüğü 4 mm'dir. (The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 82, Prof. Hideo Nishimura'dan alıntı, Kyoto University, Kyoto, Japan) 
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Hz. Muhammed (asm) yaşadığı dönemde bunları nasıl bilebilirdi? Bunların insan aklı ve gözlem yoluyla bilinebilmesi için mikroskop gibi gelişmiş tıbbi aletlere ihtiyaç vardır ki, Peygamberimiz döneminde bu tarz aletlerin hiçbiri yoktu. İnsanın sperm hücrelerini gelişmiş bir mikroskopla 1677 yılında (Peygamberimizden yaklaşık bin yıl sonra) inceleyen ilk bilim adamları, Hamm ve Leeuwenhoek idi. Onlar dahi, yaptıkları inceleme sonucunda, hatalı biçimde, sperm hücresinin rahime emanet edildikten sonra mini minnacık bir insan kopyası olduğunu düşünmüşlerdi.* 


Profesör Keith L. Moore, / anatomi ve embriyoloji dalında dünyanın en meşhur bilim adamlarından biridir. The Developing Human adlı kitabı sekiz dile çevrilmiştir. 1984 yılında Moore, anatomi dalında en yüksek dereceli madalya ile ödüllendirilmiştir. 1981 yılında Suudi Arabistan'da Yedinci Tıp Konferansı'nda yaptığı konuşmada Moore, şunları söylemiştir: “İnsanın gelişimiyle ilgili Kur'an'da geçen ifadeleri aydınlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu bilgilerin Peygamber Muhammed'e Allah'tan gelmiş olduğuna inanıyorum. Çünkü bu alandaki bilgiler çok yakın zamana kadar keşfedilememişti. Tek başına bu bile benim Hazreti Muhammed'i Allah'ın elçisi olarak kabul etmem için yeterli.” O konferansta Profesör Moore'a şu da soruldu: “Bu sözleriniz sizin Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna inandığınız anlamına mı geliyor?” Moor'un yanıtı, “Bunu kabul etmekte zorlanmam” oldu. 


Konferansta Moore, şunları söyledi: “,..İnsan embriyosunu evrelendirmek çok zor olduğu için—çünkü sürekli bir değişim süreci geçiriyor —Kur'an ve Sünnet'ten hareketle yeni bir sınıflandırma şu şekilde önerilebilir. Bu sınıflandırma basit, kuşatıcı ve günümüz embriyolojik gerçekleriyle uyum içinde. Kur'an ve sünnet üzerine son dört yılda yapılan çalışmalar, insan embriyosuna ilişkin yeni bir sınıflandırma yapmamıza olanak verdi. Aslında bu inanılmaz bir olay. Çünkü yararlandığımız bilgi, yedinci yüzyılda kayıt altına alınmış. 
Gerçi embriyolojinin kurucusu Aristo, tavuk yumurtaları üzerine dördüncü yüzyılda yaptığı incelemelerde civciv embriyosunun çeşitli evrelerden geçtiğini farketmişti; ama bu evreler hususunda detaylı bir bilgi ortaya koyamadı. Embriyoloji tarihine baktığımızda, yirminci yüzyıla gelene kadar insan embriyosunun evreleri hakkında çok az şey bilindiğini görüyoruz. 
Bu sebeple, Kur'an'daki embriyo tanımları, yedinci yüzyıldaki bilimsel bilgiler üzerine yapılmış olamaz. Geriye mantıklı tek bir izah kalıyor: 


Bu tanımlar Hz. Muhammed'e (asm) Allah'tan vahyedilmiştir. O (asm), bu detayları kendi ilmiyle bilemezdi, çünkü kendisi ümmi birisiydi.” 


Dipnotlar: 

l- The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 8. 

2- Human Development as Described in the Ouran and Sunnah, Moore and others, s. 36. 
3- Age, s. 37-38. 

4- The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 65. 

5- The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 8. 


6- The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., s. 9. 
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7- Not: Bu web sitesinde anılan tüm bilim adamlarının meslekleri en son 1997 yılında güncellenmiştir. 


8- Bu yazılanları sesli dinlemek için www.islam-guide.com sitesine gidiniz. 

9- 8 no'lu dipnota bakınız. 

10- 8 no'lu dipnota bakınız. 

HER ŞEYİN BİR KADERİ VAR 

Ömer Sevinçgül-Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 

Kim yaratıyor kâinat sarayındaki sanat eserlerini? Bu faaliyetleri yürüten, yıldızları çarptırmadan döndüren, dünyadaki canlılara vakti vaktine rızık veren kim? Kimdir o yaratıcı ki, toplu iğne başı kadar bir tohumdan dev gibi bir ağaç, bir damla sudan insan çıkartıyor? 
“Doğa” diyor bazı kimseler. Peki, nedir doğa? En kısa tanımıyla, canlı ve cansızların toplamı. 
Cansızların kendi başlarına bir şey yapamayacakları apaçık bir gerçek. Çekici, çiviyi, tahtayı koy bir odaya, yıllarca bekle, bilgili bir usta bunları kullanmadığı sürece bir sehpa bile yapılamayacaktır. 

Toprak, hava, su ve güneş ışığı, elbette çekiçten, çividen ve tahtadan daha bilgili değiller. 
Oysa bir kar tanesi bile sehpadan daha mükemmel. Cansız, akılsız, şuursuz, kuvvetten, 


iradeden yoksun cansızların basit bir canlıyı bile yapamayacağı açık. 


Gelelim canlılara... Bunların da en şuurlusu insan. Canlıları yapmak şöyle dursun, minnacık bir yaprağı bile yapmaktan aciz. Üstelik o, kendini yaratanı arıyor. 


Doğa, canlılarla cansızlardan meydana geldiğine ve bunların da hiçbir şeyi yaratamayacakları kesin olduğuna göre, bu kâinatı ve kâinattaki bütün sanat eserlerini sonsuz ilim, irade ve 


kudret sahibi olan bir zatın yarattığı açıkça görülebilir. 


“Doğa yasaları” tabirini dillerine dolayanlara sor bakalım: “Bu yasalar akıllı, şuurlu, iradeli gören, işiten şeyler mi?” 


“Hayır!” diyecekler. Çünkü bu soruya “evet” cevabı vermenin aklı inkâr etmekten farkı yoktur. Oysa yukarıda saydığımız özelliklere sahip olmayan, yaratıcı da olamaz. 


Kaldı ki, yeryüzündeki yasalar bir yasa koyucunun varlığına delildir. Çünkü yasa varsa, onu koyan biri de vardır. Hiçbir yasa kendi kendine ortaya çıkamaz. 


Ayrıca, yasaların uygulanması için bir hâkime ihtiyaç vardır. Hâkim olmadı mı hiç bir yasa kendi başına iş göremez. 


BİR KEŞFİN ÖYKÜSÜ 


Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 
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1677 yılında ilk nesil mikroskoplardan birini kullanarak erkek üreme hücresi olan Spermleri 
inceleyen Hamm ve Leeuwenhoek, incelemeleri sonucunda, her bir sperm hücresinin içinde her şeyiyle tamam bir insan bulunduğunu öne sürdüler. Bu sperm hücresi rahme düşüyor ve orada büyüyerek doğacağı hâle geliyordu onlara göre. Ne tuhaf değil mi? Tek bir sperm hücresinin içinde mikroskobik bir insan var. Eğer bu mikroskobik insan bir erkek ise, onun da sperm hücreleri olmalı. Ve onun spermlerinde de, her şeyiyle tamam birer insan bulunmalı! 
Tabi, mikroskobik insanın spermlerinde bulunan öteki mikromikroskobik insanların erkek olanlarının spermlerinde de, yine mikromikromikro insanlar bulunuyordu, Hamm ve Leeuwenhoek'a göre. (bkz. Keith L. Moore'un The Developing Human adlı kitabından alınan sperm çizimi) 


18. yy'da kadın yumurtası keşfedildi ve bilim adamları “Yanılmışız!” dediler. “O mikro insancıklar, sperm hücrelerinde değil yumurta hücrelerinde bulunuyormuş!” 


19. yy'a geldiğimizde ise insanoğlu nasıl yaratıldığını anlama noktasında önemli bir adım attı ve anne karnındaki yaratılışın safha safha, merhale merhale, aşama aşama olduğunu keşfetti. 


Batılı bilim adamları sonsuza kadar uzanıp giden minik insancıklar fikrinden kurtulmanın rahatlığını yaşarken, Müslüman bilim adamları, bir Kur'an mucizesine şahit olmanın heyecanı içindeydiler. Çünkü Allah, “rahimlerde olanı” bin dört yüz yıl kadar önce insanoğluna bildirmişti. 

“And olsun, Biz insanı çamurun özünden yarattık. 

Sonra onu sağlam bir karar yerinde bir nutfe yaptık. 

Sonra nutfeyi aleka hâlinde, alekayı mudga hâlinde yarattık. Mudgayı da kemik hâlinde yarattık; kemiklere ise et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratışla inşa ettik. 
Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!” 

— Mü'minun, 12-14 

ÖLDÜRMEK Mİ, DİRİLTMEK Mİ? 

Prof. Dr. Alaaddin Başar-Mayıs 2007 365. Sayı —zaferdergisi 


“Müslüman! İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.” — Sezai Karakoç 


ANARŞİ bir insanlık suçudur ve hiçbir dinle ilgisi yoktur. Ülkemizde ve dünyada insanı insanlıktan ürkütecek derecede korkunç zulümler oluyor. Bunlardan birisi de geçenlerde(*) 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Malatya'da işlenen kitabevi cinayeti.Konunun uluslar arası boyutu olabilir, siyasi boyutu olabilir, uyuşturucu boyutu olabilir. Ben bütün bunları bir tarafa bırakıp, olayın İslam'a mal edilme çabaları üzerinde biraz durmak istiyorum. 


Bu noktada da karşımıza şu ihtimaller çıkıyor: 


Konu İslam düşmanlarının İslam'a gölge düşürme gayretlerinin bir ürünü olabilir. İslam'ı yeterince bilmeyen kişilerin din adına işledikleri bir cinayetleri de olabilir. 


Bu ikinci şıkta da iki ihtimal söz konusu: 


Birisi o bilgisiz ve heyecanlı kişileri birileri kullanmış olabilir, yahut onlar bu işi, kendi dar düşünceleri, sönük fikirleri ve yanlış kararları sonucu bizzat da yapmış olabilirler. 


Bütün bu şıkları incelemek bir istihbarat meselesidir ve bizim sahamızı aşar. O halde, biz bütün bu ihtimalleri bir tarafa bırakıp konuya İslâm açısından nasıl bakılması gerektiği üzerinde kısaca duralım: 


Şunu öncelikle belirtelim ki, İslâm'da muhakeme etmeden ve müdafaa hakkı tanımadan doğrudan infaz diye bir şey yoktur. Yine İslam'da yetkisiz kişilerin ceza verme hakları da yoktur. Ayrıca, İslam'da kitabevi cinayetinde sergilendiği şekliyle bir idam da yoktur. Buna göre olay, her üç yönüyle de İslam dışıdır ve işiten herkese dehşet veren bir vahşettir. 


İnsan, ahsen-i takvimde yaratılmıştır. Yani, insanın mahiyeti, kabiliyeti, istidadı bütün varlıklardan çok daha ileridir. Bu büyük sermayenin yerinde kullanılması ve zayi edilmemesi için Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş, kitaplar inzal etmiştir. 


İnsan, Allah'ın en mükemmel eseridir. Şu var ki, bu harika eser bir imtihana tâbi tutulmuş, hayır ve şerden, iman ve küfürden, adalet ve zulümden, sefahat ve ahlâktan dilediğini seçmekte serbest bırakılmıştır. Bu fani dünya hayatındaki bu kısa serbestliği müteakip, bütün insanlar ölümü tadacaklar ve insanlık sermayelerinden hesaba çekileceklerdir. 


Allah'ın razı olduğu bir kul olmak isteyenler, Onun kullarını, şer yolundan hayra çevirmek için çalışırlar. Bu büyük görevi en mükemmel şekliyle peygamberler yerine getirmişler ve insanlık için birer hidayet rehberi olmuşlardır. 


Peygamberimiz (asm) Allah'ın son elçisidir. Artık, kıyamete kadar hiçbir peygamber gelmeyeceğine göre, bütün insanlığın irşat görevi Ona (asm) ve ümmetine aittir. İslâm âlimleri, gayr-ı müslimler için “ümmet-i davet” tabirini kullanırlar. Yani, onlar da Peygamberimizin irşadına muhatap olan insanlardır. Kendilerine hak din tebliğ edildiğinde, onu kabul ederlerse o zaman diğer Müslümanlar gibi onlar da “ümmet-i icabet” sınıfına girmiş olurlar. 


Buna göre, bir Müslümanın gayr-ı müslimlere bakışı şöyle olmalıdır: “Bunlar, İslam'ın nuruna muhtaç zavallı kullardır. Benim görevim, bu insanların İslam'a kavuşmaları ve “ümmet-i icabet? sınıfına girmeleri için çaba göstermektir. Ben bu görevi 


yerine getirirsem, Allah Resulü (asm) benden razı olacaktır. Çünkü, Onun isteğini yerine getirmiş ve Ona yeni ümmetler kazandırmış olacağım. Onları öldürerek cehenneme 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göndermek benim görevim değildir. Harp halinde onlarla çarpışırım, ama sulh halinde, Azrail aleyhisselamın görevini üslenmemin de hiçbir manası yok.” 


Allah Resulü (asm) bir mana hekimi olarak, müşrikleri şirkten kurtarmaya çalışmış ve tedaviden kaçan o manevi hasta insanların, kendisine nice zahmetler vermelerine rağmen onların kurtuluşu için her zorluğa katlanmış ve sonunda, yirmi üç sene gibi kısa bir zaman dilimi içinde, yüz yirmi dört bin sahabe yetiştirmiştir. Onun yolunda gidenler de müşrike değil şirke düşman olacaklar, kâfire değil küfre cihat ilan edecekler, sefihlerle değil sefahatle çarpışacaklar ve insanlık alemini bu gibi tehlikelerden kurtarmak için çalışacaklardır. Yani, öncelikle manevi cihat yapacaklardır. Ancak, bu şer güçler, İslam'ın nurunu söndürmek üzere karşılarına silahla çıkarlarsa o zaman da maddi cihada baş vuracaklardır. 


Sulh halinde sadece manevi cihat yapılabileceği hakkındaki İslâmi hüküm, Nur Külliyatında şöylece nazara verilir: 


“Kâfir eğer zımmi olsa veya musalaha etse hakk-ı hayatı var, diye usul-ü şeriatın bir düsturudur.” 


Zımmi, bir İslâm ülkesinde başka bir dine mensup olarak yaşayan, vergisini veren ve vatandaşlık görevlerini yerine getiren kimsedir. Böyle biri kişinin, başta hayat hakkı olmak üzere bütün hakları koruma altındadır. İslâm hukukuna göre, onun malını çalanın da eli kesilir, onun hayatına kastedene de kısas uygulanır. Ayrıca, ona yapılan her haksızlık “kul hakkı” olarak mahşerde karşılığını mutlaka bulacaktır. 


“Musalaha eden”, yani Müslümanlarla barış halinde bulunan bir kâfir devletin mensupları için de hüküm aynıdır. 


Allah Resulünün (asm.) bu konudaki bir hadis-i şerifleri şöyle başlar: 

“Zımmiye eziyet eden bana eziyet etmiş olur...” 

İslâm ülkesinde yaşayan o zımmi vatandaş her şeyden önce Allah'ın kuludur. O kulun İslâm ile şereflenmesi için gösterilecek her türlü gayret Allah'ın rızasını celbeder. Onun İslam'dan uzak kalmasını netice verecek her türlü yanlış davranışlar ise insanı İlahi rızadan uzaklaştırır. 
Nur Külliyatında geçen şu cümleler ne kadar manalı ve ibretlidir: 

“Neden kâfir olana kâfir demeceğiz?” 

Cevap:“Kör adama, “Hey kör!” demediğiniz gibi... Çünkü eziyettir, eziyetten nehiy var.” 
Allah Resulünün (asm), zimmiye eziyeti yasaklayan hadis-i şerifleri ve Üstad Bediüzzaman?ın bu hadisten ilhamen dikkatimize sunduğu bu ibret dersi Kur'an nurundan geliyor; onun birer tefsiri mahiyetindedirler. 

Bakınız, bir ayet-i kerimede ne buyruluyor: 

“Allah (cc), sizinle din hakkında savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve onlara adaletle davranmanızı yasaklamaz. Çünkü, Allah adaletli olanları 


sever.” (Mümtehine Suresi, 8) 
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Din bu iken, İslâm bize adaleti ve iyilikle muameleyi ders verirken, sulh ortamında birlikte yaşadığı bir gayr-ı müslimin hayatına kastetmeyi İslam'a hizmet sanan bir kişinin, cehaletine sınır biçmek mümkün değildir. Bu gayr-ı müslim vatandaşlarımız bize “Dininizi yaşamayın!” 
diye harp ilan etmiş değiller ki, biz de onlarla harp edelim. Yine bunlar, bizi yurdumuzdan çıkarmak üzere karşımıza silahla çıkmış değiller ki onlara karşı silah kullanalım. 


Ayetin son kısmında “Allah adalet yapanlan sever,” buyrulur ve bu konuda Müslüman-Hıristiyan ayırımı yapılmayıp Cenab-ı Hakk'ın, adaleti “mutlak manada” sevdiği beyan edilir. 


Adaletin zıddı haksızlıktır, zulümdür. Hüd Suresi 113. ayetinde, “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra, ateş size dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur, sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz.” buyrularak zulmü, değil işleyene, ona meyledene bile ateşin dokunacağı haber verilir. 


İsrâ Suresinden bir ayet mealen: 


“Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkence için misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. ” 


Bu ayet-i kerime, suçluya hak ettiği cezadan fazlasını vermeyi yasakladığı, ceza vermektense sabretmenin daha hayırlı olacağını ders verdiği halde, biz ne hakla kendi keyfimizce cezalar ihdas ediyor, yetkisiz ve sorumsuz olarak kararımızı icra edebiliyoruz! ?.. 


Bir başka ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin (asm) insanlara “Şahit, müjdeleyici, korkutucu (küfürden, şirkten, haramlardan sakındırıcı), dâi-i İlallah (Allah'a davet edici) ve sirac-ı münir (nurlar saçan bir kandil)” olarak gönderildiği haber verildikten sonra, “kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak da Allah'a tevekkül et...” buyrulur. 


Ayet-i kerimenin, “Onların ezalarını bırak.” mealindeki kısmına Elmalılı tefsirinde şu mana verilir: 


“Onların sana yaptıkları ve yapacakları eziyetlere, rahatsızlıklara aldırma, ... fakat ezaya da kalkışma.” 


Allah Resulü (asm) kendine eza edenleri, ceza vererek değil, onlara hakkı tebliğ ederek ve hidayetleri için Rabbine yalvararak şirk ve küfür karanlığından kurtardı, iman ve tevhit nuruna kavuşturdu. 

Biz yanlış yolda gidenlere karşı, birer “davet edici ve nur saçıcı” olmaya gayret edeceğimize, onları doğrudan ölüme mahküm etmekle peygamber çizgisinden ne kadar saptığımızın 


farkında mıyız? 


Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlere verilen ortak bir mesaj vardır: “Peygamberin görevi ancak tebliğdir.” 


İslam'a uymayan birisini kendi keyfince öldüren kişiye Üstad Bediüzzaman'ın şu ifadelerini hatırlatmak isteriz: 


“Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah'ın gadabından fazla gadap edilmez.” 
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Canına kıyılan o kişiyi Allah, bütün küfür ve isyanına rağmen kahretmiyor. Onu, yine de besliyor, büyütüyor; kanını temizliyor, hücrelerini yeniliyor. Böylece o asi kuluna mühlet veriyor, bizim de ona hakkı tebliğ etmemizi istiyor. Hal böyle iken, bize ne oluyor da Allah'ın gazabından fazla gazaba gelip onu hemen öldürme yoluna gidiyoruz. 


Bir hususu da ayrıca ifade etmek isterim: 
İslam'a zıt bir çizgide yaşayan kişi için ileride iki sonuç söz konusudur: 


Birisi, o adam bir gün hidayete erebilir ve Cennet ehli olabilir. Biz onu öldürmekle, “Cennet yolunu kapayanlar” zümresine dahil olmuş oluruz. 


İkinci ihtimal, o kişi küfründe ve isyanında devam ederek Cehennemdeki azabını artıracaktır. 
Biz onu öldürmekle, bu azabın daha az seviyede kalmasına yardım etmiş ve ona bilmeyerek iyilik etmiş oluruz. 


Demek ki, her iki halde de yanlış yoldayız. Bizim görevimiz Allah'ın kullarını öldürmek değil, bütün peygamberlerin ortak sünnetine aynen uyarak, o kişilere hak ve hakikati tebliğ etmektir. “Dinde zorlama yoktur” hükmünce, bu konuda bir zorlamaya da gitmemektir. 


Şu da bilinen bir gerçektir ki, İslam'da bir kişi kendi kafasına göre düşman bir devlete harp ilan edemez, yahut dahilde İslam'a aykırı davranan kişilere kendi reyiyle ceza veremez. 
Birincisinde söz hakkı devletin, ikincisinde ise hâkimindir. Fertlere bu konuda hiçbir yetki verilmemiştir. Yetkisiz olarak, bir gayr-ı müslimi öldüren kişi “mücahit” değil “katil” olur. Ve İslâm hukukuna göre, ona da ölüm cezası verilir. 


(*) 2007 yılı 


ATEİZM DERNEĞİ, EMİNE ŞENLİKOĞLU HAKKINDA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNDU 


2.11.2021-http://www.haberdurus.com/ 


Ateizm Derneği, Emine Şenlikoğlu'nun “Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir.” ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 


Karınca Sarayı isimli Youtube kanalına katılan yazar Emine Şenlikoğlu, ateizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını söyledi. 


“Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir” diyen yazar, deizmde bir babanın kızıyla evlenmesinde de sakınca olmadığını belirtti. 
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Emine Şenlikoğlu'nun sözleri üzerine Ateizm Derneği harekete geçti. Derneğin internet sitesinden yapılan basın açıklamasında ilahiyatçı yazar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. 


Açıklamanın tamamı şu şekilde: 


“İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu'nun yaptığı açıklamaları bir süredir hayretle izliyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde gazeteci İrem Beyhan'ın Karınca Sarayı isimli Youtube kanalına konuk olan Şenlikoğlu, deist ve ateistlere yönelik olarak çok ciddi nefret söylemlerinde bulundu. 
Deizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını iddia eden Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir” dedi ve ekledi “Ateist ve deistlerin kendi anne ve kardeşleriyle evlenmelerinde bir sakınca yoktur. 


Kendisinin tuhaf hayal dünyasındaki ateist ve deist tipini reddettiğimiz gibi, iddialarını ve ithamlarını dile getirmekten imtina ediyoruz. Utanma duygusunun nasıl bir şey olduğunu henüz keşfedememiş olduğuna kanaat getirdiğimiz bu şahsın açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Bunun sadece ateistleri ve deistleri öfkelendirmesi gereken bir tavır olmadığını düşünüyoruz. Toplumun farklı kesimlerini bu denli ağır ve çirkin ifadelerle itham etmek, kutuplaşmayı körüklemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. 


Ateizm Derneği olarak, bunun asla bizzat muhatap olmayacağımız bir seviyesizlik olduğunu belirtmek isteriz. Halkın din, mezhep bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden Şenlikoğlu'na karşı bu defa da biz TCK 216'yı göreve çağırıyoruz. Bu tavra karşı vereceğimiz tek cevap, yaptığımız suç duyurusudur.” 


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


DELİLLERİYLE ATATÜRK'ÜN İSLAM DİNİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ 21.04.2013-timeturk 


Tarihe baktığımız zaman iki farklı Atatürk görüyoruz. Bunlar Cumhuriyet'ten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor. 


Öncesinde bir Şeyhül İslam edasıyla İslamı müdafaa eden Atatürk görmenize karşılık sonrasında İslamın ve dinin karşısına dikilmiş bir insan görüyorsunuz. Yazımızın değişmesi, giyim kuşamımızın batılılaştırılması, şapka kanunu, medreselerin kapatılması ve daha bir çok uygulama da bunun bir göstergesi oluyor. 


Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra gerçek düşüncelerini saklamıyor ve her platformda açıklıyordu. İşte o sözlerden bazıları: 


Kuran: “Gökten indiği sanılan kitapların doğmaları” 
...Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. M. 
Kemal (Kaynak: Söylev ve demeçler, cilt 1, s 389. (1 Kasım 1938'deki son meclis konuşması) 


“Suçlu Allah'ın dinidir.” 
Kralların ve padişahların istibdadına (baskılı yönetim), dinler mesnet olmuştur. M. Kemal 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(Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, s 30.) 


“Kuran'ın yasalarını Muhammed yazmıştır.” 
Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. (Kaynak: Atatürkün emriyle liselerde okutulan tarih kitabı (1938), 2. cilt) 


“Din, körü körüne bağlanmaktır.” 

Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur, din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka birşey değildir. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan) 


“Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar (!)” 

Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan) 


“İnsanları Allah değil “tabiat” üretti” 
Natür (Tabiat) insanları üretti, onları kendisine taptırdı da... M. Kemal (Kaynak: Atatürkten Düşünceler, Derleyen: Prof. Enver Ziya) 


Çünkü malumdur ki, insan tabiatın mahlukudur. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan) 

“Duanın faydası yoktur.” M. Kemal 

Ali Kılıç (İstiklal mahkemeleri savcısı, merhamet nedir bilmez)anlatıyor: “Meclise geldik. Bir de müezzin geldi. Müezzin ezan okudu. Meclis kapısından içeri girdiğimiz zaman atatürkün önüne sırmalı elbiseler giyinmiş bir imam dikildi. Atatürk ne istediğini sordu. İmam ellerini kaldırarak: “Dua etmeden girilmez!” dedi. Atatürk, “Bu yurt askerin süngüsü ile kurtarıldı ve bu meclis onun gayretiyle kuruldu. Yoksa senin duanla değil! Çekil oradan!” dedi ve imamı eliyle iterek meclise girdi.” (Kaynak: Kemal Arıburnu, Atatürkten Anekdotlar- Anılar) 


Aynı M.Kemal yanına hocaları alıp dualarla meclisi açmıştı. Ama artık emeline ulaşmıştı. 
İktidarı ele almış ve içindekileri alenen dışa vurmaya başlamıştı. 


“Arapların dini Türkleri mahvetti” 

Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi; milli hisleri ve heyecanı uyuştu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde, bir arap milleti siyasetine müncer oluyordu. M. Kemal (Kaynak: Medeni bilgiler ve Atatürkün El Yazmaları, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365) 


Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkilabı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız. 

M. Kemal (Kaynak: Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası; Emre Yayınları, Aralık 1991, s 
165.) 
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İnsanlar ilk devirlerinde pek acizdi. Kendilerini koruyamıyorlar, hiçbir hadisenin de sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini koruyacak bir kuvvet aradılar. Nihayet insanlık vicdanında bir kuvvet yarattı. O da işte Allah'tır. Herşeyi ondan beklediler, ondan istediler. Hastalıktan, felaketten korunmayı hep Allah'larından istediler. Fakat modern çağlarda insan herşeyi Allah'tan beklemedi. Ancak toplumdan bekledi. Her şeyin koruyucusu insan cemiyetidir. Bizi koruyan, refah içinde yaşatan toplumdur. 

M. Kemal (Kaynak: Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1932, s 305.) 


Masum ve cahil insanları, yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları muayyen gruplarda toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek, siyasetin doğurduğu neticelerdir. M. Kemal (Kaynak: Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, Devlet Matbaası, s 220-221 ) 


İnsanlar, kurtçuklar gibi sulardan çıktılar en önce... İlk ceddimiz balıktır. İşler daha daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler. “Biz maymunlarız”; düşüncelerimiz insandır. M. Kemal (Kaynak: Ruşen Eşraf Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları, s 53.) 


Muhammed, iptida Allah'ın resuluyüm diyerek ortaya çıkmamıştır, bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. M. Kemal (Kaynak: Nokta Dergisi, 17 Kasım 1985) 


Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kuran ayetinin ne olduğu malum ve belki de mazbut değildir. Kuran sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdi. Muhammed'in söylediği sureler uzun bir devirde dini düşüncelerinin ürünü olmuştur. Muhammed, bu surelere birçok çalıştıktan ve incelemeler yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir. M. Kemal (Kaynak: Afet İnan, Atatürkün El Yazmaları, 2000'e Doğru Dergisi, 8. Sayı, s 15-16.) 


“Beyni sulanmış hafızlar” 

Türk milleti, bir kelimesinin manasını bilmediği halde, Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. M. Kemal (Kaynak: Medeni Bilgiler, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365.) 


Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız.(Kaynak:İstanbul, Tekin Yayınevi, 1990, s 83-84.) 


Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. 
Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta 


halkı bir kapana kıstırırlar. M. Kemal (Kaynak: Andrew Mango, Atatürk, s 447.) 


www.ihvanlar.net 


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 
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ATEİST PROFESÖRÜN MÜSLÜMAN OLMA SERÜVENİ 


https://www.ihvanlar.net/2020/04/1 I/ateist-profesor-musluman-olma-seruveni/ 


Dr. Jeffrey Lang, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Kansas Üniversitesi'nde Matematik Profesörüdür. Lang, 30 Ocak 1954'te ABD'nin Connecticut eyaletinin Bridgeoprt şehrinde Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir ailede doğdu. 
Hayatının ilk 18 yılı, Tanrı ve Hıristiyan diniyle ilgili birçok cevapsız soru bırakan Katolik okullarında geçti. 


Lang, İslâm'a teslim oluş hikayesini şöyle anlattı. 


Langs, “60'lı yılların sonlarında ve 70'lerin başlarındaki çoğu çocuk gibi, o zamanlar sahip olduğumuz tüm değerleri sorgulamaya başladım. Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere toplumun kutsal tuttuğu tüm kurumlara isyan ettim” dedi. 

18 yaşına geldiğinde Lang, tam teşekküllü bir ateist olmuştu. “Eğer bir Tanrı varsa; 
merhametli ve sevgi dolu ise, o zaman bu dünyada neden acı var? Neden bizi cennete götürmüyor? Neden tüm bu insanları acı çekmek için yaratıldı? ” O günlerde aklına gelen sorular buydu. 


San Francisco Üniversitesi”nde matematik alanında genç bir öğretim üyesi olan Lang, üniversitede İslam diniyle tanıştı. Universitede tanıştığı Müslüman birkaç arkadaşı tarafından ona gerçek yol gösterildi. 


Lang, “Müslüman arkadaşlarla din hakkında konuştuk. Onlara sorularımı sordum ve cevaplarını ne kadar dikkatli düşündüklerine gerçekten şaşırdım ”dedi. 

Lang, yürüdüğü anda tüm sınıfın dikkatini çeken muhteşem görünümlü Suudi öğrencisi Mahmud Kandel ile tanıştı. Tıbbi araştırma hakkında bir soru sorduğunda, Kandel soruyu mükemmel İngilizce ve büyük bir güvenle yanıtladı. 


Belediye Başkanı, polis şefi, sıradan insanlar ve herkes Kandel'i tanıyordu, “Efendiliği, yardım severliği, cesurluğu ve inancıyla şehrimizde ve üniversitemizde örnek olmuştu.” 
Kandel, hiç beklemediği bir anda Lang'a Kuran'ın İngilizce tercüme edilmiş bir kopyasını ve İslam hakkında bazı kitaplar verdi. 

Kandel'in bu sürprizi, Lang'ı çok sevindirdi. 

Lang, Kuran'ı alır almaz, odasına çekilip dikkatlice okudu. Okuduklarından çok etkilendi. 


Kafasındaki bütün soruların cevabını buldu. 


Bir müddet sonra üniversitedeki Müslüman öğrencilerin sorumluluğunda olan ibadet salonuna gitti ve çok fazla çaba sarf etmeden İslam'a teslim oldu. 
Kalbi, Kuran tarafından fethedildi. 
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Lang'a göre, Kuran'ın ilk iki bölümü kendisinin İslam'la karşılaşmasının bir açıklamasıdır ve ona göre etkileyici bir bölümdür. 

O iki bölümle ilgili düşüncelerini şöyle ifade eder: 

“Ressamlar portrelerin gözlerini, sizi bir yerden diğerine takip ediyormuş gibi gösterebilir; ancak hangi yazar günlük zaferlerinizi tahmin eden bir yazı yazabilir?... Her gece soruları ve itirazları formüle edip, ertesi gün bir şekilde cevabı size kim verebilir? Yazarın fikirlerimi okuduğu ve bir sonra da okumam için uygun satırları yazdığı anlaşılıyor. 

Allah'ın sayfalarında kendimle tanıştım... ” 

Lang, İslam'la müşerref olduktan sonra 5 vakit namazı düzenli ve aksatmadan kılar. Kıldığı namazlardan çok tatmin alır ve huzur duyar. 


Farz ve sabah namazını, İslam'ın en güzel ve en hareketli ibadetlerinden biri olarak bulur. 
Kuran'ın okunuşundan çok etkilendiğini belirten Lang, Kur'an okumanın ona zor zamanlarda büyük rahatlık ve güç verdiğini söyledi. 

Öte yandan Lang, matematik alanında kariyer yaptı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Purdue Üniversitesi”nden aldı. 


İslam'ın, insanın akıl yürütmesine hitap ediyor diyen Lang, matematikten her zaman etkilendiğini söyledi. “Matematik mantıklı. Somut cevaplar bulmak için gerçekleri ve rakamları kullanmaktan oluşur. Aklım bu şekilde çalışıyor ve somut cevapları olmayan şeylerle uğraştığımda sinir bozucu oluyor.” 

Müslüman Öğrenci Derneği fakülte danışmanı olarak Lang, kendisini öğrenciler ve üniversiteleri arasındaki irtibat olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca İslami dersler vermek için üniversite yetkililerinden onay aldığını da belirtti. 


Lang, 12 yıl önce bir Suudi Müslüman kadın Raika ile evlendi. 


Lang’in, yazdığı kitaplar ABD'deki Müslüman cemaatler arasında en çok satanlar listesinde yer aldı. Önemli kitaplarından ikisi Melekler bile soruyor ve Amerika'da İslam'a Yolculuk. 


“Amerika'da İslam'a Yolculuk” kitabında Dr. Lang, İslam dinindeki kendi keşfi ve ilerlemesi yoluyla kendisine açılan birçok anlayışı okuyucularıyla paylaşıyor. 


Jeffrey Lang Kimdir? 

Jeffrey Lang 1954 yılında Amerika'nın Connecticut eyaletinde dünyaya geldi. Katolik bir ailenin çocuğu olan Lang, dindar okullarda eğitim hayatını sürdürdü. Başarılı bir şekilde eğitimine devam ederek San Francisco'da üniversite okudu. 18 yaşında önce ateizmi seçti, daha sonra da Kuran-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu. Şu an Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Kansas Üniversitesinde Matematik Profesörü olarak hayatına devam ediyor. “Melekler de sorar; İslam'a Yolculuk”, “Teslimiyet Mücadelesi” adlı kitapları bulunmaktadır. 


Kaynak: the muslimtimes, youtube 


RUSYA'DA DİNLER BAHÇESİNİN ALTINDAN SİYONİSTLER ÇIKTI https://Wwww.ihvanlar.net/2014/05/06/rusyada-dinler-bahcesinin-altindan-siyonistler-cikti/ 


Türkiye'de malüm diyalogcuların girişimi ile cami, kilise ve havranın iç içe olduğu dinler bahçesinin kurulmasının, cami ve cem evinin yan yana koyulmasının arkasında Siyonizmin 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olduğu ve hedefin Müslümanlar olduğu bu haberle bir kez daha ortaya çıkıyor. 
İşte Rusyada Kurulan Dinler Bahçesi Ve Şifreleri 


Rusya, içinde dinler bahçesinin de olduğu dünyada eşi olmayan bir park kuruyor. Moskova'da 
250 hektar alana kurulacak parkın amacı Siyonizm'in tek din ve tek devlet projesini hayata 
geçirmek. Bu kapsamda parkta oluşturulacak Dünya Sokağı'nda, cami, kilise, sinagog ve Budist tapınağı bir arada inşa edilecek. Yıllardır Komünizm baskısı altında İslam?dan koparılmak istenen Müslümanlar şimdi de dinlerarası diyalog şemsiyesi altında ifsad edilmeye çalışılıyor. 


Kabbala'nın Hayat Ağacı 

Parkın merkezinde yapılacak olan ve tahıl tanesini andıracak olan binada “Hayat Ağacı” adı verilecek olan büyük bir kule de yeni hayatı simgeleyecek. Yahudi çocuklarına genç yaşlarda öğretilen Sefirot Ağacı (Hayat Ağacı) adında bir şema var. Siyonizm'in gizli kitabı Kabbala'ya göre dünyadaki her canlı ve nesne moleküler yapısından tutun da dış görünüşüne kadar bu şemaya göre oluşur. Bu felsefe Evrim Kuramı'nın (Darwinizm) da temelini oluşturuyor. 


D. Ali Bulut 


Allah (c.c) tüm zamanlarda indirdiği tek din İslam'dır. Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi kaynağını Allah'tan aldığı iddia edilen batıl dinleri meşrulaştırmak için çalışmalar son sürat sürüyor. Türkiye'de özellikle Hatay'da kendisini gösteren oyun Rusya'da da Park adı altında sahneleniyor. Sözde barış şemsiyesi altında Yeni Dünya Devleti yolunda adımlar atan Siyonizm taşeronları, bu kapsamda Moskova'da olan Dünya Dinleri Parkı meydana getirilecek. 250 hektar alana kurulacak parkın tasarımcıları, bu konseptteki dünyada en kapsamlı park olacağını söylüyor. Resmi adının “Ulusal Birlik ve Uzlaşma Parkı” olacağı bu yerde sözde dünya dinlerinin tapınakları kurulacak. 


Sözde Barış 

Sözde barış şemsiyesi altında Yeni Dünya Devleti yolunda adımlar atan Siyonizm'in projesi olan dilerarası diyalog Türkiye gibi Rusya'da da yaygın olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kurulacak olan “Ulusal Birlik ve Uzlaşma Parkını” kurma idesi, Rusya Dinlerarası Konseyine ait. Sözü geçen toplumsal kuruluşun sözde amacı, ülke topraklarında değişik din temsilcilerinin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak. Parkta iki yanının ağaçlarla kaplı yolların olacağı “Dünya sokağı” inşa edilecek, sokak boyunca cami, kilise, sinagog ve Budist tapınağı inşa edilecek. Ayrıca bununla da yetinmeyen diyalogcular, tapınakların yanı sıra Dünya Dinleri Parkında başka birçok tesis de yer verecek. Örneğin, Dinlerin tarih müzesi ve kütüphanesi gibi dinleri birleştirici projelerde yer alacak. 


Siyonist Şifreler... 

Yeni Dünya Düzeni idealleri uğruna tüm dünyayı kendisine köle etmek istediği bilinen Siyonizm, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyayı parmağında oynatıyor. Bu kapsamda Rusya'da da faaliyetlerini sürdüren Siyonizm Dünya Dinleri Parkın'da da kendisini gösteriyor. Rusya'da yapılacak olan projede ilginç olan ise parkta yapılacak büyük bir kulenin ismi. Parkın merkezinde yapılacak olan ve tahıl tanesini andıracak olan binada “Hayat Ağacı” simgeleyen büyük bir kule de yeni hayatı simgeleyecek. Bilindiği üzere Siyonizm'in gizli kitabı Kabbala'da, Siyonist felsefenin kurucusu Kabala ilk yazılı metni olduğu kabul edilen Sefer Yezirah'da yaradılışın hikâyesini Sefirot la anlatır. Yahudi çocuklar genç yaşlardan itibaren bu öğretisiyle yetişir. Yahudi çocuklarına genç yaşlarda öğretilen Sefirot Ağacı 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adında bir şema var. Bu şema “Tree of life” yani “Hayat Ağacı” adıyla da bilinir. Kabala'ya göre dünyadaki her canlı ve nesne moleküler yapısından tutun da dış görünüşüne kadar bu şemaya göre oluşur. Hayat Ağacı da denilen Sefirot 10 sefiradan meydana gelmiştir. Bu felsefe Evrim Kuramı'nın (Darwinizm) da temelini oluşturur. 


Hedefte Müslüman Çocuk Ve Gençler Var 

Bilindiği üzere Rusya'da 20 milyona yakın Müslüman yaşıyor... Çok dinli bir ülke olan Rusya'da Müslümanlar yılardır Komünizm baskısı altında İslam’ dan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi de dinlerarası diyalog şemsiyesi altında Müslümanlar ifsad edilmek isteniyor. 
Bu bağlamda Ulusal Birlik ve Uzlaşma Parkı adı altında kurulan Dünya Dinleri Parkı'nın asıl amacı ise Müslüman çocuk ve gençleri ifsad etmek. Zira projeyi gerçekleştirecek olan tasarımcılar “Ulusal Birlik Parkı'nın” çocuklar ve gençler tarafından ilgi çekici olacağına inanıyor. Bu kapsamda gençleri ve çocukları hedef alan diyalogcular, kuracakları Dünya Dinleri Parkı'nda çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek çok sayıda proje hayata geçirilecek. “Uzay” kompleksinde Mars'a sanal yolculuktan tutunPark'ta “Direy” ve “Bitey” adlı interaktif 3D-kompleksleri ile başka birçok tesis inşa edilerek park çocuk ve gençler için cazip hale getirilecek 


Milli Gazete 


İSLÂM GENÇLİĞİNİN ŞUUR KALESİNİ İÇTEN YIKAN BİR MÜLHİD: ALİ 
ŞERİATİ 

Ömer Faruk Korkmaz -https://Wwww.ihvanlar.net/2018/04/09/islam-gencliginin-suur-kalesini- icten-yikan-bir-mulhid-ali-seriati/ 


İSLÂM GENÇLİĞİNİN 
ŞUUR KALESİNİ 


İÇTEN YIKAN & 
BİR MÜLHİD: Hs re ə 


ALI ŞERİAT 
Ulemanın vaz ettiği menhecten yoksun oldukları için hakikati arama yolunda bir vadiden diğerine savrulan günümüz gençliğinin bir sığınağı haline geldi Ali Şeriati. Meşhur 

deyimle “İslamcı gençliğin” takip odağı haline gelmiş Şeriati, dünden bugüne sorgulanamaz, ölçüye vurulamaz bir tabu olma yolunda da ilerliyor hızlı bir şekilde. İslamileşme adı altında, gün geçtikçe alternatif gibi duran bir İslam modeline doğru hızla ilerleyen topluma dönüp bir baktığınızda sormadan edemiyorsunuz tabi: Nedir bu Ali Şeriati ve ne ihtiyacımız var bu şahsa dini anlamak yolunda?” 


Meselenin tartışmaya açıldığı ve netice itibarıyla düğümlendiği nokta da burası zaten. Zira bir yandan, eserlerini okuyup fikirlerinden etkilenenler size, Ali Şeriati okumanın faydalarını — hatta zaruretini- anlatırken diğer yandan muhalif ses gibi yansıtılan ulema ise “bu adamı okumamalısın” diyor ısrarla? Öyleyse ortada bir tartışma var belli ki. Kuru gürültülerle ve anlamsız tartışmalarla halledemeyeceğimiz bir tartışma bu. Aramızdaki anlaşmazlıkları Kur'an'a ve Resulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)'a götürmemiz gerektiğini öğütleyen âyeti kerimeye kulak vermeliyiz öyleyse. Ve meseleyi Kitap, sünnet ve bunların şerhi mesabesindeki ulemanın ölçülerine göre halletmeliyiz. Zira, Müslüman olduğunu söyleyen herkesin teslimiyet göstermekle mükellef olduğu dayanaklardır bunlar. 
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(Kâr- Zarar Dengesi] 

İslâmi meselelere, mücadeleye, cihada ve harekete meraklı gençlerimizin bir hayli hemhal oldukları bu zatın bir kısım bozuk fikirlerini deşifre etmek boynumuzun borcu oldu bu vesileyle. Bozuk fikirleriyle kastımız, dinin asıllarına uymayan, hiçbir şekilde tevil götürmez herzeler elbette. Bu herzeler, her bir kötünün bir veya birçok güzelliği de barındırabileceği düşüncesinden hareketle normalleştirilemez. Hiçbir Müslüman meseleye bu yönden bakmamalıdır. 

Zira kötülüğün zararı büyük olduğunda barındırdığı iyiliği almamızla bize bu zararı verecekse mezkur kötülükten uzak durmalıyız. Çünkü biz, içinde birçok faydalar olduğunu açıkça söylemesine rağmen zararlarının daha çok olmasından ötürü şarabı yasaklayan bir Kur'an'a iman etmişiz. O halde, vermiş olduğu zarar açısından hayatımızın anlamı olan imanımıza zarar verecek nitelikte olan kötülüklerden uzak durmalıyız. 


(Doğrular Yanlış, Yanlışlar Doğru] 

Bu bağlamda meşhur bir söylem olarak dillendirilen bir iddiaya da değinmeden geçmeyelim: Ali Şeriati gibi —birazdan serdedeceğimiz üzere- bazıları imâni esaslarla ilgili olan problemli görüş sahiplerini her şeye rağmen okumamız gerektiğini savunanlar “iyisini alırız, kötüsünü ayıklarız” tarzında yaklaşabiliyorlar meseleye. Başlangıçta gayet masummuş gibi görünen bu tarz iddia ve söylemler belli noktalarda felakete sürüklüyor bizleri. Zira ekseriyetiyle ilmi bir alt yapıya sahip olmayan insanımızın eline bu gibi şahısların eserleri verildiğinde ortaya kötülüğün iyilik ve iyiliğin kötülük olarak algılanması gibi bir hengame çıkıveriyor. 

Bu, varacağı nokta itibarıyla garipsenecek bir durum da değil aslında. Siz doğru ve yanlışı ayırt edecek usulü, ölçüleri ve alt yapıyı vermediğiniz bir insana bu kavramları tarif etmesini, aralarını ayırt etmesini söylediğinizde o bunları sadece kendi aklının yettiğince yapmaya çalışacak. Böylece de ortaya birine göre gayet doğru ve normal olan bir sözün veya fiilin diğerine göre yanlış ve anormal olması gibi çelişik bir durum çıkacak. 

Bu durum tehlikeli olmakla birlikte bundan daha tehlikelisi de var: Doğru ve yanlışın görecelileştiği bir toplumda hakikaten doğru olanın da kabul görmemesi. Bugün yaşadığımız hal de bu maalesef. Ali Şeriati gibilerinin okunmasını savunan bazı kardeşlerimiz, düştüğü vartaları anlayabilecek seviyede herhangi bir altyapıya sahip olmadıkları için yanlışlarını doğru surette algılayıp kabullenebilmektedirler. 


(Entelektüellik Çabaları, Aydın Olma Gayretleri| 

Husüsen bizim coğrafyadaki Ali Şeriati okumalarının İslâmcı denilen çevredeki “entelektüelleşme” hissiyatından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu düşünceyle seksenli yıllarda ivme kazandığını söyleyebileceğimiz tercüme faaliyetleri günümüzde de aynı hızıyla devam ediyor. Bu toprakların hamurunu mayalayan itikat ve istikametten uzaklaşarak ehl-i bidatın ithal fikirlerini tercüme ederek bir şey yaptığını zanneden İslamcı gençliğe çok sevdikleri Ali Şeriati şöyle sesleniyor: 

“Neredesiniz ey aydınlar, nerede? Tercüme yapmakla bir düşünce hakkında hüküm verilmez ki! Avrupalı kendi dini hakkında hangi aşamalardan sonra bu yargıya vardı? Üç yüz yıl mücadele etti, uğraştı, okudu ve araştırdı. Öyle ki Hristiyanlığın Avrupa'nın başına ne belalar getirdiğini kavrayana kadar didindi. “Ne güzel işte, onlar tercüme ettiler, biz de bu çevirilere dayanarak konuşuyoruz.!” Böyle aydın ol(un)maz. Tercüme edilmiş bir düşünceyle aydın olunmaz. Bu olsa olsa tercüme aydını olur!” [1] 


(Düşüncelerinin Bidatleri Yıktığının Savunulması| 

Ali Şeriati”yi okuyanlara yabancı olmayan bir husus da İslami ilimlerde hiçbir altyapı sahibi olmamasına rağmen dini mevzularda serbest bir dil kullanabiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra kullandığı iddialı dil de onda dikkat çeken hususlardan bir diğeridir. Kavram olarak ilmi 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alanla taalluk eden bidat terimini alıp kendi anlayışına göre anlamlandırması bahsini yaptığımız serbestlik ve iddialı duruşa bir örnektir. 

Görüşleri incelendiğinde ümmet nazarında bidat sayılabilecek söylemlere sahip olmasına rağmen onu okuyan kimseler, alışkanlık edindikleri savunma refleksiyle Şeriati'nin görüşlerinin bidatleri yıkmasından dolayı Müslümanlara rahatsızlık verdiğini savunmaktadırlar. Şu ifadeler Şeriati'nin kitabına düşülen yayıncı notudur: “Çünkü onun düşünceleri, Batılı saldırı karşısında çok derin ve güçlü bir mukavemet oluştururken İslam geleneğini kirleten ve çöküntüye sebep olan bidat ve hurafelere de ağır darbe indiriyordu. 
Tabi bu da bilinçsiz kesimler nezdinde İslam'ın kendisine yapılan bir saldırı olarak algılanıyordu.” [2] 

Büyük bir ihtirasla Şeriati'nin eserlerini tercüme ettirip basan yayıncımız için onun bidat fikirleri, başta Allah hakkında ve sair İslâm büyükleri hakkındaki pervasız ifâdeleri hiçbir şey ifade etmiyor belli ki. Kulağa hoş gelen cümlelerin hakikat halini aldığı ve İslam'ın temel esaslarına aykırı olup olmadığının sorgulanmadığı bir cehaletle karşı karşıyayız. 


(“Benim Anladığım Din” Söylemi] 

Ali Şeriati, muhtelif eserlerinde aynı asırda yaşadığı Müslümanların mevcut din algısından rahatsızlığını dile getirir. Bu bağlamda farklı tenkitler yapar. Bu yüzden onun kitaplarının slogan cümlesi “Sizi rahatsız etmeye geldim” ifadesi olmuştur. Çok cedelci olan insanoğlunun fıtri yapısında bulunan eleştiricilik vasfı Şeriati? de daha bir ölçüsüzdür. Zaten onu ba husus aykırı tavırlı genç kardeşlerimizin çok tutmasındaki ana sebep de budur. Ancak ne yazık ki bu ölçüsüzlük dinin ana kaidelerine karşı da uygulanınca tahammül edilemez bir hal almaktadır. 
Zira ortada iman meselesi vardır. 

Şeriati”nin akideye, fikha ve bilumum İslami kaynaklara ters düşen görüşlerini sırf güzel sosyolojik tahliller içerdiği için beğenmek bir Müslüman açısından tehlikelidir. Daha da açıkçası bu şuurlu bir mümin tavrı değildir. Şeriati'nin tercüme eserlerini alıp okuyan kaç kardeşimiz yeterli bir akide bilgisine sahiptir? Böyle bir altyapıya sahip olmadan onun imani noktada tehlike arz eden ifadelerini nasıl ayıklayabileceklerdir? Yahut şöyle soralım: Bu kardeşlerimiz Şeriati'de buldukları neyi bizim kaynaklarımızda bulamadılar ki onu olmazsa olmazlar listesine eklediler. Esasında onları bu hale getiren bulamadıkları şeyler değil aramamaları yahut yanlış yerlerde aramaya kanalize edilmeleriydi. 

Ölçüsüz tenkitçilik Şeriati'yi bir takım hadsiz ifadeler kullanmaya da sevk etmektedir kimi yerlerde. Müşahhas bir misal için şu ifadelere bir göz atalım: “Demek istiyorum ki: Benim inandığım İslam, bireysel kurtuluş, ölümden sonraki bireysel kurtuluş için riyazet, cefa ve yoksulluğu öneren bir din değildir. Benim İslam'ım Osman ve Abdurrahman'ın İslam'ı değil, Ebu Zerrin İslam'ıdır.” [3] 

Sırf İslam adına indi görüşünü öne sürebilmek için sahabenin din anlayışını sorgulayabilme yetkisini kendinde görebilmek nasıl bir cürettir? Kur'an'ın, bütünüyle Allah (azze ve celle)'ın kendilerinden razı olduğunu bildirdiği bir topluluğun belli fertleri için “o-benim dini inancım onlarla bir değil” demek nasıl bir sapkınlıktır? Bu ümmetin ulemasıyla, avamıyla asr-ı saadetten bugüne sahabeye nasıl baktığını ve onlara karşı duruşumuzun nasıl olması gerektiğini bilmeyen gençlerimiz şu heyecanlı endazesiz sözlerden hoşlanacaklar tabi. Zira ortada tam da şeytan ve nefsin işine yarayacak bir hadsizlik var. 


(Allah (azze ve celle) Hakkında Ölçüsüz Sözler] 

Ağzından çıkan ve kalemine dökülen sözlerin Kur'an'a, Sünnet'e ve ümmetin akidesine uygunluğunu hiç mi hiç gözetmeyen Şeriati, bu ölçüsüzlüğünü Allah (azze ve celle) hakkında konuşurken de devam ettiriyor. Ölçüsüzlüğün tespiti için öncelikle ölçünün tespit edilmesi gerektiğinden hareketle Kur'an ve Sünnet'in bu konuda oluşturduğu çerçeveyi ortaya koymak gerekmektedir. Zira doğrunun tam anlamıyla tespit edilmediği yerlerde yanlış doğrunun 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öğrenilmesine engel olacaktır. Şu halde biz Allah (azze ve celle) ve Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)'nün bu noktada tayin ettiği çizgiyi ortaya koyalım. Allah (azze ve celle) Kur'an-ı Hakim'de “Hiçbir şey onun misli değildir” (4Jbuyurarak zatı hakkında bu şekilde itikatta bulunmamızı emir buyurmaktadır. 

Buna göre bir Müslüman itikaden Cenab-ı Hakk'ın cevher olmadığı, araz olmadığı, bölünebilen bir nesne olmadığı, cisim olmadığına inanması farzdır. Bunun dışındaki bir itikat insanı uhrevi anlamda kurtuluşa erdirmez. Bu yüzden ulemamız, bu hususları akide metinlerimizde tahrir etmişler ve güzelce zapt etmemiz için telkinlerde bulunmuşlardır. Allah (azze ve celle)'ı mahlukatına benzetmek “tecsim ve teşbih” cürmüne düşmek anlamına gelir ki bu da büyük bir bidattir. Bu nokta üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve zerre kadar esneme payı bulunmayan bir noktadır. Bu sınırı aşan bir Müslümanın ifade etmek istediği meramın hiçbir kıymeti yoktur. 

Şeriati ise akaid ilminin ibtida kitaplarında yer alan Allah Teâlâ ile, Hz. Peygamber veya sahabe ile ilgili durmamız gereken noktanın sınırlarını devamlı aşmaktadır. Ümmet-i İslam, mahlukatına benzeme olmasın diye Allah (azze ve celle)'a “suret” kelimesini dahi izafe etmekten sakınmışlar ve bunu söylemenin Allah (azze ve celle) *a cismiyet isnat etmek anlamına geleceğini savunmuşlardır. 

Hal böyleyken, Ali Şeriat? nin süslü cümleler kurmak veya toplumun sosyolojik sıkıntılarını dillendirmek maksadıyla kalemine yansıttığı hezeyanlarına nasıl sükut edilebilir? Şahıslara duyulan hayranlığın ve tarafgirliğin Allah (azze ve celle) *tan yana olmaya tercih edilmesi bir cinnetten başka ne olabilir? Sözü daha fazla uzatmadan Şeriati'nin bir cinnet eseri olarak Allah hakkında kullandığı ifadelere bir göz atalım: İslam Nedir ve Muhammed Kimdir isimli eserinde şöyle diyor Şeriati: 


(Allah Gerçek Bir Janustur)| 

“İslam, tek kelimeyle, dünyanın çok boyutlu olan tek dinidir. Topluma uyguladığı güç tek yönlü değil, çok boyutludur. Hem de birbirine karşıt olan boyutlar. Bireyin ve toplumun duygu ve düşüncesine değişik ve hatta birbirine zıt yönlerde uygulandığı için doğal olarak topluma bu güçlerin geleceği üzerinde daima dengeli bir yön kazandırır. Bunun sonucu olarak saptırıcı bir güce dönüşmesi ve toplumun doğru yönden sapması imkansız hale gelir. Böyle bir ilkeyi nasıl keşfettim? Her dinin tanınması, izlenmesi için gereken yolu takip ettim. Yani Allah, Kur'an, Muhammed, özel olarak eğittiği ashabı ve Muhammed'in Medine'sini tanıyarak ve karşılaştırarak. Çünkü Muhammed, dünyada kendi toplumunu bizzat inşa edip yöneten tek peygamberdir. 

İslam'ın bu beş boyutu ilmi ve mantıki olarak incelenip mukayese edildiğinde bu hakikat açığa çıkıyor: Allah gerçek bir Janustur. İki çehreli tanrı! Yehova çehresi, Teos çehresi. İki seçkin ve çelişik sıfatı “Kahhar” ve “Rahman”dır. Yahova gibi intikamcı, müstebit, cebbar, mütekebbir ve azabı şiddetli olan, muhteşem arşına yaslanmış, meleküt örneklerine bürünmüş, makamı fizikötesidir, onun dışındaki her şey mutlak saltanatının hükmü altındadır. Aynı zamanda Teos gibi “Rahman”, “Rahim”, “Rauf” ve Gafür” dur. Yeryüzüne inerek insanla, topraktan olan halifesi ve akrabası ile dostluk bağı kuruyor. Onu kendi suretinde yaratıyor. 
Onu kendisi gibi yapacağı müjdesini veriyor. İnsanla öylesine samimi ve dost oluyor ki ona şah damarından daha yakın olduğunu açıklıyor.” (5) 

Şeriati'nin dile getirmek istediği maksut mana açık. Ancak bu manayı dillendirebilmek bir Müslüman şuuruyla temel akidevi esasları yıkmadan olmalı değil midir? Bir yanda Cenab-ı Hakk'a en ufak cisimliği vehmettirecek şeyleri izafe etmekten sakınan bütün bir ümmet, diğer yanda bir noktayı tespit ederken teşbihi bir üslupla Allah (azze ve celle)'ı çift çehreli roma putuna benzeten, bu habis ismi Allah (azze ve celle)'a ıtlak edebilen Ali Şeriati. Şu sözlerin ucunun küfre kadar varacağını ibtidâi bir akaid talebesi dahi bilir. 
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Ne zannediyoruz? Allah (azze ve celle) cafcaflı cümleler kurabilme uğruna dileyenin dilediği şekilde istediği şeye benzetebileceği, dilediği ismi ve vasfı kendisine ıtlak edebileceği bir zat mıdır? Bir Müslümanın böyle bir fecaati savunması mümkün olabilir mi? Anne babamız gibi yakınlarımız hakkında azıcık da olsa nahoş bir manayı barındıran bir söz söylendiğinde gücenen bizlerin Allah (azze ve celle) inancı ne zaman bu kadar zayıfladı? Hani biz Allah (azze ve celle)'ımız için yaşıyorduk? Nerede bu dinin namusunu muhafaza etme gayreti? 
Hani nerede gayret-i imaniyye ve hamiyyet-i İslamiyye? Bu noktalardaki aldırışsızlığımıza bakılacak olursa bu kavramların bizim dünyamızı terk etmesinin ardından hayli uzun yıllar geçmiş gözüküyor. 


(Teşbih ve Tecsim İfadeleri| 

’1 bir puta benzetmeye kadar varan bu ölçüsüzlüğün bir başka veçhesi de sıkça diline doladığı tecsim ifadeleri. Şeriati, Akaid ilminden yoksun olduğu için Allah hakkında diline hoş gelen her ifadeyi kullanabilme salahiyetini kendinde görüyor olmalı ki Allah (azze ve celle) *ın ruhu[6], kokusu[7], arşa oturması, [8] kabe tavanının altında olması, [9] Hacer'in evinde olması, [10] gölgesinin olması, (11) elinin olması, [12] yörüngesinde dolaşılması, (13) karşısında durulmasından| 141 bahsedebiliyor rahatlıkla. Ayrıca bu bağlamda Allah ile diz dize oturmak, [15] Allah (azze ve celle) ile dolmak 16)Jgibi akidevi anlamda cinayet sayılabilecek onlarca ifadeyi serbestliğe alışmış diline dolayabilmektedir. Y Şeriati'nin Allah hakkında konuşurken kalemine döktüğü ölçüsüz sözlerin uç bir örneğini zikrettik geride. Nihâi olarak Allah 

Allah (azze ve celle) hakkında itikadı düzgün olmayan bir müminin sosyolojik anlamda güzel tespitler yapmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur, olamaz. Zira her bir mümin nazarında öncelenmesi gereken husus itikadın düzgün olmasıdır. Bu olmadıktan sonra çürük bir temel üzerine kurulan binanın çökmeye mahkum olması gibi icra edilen faaliyetlerin hiçbir kalıcılığından bahsedilemeyecektir. Şeriati okumaları yapan günümüz gençliğine anlatmakta zorlandığımız baş mesele de budur. Zira, birçoğu akaid ilminin düsturlarını sloganik ifadeler mesabesine indirgeyip önemsemediği için onun bu herzelerine aldırış etmemektedirler. Ne var ki bu vurdum duymazlık kişiyi uhrevi vebalden asla kurtarmayacak ve hüsrana uğramasına engel olmayacaktır. 


(Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)*e Hürmetsizlik)| 

Allah hakkında endazesiz cümleler kurabilen birinden Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında konuşurken ölçülü davranmasını bekleyemezsiniz elbette. Şeriati, Hz. 
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile ilgili ifadelerinde de edep sınırlarını aşan ifadeler kullanmaktadır. Her şeyden önce Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)?den bahsettiği hiçbir yerde her hangi bir aidiyet ve tazim ifadesi kullanmaması hadiseye bakış açısını göstermektedir. Bir sahiplenememe ve aidiyet hissedememe duygusundan haber veren bu tutum ziyadesiyle önemsenmesi gereken bir arızadır. 

Zira Şeriati, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)”'den bahsederken kimi zaman mevzuyu öyle bir raddeye getirmektedir ki sıradan insanın dahi o hallere düçar olması kendi adına ar olacaktır. Bu suruma somut bir misal olarak zındıkların uydurması olan Hz. 
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Zeynep bintü Cahş'a aşık olduğu hadisesini anlatmasındaki üslubu zikredilebilir. [17] 

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında kullandığı ifadelerden anlaşıldığı üzere onu tenkit etmeyi dahi göze alabilecek bir tıynette olduğu görülen Şeriati, Muhammed Kimdir isimli eserinde şöyle diyor: “Peygamber'in sorumluluğu çok kritik ve önemlidir. Ümmetin liderliğine en kabiliyetli ve büyük bir şahsiyet olan Ali'nin Peygamber tarafından ilan edilmesi, bedevi toplumun ve Arab kabilelerinin birliği ve genç ümmetin varlığının bekâsı için zaruri olan vahdetin bozulmasına sebep olacaktır. 


215 


Öte yandan Muhammed, Ali konusunda susarsa, acaba bir hakikati bir maslahat için feda etmiş olmaz mı? Ali'nin siyasi yalnızlığının, Muhammed'in yolundaki sertlik ve tavizsizliğinden başka bir sebebi mi var? Onun her taifeyi acılara boğan ünlü kılıç darbeleri, Muhammed'in emri ve Allah'ın rızasından başka bir şey için mi indirilmiştir? Ali? ye karşı beslenen kinler, Peygamber'in birkaç gün önce Mekke'de dediği gibi, “Allah'ın zatı ve Allah yolundaki sertlik?ten. Başka bir şeyi mi gösteriyor? 

Muhammed'in Ali hakkındaki suskunluğu, Ali'yi tarihte savunmasız hale getirecektir. 
Toplumun siyasi şartları, toplumsal yapısı, kabilelerin sınıfsal yapısı, çıkar çevrelerinin teşkilâtlanmış olması, şübhesiz Ali'nin mahrum bırakılmasını sağlayacağı gibi, onun İslâm”daki çehresini ters yüz edip değiştirecektir. Nitekim öyle de oldu.” (18) 

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Hz. Ali (radıyallahu anh)'yi açıkça halife tayin etmemesini onun adına kusur sayan bu pervasız ifadeler başka bir yerde ise farklı bir şekilde göstermiş kendini. Şeriati, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'i bir arap kralı mesabesine indirgeyerek annelerimizin ondan nafakada artırma istemelerini şöyle yorumlamış kendince: “Peygamber hanımlarının hoşnutsuzluğunun diğer nedeni, İran hüsrevlerinin, Roma kayserlerinin ve hatta Yemen, Gassan, Hire ve Mısır padişahlarının karılarının görkemli saraylarda yaşayıp dans, şarap, eğlence ve kumarla iç içe olduklarını duymuş olmalarıydı. 
Hâlbuki bunlar da Arab padişahının karılarıdır ve aylar geçmesine rağmen mutfaklarının bacasından duman tütmemiştir.” (19) 

Ne Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’ nün zatına hürmeti ne de ehl-i beytine tazimi önemsemeyen bu tavır, okuyucularını da zamanla kendisi gibi düşünüp davranmaya sevk edecektir hiç kuşkusuz. Zira Şeriati'nin başta Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve diğer İslam büyükleri hakkındaki serbestliğe alışmış dili muhtelif eserlerinde farklı şekillerdeki vartalarına sebep olmaktadır. Bizler akıllıya bir işaretin yeterli olacağı gerçeğinden hareketle bu örnekleri zikretmekle iktifa edeceğiz. 


(Sahâbeye Karşı Hürmetsiz İfadeler] 

Ali Şeriati’nin birçok meselede olduğu gibi kantarın topuzunun ölçüsünü kaçırdığı meselelerden biri de sahabeye karşı tutumudur. Kimi zaman sahabenin İslam anlayışını ve dindarlığını sorgulama hadsizliğine varan kimi zaman da onlar hakkında gelişigüzel ifadeler kullanmaya kadar giden bu tavır okuyucularının zihninde sahabe neslini necip bir topluluktan ziyade içerinde her türlüsünün bulunduğu bir topluluk portresi bırakmaktadır. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ’in sahabeye bakış açımızın ne olması gerektiğine dair beyan ve ikazlarına taban tabana zıtlık teşkil eden bu durum Müslüman açısından itikadi bir afettir. 
Allah (azze ve celle) *ın nusretini göndererek teyit ettiği İslam tarihindeki en necip topluluklardan biri olan Bedir ashabını bakınız nasıl tasvir etmektedir: “Nasıl savaşacaktı? 
İntikam savaşına hazırlanmış, din ve dünyalarını tehdit eden tehlikeyi ortadan kaldırmaya karar vermiş 1000 süvarili bir orduya karşı? Çoğu ganimet ümidi ve yağma için yola çıkmış olan ve üç dört kişiye bir binek düşen bir orduyla mı?” [20] 

Şu ifadeleri okuyan birinin Bedir ashabı hakkında güzel şeyler düşünebilmesi mümkün müdür? Şeriati’den etkilenen birinin şu ifadelerden sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’ nün sahabeyi tasvirde çizdiği çerçeve içinde kalabilmesi mümkün mü? Tamamen akaid meseleleriyle taalluk eden bu noktalar esneme payı olmayan ve hiçbir şekilde göreceliliğe ihtimal etmeyen hassas noktalardır. Bu sebeple kimse bizden doğrudan ümmetin itikadi istikametiyle ilgili bu hassas mevzularda tolereli bir tavır takınmamızı beklemesin. 
Şeriati'nin aykırı fikirlerini insanlara empoze edebilmek için kullandığı meşhur söylemi aynıyla iade edelim: “Sizi rahatsız etmeye geldim.” 

Şeriati”nin sahabeye karşı hürmetsiz ifadeleri kimi zaman sahabenin İslam anlayışını tasnif edip kendince bir safta yer almak şeklinde tezahür etmektedir. Bir yerde şöyle diyor mesela: “Benim İslam'ım Osman ve Abdurrahman'ın İslam'ı değil, Ebu Zerr'in İslam'ıdır.” (21) 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Şunlar da başka ifadeleri: “Çünkü bu, Ali'nin İslâm'ı değildir. Gitmesi gereken Osman'ın İslâm'ıdır; bir makinesi de olan Osman'ın İslâm”ı. Makinesi ve arabası olan, talan eden, tüm dünyanın kaynaklarını yağmalayan, üstelik ilmi de olan bir Abdurrahman'ın İslâm'ı” (22) Şunlar da bir diğer talihsiz ifadeler: “Osman'ı yaşayan kimse Ebu Zer için gözyaşı dökse de, bu Şia'nın dışındadır. Muhammedi imanı olduğunu iddia edip Ebu Süfyanımsı yaşayan kimse de sınırın dışındadır. Uhud'un öteki tarafındadır. Hendek'in öteki tarafındadır. Aslında hendeği yeniden kazmak gerekir.” (23) 

Bir başka yerde Hz. Osman Efendimiz için söylediklerine bakalım şimdi de : “Ömer de gidince yaşlı, mukaddesmeap, ve kifâyetsiz bir adam olan Osman, hükümeti eline aldı. İslam hükümeti sarsılmaya başladı. İslam kanunlarında yapılan değişiklikler o kadar şiddetliydi ki Muhammed'in binası kökten viran oldu. Onun zamanında hilafet, saltanata; İslâmi hakimiyet kulübesi, şahın sarayına, sadelik şatafatlı teşrifata; Muaviye ve Osman'ın yeme içme sarayına dönüştü.” [24] 

Daha nicelerini nakledebileceğimiz şu ifadeleri midesi kaldıran varsa söylenebilecek bir şey yoktur. Zira herkesin İslami ve imani hassasiyetleri aynı seviyede değildir elbette. Ancak bir yanda “Ashabım hakkında Allah'tan korkunuz” buyurarak onları sevmenin kendisini sevmek sebebiyle olduğunu ifade buyuran Hz. Peygamber varken hadsiz bir sosyoloğu tercih edenler imanlarını kontrol etsinler. Şu ifadelere benzer sözler yakınlarımızdan bir hakkında söylense dahi tepkisel bir tutum sergileyeceğimiz bir hakikatken Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabı bu kadar basitleşti mi bizim nazarımızda sahiden? Şeriati “Ebubekir ve Ömer'in Ali karşısındaki zaferi cahiliyenin İslam'a karşı zaferidir” derken hiç mi hamiyetimiz galeyana gelmiyor? Bu nasıl bir körleşme ve hissizleşmedir? 


(Darvinizm'i Kabullenebilme Vartası| 

Kur'an'a dayalı bir inanç esasımız olan “insanlar Ademdendir, Adem İse topraktan” inancına taban tabana zıtlık teşkil eden ve zamanımızda da farklı şekillerde zihni dünyamıza sokulmaya çalışılan “Evrim” inancının Darwinizm tarzıyla ilgili şunları söyleyebilmiş Ali Şeriati: “Son asırlarda birçok insan, evrim kanununu, özellikle “Darvinizm”i dine karşı bir hareket olarak ilan etti. Darvinizm, dine değil, kendisiyle savaşması ve onu mahküm etmesi nedeniyle dindarlara karşıydı. Bu yüzden Darvinizm, anlatıldığı her yerde din karşıtı bir ekol olarak tanıtıldı. Hatta Müslümanlar dahi onu mürted ilan ettiler. Hâlbuki Darvin, son dönemin en dindar bilim adamlarındandı ve son derece temiz ve yüce bir dini ruha sahibti. 

Bundan dolayı Darvinizm din karşıtı bir ekol olamaz. Çünkü hiç kimse Darvinizm'i bizzat Darvin'den daha iyi anlayamaz. Eğer din ile böyle bir çelişkisi olsaydı, bu çelişkiyi herkesten önce o kavrardı. Mevcut dini ruh, evrime ters düşer. Niçin? Çünkü dindar insan, kendi dininin, Tanrı'nın dini olması dolayısıyla dünyadaki en üstün gerçek olduğunu düşünür. Bu nedenle var olan şey, en üstün ve değişmez gerçektir. Kendi dininin asıl olduğuna inanan her dindar böyle bir çıkarımda bulunuyor ve ister istemez evrim ve değişime karşı çıkıyor. Bu tür karşı çıkışlar, gerek Avrupa'a, gerek İslam ülkelerinde olsun, topluma dindarların hakim oluğu bütün dönemlerde açıkça görülür. Fakat Kur'an'da bu evrim çeşitli şekillerde, hem tabiatta hem bitkide hem hayvanda hem insanda hem de bizzat peygamberin örnek psikolojisinde söz konusu edilmiştir.” (25) 

'a sığınırız. Y Günümüz evrimcilerine ciddi anlamda kaynaklık teşkil eden ve ilham kaynağı olan şu ifadeler bir Müslüman zihniyetinden kaleme dökülmüş satırlar olamaz. İslam itikadını bütün parametreleriyle zapteden kişinin kolaylıkla kavrayabileceği bu durum maalesef ki bazı gafil Müslümanlar tarafından halen idrak edilebilmiş değildir. Dini adeta bir aksesuar aracı olarak algılama ve dolgu maddesi derekesine düşürme şuursuzluğundan kaynaklanan bu tutum ahireti heba etme neticesine müncer olabilecek kadar tehlikelidir oysa. Allah 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(Redd-i Miras Yapan bir Şii] 

Herşeyden önce Şeriati, bizim inancımızı, değerlerimizi, müktesebatımızı önemsemeyen ve hatta büyük bir kısmına karşı olan bir Şiidir. Bunu gizlemeden, saklamadan açıkça tasrih etmektedir. Geleneksel Şii itikadını yer yer tenkit eden Şeriati, bu anlamda da kendince şekillendirdiği bir şii itikadını benimsemektedir. Benimseyip tasvip ettiği Şiilikle ilgili şöyle diyor Şeriati: “Görece birkaç şeye teslim olan veya dini usulleri, mezhebi usulleri ayrı olan ya da İslam, üç değişken ilke iken; Şia iki değişken ilke olan bin mezhep statüsü de değildir. Şia İslam'dır, başka bir şey değildir. Bence Şia İslam'ı kavramanın bir türüdür.” [26] 

Şiilik hakkında başka ifadeleri de şöyle: “Şiilik ise İslam tarihinde yüzünü ve yönünü Muhammed'in varisi, adalet ve hakikat İslam'ının sembolü olan Ali ‘nin “hayır”ıyla belirginleştirmiş olan İslam'dır. Bu, onun tarafından halife seçim şurasında aristokrasi ve maslahat İslam'ının Abdurrahman'a cevap olarak söylediği “hayır”dır. Bu “hayır” İslam tarihinde Şii hareket taraftarlığı olarak tâ Safeviler öncesinde Ehl-i beyt sevgisi ve Ali takipçiliğiyle tanınan bir grubun toplumsal, sınıfsal ve siyasal rolünün simgesiydi. Bu hizbin yapısı Kur'an ve Sünnet'e dayalıydı. Ama bu Kur'an ve Sünnet, Emevi Abböâsi, Gazneli, Selçuklu, Cengiz, Timur ve Hulagü hanedanından değil, Muhammed hanedanından gelmeliydi. 

Oysa İslam tarihi şaşırtıcı bir yol izledi. Bu öyle bir yol ki onda Peygamber'in ailesi ve gerçek imamlar değil, Arap, acem, türk, tatar ve Moğol kalın enselileri, güç sahipleriyle sülale ve hanları, İslam ümmetinin rehberliği İslam peygamberinin hilafeti hakkına sahiptiler.” [27] Şiiliğin temel esası olarak kabul edilen “İmamet” akidesini de şöyle anlatıyor Şeriati: “İslam'ın sosyal hedefi, ümmet oluşturmaktır. Şia'nın önemle vurguladığı imamet ıstılahı da bu kökün türevidir. İmametin görevi (risaleti), ümmetin varlık felsefesi ve manasına dikkat ile belirlenir. İmamet, ümmete, bu yolda ve nihai hedefe varışta, hidayet ve rehberlik eden bir rejimdir. Ayrıca, Kur'an'da müspet bir sıfat olarak İslam peygamberine isnat edilen “ümmi” sıfatı da bunun türevidir ve ümmet ile aynı kökü paylaşır. Kur'an, birçok kere ümmetin risalet ve yolunu açıkça ortaya koyuyor.” (28) 


(Hulasa| 

Şeriati'nin birçok eserini okumuş biri olarak onun eserlerinde yer alan vartaların bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bir makalenin hacmini ve amacını aşmayacak şekilde belli başlı bazı örnekleri serdettiğimiz bu yazıdakiler ise akıllıya işaret olması kabilindendir. 
Bu dinin kanun ve kaidelerini Allah (azze ve celle) ve Resulü (sallallahu aleyhi ve 

sellem} nün vaz” ettiği, itikadi ve ameli istikametimizi Kur'an ve Sünnet'in çizdiği çerçeveye göre belirlememiz gerektiği hiçbir Müslümanın itiraz edemeyeceği bir hakikattir. O halde bu ölçüye uymayan sözleri, fikirleri, davranış ve tutumları hiç tereddüt göstermeden reddedebilmeliyiz. 

Bu bizim inancımızın, istikametimizin ve imanımızın bir gereğidir. Çok daha fazlasını kendi müktesebâtımızda bulabileceğimiz fikirleri dışarıdan ithal edilen menbalardan almamalı ve “bizim” diyebileceğimiz kişilerden almayı öğrenmeliyiz. Aksi takdirde kuru bir özenti, yaman bir entelektüellik tekellüfü ve süslü cümleler kurma ve duyma uğruna imanımızı tehlikeye atma durumuyla karşı karşıya kalacağız Allah muhafaza. Bu denli tehlikeli hallere maruz kalmamak için, uçuruma giden yolları kapama adına gençliği Şeriati gibilerinin eserleri, fikirleri, konuşmaları ve tutumlarından uzak tutmak eslem yoldur. 
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ERKEN CUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE VÜLGERMATERYALİZM (1) 
22.11.2008-timeturk 


Karl Marx'ın vulgârmaterialismus (vülgermateryalizm) olarak adlandırdığı, Marksistlerin ise kendi 'diyalektik' ya da 'bilimsel materyalizm'lerinden (bu son nitelendirmenin Marx ve Engels'in sağlığında değil daha sonra Georgi Plekhanov tarafından yapıldığını belirtmek yerinde olur) ayırmak için bazen bu adla, bazen de 'küçük burjuva materyalizmi' olarak atıfta bulundukları bilimci (scientist) düşünce akımının erken Cumhuriyet ideolojisinin oluşumunda ciddi bir rol oynamış olması toplumumuzun bâzı kesimlerine rahatsızlık vermektedir. 


Bu konuda tespiti oldukça kolay bağlantılar genellikle göz ardı edilmekte, bazen de vülgermateryaliızmin söz konusu ideolojinin oluşumundaki rolü bütünüyle reddedilerek, erken Cumhuriyet ideolojisinin temelinin bilimsel realizm olduğunu iddiaya varan abartmalar ortaya konulmaktadır. Bu yorumda vülgermateryalizmin erken Cumhuriyet ideolojisi üzerindeki etkisi, tarihi bağlam içerisinde, ele alınmaya çalışılacaktır. 


Erken Cumhuriyet ideolojisinin niteliği 

Bu konuda bir değerlendirme yapmadan önce erken Cumhuriyet ideolojisi kavramını açıklığa kavuşturmak gereklidir. Bu kavramın sınırları gerektiği şekilde belirlenmediğinde farklı düşünce akımlarından etkilenen fikir adamlarına atıflar yapılarak söz konusu ideolojinin niteliği hakkında değişik yorumlar yapılabilmektedir. Ancak tıpkı Beşir Fu'ad Bey'in yayınlarına ve Musavver Cihan mecmuasına bakılarak TI. Abdülhamid dönemi resmi ideolojisinin pozitivist-vülgermateryalist bir temele dayandığını söylemenin mümkün olamayacağı gibi, Cumhuriyet sonrasında bâzı bilim insanları ve düşünürlerin guantum mekaniği üzerine araştırma yapmaları, Max Planck'ın çalışmalarına atıfta bulunmalarından yola çıkarak ideolojinin belirlenimci (determinist) değil ihtimaliyatçığa dayalı bir felsefe üzerine oturduğunu savunmanın imkânı yoktur. Burada önemli olan kullanılan resmi sloganlar, liderlerce dile getirilen siyasi söylem, egemen siyasetin benimsediği retorik ve bilhassa merkezi eğitim sistemi aracılığıyla yeni nesillerin şekillendirilmesinde kullanılan 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ideolojidir. Dolayısıyla II. Abdülhamid dönemi resmi ideolojisi ele alındığında Beşir Fu'ad Bey'in değil Sultan'ın ne düşündüğü ve söylediği, idadi ve rüşdiye kitaplarında ne anlatıldığı; erken Cumhuriyet dönemi incelenirken ise Mehmed Refik (Fenmen)'in Einstein'a yaptığı atıflar, Fen Âlemi dergisinin izafiyet kuramı üzerine yazdıkları değil, devletin kurucusu Mustafa Kemal (Atatürk)'ün ne düşündüğü ve yazdığı, lise resmi müfredatının hangi mesajları 
verdiği önemlidir. Türkiye dışı bir misâl vermek istersek, Erkenntnis dergisi 1930 ilâ 1938 
yılları arasında Leipzig'de yayınını sürdürürken Almanya'da dergide yazılanlardan tamamen bağımsız, bambaşka temellere oturtulan bir resmi ideoloji şekilleniyordu. Tekrar kendi misâllerimize dönecek olursak, vülgermateryalizmin II. Abdülhamid döneminde yüksek öğrenim müesseselerinde eğitilen bireyler arasındaki yaygınlığının, bu ideolojinin dönemin resmi ideolojisinin fikri arka plânını oluşturduğunu savunmayı mümkün kılamaması gibi, erken Cumhuriyet döneminde bilim çevrelerinde tartışılmış ya da popüler olmuş düşünsel yaklaşımları resmi ideoloji olarak sunmak anlamlı değildir. 


Osmanlı entelektüel hayatı ve vülgermateryalizm 

Vülgermateryalizmin erken Cumhuriyet üzerindeki etkisini reddetmeye çalışanların sıklıkla ortaya attıkları bir tez, bu akımın zaten Osmanlı son döneminde de rağbet görmediği, pozitivizmin etkinliği karşısında ikinci plânda kaldığı, dolayısıyla da Cumhuriyet'in bu akımı tevârüsünün söz konusu olmadığıdır. Tarih bilgisi eksikliğinden kaynaklandığı şüphesiz olan bu savın tersine vülgermateryalizm Ali Suavi'nin, ilginç şekilde Claude Bernard'ın deneysel pozitif bilim tezine dayandırdığı, Ludwig Büchner eleştirisinin (1870) de gösterdiği gibi on dokuzuncu asır ortalarından sonraki Osmanlı dünyasında sadece taraftarlarınca savunulan, dar bir çevrede tartışılan bir düşünce hareketi değil toplumun genelinde, müspet ya da menfi, ilgi uyandıran bir akımdı. Büchner, Haeckel tercümeleri, bunlara dayanan çalışmalar ve reddiyeler de Kahire'den İstanbul'a, Bağdat'tan İzmir'e ulaşan bir coğrafyada yapılıyordu. II. Abdülhamid döneminin popüler bilim dergileri Musavver Cihan ve Resimli Gazete, İkinci Meşrutiyet Dönemi Garbcılığı'nın yayın organı İctihad, Arap vilâyâtında en çok okunan popüler mecmua olan el-Muktataf, Türkçe ilk kapsamlı felsefe dergisi olan Felsefe Mecmuası ile dönemin Zekâ, Piyano, Mehtab benzeri pek çok yayın organının vülgermateryalizmi savunması ve yayması bu akımın Osmanlı entelektüellerinin bir bölümü arasında ne denli yaygın olduğunu ortaya koyar. Erken Cumhuriyet döneminde ise artık kesintiye uğramadan okurlarına ulaşan İctihad mecmuasına ilâveten Anadolu'da da yayınlanmaya başlayan dergiler bu fikir akımını daha da popülerleştirmişlerdir. Bu alanda sadece Büchner reddiyelerinin imparatorluk sonrasında erken Cumhuriyet döneminde devam etmesi dahi söz konusu akıma entelektüel çevrelerde gösterilen ilgiyi ortaya koymaya kâfidir. II. Abdülhamid dönemindeki tek kapsamlı, ancak içeriği zayıf, reddiyeye (İsmail Ferid, İbtâl-i Mezheb-i Maddiyün, İzmir, 
1312 (1894) karşı İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde de Şehbenderzâde Ahmed Hilmi'nin değişik 
risâle ve makalelerinin yanı sıra bir çalışma kaleme alınmış (Harputizâde Hacı Mustafa, Redd ü İsbat, İstanbul, 1330 (1912), erken Cumhuriyet döneminde ise konu üzerine en önemli eserler yayınlanmıştır. (Emin Feyzi, İlm ü İrade, İstanbul, 1343 (1925) ve bilhassa İsmail Fenni Ertuğrul, Maddiyün Mezhebinin İzmihlâli: Maddiyün Mezhebiyle (Monizm) ve Felsefe-i Müsbete Mezheblerinin Keşfiyât-ı Fenniye ve Muhakemât-ı Akliyye ile Redd ü İbtâli, İstanbul, 1928). 


Vülgermateryalizm ve popülerliği 

İkinci Meşrutiyet Dönemi vülgermateryalist hareketinin popülerliğini ortaya koyan bir diğer gösterge de bu akımın kutsal kitabı olarak yorumlanan Kraft und Stoff (Madde ve Kuvvet) çalışması ve başta Ernst Haeckel'inkiler olmak üzere diğer vülgermateryalist eserlerden yapılan çevirilerin satış rakamlarıdır. Haeckel'in Vahdet-i Mevcud: Bir Tabiat Âliminin Dini adıyla 1911 yılında Türkçeye çevirilen Der Monismus als Band zwischen Religion und 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Wissenschaft çalışmasının gördüğü olağanüstü ilgi Madde ve Kuvvet hacmindeki bir eserin üç cilt halinde tercümesini mümkün kılmış, bu genişlikteki eser iki yıldan az bir sürede 2.250 
adet satılmış ve gördüğü ilgi daha sonra da artarak sürmüştür. Okuma yazma oranının düşüklüğü ve çok sayıda entelektüelin, meselâ kendi anlatımına nazaran Abdülhak Adnan Bey (Adıvar)'in, bu kitabı Fransızca tercümesinden okumuş oldukları, pek çoğunun da eserin diğer Osmanlı anâsırı dillerine (1911 öncesi ve sonrası yayınlanan Arapça, Bulgarca, Ermenice, Romence ve Yunanca tercümeler) yapılan çevirilerinden yararlandıkları göz önüne alındığında söz konusu rakam daha da ehemmiyet kazanır. 


Vülgermateryalizmin algılanışı 

1870'lerde başlayan vülgermateryalizm eleştirilerinden sonra, Osmanlı dünyasında Şibli Şumayyıl'in yaptığı ilk Büchner tercümesiyle 1884 yılında Kahire'de başlayan tartışma Beşir Fu'ad Bey tarafından İstanbul'daki entelektüel çevrelere taşınmış ve daha sonra da bilhassa Dr. Abdullah Cevdet Bey'in çevirileri ile hız kazanarak dönemin popüler dergilerinin fikri arka plânını oluşturmuşlardır. Ancak vülgermateryalizmin Osmanlı versiyonu, Marx gibi düşünürler, Justus von Liebig gibi bilim adamları ya da Friedrich Lange gibi felsefeciler tarafından eleştirilen bu düşünce akımının tam anlaşılmadan yapılan bir popülarizasyonu olmuştur. Kısa sürede ruhçuluk-maddecilik ve din-bilim çatışması tartışmalarının taraflarından birisinin temel tezlerini dayandırdığı bu akım, önde gelen düşünürlerin fikirleriyle zıt kavramsallaştırmalar yapılmasının aracı haline gelmiştir. 


Meselâ Beşir Fu'ad Bey bir yandan Büchner'e övgüler düzer, onun fikirlerinin yeni nesle yol göstereceğini savunurken diğer yandan da onun, bilhassa Aus Natur und Wissenchaft'da, yeni bir din olarak yorumlayarak şiddetle eleştirdiği pozitivizmi benimsiyordu. Bu Beşir Fu'ad Bey'in bir yandan Darwinizm'i savunurken, öte yandan da tıpkı Lamarck'ı eleştiren Comte gibi Darwinizm'in pozitivizmle uyuşmadığını iddia eden Littr&'yi sahiplenmesi misâlinde, hattâ daha da garibi Claude Bernard ile ampirik, bilimsel bir metafizik yaratılması fikrinin müdafii George Henry Lewes'in fikirlerinden beraberce yararlanmaya çalışmasında görüldüğü gibi Osmanlı entelektüellerinin materyalist temelli, dine eleştiri getiren kuramları b ağdaştırırken ciddi bir kavram kargaşası içinde bulunduklarını gösterir. Büchner'i İstanbul entelektüel çevrelerinde popülerleştiren Abdullah Cevdet Bey de hayatının sonuna kadar on sekizinci asır Fransız materyalizmi ile onu, deneye dayanmayan boş bir 'felsefe' olmaktan öteye gidemeyen bir düşünce sistemi olarak şiddetle eleştiren Alman vülgermateryalizminin bir sentezini yapmaya çalışmış, bununla da yetinmeyerek bunu Maine de Biran'dan Bergson'a ulaşan bir yaklaşımın sözcüsü olan Jean-Marie Guyau'nun ahlâkçı fikirleriyle bağdaştırmaya gayret etmişti. Bu fikir bulamacının içinde Guyau ile şiddetle eleştirdiği Ribot'nun birbirine zıt kalıtım kuramları dahi uyum içinde yaşayabiliyorlardı. Bunun yanı sıra Abdullah Cevdet Bey, vülgermateryalistler ile DuBois-Raymond ve Brücke gibi biyolojik mekanistler arasında da ciddi bir farklılık olmadığını düşünüyordu. İkinci Meşrutiyet Dönemi vülgermateryalist hareketinin başını çeken Baha Tevfik Bey'in 'Alman Darwin'i' ünvanıyla anılan Haeckel ile Darwinizm tenkidiyle şöhret kazanan Eduard von Hartmann'ın fikirlerini bağdaştırmaya çalışması, bunun ötesinde, Julius Frauenstâdt bir kenara bırakılırsa, vülgermateryalizmin en ciddi felsefi kritiğini yaparak Marburg Üniversitesi'nde uzun sürecek Yeni Kantçı geleneği kuran ve Meyer ve Liebmann ile beraber bu alanda felsefi bir çığır açan Friedrich Albert Lange'yi, Büchner'in çalışmalarını daha ileriye götüren bir düşünür olarak takdimi ise herhalde fikir karışıklığının hangi boyutlara ulaşabildiğinin ilginç misâlleridir. 


Bir Niza-i İlm ü Din tezi olarak vülgermateryalizm 
Dolayısıyla Osmanlı entelektüel tartışmasında vülgermateryalizm on dokuzuncu asır 


Avrupa'sında yapılanlarla pek de ilgisi olmayan kavramsallaştırmaların gerçekleştirilmesinde 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kullanılıyordu. Temelde vülgermateryalizm Osmanlı dünyasında dinin toplumun ilerlemesi önünde en büyük engeli oluşturduğunu savunan entelektüellere en basit reçeteyi sunuyordu. 
Kendini bilimciliğe, deneyciliğe ve tıp bilimlerindeki yeni buluşlara dayandıran bu akım, Osmanlı entelektüel çevrelerinde, ilginç bir şekilde eleştirdiği, ancak dine karşı kendisininkine benzer tavır alan, diğer akımlar ve felsefelerle bağdaştırılıyordu. Osmanlı/Türk pozitivizminin önde gelen simâsı Ahmed Rıza Bey'in Büchner'in popülaritesini kaybetmeye başladığı yıllarda dahi ona atıflarda bulunması ilginçtir. Osmanlı pozitivizmi diyebileceğimiz hareketin ileri gelen diğer şahsiyetleri olan Beşir Fu'ad, Yusuf Fehmi gibi kimselerin Büchner, Czolbe ve Vogt'dan etkilenmeleri bir tesadüf eseri değildir. Sonuçta vülgermateryalizm Osmanlı bağlamında, eleştirdiği pek çok akımla da bağdaştırılarak popülerleştiriliyor ve dinin bir kenara bırakılacağı geleceğin toplumu ideolojisinin temelini oluşturuyordu. 
Entelektüellerin Yeni Kantçılık, pozitivizm ve hattâ Guyau misâlinde görüldüğü gibi ahlâkçılık benzeri düşünce sistemleriyle harmanladığı vülgermateryalizm, bir alt seviyeye indiğinde yani II. Abdülhamid döneminin Musavver Cihan'ı ya da İkinci Meşrutiyet'in İctihad ve Yirminci Asırda Zekâ'sı tarafından popülerleştirildiğinde daha da eklektik hale geliyor ve neticede çevirisi Osmanlı toplumunda büyük tartışmalar yaratan Draper'in Niza-i İlm ü Din kitabının ana mesajını veriyordu. Bunun yanı sıra popülerleştirilmiş vülgermateryalizm, dergilerin diğer konuları olan Zeppelin uçuşları, Edison'un icatları, coğrafi keşifler, modern tıbbın mucizeleriyle bir arada paketlendiğinde sadece bir düşünce hareketi olmanın ötesinde Batı'nın gelişiminin de motor gücü ve felsefesi olarak sunuluyordu, ki Cumhuriyet'in tevârüs ettiği de ciddi bir felsefe ya da fikir hareketinden ziyade bu kanaat idi. 


Vülgermateryalizmin yükselişi ve Osmanlı resmi ideolojisi 

Vülgermateryalizm 1880'lerin sonundan itibaren kendisine Osmanlı entelektüel çevrelerinde çok sayıda taraftar bulmakla birlikte resmi ideoloji üzerinde herhangi bir etki yapmamıştı. 
Tam tersine dönemin resmi ideolojisi onun ana tezlerini şiddetle reddeden temellere dayanmaktaydı. İlginçtir ki her türlü siyasi tartışmayı yasaklayan dönem idaresi vülgarmateryalizmi 'bilimsel faaliyet' olarak mütâlâa ettiğinden bu alanda ciddi bir sınırlama getirmeyi gerekli görmemişti. Pek tabii Madde ve Kuvvet'in, 'Tanrı Fikri (Die Gottes Idee)' bölümü benzeri metinlerin sansürden geçmeyeceğini herkes biliyordu; ama bu tür otokontrol dışında vülgermateryalist literatür Osmanlı dünyasında yaygın biçimde okunuyor, tartışılıyor ve eğitimli toplum katmanlarında kendine hatırı sayılır sayıda taraftar buluyordu. 1908 İhtilâli ise Osmanlı vülgermateryalizm literatürünün yayını üzerindeki otokontrolün kalkması sonucunu doğurmuştu. Madde ve Kuvvet metninin artık tümü okuyucuya sunuluyor, Haeckel'in Monism tezleri elden ele dolaşıyor, edebiyatta II. Abdülhamid döneminde ancak arka fonda görülebilen vülgermateryalızm, 'Haeckel, Büchner ve Karl Vogt'un 'bugünkü hakâyık-ı mevcüdenin ekserisini beşeriyete şerh eden... mütefekkir'ler olarak göklere çıkarıldıkları Ömer Seyfeddin hikâyelerinde olanca netliğiyle ortaya çıkıyordu. Burada ilginç olan, Ömer Seyfeddin misâlinde de görüldüğü gibi, vülgermateryalizm ile Türkçülük ve daha sonra Türk milliyetçiliğinin bir sentezinin yapılmaya çalışılmış olmasıydı, ki ilk misâlleri 
1903 ilâ 1907 yılları arasında Kahire'de yayınlanan Türk dergisinde görülen bu 
bağdaştırmanın en uç noktasına yorumumuzun ilerideki bölümlerinde göstereceğimiz gibi erken Cumhuriyet dönemi öğrenim müfredatında ulaşılacaktı. 


Popülerliğindeki artış ve sunumundaki sınırlamaların azalmasının yanı sıra İttihadçı kadrolar içinde benzeri fikirleri benimseyenlerin sayısının yüksekliği vülgermateryalizmin, bir geçiş dönemi olarak nitlendirilmesi mümkün İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin resmi tezlerinde, devletin nasıl yenileneceği konusunda ortaya konulan projelerde daha etkili hale gelmesini sağlıyordu. Ancak bundan yola çıkarak İttihadçılığın vülgermateryalizmi resmi ideolojinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini varsaymak doğru değildir. Ulema şubesi ve 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muhafazakâr kanadı da dahil olmak üzere çok sayıda farklı görüş sahibi bireyi çatısı altında tutmaya muvaffak olan İttihad ve Terakki, bâzı önde gelen âzâlarının vülgermateryalizmi bir dünya görüşü olarak benimsemelerine rağmen, onu resmi ideolojinin ana dayanaklarından birisi haline getirmek konusunda pek de istekli değildi. Nitekim sınırları zorladığında İctihad mecmuasını kapatmakta, Abdullah Cevdet Bey'i tehdit etmekte ya da Kılıçzâde (Kılıçoğlu) İsmail Hakkı Bey'i re'sen emekliye sevk etmekte bir sakınca görmüyordu. (Şerif Hüseyin'in 
1916 yılında ayaklanmasını başlattığı zaman İctihad mecmuasının vülgermateryalist din 
yorumlarını eyleminin nedenlerinden birisi olarak göstermesi, İttihadçıların isteksizliğinin ciddi siyasi nedenleri olduğunu ispatlıyordu). Vülgermateryalizmin önde gelen isimlerinin neredeyse hepsinin Jön Türklük ve İttihadcılık geçmişleri olmakla birlikte 1908 sonrası dönemde bunların pek çoğu iktidara muhalif tavır almışlardı. Gerek İctihad, gerekse de Yirminci Asırda Zekâ muhalefetle, bilhassa Sabahaddin Bey ile daha yakın ilişkiler sürdürüyorlardı ve Abdullah Cevdet ile Baha Tevfik beyler muhalefetin adem-i merkeziyet tezini savunuyorlardı. 


Vülgermateryalizmin yeni anlamı 

Neticede İkinci Meşrutiyet Dönemi vülgermateryalizmin popülerliğinin ve devlet katında daha fazla kabülünün gerçekleştiği; ancak resmi ideoloji üzerinde sınırlı etki yaratabildiği bir dönemdi. İmparatorluk kurtarıcısı kimliğiyle İttihad ve Terakki bir kurum olarak bütünüyle bu akıma dayandırılacak bir resmi ideolojinin ciddi siyasi sorunları beraberinde getireceğini düşünüyordu. Ama İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin yarattığı en büyük değişiklik vülgermateryalızmin basitleştirilen tezlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve savunucularının entelektüel tartışmada 'bilimsellik' tekelini ellerine geçirmeye başlamalarıydı. Büchner karmaşık felsefe dilini reddederken seçkinler ve aydınlar için değil eğitimli orta sınıflar için yazdığını söylemişti. Kendisi ve diğer vülgermateryalistler, bihassa Haeckel, Avrupa'da bu tabaka içinde ciddi bir ilgi uyandırmışlardı; ama yazımızın başında değindiğimiz gibi bu popülerlik tezlerinin 'yüksek düşünce sistemi' haline gelmesine yeterli olmamıştı. Kendilerine Almanya'da 'vülger' sıfatı yakıştırılıyordu ve pek çok Avrupa toplumundaki algılama da değişik değildi. Ancak Osmanlı entelektüelleri açısından durum farklıydı, meselâ Büchner'in kitaplarının İngilizce çevirilerinde Almanya'nın 'popüler bilim yazarları arasında Dr. 
Büchner'in kesinlikle ilk sırada yer aldığı bu nedenle görüşlerinin dikkate alınmasının gerektiği' vurgulanırken Madde ve Kuvvet'in Türkçe tercümesinde 'bu büyük hakîmf'in] bu büyük eserle bütün medeni dünyanın dimağına hakim oldu'ğu savunuluyordu. 
Vülgermateryalizm eleştirisi ise bilhassa Şehbenderzâde Ahmed Hilmi'nin tenkitlerine kadar ulema ile sınırlıydı. Bir Osmanlı Lange'si, Justus von Liebig'i, Marx'ı ve belki daha da önemlisi Strauss'u yoktu. Bu çerçevede bakıldığında vülgermateryalizm, varsayılan din-bilim çatışmasında, bilimin son sözü haline geliyor ve Büchner'in 'bilime dayalı materyalizmin tüm dinlerin yerini alacağı geleceğin dünyasında herkes için hürriyet, kültür ve refahın sağlanacağı' ya da Haeckel'in 'kâinatın muammalarının çözüldüğü' tezleri, sadece eğitimli sınıflar tarafından değil pek çok entelektüelce de bilimin ve insanlığın geleceğini aydınlatacak tezler olarak mütâlâa ediliyorlardı. Bunun da ötesinde vülgermateryalizmin modernitenin gerçek ideolojisi ve Batı'nın teknolojik gelişimiyle üstünlüğünün arkasındaki motor güç olduğu varsayılıyordu. Dolayısıyla İkinci Meşrutiyet Dönemi vülgermateryalistlerinin 'Garblılaşma' hareketinin de liderleri olması tesadüfi değildi. Büchner ve Haeckel'in tezlerini Osmanlı toplumunda popülerleştiren Abdullah Cevdet ve Baha Tevfik beylerin mecmualarında Batılılaşma ve Batı âdâb-ı muaşeretinin kabülünün, gerektiğinde resimler yardımıyla, savunulmasını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Garblılaşma hareketinin önde gelen diğer simaları olan Celâl Nuri (İleri) ve Kılıçzâde İsmail Hakkı Beyler de Alman vülgermateryalizminden ve bilhassa Büchner'den derin biçimde etkilenmiş entelektüellerdi. 
Bu açıdan bakıldığında İkinci Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet Batılılaşması'nı, HI. Selim 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döneminden itibaren ortaya konulan Osmanlı siyasetlerinden ciddi biçimde ayırmak, fikri arka plânının materyalizm ile ilişkisini göz önüne almak gereklidir. 


Erken Cumhuriyet ve vülgermateryalizm 

Vülgermateryalizmin Osmanlı/Türk serüveninin bir sonraki aşaması olan erken Cumhuriyet döneminde gerçekleşen temel farklılık bu ideolojiye siyasete egemen olan lider kadrosu tarafından gösterilen ilgidir. Vülgermateryalizmin İkinci Meşrutiyet Dönemi'ndeki yükselişi ve kazandığı popülerlik, Cumhuriyet kurucularının bir bölümünün de bu düşünce sistemine ilgi duymalarına yol açmıştı. Bunlar arasında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal (Atatürk)'ün de bulunması, kendisinin erken Cumhuriyet ideolojisinin oluşumunda oynadığı öncü rol göz önüne alındığında, son derece önemlidir. 


Mustafa Kemal, Madde ve Kuvvet'in Dimağ ve Ruh, Tefekkür ve Vicdan bölümleriyle Charles Letourneau'nun Science et materialisme adlı popüler materyalist kitabının 'Düşünce ve Ruh' bülümünden yapılan Fenn-i Ruh (1911) adlı bir derlemeyi okumuş ve Büchner'in fosfor ile düşünce üretimi arasındaki bağlantıyı ele alan tahlili ilgisini çekmişti. Bu vülgermateryalizmin düşüncenin maddi temellerini ispatlama alanındaki en önemli tezlerinden birisiydi ve ilk olarak Moleschott tarafından ortaya atılmış, daha sonra ise Büchner tarafından popülerleştirilmişti. Ancak Büchner, Vogt'un 'beynin düşünceyi, aynen karaciğerin safra ürettiği gibi oluşturduğu' yolunda Physiologische Briefe für gebildete aller Stände (1845-47) adlı kitabında ortaya attığı savı şiddetle eleştiriyordu. Pek tabii Mustafa Kemal'in konunun bu tür detaylarına indiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Kendisinin pek çok Osmanlı/Türk entelektüeli gibi Büchner ile Holbach'ı (ilginçtir ki Système de la nature'ü değil, din fikrini tartışan Le Bon Sens (Akl-ı Selim)'ı| beraber ilgiyle okuması ilginçtir ve materyalizm alanında sadece eğitimli sınıf değil entelektüeller tarafından da ortaya konulan eklektik yaklaşımı gösterir. Mustafa Kemal sadece Büchner'i değil, başta Haeckel'inkiler olmak üzere vülgermateryalizm, natüralizm ve pozitivizmin tüm tezlerine karşı Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından yazılan bir reddiyeyi (Allah'ı İnkâr Mümkün müdür? Yahud Huzur-i Fende Mesâlik-i Küfr, İstanbul, 1327 (19117) de 1916 yılında okumuş ve 'bu incelemede bilim ve fenne dayananlar|ın| kabul edilebil'eceği yorumunu yapmıştı. Bu da kendisinin Osmanlı eğitimli sınıfının pek çok üyesi gibi meselenin din-bilim ve ruhçulukmaddecilik çatışması boyutlarına ilgi göstermiş olduğuna işaret eder. 


Kurucusu tarafından gösterilen bu ilginin yanı sıra erken Cumhuriyet, toplumun eğitimli kesimlerinde popüler, ancak genelinde marjinal, bir hareketin liderlerini de ön plâna çıkarmış ve daha da önemlisi siyaset sahnesine sokmuştu. Vülgermateryalist değerlerle tanımlanan yeni bir ahlâk fikrini savunduğu için yoğun eleştirilere uğrayan ve son Meclis-i Meb'usan âzâlığı ile Malta sürgünü sonrasında yeni dönemde de meb'usluğu devam ettirilen Celâl Nuri Bey 
1935 yılına kadar TBMM'de önemli vazifeler almış; 1913 yılında Cumhuriyet reformlarının 
detaylı bir taslağını kaleme alan, Doçent Celâl Pekdoğan'ın başarıyla gösterdiği gibi, çeşitli risâleler ve Hür Fikir mecmuasında Büchner'in tezlerini neredeyse birebir tekrarlamış olan Kılıçzâde İsmail Hakkı Bey, 1927 seçimlerinde 'Ulu Rehber Gazi Paşa Hazretleri'nin işaretleri ile' meb'us seçilerek 1946 yılına kadar TBMM üyeliği yapmıştır. Mustafa Kemal, Büchner'in Türkçeye ilk çevirilerini yapan Abdullah Cevdet Bey'in meb'us yapılmasını da 1925 senesi sonlarında ciddi biçimde düşünmüş, Çankaya Köşkü'nde dört saat süren bir görüşmeye mazhar olan doktorun İctihad mecmuası aracılığıyla ortaya attığı tezleri övmüş; ancak daha sonra muhafazakâr çevrelerce başlatılan karşı kampanya sonucunda fikrini uygulamaya koymaktan vazgeçmişti. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Dr. İbrahim Temo'nun, Atatürk'ü kendilerinin yıllarca savundukları tezleri fiilen uygulayan 'rehakâr bir otoriter kuvvet' olarak tavsifi bize ilginç ipuçları verebilecek bir ifadedir. ZAMAN 
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ERKEN CUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE VÜLGERMATERYALİZM (2) 
23.11.2008- timeturk 


Cumhuriyet kurucusunun Büchner ve vülgermateryalizme karşı kaleme alınan reddiyelere gösterdiği ilgiye karşın bu düşünce akımının erken Cumhuriyet ideolojisi üzerindeki en kuvvetli etkisi farklı bir yolla ve bu fikirleri yeni asra taşıyan bir popüler roman ve tarih yazıcısı aracılığıyla gerçekleşmişti. 


Mustafa Kemal, Herbert George Wells'in The Outline of History eserinin (1920) Fransızca tercümesini (1925) okuduğunda kitaptan fazlasıyla etkilenerek derhal Türkçeye çevrilmesi talimatını vermişti. Bir hayli kapsamlı olan çalışmanın tercümesinin süratle bitirilmesi için bölümler ayrı ayrı çevirmenlere verilerek deneme 1927-1928 yıllarında beş cilt halinde ve Cihan Tarihinin Umumi Hatları başlığı altında Maarif Vekâleti tarafından yayınlanmıştı. 
Mustafa Kemal'in bu Türkçe baskıyı (kitaba verilen ehemmiyet nedeniyle İngilizce orijinal baskının iki nüshası da Mustafa Kemal'in hususi kütüphanesi için getirtilmişti) daha büyük bir dikkatle okuduğu ve ondan fazlasıyla etkilendiği eserin pek çok sahifesinin altını çizmesi ve kenarlarına, bâzıları oldukça uzun, notlar yazmasından anlaşılıyor. Mustafa Kemal'in Nutuk'da atıfta bulunduğu ve zikredilen eseri nedeniyle 'müverrih' olarak tavsif ettiği, nâdir yabancı yazarlardan birisi olan Wells, deyim yerindeyse, on dokuzuncu asır vülgermateryalizmini, düşünülebilecek en popüler haliyle, yirminci yüzyıla taşıyan şahıstı. 
Nitekim ilginç kurgubilim romanları da yayınlayan bir bilim tarihçisi olan ve materyalizmin 1780-1955 döneminde Alman edebiyatına nasıl yansıdığını inceleyen Peter Smith, Büchner'in Madde ve Kuvvet'indeki temel tezin yeni asra Wells tarafından taşındığını belirtmektedir. 


Herbert George Wells ve vülgermateryalizm 

Pek çoğu önce The Science Schools Journal ve The Gentleman's Magazine gibi popüler dergilerde yayınlanan Bye-Products in Evolution (1895), The Island of Doctor Moreau (1896), A Modern Utopia (1905), Men Like Gods (1923) benzeri, bâzıları daha sonra sinema endüstrisi tarafından film haline getirilen, kurgubilim hikâye ve romanları kaleme alan Wells, bunlarda kuvvetli Darwinist ve vülgermateryalist mesajlar vermeye çalışmıştı. Bu ise bir tesadüf eseri değildi. Wells prestiji yüksek Normal School of Science'da zooloji ve jeoloji eğitimi görmüş ve gözetiminde çalıştığı hocası Thomas Henry Huxley'den derin biçimde etkilenmişti. Wells şöhret kazandıktan sonra, talebesi olarak tanıdığında Huxley'in 'hayatında tanışabileceği en büyük adam olduğunu düşündüğünü ve şimdi buna daha kuvvetle inandığını ifade etmişti. Gene kendi ifadesince Huxley ile beraber çalışıp çalışmadığını sorarak istihza yollu materyalist/agnostik (bu ikinci deyimi bizatihi Huxley yaratmıştı) fikirlerini sorgulayanlara 'Evet, onun adamlarından biriydim.' cevabını veriyordu (Wells 1929 yılında kendi oğlu ve Huxley'in torunu ve geleceğin ilk UNESCO Direktörü Sir Julian ile beraber bin sahifeyi aşan bir metin olan The Science of Life adlı hayatın kökeni ve evrimi konulu bir çalışma da kaleme almıştır). Wells daha sonra Huxley'in de üzerinde ehemmiyetle durduğu bir konu üzerine Londra Üniversitesi'nde doktora yapmıştı. Pek çok bilim tarihçisinin belirttiği gibi Wells'in tarih çalışmaları da dahil olmak üzere tüm eserlerini arka fonda Huxley olmadan değerlendirmek oldukça zordur. Meselâ Wells Bye-Products of Evolution'da mekanistik seleksiyon ile insani estetik değerlerin bağdaştırılmasını savunurken Huxley'in, Büchner'inkilerle örtüşen, ancak Weismann'ın bulguları neticesinde savunulması oldukça güç hale gelmiş olan, fikirlerini neredeyse birebir şekilde tekrar ediyordu. Karl Vogt'un Vorlesungen über den Menschen (1864)'de temel tezlerini İngilizlerin, Alman materyalizmini yakalamak üzere olduklarının kanıtı olarak sunduğu, takma adı 'Darwin'in Bulldog'u' olan, Huxley, bir anlamda vülgermateryalizmi İngiltere'de yayan ve Darwin'den sonra Alman materyalistlerin çalışmalarını en fazla etkileyen akademisyendi. Meselâ Büchner geçmişten 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geleceğe 'insan'ı ele almaya çalıştığı Der Mensch und seine Stellung in der Natur çalışmasını, kitabın adının da çağrıştırdığı (Huxley'in en önemli çalışmalarından birisi Man's Place in Nature başlığıyla yayınlanmıştı) gibi, Huxley'in tezlerinden yola çıkarak kaleme almıştı; Denys Leighton'un tabiriyle 'Haeckel ise Alman Huxley'i idi.' Buna karşılık Huxley de bilhassa Haeckel'in, Darwin'i de etkileyen, Radiolora (bir grup tek hücreli deniz organizması) çalışmasından fazlasıyla yararlanmış ve bir anlamda onun kuramlarını, bilhassa rekapitülasyon teorisini, geliştirmeye çalışmıştı. Huxley, Büchner'in başta beyin ile düşünce üretimi ilişkisi olmak üzere temel tezlerini savunmasının ve Vogt'un eserlerinden derinden etkilenmesinin (Vogt'un ölümü [1895] sonrasında Die Zukunft mecmuasına bir yazı yazan Haeckel, onunla Huxley arasındaki kuvvetli benzerlikleri vurgulamaktan kendini alamamıştı) yanı sıra, Haeckel'e o denli hayrandı ki 1868 yılında Kuzey Atlantik'de bulduğunu sandığı ve evrim kuramını geliştirmede kullanmayı ümit ettiği bir deniz dibi 'organizması'na Alman materyaliste atfen Bathybius Haeckelii adını vermişti (Bu bilim tarihinin ünlü skandallarından birisini oluşturacaktı. 1875 yılında Challenger gemisiyle araştırma turuna çıkan bilim adamları bu sözde organizmanın gerçekte inorganik tortu olduğunu ispatlamışlar, Huxley hatasını hemen kabul etmiş; ama söz konusu 'bulgu'dan hayatın mekanistik felsefesini açıklamada yararlanmak isteyen Haeckel buna uzun süre itiraz etmişti). 


Genel bir değerlendirme yapıldığında Wells'in popüler çalışmalarını Vogt, Büchner, Haeckel, Huxley çizgisinin yansımaları olarak görmek pek de yanlış olmaz. Meselâ The Empire of the Ants hikâyesinin 'bilgi birikimleri, lisanları' olan karıncaları, Vogt'un Untersuchungen über Thierstaaten'da övdüğü 'sosyal demokratik devletleri' bulunan, 'bireyselleştirilmiş anarşiyi içselleştiren' karıncalarının kurgubilime uyarlanmış halleriydi ve daha da genel anlamıyla Büchner'in böcekler ve örümcekler üzerinden popülerleştirdiği 'hayvan imparatorlukları' tezinin daha da vülgerleştirilmiş bir yansımasını ortaya koyuyorlardı. Ama Wells bunların ötesinde, Jena'da kısa süreyle misafir talebe olarak bizatihi Alman profesörün talebeliğini yapan ve onun en önemli eserlerinden birisinin İngilizce çevirilerinin redaksiyonunu gerçekleştiren Sir (Edwin) Ray Lankester istisnâ edilirse, Haeckel'in İngiltere'deki en önemli savunucusu, daha doğrusu, romanlar ve tarih kitapları aracılığıyla popülerleştiricisi idi. 


Erken Cumhuriyet'in Wells'den mülhem tarih anlayışı 

Mustafa Kemal'in Wells'i okuduktan sonra yaptığı İnsanlar sürüngenler gibi sudan çıktıkları için ilk atamız balıktır. İşler daha ilerledikçe o insanlar primat zümresinden türediler. Biz maymunuz, düşüncelerimiz insandır.' benzeri tespitler aslında Wells'in, tıpkı Büchner gibi, Huxley aracılığıyla, Haeckel'den, bilhassa Die Radiolarien (1862)'den, alarak uyarladığı, rekapitülasyon kuramına dayalı evrim şemasının dile getirilmesiydi. (Aynı tez Wells'den neredeyse aynen tercüme edilerek resmi ders kitaplarına da konulmuştu: 'Filhakika rüşeymi hayat ile cenin hayatı devirlerinde insan, evvelâ bir balık olacakmış gibi başlar; yerde sürünen hayvanları hatırlatan birtakım şekillerden geçer; . . . [h]ulâsa insanlar, sularda kaynaşıp çırpınan bir mevcuttan, çok yavaş yürüyen bir tekâmülle, bugünkü şekle geldiler.' Tarih I[ 1931), s.5) Zaten Welis'in kitabının ilk bölümlerine ait taslakları Haeckel'in tezlerinin İngiltere'deki en önemli savunucusu, 'Huxley'in Bulldog'u lâkablı, Sir Ray okumuş ve düzeltmişti. Pek tabii Cumhuriyet'in kurucusu bu tür bir düşünce gelişimi tahlili yapmıyor, konunun detaylarına inmiyordu; ama kendisinin Huxley-Haeckel temelli materyalist tarih yazımına duyduğu ilgi âşikârdı. Nitekim Wells'in eserinde ileri sürdüğü temel fikir henüz rüşeym halinde bulunan Türk Tarih Tezi ile harmanlanarak liselerde okutulan ders kitaplarının da şemasını oluşturacaktı. 


1931 yılında yayınlanan Tarih I ders kitabının ilk bölümleri hem düzenleniş şekli açısından 
hem de içerik olarak Wells'in kitabının (The Outline of History) kaynak gösterilmeden 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yapılan bir özeti niteliğini taşır; bâzı kısımlarda ise onun, gene atıfta bulunulmadan gerçekleştirilen ve günümüz ölçütlerinde intihâl sınıflamasına sokulabilecek, doğrudan çevirisi şekline dönüşür. Bunun yanı sıra kitabın jeolojik zamanlar kronolojisi (s. 6) doğrudan Wells'den (tek ciltlik 1930 baskısı, s. 24) alınmıştır. Kitap bu aşırı yararlanmanın tabii bir neticesi olarak insanın gelişimini Wells'in, Haeckel'den mülhem rekapitülasyon tezine dayandırıyordu. Tarih I, Wells'in, Haeckel'in başarılı talebelerinden birisi ve daha sonra da özel sekreteri olan Heinrich Schmidt'den ilham alarak yaptığı kronolojik tabloyu, bilhassa Türk Tarih Tezi açısından önemli olan tarihlere yer vermek için aynen almıyor; ama aynı fikirden yola çıkarak benzer bir cetveli kitabın sonuna ekliyordu. 


Dinlerin ortaya çıkışı konusunda Tarih I, Wells'in Spencer ve onun kuramını geliştiren Allen'den aldığı 'Yaşlı Adam' tezini Tylor'ın ilkel kültürler üzerine yaptığı kavramsallaştırmalarla birleştirerek ulaştığı neticeyi aynen tekrar ediyordu: 'İptidai insanların atadan korktukları anlaşılıyor. Çocuklar bu ata korkusu içinde büyüyordu. Öldükten sonra bile onu hoşnut etmeye çalışıyorlardı. Zaten atanın, yani reisin öldüğünden kat'i bir surette emin olunamıyordu. Ata korkusu yavaş yavaş anlaşılmaz bir surette 'kabile allahı' korkusuna intikal etti. ... Allah mefhumunun başlangıç hali olan 'ulvileştirilmiş ata' ya, temsili olarak, muhtelif hayvanlara ait şekiller verildi.' (s. 21). Bu, Alman vülgermateryalizminin de fazlasıyla ilgisini çekmiş olan bir tezdi. Nitekim Büchner de Madde ve Kuvvet'de Spencer'in kuramından atıf vermeden, Tylor'ın çalışmalarından ise referanslar vererek yararlanmış; ancak 'Yukarının İhtiyarı nazarlarında asla insanların işine karışmaz. Ne hiçbir şey yaratmıştır, ne de birşey muhafaza eder. Onların allahı kendilerini ihata eden tabiatdır' yorumuyla din fikrinin evrimi kuramını genel anlamda kabul etmekle birlikte her tür insan topluluğunda tanrı düşüncesinin oluştuğu tezine şiddetle itiraz etmişti. 


Irkların oluşumu konusunda da Tarih I, bilhassa brakisefal ve dolikosefal kafatası şekilleri arasındaki farklılıkların önemini vurgulayarak, Wells'in, Vogt'unkilerle örtüşen, tezlerini tekrar ediyor; ancak Welis'in 'Aryan ırkı' için yaptığı övgülerin yerini 'daima hakim kalan bariz uzvi vasıflarile, dimağın en kuvvetli mahsülü olan müşterek lisanlarile .. . bugünkü millet tarifine en uygun bir cemiyet' olduğu vurgulunan ve ekseriyetle 'brakisefal kafatası şekli'ne sahip olmasının altı çizilen 'tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan türk ırkı'na yönelik yüceltmeler alıyordu: 'Bugün tarihte böyle bir ırkı, bir millet halinde görmek bilhassa zamanımızdaki insan heyetlerinin pek çoğuna nasip olmıyan bir kuvvet ve büyük bir şereftir. 
(s. 20). 


Bu anlamda topluma benimsettirilmek istenilen yeni tarih anlayışı yirminci asır başından beri bâzı Osmanlı/Türk entelektüellerinin düşlediği vülgermateryalizm-Türk milliyetçiliği 
sentezinde ulaşılan zirve noktasını oluşturuyordu. Bu aynı zamanda Münif Paşa'nın 1862 
yılında ortaya koyduğu, geçmişin anlaşılmasında tarihten çok jeolojiye dayanılmasının gerekliliği yolundaki, Sir Charles Lyell'in eserlerinin yarattığı tartışmadan mülhem tezine benzeyen, ancak daha sonra Sir Charles'ın temel eserini Almancaya çeviren Büchner ile onunla ortak çalışmalar yapan Haeckel ve Huxley'in daha ileri aşamalara taşıdıkları bir geçmişi anlama yaklaşımının en uç noktasının yeni nesillere aktarılması da demekti. Nitekim Wells ile aynı misâlleri kullanan Büchner de Der Mensch und seine Stellung in der Natur'un giriş kısmından sonra oldukça benzer bir tarihi dönemlendirme yapmaya çalışmıştı. 


Hilaire Belloc'un, Wells'in tarihi üzerine yazdığı ve daha sonra kitaplaştırtılan uzun eleştirisinin pek çok yönüne, meselâ kuvvetli Katolik vurgularına ve Louis Vialleton benzeri embriyonistlerin karşı tezlerine atfettiği aşırı ehemmiyete katılmamak mümkün olsa da, eserin genel kalitesi hakkındaki eleştirilerini reddedebilmek bir hayli zordur. Aynı şekilde 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Chesterton'un Huxley, Wells ve diğer bilimcilerin, bilimi insaniyetin karşılaştığı tüm meselelere ve acılara çözüm bulacak yeni bir din haline getirdikleri tenkitini de göz ardı etmemek gerekir. Bunun ötesinde Carl Becker'in, bu çalışmanın aslında bir 'tarih kitabı olmadığı' yorumuna katılmamak imkânsızdır. Wells'in kozmolojik tarih yorumunun 1931 ile 
1941 yılları arasında Türkiye'de tüm liselerde resmi müfredatın parçası olarak okutulmasının 
ne denli önemli olduğunu tartışmak ise herhalde gereksizdir. 


Wells'in çalışmasında Mustafa Kemal'in dikkatini çeken bir diğer husus İngiliz denemecinin tarihi sadece geçmişi anlamak için değil aynı zamanda geleceğin ideal toplumunu tasarlamak için de kullanmasıydı. Wells 1901 yılında yayınladığı Anticipations (Sezgiler) çalışmasından beri gelecek toplumunun nasıl olacağı üzerinde fikir yürütmeye gayret ediyordu. Bu anlamda Wells'in temel fikri, Büchner'in de bilhassa Der Mensch und seine Stellung in der Natur'da kuvvetle vurguladığı, vülgermateryalizm ile idealizmin aslında birbirlerine zıt yaklaşımlar olmadığı tezi idi. Büchner'e göre Budizm gibi estetik bir ahlâkı savunanlar da dahil olmak üzere tüm dinler ortadan kalktığında sadece bilime dayalı bir yeni ahlâkı benimsemek mümkün olacak, bunun neticesinde ise insanlararası sorunlar, kavgalar sona ererek bunların yerini mutluluk ve refah alacaktı. Gençliğinde Fabian Society'de aktif roller almış, The Time Machine'de Darwin ve kendisine karşı duyduğu derin nefrete karşın Marx'ın tezlerinin sentezini gerçekleştirmeye çalışmış olan ve 1899'da ölen Büchner'in aksine Büyük Harb'in getirdiği inanılmaz yıkımı yaşayan Wells geleceğin ideal toplumu olarak bunun yerine dinlerin ortadan kalktığı bir 'Dünya Devleti' fikrini savunuyordu. Mustafa Kemal, Nutuk'da dile getirdiği gibi, bunu siyaseten pek de gerçekçi görmüyordu; ama 'bütün beşeriyetin tecrübe, malümat ve tefekkürde teâli ve tekemmülü, hıristiyanlıktan, müslümanlıktan, budizmden sarfı nazar ederek basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş âlemşumül saf ve lekesiz bir dinin teessüsü . . . tahayyülünün pek tatlı olduğunu inkâr' etmiyordu. 


Cumhuriyet ve vülgermateryaliz : Neyi tartışıyoruz? 

Bu yorumda göstermeye çalıştığımız gibi vülgermateryalizm erken Cumhuriyet döneminde resmi ideolojinin oluşumu üzerinde, inkârı pek de anlamlı olmayan, ciddi bir tesir yapmıştı. 
Bu tarihi gerçeklikten duyulan rahatsızlığı sadece yakın geçmişimize ait bilgi yetersizliği ile açıklayabilmek zordur. Burada kanaatimce karşımıza iki ciddi sorun çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 'tarihimizi kendi güncel değer yargılarımız çerçevesinde mükemmelleştirme' yaklaşımıdır. Bu açıdan bakıldığında, erken Cumhuriyet liderlerinin Büchner, Haeckel, Wells gibi düşünür ve yazarlar yerine bilimsel realizmden ya da mantıki pozitivizmden etkilendiğini, dolayısıyla da erken dönem resmi ideolojisinin modası geçmiş değil günümüz için dahi geçerli olan ve kolaylıkla sahiplenmemizde sorun bulunmayan bir fikri arka plânının olduğunu savunmak, 'Cumhuriyet'i, dolayısıyla da 'tarihimizi' kendimizce daha değerli bulduğumuz değerler çerçevesinde mükemmeleştirme yaklaşımının ilginç misâllerinden birisidir. Bunun Cumhuriyet döneminde bâzı bilim insanlarının izafiyet kuramıyla ilgilenmeleri, onu benimsemeleri ve bâzı bilimsel dergilerinin bu konularda yazılar neşretmelerine dayandırılmasına, ki ortada Erkenntnis benzeri ve kalitesinde bir dergi de bulunmadığının da altını çizmek gerekir, yorumumuzun başında da değindiğimiz gibi imkân yoktur. Beşir Fu'ad ve Abdullah Cevdet beylerin neşriyatı, Şakir Paşa'nın Claude Bernard'dan esinlenerek yazdığı ders kitapları bize vülgermateryalizm ya da yeni deneysel metodun II. 
Abdülhamid rejiminin resmi ideolojisi olduğunu söyleme imkânı vermeyeceği gibi zikredilen faaliyetlerin de erken Cumhuriyet resmi ideolojisini şekillendirdiğini söylemek imkânsızdır. 


Cumhuriyet'in kurucusu, Wittgenstein ve Mach değil, Büchner ve Wells'in popüler eserlerini okuyor, onlardan etkileniyor, karşı tez olarak Popper'ın Logik der Forschung'unu değil, 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Şehbenderzâde Ahmed Hilmi'nin reddiyesini gözden geçiriyordu. Cumhuriyet'in kurucusunun üzerine kafa yorduğu temel sorun, 4.024 proposizyonu değil, dinin toplumdaki rolünün ne olmasının gerektiği ve bu alanda bilimin ne denli belirleyici olacağı idi. Rejimin temel vecizelerinden birisi olan 'hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir' ifadesi pozitivist felsefeden ziyade bilimci (scientist) bir tezi dile getiriyordu, her vesileyle bilime aşkıncı bir rol atfeden pek çok siyasetçinin aklına Brezilya'daki pozitivist kiliseler benzeri pozitivist camiler te'sisi ya da bayraktaki ay-yıldızın altına 'Nizâm ve Terakki' ibâresi konulması benzeri fikirler gelmiyordu. Mustafa Kemal'i derinden etkileyen Wells, tıpkı Frederic Harrison ile giriştiği tartışmada pozitivizmi bilimsellikten uzak yeni bir din olarak eleştiren hocası Huxley gibi, genel anlamda pozitivizm ve özel olarak da Comte hakkında son derece olumsuz kanaatlere sahipti. Fouillée ve Bourgeois'dan etkilenerek idealizm ile bilimcilik arasında yer alacak bir tesanütçülüğü savunan sağ Kemalist resmi neşriyat Ülkü dahi 'Atatürk Cenneti'ne ulaşabilmek için Atatürk'ün de temel düşüncesi olduğunu iddia ettiği 'bilimcilik'in takibinin gerekli olduğunu düşünüyordu; sol Kemalizm oluşturma çabaları ise Kadro deneyinin gösterdiği gibi bizzat rejim tarafından akamete uğratılıyordu. Rejimin liderleri tarihin nasıl tahlil edilmesinin gerektiği konusunda da Buckle'ın (ki kendisinin eserlerinden bölümler evvelce Türkçeye çevrilmişti) değil Wells'in yaklaşımını çekici buluyorlardı. Bunların hepsinin de ötesinde rejim gelecek nesillerin 'Zaman ve Mekân İçinde Evren, Dünya ve İnsan' ya da'Din Nedir? 
derinliğindeki kavramsallaştırmaları, Comte, Littré, Laffitte ya da Mach ve Wittgenstein'a dayanarak değil, Büchner, Huxley, Vogt, Haeckel tezlerini popülerleştiren bir yaklaşım etrafında yapmalarını arzu ediyor, ders müfredatını buna uygun biçimde düzenliyordu. 


Nitekim eğitimli kitlelere ulaşan da, pozitivist kuramın ilkeleri ya da guantum mekaniği tartışmaları değil, dinin yerini alacak ve Türk milliyetçiliği ile eklemleştirilebilecek bir bilimcilik fikri oluyordu. Bu alanda verilebilecek en güzel misâllerden birisi hiç şüphesiz Mustafa Kemal ile de mülâkatlar yaptıktan sonra Turkey To-Day (1928) adlı bir kitap yazan Grace Ellison'ın, Konya'dan Adana'ya giderken bir Maarif müfettişi ile yaptığı sohbette kendisine söylenenlerdir. Söz konusu müfettişin Ellison'a 'Bizim peygamberimiz Gazimizdir. 
Biz o Arabistanlı şahıs ile ilişkimizi sona erdirdik. Muhammed'in dini Arabistan'a pek uygundu; ama bize yaramaz' demesi üzerine İngiliz yazar 'Ama sizin hiç mi inancınız yok? 
sorusunu yöneltmiş; muhatabı ise buna 'Evet [var]. Gazi'ye, bilime, ülkemin geleceğine ve kendime' cevabını vermişti. Ellison'a göre 'bilime duyulan güven'i ve 'Arabistan'dan gelen her şeye yönelik nefret'i vurgulayan müfettiş 'yeni neslin inancını dile getiriyor'du. 


Güncel değerlerimiz ve vülgermateryalizm 

Karşımızda duran ikinci sorun ise geçmişe ait düşünce hareketlerinin değerlendirmesinin günümüz değerleriyle yapılmasıdır. Büchner, Moleschott, Haeckel, Vogt'un bugün neredeyse unutulmuş düşünürler olmaları, günümüzde bilim tarihçileri dışında kimsenin Madde ve Kuvvet'i okumaması, Haeckel'in rekapitülasyon kuramının modern biyoloji tarafından reddedilmesi, pek çok tarihçinin Wells'in temel eserini, tabii bilimlerdeki tecrübesi de kısa süreli lise ve kolej öğretmenliğinin ötesine geçmemiş bir kurgubilimcinin fantazisi olarak görmesi, bu çalışmaların yayınlandıklarında da böyle değerlendirildikleri anlamına gelmez. 
Adı üzerinde popüler materyalizm 'popüler' bir kuramdı ve Batı'nın eğitimli çevrelerinde yaygın kabul görmüştü. Marx, Büchner'in çok sayıda popüler kitap üretmesiyle alay etmek için soyadına telmihen 'adam gerçekten de kitap yapıcı, herhalde onu bu nedenle Büchner diye adlandırıyorlar' diyordu; ama hayatı boyunca Büchner'i eleştiren Hugo Ganz, ölümünden sonra, onun tabii ilimlerin on dokuzuncu asırda geliştirdiği temel tezlerin eğitimli kitlelere ulaştırılmasında tüm üniversitelerdeki akademisyenlerden fazla rol oynadığını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Madde ve Kuvvet Almanya'da yirmi bir baskı yaptığı gibi on dokuz dile çevrilmiş, milyonlarca insan ise evrim kuramını Darwin'den değil Haeckel'in çalışmalarından 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öğrenmişti. Haeckel'in kâinatın muammaları üzerine yayınladığı, Büchner'in madde ve kuvvetin birliği tezinden yola çıkarak ulaştığı monistik materyalist kuramını anlatan kitabı on beş yıl içinde 400.000'lik bir satış rakamına ulaşmıştı. Büchner, Vogt, Huxley ve Haeckel, düşünce çevrelerinde depremler yaratan Darwinist evrim kuramını sistemlerinin merkezine yerleştirmişlerdi ve kendilerine yöneltilen eleştirileri bizatihi 'bilime saldırı' olarak yorumluyorlardı. Rusya'da Madde ve Kuvvet yasaklandığı için binlerce elle çoğaltılan kopyası okunuyor ve Turgenev'in, Babalar ve Oğullar'ın temel karakterlerinden Bazarov ile somutlaştırmaya çalıştığı gibi, Nihilistlerin kutsal kitabı haline geliyordu. Dostoyevski'nin Ecinniler'de portresini çizmeye çalıştığı, odasındaki ikonaların yerine Vogt, Moleschott ve Büchner'in resimlerini koyarak, bunların önünde mumlar yakan üsteğmen ise dinin yerini bilimin alacağı bir geleceğe duyulan katıksız inancı ortaya koyuyordu. Vülgermateryalizm ve Darwinizm'in popülerleştirilmiş yorumları sadece Rus edebiyatında ya da Wells'in kurgubilim hikâyelerinde görülmüyordu. Büchner'in Madde ve Kuvvet'ini 1915 yılında Yunancaya tercüme eden Nikos Kazancakis'den başkası değildi; Grigorios Ksenopoulos başta olmak üzere pek çok Yunan romancısı ise kitabın temel tezinden derinden etkilenmişlerdi. Daha sonra Welis'i faşizan ideolojilere fikri zemin hazırlamakla suçlayacak olan Orwell de onun, özellikle 1914'e kadar, dedikleri gerçekleşen bir peygamber gibi görüldüğünü belirtirken ilginç bir tespit yapmıştı. Nitekim Lenin, Stalin ve Franklin Roosevelt gibi pek çok devlet adamı Welis'in dünya tarihini ele alış şeklinden ve bunun sonucunda ulaştığı, dinlerin bir kenara bırakıldığı bir 'Dünya Devleti' kurulmasının gerekliliği fikrinden etkilenerek onunla şahsen görüşmüşlerdi. 


Dolayısıyla Abdullah Cevdet Bey'in Büchner'den derin biçimde etkilenmesi ve yaşamının sonuna kadar onun fikirlerini, diğer kuramlarla te'lif ederek, Osmanlı/Türk toplumunda yaymaya çalışması, Baha Tevfik Bey'in Haeckel Monizm'ini geleceğin dini olarak sunması, Ömer Seyfeddin'in vülgermateryalist düşüncelerle Türk milliyetçiliğinin sentezini hikâyelerinde dile getirmesi, Kılıçzâde İsmail Hakkı Bey'in benzer görüşleri TBMM kürsüsünden yansıtması ve nihayet Mustafa Kemal Atatürk'ün, Wells'in Huxley-Haeckel çizgisindeki kozmolojik tarihinden etkilenerek gelecek neslin insanın dünyadaki konumunu bu anlatımdan yararlanarak kavramsallaştırmasını arzulamasında fazlaca garipsenecek bir durum yoktu. Unutulmaması gerekir ki bu bireyler, Hayes'in tabirini kullanacak olursak, bir 'materyalist nesil'in entelektüel tartışmaya egemen olduğu bir çağın ürünleriydi. Türkiye misâlinde farklı ve önemli olan söz konusu fikirlerin 'yüksek kuramlar' haline gelmeleri ve resmi ideolojinin şekillenmesinde doğrudan ve ciddi roller oynamalarıydı. Dolayısıyla yapmamız gereken bu gerçeklikle kavga etmek, erken Cumhuriyet'in Einstein'ın kuramları ya da Wittgenstein'ın felsefi tezleri çerçevesinde oluşturulan bir ideolojiye sahip olduğunu savunmak benzeri gayretkeşlikler sergilemek yerine bunun sebeb ve sonuçları ile günümüze yansımalarını soğukkanlı biçimde tahlil etmektir. ZAMAN 


MATERYALİST SUFİLEŞME ÜZERİNE! 
20.11.2008- timeturk 


Türk insanın mikrosunu ve makrosunu analiz eden S. Faik Ülgener ekolünün 

günümüze yansımasını eksik bir harf bırakmaksızın devam ettiren Prof.Dr. Ahmet Güner Sayar Hoca ile bir yıl kadar önce yazı başlığı kapsamında derinlemesine bir sohbet yapmıştık. 
İnsanlarımızın gittikçe artan oranlı maddileşmesi karşısında bu derin sohbetten satırlara damlayan kısımlarını paylaşmak istedim. 

Ahmet Güner Sayar, nasıl ki, Ülgener'in yolunda titreyerek yürürse, bendeniz de Ahmet Güner Sayar'ın yolundan titreyerek yürümekteyim. Dünya insanının makro formundan, Türk 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insanının mikrokozmozuna kadar yapılan yolculuğun ip üzerinde yürüyerek kat edilmesidir bu yolculuk aslında. 

Beyazıttan Fatih'e, veya Beyazıttan Bab-ı aliye soğuk kış günlerindeki yürüyüşümüz esnasında üzerimde oluşan o tılsımlı rikkatin (inceliğin) etkisiyle kalabalık içinden süzülerek mikrocerrahi tarzıyla irdeliyoruz toplumumuzu, hem lisan-ı hal, hem de lisan-ı kaal ile. 


Söyleşide, Türk burjuvazisinin materyalist sufileşmesi karşısında Türk toplumunun mikro kozmozda alacağı konumu irdelemeye çalıştık. Bu irdelemeyi Küreselleşme paradoksundaki dünya insanının içinde Türk insanının mukavemetini veya mukavemetsizliğini gözlemledik. 
Yer yer Türk insanının bu rasyonel sermayeye karşı boşvermişliğini masaya yatırdık. 


Bu yazı da Literatürde ilk defa kullandığım ?materyalist sufileşme ile ?cybersapience? insan tipinin toplum içindeki homoekonomikus (ekonomi gözlüklük) fonksiyonunun en iyi sorulacak adresidir AGS. 

Söyleşimiz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki odasından başlıyor, ardından Beyazıt Bab-ı ali yolunda, ve Der'in Yayınlarında devam ediyor. 


Ahmet Güner Sayar hocam kendini anlatırken her biri orta yaşa gelmiş mesleğinin olgunluklarına ulaşmış arkadaşlar da tıpkı yirmi sene önceki amfideymiş gibi cuş-u huruş ile ve tabi ki aradaki olağanüstü güzellikteki esprilerine katılarak gülerek transa geçmişlerdi adeta. 


Önce hocamın dilinden Ülgener ile olan münasebetlerini dinleyelim: 1982 yılında SBF ye geçtim. 80 de doçent oldum, 81 yılında YÖK ortaya çıktı. İktisatta bulunan saygıdeğer hocam Sabri Faik Ülgener'in ölümüyle orada adeta babasız kaldım. Herkesin bir döl evladı, bir meslek evladı vardır. Ben (Ülgener) hocamın meslek evladıyım. Bu nedenle Siyasal'a geçme gereği duydum. 


Bizim siyasalda o dönemin hocaları (ki bu hocalarımızın şu anda her biri kendi alanında Türkiye için birer duayendir) öğrenciye karşı açıktı. 


(Herhangi bir) Hocanın odasına girip çıkan öğrencinin havası değişmektedir. Hocanın odasında çay içenin yürüyüşü ve adımları değişmektedir. Bizim öğrencilerimiz bizi görebiliyordu. Bizimle doğrudan odalarımızda konuşabiliyordu. Bendeniz S. Ülgener hocamla ders dışında bir iki kez konuşma fırsatı bulmuşumdur öğrencilik hayatımda. Bizim fakültede özellikle ilk dönemlerde öğrencilerle olan iletişimimizin mistik bir yönü vardı. 
Başarılı ?iyi? bir hoca dersi derste öğretecektir. Öğrenci derste öğrenecek ki ders dışında hocanın verdiği gözlükle bakarak sinemayı, tiyatroyu, pazarı, sokağı inceleyecektir. Bu geniş açılı gözlük sayesinde insanları yok Emrullah'ta traş oluyor, yok Hacıveli'de traş oluyor diye şablonlamayacaktır.? 


Yarın: Küreselleşme Sürecinde Türk Burjuvazisinin Materyalist Sufileşmesi 


Not 1:Materyalist sufileşme tabiri bizzat bana aittir. Bu kelime kalıbını ?din ile dünya işlerini bir arada yürütmeye çalışan kişi veya kurumların durumunu ortaya koymak için kullanmaktayım. 


Not 2:Bu yazı, 


www.timeturk.com, www.haberanaliz.net, http://www.bilgiagi.net www.bilgievreni.com, w ww.siyasalforum.net ile Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam, Marmara Bölge ve Balıkesir Demokrat gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz. 
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İSLAMCILIK, ÇOĞULCULUK VE SEKÜLERLEŞME 
11.08.2012-timeturk 


İslamcılığın iktidar, muhalefet ve genel olarak hayat karşısındaki farklılaşan halleri kaçınılmaz olarak İslamcılığın farklılaşması ve çeşitlenmesi sorununu beraberinde getirir. 
Konu tam da İslamcılığın çoğulculaşması meselesine gelmişken Etyen Mahçupyan mevzuya yerinde bir soruyla girdi: "İslamcı olmadığını söyleyen Müslümanları, İslam'ın ana referans kaynaklarını bu şekilde okumayan dindarları nereye koyacaksınız? Bu tür dindarlar sayıca artar ve İslam'ı tanımlama noktasına gelirlerse ne yapacaksınız?" 


Gerçekten de "Müslüman isminin İslamcı bir iradeyi mündemiç" veya "her Müslümanın bizzarure İslamcı" olduğunun varsayıldığı bir zeminde farklı İslamcılıkların oluşması da mukadderdir. Çünkü bir yandan siyasal her türlü ayrışmaya açık bir düzeydir, bir yandan da İslamcılığın İslam'ın kendisi olmadığı, onun İslam'ın belli tarihlerdeki Müslümanlarca bir yorumu olduğu gerçeği karşısında herkesin İslam'dan aynı şeyi anlaması mümkün olmayacaktır. Bu durum Mahçupyan'a göre kaçınılmaz olarak göreceliğe, oradan da sekülerliğe götürür, çünkü, siyasallık bu göreceleşmeyi kaçınılmaz olarak beraberinde getiriyor. 


Öncelikle bu durumun hiç de yeni olmadığını, ilk zamanlardan beri Müslümanlar arasında bu çoğulculaşmanın Müslümanların en tabii hallerinden biri olduğunu hatırlatarak başlayalım. 
İkincisi, Mahçupyan burada sekülerliği İslamcılığa karşı ayrı bir cephe olarak değil, İslamcılığın kendi içindeki bir gelişme olarak resmediyor ki, şahsen ben de bunun sekülerleşmeye karşı daha somut, daha elle tutulur bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. 
Böyle bakınca tıpkı İslamcılık gibi, dünyevileşme olarak sekülerleşmenin de bugüne ait bir şey olmadığını kabul etmek gerekecek. 


Sekülerleşmeyi genellikle modern çağda Müslümanları etkisi altına alan, Müslümanların haricinden Müslümanlara empoze edilen sistematik bir tahribat girişimi olarak alan yaklaşımlara aşinayız. Revaçta olan yaklaşım bundan ibaret zaten. Buna karşılık Mahçupyan'ın sekülerleşmeye yaklaşımı Müslümanların kendi eylemlerine veya tercihlerine bağlı olarak gerçekleşen bir yanına dikkat etmemizi sağlıyor. 


Ancak, üçüncüsü, bu sekülerleşmenin kaynağı Mahçupyan'ın düşündüğü gibi çoğullaşmadan veya göreceleşmeden kaynaklanan bir siyasallaşmadan değil tam aksine apolitikleşmeden kaynaklanan bir eğilim olabilir. Çoğullaşmanın veya siyasallaşmanın zorunlu olarak sekülerleşme getirdiği çıkarsaması bana göre aceleye getirilmiş bir çıkarsama. Ali Bulaç'ın da değindiği gibi tarih boyunca İslam içinde bir sürü ayrışma olmuş, bugün de olmaktadır; bu ayrışmaların grupları daha fazla sekülerleştirmiş olduğu veya olacağı söylenemez. Aksine din üzerinde çoğul bir tartışma dini daha fazla gündemde tutmakta, dinsel hakikat üzerinde daha fazla iddianın rekabeti dini söylemin otoritesini daha da fazla pekiştirmektedir. Bu konuda sosyolojik bazı araştırmalar da (Rodney Stark, Roger Finke, Massimo Introvigne gibi), çoğulculuğun fazla olduğu yerlerde, dindarlık düzeyinin ve dini örgütlenmelerin çok daha güçlü olduğunu kaydeder. 


Dördüncüsü, sekülerleşmenin alternatifi Mahçupyan'ın düşündüğü gibi toplumun tamamının yekpare bir hiyerarşi içinde örgütlendiği ataerkil bir cemaat birliği değil. Böyle bir birliğin daha dindar, daha uhrevi olacağının bir garantisi olmadığı gibi, dindar yapılardan böyle bir birliği sağlamalarının beklenmesi hele bunu sağlamalarının varlıklarının yegane koşulu olarak sunulması da ayrıca tuhaf kaçıyor. Mahçupyan buradan hareketle sonraki yazısında 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dindara siyaset yolunu neredeyse tamamen kapatıyor. Çünkü ona göre dindar veya İslamcı üzerinde tartışma olmayan mutlak doğrulardan hareket ettiği için tabiatı gereği müzakereyi gerektiren siyasette dindarlığını koruyarak varlık göstermesi neredeyse imkansız. Buradan çıkarabileceğimiz önemli bir sonuç, siyaset alanını hiç bir ilkesi olmayan, hiç bir vazgeçilmez çizgisi olmayan insanların belirlediği. 


Böyle bir şey midir Mahçupyan'ın tasarladığı siyasallık? Veya fiiliyatta gerçekten böyle mi işliyor siyaset? Siyaset alanı ifade edilsin veya edilmesin, referans verilsin veya verilmesin zaten bir şekilde kırmızı çizgileri olan insanlar arasındaki bir müzakere değil mi? İster AB süreci olsun, ister İsrail'in uluslararası gündemin merkezinde olduğu dünya siyaseti olsun, dinden soyutlanmış bir siyasal alan gösterebilir mi? Belki kendisi zaten bunu eleştiriyordur, o zaman kendisiyle tutarlı bir çizgi sürdürmüş olur, ama şimdiye kadar bildiğimiz gerçek dünyanın bundan ibaret olduğu gözardı edilebileek gerçekler değil, hele bu olmayan gerçeklikten sekülerleşme ve siyaset arasındaki ilişkilere dair normatif düzeye kayan çıkarsamalar yapmak da mümkün değil. 


Gerçi bütün İslamcı hareketlerin neredeyse ortak bir söylem olarak bir itihad-ı İslam, vahdet, urvetu'l-vuskâ arzuları vardır. Çoğullaşma her fırkanın bu birliğin kendi bayrağı altında gerçekleşme mücadelesini de içerebilir ve dönem dönem bazı gruplar toplumun dinsel çoğulculuğuna yüksek bir saygı temelinde olması koşuluyla en azından siyasi birliği sağlar ve bu esnada büyük çıkışlar ortaya koyabilir. Imaduddun ve Nurettin Zengilerle başlayan ve Selahaddin Eyyubi döneminde gerçekleşen Kudüs'ün fethi, mesela, tamamen mezheplerle, beyliklerle ve gruplarla ayrışıp parçalanmış bir İslam ümmetindeki bu ortak değer ve arzunun harekete geçirilmesiyle gerçekleşmişti. Sonradan Osmanlı'nın bütün İslam dünyasında sağladığı ve altı asır devam etmiş birlik de böylesi bir birlik olmuştur ama hiç bir İslami siyasi birlik pratiği Müslüman toplum içindeki çoğulculuğu gidermeyi düşünmemiştir. 


Genelde çoğulculuğun içerdiği rekabet sonuçta her fırkanın kendinin dine daha fazla bağlı olduğunu kanıtlama çabasıyla devam ederken toplamda sekülerleşmede bir gerileme, İslam'ın iktidarında ise bir artış meydana gelir. Bu esnada gerçekleşen faklılık ve çoğulculaşma bizatihi İslamcılık aleyhine sekülerleşme lehine işleyen bir durum yaratmaz yani. 


Buradan ikinci noktaya geri dönmemiz gerekiyor. Yani, Mahçupyan'ın sekülerleşme tanımına bir katkı olarak İslamcılığın tarihiyle yanyana giden ve Müslümanların hayatında hep bir yerde bir kapı olarak, bir yol olarak, onların bir tercihi olarak duran bir sekülerleşme eğilimine.. 


Devam edeceğiz. 


DARWİN VE İLK YARATILIŞ 
25.03.2009-timeturk 


İslam düşüncesinin önemli bilginlerinden Mutaharri'nin 1922'de yaptığı bir konuşmadan Darwin'le ilgili bir bölümü konuya bir yaklaşım örneği olarak bilgilerinize sunuyorum... 


Tanınmış bilgin ve 'felsefi evrim' görüşünün kurucusu Darwin, (felsefesi, başkaları tarafından kötüye kullanılarak Yaratıcı'yı inkâr için aracı yapıldıysa da) Allah'a inanan ve dindar bir Hıristiyan'dı... 

Darwin, canlıların ve farklı türlerin birbirinden türemesini açıklarken, önce birkaç canlı türünün veya en azından bir canlı türünün yeryüzünde olduğunu ve bunun başka bir canlıdan 


233 


türemediğini hatırlatarak şöyle demişti: İlk canlı türü üfleme ile var edilmiştir, yaratılmıştır. 
İlk canlının, bütün canlılar silsilesi gibi ilahi üfleme ile var olduğunda şüphe yoktur. Ancak Darwin, sadece ilk canlının yaratılmasının ve işin başlangıcının Allah'ın işi olduğunu, devamında ise maddenin kendiliğinden hayatı sonraki nesillere aktarmaya kadir olduğunu zannetmiştir. Oysa ki işin başı da, ortası da, sonu da aynıdır. Hayat her zaman ve her durumda ilahi üfürüştür, 'nefha'dır. 

Secde Suresi'nin bir ayeti, insanların atası Adem'in ilahi üfürüşle var olduğu gibi, her insanın da bu nefha ile yaratıldığını buyurmaktadır... 


Yaratıcı her şeyin yaratılışını güzel ve olması gerektiği gibi yaratmıştır. İnsanın yapısı balçıktandır. Sonra onun soyunu duru bir sudan, bir su damlasından yaratmıştır. Sonra onu tamamlamış ve ona yetenekler vermiştir. Sonra ona ruhunda üfürülmüştür. Ona kulaklar, gözler ve gönüller vermiştir...? 

Araf Suresi'nin bu konudaki ayeti de şöyledir: 


Sizi yarattık, size bir görünüş, bir biçim verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik, hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis secde etmedi...? 

Kuran'ı Kerim, Adem'in yaratılışını özel bir nitelikte açıklamıştır. Biyoloji uzmanlarının görüşleri gerçek ve canlı türlerinin türeme yasası olarak kesin farzedilse bile, ansızın büyük bir değişim ile bir toprak kütlesinin bir insana dönüşmesini yadsıyacak bir kanıt yoktur. 
Çünkü varlık yasalarında bir hareketin hızlanması ve yavaşlaması, koşul ve durumların değişmesiyle değişir. 

Kuran'ı Kerim, Adem'in öyküsünü başka bir amaçla açıklamıştır. Bu öykünün dikkat çekmek istediği hususlar şöyledir: 

- İnsanın makamı çok yüksektir. 

- İlahi isimlerle eğitilen ve bilim verilen insana, melekler secde eder.? 

Değerli okuyucum, merhum Mutaharri'den alıntıyı burada bitiriyorum. 

Diyorum ki; bu konulara çok çeşitli açılardan yaklaşmak mümkündür. 

Soğukkanlılıkla, bilimlik bilgilerle ve inançlara saygı duyarak... 


MASONLARIN BU TANIMI ÇOK TARTIŞILACAK! 
Cemal A. Kalyoncu / Aksiyon -02.08.2013-timeturk 


Masonların internet sitesindeki yeni mason tanımı çok tartışılacağa benziyor. Kendi sitelerindeki mason ve masonluk tarifine bile şaşıran masonlar, tanımda geçen ‘bir kötülük ya da şeytanlık yapma işi ve bu işi sık sık yapan kişilerin topluluğu veya dinsizlik?” ifadelerine bir açıklama getiremiyor. 


Mason kimdir size göre? “Türkçedeki mecazi anlamı bakımından, dinsiz ve tanrıtanımaz, kötü insan? mıdır? Peki ya masonluk? O da “Mecazi anlamda olmak üzere; bir kötülük ya da şeytanlık yapma işi ve bu işi sık sık yapan kişilerin topluluğu veya dinsizlik?” demektir. Kime göre? Masonların kendi tanımlamalarına göre. Türkiye'deki iki mason locasından biri olan Özgür Masonlar Büyük Locası'nın tanımına göre bu böyledir. Evet, şaşırtıcı değil mi? 


Masonluk, üzerindeki sır perdesi kalkmadıkça tartışılmaya devam edilecek. Bugün bile gerek Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası veya Özgür Masonlar Büyük Locası üyeleri ile telefonda konuştuğunuzda isim bahşetmiyorlar, bu gizlilik gerekçesi ile. Hatta Salih Evcilerli, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda büyük üstad olduğu zaman bir husus hakkında telefonla konuşmak istemiş, “bir muhabir nasıl büyük üstadı arar? imasıyla bize cevap bile vermemişti. Bu sefer merakımızı artıran, bizzat Özgür Masonlar Büyük Locası'nın kendi internet sitesinde yayımlamış olduğu mason sözlüğünde yer alan üstteki mason ve 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masonluk tanımı. 


Bilindiği gibi Batı'da bolca örnekleri olmasına rağmen Türk masonlarının sözlük hazırlama ve yayınlama konusunda elleri pek yatkın değil. Bunun istisnası ve ilk örneğini Türkiye Büyük Locası Büyük Daimi Heyeti'nin 4 Ağustos 1965 tarih ve 1937 numaralı izniyle Antoine Zoletti'nin hazırladığı Masonik Sözlük oluşturur. Zoletti de bu durumu “Her dilde mükemmel benzeri bulunduğu halde bizde olmayan bu sözlüğü sizler için derledim” diyerek sunuşta dile getirmiş. 


Bulabildiğimiz bir başka masonik sözlük 1 Eylül 1977 tarihli. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Ankara Vadisi'nin Uyanış Locası tarafından Bir Çırağın El Kitabı olarak üyelerinin hizmetine sunulmuş. Tam adı da Masonik Terimler Sözlüğü. Her ikisinde de mason ve masonluk tanımı vardır; ama bilinen tanımlardır bunlar. 


Daha çok harici, yani masonik sözlüğe göre masonluk topluluğuna dahil olmayan yabancıların yapabileceği yukarıdaki tanımla ilk defa karşılaşıyorduk. Bunca yıldır mason ve masonluğu “insanlığın barış ve mutluluğu için çalışanlar? vs. şeklinde tanımlarken mecazi de olsa bu tanım nereden çıkmıştı? 


Türkiye'de İngiliz ekolüne yakın duran Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Fransız ekolünü benimsemiş Özgür Masonlar Büyük Locası masonlarının bir araya geldiği iki loca var. İkincisi, Adalet Partisi başkanlığına aday olan Süleyman Demirel'e üye olmasına rağmen “mason değildir? belgesi verilmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Önce, mason sözlüğünü yayımlayıp bu tanımlara mason-mahfili.org.tr resmi sitesinde yer veren Özgür Masonlar Büyük Locası”na ulaşmak istedik. İlk aradığımızda ‘yetkili kimsenin olmadığı” cevabını aldık. 
Bir hafta sonra dedikleri saatte aradığımızda yine yetkili kimse bulunmadığı cevabı üzerine, söz hakkı anlamında üzerimize düşeni yaptığımızı, kendilerinin yardımcı olmadığını söyledik. 
Tam o anda bir yetkili beliriverdi telefonun ucunda. Konuştuğumuz kişi sadece “yetkili? idi. 
İsim verme konusunda “gizlilik” devam ediyordu. Yetkili, “Evet, masonik sözlük yayınlarımızdan biridir” dedikten sonra masonluk hakkındaki üç tanımlamadan biri olan “Mecazi anlamda olmak üzere; bir kötülük ya da şeytanlık yapma işi ve bu işi sık sık yapan kişilerin topluluğu veya dinsizlik.” tanımlamasının izahını sorduk kendisine. “Yetkili? de şaşırmıştı ki, “Öyle bir tanımlama olmaması lazım.” cevabını vermekle yetindi, “Bir bakayım internet sitesine” de diyerek. Üyelerinin bu tanıma tepkisini öğrenmek istiyorduk açıkçası. 
Aldığımız cevap şu oldu: “Onu üyelerimize soracaksınız ve tabi bana sormayacaksınız.” 


-Sizleri burası dernek merkezi diye aradık zaten. 


Dernek merkezi burası, ben de yetkiliyim. Ama çok merak ediyorsanız dernekler masasında bizim tüzüğümüz var, hepsi orada yazılıdır. 


-Tamam da bu tanımı siz kendi inisiyatifinizle koymuşsunuz oraya. 
Dediğiniz tanımı bilemiyorum, bakmam lazım. 


Yetkili, Taksim'deki Gezi olayları sebebiyle kapının önünün polis dolu olduğunu, bu durumda sorularımıza sağlıklı bir cevap veremeyeceğini söyleyerek telefonu kapattı. 


İkinci adresimiz Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası oldu. Telefonumuza çıkan da ismini açıklamak istemeyen bir “yetkili? olarak kalmak istediğini söyledi. Israr edince de “Bir 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gün öğreneceksiniz” demekle yetindi. 1999*daki medyaya açılma çalışmalarından sonra sanki masonlar biraz içe kapanmaya başlamıştı. Basit mevzularda bile cevap almak zorlaşıyordu. 
Aynı yetkili, bu durumun “Bizim bazı masonik jargonlarımız var. Bu jargonlarla konuştuğumuz zaman kendi iç samimi açıklamalarımız basında yanlış değerlendiriliyor.” 
endişesinden kaynaklandığını söyledi. Aynı tanımı kendisine de hatırlatıp cevabını almak istedik: “Masonluk dışarda nasıl değerlendiriliyor diye yapılan bir şeydir, yoksa masonluğun tarifinde asla ve asla öyle bir şey yoktur. Masonluk bütün dünya insanları ile birlikte barışı hedefleyen, herkese “kardeşim? diyerek iyi insanların birlikte oluşturduğu toplumdur. Kalkış noktası insan, varış noktası insan olan bir ahlaki değerlendirme kuruluşudur. Yoksa o tanımlarla bir ilgisi yok.” 


-Zaten çok fazla sözlük yayımlamıyorsunuz. Bu tanımı sizin de kardeş kuruluşunuz diyebileceğimiz bir kuruluş yapmış. 


Bizim o grupla zaten hiçbir, örgütsel demeyeyim de masonik anlamda bir bağlantımız yok. 
Biz kardeş bile demiyoruz birbirimize. 


-Eyvah! Ama “Kardeş olarak yola çıktık” diyorsunuz, insanlık için? 


Kurumsal anlamda bir kardeşlik ilişkimiz yok. Ama bütün insanlar birbirleri ile kardeştir. 
Dolayısıyla o sözlükteki ifadeyi ben de sizinle beraber ilk defa duyuyorum. Belki bir hoşluk olsun diye yazılmıştır, belki de bizi böyle tanıyorlar ya da bizi böyle anlatıyorlar diye... Ama bizim o sözlükten hiç haberimiz olmadığı gibi onların da kendi aralarında hangi amaçla sözlüğe bunu koyduklarını inanın biz de bilmiyoruz. 


Bu yeni mason ve masonluk tanımı karşısında yetkilisi diyebileceğimiz mason mahfillerinden yeterli bilgi alamayınca bu hususlarda pek çok kitaba imza atmış gazeteci ve tarihçi araştırmacı kimliği ile bilinen Orhan Koloğlu'na ulaştık. Koloğlu, masonluk üzerine dünyanın çeşitli ülkelerdeki arşivlerde bilgi-belge topladığını, Türkiye'deki mason kuruluşlarının da kapılarını kendisine açtığını ama ritüellerden ziyade masonluğun İslam dünyasına girişi ve sömürgeci oyunu üzerinde çalışmalar yaptığını hatırlattı. Böyle bir tanıma hiç rastlamadığını ekleyen Koloğlu, “Böyle bir şey bana biraz garip geldi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.” 
demekle yetindi. Anlaşılan bu tanım onu da şaşırtmıştı. Masonluğun tekrar içine döndüğünü söyleyen Koloğlu, masonik düzenin başka bir ayağına dikkatlerimizi çekti. Amerikalı James Wasserman'ın Masonik Washington'un Sırları kitabının kendisine yeni bir pencere açtığını, ABD'nin bir İngiliz kolonisi olduğu çağda masonluğun oraya sömürgeci mantıkla getirildiğini söyledi. 


Koloğlu, masonluğun İslam dünyasına bu maksatla girdiğini daha önce kitaplarında anlatmıştı ama Amerika'ya da bu amaçla nüfuz etmiş olması onu şaşırtmıştı: “Bugün masonluğun en yaygın olduğu ülke Amerika. Öyle olduğu halde masonluk tarihini yazan Amerikalı “Masonluk Amerika'ya sömürgeciler tarafından sömürgecilik için getirilmiştir? diyor, İngilizleri suçluyor. O Amerikalının kitabında ben bunları görünce aklım başımdan gitti. Yani güya biliyor geçiniyordum ve ayıptır söylemesi bütün İtalyan, Fransız, İngiliz mason arşivlerinde çalıştım. Ama tabi her şeye ulaştığımı da söylemek mümkün değil. Çok şey öğrendim ama o kadar.” Koloğlu, iki yıl önce çıkardığı İslam Aleminde Masonluk kitabını bu bilgi üzerine kaleme alır: “Bunları mesela bilmiyordum. Humeyni'ye kadar 23 tane İranlı başbakan masonmuş. Türkiye?de çıksa çıksa 3 tanesi ancak mason çıkar. Humeyni ile masonluk tamamen yasaklanıyor. O kitabı görünce masonluğun İslam coğrafyasına sömürge için geldiğini anladım. Benim kitaplarımda Osmanlı”ya sömürgecilik için geldiği kaydı vardı. 
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Ama şaşırdım, İslam dünyasında o kadar yaygın olduğunu bilmiyordum ve Amerika'ya sömürgecilik için girdiğini yeni öğrendim. Biliyorsunuz Amerikan cumhuriyeti kurulmadan önce İngiliz ve Fransızlar arasında paylaşılmış bir ülke. İngilizler oraya masonluğu, kendilerine bağlı tutmak için getiriyorlar.” 


Sömürgeci zihniyetler bunda başarı da sağlıyor anlaşılan. Onu da masonluğun aslında bir üst derece kuruluşu olan Türkiye Fikir ve Kültür Derneği'nin Bülten isimli yayınında yer almış, ABD'deki Hakim Büyük Amir Crowles'in önce Atatürk'e yazdığı fakat göndermediği, cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan anlıyoruz. Arşivlerinin 
115. sıra numarasında muhafaza edildiği notu düşülen 18 Mart 1939°da kaleme alınan İngilizce mektupta Crowles, Türkiye'de yasaklanmış masonluk hakkında İnönü”ye düşüncelerini aktarırken, o tarihte Amerika'da 20 bin değişik masonik grupta çalışan 3 milyon civarında mason bulunduğunu anlatıyor. Hayatta veya ölmüş milyonlarca mason arasında sadece birinin hıyanetten hüküm giydiğini de hatırlatan Crowles, İnönü'ye yazdığı mektubunda, Mısır'da ziyarette iken Atatürk'ün kendisini davet ettiğini, ancak vakit bulamadığı için gelemediğini, buna mukabil Amerika'da Türkiye lehine övücü neşriyatta bulunduğunu anlatıyor. Ve Türkiye'de masonik faaliyetlerin durdurulmasından sonra övücü neşriyatın yapılmadığını, bunun sonucunun da “Müthiş Türk” tabirinin artık duyulmaması ve yazılmaması olduğunu belirtiyor. Crowles, masonların yaptıklarının iyilik olduğunu da anlattıktan sonra mektubunu, İnönü'ye, “Türkiye'deki kardeşlerimiz, masonik faaliyetlerine yeniden başlamayı istemektedirler, ben de onlara yardımcı olmak içindir ki, size müracaat etmekteyim.” diyerek bitiriyor. 


MASONLUK, FETÖ, “CEMAAT” VS! 
08.08.2018- timeturk 


Eskiden Mason deyince Tapınakçılar akla gelirdi. Ne oldu ise Vestefelya'dan sonra oldu. Ulus devletler, sanayi devrimi, Fransız devrimi derken Laikliğin kabul edilmesi ile Masonluk da Vatikan'ın elinden kaydı gitti. Fransız locası, İngiliz Locası, özel localar, alt-üst örgütlenmeler derken, her şey altüst oldu. Bugün bir sürü bağımsız loca var. 


Bir de derin devletler ortaya çıkınca bunların locaları oluştu. Bunlar ordu ve istihbarat örgütlerine sızdılar, dünyanın farklı bölgelerinde kendilerine bağlı özel birlikler kurdular. 
Terör örgütleri ve mafya bu şekilde yeniden farklı bir şekilde örgütlendi. 


Darbe süreçlerinde her şey içinden çıkılmaz bir hal aldı, para, kadın, güç pentagramında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel kara delikler oluşturuldu. Sermaye, siyaset ve bürokrasi arasındaki derin ve karanlık ilişkiye zaman içinde, medya, mafya, STK'lar da katıldı. Böylece dini yapılar da sisteme entegre olmaya başladı. 


Licio Gelli'nin P2 locası buna tipik bir örnek. Siyaset, mafya, sermaye, Vatikan, istihbarat örgütleri hepsi bu kirli oyunun içinde. İlgilendikleri her alanda, iki kutup oluşturuyorlar, sonra ikisini de birbirine karşı kışkırtarak ikisini de kontrol ediyorlar. Soğuk Savaşta uygulanan metot da bu idi. Arabalı vapur gibi, her iki taraftaki motoru da çalıştırırsanız, hangisinde gaza basarsanız vapur aksi yönde kontrollü şekilde hareket edecektir. 


Osmanlı Masonluğu da özel bir Masonluktu. İttihat Terakki bu anlamda Masonik bir örgüttür. 
İstanbul, Kahire ve Selanik'teki Masonik yapı klasik masonluğa benzemez. 
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Tabi bir yandan da İstanbul'da hem İngiliz ve hem de Fransız masonluk örgütleri vardı. 
Osmanlı Masonları daha çok İttihat Terakkinin örgütlediği masonluk şemsiyesi altında idi. 


Mustafa Kemal, İttihat Terakki'nin siyasi ayağında idi. Birçok konuda İttihat Terakkiyi taklit etti. Mesela İş Bankası olayında olduğu gibi. Masonluk konusunda da benzer bir politika izledi. 


İttihat Terakki üyeleri hem masondurlar hem de değildirler. Mason değiller çünkü birçoğu uluslararası sisteme üye değil. Tepedeki bazı isimler üye olsalar bile, kendi tabanlarının uluslararası sistemle doğrudan temas kurmasını emir ve talimat almasını istemiyorlar. Böyle bir durum gelecekte kendileri için risk oluşturabilir. O ilişkiyi kendi ellerinde tutmak istiyorlar. 


Öte yandan Masondurlar, çünkü aynı Masonik yapıyı modelleyen Osmanlı tipi bir masonluk örgütlüyorlar. Bu model her iki tarafın da işine yarıyor. Hem İttihat Terakkiciler Masonik çevrelere sadakatlarını göstermiş oluyorlar ve bu şekilde onların desteğini sağlamış oluyorlar, öte yandan da Masonlar, her iki tarafta da üye olan has adamları ile sırtlarında taşımadıkları bir davulun tokmağını ellerinde bulundurarak bu yapıyı kendileri için bir Truva atı olarak kullanıyorlar. 


Osmanlıda tek bir Mason yapılanması yok. Mısır ayrı, İstanbul ayrı, Selanik ayrı. Örgütlerde Fransız ve İngiliz etkisi ayrı ayrı kendini gösteriyor. 


Bizimkiler locanın koruma kalkanı altına girdikleri için kendilerini güvende hissediyorlar, ötekiler de bizimkileri kendi gözetimleri altında tutuyorlar. 


FETÖ olayı bizde cumhuriyetle başlamaz. 


Mustafa Kemal'in Mason olup olmadığı ya da Mason Localarını kapatıp kapatmadığı hep tartışılır. Mustafa Kemal bana göre her gruptaki localara üyeydi. Evet, Mason Localarını kapattı, ama bu Mason Localarına karşı olduğu için değil CHP kurulduğu için, “aynı gayeye hizmet edecek iki ayrı cemiyete gerek olmadığından” kapatıldı. Mason Localarının meşriki azam'ı Mim Kemal Öke'yi de kendine müşavir yaptı. 


Mustafa Kemal bu şekilde, kendi kontrolü dışında uluslararası temas kuracak bir yapı istemiyordu, iki Osmanlıdan gelen bir takım grupların Loca altında örgütlenip kendine karşı bir tehdit oluşturmasına fırsat vermek istemiyordu. 


Bizim Osmanlıcı Müslümanların Osmanlı Mason localarına girmeleri ise, bir yandan İttihat Terakki hükümetini karşılarına almadıklarını göstermek sureti ile, rejimin baskısından kurtulmak, öte yandan batıdaki özgürlükçü hareketleri arkasına alarak, İttihat Terakkinin muhtemel baskılarına karşı denge oluşturmak.. Aslında Abduh ve Afgani gibi daha birçok isimi bu çerçevede değerlendirmek gerek. 


Tabi hem İttihat Terakkiciler ve hem de batılılar doğrudan ve dolaylı olarak kendi çatıları altına sığınan bu isimler, halka, İslam dünyasına karşı aralarında bir sorun olmadığı, müttefik oldukları şeklinde kullandılar. Bu anlamda bu kişilerin İslamcılık yapmasından da rahatsız olmadılar. Sebilürreşad da yazı yazan birçok kişi de aslında bu anlayış içindeydi. 
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Bu 1900'lü yıllardaki Osmanlı Masonluğu anlamadan FETÖ'yü, hatta bugün bir takım dini yapılardaki Masonik faaliyetleri, sızmaları anlamamız mümkün değildir.. 


Bakın Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam İzzettin Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, 

Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli, Müderris Mahmut Esad Efendi, Ziyaüddin Efendi, Küçük Hüseyin Efendi, bunlar hep Masondu. Dün öyleydi de bugün durum çok farklı mı sanıyorsunuz! Sermaye, tarikat, siyaset, sivil toplum hiçbir kapıyı boş bırakmadılar. Cemiyetlerine üye yapamadıklarını para, pazar, kredi ile kendilerine bağladılar. Gözlerini para bürümüş birçok geri zekâlı kime hizmet ettiklerinin farkında bile değil aslında. Her zaman her türlü “İslami” faaliyetlere yakın ve sıcak ilgi gösterdiler. “Maddi” (1?) ve “Manevi” (!?) anlamda, “Fikri”(1?) anlamda, cömert yardımlarda, ihsanlarda bulundular.(!?) Hâlâ da bulunmaya devam ediyorlar.!? 


Bir yandan da işler istedikleri gibi gitmediğinde, hem kendilerine yakın, hem de tıpkı FETÖ'cülerin yaptıkları gibi, eski dostlarına yeni, kendilerinden olmayan birilerinin isimlerini de katıp deşifre ediyorlar. 


FETÖ, post modem bir “Tarsuslu Saul”dür. “Neo Sabatay Sevi”dir! Manzara şu: Şark cephesinde yeni bir durum yok. İbret almadığımız için bu olayla böyle devam edip gidiyor. 
Mesela CHP Masonik bir örgütlenmedir. M. Kemal, Mason Meşriki Azamını kendine müşavir yapıp, locaları kapatırken, “aynı gayeye hizmet edecek iki ayrı örgütlenmeye ihtiyaç olmadığı” fikrindedir. 


Mason locasını güvenli bir sığınak olarak görenler ya da oraya ava gidenler avlanıp döndüler. 
BOP sürecini hatırlayın. O da benzer bir süreçti, Allah yardım etti de kurtulduk, hâlâ da o işten tam yakamızı kurtarabilmiş değiliz. 


Arkadaşlar tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Ders alınır ders. Artık övünmeyi, dövünmeyi bırakalım da, karanlığa küfretmeyi bırakıp bir mum yakalım. Zira ışık geldiğinde karanlık yok olur. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Selam ve dua ile. 


“ROCKEFELLER VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ? 
09.09.2021-timeturk 


ABD merkezli ‘modern tıp'ın geçmişine dair dikkat çeken bilgiler paylaşan gazeteci yazar Ufuk Coşkun, ilaç endüstrisinde Rockefeller ailesinin nasıl tekelleştiğini yazdı. 


Coşkun'un “Rockefeller ve ilaç endüstrisi' başlıklı yazısı; 

Pastör'den bin yıl önce mikrop fikrini ortaya atan İbn-i Sina, El-Kanun Fi't Tıbb'da bitkisel tedavi yöntemlerinden bahseder. Küçük kan dolaşımını ilk bulan hekimlerimizden İbnü'n Nefis de bitkisel ilaçlarla bazı tümörleri tedavi ediyordu. 


Bilhassa Batı, tıp ilmini işte böylesi büyük hekimlerimizden öğrendi. Bugün modern tıp öğretileriyle yetişen doktorlarımız şifalı bitkilerden yılandan kaçar gibi kaçıyor. Bitkisel tedavi yöntemleri bilim dışı ilan ediliyor ve bu konuda çalışma yapan hekimler de derhal dışlanıyor. 

Elbette bunun bir nedeni var. 
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Bugün Amerikan Merkez Bankası'ndan, CFR, Bilderberg Group, BM, IMF, DSÖ gibi önemli kurumlara adam yerleştiren ve finanse eden Rockefeller örgütü, tıp alanında da benzer bir tekelleşmeye gitmek istemiştir. 


Modem tıbbın hikâyesi, haydut aileye mensup olan John D. Rockefeller (1839 -1937) ile başlar. Yazar Chris Kanthan bu süreci bir yazısında dile getirmişti. 

Bilindiği gibi Rockefeller 20. yüzyılın başında ABD'deki tüm petrol rafinerilerinin 4490'ını kontrol ediyordu. 


Rockefeller bünyesindeki bilim adamları, petrokimyayı ve petrolden her türlü kimyasalı üretme kabiliyetini keşfettiler. Örneğin, bakalit adı verilen ilk plastik 1907'de yağdan yapıldı. 
Bilim adamları çeşitli vitaminler keşfediyorlardı ve birçok farmasötik ilacın yağdan yapılabileceğini tahmin ediyorlardı. 


Bu durum şeytanın aklına ilginç bir fikir daha soktu. Tek elden kumanda edilen modern 


K | 

Yalnız Rockefeller'in tıp/ilaç endüstrisine yönelik planında bir sorun vardı. O zamanlar Amerika'da doğal/bitkisel ilaçlar çok popülerdi. ABD'deki doktorların ve tıp fakültelerinin neredeyse yarısı, Avrupa ve yerli Amerikalılardan gelen bilgileri kullanarak geleneksel tıp uyguluyordu. 

Bu yüzdendir ki en büyük rakibinden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Ve meşhur klasik “problem-tepki-çözüm” stratejisini kullandı. Yani bir sorun yarat ve insanları korkut ve sonra (önceden planlanmış) bir çözüm sun. 


Rockefeller yine tekelci bir baron olan arkadaşı Andrew Carnegie'ye gitti. Prestijli Carnegie Vakfı'ndan, ülke çapında seyahat etmesi ve ülkedeki tıp fakülteleri ve hastanelerin durumu hakkında rapor vermesi için Abraham Flexner adında bir adamı görevlendirdiler. 

Modern tıbbı doğuran meşhur Flexner Raporu işte böyle oluştu. 
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Rapor sağlık kurumlarının yenileme ve merkezileştirme ihtiyacından bahsediyordu. Bu rapora göre, tıp fakültelerinin yarısından fazlası kısa süre sonra kapatıldı. Homeopati ve doğal ilaçlarla alay edildi ve şeytanlaştırıldı hatta doktorlar hapse atıldı. 

Geçişe yardımcı olmak ve diğer doktorların ve bilim adamlarının fikirlerini değiştirmek için Rockefeller, kolejlere ve hastanelere 100 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. 


Çok kısa bir süre içinde tıp fakültelerinin tamamı modernize edildi ve homojenleştirildi. 
Bütün öğrenciler aynı şeyi öğreniyordu ve tıp tamamen patentli ilaçları kullanmakla ilgiliydi. 

Bilim adamları, bitkilerin hastalıkları nasıl iyileştirdiğini araştırmak için büyük hibeler aldılar ancak amaçları, önce bitkideki hangi kimyasalların etkili olduğunu belirlemek ve ardından laboratuvarda patenti alınabilecek benzer bir kimyasalı (ancak aynı olmayan) yeniden oluşturmaktı. 


Bir hastalık için hap, modem tıbbın artık vazgeçilmezi oldu. 


100 yıl sonra şimdi, beslenmenin, şifalı bitkilerin veya geleneksel uygulamaların 
yararları hakkında hiçbir şey bilmeyen doktorlar yetiştiriyoruz. Kendi iyiliği için(!) 
şirketlere köle edilmiş bağımlı bir kitle oluşturdular. 

Böylece diyor yazar Kanthan bu sistem tekrar tekrar müşteriler oluşturuyor. Kanser, diyabet, otizm, astım ve hatta grip için bir tedavi yoktur mesela! 


Neden gerçek tedaviler olsun ki? Bu, doktorlar tarafından değil, oligarklar ve plütokratlar tarafından kurulan bir sistemdir. 


Amerikan Kanser Derneği'ni, 1913'te Rockefeller'in kurduğunu da belirtelim. Ancak Dr. 
Richard Day'ın 1969'da dediği gibi kanser tedavileri bu aile tarafından saklanıyor. Öyle ki 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bugün kanseri kemoterapi, cerrahi veya radyasyon dışında herhangi bir yöntemle tedavi etmek yasa dışıdır. 

Geçmişte İbn-i Sina, İbnü'n Nefis, Ebu Bekir er-Razi, Sabuncuoğlu Şerefeddin gibi dünya tıp tarihine adını yazdırmış büyük hekimler yetiştiren bir medeniyetin çocukları bugün Rockefellerin DSÖ'süne ve tekelci tıp bilimine bel bağlaması ne hazin bir durumdur. Milat 


ROTHSCHİLD HANEDANININ TEK VARİSİ HAYATINI KAYBETTİ 
16.01.2021-timeturk 


Rothschild hanedanının tek varisi olarak bilinen Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Banker Benjamin de Rothschild, kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. 


Bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild kalp krizi sebebiyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi Fransız medyasına duyurdu. 
Ailenin açıklamasında, "Pregny (İsviçre) ailesinin evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 15 
Ocak günü öğleden sonra gerçekleşti" denildi. 


1963 doğumlu Benjamin de Rothschild, Edmond ve Nadine de Rothschild'in oğlu ve tek 
varisiydi ve 1997'den beri babası tarafından faaliyete geçirilen grubun başındaydı. 


Mal varlığı dünya çapında 

2015 yılında kuruluşa dahil olan eşi Ariane ile birlikte, özel bankacılık ve varlık yönetimi 
konusunda uzmanlaşmış, Rothschild hanedanının gelişimine öncülük ettiler. 1953 yılında kurulan Cenevre merkezli Edmond de Rothschild grubu, şu anda 173 milyar İsviçre frangı varlığa (160 milyar euro), 2.600 çalışana ve dünya çapında 32 ofise sahip. Rothschild aynı zamanda Edmond de Rothschild bağlı kuruluşları aracılığıyla Arjantin, Yeni Zelanda, Güney Afrika, İspanya ve Fransa'da üzüm bağlarının sahibi veya ortak sahibi olarak da biliniyor. 


Hanedanın geçmişi 

Rothschild hanedanı veya kısaca Rothschildler, 18. yüzyılın sonlarında doğru, Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) tarafından kurulan ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Frankfurt merkezli Yahudi bankacı ailedir. 


Ailenin Avusturya ayağının beş nesli 1816 yılında Habsburg İmparatoru II. Francis tarafından miras sistemiyle geçen baronluk verilmesiyle Avusturya soylusu ilan edilmiştir. Ailenin 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İngiliz ayağı ise Kraliçe Victoria'nın izniyle Avusturya'da sahip oldukları Baron unvanını İngiltere'de de kullanma olanağına kavuşmuştur. 19. yüzyıl boyunca ailenin, en büyük özel ve modem tarihin en büyük servetini oluşturduğu öne sürülmektedir. 


Ailenin Avrupa'da tanınmaya başlaması döviz ticaretiyle uğraşan ve Hesse Prensi ile ticaret yapan 1710 doğumlu Amschel Moses Rothschild'in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in Frankfurt'ta 1744 yılında doğumuyla başladı. Frankfurt'un Judengasse denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve iş yapmaları için 5 oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yollayarak nüfuzunu genişletti. 


Rothschildlerin yarattığı bu yeni tarz uluslararası iş yeri yerel saldırılara karşı dayanıklı idi. 
1819'da antisemitik şiddet Almanya'nın birçok yerinde patlak verdi. Hep-Hep isyanları sırasında Frankfurt'taki Rothschild bankasına da saldırı oldu, fakat farklı merkezlere dağıtılmış haldeki Rothschild servetine zarar gelmedi. Mayer Rothschild'in bankalarının gelecekteki başarısı için bir diğer önemli stratejisi; işin kontrolünü aile ellerinde tutması, bu sayede de başarılı işleri ve servetlerinin boyutunu gizli tutabilmesiydi. 1906 civarında, Yahudi Ansiklopedisi şöyle yazıyordu: "Rothschildlerin başlattığı farklı finans merkezlerine aynı ailenin şube açtığı bu teknik kısa zamanda Bischoffsheim, Pereire, Seligman, Lazard gibi aileler ve diğer Yahudi finansörler tarafından takip edildi ve bu finansörler finansa yatkınlıkları ve sağlamlıklarıyla sadece Yahudi çevrelerinde değil, bütün bankacılık sektöründe adlarını duyurdular. Bu sayede Yahudi finansörler 19. yüzyılın ortası ve son çeyreğinde uluslararası finansta gittikçe büyük pay sahibi olmaya başladılar. Bütün bu grubun arkasından gittiği isim ise Rothschildler idi..." Ayrıca şöyle devam ediyor: "Daha yakın zamanlarda, Yahudi olmayan finansörler de aynı kozmopolit metodu benimsedi ve Yahudi kontrolü eskiye göre kısmen daha azaldı." 


Mayer Amschel Rothschild'in oğulları ve gittikleri şehirler 
Amschel Mayer Rothschild (1773—1855): Frankfurt, çocuksuz öldü, miras Salomon ve Calmann'ın çocuklarına kaldı. 


Salomon Mayer Rothschild (1774—1855): Viyana 

Nathan Mayer Rothschild (1777—1836): Londra 

Calmann Mayer Rothschild (1788—1855): Napoli 

Jakob Mayer Rothschild (1792-1868): Paris 

Rothschildlerin arması, sıkılmış bir yumruk ve Mayer Rothschild'in beş oğlunu simgeleyen beş oktan oluşuyor. Bu aynı zamanda İncil'in Psalm: 127 bölümüne de bir göndermedir: "Bir savaşçının elindeki oklar gibi". Ailenin sloganı ise, armanın altında Latince yer alıyor: Concordia, Integritas, Industria (Uyum, Dürüstlük, Girişimcilik 

Kraliyet ve aristokrasi arasında yaygın olan, daha sonra da DuPont Ailesi gibi iş çevrelerince de kopyalanan bir teknik olan ilk ve ikinci dereceden kuzenler arasında evlilikleri dikkatle ayarlayarak, Mayer Rothschild, servetin ailede kalmasını sağladı. Fakat daha sonraları 19. 


yüzyılın sonuna doğru neredeyse bütün Rothschildler aile dışından, genellikle de aristokrasi ve diğer finansal hanedanlar içinden evlilik yaptılar. (Vikipedia) 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“ÖNCEKİ YÜZYILIN PATRONU ROTHSCHİLD'Dİ, ŞİMDİ İSE BİZ OLACAĞIZ” 29.06.2021-timeturk 


Gazeteci yazar Ergün Diler, yapay zeka ve çip teknolojisinin küresel şirketler kontrolü altında nasıl ilerlediğine ve arkasındaki güçlere dikkat çekti. Diler'in “Son uyarı” başlıklı yazısından bir bölüm... 

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez ilk ve en önemli iş olarak ÇİP meselesini gördü! 
Dünyanın gideceği yer belliydi. 

Buraya odaklanması kadar doğal bir şey olamazdı. 

ABD'nin operasyon ya da baskı merkezlerinden biri Tayvan ve yıldızı TSMC şirketiydi. 
Tayvan'ın ikinci yıldızı ise United Microelectronics Corporation'du... 

ABD'nin TAYVAN üzerinde baskı kurması son derece anlaşılır bir hamleydi. 

Dünya genelindeki askeri ve ticari ihtiyaçlar TSMC tarafından karşılanıyordu. 

Dünyadaki en büyük firmaydı. 


Tekti! 


Üretilen ÇİP'ler akıllı telefonlardan otomobillere, elektronik eşyalardan oyun konsollarına, PC'ler'den tabletlere kadar her yerde vardı! 


Kullanılıyordu! 


TSMC Arizona'ya yatırım kararı alıyor ve 12 milyar dolar için imza atıyordu. 
ASIL ZAFER BUYDU! 


APPLE gibi şirketler ÇİP üretecekleri zaman lisansa ihtiyaç duyuyorlardı. 
Bu nedenle arkada asıl büyük oyuncu ARM'dı! 
Bir İngiliz şirketiydi. 


İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holding, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı. 


40 Milyar Dolara... 
Şirket, 4 yıl önce de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı. 
Nvidia bu anlaşmayla "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" ilan 


etti. 
Apple, Samsung, Huawei ve Oualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyordu. 
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ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretiyordu. 
ARM işin beyniydi yani... 


ABD Başkanı Biden Kraliçe ile görüşürken de asıl mesele buydu. İngilizler ULUSAL SAVUNMA GEREKÇESİYLE SATIŞA ONAY VERMEK İSTEMİYORLARDI. 


Ancak yine büyük ve gizli bir el devreyi girdi. 

Nvidia'nın satın almasının onaylanması istendi. 

Bunu yapan da ÜÇ BÜYÜK MÜŞTERİYDİ! 

Broadcom Corp., MediaTek Inc. ve Marvell Technology Group Ltd. 

Yani üç büyük ARM müşterisi İngiltere'ye "satın almayı onaylayın. Biz Nvidia ile yürüyeceğiz" diyordu... 

ARM'ın eski sahibi olan JAPON 

“Önceki yüzyılın patronu Rothschild'di, şimdi ise biz olacağız” 

Gazeteci yazar Ergün Diler, yapay zeka ve çip teknolojisinin küresel şirketler kontrolünde nasıl ilerlediğine ve arkasındaki güçlere dikkat çekti. Diler “Son uyarı' başlıklı yazısından bir bölüm... 

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez ilk ve en önemli iş olarak ÇİP meselesini gördü! 
Dünyanın gideceği yer belliydi. 

Buraya odaklanması kadar doğal bir şey olamazdı. 

ABD'nin operasyon ya da baskı merkezlerinden biri Tayvan ve yıldızı TSMC şirketiydi. 
Tayvan'ın ikinci yıldızı ise United Microelectronics Corporation'du... 

ABD'nin TAYVAN üzerinde baskı kurması son derece anlaşılır bir hamleydi. 

Dünya genelindeki askeri ve ticari ihtiyaçlar TSMC tarafından karşılanıyordu. 

Dünyadaki en büyük firmaydı. 


Tekti! 


Üretilen ÇİP'ler akıllı telefonlardan otomobillere, elektronik eşyalardan oyun konsollarına, PC'ler'den tabletlere kadar her yerde vardı!Kullanılıyordu! 


TSMC Arizona'ya yatırım kararı alıyor ve 12 milyar dolar için imza atıyordu. 
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Asıl Zafer Buydu! 

APPLE gibi şirketler ÇİP üretecekleri zaman lisansa ihtiyaç duyuyorlardı. 
Bu nedenle arkada asıl büyük oyuncu ARM'dı! 

Bir İngiliz şirketiydi. 


İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holding, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı. 


40 Milyar Dolara... 

Şirket, 4 yıl önce de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı. 

Nvidia bu anlaşmayla "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" ilan e Samsung, Huawei ve Oualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyordu. 

ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretiyordu. 


ARM işin beyniydi yani... 


ABD Başkanı Biden Kraliçe ile görüşürken de asıl mesele buydu. İngilizler ULUSAL SAVUNMA GEREKÇESİYLE SATIŞA ONAY VERMEK İSTEMİYORLARDI. 


Ancak yine büyük ve gizli bir el devreyi girdi. 

Nvidia'nın satın almasının onaylanması istendi. 

Bunu yapan da ÜÇ BÜYÜK MÜŞTERİYDİ! 

Broadcom Corp., MediaTek Inc. ve Marvell Technology Group Ltd. 


Yani üç büyük ARM müşterisi İngiltere'ye "satın almayı onaylayın. Biz Nvidia ile yürüyeceğiz" diyordu... 
ARM'"ın eski sahibi olan JAPON SOFTBANK da sahne alıyor ve ilginç şeyler söylüyordu. 


CEO'nun sözleri şöyleydi: "SoftBank bu yüzyılda Mayer Amschel Rothschild'in 19. yüzyılda sanayi devriminin sermaye sağlayıcısı olduğu gibi "bilgi devrimi için de sermaye sağlayıcısı" olacak.Sanayi devriminde insan gücünün yerini makineler aldı. Bilgi devriminde, makinelerin yerini yapay zeka alacak...Bir önceki yüzyılın patronu Rothschild'di.Şimdi ise biz olacağız.Sanayi devriminde önemli mucitler vardı.Ancak Rothschildler para vermese kimse adım atamazdı... Şimdi bizim dönemimiz başlıyor..." 


SOFTBANK Yönetim kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, bunları söylüyordu. 
Takvim 
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SAHİPSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ NETFLİX TOPLUMU 
Ercan Yıldırım / Yazar-28.08.2020-star 


Yeni bir Stoacılık uç veriyor. Öte dünyada değil bu dünyada kaybetmekten korkan, bağımsız yaşamayı değil bağımlılıklarının elinden alınmamasını isteyen, otoriteden değil kendini beslemeyi, alışkanlıklarını sunmayı ihmal eden otoriteye karşı olan, kurtulmayı değil kurtarıcılardan kurtulmayı hedefleyen bu yeni özne, ne kapitalizmi ne bir avuç ezen elitin varlığını ne değer yargılarının meşruiyetini umursuyor. 


NETFLİNK 
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Dünyada milliyetçiliklerin, ulus devletçiliklerin, popülizmlerin, yabancı-göçmen-İslam karşıtlıklarının, kendini inşa etmek ve korumak için “öteki”ne karşı tahammülsüzlüklerin ve düşmanlaştırmaların arttığı bir dönemde tam da bu eğilime taban tabana zıt küresel çapta “tek tip insan” icat etme politikası yürütülüyor. 


Küresel aynılık çabası 


Kapitalist dünya sisteminde siyasal manada içe kapanma, devlet ve toplumunu mutlaklaştırma, üst birliklerin çözünüp ulusları koyultma, küresel şirketlere karşı devletleri koruma döneminde kültürel ve iktisadi anlamda küresel bir aynılık çabası, küresel kültür, ırk- din-dil-renk farketmeksizin yekpare birey oluşturma çabası kendini gösteriyor. Dünyada siyasal alan daralırken kültürel evrensellik, küresellik gelişiyor. Özellikle neoliberalizmin dünya sathında yaygınlaşmasıyla toplumların kültürleri, hayat tarzları üzerinde ciddi enformatik, kültürel baskılar kurulmaya, bireyler ayrıştırılmaya, devletlerin ve milletlerin kendilerine has bağları çözülmeye çalışıldı. Bu süreçte Türkiye'nin nomosu da kağşatılma, heterodoks ve marjinal yönelimler güçlendirilme, milleti oluşturan ve bir arada tutan değerler etkisizleştirilme, gözden düşürülme sürecine girdi. 


Fıtri olan sorgulanıyor 


Öyle bir zamana erdik ki artık insanoğlu geleceğini daha fazla düşünmeye, teknik, teknolojik, ekolojik sorunlarla daha fazla boğuşmaya, kaygı katsayısı katlanmaya başladı. Bu yeni dönem insanlığın, toplumların, devletlerin de yeniden düşünüldüğü fitri olanın sorgulandığı, temel varoluş ve varlık biçimlerinin gözden geçirildiği, dönüştüğü bir zaman olacak. Alıştığımız dünyanın sonu aynı zamanda kimliklerin, kültürlerin, varoluş şekillerinin alt üst olmasıyla gelecek. Elon Musk ile eşi Grimes çifti yeni doğan çocuklarına “xea-12” ismini vermişler! Bir robottan bahsetmediğimize göre mevzu çocuğun doğuştan cinsiyet ve kimlik hususunda “kod”lanmaması... Robotun cinsiyeti, ruhu, kültürü, kimliği, hayat tarzı olmaz. Yapay zekanın daha aktifleşeceği bir çağa insanoğlu kendini uyarlayarak giriyor. İnsan-oluş ile makine-oluş süreci eş anlı ilerliyor; unisex, tek ebeveynli, eş değil partnerin bulunduğu, tüm geleneklerin, dinlerin, inançların yani tarihin yapı söküme uğratılıp yeniden kurgulandığı bir yeni evreye giriyoruz. 


Belirsizlik çağı 
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Dijitalin açtığı kara delikten yavaş yavaş geçerken neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz; ilk verilerden nasıl bir evrene geçeceğimizin tahminini yapabiliyoruz. Daha dünya dışında yaşama imkanına kavuşmadan “dünya vatandaşlığı” kavramının içeriği doldurularak kültürlerin, milletlerin ve milliyetlerin etkisi zayıflatılıyor. Kara delikten geçerken nasıl bir 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dünyaya açıldığımızı bilmiyoruz; çünkü “belirsizlik çağına geçiyoruz. 


Yeni evrenin ipuçlarına Netflix ideolojisiyle, Netflix'in toplum tasarımıyla ulaşabiliyoruz. 
Netflix bir fütürizm yapmıyor, önü sonu belli bir gelecek tasarımı da gerçekleştirmiyor. O platformun tek misyonu “yapıbozum”... Bunun en cari, aktüel göstergesi Minnoşlar dizisi. On bir yaşında cinsiyetini ve cinselliğini keşfeden muhtemelen bunun verdiği güç istencinin farkına varan Müslüman bir kızın İslam geleneğine çektiği resti izlerken meselenin yalnız cinsellik olmadığı anlaşılıyor... Aslında büyük anlatıların, geleneklerin, dinlerin, toplum mekanizmaları da çözülmeye çalışılıyor. Minnoşlara hoşgörüyle bakan seküler kesimin on beş yaşında birbirleriyle anlaşarak evlenen, çoluk çocukları olan çiftlere düşmanlıkları, erkeğin “tecavüzcü” sayılmasından anlaşılıyor. 


Yeni bir Stoacılık uç veriyor. Öte dünyada değil bu dünyada kaybetmekten korkan bağımsız yaşamayı değil bağımlılıklarının elinden alınmamasını isteyen, otoriteden değil kendini beslemeyi, alışkanlıklarını sunmayı ihmal eden otoriteye karşı olan, kurtulmayı değil kurtarıcılardan kurtulmayı hedefleyen bu yeni özne ne kapitalizmi, ne bir avuç ezen elitin varlığını, ne değer yargılarının meşruiyetini umursuyor. Yeni birey, yeni dünya, yeni insan karşısında Netflix esasında tam da buna uygun bir “dünya” sunuyor. 
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Netflix mekanizması 


Netflix yapımlarına bakıldığında spor, haber, eğlence, yarışma gibi normal televizyonlarda bulunan programlardan hiçbiri yok. Filmler ve dizilerden oluşan bir dünyaya açıyor insanları. 
Bazen bir film uzunluğunda bile olamayacak konu birkaç sezonluk dizi halinde sunuluyor. 
Netflix toplumlardaki “yüzyüze iletişim”i, sokağı, dışarıyı, insanlarla konuşmayı, iletişimi kesiyor. İşinden ya da okulundan eve gelen kişi, odasına çekilip dizilerinin başına oturarak ve çoğunlukla “kontrol sende” imajı etrafında verili bir özgürlük eşliğinde keyfince ileri geri sara sara o dünyanın içinde yerini alıyor. 


Bu izafi özgürlük, istediği filmin ya da dizinin istediği sezonundan, bölümünden başlama tarzı esasında hürriyetten çok ciddi bir kontrol mekanizması kuruyor. İnsanların boş zamanlarını hatta işinden ve ailesinden eksilttiği vakitleri kimseye bırakmadan dolduruyor küresel kültür; Netflix rutin fikrini, dizinin belli günde ekrana gelmesinden mülhem merak, gizem, sabır, hayallerle hadiseleri kişinin tamamlama imkanını, yaratıcılığı ortadan kaldırdığı gibi sürekli bir yapımı bitirip yenisine başlama açlığını, doyumsuzluğunu ifade ediyor. 


Yoğunlaştırılmış imgeler, gevşetilmiş örgüler, seyrek kurgularla düşünmeyi değil tatmini, yüzeyselliği besliyor. İstediğin zaman, istediğin yerde, istediğin kısmından izleme fikri 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keyfiliği getirirken televizyonlardaki kontrolü kanalda tutan eril-otorite yerine kişinin aldığı bir mekanizmaya bırakıyor. 


“Kitap okumayın? 


Netflix'in algoritmaları dizinin veya filmin tutmasından ziyade yapısöküme uğratılan temaların, sunulan hayat tarzlarının, marjinal yönelimlerin karşılık bulup bulmadığına bakar. 
Kendi zarar ederken sürekli yatırımcılarına para kazandıran bir platform kapitalizmin ruhuna zıt; anlaşılıyor ki bu küresel kültürü yaygınlaştırarak, bu yeni kültür-politik ve eko-politikten elde edilen kazanç, kurgulanan dünya, ulus devletlerin mensubiyet bağlarının çözülmesi küresel şirketler için daha kârlı. 


Aidiyetleri çözen, yeni mensubiyet imkanları da sunmayan bu küresel kültür, Netflix ideolojisi, ırk, renk, din, kültür farklılığı içermeyen tek tip insan inşa ediyor. Bu kültür bireyin, toplumların her zerresini, her anını kontrol ederek, kişinin kendine, ailesine, arkadaşlarına, okuma-yazmaya, düşünmeye, dinin yaşamaya vakit ayırmasının önüne geçiyor. 
Netflix ceo'sunun “kitap okumayın” tavsiyesi bireye gerekli donanımı küresel kültürün dijital platformdan verdiği yargısını destekliyor. 


Netflix konuları 


Teknoloji insanın elinden gittikçe kayıyor; teknik üzerinden bir akıl ve dünya kurmaktan çok dijital dünya yetkeyi devralarak insanı, dünyayı, değerleri belirliyor, yeniliyor, yönlendiriyor! 
Bu yönlendirmeyi yaparken toplumları, tarihi, devletleri hatta bireyleri yapı söküme uğratıyor. 


“Dogma”lardan kurtarma adına yeni doğmalar sunan Netflix'in içinde olduğu küresel kültür, dizi ve filmleriyle aşırı, sapkın ve sert cinsellik, unisex kimlik, madde kullanımı, marjinalliğin normalliği, cinayet, şiddet, baba-erkek-otorite düşmanlığı, ilahi dinlerin küçümsenmesi, dinin hayat tarzı sunmasından çok kültür formuyla zikredilmesi, değerlerin ve kutsalların tahfifi üzerine yoğunlaşır. 


Yapımlarında ensest ilişki, yağma, eşcinsel anne ve baba, şiddet, intihar, hedonizm, uyuşturucu satıcılarının, kötülerin kahramanlaştırılması, İslam”ı tahfif, her türlü canlıya tecavüz, her milletin kendi tarihiyle ilgili film ve dizilerde “resmi tarih”lerin yıkımı, şeytantanrı-melek kavramlarının yer değiştirmesi, okullarda seks işçiliği yapan öğrenciler, birbiriyle öpüşen kız çocuklar, çocuk cinselliğini işleyen Netflix; özellikle son yıllarda iyice gelişen feminizm, eşcinsel akımlar, z kuşağı ve deizm tartışmaları, çocukların, gençlerin, devletlerin, milletlerin, kimliklerin üzerindeki tutumları, politikaları, yönlendirmeleri daha net ifade eder. 


Netflix'in, küresel kültürün çok sesli, insanları önemseyen, özgürlüklere değer veren bir yöneliminin bulunduğu varsayımı son derece yersiz; tam tersine ebeveynsiz, kimliksiz, unisex, melez karakterler küresel kültürü kurgulayan Batı merkezli bakışın otoriterliğini, hegemonyasını daha da katlıyor. 


Toplumları çözen, milletlerin nomoslarını tahrif eden, köklerini kurutan yeni kültür ögeleri aynı zamanda açgözlülüğü, kendini kurtarmayı, sapkın bireyselliği kutsuyor. Bunları kapitalizmin tüketim ideolojisi, moda, trendler, daha çok kazanma gibi yorumlarla sıradanlaştırmanın ötesinde yeni dünyanın kodları gibi okumakta fayda var. 
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Örgütsüz, bağlantısız dijital cemaatler, dünyada üretilen metanın kendisinde de olmasını talep eden bireylerden müteşekkil çekirge sürülerini andırıyor. 


İslam-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasından oluşan Türkiye'nin nomosu küresel kültür tarafından gün geçtikçe sanki daha milliyetçi, daha dindarlaşan toplum ikame ediliyormuş atmosferi içinde dejenere ediliyor; gençlerin, bireylerin Türkiye'den gitme isteklerini ve gerekçelerini hatırlatmak bu sürecin bir parçası. Aktif nihilizm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı; dijital platformları özgürlük sahası görenler, gençlik de inşa etmeden yıkmayı öne çekiyor, cari nihilizm uyarınca. 


Hiyerarşileri yıkmak 


Netflix yapımlarında değil sadece televizyon programlarında, öteki dizi ve filmlerde de merkez, hiyerarşi, baba, kutsal, hoca imgeleri küçümseniyor, önemsizleştiriliyor. 


Bir yapımda mesela öğretmen şahsi meselesini içki masasında öğrencisiyle tartışıyor; bu insaniliğin ötesinde “yer'in, zeminin kaymasıyla ilgili... Geleceği Dönüş filmlerinin birinde Biff karakteri gelecekte dedesine parasını vererek arabasını yıkattırıyor, beğenmediğinde de onu çocuk gibi azarlıyor. 


Küresel kültür öğretmeni, siyasetçiyi, babayı gözden düşürmek, aile-devlet-eğitim mekanizmalarını çözmek, hiyerarşileri ortadan kaldırmak için güya otoriteye isyanı meşrulaştıran bir sanal, gerçekçi olmayan özgürlük algısı yerleştiriyor. 


Saygı ve sevgi kavramları doğmaları reddetme adına menşei belirsiz dijital ahlak manzumesiyle yok ediliyor. Yine büyük anlatılardan, geleneklerden, bireyi güya kısıtlayan normlardan uzaklaşma namına “kafana göre yaşa”, “takılıyoruz abi”, “ân'ı yaşamalı” gibi sahicilikten uzak, maskeli, amaçsızlığı ve köksüzlüğü belli eden, geleceğe ilişkin umutlu gözüken bir siniklik ve ümitsizlikte yeni bireyler milletleri, devletleri aşarak küreselleşiyor. 
İsteriz ki bu dijital cemaatlerin, yeni bireylerin bir “b planı”, “gizli ajandası” olsun! Zemini, belli bir yeri olmayan yeni bireyin adanma, feda, bağlanma gibi değerlere de karşı olduğu düşünülür. Aileden okula, siyasetten dini kurum, kişi ve yönelimlere mesafesi göz önüne alınırsa ciddi bir yalnızlık, sahipsizlik; sahipsizliğe bağlı boşluk yeni bireyi bekliyor. 
Kapitalist dünya sistemi boşluğu doldurmayı her zaman başarır. 


Değerlere, akıldanelere sahip olmayan bireylere sahip çıkar! 

ercnyldrml © gmail.com 

NETFLİX'İN İDEOLOJİK İŞLEVİ 

Şule Perinçek-12 Temmuz 2020-Aydinlik 

Bu ay Teori Dergisi virüs nedeniyle gerçek bir virüs gibi evlerimizi, akşamlarımızı saran, baş köşelere kurulan bir konuğu kapağına taşıdı: Netflix. İdeolojik işlevini irdeleyen yazılar yayımlandı. Antiemperyalist açından Netflix'i okumak... Kapitalist dünyada siyasetin 


emrindeki sanat... Netflix toplumu: Yalnızlıkta buluşanlar... İdeolojik savaşım alanı olarak Netflix... Ağacın kurdu içindedir: Sanallık ABD'yi yok ediyor... 
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“Kapitalist dünyada siyasetin emrindeki sanat” başlıklı yazımızda emperyalizmin özellikle 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra plastik sanatlardan görsel sanatlara, özellikle Hollywood'a 

bizzat CIA aracılığıyla nasıl müdahale ettiğini, ideolojik olarak yan rollerin bile özel olarak seçildiğini, nasıl yönlendirdiğini aktardık. 


Çıkan savaşlar kadar sanat akımları da, hatta kadın hakları için mücadelenin ve gençlik hareketlerinin içeriğinde yapılan hedef şaşırtmalar da rastlantı değildi. Bunların ekonomik ve siyasi durum ve tıkanmalarla bağlantılarını kurmaya çalıştık. 


“İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD hem kazanan taraftaydı hem de topraklarında savaş görmemişti. 


“Kıta Avrupası ise çok ağır yaralar alarak çıktı. Savaştan önce ve süresince silahlanma ekonomisi bir yandan istihdamı ve üretimi de hızlandırmıştı. Ancak savaşın kaybıyla, hele sonuna doğru bütün varı yoğu alana sürmesi büyük ekonomik kayıplara yol açmıştı. Gelir dağılımı zaten bozulmuştu, daha büyük uçurumlar oluştu. 


“Dünyanın yeni efendisi artık ABD'ydi. Dünya üretimindeki payı çok arttı. Bu her alanda söz sahibi olma ve çıkarlarına göre şekillendirme, karşı direnişleri kırma ve başkaldırılarını yönlendirme hakkını da birlikte getiriyordu. 


“Sanatın başkenti de yer değiştirdi. Paris etkinliğini kaybetti, New York artık “sanatsal özgürlükler” kenti oldu. Happening'in (Oluşum) sanat akımının yaratıcısı Allan Kaprow (1927-2006) bu Amerikan sanatçılarından biriydi. 


Sınırlanan Özgürlüklere Karşı Tepki 


“Happening de, biçim ve içerik açısından geleneksel yargı ve kuralları yok sayan bir akımdı. 
'Sınırlanan özgürlüklere karşı bir tepkiydi. 


“Bu tepki nasıl bir eylemdir? 


“Örneğin bir konser. Sanatçı sahneye çıkıyor. Piyanosunun başına oturuyor. “Dan!” diye tuşlara basıyor ve sonra sessizlik. Dinleyiciler artık tek tek gerisini kendileri hayal edebilirler. 


Yada bir sergi. Alt katta sanatçı tek başına oturuyor. Sergiyi gezmeye gelenler boş duvarlara bakıyor, dolaşıyorlar. Sanatçı ayak seslerini dinliyor. 


“Kalıpsa evet kalıp kırılıyor, her isteyen özgürce kendi bireysel yaratıcılığını kullanıyor, hayallerini kurguluyor. Konser tek başına bir sanatçının tekelinde değil. Müthiş bir özgürlük yaşama doygunluğunu veriyor. Oysa topluluk olarak bulundukları konserde bile tek tek bireylere bölünüyorlar. Kendi küçük dünyalarında parçalara ayrılan kişiler topluluğunu oluşturuyorlar. Parçalara ayrılabilen kişilikler. Evde tek başına, dumanlı kafası ellerinin arasında masasında oturan, kendi iç hezeyanlarını satırlara döken 1980 sonrası şairlerimiz gibi özgürlüklerini ve başkaldırılarını istedikleri gibi doyasıya, sakinleşene kadar yaşıyorlar; ancak sisteme bir zarar vermiyorlar. 


Sisteme Zarar Vermeyen Yılan Yaşayabilir 
“Değiştirmek üzere örgütlenmek ve güçbirliği ve etkin bir eylem yok. 
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“Aradaki ideolojik ve kültürel bağ görünmez değildir. Sorun bunları ne kadar ustaca yaptığınızda, boya ve renkleri ne kadar üstün yetenekte kullandığınızda, o parçaların ayrımında ve bileşimindeki yaratıcılığınızda değil, verdiğiniz iletiyle ve önünüze açılan, içine sürüklendiğiniz ve izleyicinizi de sürüklediğiniz çıkmaz yoldadır. 


“Bu kadın hakları açısından da böyledir. 


“İç çamaşırı giymeden, yarı çıplak dolaşmak ya da toplum içinde cinselliği rastgele yaşamak toplumun kurallarını çiğneme özgürlüğüdür. Ancak taciz ve tecavüze uğramanıza engel olmaz. Eşitsizliği giderecek örgütlü ve siyasi mücadeleden sizi alıkoyar. Hatta erkek egemenliğine karşı çıkmakla sınırlandığınız için bir ara 12 Eylül sonrası Türkiye'de de uygulandığı gibi yanınızda gururla taşıdığınız mor iğneleri yollarda erkeklere saplamak yeterli bir mücadele biçimi olarak sunulur.” 


Bu Teori'deki yazımızdan bir tadımlık. Mutlaka bu sayıyı okuyunuz. Yaşamınızın her alanına farklı bakacaksınız. 


Teori'nin "Netflix'in İdeolojik İşlevi" adlı Temmuz sayısını, dergi bayilerinden ve kitabevlerinden veya http://magaza.teoridergisi.com'dan edinebilirsiniz. 


Dünya Nüfus Günü'nde Türkiye'den Kadın Manzaraları 

11 Temmuz 1987'de dünya nüfusu tam beş milyar olmuş. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) 1989 yılında bu günü Dünya Nüfus günü olarak kabul etmiş. Bu yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü'nün teması olarak "Covid-19'u frenlemek: Şimdi kadınların ve kız çocuklarının sağlıkları ve hakları nasıl korunabilir?" başlığı belirlenmiş. 


BM tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri 2030 (SDG 2030) bugüne ilişkin şu vurguları yapıyor: Eğer dünyada 100 kişi yaşasaydı, bu yüz kişinin arasından 


-Bir kişi bütün paranın yüzde ellisine sahip olacaktı. 
-14 kişi okuma yazma bilmiyor olacaktı. 
-10 kişi temiz suya sahip olacaktı. 


Ayıp olmasın diye dünyadaki kaynakların bölüşümündeki haksızlığı üstü kapalı, dolambaçlı yoldan dile getirmişler. 


Bu son virüs kriziyle aslında böyle “sürdürülemeyeceği” de biraz ortaya çıktı. 


Doğurganlık Hızı Ve Yaş 
Biz kendimize bakarsak... 


TÜİK de doğum ve evlenmelere ilişkin istatistikleri içeren bir bilgilendirme bülteni hazırlamış. 
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Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, Türkiye'de 2001 yılında 2.38 çocuk iken 2019 yılında 1.88 olmuş. Bu oran nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10'un altında. 


Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3.89 çocuk ile Şanlıurfa. Daha sonra 3.37 çocukla Şırnak; 3.16'yla Ağrı ve 3.15'le Muş geliyor. En düşük olduğu il ise 1.33 
çocukla Gümüşhane, 1.34'le Kütahya ve Edirne. 


Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ortalaması 1,56. 


Türkiye'de 15-19 yaş grubunda 1000 kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı da 2001 yılında binde 49 iken 2019'da binde 17'ye düşmüş. 


2001'de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2019 yılında 28.9 olmuş. 2019'da ilk doğum yapanların ortalama yaşı ise 26.4. 


Erken Resmi Evlilikler 

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009'da yüzde 8.1 iken 2019'da yüzde 3.1'e düşmüş. 


İllere göre dağılımında 2019 yılında Ağrı yüzde 13.2'le ilk sırada. Ardından yüzde 13'le Muş ve yüzde 10.6'yla Kars geliyor. En düşük olduğu üç il ise yüzde 0.2 ile Tunceli, yüzde 0.7 ile Bayburt ve Rize. 


Kadınlarda 2015 yılında 24.4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25'e yükseldi. 20- 
24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı Türkiye'de 2010 yılında 
yüzde 8.2 iken 2019 yılında bu oran yüze 5.1 oldu. 


Bir değişme ve iyileşme olduğu belli. Ancak hep söyleriz. “Yapma” demek yetmez. 
“Yapmamalarını” sağlayacak uygun koşulları kamunun hazırlaması ve sunması gerek. 


Yoksa bizim kadınlarımızın “farkındalığının” çok yüksek olduğunu birebir temaslarımızdan çok iyi biliyoruz. 


Biliyor Muydunuz? 

-150 bin Müslümanın yaşadığı Atina'da ibadete açık cami sayısı sıfır; İstanbul'da ibadete açık kilise sayısı ise 80'den fazlaymış. 

-En büyük engel zihnimizde 

Dünyada her 14 kişiden biri engelli. Çalışabilir durumda 2 milyon engellimiz var. Ancak 113 


bini istihdam ediliyor. Zorunlu engelli kotasına; "cezası neyse öderim, çalıştırmam" diyenimiz dahi var. Şeref Oğuz (0serefoguz 
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DİJİTAL DARWİNİZM: KODAK, NETFLİX, VE AT&T 


Batuhan Özkan-13 Ekim 2021-https://konupara.com/strateji/dijital-darwinizm-kodak-netflix- ve-att-10172/ 


Uzunca bir süredir teknolojinin hızlı değişimi, yenilikler ve yeni dönem girişimleriyle, zaten çok önceden girdiğimiz yeni çağ düzenine alışmaya çalışıyoruz. Mevcut teknolojilerin sürekli gelişimi, henüz alıştığımız yeni alışkanlıkları hızla eskitiyor ve bir yenisini önümüze koyuyor. 
Teknolojiler değişiyor ve bizler istesek de istemesek de yeni düzene ayak uydurarak eski alışkanlıklarımızı atıyoruz. 


Teknolojik gelişimler, insan olarak bizleri çok da zora sokmuyor. Daha da 

önemlisi hayatımızı kolaylaştırıyor. İstediğimiz yemekleri eve sipariş etmek için uygulamalar kullanıyoruz. Fotoğraf filmlerine ihtiyacımız olmadan yüzlerce fotoğraf çekebiliyor veya sevdiğimiz dizileri Youtube, Netflix gibi platformlardan istediğimiz zaman izleyebiliyoruz. 


Eskiden nasıl olduğunu hatırlayın. Sınırlı sayıda fotoğraf çekebilmek için “fotoğraf filmlerine ihtiyaç duyuyorduk. Beğenmediğimiz fotoğrafları hemen silmek bir yana, beğenip beğenmeme kararı için bile fotoğrafların basılmasını beklememiz ve fotoğrafları görmemiz gerekiyordu. Dizi ve filmleri ele alalım. Eskiden sinemalara gitmek veya dizinin yayın saatinde televizyonun karşında olmamız gerekiyordu. Şimdi olduğu gibi istediğimiz 

zaman YouTube'dan açıp izleme şansımız yoktu. 


Hayatımızı kolaylaştıran ve bence bizi mutlu eden sayısız yenilik, teknoloji sayesinde hayat buldu ve biz her birine alıştık, alışıyoruz. 


Modası geçmeye başlayan, kendinden sonraki yeniliklere ayak uyduramayan bir mobil uygulama, internet sitesi ya da ürün muhtemelen umurunuzda olmayacaktır, elbette eğer modası geçmek üzere olan şirketin sahibi ya da yöneticisi siz değilseniz... 


Şirketleri de insanlara benzetebiliriz. Şirketler de tıpkı biz insanlar gibi gelişimlere ayak uydurmak zorundalar. Büyük kitlelerin kolayca alıştığı ve kabullendiği yenilikleri benimsemeyerek uzunca bir süre değişime direnen şirketler her zaman gider. 


Yeni çağda teknolojik yeniliklerle uğrayan, mevcut olanı hızla demode hala getiren bu değişime dijital Darwinizm deniliyor. 


Brian Solis tarafından ortaya atılan Dijital Darwinizm kavramına göre, kitleler ve toplum 

isteklerinin etkisiyle teknoloji kısa sürede o kadar hızlı değişim ve dönüşüm gösteriyor ki, bu durumun ortaya çıkardığı yeniliklere uyum sağlayamayan şirketler de aynı hızla ölüyorlar ve mevcut yerleri de başka şirket veya girişimlerle çabucak doldurulabiliyor. 


Araştırmalara göre, son yıllarda küresel yöneticiler ve şirketler, teknolojinin gelişimine ayak uydurmamaktan ve “eskimekten” yani dijital Darwinizm riskinden endişeleniyorlar. 


Yakın zamanda dev satın alım haberiyle gündeme gelen AT&T, birkaç sene önce iflas açıklayan Kodak, ve şu sıralar dünyaya açılımı ve orijinal içerik stratejisiyle adından sıkça 


254 


söz ettiren Netflix... Faaliyet alanı olarak bu şirketler birbirlerine uzak görünüyorlar fakat dijital Darwinizm riski, onları ortak noktada buluşturuyor. 


Adroid, Blackberry'i kurtarmadı, Kodak'ı kurtarır mı 


Yıllarca Akademi Ödülleri'yle yan yana adı geçen Kodak, bu yazının en üzüldüğüm yenik kahramanı. Yıllarca kasalarını doldurdular, film endüstrisinin en büyük organizasyonlarına paralar döktüler ama hızlı değişimi bir türlü fark edemediler. 


Dijital fotoğraf makineleri, akıllı cep telefonları, Instagram. Ne olup bittiğini kesinlikle anlamadılar. Anlamadılar çünkü 2012'de birden bire iflas ettiklerini açıkladılar. 


Kodak gibi eski kafalı şirketler göremedikleri riskler sonucunda her zaman kaybedecekler. 
Mesela Kodak'ın iflas başvurusunda bulunduğu 2012'de Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 1 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Yıllarca yüksek bütçeli sponsorluk destekleri veren, kasasını zamanında iyi dolduran ve adı fotoğraflarla özdeşleşen Kodak'ın Instagram'ı alacak 1 milyar doları yok muydu? Muhtemelen böyle bir satın almayı düşünmediler bile... 


Dijital Darwinizm'i tecrübe eden Kodak, şimdilerde Android işletim sistemli mobil cihazlar üretiyor ve kurtuluş yollarını arıyor. Ama Android, yılların telefon şirketi Blackberry'i bile tam anlamıyla kurtaramamışken Kodak”ı kurtarabilecek mi? 


Netflix (ve Blockbuster) 


2006 ve 2007 yılları internet ve biz internet kullanıcıları için çok önemli bir eşikti. 2005 
yılında birkaç eski PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube, 2006'da Google tarafından satın alınmıştı. 


Google'ın Youtube satın alımıyla nihayet bugünlere kadar gelecek internetten video izleme alışkanlığını ediniyorduk. Çabuk alıştık. Google'ın Youtube'u satın alması sadece bu süreci ve eşiği atlamamızı hızlandırdı. 


O dönemde ABD'de yaygın olarak kullanılan iki dev DVD kiralama 

şirketi Netflix ve Blockbuster vardı. Youtube ile videolara hızla kayan internet kullanım alışkanlıklarını fark eden DVD kiralama şirketi Netflix, hemen çok geçmeden 2007'de içeriklerini internet ortamına taşıdığını duyurdu. Sonrasında Netflix aboneleri masaüstleri, akıllı telefonları ve bazı anlaşmalarla TV'lerden de içerikleri izlemeye başlayabildiler. 
Netflix'in bu hamlesi hala şimdiye kadar yaptığı en köklü başarı stratejilerinden 

birini oluşturuyor. 


Netflix, fiziki kiralama işini tamamen bitirdi. Kısa süre önce Türkiye dahil 190 ülkede hizmet vermeye başladı. Şu sıralar İstanbul”daki seslendirme stüdyolarında şirket sayesinde harıl harıl dublajlar yapılıyor. Şirketin açılım yaptığı diğer ülkelerde de durum bu şekilde. Bir de Blockbuster demiştim. Muhtemelen adını duymadınız, dijital Darwinizm kurbanı oldu, iflas etti. Sadece o dönemki en büyük rakibi Netflix'in içerikleri internete taşımasına değil, top 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yekun bildiğiniz İNTERNET e yenik düştü. Blockbuster en son 2013 yılında kalan birkaç fiziki mağazasını da kapatacağını açıklamıştı. 


AT&T, dijital Darwinizm riskini nasıl gördü 


Geçen aylarda ABD'nin en büyük GSM şirketlerinden olan AT&T, içerisinde alanında başarılı pek çok medya yapım şirketi ve kanal olan Time Warner'ı satın alacağını hatta bu alımda iki şirket arasında karara varıldığını duymuştuk. AT&T'nin bu satın alım kararı birçokları için aynı nedenler üzerinde değerlendirildi. 


Yeni nesil uygulamalar sayesinde internet üzerinden yapılmaya başlayan sesli, yazılı ve görüntülü konuşmalar artık GSM şirketlerine eskisi kadar kazanç sağlamıyordu. 


Bir GSM şirketinin dakika, SMS ve internet satarak kazanç sağlaması beklenir. Yeni nesil uygulamaların GSM şirketlerinin her geçen gün dakika/konuşma ve SMS satış alanlarını daraltıyor olması bu şirketler için elbette pek de hayrı alamet değil. GSM şirketleri değişen ve gelişen teknoloji sayesinde sadece SMS ve konuşma paketleri satışından olmuyor. Uzun bir süredir gerek özel şirketler gerekse de bazı devletler kamuya ücretsiz internet dağıtmanın yollarını ararken GSM şirketlerinin sattıkları ve ellerinde kalan, son büyük silahları 

olan internet de riske giriyor. 


“Akıyorken doldur? misali, AT&T'de kasası hala doluyken dijital Darwinizm'in riskinden korunmanın yollarını arıyor. Time Warner'ı satın almak istemesinin asıl sebebi de bu. Şirket geçen yıl ülkemizdeki Tivibu hizmetine benzer olan DirecTV'yi de yaklaşık 50 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. 


Netflix dijital Darwinizm riskini şimdilik atlattı, AT&T riski gördü ve önlem almaya başladı, Kodak, tamamen kapatıp gidene kadar yenilmiş sayılmaz ama ağır darbe aldı. Teknolojinin ve alışkanlıklarımızın değişimi hala devam ediyor. Değişime ayak uyduramayan şirketler de yeniliyor. 


Ücretsiz Yatırım Simülatörü ile yerli veya yabancı hisse senedi, altın ve döviz gibi tüm yatırımları risk almadan deneyin. 100.000 lira sanal para ile risk almadan yatırım yapmayı öğrenin. 


SOUİD GAME DİZİSİNİN BİLİMSEL VE FELSEFİ ANALİZİ 


Çağrı Mert Bakırcı-30.12.2021-www.bilimkurgukulubu.com/ 


Netflix'in 2021 yılında en çok ses getiren eserlerden biri Sguid Game oldu. Yapım, üzerinde bilimsel ve felsefi olarak konuşmaya değer olan, hatta bir kısmını daha önce duymamış olabileceğiniz üç önemli konuyu gündeme getiriyor: Sosyal Darwinizm, “münasebetsiz ayartma” diye çok ilginç bir kavram ve tabii ki eşitsizlik... Gelin dizi bağlamında bunlarla ilgili neler öğrenebiliriz bir bakalım. 


Sguid Game isimli dizide baş karakterimiz Seong Gi-Hun da içinde bulunduğu toplam 456 
kişi, yaşamındaki türlü türlü hatalardan dolayı düştükleri durumdan kurtulmak için bir oyuna 


dâhil olurlar. Oyuna dâhil olan herkesin yüklü miktarda borcu vardır ve bu oyundaki para 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ödülü, onlar için bir umuttur. Oyunun oynandığı mekan olan ada, oldukça özel tasarlanmış, izole bir yerdir. Oyunculara oyuna başlamadan önce tulum giyen askerler tarafından kurallar açıklanır: 


Oyuncu oyunu bırakamaz. 
Oynamayı reddeden oyuncu elenir. 
Çoğunluk kabul ederse oyunlar sona erdirilir. 


Tüm oyunlar, bu temel kurallar çerçevesinde işler. 456 oyuncu, ilk olarak “kırmızı ışık, yeşil ışık” isimli bir oyunla başlar. Oyun için devasa bir kız çocuğu maketi inşa edilmiştir. Maketin gözlerinde kameralar vardır. Dev maket, tıpkı saklambaç oyununda olduğu gibi kafasını oyunculardan zıt tarafa çevirip, kısa bir şarkı söyler ve şarkıyı kestiğinde kafasını oyunculardan yana çevirir. Kafasını çevirdiği andan itibaren oyuncuların hareketsiz kalması gerekir, yoksa elenirler. Yani oyuncuların yalnızca şarkı söyleme sırasında hareket etmesine izin verilmektedir. Oyun, bu bakımdan da “sandalye kapmaca” oyununa benzetilebilir. 


Oyun başlar: Maket kız şarkıyı söyler, ardından durur ve kafasını çevirir, fakat bazı oyuncular hareketsiz kalmayı becerememiştir. BAM! Bir ateş sesi duyulur! Bir oyuncu yerde ve öldürülmüştür. Bunu fark eden oyuncular dehşete düşer. Anlaşılan o ki bu oyunca “elenmek, mecazi bir kavram değildir. Başarısız olanlar, gerçekten elenmektedir, yani öldürülmektedir. 
Herkes kendini bu vahşi ortamdan kurtarmak adına sağa sola kaçışır ama nafile... Oyun kurallarını ihlâl ederek kıpırdayan birçok oyuncu öldürülür ve sadece yapılması gerekeni yapan 201 kişi kurtulur. 


Oyundan sonra içine düştükleri bu durumdan kurtulmak isteyen oyuncular, 

oyunun “Çoğunluk isterse oyunlar sona erdirilir,” kuralına bağlı olarak oylama yapılmasını ister. Fakat oy oranı kafa kafayadır: Geriye kalan 201 kişiden 100 tanesi oyunları bitirmek istemektedir, 100 tanesi ise sonuna kadar gitmeyi ve büyük ödülü almayı seçmektedir. Son oyu atan yaşlı ve hasta bir adamın oyuyla, oyun feshedilir! 100-101 oy oranı, gitmek isteyenlerin yanı sıra, bir o kadar da gitmek istemeyenleri gösterir. 


Oy çokluğuyla geri gönderilen oyuncular, kendi yaşantılarının bunalımıyla yeniden yüzleşirler. Bir süre didindikten sonra, içinde bulundukları durumların faciasının adadakinden çok daha kötü olduğu sonucuna varırlar. Bu nedenle adada yaşadıkları dehşete rağmen, oraya yeniden dönmek isterler. Hemen hemen bütün oyuncular oyuna geri döner. 


Sguid Game: Bir Sosyal Darwinizm Oyunu 


Bu noktadan sonra yaşananları hem spesifik oyunlar bazında hem de dizi genelinde işleyeceğiz. Öncelikle, oyuncuların demokrasi yoluyla oyunu sonlandırma kararını ama sonrasında tekrardan oyuna dönmelerini ele alalım. 


Her şeyden önce, oyunu sonlandırma konusunda kıl payı verilen (101 oya karşı 100 oy ile alınan) karara dair birkaç söz söylemekte fayda vardır: Kuşkusuz bu kıl payı sonuç, demokrasinin kırılganlığı konusunda çok şeyler anlatmaktadır. Örneğin 101-100 oyu tam tersi yönde çıksaydı, 100 kişinin artık vermeyi sürdürmedikleri rızalarına rağmen hayatları pahasına oyunlar oynaması “demokratik” olabilir miydi? Bu noktada konuyu çok fazla uzatmadan, Winston Churchill'in meşhur sözünü bırakarak devam edelim: 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“Demokrasinin, mümkün bütün sistemlerin en kötüsü olduğu doğrudur. Sorun, başka hiçbir sistemin ondan daha iyi olmayacak oluşudur.” 


Sosyal Darwinizm Nedir? 


Diziyi izlerken aklınıza gelen ilk şey bu olmamış olabilir; ama Sguid Game, özünde bir çeşit Sosyal Darwinizm uygulamasını işlemektedir. Sosyal Darwinizm, doğadaki evrim yasalarını, özellikle de Doğal Seçilim yasasını birebir insanlara ve insan toplumlarına uygulamamız gerektiğini ileri süren ideolojik bir tutumdur. Yani bu ideoloji, sadece insanın evrimleşerek var olduğu gerçeğiyle ilgili değildir. Günümüzde de insan toplumlarının sınırlı kaynağı olduğunu, dolayısıyla inşa ettiğimiz toplumsal yapıda da evrim yasalarının birebir işlemesi gerektiğini söylemektedir. Sosyal Darwinistler, eğer rekabeti oluruna bırakırsak en üstün bireylerin, en üstün grupların, en üstün toplumların doğal bir şekilde evrimleşeceğini, dolayısıyla bu doğal sürece müdahale edilmemesi gerektiğini savunmaktadırlar. 


Gerçi savunucuları nadiren kendilerini “Sosyal Darwinist” olarak tanımlamışlardır. Çoğu zaman bu terim, onları eleştirenler tarafından pejoratif, yani aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmıştır. Ama eğer siz de insanların vahşi bir seçilime dayalı hayatlar sürmeye devam etmesi gerektiğini savunuyorsanız, muhtemelen Sosyal Darwinist fikirlere sahipsiniz demektir. Bunu dizide çok net bir şekilde görebiliyoruz: Sguid Game'de yüzlerce kişi, 6 oyun üzerinden birbiriyle ölümüne bir rekabet hâline sokulmaktadır. Bu oyunlarda kaybedenler, sadece oyunu kaybetmiş olmazlar, hayatlarını da kaybederler. Bu tür bir oyun, gerçek hayattaki yaşam mücadelesini yücelten Sosyal Darwinizm'in hızlandırılmış ve oyunlaştırılmış bir versiyonu gibidir. 


Squid Game'de Öjeni Var mı? 


Sosyal Darwinizm fikri, aklınıza öjeni fikrini getirebilir. Bunlar arasındaki ilişki, “yapay seçilim” ile “doğal seçilim” arasındaki ilişkiyle aynıdır: Öjeni, yapay seçilim yoluyla insan evrimleştirme hayaline verilen bir isimdir. Nasıl ki köpekler gibi hayvanları veya mısır gibi tarım bitkilerini kendi tercihlerimiz ve isteklerimiz yönünde evrime zorlayarak, yani “yapay seçilim“e sokarak yepyeni özelliklere sahip canlıları evrimleştiriyoruz, öjenistler insanları da bu şekilde yapay seçilime zorlayarak daha üstün insanlar yaratabileceklerine inanmaktadırlar. 
Yani onların kurduğu hayale göre belli bir zümre, diğer insanların arzu ettikleri özelliklerini elle seçecektir, sadece onların üremesine izin verecektir, diğerlerinin üremesine engel olacaktır ve bunu sürekli yaparak, daha “üstün” insanlar evrimleştirilmesi mümkün olacaktır. 


Squid Game'de açık bir şekilde öjeni, yani yapay seçilim vurgusu yoktur. Tek bir özellik arzulanıp, tamamen onun üzerine gidilmemektedir. Daha genel ve doğal bir hayatta kalma mücadelesi ortamı yaratılmaktadır. İşte modern dünyada yaşayan birey ve toplumların “sosyoekonomik doğal seçilimi” fikrine, Sosyal Darwinizm deriz. Bu ideolojiye göre, belki artık aslandan kaplandan kaçmıyor olabiliriz, ama halen birbirimizle bireysel olarak veya ırk, ülke, cemiyet ve benzeri gruplar çerçevesinde rekabet hâlindeyizdir. Hayat, bu rekabette diğerlerine üstün gelmekle ilgilidir. Dolayısıyla diğerlerini geçmemizi ve onları geride bırakmamızı sağlayacak her yol mubahtır. Yani Sosyal Darwinizm, insanların sosyolojik, ekonomik ve politik ilişkilerinden doğan bir “doğal seçilim” baskısını temel almaktadır. 


Sosyal Darwinizm, “Darwinist” mi? 
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Burada “Darwinizm” sözcüğünü birazcık açmakta fayda vardır: Her ne kadar içindeki “-izm” son ekinden ötürü yıllardır evrim karşıtları tarafından evrim hakkında yalan söylemek için bir araç hâline getirilmiş olsa da, bilimde “Darwinizm” olarak bilinen şey, “terörizm” ya da “faşizm” gibi bir şey değildir. Darwinizm, “doğal seçilim yoluyla olan evrim“in eski adıdır. 
Darwin döneminde biyologlar, Darwin'in teorisi iyice yer edene kadar süreci bu isimle tanımlamışlardır; çünkü Darwin?'den önce “Lamarkizm” (yani Lamarckçı Evrim) gibi diğer evrim teorileri mevcuttu. Benzer bir kullanımı genetikte de görürüz: Mendelyen veya Mendelci Genetik gibi... Darwinci veya Darwinist Evrim de bu anlamda, Darwin'in teorisini kendinden önce gelenlerden ayırmak için kullanılmıştır. 


Ayrıca evrim karşıtları, “Darwinizm”, yani doğal seçilimle evrimleşildiği gerçeğinin doğada var olduğunu kabul eden herkesin aynı zamanda Sosyal Darwinist sayılması gerektiğini iddia etmişlerdir. Halbuki veriler tam tersini göstermektedir: Bilim insanları arasında hemen herkes Darwinci evrimi kabul etmektedir, kabul oranları %90’ın üzerindedir; biyologlar arasında bu oran %99’un üzerindedir. Ama neredeyse kimse Sosyal Darwinizm”'i bir ideoloji olarak benimsememektedir. Burada gerçekler ve verilerden söz etmek biraz anlamsız olabilir; zira evrim karşıtları için “gerçek“lerin veya “veri“lerin pek bir anlamı yoktur. Ancak bu akımlar; terörün, faşizmin, baskıcı rejimlerin “Evrim Teorisi yüzünden ortaya çıktığı” yalanını on yıllardır halka pompalamışlardır. Böylece biyolojik evrim ile Sosyal Darwinizm gibi korkunç ideolojiler arasında sözde bir ilişki, bir mantık köprüsü kurulmuştur. 


Doğaya Başvurma Safsatası 


Bunun hatasını anlamak için sıkça hatırlattığımız bir gerçeği tekrarlayalım: Bir şeyin sırf doğada bulunuyor olması, o şeyin insanlar için iyi veya kabul edilebilir olduğu anlamına da gelmemektedir. Bunun aksini iddia etmeye “doğaya başvurma safsatası” denmektedir. Yani “doğal” olan, “iyi” olmak zorunda değildir. Örneğin karasal taypan yılanının vücudunda salgılanan paradoksin gibi moleküller, doğada bulunan, “doğal” moleküllerdir; ancak bu yılanın zehrinin 1 gramı, 80 kiloluk 600 küsür insanı öldürecek kadar ölümcüldür. 


Benzer şekilde, “yapay” olan şeyler de “kötü” olmak zorunda değildir: Eğer öyle olsa, bu yazıyı yazmamızı sağlayan klavye veya sizin bu yazıyı okumanızı sağlayan ekrana “kötü” dememiz gerekirdi. 


Bilim, Bizi Ahlaklı Yapar mı? 


Burada “ahlak” ile “bilim“i biraz ayırmamız gerekmektedir. Bilimin iyi veya kötü ile ilgili bazı fikirler verebileceğini savunanlar olsa da, genel olarak kabul gören yaklaşım, bilimin bize bir şeyi yapıp yapmamamız gerektiğini söylemediği yönündedir. Bilim bize bir şeyi yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur onu söyleyebilir, öngörülerde bulunmamızı sağlar. Ama o şeyi yapıp yapmamak ve sonucunda olacakları uygun bulup bulmamak, bize ve benimsediğimiz hayat felsefesine kalmıştır. Ama yine de şu bir gerçektir: İnandığımız veya inanmadığımız şeyler, yani genel olarak hayat felsefemiz, bilimsel bir gerçeği alıp onunla neler yapacağımızı veya yapmayacağımızı etkilemektedir. Bunun en güzel örneği, atomun parçalanabilir olduğu ve bu parçalanma sonucu muazzam enerji açığa çıkabildiği gerçeğidir. 


Atomun parçalanbilirliğini keşfettikten sonra bilim bize, “Hadi git şimdi bunu atom bombası yapmakta kullan,” demiş midir? Elbette hayır! Bir grup insan, bu yalın gerçeği kullanarak insanlık tarihinin en ölümcül silahını yapmışlardır ve on binlerce insanı saniyeler içinde tarih sahnesinden silmişlerdir. Ama başka bir grup bilim insanı, aynı bilimsel gerçeği, yani atomun 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parçalanabilirliğini alıp, Pozitron Emisyon Tomografisi gibi radyoloji yöntemleri geliştirmişlerdir ve milyonların hayatını kurtarmışlardır. Bilim bize her ikisini de yapmamızı söylememiştir. Ama o doğa gerçeği bilinmeseydi, bunların her ikisi de mümkün olmayacaktı. 
Ve daha önemlisi, biz o doğa yasasını hiç keşfetmemiş ve hiç kullanmamış olsak da, atomun parçalanabilirliği, keşfedilmeyi bekleyen evrensel bir gerçek olacaktı. İşte tam da bu yüzden bilim önemlidir. 


Madalyonun öteki yüzündeyse şu vardır: İdeolojimize bilimsel bir gerçeği entegre etmiş olmamız, o ideolojimizin “iyi” veya “geçerli” olduğunu garanti etmemektedir. Benzer şekilde, “kötü” bulduğumuz bir ideoloji içinde bilimsel bir gerçeği, mesela evrimi veya termodinamiği bulmamız, o gerçeğin kabahati değildir. Örneğin bugüne kadar evrim ve uzantısı olan fikirler, birbiriyle çelişen ve hatta ölümüne kavgalı olan çok sayıda siyasi ve ekonomik ideoloji tarafından bir dayanak noktası görülmüştür: Kapitalizmden komünizme, anarşizmden faşizme, ırkçılığa kadar geniş bir yelpazeden söz etmek mümkündür. Bunların bir kısmı evrimdeki ölümüne rekabet fikrinden ilham almaktadır, bir kısmı grup seçilimi gibi tartışmalı evrimsel kavramları merkeze oturtmaktadır, kimiyse arılar veya karıncalar gibi süperorganizmalarda gördüğümüz toplumcu fikirleri yüceltmektedir. 


Bunlar doğrudur, yanlıştır, bambaşka bir tartışma konusudur; ama bilim ile ideoloji arasında bu tür bir etkileşim bulunmasının çok normal olduğunu anlamamız gerekmektedir: İnsanlar tarafından geliştirilen siyasi ve ekonomik sistemlerin her birinin amacı, insan doğasını, insanların birbirleriyle olan ekonomi ve güç ilişkilerini ve insan sosyal yapısını bir şekilde açıklayabilmek ve mümkünse bunları bir düzene sokabilmek, belli öngörülerde bulunabilmektir. Evrim de en nihayetinde sosyal olduğu kadar biyolojik bir varlık olan insanın biyolojisini izah eden yegane bilimsel gerçektir. Dolayısıyla evrimsel gerçeklerin bu ideolojiler tarafından kısmen veya tamamen kullanılması, aralarında paralellikler olması çok normaldir. Ama hatırlamamız gereken şudur: Evrimin gerçekliği, bu ideolojilerin iddialarından bağımsız olarak gerçektir. Biz, evrimi ideolojik pozisyonlarımıza nasıl entegre edersek edelim, evrimin gerçekliği değişmemektedir. 


İşte tüm bu nedenlerle, biyolojik evrim ile Sosyal Darwinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu söylenemez. Evrimin gerçek olduğunu bilmek, türlerin evrimleştiğinden haberdar olmak, insanların birbirini boğazladığı, birbirimizle ölümcül bir rekabete girdiğimiz sosyal ve ekonomik sistemler inşa etmemizi gerektirmemektedir. Sosyal Darwinizm, günümüzde neredeyse bütün evrimsel biyologlar ve bilim insanları tarafından, bilimsel dayanağı olmayan bir sahtebilim türü olarak görülmektedir. Dizide de bunun nedenlerini görmekteyiz. İnsanları ölümcül bir rekabete ittiğinizde, akla hayale gelebilecek en vahşi sonuçlar doğmaktadır. 


Ayrıca, “Dizi işte!” deyip geçmemek gerekir: Stanford Hapishane Deneyi gibi araştırmalarda, doğru koşullar sağlandığında insanların ne kadar vahşileşebildiğini zaten görmek mümkündür. Evet, Hayvanlar Alemi'nden bir tür olarak, doğamızın birçok parçasından biri de hayatta kalma güdüsü ve buna bağlı olarak gerektiğinde “vahşileşebilmemiz"'dir. Ama dediğimiz gibi bu, sosyopolitik ve ekonomik sistemlerimizi sadece bu vahşi tarafı yansıtacak biçimde inşa etmemiz gerektiği anlamına gelmemektedir. Çünkü insan, sadece bundan ibaret değildir; çok daha fazlası vardır. 


Sguid Game ve Altruizm 


Örneğin Squid Game'de dikkat ettiyseniz sadece vahşet görmemekteyiz. Tek bir kazananın olacağı aşırı zorlu şartlar altında, hem zorbalar arasında hem zayıflar arasında çok ilginç 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dayanışma örnekleri görmekteyiz. Bu, evrimi ve doğayı tam anlamamış olanlar için çelişkili veya absürt gelebilir. Halbuki evrim, hiçbir noktada “Diğerlerini en iyi gıtlaklayan kazanır,” dememiştir. Doğada da zaten böyle bir şey yoktur. Tam tersine! 


Örneğin evrimin klişe bir anlatımı, alanlarını savunmak için kafa kafaya giren geyiklerdir. 
Ama bu davranışı daha kapsamlı incelediğinizde, ilginç bir şey görürsünüz: Neredeyse hiçbir hayvan türü, işi birden fiziksel kavga boyutuna getirmez. Mesela geyikler birbirini önce feromonlar gibi koku kimyasallarıyla uyarırlar. Böğürerek sesli olarak caydırırlar. Yan yana geldiklerinde bile hemen kavgaya tutuşmazlar, önce boy göstererek birbirlerini caydırmaya çalışıyorlar. En son hiçbiri fayda etmezse kavgaya tutuşurlar. Neden? Çünkü boynuz boynuza birbirine girmek, nihai sonucu belirleyebilecek bir olaydır, evet. Ama aslen güçlü olan tarafın bile ölümcül yaralarla çıkabileceği, çok tehlikeli bir hesaplaşma türüdür. Bunun yerine, yani “dümdüz dalmak” yerine, kısmen bile olsa işbirliği evrimsel olarak daha avantajlıdır. 


“Survival of the fittest”, “en güçlünün hayatta kalması” demek değildir; “en uyumlunun” hayatta kalması demektir. “Fit” sözcüğü, “fit olma, güçlü olma” diye aktarıldığı için bu konu çok yanlış anlaşılmaktadır. Halbuki evrimde “fitness“, “egzersiz yapmak” demek değildir; “uyum başarısı” demektir. O da hayatta kalma ve üreme başarısıyla ölçülmektedir. O uyumluluk, eğer kas gücünün yüksek olmasıyla sağlanıyorsa, evet, fiziksel olarak daha güçlü olanlar da hayatta kalacaktır. Ancak evrim tarihine baktığımızda, nadiren salt kas gücünün bir seçilim faktörü olduğunu görürüz. Daha ziyade tehlikeleri erken fark etme, atiklik, kurnazlık, kamuflaj, türdaşlarla haberleşme yeteneği gibi özelliklerin hayatta kalma şansını artırdığını 


görürüz — ki bunlar için kas gücü, sadece sınırlı bir parametreden ibarettir. 


Yani insan toplumlarını düzenleyici bir araç olarak sunulan Sosyal Darwinizm'i bir kenara koymak gerekmektedir. İnsanlar olarak, bundan çok ama çok daha iyisini yapabilecek kadar zekiyiz ve bu tür şeylerle zaman kaybetmeye değmeyecek kadar gelişmiş bir medeniyete sahibiz. Ama tür içi gruplar olarak değil de, türün tamamı olarak ortak hedefler koymak konusunda daha iyi bir yere gelmemiz gerekmektedir. O zamana kadar birbirimizi gırtlaklamayı “normal” ve “doğal” bulanlar olacaktır. Bunlar gelip geçicidir, bunlara aldanmamak gerekir. 


Sguic Game Felsefesi 


Tüm bunlar, Spinoza'yı akla getirmektedir: Spinoza, insanın temel bir eğiliminin olduğunu söyler ve bu eğilime de “Conatus” der. Conatus; var olma, varlığını sürdürme eğilimidir. 
İnsanın bütün çabası, varlığını sürdürmesidir. Üstelik sadece insanlar değil, bütün canlılar böyledir. İnsan, varlığını sürdürmek adına ne yapılması gerekiyorsa onun için çaba sarf eder. 
Varlığı sürdürme eğiliminin egemen olduğu dünyaya “doğa durumu” deriz. Bir canlı olarak doğanın herhangi bir yüklemi (Tanrı'nın herhangi bir yüklemi) olmak, insanın varlığını sürdürme eğilimine sahip olması ve onunla iş yapması, onunla yaşaması demek, doğa durumu içinde olmak demektir. 


Doğa durumunun içinde olan insan, varlığını sürdürmek adına her neye sahipse onu kullanıp kendi varlığını sürdürmeye çalışır. Bu doğada insan, varlığını sürdürmek adına her türlü zorluğa göğüs germelidir. Doğal afetlerden korunmaya çalışırken diğer canlıların tehlikesinden de kendini korumak zorundadır. Doğa durumunda, etik ve hukuk yoktur. 
Öyleyse insanın kendi varlığını sürdürmek açısından doğa durumunda her şey meşrudur. 


Homo Homini Lupus: İnsan İnsanın Kurdudur! 
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Hobbes, insanın doğa durumunda varlığını sürdürmek istediğini ve varlığını sürdürürken de korku duygusunun onu harekete geçirdiğini belirtir. Dolayısıyla kendini korkutan her şeyle de mücadele eder. O yüzden Hobbes'un o ünlü sözü hatırımıza gelir. 


“İnsan insanın kurdudur.” 


Dizide bu durumu anlatan en çarpıcı sahne, herkesin gruplaştığı ve ışıkların kapatılıp grupların birbirlerine girdikleri kısımdır. Çünkü artık herkes birbiri için tehdit hâline gelmiştir. Fakat belirli bir aşamaya kadar herkes grup olarak, birbirlerine yardım ederek oyunlarda ilerlerler. Ancak bu durum, çıkarların çatıştığı bir noktaya gelene kadar sürer. 


Bunun en güzel örneği misket oyunudur. Oyunda herkesin biriyle eşleşmesi istenir. Birlikte grup olacağını düşünen çiftler, oyunu öğrenince hüsrana uğrarlar: Misket oyunu, herkesin eşleştiği partnerine göre oynaması gereken bir oyundur ve kaybeden elenecektir. Burada oyuncuların en çok dehşete düştükleri şey, en sevdikleriyle eşleşmeleridir. Bu noktada herkesin kendi yaşamı söz konusudur ve çıkarlar devreye girmiştir. Örnek olarak en keskin hamleyi Cho sang- -Woo, partneri Abdul Aliye karşı yapmıştır. Ali'nin iyi niyetini kullanıp hızlıca güvenini kazanmıştır ama Ali'nin buradaki aldanmacası hayatına mal olur. Öyle ya! 
İnsan doğa durumunda varlığını sürdürmek adına sahip olduğu güçleri tümüyle kullanır. 
Bazıları fiziksel güçlerini, bazıları zihinsel güçlerini devreye sokar. 


Kalem Kılıçtan Keskin (Olabilir)! 


Doğa durumunda bazen fiziksel güçler ön plana çıkarken bazen de zekanın faaliyeti ön plandadır. Sguid Game'de bunu yansıtan en güzel sekanslardan biri halat çekme oyunudur. 
Bu oyunda, en çok öne çıkan özellik fiziksel güçtür. Jang Deok-Su'nun takımının tamamı erkektir ve çok güçlüdür. Fiziksel güçleriyle rakiplerini yenerler. Gi-hun'un takımı fiziksel olarak zayıftır. Karşısındaki rakip ise oldukça güçlüdür. 1 numara olan “Bey Amca” dedikleri yaşlı adam, Gi-Hun'un takımındadır ve gruba halat çekme oyununun inceliklerini anlatır. 


Oyun başladığında güçlerini daha kontrollü ve dinamik kullanırlar. Tabii her ne kadar taktik yapsalar da, oyunda fiziksel gücün ön planda olması bize tekrar tekrar hatırlatılır. Çünkü Gi-Hun'un takımı oldukça zorlanır. Fiziksel olanın tıkanmaya başladığı noktada, akıl yetisi devreye girer: Sang- Woo'”nun gruba yaptırdığı hamle, oyunu kazanmalarını sağlar. İşte bazen fiziksel, bazen de zeka... 


Şans Faktörü 


Bunun yanı sıra Spinoza'dan ve Hobbes'tan bağımsız olarak Gi-Hun'un takımının karşısına Deok-su'nun takımı çıksaydı burada aklı kullanmak yeterli olur muydu? Bu, cevaplanması gereken ayrı bir sorudur. İşte burada şans devreye girmiştir. Şans meselesine ilişkin en güzel örnek, şeker kalıbı oyunudur. Oyun başlamadan önce oyuncular, ne yapacaklarını bilmedikleri bir şekil seçer. Oyunda seçilen şekiller iğne ile kazılarak çıkarılması gerekir. Bazılarının seçtiği şekli çıkarması kolay iken bazıları oldukça zordur. Herkes için süre aynıdır, yani eşittir ama adil değildir. Öyle ki, doğa da adil değildir. 


Bu oyunda seçim yapabilme imkanı varken, hayata geldiğimizde içine doğduğumuz aileyi ve kültürü seçemeyiz. Bazıları, birçoğunun sahip olduğu standardı yakalamak için daha fazla emek harcaması gerekir: Gi-Hun'un şemsiye şekli oldukça zordur ama diğer oyuna geçebilmek için daha kolay bir şekli çıkaranlara göre, daha fazla zaman ve emek harcaması 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gerekir. Hayatta da böyledir: Bu durumda da bizi, bazen bir fikir kurtarabilir, bazen de Dantes'nin cehennemden kurtulmasına neden olan rahip gibi bir şans karşımıza çıkar. 


Kalamar Oyunu: Bencillik ve Egoizm 


İnsan, doğa durumunda varlığını korumak ister. Herkes birbirini tehdit olarak olarak görür. 
Çünkü kendi varlığını koruma isteği mutlak bir bencillik ve egoizm yaratır. Herkesin mutlak olarak bencil olduğu bir dünyada herkes herkesten korkar. Öyleyse herkes, birbiri adına tehdittir. Böyle bir yaşam ortamı Conatus'a aykırıdır. Kendini korumak isteyen Conatus, kendini koruma isteğinden dolayı kendini koruyamayacak bir dünya yaratır. O yüzden Spinoza der ki: Conatus'tan dolayı insan doğa durumundan kurtulmak ister. Çünkü bu Conatus'un gereğidir. Öyleyse bu durumda doğa durumunu ortadan kaldırmak gerekir. Bu da Spinoza'ya göre uygarlık yaratmakla mümkündür. Yasalar koyarak hukuku devreye sokar ve toplumsal olanı inşa ederiz. Böylelikle hukuk ve dolayısıyla adalet, -en yüzeysel biçimiyle ifade edersek- haksız olan güçlünün, haklı olan güçsüzün önüne geçmesine engel olması, onu gözetmesidir. 


Bu ifadeyi, insan biçimci olarak düşünmek gerekir. Bir aslanın ceylanı yemesinde haklıhaksız mantığı aranmaz: Burada doğa, işlevini yerine getirir. İnsanın dünyasından bakarak şöyle bir örnek verebiliriz: Dizide yemeklerin dağıtıldığı sahnede Deok-Su'nun takımı, başkalarının hakkı olan yemeği alır. Gücü olan, güçsüz olanın hakkını gasp eder. işte uygarlık ve hukuk, doğa durumundaki bu vahşi “hayatta kalma” davranışının önüne geçer. Doğa durumu devam etseydi kalamar oyunundaki gibi, ya yaşamak için tümüyle kendimizi savunur ve hücumcuları çizginin dışına atmaya çalışırdık ya da bir hücumcu olarak kalamardaki ufak ve kapalı alana girmek için tüm gücümüzle mücadele ederdik. 


İçsel Yoksulluk 


Dizinin sonunda, 1 numaralı formaya sahip olan “Bey Amca“nın (Oh ıl-nam) aslında oyunun kurgulanmasında rol oynayan biri olduğunu anlarız. Oh ıl-nam, bunları baş karakterimiz Gi-Hun'a anlatır. Ancak son bir oyun oynama karşılığında bunları anlatmayı kabul eder. Bey Amca ve arkadaşları o kadar zenginlerdir ki, para ile yaptıkları hiçbir şey onları tatmin etmez. 
Fakir insanla, çok parası olan insan için yaşamanın aynı keyifsizliği içerdiğini belirtir. Zengin olan her neyi satın alırsa, neyi yer, neyi içerse artık sıkıcı bir hâl aldığına vurgu yapar. Bu sebeple hepsinin üstüne bir keyifsizlik çökmüştür. Sonrasında bu keyifsizliği üstlerinden silkelemek için bu oyunları yaparlar. 


Bu noktada aklımıza, Schopenhauer gelir: İnsanlar, kendi zihinlerinin yavanlığını, iç dünyalarının yarığını, dışsal nesnelerin zenginlikleriyle doldurmaya çalışırlar. Her türden eğlence ve hazlarla kendilerini oyalarlar. İnsan, can sıkıntısını gidermek için kendini bu türden dışsal olanlarla oyalar, ancak hepsi geçicidir. Gerçek zenginlik; içsel olandır, Kendi kendine yetebilendir. Kalıcı sermaye, kendi doğasına yatkın olan yetenek ve becerilerini güçlendirerek içsel zenginliğini yaratanlardır. 


Münasebetsiz Ayartma (Yersiz Cazibe) 
Dizide bilim için çok problemli bir diğer konuya değinilmektedir: “Münasebetsiz ayartma” veya “yersiz cazibe” (İng: “undue enticement”) kavramı. Dikkat ederseniz oyuna katılanların 


hepsi borç batağında yüzen, hâlihazırda fakir olan, kısaca finansal açıdan kötü durumda bulunan kimselerdir. Bu kişilere, eğer oyunu kazanırlarsa, 45.6 milyar won para ödülü 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önerilmektedir. Özetle, çok zor durumdaki kimselere, hayatlarını riske atmaları karşılığında, aşırı yüksek para ödülleri önerilmektedir. İşte buna bilimde “münasebetsiz ayartma” denmektedir. Fakir birine sırf destek olmak için milyonlarca lira para verseniz, bunda belki sorun olmayabilir (bunun etiği de tartışılabilir). Ama o para karşılığında, hele ki 

parayı alabilmek için hayatlarını tehlikeye atmalarını istediğiniz anda, etik devreye girmektedir. Çünkü o kişiler o paraya muhtaçtırlar, siz bunu bilmektesiniz ve bu zorda olma hâlini, kötüye veya kendi çıkarlarınıza kullanırsınız. 


Şöyle düşünün: İnsanlardaki yan etkileri bilinmeyen bir ilacın test edilmesi gerekiyor olsun. 
Bilim insanları, bu tür bir ilacı test etmek istediklerinde, çeşitli demografi ve sağlık durumlarına sahip deneklere ihtiyaç duyacaktırlar. Ama sağlıklı ve hâli vakti yerinde birinin durup dururken bu tür bir deneye katılması için pek bir neden yoktur. Dolayısıyla ya sadece sağlıksız kişilere ulaşacaklar — ki bu da toplanmak istenen veriyi olumsuz etkileyebilir... Ya da insanların deneye katılması için bir teşvik yaratacaklar... Bu teşvik, “bilime katkı sağlamak” gibi manevi bir teşvik olabilir ama tahmin edebileceğiniz gibi bu, her zaman işe yaramaz. Hele ki deney gereken denek sayısı yüksekse... 


Dolayısıyla bilim insanları, denekleri cezbetmek için para ödülü kullanabiliyorlar. İlk etapta haklı olduklarını düşünebilirsiniz ama bu paraların örneğin binlerce lira olmamasının tek nedeni bilim insanlarının fakir olması değildir. Çok yüksek miktarda paralar, sadece o paraya gerçekten ihtiyacı olan kişileri hedef tahtasına oturtarak münasebetsiz bir ayartmaya neden olabilir, bilim etiğindeki endişe budur. Bu da “fakirliği” veya “maddi olarak zor durumda olmayı, yani belli sosyoekonomik seviyedeki insanları, toplum içinde yaygın olarak denek hayvanı hâline getirebilir. Bu nedenle etik kurulları, sadece sosyoekonomik durumu zayıf olan kişileri cezbedecek düzeyde para ödüllerini yasaklamaktadır. Sadece ufak teşviklerle, insanların zamanına karşı az miktarda para ödülü önerilmesini kabul etmektedirler. Benzer şekilde, 3 yıl sürecek bir deneyin her yılını tamamladığınızda ek ödüller almanıza izin vermektedirler. Bu cüzi miktarların önerilmesi bile bilimde oldukça tartışmalı bir konudur; kimine göre hiçbir para ödülü olmamalıdır — ama o zaman da katılımcı bulmak çok zorlaşabilmektedir ve bu, bilimin ilerleyişini yavaşlatmaktadır. 


Bu nedenle bilim insanları, eksiği kapatmak için hayvan deneylerine yönelirler; ama bu defa da deneylere itiraz edemeyen ve onlardan zarar gören hayvanların haklarının ihlal edilmesi durumu doğar. Bu yüzden bilgisayar simülasyonları gibi daha modem teknolojileri geliştirmeye çalışırız. Ama bunlar da daha emekleme aşamasındadır, dolayısıyla bilim insanları bir orta yol bulmak zorunda kalırlar. Anlayacağınız tüm bunlar ve çok daha fazlası, bilim etiğinin araştırma sahasıdır. Dizideki para kullanımını da işte bu tür bir münasebetsiz ayartma örneği olarak görülebilir. Hatta yukarıda da izah ettiğimiz gibi, bir noktada katılımcıların eski hayatlarına dönmelerine izin verilip, ne kadar berbat bir yaşama sahip olduklarının hatırlatılması sonrası tekrar devasa para ödüllü ama ölümcül rekabete dönmeyi seçmeleri, bu ayartmayı daha da bariz hâle getirmektedir. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek durumu... Veya dizi açısından bu, sanıyoruz sıtmayı gösterip ölüme razı etmek de olabilir. 
Ama sonuçta sosyoekonomik durumu çok kötü olan kimselerin, sırf borçlarını ödeyebilmek için, sosyoekonomik durumu çok daha iyi olanların eğlencesi veya deneyi olarak hayatlarını tehlikeye atmaları, tabii ki modern bilim metodolojisi ve etiği açısından kabul edilebilir görülmemektedir. 


Gelir Eşitsizliği 
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Burada bahsedebileceğimiz son önemli detay, daha en başından bu sosyoekonomik eşitsizliklerin varlığı ve bunun yarattığı derin problemlerdir. Gelir eşitsizliği, yani aynı iş için aynı ücretin ödenmemesi konusu zaten başlı başına bir problemdir. Ancak daha büyük ve sessiz olan problem, varlık eşitsizliğidir. Varlık (veya servet), sadece para demek değildir. 
Finansal değeri olan her türlü ürünün, mesela hisse senetlerinin, değerli madenleri, paranın ve diğer fiziksel mülkün, bir insanın elinde ihtiyacından fazla bulunması demektir. Böylece o kişi, o varlığı kullanarak istediği zaman veya gerektiğinde ekonomik işlemler yapabilir. Ve işte varlık eşitsizliği, veya genel olarak ekonomik eşitsizlik, insanlığın ürettiği bu ekonomik çıktının topluma eşit veya eşite-yakın bir şekilde dağılmıyor olması demektir. 


Örneğin bundan 30 sene önce, 1989 yılında Amerika'da, tüm varlığın 9630'una, en zengin sadece 9010'luk kesim sahipti. En fakir 9050'lik dilim, varlığın sadece “01 'ine sahipti. Halbuki mutlak eşit bir dağılım olsa, toplumun “01'ini temsil eden herhangi bir grubun, varlığın da üç aşağı beş yukarı 901 'lik kesimine sahip olması beklenirdi. Burada kesinlikle böyle kusursuz bir dağılım olması gereklidir demiyoruz; bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama anlamamız gereken detay, 1989 itibariyle 9010'luk kesim, varlığın %30’una sahip olduğudur. 2019'a geldiğimizde bırakın %10’luk zengin kesimin varlığın %30’una sahip olmasını, sadece en zengin “ol 'lik dilim tüm varlığın %39’unu eline geçirdi. En fakir 9090, yani Dünya'daki insanların neredeyse tamamı, insanlığın ürettiği varlığın sadece “023'üne sahipti. 


Şöyle düşünün: Şu anda yeryüzündeki en zengin 10 insanın toplam mal varlığı, 85 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin 2020 yılındaki toplam ekonomik çıktısından 2 kat fazladır! Bu trendi Dünya genelinde de görmekteyiz: 2009 yılında 308 milyarderin toplam varlığı, Dünya'nın en fakir 3.5 milyar insanının toplam varlığına eşitti. Bir yanda 308 kişinin malvarlığı, diğer yanda 3.5 milyar insanın toplam mal varlığı... Sadece 9 yıl sonra, 2018'deyse, sadece 26 milyarderin toplam varlığı, Dünya'nın 3.5 milyar kişinin varlığından daha fazlasına eşit hâle geldi. Bu fark, 1980'lerden beri hızla açılmaktadır. 


Bunu şöyle de düşünebilirsiniz: 1980-2016 yılları arası Dünya genelinde üretilen her 1 
dolarlık üretimin 12 senti, toplamda 3.5 milyar insana gitmiştir. Aynı 1 doların 27 senti, yani 
2 katından fazlası, diğer grubun 50'de 1’i büyüklükte olan, sadece en zengin %1’e gitmiştir. 
İstatistikleri sonsuza kadar artırabiliriz; ama işin özü şudur: İnsanlık tarafından üretilen varlık, muazzam bir eşitsizlikle dağılmaktadır. Bir tarafta her gün 10.000 kişi sırf sağlık hizmetlerine erişemediği için ölmektedir. Diğer yanda adeta para istifi yapan bir azınlık mevcuttur. 


Bilgi Asimetrisi 


Bu problemi farklı şekillerde Squid Game'de de görmekteyiz. Örneğin bizim yaşadığımız dünyada sonucu, yani neyi yapıp neyi yapamayacağınızı belirleyen en önemli şeylerden biri, belki de en önemlisi paradır. Squid Game“de ise sonucu belirleyen en önemli şeylerden biri, belki de en önemlisi, bir sonraki oyuna dair ufacık bile olsa bir tüyoya sahip olmaktır. 

Dizide, asimetrik bilgi dağılımı olduğunda, yani belli oyuncuların, bir sonra oynanacak oyunun bilgisine önceden sahip olduğunda, işlerin nasıl değiştiğini görüyoruz. Fakirlik konusunda kabaca eşit olan kitleler, bu defa bilgi eşitsizliği yoluyla manipüle edilmektedirler. 
Ayrıca dizide, zenginlerin isteğiyle kuralların değişiverdiğini görmekteyiz. 


Benzer bir şeyi gerçek dünyada da görüyoruz: Örneğin biz belki Sosyal Darwinist değil ama, “demokratik” sistemlerde yaşadığımızı düşünürüz. Bunun gerçek olduğunu varsaysak bile, demokratik sistemlerin zengin kişi ve firmanın etkisinden muaf olmadığını biliyoruz. Oyunun kuralları onların işine gelecek şekilde değişir. Bunun bir diğer güzel örneği, Amerikan 


265 


başkanlık seçimlerinde dev firmaların hem Demokratlara hem Cumhuriyetçilere milyonlarca dolar fon vermesidir. Örneğin Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eski eşi MacKenzie Bezos, Cumhuriyetçilere 6 milyon dolar, Demokratlara 4 milyon dolar bağış yapmıştır. Böyle bir şey mümkün olduğunda, hangi taraf kazanırsa kazansın, kazançlı çıkan yine ultrazenginler olur, çünkü vakit geldiğinde, birileri başkanın veya danışmanlarının kapısını tıklatıp, “Hani şu seçim öncesi verdiğimiz 5 milyon dolar vardı ya... Hah, onu bir konuşalım.” deyiverirler ve işleri kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Siyasetçiler veya partiler de bu kaynağı yitirmek istemedikleri için, bu talepleri görmezden gelemezler. 


Peki size sorarız: Madem demokratik bir sistemde yaşıyoruz, sizin bir birey olarak yönetim veya sistem üzerinde böyle bir etkiniz var mı? Sizin adınıza yasa yapıcılara baskı yapan, onları sıkıştıran, onları sizin çıkarlarınız doğrultusunda yönlendirmeye çalışanlar var mı? Yok ve belki asla da olmayacak. Çok büyük olasılıkla siz (ve hiçbirimiz), hiçbir zaman Jeff Bezos'un veya benzeri bir ultra-zenginin demokrasiyi yönlendirme gücüne erişemeyeceğiz. 
Şöyle düşünün: Türkiye'nin en zengin insanı, Dünya'da ilk 500'e bile girememektedir, kaldı ki siz giresiniz. Bir mucize oldu da siz girdiniz diyelim, geri kalan milyonlar ne olacak? O bir avuç zenginin, geri kalan milyarlarca insanın da çıkarlarını umursamasını ümit etmekle ya da demokratik sistemin onları da koruyacağını ummakla kalacaklar. 


Buna karşılık hepimiz, bir gün zengin olma hayaliyle yaşamaktayız. Ne yazık ki bu, ortalamada koca bir hayalden ibaret ve veriler de bunu net bir şekilde gösteriyor: 1940'larda doğmuş birinin ebeveynlerinden yüksek gelir elde etme ihtimali %90’lardaydı. Her nesilde bu 
oran kademeli olarak düştü. 1980'lerde doğanlar için ebeveynlerini geçme ihtimalleri 9050 
civarına geriledi. Yani bugün 40 yaşında olan her 2 insandan 1'i, anne-babasından daha fakir yaşamaktadır. Varlık eşitsizliği büyüdükçe, bu oranlar daha da azalacaktır. Ama yine de bir gün o “ol gibi zengin olma hayali, tabanda yer alan %90’ın kamçısı, sopanın ucundaki havucu gibidir. Herkesin 1 oyu olduğu iddia edilen bir sistemde böylesine asimetrik bir güç dağılımının olması, birçok toplumsal gerilimin ya fitilini ateşler ya da ateşlenmiş fitillerin patlamasına neden olur. Sguid Game, bu sosyoekonomik uçurumun psikopatik olarak nitelendirilebilecek bir sonucunu işlemektedir. 


Sonuç 


Sonuç olarak Sguid Game, çok sayıda kavram üzerine düşünme fırsatı veren, hoş bir yapıt olarak değerlendirilebilir. Elbette bu dizi, bu konuları işleyen ilk eser değildir. Açlık Oyunları, Testere serisi, Japon yapımı Battle Royale, Snowpiercer gibi filmlerin hepsi benzer konuları, çok daha derinlemesine ve yer yer çok daha vahşice işlemektedir. 


Bize kalırsa, bu tür filmleri izlerken, sadece onların “yersiz cazibe*'sine kapılmakla kalmamak gerekir. Bunların “izlemesi eğlenceli” olduğu kadar, toplumdaki derin yaralara sanatsal 

bir dokunuşta bulunduğu ve bunların anlamı üzerine düşünmek gerekir. Çünkü Sosyal Darwinist bir distopyada yaşamak için, illa bir gece karanlık bir sokaktan uyku gazı eşliğinde alınıp, ıssız bir adaya götürülmek gerekmez. Bazen modern medeniyet içinde en özgür olduğunuza inandığınız anlarda bile, vahşi bir hayatta kalma mücadelesi içinde çırpınıyor olabilirsiniz. Farkında olsanız da, olmasanız da... 
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AVRUPA FİLM FESTİVALLERİNİN "NETFLİX MANTIĞI MI, YERLİ DİZİ Mİ? 
Ali Develioğlu-12 Şubat 2022-Aydinlik 


Geçen gün son bulan Uluslararası Rotterdam Film Festivali'ne zaman harcamaya hiç gerek yoktu! NETFLIX mantığı Avrupa'nın tüm film festivallerine 40 yıldır egemen, ama galiba aralarından en kötüsü buydu. 


Dünyada yüzmilyonları, yoksullaştırılmış halkları ilgilendiren yüzlerce konu dokunulmadan dururken, yapımcılarının bireysel ruhsal dünyasının zavallılığını aşamayan , ayni kalıptan çıkmış kadar birbirinin benzeri bir avuç berbat film müsveddesi! 


ABD'nin ürünü olan stratejik çatışma bölgelerinde, Washington dış politikası neleri gerektiriyorsa onlara ayarlı, onlara Amerikan çıkarları doğrultusunda odaklaşan küreselci propaganda filmleri! Ve ne yazık ki halkın vergileri çarçur ediliyor bu festivallere... Yapımcıları otel barlarında kadeh tokuşturup birbirlerine övgüler yağdırsın diye... 


Bu bakımdan Rotterdam Film Festivali'nin de bu yıl , ülkemizin de bulunduğu bölgeye, yani Avrasya'ya ilgi göstermesine şaşmamak gerek. Bu ilginin asıl nedeni sanatsal değil: politik! 


Sanat manat bahane bu gibi festivallerde. Hollanda, Norveç gibi Washington'a daha yakın ülkelerin film festivalleri de Washington'cu, Fransa ve Almanya gibi daha Avrupacı ülkelerin film festivalleri de daha Avrupacı oluyor. 


Bu nedenle festivale kim davetli dersiniz? Tabii ki şu anda Hindistan'da yaşayan, ABD'nin Çin'e karşı kurdurttuğu "Sürgündeki Tibet yönetimi! lideri son Dalai Lama Tenzin Gyatso! Bol Amerikan ve Kanada ödüllü sözümona ruhani lider! 


Festivalin açılış filmi Along the Way ( Yol Boyunca) adlı ve ödüllü bir Hollandalı yönetmene 


ait bir filmdi. Geçen yıl ABD 20 yıldır işgal ve eziyet altında tututuğu Afganistan'dan çekilmek zorunda kalınca oradan Avrupa'ya yönlendirilen mülteci akını medyanın gündemine 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oturmuştu. Kaçanların çoğu işgalci güçlerin adamları ya da yakınlarıydı. “Yol Bo yunca' filmi de multeci iki kız kardeşi konu alıyor. Türkiye — İran sınırında yaşadıkları sorunlardan sonra Midilli adasına ulaşıyorlar. 


20 yıl Afganistan'da Amerikan ordusunun yaptığı işkenceleri farketmemiş olan yönetmen, 
Amerika çekilince kaçan Afgan mültecilerin ``acısına` ise anlaşılan hiç duyarsız kalmamış! 


Festival kişisel dertleriyle uğraşan bireyci gerilim meraklısı bir Amerikalı yönetmenin filmleriyle doldurulmuş! Zaten bu gibi festivallerin bir görevi de bu gibi tiplerden "tanınmış muhteşem yönetmen ler yaratmak. Birkaç İspanyol ve Portekiz filmi dışında festival sanattan yine yoksundu. de zaten yine doğru dürüşt film yoktu. Aferin İspanya ve Portekiz'e! 


Türkiye'den bu defa film yoktu! Acaba FETÖ ya da PKK sempatizanları geçen yıl film çeviremediler mi, anlayamadım! Çünkü o gibi `Türk` filmlerini cımbızla arıyor bu gibi festivaller, getirip ödül vermek için! 


Türk sinemasında ve özellikle de yerli dizi film dünyasında ise son yıllarda, zengin erkek — yoksul kız geleneği hızla devam ediyor. Bizim nesillerimize Orta Çağ dönemlerinden miras kalma 'Pamuk Prenses ve yedi Cüceler" veya 'Kül kedisi Sindirella" masallarını, ya da 'Leyla ile Mecnun' veya Ferhat ile Şirin" masallarını hatırlayınız. Bunların da konusu zengin prensler — yoksul kızlar ya da yoksul kızın aşık olduğu yoksul gençle evlenmesini engelleyen "zengin prens ya da zengin toprak ağaları ` değil miydi! Bu masal geleneği sinemamızda modem teknolojiyle halen devam ediyor! 


Yeni TV dizilerimizde zengin erkek ya merhametli bir aşık, beyaz atlı prens, ya da kızın aşkını engelleyen bozguncu rolünü oynuyor. Aslında çoğu yalan bir dünyayı, toz pembe gerçek dışı ilişkilerle insanları oyalama görevini üstlenmiş olsalar da, bu dizilerin 

çoğunda her ölumsuzluğa rağmen yine de bir sıcaklık ve dostluk var, insanlığın artan dostluk ihtiyacına hitap ediyorlar. Ben bu nedenle bu yerli dizilerimizi, sanatsal açidan olmasa da, eğer uyduruk mesajlar ağır basmıyorsa, sosyal açıdan yine de seviyor ve Rotterdam Film Festivali'nin egoist, emperyal acenda ürünlerine tercih ediyorum. Sanat dünyasında maalesef ne günlere kaldık! 


Inanmıyorsanız NETFLIX'e bakınız: Orada bol bol Amerikan SURVIVALIZM'i denilen 
soğukluğu, robot davranışlarını ve insan düşmanlığını göreceksiniz. SURVIVALIZM son 20 
yıldır ABD'de hızla yayılan, 'yaşamak, var olabilmek için başkasına işkence yapmak bile mübahtır” zihniyetidir! İkinci Dünya savaşı öncesi NAZİ Almanya' sının etkisiyle o zamanlar pompalanmış olan SOSYAL DARWINIZM” akımını anımsatır. 


NETFLIX insan düşmanlığını ve bencilliği besleme aracıdır. Filmlerinin çoğu Amerikanın dış politikasına ayarlıdır. Pazarlama aracı olarak araya bir kaç olumlu film karıştırdıkları da oluyor. 


ABD, NETFLIX aracılığyla yeni nesilleri yeni bir dünya savaşına ve küresel saldırganlığa uygun bir ruh haline hazırlamayı amaçlıyor. Yani bizleri, içlerinde 60'lı, 70'li yılların kaliteli sinemasını, örneğin bir `Il Postino'sunu, bulamasak bile, yerli dizilerimizdeki sıcaklık ve dostluğa razı olmak zorunda bıraktılar. Olsun, bundan da memnunum. 
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KALAMAR OYUNU: NETFLİX'İN YENİ FENOMENİ VE NEDEN 
İZLEMELİSİNİZ? 
https://WwWw.yoair.com/tr/blog/sguid-game-netflixs-new-phenomenon-and-why-should-you- watch-it/ 


17 Eylül 2021'de piyasaya sürüldükten sonra, en son Netflix Kore dizileri, Kalamar Oyunu, 
çok ilgi gördü. benzetildi The Açlık Oyunları, Siyah ayna, ve battle Royale, Kalamar Oyunu insan olmanın en derin kıyılarını ve insanların neler yapabileceğini araştıran distopik bir dünya sunuyor. hayatta kalmak. Kalamar Oyunu adını gerçek bir yerden 

alır oyun Kore'de oynandı. Kelime anlamı etiket demektir. Her biri yaklaşık bir saat 

süren, Kalamar Oyunu 9 bölüm var. Sadece bir kez başladığınızda, tamamını izlemeden bırakmanın çok zor olacağını unutmayın. 


Ama şov ne hakkında? kendimize dönelim çocukluk kısa bir an için. Annelerimiz bizi yemeğe çağırıp sofrada yerimizi almadan önce ellerimizi yıkamamızı sağlayana kadar mahalle ruhuyla oyun oynadığımızı hatırlıyoruz. Bu çocukluk oyunlarının yetişkin dünyasına aktarıldığı bir dünya hayal edin. Bir zamanlar mahallelerimizin birleştirici unsuru olan oyunlar da işlevini değiştiriyor. Rakip(ler)inizi öldürmeniz istenseydi ne olurdu? Çocukken oynadığınız oyunlar ölümcül oyunlara dönüşse ne yapardınız? 45.6 milyar won kazanmanızın önündeki en büyük engel olan düşmanınız haline gelen çocukluk arkadaşınızın üzerine basar mısınız? Kalamar Oyunu bu soruları ve daha fazlasını soruyor. 


Bu blogda, önce sizi tanıştıracağım. Kalamar Oyunu ve başlıca karakterleri. Ardından dizinin bize anlattıklarından ve insani aşağılığımızı sorgulamak için ne tür ahlaki ikilemler inşa ettiğinden bahsedeceğim. 


Kredi: netflix.com 


Nedir Kalamar Oyunu tüm hakkında? 

“Çocukluğumuzda oynadığımız nostaljik oyunlar ile modern yetişkinlerin hissettiği bitmeyen rekabet duygusu arasında bir bağlantı duygusu yaratmak istedim. En güzel ve masum anılarımızın en korkunç gerçekliğe dönüşmesinde bir ironi var.” Hwang Dong Hyuk 


Hile? İhanet mi? Uzanmak? Gösteri esas olarak, hayatı dayanılmaz bir şekilde zor bulan borçlu karakterler etrafında dönüyor. Para kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. En savunmasız anlarında, bir yabancı belirir ve potansiyel oyuncularla oyun oynar. Kazanırsa, oyuncuya tokat atar. Oyuncu kazanırsa, para kazanır. Ayrılırken, daha fazla kazanmak isterlerse diye, üzerinde telefon numarası olan kartını da verir. Kaybedecek bir şeyleri olmadığı için çoğu oyun(lar)a katılır. Kazanan 45.6 milyar won alırken, kaybedenler vücutlarıyla geri ödemek zorunda kalabilirler. 


Oyunlar, tasarlanmış ayarlarda bir adada gerçekleşir. Karakterler teklifi kabul ederse, oyun 


oyuncularını almak için gizemli bir minibüs gelir. Sonra nereye gittiklerini bilmeden uyuturlar. O andan sonra, oyuncular işbirliği yapmadıkça ve oyunların durmasını istemedikçe, 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hayatları temelde oyun operatörlerine aittir. Uyandıklarında, kurallara uygun olarak her şeyin yolunda gitmesini sağlamakla görevli kırmızı giysili maskeli insanlarla tanışırlar. Maskeleri, hiyerarşideki sıralarını belirleyen geometrik şekillere (daireler, kareler ve üçgenler) sahiptir. 
Aynı şekilde 456 oyuncu da kimliğinin göstergesi olarak eşofiman giyiyor. Her birinin bir numarası var. Ardından, çocukken oynadıkları oyunlara dayanan oyunlar başlar. 


Kalamar Oyunu karakterler 

456 Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) 

Seong Gi-hun, bir kızı olan ve annesiyle birlikte yaşayan, emekli maaşını bankadan gizlice çeken boşanmış bir adamdır. Bu parayı kumar oynamak, atlara bahis oynamak ve para kazanmayı ummak için kullanır, ancak kaybetmeye devam eder. Borçlarını ödemek için oyunlara katılmaya karar verir. 


218 Cho Sang-woo (Park Hae-Soo) 

Park Hae-soo tarafından oynanan Cho Sang-woo, tüm oyuncular arasında en zeki ve eğitimli olanıdır ve Seul Ulusal Üniversitesi mezunudur. Cho ve Seong'un birlikte oyun oynayan çocukluk arkadaşları olarak bir geçmişi vardır. Sonra ayrı büyürler. Diğer tüm oyuncular gibi Cho Sang-woo da borç içinde ve müşterilerinden para çaldığı için polis onu her yerde arıyor. 
Bu tehlikeli oyunları oynamaya en istekli ve kazanmak için her şeyi yapmaya hazır karakterlerden biri gibi görünüyor. 


001 Oh Il-nam (Oh Yeong-su) 
Oyunda beyin tümörü nedeniyle ölmeyi bekleyen yaşlı bir adam var. Seong Gi-hun ile özel bir bağ geliştirir. Hatta bir noktada en iyi arkadaş olurlar. 


067 Kang Sae-byeok (HoYeon Jung) 


Kang Sae-byeok, Kuzey Kore'den aile üyelerini bulmaya ve onları Güney Kore'de yaşamaları için getirmeye çalışıyor. Bunu yapmak için, bir komisyoncu için ödeme yapması gerekiyor. 


199 Abdul Ali (Anupam Tripathi) 
Abdul Ali, eşi ve 9 yaşındaki oğluyla birlikte Kore'ye gelen Pakistanlı bir işçidir. Ailesi için oyuna giriyor çünkü işvereni ona ödeme yapmayı reddediyor. 


029 Polis memuru ( Wi Ha-Joon ) 

Hikayenin diğer tarafında, kardeşi yıllardır kayıp olan bir polis memurumuz var. Bir gün ağabeyinin evinde potansiyel oyunculara verilen kartı bulur. Olaylar takip eder ve kendini maskeli insanlardan biri olarak gizlemeyi başarır. İçeriden biri olarak bize oyunların hiyerarşisini, doğasını ve organizasyonun arkasında kimin olduğunu anlama şansı veriyor. 


arkasındaki adam Kalamar Oyunu: Hwang Dong Hyuk 

Karakterlerle tanıştıktan sonra dizinin hem yönetmeni hem de yazarı olan bu dizinin yaratıcısına da dönebiliriz. Kalamar Oyunu: Hwang Donk Hyuk. Seul'de doğup büyüyen Hwang, MFA derecesini Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Film Yapımcılığı alanında aldı. 
Öğrencilik yıllarında kısa filmler çekti. Onlardan bazıları Hüzünlü Hayatımız, Bir Puf Duman, Cennet ve Cehennem, ve Miracle Mile. 2007 yılında ilk uzun metrajlı filmini yayınladı. Babam. Film, öz anne babasını aramaya başlayan Koreli- Amerikalı bir adamın evlat edinilmesiyle ilgili. 
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İkinci filmi, Susturulmuş, büyük bir hit haline geldi. Roman uyarlaması olan film, sağır bir okulda öğrencilerin istismara uğradığı yaşam olaylarına odaklanıyor. Hwang bu filmi biraz düşündükten sonra çekiyor çünkü bu çok hassas bir konu. Sonunda, haberlerin bir parçası olarak her gün televizyonda gördüğümüz şeyi belgelemeye karar verir: cinsel şiddet ve zayıfların sömürülmesi. Diyor, “Bu filmi yaparken iki şey düşündüm. Öncelikle, bu korkunç olayı dünyaya duyurmak istedim. İkinci olarak, davanın nasıl gömüldüğü sürecinde ortaya çıkan toplumun yapısal sorunlarını ortaya koymak istedim. ” Tüm çalışmaları göz önüne alındığında, Hwang'ın insanlığın en büyük başarısızlıklarını tespit etmekle ilgileniyor gibi görünüyor. 


Gömülü mesajlar Kalamar Oyunu 


Kredi bilgileri: onedio.com 


Aşağıdakiler küçük spoiler içerebilir. 


Öncelikle gösteri, ırkları ve ekonomik konumları nedeniyle toplumun marjinal gruplarına ışık tutuyor. İkincisi, izleyiciyi ahlaki ikilemlerle karşı karşıya bırakır. Örneğin, karakterler arasında ülkeden kaçan ve daha iyi bir hayat hayal eden Pakistanlı bir adam görüyoruz. Ama kazandığı parayı bile alamıyor. Ayrıca dili yeterince iyi konuşamadığından, hayatta kalmak ve geçimini sağlamak için ona gerçekten sınırlı seçenekler bırakıyor. Ayrıca, kendini aşağılık hisseden Abdul, yerli Korelilere "usta" olarak hitap eder ve ona iyi kalpli bir şekilde yardım ederlerse minnettar hisseder. 


Dizide, Abdul'in Cho ile olan ilişkisi başka bir ikilem haline gelir. İkisi arasındaki dinamikler, oyundan çıktıklarında gerçek hayatta oluşmaya başlar (oyuncular ilk oyundan sonra oynamayı bırakmak için işbirliği yaptıktan sonra). Oyun oyuncuları minibüsten çiftler halinde bırakılır. 
Cho ve Abdul onlardan biri olur ve Cho'nun Abdul'e yardım ettiği bir ortam hazırlar. Ancak oyuna döndüklerinde Abdul'a ihanet eden o olur. Cho'nun Abdul'e iyi kalpliliğinden yardım ettiğini mi düşünüyorsun? Yoksa Abdul'un tekrar oyuna dönebileceğini düşünerek Abdul'un kendisine güvenmesini mi sağladı? Çünkü önce sana güvenmesini sağlarsan birini aldatmak daha kolay olur. Eylemlerin arkasındaki niyetleri görmek gerçekten zor. 


Ayrıca, sınıf mücadelesi Güney Kore filmlerinde baskın bir unsur olarak 

görünür. Parazit ve Yanan. Felsefelerinin merkezine kapitalizmi, hayatta kalma mekanizmasını ve Sosyal Darwinizm'i yerleştirme eğilimindedirler. Aynı şekilde, Kalamar Oyunu fakir ve zengin arasındaki büyüyen uçurumu ustaca ve fakir insanların hayatlarının nasıl zenginler için bir oyuna dönüştüğünü tespit ediyor. 


Röntgencilik ve Reality TV programları 

Bir TV izleyicisi olarak, tek seyirci biz değiliz. Kalamar Oyunu. Şovda yerleşik bir röntgencilik sistemi de var. Bunu derken, hiyerarşinin en tepesinde oturan ve başkalarının acılarını, acılarını, özel hayatlarını ve cinsel ilişkilerini izlemekten elde edilen zevki ifade 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eden röntgencilikten hoşlananları kastediyorum. 7. bölümden sonra oyunların düzenlendiği zenginlerle tanışıyoruz, oyun oynayanların öldürülmesinden ve birbirlerini nasıl kandırdıklarından keyif alıyoruz. Hatta kimin kazanacağını veya kaybedeceğini tahmin ederek ve favorilerinin kim olduğunu söyleyerek insanlara bahse girerler. Bu oyun başkalarının hayatı pahasına gelse bile. 


Dünyamıza dönersek, günümüz dünyası şu gibi realite şovlarını izlemekten keyif 

alıyor. kurtulan, Korku faktörü, ve amerikan idolü, kurgusal eserlerden ziyade. Konuyla ilgili yapılmış pek çok çalışma var ve insanların neden realite şovlarından daha çok keyif aldıklarını gösteriyor. kalamar oyunue ayrıca gösteride bu gerçekle örtük bir şekilde oynuyor olabilir. 


Is Kalamar Oyunu izlemeye değer? 

Kalamar Oyunu korkutucu ve muhtemelen herkesin zevkine göre değil. Şiddet, kan, rastgele ateş etme ve hatta toplu katliamlar var. Oyunlar arasında, otorite sahipleri de çatışmalara neden olarak oyun oyuncuları üzerinde oyun oynarlar. Örneğin, daha az yemek pişiriyorlar ve oyuncuları birbirlerine daha sert davranmaları için manipüle ediyorlar. Bu, oyunların dışında öldürmeyi kışkırtır. Bu, insan oyunlarının doğasını ve hayatta kalma becerilerine nasıl uyduklarını izleyen bir oyun olan, insanın aşağılığını araştıran bir sosyal deney gibi. 


Dahası, kapitalizmin vahşiliğini ve potansiyellerini yaşayamayan ve sonuç olarak kendilerini sefalet içinde bulan marjinal toplum gruplarını araştırıyor. Her şeyi akılda tutarak, Kalamar Oyunu kesinlikle izlenmeye değer. 


Orada olacak Kalamar Oyunu 2. Sezon? 

Görünüşe göre şovu yazmak Hwang için oldukça yorucu bir süreçti. Şu anda, daha fazlasının gelip gelmeyeceğinden emin değil. Başka yönetmenler bulursa ikinci sezon gelebilir. Bir görüşme sırasında' diye belirtiyor, ““Sguid Game 2' için iyi geliştirilmiş planlarım yok. 
Sadece düşünmek bile oldukça yorucu. Ama eğer yapacak olsaydım, kesinlikle tek başıma yapmazdım. Bir yazar odası kullanmayı düşünürdüm ve birden fazla deneyimli yönetmen isterim.” 


İlk sezonun sonu göz önüne alındığında, oldukça açık uçlu. Başka bir hikaye katmanı kesinlikle inşa edilebilir. nasıl olduğunu düşünmek Açlık Oyunları ikinci ve üçüncü filmlerle devam ederse, Kalamar Oyunu'nun galibi, oyun organizatörlerinden intikam almak ve oyunlarını alt üst etmek için geri gelebilir. 


Daha sonra ne izlenir? 

Bu şovdan gerçekten keyif aldıysanız ve bunun gibi daha fazla şov görmek istiyorsanız, aşağıda izleyicilerin ilgisini çekmek için benzer bir örüntü izleyen bazı TV dizilerini ve filmleri paylaşıyorum. 


Tanrıların Yapacağı Gibi (2014) 

Takashi Miike'nin Tanrıların dilediği gibi Muneyuki Kaneshiro ve Akeji Fujimura tarafından yazılan manga serisinin bir film uyarlamasıdır. Takashi Miike gibi filmleri ile tanınan Japon korku filmlerinin ustalarından biridir. işitme ve Katil Ichi. Hikayesi Tanrıların dilediği gibi bazıları canı sıkılan ve hayatta hiçbir anlam bulamayan lise öğrencileri hakkındadır. Özellikle, ana karakter Shun Takahata (Sota Fukushi), zamanını şiddet oyunları oynayarak geçirir. video oyunları. Bir gün okulda, sınıfta dev kırmızı bilye şeklinde bir oyuncak belirir ve bir oyun başlatır. Kazanan yaşar ve kaybedenler ölür. 
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Koreli yönetmen Kalamar Oyunu intihal yapmakla suçlanıyor Tanrıların İstediği Gibi. Bazı benzerlikleri paylaşsalar da, dizi boyunca oynayan birçok farklı dinamik var. 

Örneğin, Kalamar Oyunu sistemin kendisine yönelik büyük bir eleştiri sunar ve bu 

eleştiri Tanrıların İstediği Gibi. Kalamar Oyunu döner çocukluk oyunları yaşam-ölüm durumlarına girerken, Tanrıların dilediği gibi gibi farklı oyuncak türlerini dönüştürür maneki neko (çağıran kedi), kokeshi (Japon ahşap bebekleri) ve matryoshka oyuncak 

bebekler öldürücü mekanizmalara dönüşür. Açıkçası, öldürme sahneleri Kalamar 

Oyunu kıyasla neredeyse insancıl görünüyor Tanrılar olarak Willinsanların kafalarının patladığı veya beyaz dev, ayı benzeri bir yaratık tarafından ezilip dev bir kedi oyuncağı tarafından yenildiği yer. Tanrıların dilediği gibi bu anlamda çok daha acımasız. 


Ayrıca, intihal iddialarına yanıt olarak, Straitstimes Sguid Game'in senaryosunun 2008'den 2009'a (film yayınlanmadan çok önce] çalışmalarda olduğunu belirtti, ancak on yıl sonra Netflix gelene kadar ilgi eksikliği nedeniyle rafa kaldırıldı. Ek olarak, Hwang'ın dediği gibi, "Ama söylemem gerekseydi, önce ben yaptım derdim." 


Alice Sınır Ülkesinde (2020) 

Alice Sınır Ülkesinde Haro Aso'nun aynı adlı mangasına dayanan bir Japon bilim kurgu gerilim filmi. Bu dizide, üç yakın arkadaş kendilerini Tokyo'nun paralel bir evrenine taşınırken bulurlar. Bu evrende her şey aynı görünse de oyunculardan başka kimse yok. Her oyuncu, oyun alanında buldukları bir telefon aracılığıyla oyuna bağlanır. Oyunlar, oyunun doğasına bağlı olarak aşırı fiziksel beceriler ve zeka gerektirebilir. Bir anime Bu gösterinin aynı adı taşıyan versiyonu da mevcuttur. 2014-2015 yılları arasında çıkan mini dizidir. Sadece 
3 bölümü var. 


Savaş Royale (2000) 

En ikonik yönetmen-aktörlerden biri olan Takeshi Kitano'nun başrolünde yer aldığı, battle Royale lise öğrencilerinin birbirleriyle savaşmaları ve öldürmeleri için getirildiği bir adada geçiyor. Eski lise öğretmenleri (Takeshi Kitano), öğrencilerinden sınıfta ona itaatsizlik ettikleri için intikam alır. Bu oyunda öğrenciler insanlıklarını test ederler. Bazıları tereddüt etmeden diğerlerini öldürür, bazıları ise gerçek düşmanlarına, yani sistemin kendisine meydan okumak için gruplar oluşturur. Bazıları intihar eder, bazıları ise sadece birlikte hayatta kalmaya çalışır. 


Ne yapar Kalamar Oyunu bize dünyamızdan bahseder misin? 

“Modern kapitalist toplum hakkında bir alegori veya masal olan, aşırı rekabeti, bir şekilde hayatın aşırı rekabeti gibi tasvir eden bir hikaye yazmak istedim. Ama gerçek hayatta tanıştığımız türden karakterleri kullanmasını istedim.” Hwang Hong Dyunk 


Bence şov, çocukluk temalarımızı yetişkin dünyasına getirerek harika bir iş çıkarıyor. Bu anlamda, İngiliz Romantik William Blake'in bir hatırlatıcısı olarak geliyor. Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları, burada çocukların masumiyetini ve yozlaşmış yetişkin dünyasını ikili şiirlerde resmediyor. Kalamar Oyunu bu şiirlerin ve onların 'insan ruhunun iki zıt durumu' felsefesinin görsel bir anlatımı veya anlatımı gibidir. Başka bir deyişle, insan doğasının iyi ve kötü yönlerini ve yozlaşmış, tüketimci ve kapitalist bir dünyaya nasıl büyüyüp uyum sağladığımızı gösterir. En önemlisi, en büyük resimde, bizi, aygıtların egemen olduğu bir ağın parçası olarak görmek. Gözetim sistemleri, soruyor: gerçekten gidecek bir yerimiz var mı? 
Hiç oyundan çıkabilir miyiz? 
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Bence dizi tüm bu sorunları ustaca ele alıyor. Sonunda bile soruyor: Hayatta kalsaydınız ve tüm paranız olsaydı ne yapardınız? 455 kişinin öldüğünü gördükten sonra onu dikkatsizce harcayabilir miydin? Kısacası oyunun devam ettiği mesajını bize bırakıyor. 


“HEPİMİZ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEYİZ, 
TELEFONLARA VENETFLİX'EBAĞLI” 
Hüseyin Gökçe-nisan 22, 2020-sanatatak.com/ 


Covid-19 salgını bütün dünyayı kısa bir sürede etkisi altına alarak ölümün, hastalığın, endişe ve korkunun hâkim olduğu bir süreç başlattı. Gündelik yaşamla ilgili alışkanlıklarımız birden değişmek zorunda kaldı. Virüsten uzak durmak için fiziksel mesafe ve hijyen çok önemli hale geldi. Her anlamda eşitsizlikler iyice belirginleşti. Öte yanda, bu süreç birçok alana etki edeceğe benziyor. Böylece günümüze ve geleceğe dair birçok şey konuşuluyor ve tartışılıyor. 
Biz de sanatçı, küratör ve yazar Rafet Arslan'la Corona ve sonrasını masaya yatırdık. Corona virüsüyle kendini açığa vuran distopyaya ve kara ütopyanın bunu değiştirmesindeki rolüne değindik. Herkesin uzun bir süredir üzerinde durduğu “Dünyanın iyi bir yer mi olacağı yoksa totaliter bir dünyaya doğru hızla mı ilerlediğimiz?” sorusunu irdeledik. Bütün bu olup biten bedene ilişkin; tini, teni, grotesk olanı ihmal etmedik. Tabii ki eşitsizliğin her zaman belirgin olduğu şimdi ise katlanarak arttığı çağdaş sanat alanını, oradaki “dayanışma? ve “sınıf” sorununu ve daha fazlasını konuştuk. 


Ağır sorulara geçmeden önce evde günlerini nasıl geçiriyorsun? Üretimine ve ruh haline nasıl yansıyor içinden geçtiğimiz günler? 


Benim günlerim geçen beş yıla çok benziyor aslında, sadece sokaklara vuramıyorum kendimi sıkça. Bildik bir his, tecrit. Çocukluğumdan beridir gelecek ile ilgili kaygı ve karşılaşılan tehditlere karşı refleks hep vardı, sıkıntı da hep bildik sıkıntı. Şimdi tuhaf bir eşitlenme hissi yaşıyorum, insan topluluklarıyla. Bu da kendi karanlığımdan çıkıp çağın karasına kafa yormaya yol açıyor. 


Gündelik bir rutine oturuyor; yemek yap, bulaşık yıka, temizlik önemli. Kitap okumak çok zorlaştı ama sinema tarihine sık sık geri dönüşler yapıyorum. Salgın öncesine göre daha çok resim yapıyorum. Bİr de yazmaya yeniden başladım. 


Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı konuşuluyor. Bir tarafta bu sürecin gelecekte olumlu yansımaları olacağı yönünde görüşler var. Diğer taraftan totaliter bir dünyanın bizi beklediği dillendiriliyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Gelecekte bizi neler beklediği konusunda öngörülerin neler? 


Unutmamalı; hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sürekli söyleyenler, sizi daha kötüsüne alıştırmaya çalışıyordur. Adalet, eşit hak gibi kavramlar hiçbir zaman doğal işlemez, hep bir irade sorunudur. Bugün yaşadığımız bir çeşit sosyal Darwinizm deneyi. Öncelikle yaşlılar, yoksullar, hastalar, mülteciler dökülüyor. Yakın gelecekte sağlık fetişizmi üzerinden yeni biyo-politikaların gelişeceği, Uzak Doğu'daki üst teknolojik denetim uygulamalardan şimdiden aşikar. Big Brother şimdi termal kameralar, kan/doku örnekleri,hastalık tespitleri ile yeni yüzünü örüyor. Bu noktadan şimdiden uzayacağı malum salgın günleri ile salgın sonrası dönemi, iç içe giren ve birbirini belirleyecek iki süreç olarak okumalıyız. Ama ilk etapta temel dert, kitlelerin yaşamsal ihtiyaçları ki, kapitalizm buna dair bir garanti sunmaktan yoksun. Tamam evde kalalım da nasıl hayatta kalalım? Uzayan salgın/karantina, artan işsizlik, sosyal destek politikalarının cılızlığı daha şimdiden kıtlık dahil her senaryoyu tartışmaya 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açıyor. Buradaki ironi şu an devam eden sektörlerde ölüm riskiyle çalışanların, pek yakın gelecekte gıpta edilecek konuma gelmesi olacaktır. 


Aslında şu an hepimiz yoğun bakım ünitelerindeyiz; azımız solunum cihazına çoğumuz akıllı telefonlar ve Netflix ekranlarına bağlı olarak. Sistem ekonomik olarak çökerken, bizler teker teker ruhsal çöküşlerimizi yaşıyoruz. Kişisel gelişim furyasının şu an patlak vermesi de bu yüzden, kimse kendisi ile baş başa kalmak istemediği için. Fakat çıkışımız ben'den çok biz olabilmektedir ve bugün ne yapıyorsak ya da yapmıyorsak yarını şekillendiriyoruz ister istemez. 


İçinde ütopya tahayyülü barındırmayan “hiçbir şey aynı olmayacak” söylemleri, daha fazla kapatılma, psikoz, bencillik, kıtlık ve yabancılaşma üretir. Bu yüzden yakın geleceğin sanal kapitalizmi ve öjenik faşizmine dair çokça fikir kafama üşüşse de, şimdi bu güne, anın çöküntüsüne dair sözler üretmek daha anlamlı geliyor. 


“Kassandra gibi önlememiz mümkün olmayan bir kıyama karşı hep uyardık” 


Bu yaşadıklarımızı distopik bir dünyanın kendisi olarak yorumlayabilir miyiz? Karaütopyacı kötümserlik bunun değiştirilmesinde ne kadar rol oynayabilir? 


Aslında çoktandır o distopyanın içinde yaşıyorduk; salgın sadece aşırı, tersine çevrilmez bir yere çekerek felaketi görünür kıldı. Adına gündelik hayat dediğimiz ve tüketim kapitalizminin hız, beğeni, tüketim, iletişim çemberinde görünmez bir perde altına gizlenen sır şimdi açığa çıktı. Dünün kör bakışlar atma, bakıp görmeme rejimi artık iflas etmiştir. Şimdi herkes 

bu distopyanın farkında olmak ve hayatını bu gerçeklik sınırları dahilinde kurmak, yaşamak zorunda. 


Kara Ütopyacılar kapıya dayananın hep farkındaydı; Sade'ın acı haykırışları, Rimbaud'un kıyamet imgesi, Benjamin'in felakete giden dünyaya yangın alarmı, Gerçeküstücülerin yıkım egzersizleri... Biz; mitolojideki Kassandra gibi hep önlememiz mümkün olmayan bir kıyama karşı insan türünü uyardık. 

Şimdi de olası en kötü olasılıkları sıralayarak, kaçış çizgileri aramaya devam edeceğiz. 
Felaket engellenemez ama başka var oluşlar yoklanmaya devam edecektir. 


Eğer hiçbir bir şey eskisi gibi olmayacaksa; bunu şu anın yarattığı büyük bir kırılmayla söylüyoruz. Burada sana göre neyin çöküşü gerçekleşiyor? Tabii bir şey çökerken bir şeylerin yükselmesi ya da başka şeyleri kendini açığa vurması kaçınılmaz olacaktır. 


Küresel kapitalizmin yıkılabilirliği ilk defa görünür oldu, bu bir kazançtır. Fakat bu bilişi bir eyleyişe sürükleyecek iradeden şu an yoksunuz. Bu büyük bir paradokstur. Küresel sistem yanlış ve işlemiyor- tamam, ama yükselecek olan ne? 


Daha fazla içe kapanma, millici dalgalar, totaliterlik, denetim ve baskı toplumlarına karşı ne yapılabilir. Ki biz şu an tek tek atomlara dek ayrılmış durumdayız. Tecrit koşullarında birlikçi idealler kurmak, ben’den bize giden kolektif tahayyüller kurmak da güçleşiyor. O zaman öncelikle olağanüstü halin bir an önce dağılmasına, salgının kontrol altına alınmasına yoğunlaşmalıyız. Bu açıdan kamuya basınç yapmak; onu akla, izana, bilime zorlamak mühimdir. Farklı toplumsal kesimler nasıl yaşayacağız, nasıl geçineceğiz, güvencesizlik nasıl aşılabilir gibi başlıkları tartışacak forumlar oluşturmak zorunda. Ki bu çabalar sadece tartışma 


275 


boyutunda kalmamalı, survivor psikolojisinin bencilliğine karşı bir toplum bilincini pratiğe de dökmeliyiz. 


Bugüne dair pratik görevleri yaparken; ayrıca sanatçıya, münevvere, düşünce insanına olası başka dünyaların imgesel ve teorik yansılamalarını yaratmak ve bunu her zamankinden yüksek sesle ifade etmek sorumluluğunun düştüğünü de unutmadan. Bizim sadece çağın kurbanları değil, özneleri olduğumuzu yeniden anımsayarak. 


Yeni bir başlangıç yaşanacaksa nereden başlamalı sorusu bu süreçte peşimizi bırakmayacağa benziyor. Endüstriyel hayvancılığın aldığı boyutu düşününce ilk önce oradan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Oradaki çığlıkları susturamadığımız sürece kısa vadede büyük felaketlerle baş başa kalacağız. 


Tek tanrılı dinlerin hâkimiyetindeki uygarlık tanrının evlatları olarak insan merkezli bir dünya imgesi yaratmıştı. Kapitalizm bu fikri biraz laikleştirerek, sebil olarak doğa fikrini son noktasına dek götürüp, gezegenin endüstriyel olarak yağmalama safhasını başlattı. Geldiğimiz noktada artık doğa ve insan türü yan yan devam etmesi imkansız bir çift haline geldiği herkesçe aşikar bir aşamaya ulaştık pandemiyle. Ama bir şeyin görülür olması ile idraki arasında bir mutlak uzaklık vardır. Salgın öncesinde de vegan, vejetaryen, çevreci hareketler yükselmekte ve endüstriyel hayvancılık sorgulanmaktaydı. Bu bilinç salgın sürecinde kuşkusuz daha da artacaktır. Biliyoruz; insanın insana yapılan sömürü, zulme bakışı daha kördür. Hayvanda, ağaçta, derede yani sessiz ötekilerde kendi insanlığımızı yeniden keşfetmektir mesele. 


Ama bu sistem ve süreç sorunu, bir anda Hayao Miyazaki filmlerindeki idrake ermeyecek insan türü. 

Tüm dünyada Covid-19'a karşı geliştirilmeye çalışılan aşılar önce hayvanlar üzerinde denenecek ve ardından Kongo toplumu üzerinde. Bu noktada ütopyanın yarını değil anı ve hatta geçmişi kurtarmak olduğu unutulmamalı. Önce sokakları kaplayan aç hayvanlar ile başlayacağız. 


“Ten şimdi yeniden Orta Çağ karanlığı misali lanetleniyor” 


Sanatının ana konusunun “tin” olduğunu söyleyebilirim. Tin hep bastırıldı. Belki de bu günleri yaşamamız bu bastırılıştan kaynaklanabilir. Tin ile ten arasındaki o kısa mesafe bundan sonra daha mı açılacak yoksa kapanacak mı? 


Tinin bastırılışı, tıpkı doğanın ya da özgürlüğün bastırılışı gibi sür-git sistemin normalidir. 
Tinin alarmı, Alman romantiklerden beri, uygarlığın eleştirisi olarak bastırılmış bir gürültü gibi hep dipten yükselmiştir. Bugünün felaketi kuşkusuz dünden biriken ve ödenmemiş kefaretlerin sonucudur. 


En basiti modernin en belirgin figürleri flaneur/flanöz, deriv& denilen sokaklarda boşta sürüklenme eylemlerinin bile nostaljisini yaşadığımız bir gerçeklikteyiz. Ki ritüel, rave ya da orji deneyimlerinde hep kalabalık ve kargaşa ile iç içedir. Oysa an da kimseyle temas etmemiz, sokağa çıkmamızın öğütlendiği bir gerçekliğin tam göbeğindeyiz. 


Ten şimdi yeniden Orta Çağ karanlığı misali lanetleniyor, sosyal izolasyon günlerinde. 
Evlerinin tecritinde yalnızlığına gömülen bireyler tine dönecekler, kendi idrak kapasitelerince. 


Tinsel ışık ne derece ışıldarsa, insanın rönesansı o derece öne alınır ve bir umut olarak 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yaşamda anlam ve ütopya yeniden büyür. Tin ve tenin birliği, Fourier'den beri insansal ütopyanın yatağıdır. Bu noktada ete dönüş ve hatta Freud ve onun gayrı meşru çocuklarına dönüş mutlaktır. İnsan bilinci sosyal izolasyonu aşacaktır ve pandemi sonrası arzunun patlamaları hissedilecek. 


Tam da tarihin bu anında grotesk olan nedir? Mesafe ve hijyenin arttığı bu günlerde grotesk olanın dönüşü nasıl olacaktır? 


Grotesk olan sanırım şu an gündelik hayatın kendisi. Mesafe sonsuza dek sürdürülebilir bir şey değildir ve hijyen ile sapkınlık birer ikiz. Bu noktada sanatın daha sık en karasından mizahı kuşanması gerek. Gündelik bir groteske dönmüşse, sanatın işi onu yadırgatmaktır. 


“Herkesi saran bir mesleksiz kalma endişesi mevcut” 


Sorularımı sanat alanına çevirmek istiyorum. Kuşkusuz bu dönemin çağdaş sanat açısından da birçok etkileri olacak. Neler bekliyor çağdaş sanat alanında bizleri? 


Burada yaratıcı bireyin sanat üretimi ile onu görünür ve sürdürülebilir kılan sanat sektörünü ayırarak düşünmek gerekir. Salgının devamı demek, bildiğimiz şekliyle sanat piyasasının yok oluşuna denk gelir. Sanatçılar, yazarlar, galericiler, küratörler böyle bir süreçte diken üstünde ve herkesi saran bir mesleksiz kalma endişesi mevcut. Dijital sergiler, sanal turlar vb yapılabilir ama sanat ile ilişki her şeyden önce deneyim üzerine kuruludur, bir aura meselesidir ve bu sanal bir varoluşa müsaade etmez. 


Salgının devamı sanat emekçileri için acı ve geleceksiz günlerin habercisi. Bu noktada resmi ve özel kurumların, koleksiyonerlerin sanat alanına gönüllü ve yaşamsal bir desteği gündeme gelmelidir (misal destek alımları, destek fonları, kooperatif modelleri vb). Zira, kamunun böyle bir derdi olmadığı ve olmayacağı açık. Bu alarm sinyali şimdiden alınmalı, çünkü daha salgının 40. gününe varmadan sanatçılar kira ve borçlarını ödemeyecek hale geldiler. 


Şu an ben atölyede kendim için, kendim olmaya devam etmek için üretiyorum. Devam edebileceğim kadar edeceğim. 


Öte yandan bu süreçte birçok kültür sanat kurumu arşivini erişime açtı. Çok değerli yayınlara ve belgelere ulaşma fırsatı yakaladık. Fakat toplumun birçok kesiminde olduğu gibi “dayanışma” ve o dayanışmayı büyütecek herhangi bir adım göremedik. Bireysel ve kurumsal olarak “dayanışma” mesajı ve somut örnekler neredeyse az. Şimdi ve gelecek için dayanışmayı tesis edecek hamleler yapmamız gerekmiyor mu? Yoksa dayanışma büyük bir yalandan mı ibaret? 


Dayanışma sıkça altı doldurulmayan sihirli bir sözcüktür. Aslında bugüne dek herkes kendi gibilerle, kendi mahallesiyle dayanıştı. Şimdi çok zor bir sürecin henüz başındayız ve pratiğin kendisi de en net turnusol kâğıdı. Her şeyi pratikte beraberce check edeceğiz. 


“Şimdi belki konforla sanat yapanlarla, tırnağıyla kazıyanlar eşitlenir” 


İnsanlar olağan hale dönmesini istiyor bu sürecin. Doğal olarak endişe ve ölüm korkusu hâkim herkeste. Ekonomik olarak sancılı bir süreçten geçiyoruz. Öte yandan da olağan olarak bildiğimiz de “sorunluydu?. Varoluşun kendini kurması anlamında büyük bir baskılanma mekanizmasıydı. Birileri için işler yolunda giderken büyük bir kesim için birçok sorun 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mevcuttu. Tam da bu noktada bu geçiş sürecinde sanat nasıl bir tavır takınacak? Olağana geçişi yumuşatan bir hâl mi alacak yoksa başka türlü bir seyir mi izleyecek? 


Kuşkusuz, şimdi olağan olarak andığımız süreç de çok sorunluydu. Bulunduğum alan üzerinden hareket edersem hep belli ağlar, güç alanları ve kast sistemleri mevcuttu. Fakat bu olgu sanat camiası içinde herkesin bildiği ve konuşulması tabu haline sokulmuş bir mantalite halindeydi. Bu sancının köküne inmek gerek; bunun için öncelikle cumhuriyetin kültür politikalarından bugüne nasıl gelindiğini sorgulamalıyız. Bu mecrada Ece Ayhan'ın “sarışınlar” üzerinden yazılan tarih dediği şeyi anımsamalı. Sanatın bir geçim kapısı olmamasını bir meziyet olarak kabul etme mantığı onun üreticisini belli sınıf, eğitim ve çevre ile sınırlı işlerliğe sıkıştırmaya tekabül eder. Bu konumda olmayan sanatçı ikinci ve hayatını geçindirecek iş ile sanat pratiği arasında sıkıştırılır ya da sürekli fon/rezidans avı peşinde olmaya mahkum edilir. 


Şimdi belki de belli bir konforun garantisiyle sanat yapanlarla, sanatçı olmak için tırnağıyla kazıyanlar salgının yarattığı ortamda eşitlenebilirler. Bu açıdan sanat endüstrisi krizden, daha farkındalığı açık, kapsayıcı, fırsat eşitliğini gözetebilen bir algıya çıkmalıdır diyebiliriz. Ama bu temenninin kendisi de fazlaca naif bir konuma denk gelir. Unutulmamalı ki dünyada da “sanatın icadı” denen şeyin tarihi çokta eski değildir; sanat sektörü tekelci kapitalizm ile iç içe gelişmiştir. Bugün tarihsel avangart diye andığımız akımlar dahil marjinal beğenisi gelişkin burjuvazi desteğiyle yaşamıştır. Bu noktada sanat sektörünün devamı konusu burjuvanın tercihlerine göre şekillenir. 


Ama bunun dışında yaratıcı birey hayatta kaldığı sürece üretmeye, eyleme devam edecektir. 
Bu süreçte sanatçılar artık daha komünal birliktelikleri tartışmaya, alternatif ekonomi, sürdürülebilir var oluşları sorgulamaya başladılar. Fakat sosyal mesafenin uzun erimde devamı sanatçıların kolektivist çabasının düşte kalmasına neden olacaktır. Bir çeşit paradoks ne yazık ki. 


“Yeni rönesansı doğuracak karanlık çağın içindeyiz” 


Bu sürecin yeni birlikteliklere ve “manifestolara” yol açabileceğini düşünüyor musun? 
Yeniden avangardın tarih sahnesine çıkacağına dair ipuçlarını görebiliyor musun? 


Süreçte mutlaka yeni manifestolar ortaya çıkacaktır. Biz yaşlı dünyanın insanları geleceğe işaret fişekleri yollayabilir ve tarih bilincinin uyanmasına dair ikrarlar sunabiliriz. Fakat mevzu yeni avangard'lar ise 2000 ve sonrası doğan, gözünü küresel ve dijital bir dünyaya açmış kuşakların yeni bir kopuş yaratma potansiyeli var. Ben 10 yılı aşkın zamandır içinde doğum sancısı çeken bir yeni rönesansı doğuracak karanlık çağın içinde olduğumuzu söylüyorum. Ömrümüz yettiğince bu şafağın emarelerini göreceğiz.. 


“Sınıf” meselesi birçok alana etki ediyor. Ama ben şunu sormak istiyorum: Çağdaş sanatta değerli çalışmaların yanında neredeyse bir “sınıf meselesi” yokmuş gibiydi. Burası es geçilen bir alan halindeydi. Uzak duruluyordu çoğunlukla. Şimdi ve gelecekte yeniden “sınıfa dönme yaşanabilir mi? 


Ben şahsen üretiminde sık sık sınıf meselesi, sanat-emek piramidi üzerine imge üreten biriydim, benim için durum değişmez (ki bu konuda yalnız da değilim kuşkusuz) . Umarım bu konuyu sempatik liberal bir şemsiye içine alıp görmemiş birçok arkadaşımız düşünecektir. Ya da hayat hepimizi buna mecbur edecek- ne yazık ki. 
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Yaşam kapitalist düzende suni teneffüslerle diri tutulmaya çalışılıyor. Ölüm öteleniyordu. 
Unutturuluyordu. Bu da iyi yaşam adına olan arzunun sönümlenmesi de demekti aynı zamanda. Ölüm olgusu uzunca bir süreçten sonra bu kadar küresel bir hale gelmemişti. Sayıya indirgendiği bir dönemde “ölüm” bize ne anlatıyor? Uzun yaşamanın sayıya indirgendiği dönemlerde yaşamın bize ne anlattığı gibi? 


Ölüm hep sırtımızdaydı, şimdi bununla yüzleşiyoruz ve bundan kaçış yok. Ölümün sayıya indirgenmesi basit bir animalist yaklaşım, sanki bizden ırak olursa, bize hiç bulaşmaz konforunu hâlâ içinde saklayan. Oysa, bu bir ouroboros metaforudur, nasıl yaşadığın nasıl öleceğin, nasıl var olduğun sorunsalı gibi. İnsan her sabah sormalıdır, kimim, nerden geldim, nereye gidiyor menzilim. 


Başka bir varoluşlar mümkün. Hâlâ... 


ERDOĞAN'IN İNSİ ŞEYTANLARI VE YERLİ ŞAŞIRTANLARI VEYA: FEHMİ 
KORU'NUN İTİRAFLARI 
Ol Aralık 2017 | Yazar Nail Kızılkan-millicozum 


Eskilerin “Hubb-u cah” dedikleri baş olma sevdasına kapılan, makam ve çıkar bağımlısı olan insanlar ve hele beyin, bilgi ve basiret fukaralığı da taşıyorlarsa... Yani Erbakan Hoca'nın ifadesiyle “Diplomasız ve dirayetsiz” bulunuyorlarsa... Ve dahi, dünyalık heves ve hedefleri için dinlerini ve davalarını rüşvet vermekten, milli ve manevi duyarlılıklarını feda etmekten sakınmayacak bir hidayet kararmasına ve vicdan yozlaşmasına uğramışlarsa... Cenabı Hak gerçek ayarları ortaya çıksın ve günahları kesinlik kazansın diye bunlara ceza olarak, her türlü imkân ve iktidarı sağlamakta, zaman tanıyıp yularlarını uzatmaktadır. Bu imtihan amacıyla ve “hayrul mâkirin” sıfatıyla hainlere ve zalimlere fırsat sunması, aslında onlar için en büyük cezadır. 


“(Ancak her türlü imkân ve iktidara kavuşturulduğu halde) Ayetlerimizi yalanlayanları (Kur'ani hükümleri gereksiz ve geçersiz sayanları, imkân ve fırsatı olduğu halde uygulamaya çalışmayanları) ise, onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece (yükseltip, riyakârlık ve istismarcılıklarına yüreklendirip çok acı ve alçaltıcı akıbetlerine) yaklaştıracağız.” (Araf: 182) 


“Artık bu (Hakk) sözü (ve Kur'an'ın hükmünü) yalan sayanı (ve kendi heva ve kuruntularına uyanı) Sen Bana bırak! Ki, Biz onları hiç bilmeyecekleri bir yönden (ve fark etmeyecekleri yöntemlerle) derece derece (adım adım helake ve dalalete) yaklaştıracağız. (Yani, açık din düşmanlarına ve Müslüman dava adamı görüntülü münafıklara kulak asmayın, onların işi bize kalmıştır. Bilmeden bir kimseyi helake sürüklemenin bir şekli de şudur: Zalim ve doğruluk düşmanı birine bu dünyada sıhhat, mal, evlat, başarı gibi bazı nimetler verilir. Böylece kendisinde hiçbir günah ve yanılgı olmadığını zannederek Hakka karşı gizli düşmanlığa, zulüm ve isyana battıkça batıp tükenmektedir. Bu nimetlerin kendisi için bir bağış değil, bilakis felaketine vesile olduğunu fark etmemektedir.)” (Kalem: 44) ayetleri bu hikmetli gerçeği anlatmaktadır. 
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Ayrıca, yaptıkları küfür ve kötülüklerden, Din ve davaya yönelik hıyanet girişimlerinden dönsünler diye, vicdanlarına, mallarına ve canlarına dönük uyarı musibetlerinden ders almayanlara, bu sefer daha büyük bir manevi ceza olarak, dünyalık her türlü makam ve menfaat kapılarının açılması, bir müddet sonra da müflis ve müblis (ümitsiz ve perişan) olarak canlarının alınması da bu kapsamdadır. 


“And olsun ki senden önceki ümmetlere de (onları ikaz ve irşat etmek üzere) elçiler gönderdik. (Bu davetlere icabet ve itaat etmeyince, arkasından) Boyun eğmeleri ve bize yönelmeleri için onları “Be'sa” (çeşitli sıkıntı ve sarsıntılar) ile ve “Darra” (zararlar ve zorluklar) ile; yakalayıp sıkıştırdık, (maddi ve manevi darlıklara ve çeşitli hastalıklara uğrattık). Pişman olup tevazu ve tazarru-niyaz ile bize dönüp yalvarırlar diye (böyle yaptık. )” 


“Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? (Ne olurdu hiç olmazsa bu tür ikaz ve belalarımız geldiği zaman bari hatalarını bilip, tövbe ederek boyun eğseler ve bize dönselerdi!..) Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterip (azdırdı).” 


“Derken, kendilerine öğretilip hatırlatılan (İlahi gerçekleri ve uhrevi mesuliyetleri) unutup (Hakktan ve hayırdan sapıtarak batıla ve barbarlığa yanaştıklarında), tutup onların üzerine (dünyalık zenginlik ve etkinlik gibi) her şeyin kapısını açtık. (Ve onları nefsi hevaları ve şeytanlarıyla baş başa bıraktık). Öyle ki, kendilerine verilen (bu fani ve fena lezzetlerle) ferahlanıp şımardıkları (zahiren mü'min ve muttaki rolü oynadıkları halde, hakikatte iman huzurunu, kulluk sorumluluğunu ve cihat şuurunu unutup gaflet içinde oyalandıkları) bir sırada, ansızın onları (ölümle) yakaladık. Artık bütün ümitleri tükenmiş (müblis ve müflis) kimseler olarak (mahrum ve mahcup şekilde Ahirete yolladık).” (En'am: 42, 43, 44) 


Sn. Recep T. Erdoğan'ın insi şeytanları ve yerli şaşırtanları! 


Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra kurulacak Milli Selamet Partisi de kapatılmasın diye, Yahudi Lobilerince Erbakan'a “teşkilata alması ve en yetkili makamlarda tutması” şart koşulan Oğuzhan Asiltürk takımından (ki bu tavizden Hoca %75, Siyonist odaklar %25 kârlı çıkmıştır...) Şevket Kazan, Sn. Erdoğan'ı Pınarhisar cezaevinde iken birkaç kere ziyaret etmiş ve kendisine mutlaka okuması tavsiyesiyle Erol Toy'un İMPARATOR kitabını bırakmışlardı. 
Bunu bizzat Şevket Kazan bize defalarca anlatmıştı, şahit olan pek çok arkadaşımız vardı. 
Böylece Şevket Kazan, “Masonların ve küresel odakların (Siyonist yapıların) güdümüne girmeden, kimseyi Başbakan ve Cumhurbaşkanı yapmayacakları ve asla başarılı olamayacakları” kanaatini bir roman havası içinde aşılayan İMPARATOR kitabını Sn. 
Erdoğan'a vererek, dolaylı biçimde: “Milli Görüş davasında ve Erbakan'ın yanında kaldığın sürece Başbakan ve Cumhurbaşkanı olamayacaksın!..” mesajını ulaştırmış olmaktaydı. Zaten bu kitap, “dış güçlerin güdümüne girmenin ve işbirlikçilik etmenin, siyasi hayatın bir realitesi olduğu” düşüncesini öğütleyip öğretmek ve benimsetmek üzere hazırlanmıştı. Bu Oğuzhan'ın ve Şevket Kazan'ların Erbakan'ın sadık ve sapmaz adamları rolüyle, Erdoğan'ı her şekilde yükseltip kullandıkları, ama Hoca'dan ayrılsın diye de onu sürekli kışkırttıkları da bilinen bir olaydı. 


Fehmi Koru'nun Erdoğan'ı ayartma ve ayarlama seansları! 
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Peşinen söyleyelim; Fetullah Gülen, malum ve mel'un odakların (görünüşte değil gerçekte) 5. 
sınıf bir elemanı ise, Fehmi Koru 3. sınıf bir aracılarıydı... Pozisyonları ve psikolojik-politik etki alanları bakımından öne çıkarılıp vitrine konulmakla, “güvenilir ve iş bitirir” eleman olmak farklıydı. Örneğin Süleyman Demirel'in ilk Başbakanlık dönemlerinde 33 derece Mason olan bir Genel Müdürden talimat aldığı... Başbakan Bülent Ecevit'in bir gazeteci olan Abdi İpekçi'nin tavsiyelerine uygun davrandığı asla unutulmamalıydı... İşte bu Fehmi Koru, Sn. Erdoğan'ı küresel odaklarla; irtibat, İttihat ve İttifak kurmaya hazırlayan aracıların arasındaydı. Bu kuru ve kof bir iddia olmayıp Fehmi Koru'nun kendi itirafıydı: 


“Geçenlerde bir vesile düşürüp (yani bir bahane üretip) henüz siyasi yasaklı olduğu ve parti kurma hazırlıkları yapılan dönemde Tayyip Erdoğan'la aynı sinemada farklı seanslarda izlediğimiz bir filmden burada söz etmiştim: ‘Thirteen Days” filminden... ABD ile Sovyetler Birliği arasında patlayan “Küba füze krizi” sırasında Beyaz Saray'da yaşananları anlatan o filmde, dönemle ilgili anılara dayanılarak, kararların nasıl alındığı sergileniyordu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğenmişti o filmi. (Filmde konu edilen) Bu tartışmalarda her kafadan bir ses çıkıyordu, ancak kimse kimsenin sözünü kesmiyor, kimse kimseyi suçlamıyordu. 


OCAKmedya sitesinin değerli yazarlarından Dr. Levent Bilgi, son yazısında, Brad Pitt'in başrol oynadığı “World War Z’ filminde geçen bir replikten söz ediyordu: 


“-Onuncu adam (mutlaka lazımdır). Dokuzumuz aynı bilgilere bakıp tamamen aynı şeyleri düşünüyorsak, onuncu adamın görevi aynı fikirde olmamaktır. Ne kadar olanaksız görünürse görünsün onuncu adam diğer dokuzunun yanıldığını varsaymak, araştırmak zorundadır... 
İsrail'de bir konuda herkes aynı fikirdeyse, ayrı bir kişiye özellikle herkesin savunduğu fikri araştırma ve onun doğruluğunu savunma görevi veriliyormuş. Ancak bu kişi ciddi ciddi o herkesin kabul ettiği düşüncenin tam tersine argümanlar, deliller bulmaya ve onların yanlışlığını ispatlamaya çalışıyormuş.” 


İsrail'de uygulandığını öğrendiğimiz; “aykırı görüşler gündeme getirecek” bir kişinin kritik konuların konuşulduğu ortamlarda mutlaka bulundurulması uygulaması İsrail'le sınırlı değildir. Pek çok ülkede hassas görevler üstlenmiş kurumlar buna özellikle dikkat etmektedir.” 1 | 


Yani Sn. Erdoğan'ı küresel merkezlerle işbirliğine hazırlama aşamasında, Şevket Kazan İMPARATOR kitabını okuturken, Fehmi Koru “Thirteen Days” filmini izletiyordu... Ve Erdoğan bunu hemen benimsiyor ve beğeniyordu. Bu filmin mesajı şuydu: Globalleşmiş (küreselleşmiş) dünyada, bütün ülkelerde ve yönetim mekanizmalarında, kim ne konuşursa konuşsun, sonunda Siyonist odakların gizli talimatları doğrultusunda kararlar alınacaktı!..” 


Zaten Fehmi Koru da aynı yazısında bunu şöyle vurguluyordu: 


“Bugünün dünyasında ülkelerin karar vermesi için o kadar uzun bir süre söz konusu olamıyor; çünkü gelişmelere anında tepki vermek gerekiyor. Peki, acaba kararlar nasıl alınıyor? Her ülkenin karar alma mekanizmasının farklı çalıştığını varsayabiliriz; ancak hepsinde o mekanizma içerisinde yer alanlar biri birinden çok fazla değişmiyor (Hemen hepsi de aynı 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küresel odakların güdümünde bulunuyor): Bazı bakanlar, bürokratlar, konuya ilişkin görev uzmanları... Savunma ve güvenliği ilgilendiren konular görüşülecekse askerler ve istihbarat kurmayları... Değişik konulara vakıf danışmanları... (Herkes bildiğini konuşsa da sonuçta kendilerine bildirilen karar alınıyor ve uygulanıyor).”|2| 


Çeteyle ve eylemlerle ilgili gerçek belgelere dayalı bir romanın Türkçesi şu günlerde yayımlandı: Wolfgang Schorlau adlı yazarın “Koruyan El romanı... Romanda, istihbarat örgütüne yeni giren birine verilen ilk işin, verilen özel görev doğrultusunda farklı ve aykırı görüşleri gündeme taşımak olduğunu öğreniyoruz: Herkesin birbirine yakın düşündüğü bir ortamda en aykırı görüşleri savunmak... (Ve küresel odaklardan gelen talimatlar doğrultusunda kararlar alınmasının önünü açmak...) 


Fehmi Koru'nun “Global Sistem” adına, Sn. Erdoğan'a uyarıları! 


“Global sistem” diye adlandırılacak görünmez, ama etkisi hissedilir bir yapının varlığına inanmayabilirsiniz; bundan söz etmeyi “komplocu” bir yaklaşım olarak görebilirsiniz de... 
Ama ben inananlardanım ve ne denileceğine de aldırmıyorum. Devleti yönetenlerden birileri “üst akıl” dediğinde, bazıları tek bir devletin adını zihninden geçiriyor, ben ise o cümlelerden “global sistem? yakınmasını çıkarıyorum. 


Nedir “global sistem’? 


(Bütün yeryüzünde) Etkili-yetkili birilerinin, önceden belirlenmiş süreçlerde veya gerektiğinde biraraya gelmek suretiyle görüşüp konuşmalarıyla oluşan bir yapıdır “global sistem”... İkinci Dünya Savaşı sonrasında galip ülkeler (ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği) liderleri (Roosevelt, Churchill ve Stalin) Yalta Konferansı'nda buluşmuş ve oradan “yeni dünya düzeni? diye de anılan bir mutabakat çıkmıştı. Dünyamız artık tek bir konferans veya buluşma ile varılan uzun vadeli mutabakatlarla dizayn edilebilecek bir dünya olmaktan çıkmıştı: Bu sebeple kalıcı ve hızlı karar alıcı yapılara ihtiyaç vardı. Yedi ülkenin (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada) liderleri 6-7 (Group of Seven) her yıl biraraya geliyorlardı. Onları görüşleriyle besleyen insanları bir araya getiren platformlar da vardı. 


(Dikkat: Fehmi Koru, Siyonistlerin ve kiralık kalemlerin en bilinen taktiği olarak, Siyonizm gerçeğini ve Büyük İsrail projelerini özenle gizlemeye, asıl suçlu ve sorumlu olarak Amerika, Rusya, İngiltere (ve Avrupa'yı) göstermeye çalışmaktaydı ve hedef saptırmaktaydı.) 


Değişim sancıları her geçen gün biraz daha hissedilse de varlığını halâ sürdüren mevcut dünya düzenini (global sistemi) “ulus-devlet” yapısı üzerine oturtmuşlardı. “Ulus-devlet” yapılarında farklı etnisitelerden insanlar da yer almaktaydı. İspanya'da Katalonlar ve Basklar (bizde de Kürtler, bunlardandı.) Böyle ülkelerde kendilerini çoğunluktan “farklı” görenler, bağımsızlık iddiasıyla hareketleniyorlardı. Ancak “global sistem” görünür bir ufukta henüz buna geçit vermeye yanaşmamaktaydı. Mesut Barzani'nin referanduma sunduğu Irak'tan bağımsızlık kazanma çabası bugün için fazla bir anlam taşımıyordu. Dünyanın dört bir tarafında “ayrılıkçı” gündeme sahip hareketlenmelerin de şansı yoktu. 40 yıldır savaşarak aynı sonucu almaya çalışan PKK'nın da şansı yoktu. Global sistem, şimdilik; mikro milliyetçiliğin zorlayacağı 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sayıları binlere ulaşacak ülkeciklerden oluşan bir dünyaya geçit vermiyordu. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgenin devlet yöneticilerinin yine de teyakkuzda olmalarında yarar vardı: Eğer mikro-devletçiliklere yol açılacaksa, global sistem buna karar alacaksa; ilk başlangıç noktası Ortadoğu bölgesi olacaktır. 


Hedef Türkiye'nin eksenini kaydırmak olmasındı? 


(Peki acaba) Dünyada bugünden yarına büyük değişiklikler yaşanmayacaksa.. Her bakımdan dışarıya bağımlı bir coğrafyada bulunan Irak'ın kuzeyindeki yönetim nasıl oluyor da “bağımsızlık referandumu? yapabiliyordu? Türkiye'yi rahatsız etmek, Ankara'yı kızdıracak bir harekete girişmek, Erbil (ve Barzani) için ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durumdu. 


Benim asıl kuşkum, bu gelişmenin, Irak'tan çok Türkiye'yi hedef alma ihtimalidir. Her siyasi hareketin ardından (ciddi değişimler ve) gelişmeler yaşanması beklenir. Barzani Referandumunun ardından da yaşandığı sezilmektedir. Türkiye'nin, İran ve Irak yönetimleriyle yakınlaşması da bu yöndedir. Elbette bu kötü bir şey değildir; ama birilerine karşı çıkmak için değil de dayanışma amaçlı bir birliktelik olması gerekirdi. Ancak Avrupa ve ABD ile arayı açmış Türkiye açısından kendini farklı bir zemine konuşlandırma anlamı da taşıyabilirdi (ki bu çok riskliydi!..) Yeni bir “Bağdat Paktı'na (1955-1959) ihtiyaç yoktu ve (tehlikeliydi.) 


Fehmi Koru'nun: “Global sistemi hafife almak mı? Hiç tavsiye etmem!?” diyerek, Erdoğan'a Siyonizm'e sadakat uyarıları! 


Beni en fazla rahatsız eden, ‘global sistem” açısından hedef bölge olduğu bilinen bir coğrafyada yer alan ülkemizin, yetkili ağızlardan (Sn. Erdoğan'dan) zaman zaman “üst akıl” şikâyetleri duyulduğu halde, günübirlik tedbirlerden öte bir çaba içerisine girmemesidir. “Üst akıl? veya “global sistem” kurumsal bir aklı temsil ediyor, onun olumsuz etkisinden uzak durabilmek için, onun gibi kapsamlı düşünmek ve öyle bir aklı devreye sokmak gerekir. (Yani Türkiye bu seviyeye henüz gelmemiştir, Siyonizm'e teslimiyeti devam etmelidir.) Attığınız her adım, hangi yöne doğru atılırsa atılsın, karşında yer alan akıl tarafından öngörülmüş ise, öyle bir durumda ne yapabilirsiniz? “Global sistemi? hafife alan kaybeder, bunu bilelim. ”[3] 


Fehmi Koru bunlardan 1 ay kadar önce de Sn. Erdoğan'a; küresel sistem ve onun vitrindeki temsilcisi ABD nazarında ağırlık ve saygınlığının ne kadar azaldığını, dolaylı şekilde hatırlatması da özel bir uyarıydı!? 


“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD ile Türkiye arasında var olan sorunlardan biriyle ilgili bir teklifi dile getirmiş (Ne hikmetse Fehmi Koru Fetullah Gülen meselesi demekten imtina etmişti); aynı gün Washington'da ABD'nin dışişleri bakanlığı sözcüsünün düzenlediği basın toplantısında dile getirilmişti. Dışişleri sözcüsünün konuya ilişkin cevabı şu: “Hayal bile edemiyorum” şeklindeydi. Konuya ilişkin haberi okuduğumda önce şaşırdığımı, sonra da derinden sarsıldığımı bilmenizi isterim. Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ele alınmış bir konuyla ilgili olarak ABD'den bir bakanlığın sözcüsünün cevap vermeye yeltenmesidir beni şaşırtan; sarsan ise cevap yerine sarf ettiği o cümleydi.”[4] 
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Yani Fehmi Koru'nun Sn. Erdoğan'a: “Sizin önerdiğiniz; Türkiye'de tutuklu Papaz ile Pensilvanya'daki Fetullah'ın değiştirilmesi teklifinizi ABD Başkanı değil, Dışişleri Bakanı değil, sadece Bakanlık sözcüsü bir sekreterin yanıtlaması ve “bunu hayalinizde göremezsiniz!” anlamındaki küstahlığı, aslında sizin Global Sistem içindeki ağırlık ve saygınlığınızı yansıtmaktadır. Bu nedenle gereksiz havalara kapılmamalıdır!” hatırlatması enteresandı. 


Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Neyin referandumunu yapıyorsun? Kendisini İsrail'den başka tanıyan yok. MOSSAD'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz" diye Barzani'ye çıkışmıştı. 


İki Başkan; Kuzey Irak'taki gayrimeşru referandumu tanımadıklarını bir kez daha vurgularken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin: 


-Bugün yaptığımız görüşmede iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha ileri götürmek için önemli adımlar atıldı. Bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve işlemlerin milli para birimiyle yapılması konusunda karar alındı. 


- Gümrük kapılarının 24 saat hizmet vermesi hususunda anlaşmaya varıldı. 
- İran tarafı, Türk yatırımcılara destek ve altyapı hizmeti konusunda yardımcı olacaklardı. 


- Petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili Türk tarafın daha fazla doğalgaz almaya hazır olduğu olumlu karşılandı... 


- Biz de Türkiye ile yeni anlaşmalar yapmaya hazır olduğumuzu aktardık... 


- İki ülke ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirerek yıllık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı amaçlamıştır. 


- Bölgemizdeki hassas konuları da dikkate alarak Irak ve Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. En temel amacımız bölgedeki barış ve istikrarı hâkim kılmaktır. 


- İran, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'deki barış ortamını sağlamak için 3'lü işbirliği çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.” 


Açıklamaları, yoksa Fehmi Koru'nun hatırlattığı gibi; “Erdoğan eliyle Türkiye'nin eksenini kaydırtmak, İran ve Rusya'ya yakınlaşıyor diyerek Türkiye'yi “haydut ülkeler” sınıfına sokup, genel bir saldırıya bahane uydurmak” isteyen Global Sistem'in planına alet mi olunmaktaydı? 


Türkiye, İran ve Rusya ittifakı mı, yoksa Türkiye'yi “Haydut Devlet” sınıfına sokma tezgâhı mıydı? 


Evet, Türkiye, Batı'da (Avrupa ve Amerika'da) her geçen gün biraz daha fazla dışlanmaktaydı. Hızla tırmanılan bu merdivenin zirvesinde “Haydut Devlet” (Rogue State) ilan edilme durumu vardı. Kural ve hukuk tanımayan, küresel barışa tehdit sayılan, belirli bir düzen ve sistem içinde davranmayan, ne yapacağı önceden tahmin edilmesi saptanamayan, 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terörizme destek çıkan, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunan devletleri tanımlamak için “Haydut Devlet” tabiri kullanılmaktaydı. Bugüne kadar “Haydut Devlet” ilan edilip de bu kararı kazasız belasız atlatmış, başına felaketler yağmamış tek bir örnek bile yoktur. Bu kötü gidiş mutlaka durdurulmalıydı. Bu tehlikeli tırmanışın baş sorumlusu; Türkiye'yi gayri hukuki ve gayri anayasal olarak yöneten iktidardı. Burada gayri 
hukukilik hem iç hukuk açısından, hem de uluslararası hukuk açısından kullanılmıştır. 25 
Eylül'de Kuzey Irak Kürt Yönetimi bağımsızlık için referandum yapmıştır. İktidardan iç kamuoyuna yönelik kof tepkiler dışında hiçbir ciddi adım atılmamıştır. Batı medyasında yazılan ve Türkiye'de üst düzey bankacılar arasında konuşulan iddiaya göre; İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları, iktidarın bilgisi dahilinde delinip yırtılmıştır. Eğer doğruysa; heyetler arasında yapılan görüşmelerde, Türk heyetine ABD'de hakkında tutuklama kararı verilen Zafer Çağlayan başkanlık yapmıştı. İran tarafının petrolü satmaya, Türk tarafının da almaya mecbur olması bu ittifaka mecbur bırakmıştı. Tek sorun olan uluslararası hukuk da hile ile devredışı bırakılmıştı. Bu hilede; İran tarafında Babek Zencani, Türkiye tarafında ise Reza Zarrab başrolü oynamış, bankalar arası dolar transferleri ABD üzerinden yapıldığından, durumu fark ettirmemek için transferler kişilerin üzerinden sağlanmış, İran'a ödemeler ise ihracat görünümü altında, altınla yapılmıştı. Bu karmaşık işlemleri gerçekleştirmek üzere Halk Bankası'nda İran için TL ve Dolar hesapları da açılmıştı. Ve bütün bunlara, şimdilik kayıt altına alınıp, ileride Türkiye aleyhine kullanılmak üzere göz yummuşlardı. 


Eğer bir yerde usulsüzlük ve yasadışılık varsa, mutlaka beraberinde yolsuzluk ve vurgunlar da kaçınılmazdır. Bu pazarlıklarda da komisyonlar -hem de yüksek miktarlarda- alınmış, yerine ve adamına göre rüşvetler dağıtılmıştı. Zencani'nin ifadesine göre; bu kapsamda Türkiye?de dağıtılan para miktarı 8,5 milyar dolardı. Zarrab'ın ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklandığı, Zafer Çağlayan hakkında ise tutuklama kararının çıktığı ABD'deki davanın savcısı 17-25 Aralık'la ilgili Türkiye'deki bilgi ve belgeleri tercüme ettirerek, dava dosyasına koymuş bulunmaktaydı. Sanırım burada, FETÖ unsurları da ABD'deki savcıya dosyanın oluşturulmasında ve iddiaların belgelendirilme aşamasında önemli katkılar sağlamışlardı. ABD basınının yazdığına göre; 17-25 Aralık'ta şahit olduğumuz (ayakkabı kutularındaki ve buzdolaplarındaki tomar tomar) paralar, İran ile BM ambargosunu delmek için yapılan hileli ticaretin komisyonları ve rüşvet harcamalarıymış... 


Velhasıl, ülkemizi yöneten iktidar iradesi için çember iyice daralmaktadır ve bütün dünya durumun farkındadır. Rusya, Çin ve İran da farkındadır. Herkes durumu kendi lehine kullanmak hesabındadır. Türkiye'yi yönettiğini sanan ve adım adım felakete taşıyan iktidar iradesi de durumun ve yolun sonuna gelindiğinin farkındadır. Bu nedenle BM'ye, ABD'ye, Almanya'ya ve AB'ye saldırmak da kendilerini kurtaramayacaktır. Türkiye bu iktidar iradesinden bir an önce kurtulacak açılımları, hukuki ve demokratik atılımları yapmalı ve karartılmaya çalışılan geleceğimizi kurtarmalıdır. Yoksa tünelin ucunda “Haydut Devlet” devlet ilan edilmek ve iç savaşa sürüklenmek hesabı yapılmaktadır, hatta dış müdahale planları vardır.|5) 
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Oysa tam bu sırada; RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki enerji konferansında yaptığı konuşmada Ankara başta olmak üzere dünya ülkelerini şaşırtan çok kritik bir Kuzey Irak çıkışı yapmıştı. 


Rusya'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından temkinli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Putin, "Rusya'nın Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkileri bulunuyor. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz. Irak Kürdistanı etrafındaki tartışmalar konusunda durumu alevlendirmemek için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğine inanıyoruz." diyerek dolaylı şekilde Türkiye'yi suçlamıştı. "Söylediklerimizin hepsi, tarafların birbirlerine ulaşıp herkes için kabul edilebilir bir çözüm bulmasına yöneliktir. Nitekim bağımsızlık referandumu, Irak'ın iç meselesi" diyen Putin Erdoğan'ın tehditlerine karşı Barzani'ye sahip çıkmıştı. 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden gelen petrolün sevkiyatını kesmenin kimsenin çıkarına olmayacağı” sözlerinin hedefinde de Türkiye olduğu açıktı. "Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansıyacak ve petrol fiyatları artacaktır. Fakat benim düşünceme göre bu hiç kimsenin çıkarlarına uygun sonuçlar doğurmayacaktır... Yapılan çağrıların durumu daha da alevlendirmemesi lazımdır!" diyen Putin'le nasıl yeni bir pakt ittifakı kurulacaktı veİran, Rusya, Türkiye ittihadı 


şantajları kimleri caydıracaktı ve bize hangi avantajları sağlayacaktı? 


Oysa Türkiye'nin tek ve gerçek kurtuluşu, Erbakan'ın İslam Birliği projelerine sahip çıkmaktı. Ama bunun Erdoğan'la ve AKP kafasıyla asla olmayacağı da açıktı! 


Bakın Mesut Barzani 25 Eylül gayrimeşru referandumu öncesinde kurmaylarına ve Amerikalılara ne buyurmuş: “Referandum sonucunda yaşanacaklar, referandumdan önceki durumdan farklı olmayacaktır. Irak, Türkiye ve İran liderleri kendi kamuoylarını tatmin etmek için biraz sızlanacaklar, atıp tutacaklar, ama hiçbir şey yapamayıp Kürtlerin yeni gerçeklerini kabul etmeye mecbur kalacaklardır!” 


ABD'nin: “Şimdi zamanı değil, Irak'taki dengeleri allak bullak edeceksiniz, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye zarar vereceksiniz, böylece İran'ın elini güçlendireceksiniz” sözleri günü kurtarmaya ve Türkiye'yi oyalamaya yönelik çıkışlardı. Bu nedenle Sn. Erdoğan'ın: Referandumun Irak'taki Kürtler için felaketli sonuçlar doğuracağını, bütün kazanımlarını kaybetmiş olacaklarını ve kendisinin onları tehdit etmeyip iyi bir dost olarak onları uyardığını açıklamaları da blöf sayılmış ve hiçbir işe yaramamıştı. 


ABD'den: “Barzani yanlış yaptı, ama yok olmasına da göz yumamayız" sesleri yükselmeye başlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı taraflara itidal tavsiye ederken, Irak merkezi yönetimine,“aman silaha başvurmayın” uyarısı yapmıştı. 


Bütün bunlar nasıl hayra yorumlanacaktı? 


Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek tutarlı 14.5 Katrilyon teşvik, Cumhurbaşkanının Damadının eskiden yönettiği Çalık Holdinge aktarılması... 
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Her yıl 16 Ton altın çıkartılan Erzincan-İliç altın madeni Enerji Bakanı Damat Paşanın eskiden yönettiği Çalık şirketine peşkeş sunulması... 


Samsun-Adana-Ceyhan petrol boru hattı işinin Damat Enerji Bakanının eskiden yönettiği Çalık Şirketine bırakılması... 


Samsun-Ordu-Çorum- Amasya-Sinop İl-İlçelerinde elektrik dağıtım şirketi özelleştirilmesinin Enerji Bakanı'nın eskiden yönettiği Çalık şirketine verilmiş olması... 


TOKİ'nin inşaat ihalelerinin, Enerji Bakanı Damat'ın eskiden yönettiği Çalık Şirketine ait GAP İnşaat Şirketine yapılması... 


Çiftçiye Kredi veremeyen Ziraat Bankası'nın, Esnafa Kredi veremeyen Halk Bankası'nın ÇALIK'a 1 Milyar Dolar düşük faizli kredi açması... 


İzmir'de RES, Rize'de HES yapım işinin Enerji Bakanı Damat Bey'in eskiden yönettiği ÇALIK Şirketinde kalması ve İhale Kanunu”nun tam 112 defa değiştirilmiş olması... 


Türk Telekom'un, Enerji Bakanımızın eskiden yönettiği Çalık Şirketine ortak edilip, ARNAVUTLUK Telekom şirketinin satın alınması... 


Enerji Bakanımızın eskiden yönettiği Çalık Şirketi'nin; Kuzey Irak'ta 1 milyar Dolarlık Enerji santralı yapım ihalesini kazanması... 


Uşak-Eşme'de Kanadalı şirket EL DORADO GOLD adına FETÖ'cülerin KOZA LİMİTED TAŞERON Şirketi ellerinden alınıp, Muhterem Damadımız ve Enerji Bakanımızın eskiden yönettiği Çalık Şirketi'ne bağlanması... Evet, bunların hepsi Hakka ve halka hizmet amaçlıdır, hayırlı ve yararlı adımlardır, böylece Türkiye'nin kalkınması ve huzura kavuşması sağlanmıştır!... Karşı çıkanlar vatan haini fırsatçılar ve fesatçılardır!?.. 


Ve sonunda Kerkük-Musul'a Kürdistan bayrağı asılmıştır. Demografik yapı Barzanistan lehine değişikliğe uğratılmıştır. Suriye ve Irak petrolleri el altından kaçak olarak satılmıştır. 
Şimdi Myanmarlı mazlum mültecilere bisküvi yardımlarıyla avunma zamanıdır!? 


Dipnotlar: 

[1 01.10.2017, http://fehmikoru.com/karar-asamasinda-aykiri-gorusleri- 
[£21 01.10.2017, http://fehmikoru.com/karar-asamasinda-aykiri-gorusleri-BI http://fehmikoru.com/ust-akildan-daha-ust-bir-akila-ihtiyac-var/ 

“ Diplomatlar Nezaketi, 30.09.2017, Fehmi Koru 

51 18.09.2017, Türker Ertürk, Odatv.com 


1755 BÜYÜK LİZBON DEPREMİNDEN 2019 KOVİD-19 DÜNYA KRİZİNE 
Mustafa Mersinoğlu-https://teoridergisi.com/1755-buyuk-lizbon-depreminden-2019-kovid- 
19-dunya-krizine 


Koronavirüsün bilimsel olarak nasıl oluştuğunu, ilk vakanın nerede çıktığını ya da bir laboratuvarda biyolojik silah olarak mı çıkarıldığını bu yazımızda ele almayacağız. Nasıl çıkarsa çıksın hızla dünyamıza yayıldı. Bu yüzden de tetikliyeceği büyük sosyal değişimler bizim için daha önemli. Bunlar neler olabilir, ona bakacağız. “Musibet”, beklenmedik bir 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zamanda gelen kötülük, sıkıntı veren bir durumdur. Koronavirüs bir musibettir, biyolojik silah bile olsa... Atasözlerimiz, yüzyılların yaşam pratiğinden çıkmıştır. Büyük insanlık bundan ne nasihatler çıkaracak ve toplum buna karşı nasıl bir mücadele verecek, verirken de toplumu 

nasıl dönüştürecek? 


“Sosyal Değişimin Dinamikleri”|1)J adlı kitabın önsözünde, Marx, Engels ve Lenin'in tüm yazılarının bir şekilde “Toplumlar nasıl ve niye değişir?” sorusunun cevabını aradığını yazmış yazarları. Marx, felsefenin amacının yalnız yorumlamak olmadığını ve asıl amacının değiştirmek olduğunu söyler. Değiştirmek istediği toplumsal yaşamdır. Bu yaşamı yorumlamak için de değiştirmek için de pratik gerekir. Yine aynı önsöze göre toplumlar uzun süreler istikralı ve sabit yaşamlar sürerler ama değişmeleri kaçınılmazdır. İstikrar görecelidir ama değişim kesindir. Ve bu değişim insanın sosyal varlığının her yönünü etkiler. İnsanın yaşamını sağlayan üretici güçleri ile başlayarak inşa ettikleri ekonomik yapı ve üretim ilişkileri kendi ve dünya hakkındaki düşüncelerine, geleneklerine, kurumlarına, kültürüne ve psikolojisine kadar etkiler. Marksizm, sadece toplumların tarihte ve günümüzde nasıl değiştiğinin teorisi değildir. Bu yorumlarının amacı, bu değişimleri akılcılıkla yönetmektir. 
Marksizm'de teori ve pratik iç içedir. Bu düşünce ve aksiyon birliği Marksist düşünceyi dünyada bulunan sosyal teoriler arasında benzersiz kılar. 


İnsanın doğa içindeki mücadelesi önce onu doğadan yabancılaştırmış, sonra mücadele zorunlulukları sınıflı toplumları doğurmuştur. İnsanın biliçlenmesi ve aydınlaması uzun bir süreç almıştır. Bu yukarıda bahsettiğimiz istikrarlı durgun süreler yer yer savaş ve devrimlerle büyük değişikliklere uğramıştır. Bu süreçlerde üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin değişmesinde sosyal mücadele kadar doğal çevre de etkili olmuştur. Tarihin maddi temellerinin yorumlanması Marksizm”in temel yapısıdır: İnsanı ve doğayı iç içe görür ve insanın tarihi gelişmesini doğa tarihinin kendine öz bir evresi olarak yorumlar. 

1 Kasım 1755'te, tarihe Büyük Lizbon Depremi olarak geçen deprem oldu. Hıristiyanların her 
yıl kutladıkları Azizler Günüydü. Bu kutlamalar 31 Ekim gecesi başlar. Bu gece Azizler Gecesi olarak bilinir ama şimdilerde Holloween ya da Cadılar Bayramı olarak kutlanıyor. Bir nevi korkunç kostümler giyilerek kutlanan seküler bir eğlenceye dönüştü. O zamanlar Portekiz'deki en kutsal günlerden biriydi. Sismolojistler bu büyük depreminin 8.5 — 9.0 arası kuvvette olduğunu tahmin ediyorlar. Merkez üssü Lizbon'dan 200 km. uzakta Atlantik 
Okyonusundaymış. Kimi tahminlere göre 100 bine yakın insan ölmüş. Lizbon'nun nüfusu 200 
bin imiş. O zamana kadar bilinen en büyük ve hatta hâlâ en büyük depremler arasında. 
Deprem üç buçukla altı dakika arasında sürmüş. 5 metre genişliğinde yerde çatlaklar olmuş. 
Halk sahile, rıhtımdaki açık alana sığınmış, denizin çekilişini ve dipte yatan kayıp kargo ve gemi batıklarını görmüşler. Tahminen 40 dakika sonra büyük bir tsunami gelmiş; rıhtımı ve şehir merkezini basmış. Bu ilk dalgayı iki dalga daha takip etmiş. Deprem, Azizler Günü için bütün şehirdeki kilise ve evlerde yakılan mumları devrilip korkunç bir yangına sebep olmuş. 
Deprem sadece Lizbon'a değil civar bölgeye de büyük hasar vermiş. Depremin sarsıntısı tüm Avrupa'dan hissedilmiş. Bazı kaynaklara göre Grönland'dan Karayiplere ve Kuzey Afrika'ya kadar... Tsunami ise İngiltere ve İrlanda sahillerini vurmuş ve yeni bulunan kaynaklara göre Brazilya sahillerine de uzanmış. 
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Lizbon'da binaların yüzde seksen beşi yıkılmış. Bunların içinde meşhur saray ve görkemli kiliseler de varmış. Depremden kurtulanlar da çıkan yangında yanmış. Bunların arasında daha yeni açılan muhteşem bir opera binası da varmış. Yanan Ribeira Sarayında 70 binlik bir kütüphane ve içinde Titan, Rubens ve Corregio olan yüzlerce sanat eseri de kül olmuş. 
Lizbon o zamanların Avrupa'sının en güzel ve en zengin şehri. O zamana kadar Avrupa'da görülmemiş şekilde büyük bir ticaret ve asırlardır süren fetihlerle gelen aşırı bir servet içinde. 
Lizbon'un böyle bir göz kamaştırıcı görünümünü daha onaltıncı yüzyılda doğuya doğru küresel ticaret imparatorluğunu kuran tüccarlar ve denizciler sağlamış. Gemiler dolusu altın ve diğer kıymetli madeni önce Afrika ve Asya kıyılarından, sonra keşiflerden, sonra da Latin Amerika'dan bilhassa Brazilya'da kurdukları köle emeği ile işletilen plantasyonlardan Lisbon'a getirmişler. Ve de daha birçok kıymetli kargoları: baharat, kıymetli taşlar, kumaş, kereste, şeker ve tütün... Lisbon Avrupa'nın rekabetsiz denişaşırı ticaret merkezi olmuş. 
Yüzlerce yabancı tüccar da böyle görülmemiş bir servetin bulunduğu bu şehre üşüşmüşler. 
Bunların başında İngilizler geliyordu. İngilizler, daha gerilerde, 1385'te Haçlı seferleri sırasında 500 okçu ile Portekiz'e yardım etmişlerdi. Portekiz'i kendi memleketleri gibi koruyacaklarına da söz vermişlerdi. Buna karşılık tek istekleri de şuydu: Tekstil ürünü satmaları tamamen şartsız serbest bırakılacaktı. İngiliz yazar Henry Fielding sağlığı için geldiği Lizbon'da birçok tüccarla tartışmıştı. Günlüğüne 1754'te ölmeden önce yazdığı son cümle şu idi: “Burada bir takım insanlar para için birbirlerinin ciğerini söküyor.” Büyük deprem olduğunda Lizbon'da durum bu idi.|2| 


Büyük Lizbon Depremi Avrupa'da başlamış olan Aydınlanmayı tetikliyen en önemli olaylardan. Aydınlanma filozofları arasında büyük bir tartışma konusu olmuştur: Kiliselerin yıkılıp kenar mahallerdeki genelevlerin yıkılmaması ve mahkümların ölmemesi gibi olaylar insanları hatta din adamlarını tanrıyı sorgulamaya yönetmiştir. Tanrı hakkı denilen Teodise, yani din felsefesinde kötü ile iyi olan tanrı kavramı arasındaki bağı anlamaya çalışan çabalar yeni bir boyut kazanmıştır. Aydınlanma ya da Rönesans insancılığı, bilimde devrimle birlikte gelişmiştir. Kimileri bunu, Newton'un “Matematiğin İlkeleri” eserinin 1687'de yayınlanması ile başlatırlar. Daha gerilerde Bacon ve Descartes vardır. Ancak aydınlanmanın ivme kazanması deprem sonucunda tanrı sorgulanması ile başlamıştır. 

Voltaire, Lizbon Felaketi Üzerine Şiir'i (Poeme sur le desastre de Lisbonne) 1756'da yayınlamıştır. Bu felsefi şiirinde Pope ve Leibniz gibi dini kişilerin felsefelerini, tanrının ilgisizliğini ve acımasızlığını eleştirmiştir. Buna karşı şüpheci Pierre Bayle ve deneyci John Locke'u övmüştür. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire'e bir mektup yazarak bu şiiri, ruhani sorunları bilimsel olarak çözümlemesiyle şuçlamıştır. Evrenin olabilmesi için kötülüğün de olması gerektiğini söylemiş ve bu kötülüğün toplum için faydalarının olduğunu belirtmiştir. 
Tanrı kavramını ya reddetmesi ya da faydalı olduğunu kabul etmesi gerektiğini yazmıştır. 
Rousseau'ya cevap olarak Voltaire, Candide ya da İyimserlik (Candide ou 1'Optimisme) adlı eserini 1759'da yazdı. “Candide” Türkçede saf, temiz demektir. Bu felsefi roman, kahramanı Candide'nin başına gelen yarı gülünç yarı trajik olayların anlatıldığı alaycı bir eserdir. Bu felsefi serüven romanında Volteire, şiirinde olduğu gibi yine Leibniz'in iyimser dünya görüşüne, “her şey olacağına varır” yaklaşımına olan inancını eleştirir. Bu romanda geçen deprem de Lizbon depreminden esinlenmiştir. Bu tür doğal afetlerin hiçbir akla uygun insanlara yararı yoktur tezini savunur. Bu romanın kahramanlarından ve sözüm ona akıl hocası Pangloss ne kadar felsefe yaparak saf Candide?ye olaylar hakkında akla yatkın bir açıklama yapmaya kalksa bile traji-komik ve anlamsızdır. Theodor Adorno, Negative Dialektik kitabında, Lizbon Büyük Depreminin Voltaire'i sarsarak Leibniz'in teodisesinin yanlışlığını anlamasını sağladığını yazmıştır. 

Immanuel Kant da Lizbon Büyük Depremi üzerine üç yazı kaleme almıştır. Kant, gençliğin verdiği heyacanla 22 yaşında bu deprem üzerine yazılanları toplamış ve depremin olmasını 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doğa üstü güçler yerine doğanın yapısıyla açıklayan bir teori geliştirmiştir. Bu teori doğru çıkmasa da bu bir depremin ilk defa sistematik incelemesi olmuştur. Walter Benjamin, Kant'ın bu küçük kitapçığının bilimsel jeolojinin ve sistomolojinin başlangıcı olduğunu belirtmiştir. Werner Hamacher ise bu depremin felsefiyi derinden etkilediğini yazmıştır. 
Marx, teorisinin sadece rehber olduğunu, incelemenin yerini alamayacağını üstüne basa basa belirtmiştir. Yukarıda kısaca incelediğimiz Büyük Lizbon Depreminin daha birçok ekonomik, sosyal ve politik yönleri var. Hepsinin burada detayına girmeyeceğiz. Marx'ın belirttiği gibi maddi olaylar, insanların düşünce sistematiğine yön veriyor ve gördüğümüz gibi Büyük Lizbon Depremi o zamana kadar gelen düşünce sistemini allak bullak etmiş, daha akılcı düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Köhnemiş düşünceleri yıkmış ve sarsmıştır. 
Dünya çapında görünen Kovid-19 pandemiği de bu türde büyük bir düşünce değişimi sağlayacaktır; insanlığın köhnemiş birçok düşüncesi tarihin çöplüğüne atılacaktır. 

Bunlardan en önemlisi neoliberalist kapitalizm dogması. Zaten son yıllarda birçok ekonomik sorunlara yol açan ve sosyal mücadele ile yıkılmaya başlayan bu dogma, bu salgından sonra ortaya çıkan maddi sebeplerden dolayı pratik olarak da yıkılmaya inanılmaz bir hızla başladı. 
Ben burada kısaca içinde yaşadığım İngiltere”yi nasıl etkilediğini anlatıp, yukarıdaki tezimize ne kadar uyduğunu irdeleyeceğim. 


21 Mart 2018'de Aydınlık gazetesinde “Neoliberalizm Dogması İngiltere'de Ölüyor” başlıklı 
yazımda bu konuyu biraz incelemiştim. Yazıda, Londra'nın en zengin mahallesinde kısıtlı gelirlilerin oturduğu Grenfell adlı çok katlı toplu konuttan bahsetmiştim. Orada oturanların kurduğu halk komitesinin birçok uyarısına rağmen belediyenin ve devletin birçok ihmali ve hatta ticari olarak edineceği kâr sonucu binalar kolay tutuşan maddelerle kaplandı ve en sonunda yandı. Bu kaplamalar şu yüzden yapıldı: Bulunduğu lüks mahallede bina göze çarpmasın, lüks evlerin fiatları düşmesin. Tam olarak kaç kişinin yandığının bile tespit edilemediğini yazmıştım. Olayın üzerinden yıllar geçmesine ve hükümetçe verilen bütün sözlere rağmen yaralar hâlâ sarılmadı. Onun gibi önlem alınmamış yanmayı bekleyen binlerce bina var. 

23 Haziran 2016'da yapılan bir referandumla İngiltere, bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nden 
çıkmıştı. Bu kısaca Brexit diye adlandırıldı. O yandan bu yana, İngiltere'de hükümetteki Muhafazakâr Parti ve muhalefetteki başta İşçi Partisi ve diğer partiler arasında, bir de partiler içindeki klikler arasında kıran kırana büyük bir at pazarlığı yapıldı. Avrupa Birliği ile pazarlık hâlâ sürüyor, yıllarca da sürecek. Tüm işçi sınıfının toplumsal, ekonomik sorunları ve önemli çevre sorunları unutulmuş, herkes bu konu ile uğraşıyor. İşçi Partisinin başına eski usul sosyalist bir ekip seçildi. Bu ekip ve lideri Jeremy Corbyn, dağınık sol ve sosyalist gençliği birleştirdi ve eski tüfek sosyalistleri canlandırdı. Partiye 100 binlerce yeni üye kazandırdı ve Parti beklenmedik bir şekilde yarım milyonu aşan üyesi ile Avrupa'nın en büyük partisi oldu. 
Erken yapılan 2017 seçimlerinde İşçi Partisi yok olacak derken, seçimi kazanmasa da büyük bir başarı kazandı. Bu başarıyı, partinin milletvekillerinin çoğunluğunun bu yeni sosyalist lidere ve ekipe karşı olmasına rağmen elde etti. Avrupa Birliği ile at pazarlığı kızıştıkça 
kızıştı, Parlamento sıkıştı ve mecburen 1 Kasım 2019'da tekrar erken seçim yapıldı. 2017 
seçimiden ders alan ve ürken burjuvazi, uluslararası sermaye ve Zionistler, İşçi Partisinin sosyalist ve Filistin'i ve devrimci Venezuela'yı savunan başkanını ve ekibini topa tuttu; Ergenekon sürecinden de bildiğimiz her türlü itibarsızlaşma politikasıyla ve de Brexit'i ve yabancı düşmanlığını kullanarak seçimlerde büyük bir yenilgiye uğrattı. İşçi Partisi eski köklerine döndüğü için partiyi işçi sınıfının bilinçli sosyalist kesimi faal olarak destekledi çünkü partinin demiryollarının millileştirilmesi de içinde büyük bir kamucu programı vardı. 
Ayrıca bu program Milli Sağlık Servisinin özelleştirilmesine ve bazı hizmetlerde taşaron kullanılmasına da karşıydı. Yıllardır kısıtlanan bütçenin de artışını istiyordu. Daha çok doktor ve hemşire yetiştirilmesi için burslar gibi birçok önemli eksikliğin giderilmesi de parti 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programında vardı. Üniversitelerin tekrar ücretsiz olması, şimdiye kadarki öğrenci borçlarının silinmesi gibi gençliğin sıcak baktığı birçok konu da vardı. Yukarıda belirttiğimiz gibi uluslararası planda barışçıl ve ilerici idi. Burada bu programın tüm kamucu ideallerini sayacak yerimiz yok. Seçimden önce sallanan hükümet partisi büyük çoğunlukla geri döndü.|3| İşçi Partisinin geleneksel yerlerinde bile birçok milletvekiliği kazandı. Buna göre hükümet göz boyayıcı olarak o bölgeye bütçe ayırdı. Ama aslında tam klasik neoliberal ekonomik programlarına ve ABD ile ticaret anlaşmalarına başlayacaklarken buna, Milli Sağlık Servisinin yıllardır ABD ile yapılan gizli görüşmelerle özelleşmesini de katacaklarken Koronavirüs çıktı, İngiltere adasına geldi ve Doğu Perinçek'in deyimi ile balonu patlattı. 
Önce hükümet Koronavirüsü ciddiye almadı. Tuhaf bir sürü bağışıklığı önerip daha çok ekonomi ve şirketleri koruyan bir nevi Sosyal Darvinist politika uyguladılar.|4| Fakat işler ciddi boyutlara varınca birçok ülkedeki durumu gördüler. Bilim adamlarının imzaladıkları bildirilerle ve ölümlerin de artması üstüne İşçi Partisi ve diğer muhalefet partileri yanlıştan döndüler. Bunda, İskoçların, Galler'in ve İrlanda”nın baskısı, bir de Fransa'nın İngiltere'ye sınırı kapayacağı tehdidi de etkili oldu.[5] Ateş bacayı sardı. Ancak yine de emekçilerden önce şirketlere milyarlarca pound yardım açıkladılar. Baskı arttıkça küçük işletmelere de yardım vereceklerini söylediler. Ancak serbest çalışanlara yardım, halktan ve muhalefetten gelen büyük zorlamalarla neden sonra çıktı ve bunun kapsamı da kısıtlı. Burada serbest çalışanlar denilenlerin büyük çoğunluğu zor geçinen zanaatkârlar, sanatçılar, serbest meslek sahibleri ya da kontratla ucuza uzun saatler çalışan Amazon şöförleri vs. Yeni bir Ken Loach filmi bu şöförlerin nasıl zor şartlar altında çalıştığını anlatıyor. Sıfır Saat Kontratı denilen bir emekçi katagorisi son yıllarda iki milyonu buldu. Bunlar, aylık ya da haftalık ücretle çalışanlar. Çoğu zaman da çalışmayan ancak günden güne iş olursa çalışanlar. Bu katogoriye de pek bir yardım yok. 20 milyon kiracıya, kiralarını ödeyemezlerse sadece üç ay evden atılmamalarının sağlanacağı söylendi. Ama İşçi Partisi başkanının mecliste bildirdiğine göre evden atılmalar başlamış. 


Durum sıkıştıkça, düne kadar Milli Sağlık Servisinin özel olmadığı için iyi çalışmadığını söyleyerek kurumu özelleştirmeye çalışanlar, söylem olarak yere göğe sığdıramıyorlar. Çünkü Kovid-19'a karşı başka seçenekleri yok. Yaşam, kamuculuğun ve sosyalizmin önemini ortaya çıkardı. Ayrıca bu kriz sırasında sorun olan demiryollarını da mecburen altı ay için devletleştirdiler. Thatcher'den beri milli devlet yollarını komünist icadı ve verimsiz diye aşağılıyorlardı. Şimdi yaşam bunu yapmalarına zorladı. Daha önce 2008 krizinde 30 yıldır dünyayı yöneten neoliberalizm sarsılmış, birçok finansal kuruluş iflas etmiş ya da devlet tarafindan kurtarılmıştı. Bir kısmı da millileştirilmişti. Kovid-19 krizi de böyle bir duruma yol açabilir ve bu sefer havayolları, gemicilik ve tüm sektörlerdeki dev şirketler de batabilir. 
Bunlar kurtarılırsa halk bunların artık tekrar özel sektöre geçemesine kolay kolay izin vermez; en azından bunlar kamu ortaklıkları olarak çalışırlar. Her şey karma ekonominin önemli olacağını gösteriyor. 


Kısaca bu Kovid-19 krizi de Büyük Lizbon Depremi gibi insan yaşam ve düşüncesini kökten etkileyecektir. Ayrıca bu kriz, dünya çapında olduğu için daha da etkili olacak. Büyük insanlığı bir yandan birliğe çağıracak ve bir yandan da sınıf çatışmasını yükseltecek. Bilimin öncülüğü tüm dünyada kabul görecek. Daha adaletli ve eşitlikli sosyal bir düzen istenecek. 
Sosyal güvenlik kuramı için mücadele güçlenecek. Çevre kirliliğine ve ilkim değişmesine karşı daha akılcı tutum takınılacak. Aydınlanma, insancıllık ve sosyal devlet tüm dünyaya yayılacak. 

“To be or not to be” değil. 

“Cogito ergo sum” hiç değil... 

Asıl iş, anlamak kaçınılmazı, 
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Durdurulmaz çığı 
Sonsuz akımı. 
(Ahmet Arif) 


(11 Dynamics of Social Change: A Reader in Marxist Social Science Howard Selsam, Davıd Goldway, Harry 
Martel International Publishers New York 1970 

[2] Terra: Yerkabuğunun Öyküsü: Dünyamızı Değiştiren Dört Olay, Richard Hamblyn, Picador 2009. 

[3] “Boris Johnson Hükümeti Nereye Koşuyor?” Mustafa Mersinoğlu, Aydınlık, 6 Ağustos 2019 

[4] “Coronavirusle Mücadelede Sosyal Darvinizim”, Atahan Hatipoğlu, Aydınlık, 20 Mart 2020 

[5] “Johnson'ın “sürü bağışıklığı? planı Birleşik Krallık'ta tutmadı”, Berna Bridge, Aydınlık, 16 Mart 2020 


KORONA VE SİYONİST KURGULARLA İLGİLİ ERBAKAN HOCA'NIN UYARICI 
RÜYALARI! 
03 Temmuz 2020 | Yazar Fatma Betül Erişkin-millicozum 


Fatma Betül Erişkin'in Rüyası / Konya / 03.07.2020 


Rüyamda: Aziz Erbakan Hocamızın Makam-ı Şeriflerinde oluyoruz. Sabah namazı sonrası hava henüz aydınlanmamış. Kuşların ötüşündeki zikirleri ile ağaçların hışırtı halindeki tesbihleri birbirine karışıyor. Aziz Erbakan Hocamız çeşmede yavaş yavaş abdest alıyorlar, ben de uzun uzun izliyorum. Bitirmelerine yakın kalkıp kağıt havlu koparıp uzatıyorum, alıyorlar. Erbakan Hocamız: "Yola ne zaman çıkacağınızı konuşup planladınız mı?" buyurdular. Ben: "Evet, akşam konuştuk Aziz Hocam, eşim en son '20:00 gibi en geç çıkabilirsek iyi olur' demişti" diyorum. Erbakan Hocamız: "Gelecek olmanız Bizi de heyecanlandırdı, mutlu etti. Fakat Ahmet de uygun görürse, senin ve çocukların gelişinizi bayramdan sonraki bir tarihe mi alsak? Çünkü çocukların da senin de kronik rahatsızlıklarınız var. Tarık, onlarca kez lavabo kullanacak... Uykulu uykusuz dikkat edemeyebilir. Dikkat etmeye çalışsanız da riskli olur. Uçak, otobüs yolculuğunu kesinlikle tasvip etmiyoruz zaten, erken gidip camide veya bir otelde dinlenmeyi de uygun bulmuyoruz. Biz hepinizi kaşımızdan-gözümüzden sakınırken, sizi böylesi planların kucağına atmayalım. Beylerden birkaç kişi, tedbirlere uyarak, mesafeyi koruyarak, Musab'ın arabasıyla gelsin. Onun arka koltuk yatıyordu. Sırayla dinlensinler ki (gülümseyerek) yanımızda uyumasınlar, hepiniz adına ziyaretlerini yapsınlar. Ahmet'in sohbet çekiminde de dinleyici olsunlar. 
Kardeşlerimizin bu gelişi, sonraki toplu gelişinize maya olsun inşallah!" buyurdular. 
Ben: "Aziz Hocam, bu, bilinçaltı bir rüya olabilir mi? Bugünlerde rahatsızım biraz. O yüzden yol gözümde büyümüştü, ama yemin ederim uyumak için yattığımda daha rahattım. 
Aklımdan, yanıma alacağım eşyaları, yolda dinleyeceğimiz şiir ve ezgileri bile netleştirmiştim" dedim. Erbakan Hocamız: "Şayet bilinçaltındaki düşüncelere göre rüyalarınızda konuşacak olsak, birçoğunuzun yüzünüze bakan olmaz!.. İki gündür ortalığa baktık, bu sonucun daha uygun olacağını düşündük. Neden bu kadar kılı kırk yarıyoruz? 
Bakınız, dünya genelinde Korona salgınında birçok ülkede ikinci dalga başladı. Aslında Türkiye'de de öyle. Fakat birçok tatil beldesinde bulunan ağababalarının oteli, büyük firmalar, hatta büyük, 100-150 firmayı içinde barındıran AVM'ler, ismi lazım değil; (zaten gerekmez ve değmez o) hanımefendinin vakfına yaptıkları yüzer bin liralık bağış karşılığı açıldılar. 
Birçok firmaya yine bu bağışlar sonrasında ihaleler bağlandı. Şimdi onları yeniden kapatamazlar, yasakları yeniden gündeme getiremezler. Şeytani oyun bu kadarla da sınırlı değil. (Malum ve mel'un odaklar ve işbirlikçi iktidarlar) Virüsü, kendi hedefleri için 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kullanmaya başladılar. Elbette bunda Allah'ın dilediği kadar başarılı olabilirler. Ancak planları başlarına dönecek, kendi kazdıkları kuyuda boğulacaklar. Fakat bunların sinsi hedefleri, dünya nüfusunu yarıya indirmektir. Kalan yüzdenin yarısı için planları da, aile yapısını bozarak, evlilik kavramını ve kurumunu yozlaştırarak yok etmektir. Bunu da şimdilerde iyice çığırtkanlığını yaptıkları ve güya kadına şiddeti önleme kılıfı sardıkları (LGBTİ) gibi çarpık ilişkilerle yapmayı hedefliyorlar. Fakat Allah, bu planlarını da boşa çıkaracak. Tüm bu sapkınlıkları, kanunla onlara arka çıkanları, bu kanunlara sessiz kalarak destek olanları kahredecek inşallah. Yeniden söylüyoruz ve uyarıyoruz; bunlara sessiz kalmamak, sadece sosyal medya hesaplarınızdan fotoğraflarını, haberlerini paylaşmak değildir. Bu, ancak onların reklamlarını yapmak olur. Bu konuda asıl yapılması gereken, Milli Çözüm Dergisinde yayınlanan makaleleri, yorumları ve yine Ahmet'in konu ile ilgili yaptığı konuşmaları paylaşmaktır. Unutmayın; Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır! Yeniden büyük buluşmalar ve kavuşmalar için biraz daha sabır. Şimdilik 4'lü hatta 5'li gruplar halinde, mümkünse halka çok açık olmayan, kalabalık olmayan açık alanlarda, mümkün değilse evlerinizin geniş olan odalarında, kural ve mesafelere uyarak bir araya gelebilir, sohbet edip hasret giderebilirsiniz. Fakat yeniden söylüyoruz; tedbir ve kurallara uymak şart. Kendinizin de, eşlerinizin de, çocuklarınızın da, dava kardeşlerimizin de canı ve sağlığı size emanettir! 
Birbirinize sahip çıkın!" buyurdular. 


Sonra Makamı Şerifin kapısına geçip Ahmet Hocamızı, Ekrem Başaran, Nevzat Gündüz, Osman Nuri Çelik, Mus'ab Eryıldız, Aykut Akdağ abileri ve Necmeddin Bişkin'i, mübarek ellerini mübarek kalplerine götürerek, tek tek selamlayıp karşıladılar. Hep birlikte Makamı Şerifin karşısındaki banklara geldiler. Erbakan Hocamız ve Ahmet Hocamız banklara oturdular. İsimleri geçen ağabeyler, onların arkalarında, elleri önlerinde bağlı vaziyette, ayakta idiler. Aziz Erbakan Hocamız Haşr Suresini metin olarak okudular, Necmeddin Bey'e de mealini okumasını talimat buyurdular. Surenin meali okunurken uyandım. 


Te'vili: Aklı, iz'anı, imanı ve vicdanı olanlara; dünyayı mahvetmek isteyen zalim Siyonist çevreleri ve onların hain işbirlikçilerini gösterip deşifre eden... Ve bunlara karşı Milli Çözüm Dergisinin haklı ve hayırlı mücadelesini tebrik ve teşvik eden bir rüyayı sadıkadır. 


Koronaya karşı tedbirlere son derece dikkatle riayet lüzumuna da bir uyarıdır. Çok yakında tarihi ve talihli değişimlerin de müjdelerini barındırmaktadır. En doğrusu Allah'ın katındadır. 


KORONA FIRTINASI VE CÜBBELİ HOCANIN İTİRAFLARI 
26 Haziran 2020 | Yazar Vildan Akgül-millicozum 


Euzu billahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, vel agibetü lil müttagin. Vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi, ve sahbihi ecmain. Rabbişrahli Sadri ve Yessirli Emri Vahlul Ukdeten Min Lisani Yefkahu Kavli. Ve ufevvidu emri İlallah, İnnallahe basirun bil ibad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Nebiyyina ve Mehdina Muhammed. Bi adedi hurufatil Kur'anil mektubeti vel mekrueti fil hevai vel efham. Ve bi adedi kıraati kelimetil Kur'ani min külli 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kariin min evvelin nuzulin ila ahiriz zaman. Vağfirlena, verhamna, vağtuf bina ya İlahena bi külli salatin minha. 


Bugün, “KORONA FIRTINASI VE CÜBBELİ HOCANIN İTİRAFLARI” konulu bir sohbet münasebetiyle bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ederek başlıyorum. 
Allah'ın selamet ve emniyeti, hidayet ve inayeti, rahmet ve bereketi, sıhhat ve afiyeti hepimizin; zalimler ve hainler hariç, herkesin üzerine olsun. Allah bizi her türlü belâdan ve özellikle bu son günlerde insanlığı kasıp kavuran Korona'dan korusun. 


Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler ve sevimli küçükler... Dünyayı saran ve sarsan bu Korona vebası yüzünden, evlerimize kapanmış vaziyetteyiz. Bu gibi tedbirler, hem sağlığımızın, hem toplum yararımızın, hem de inancımızın gereğidir. İnşaallah kısa sürmesini temenni ettiğimiz bu ev istirahati süresini, bir aile içi eğitim ve iletişim fırsatına çevirebiliriz. Böylece “Of, canım sıkılıyor, bunalıyorum!” şikâyetleri de bitecektir. 


Peki, evlerimizde neler yapabiliriz? 


l- Eşlerimize, çocuklarımıza onları ne kadar sevdiğimizi ve beğendiğimizi söylemeli, yaptığımız kabalıklardan dolayı özür dilemeliyiz. 


2- Yakın ve uzak akrabaları telefonla arayıp hâl hatır sormalı, gönül almalı, selamlaşıp helâlleşmeliyiz. Unutmayınız; sılayı rahim çok önemlidir. 


3- Akrabalarımızı ve yakın dostlarımızı, çocuklarımıza ve torunlarımıza da öğretmeliyiz. 


4- Bilenler bol bol Kur'an ve bilhassa Meal-i Kerim okumalı, hatta bunu evde topluca yapmalı ve insanlara hatırlatacağımız uyarıcı ayetleri ve meallerini yazıp, ezberlemeliyiz. 


5- Evde kaldığımız sürece eşlerimiz ve çocuklarımızla namazlarımızı mümkün olduğu kadar cemaatle eda etmeliyiz ve özellikle öğrenciler; derslerimizi asla ihmal etmemeliyiz. 


6- Samimi tanışlarımızla telefonla irtibat kurup, maddi durumu iyi olmayan ve işleri bozulan kimselere, yakın çevremizdekilere, kendi çapımızda ve gösteriş yapmadan yardım kampanyaları düzenlemeliyiz. Dar ve zor durumda olanların kimliğine bakılmadan destek verilir. Çünkü İslam inancında ve özellikle Milli Görüş-Milli Çözüm anlayışında mağdurların, muhtaçların ve mazlumların dinine, mezhebine, partisine bakılmadan onlara yardım edilir. 


7- Bilhassa kendimizi ve aile bireylerimizi kitap okumaya, okuduklarımızı özetle birbirimize anlatmaya yönlendirmeliyiz. 


8- Sitelerdeki özel makaleleri ve güzel şiirleri mutlaka okuyup, birkaç satır yorum yazmaya gayret etmeliyiz. Bu konudaki gevşeklik bizi fazlasıyla üzmektedir. 


9- Evimizin sessiz bir köşesinde; günün ve gecenin belirli saatlerinde, yaratılış gayemizi ve insanlık görevlerimizi tefekkür etmeliyiz. Hata ve günahlarımızı pişmanlıkla hatırlayıp tövbe için tezekkür etmeliyiz. Rabbimizin, üzerimizdeki sayısız nimetlerine gönülden teşekkür etmeliyiz. 
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10- Özellikle toplumsal sorunlarımızı ve siyasi tarafgirlik sorumluluklarımızı düşünüp; Hak'tan ve doğrulardan mı, yoksa kuru kalabalıklardan ve bâtıldan mı yana olduğumuzu düşünüp, bir nefis değerlendirmesi yapabilmeliyiz. 


İşte bu konuda Cübbeli Ahmet Efendi'nin tavrı oldukça önemli bir örnektir. Cübbeli Ahmet Efendi'nin; “Biz İslam'dan ayrıldık!” itirafı, gerçekten çok önemlidir. Şöyle diyordu; “Hocalarımız, hacılarımız ve bütün Müslümanlarımız maalesef yanlış yaptık. Biz, yanlış yaptığımızı artık kabul edelim. Biz, İslam'dan ayrıldık, biz, taviz verdik, biz, yalakalık yaptık. Biz, gâvurlar ile anlaşmaya kalktık ve bu hâle düştük. Ben, bu suçumuzu itiraf ediyorum. Siz de itiraf edin ve hemen tövbe istiğfar edelim. Bundan sonra ise “İslam ve Kur'an” diyenlerin, imani prensiplerle insani hedeflere yürüyenlerin arkasından gidelim. Kim İslam'a ve Kur'an'a uygun sistem ve siyasete davet ediyorsa, onun arkasından gidelim. Başka bir şey lazım değil. Hakka ve hayra çağıran bir kişi ise, bir kişi, ne yapalım. Yani çoğunluğa değil, doğru ve şuurlu olana uyalım. Allah, Hak'tan ayırmasın; Amin!” 


Bir dostumun cep telefonundan dinlettiği ve anlayıp hatırladığım şekliyle naklettiğim bu itiraflar için elbette sevinç duymalı ve tövbelerimizin kabulü için duacı olmalıyız. İnsanların ve heleilim ve irfan erbabının, eski vartalarını ve hatalarını itiraf edip, topluma haklı ve hayırlı uyarılarda bulunmalarından memnuniyet ve mutluluk duymalıyız. 


Önceki kaymalarını ve kendi itirafıyla yalakalıklarını hatırlatıp yargılamaya kalkışmamalıyız. 
Türkiye'deki en yaygın bir camianın en saygın simalarından birisinin, dinimizin, devletimizin ve milletimizin yararına olan bir itirafından sevinç duymak yerine, bundan huzursuz olmak, bir art niyet aramak ve eski şaşkınlığında kalmasını arzulamak, herhalde kalbi bir marazdır ve şeytani bir damardır. Düşmez, düzelmez bir Allah'tır. Böylesi rehber şahsiyetlerin, itikadi ve ameli istikametleri gibi, siyasi istikamet de bulmaları, on binlerce Müslümanın hatasından vazgeçip hayra yönlenmesine vesile olacağı için, buna elbette sahip çıkmalıdır. Bize düşen; Allah rızasına ve Hak dava hatırına tenkitler yaptığımız gibi, böylesi itirafları canı gönülden tebrik etmekten de gocunmamaktır. Şimdi bizim, Cübbeli Ahmet üzerinden fesatlık ve fırsatçılık yaptığımızı sananlar ve suizan ederek böyle savunanlar yanılmaktadır. Zira ilim ve irfan sahibi insanların, yanlıştan ve yamuklaşmaktan kurtulup Hakka ve hayra yönelmeleri, bizleri samimiyetle mutlu ve memnun kılmaktadır. Zaten bu tavır doğru, olumlu ve sorumlu bir yaklaşımdır. Yanlış ve yakışıksız olan; iman ve iz'an sahibi olanların, ilim ve irfan ehli insanların, takva ve tasavvuf erbabının maalesef; zinayı suç olmaktan çıkaranların, mel'un İstanbul Sözleşmesi'yle eşcinsellik sapkınlığını serbest bırakanların, faiz ekonomisini uygulayanların; yani Allah'a harp açanların, Haçlı AB kapısında yalvaranların peşinden koşmalarıdır; yanlış olan bu davranıştır! 


Ve şimdi soralım: Ey, dindar kahraman sanıldığı halde Haçlı AB kapısında kurtuluş arayanlar... Bu gâvurlar, işte İtalya ve İspanya gibi Hristiyan ülkeleri bile, Korona felaketinde kendi haline bıraktılar. Size mi sahip çıkacaklar? Bunca horlama ve hakaretlerine rağmen, hâlâ AB kapısında kıvranmanız, nasıl bir duyarsızlık ve ayarsızlıktır? NATO ve batılı gâvurların çıkarları ve planları doğrultusunda, Libya'da ve Suriye batağında yüz binlerce masum Müslümanın katledilmesine ortak olanların peşinden koşanlar ve bu iktidarların korkunç tahribatlarına kılıf uyduranlar, nasıl bir vicdan taşımaktadır? Bu nedenle tekrar 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ediyorum ki; Cübbeli Ahmet Efendi'nin itiraf ve ikrarı, tarihi bir uyarıdır. Ve İnşaallah körü körüne AKP yandaşlığı yapanlara, talihli ve cesaretli bir örnek oluşturacaktır. Umarız ve hiç arzulamayız ki, Cübbeli Ahmet; “Ben yanlış anlaşıldım. AKP iktidarını ve Sn. Erdoğan'ı hedef almadım” gibi geri adımlar atmaya kalkışmayacaktır. 


Değerli kardeşlerim, evet ve elbette Korona'ya karşı tedbirli olmamız gerekir. Ama gereksiz telaşlara kapılmak yersizdir. Temelsiz kuşkuların psikolojimizi bozmasına fırsat tanımayalım. 
Tedbir bizden, takdir Rabbimizdendir. Her şeyden önce ölüm korkusunu yenmek ve ölümü bir nevi sevince çevirmek elimizdedir. Yani, ölümü öldürmek gerekir. Bu ise, ölüm sonrasına hazırlık görmek ve kabrin cennete açılan bir kapı olduğunu bilmekle gerçekleşir. Bu dünya bir imtihan misafirhanesidir. Bu imtihanı kazanan sonsuz, sorunsuz ve kusursuz bir hayata erişecektir inşaallah. Ahirete inanmayanlara ise; “Eğer, hâşâ ahiret yoksa, biz mü'minlerin hiçbir kaybımız ve zararımız olmayacaktır. Bu dünyada temiz, olgun ve onurlu yaşamamız, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmamız, huzurlu ve şuurlu davranmamız yanımıza kâr kalacaktır. Ama ey zavallı inkârcılar, ya ahiret ve hesap varsa, düşünün bakalım; sizin haliniz ne olacaktır?” demeliyiz. 


Unutamadığım bir anımı sizlerle paylaşayım: 


Eski Elâzığ Belediye Başkanları, rahmetli Hamza Yanılmaz'ın ve Mücahit Yanılmaz'ın ağabeyleri olan rahmetli Necati Yanılmaz, muhterem ve müstakim bir insandı ve yakın arkadaşımızdı. Hasta olduğunu duyunca, Elâzığ Kubbeli Camii civarındaki evine uğradım. 
Komşuları; “Durumunun kötüleştiğini ve onu Ankara'ya sevk ettiklerini” söyleyince, sırf gurbette, böyle hastalık halinde insan daha çok dostlarını arar, teselliye ihtiyaç duyar diyerek, sadece onu görmek için, imkânlarımız da, şartlarımız da müsaitti; kalktık, Ankara'ya gittik. 
Hatta giderken, “İnşaallah bu vesileyle firsat buluruz da, Aziz Erbakan Hocamız da orada 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olurlarsa, bir elini öpmek, kısa bir sohbetini dinlemek de nasip olur!” diye içimizden geçirdik. 
Ankara'daki Yenimahalle'de, bir apartman dairesinde, oğlu Mustafa'nın evine vardığımda, kardeşi Muzaffer Bey bana; “Hocam, ağabeyim, sizin gibi dostlarını görünce çok etkileniyor. 
Ve hele onların üzüntüleri ile daha da perişan oluyor” diye hatırlatmıştı. Derken, odasına girip selam verdim. Rahmetli Necati, bitkin ve kendinden geçmiş bir vaziyetteydi. Sesimi duyunca uyanıverdi ve bizi görünce sevindi. Ben kendisine; “Müjdeler olsun kardeşim!” dedim. Hani o tatlı zikir meclislerinde, bizleri mest-ü hayran eden ilahilerinde, “Ya Rabbi, bu hasretini bitir, vuslatına yetiştir!” diyordun. ‘Fani dünyadan usandım, baki diyara eriştir!? diyordun. İşte o dualarının gerçekleşme vaktidir. Tek ve gerçek sahibimize, Efendimize ve Rabbimize gitme saatidir. Biz, dostların olarak, senin iman ve istikametine, dini gayretine ve samimiyetine şahidiz. Varsa haklarımız helâl olsun, sen de haklarını bize helâl et. Yolculuğun kutlu-kolay, vuslatın mübarek olsun!” deyince, Necati kardeşim canlandı, ferahlandı ve gülümsemeye başladı. “Allah senden razı olsun; beni rahatlattın ve umutlandırdın!” diyerek, yüzünü bir huzur ve nur kapladı. Sonradan içeriye giren Muzaffer; “Ahmet abi, ne yaptın da ağabeyim böylesine rahatladı?” deyince, “Hiç, sadece öleceğini, sonsuzluk diyarına ve hakiki dostlarına gideceğini hatırlattım!” dedim. 


Evet, öyleyse her konuda tedbirli olmamız gerektiği gibi, Korona virüsü belâsından ve bu salgından uzak durmak için de, elbette devletin ilgili ve yetkili kesimlerinin bütün uyarılarına 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dikkat etmek, hem sağlığımız açısından, hem de İslami duyarlılığımız açısından önemli ve gereklidir. 


Şimdi, gelelim asıl soruya! İyi de, bu Korona salgını acaba hangi sonuçlara sebep olacaktı? 
Dünyada, neler değişime uğrayacaktı? 


Cenab-ı Hak Teâlâ, her şey; en küçük zerrelere kadar, hücrelere kadar elinde, emrinde, takdirinde olan Allah'ımız, bununla ne murat buyurmuşlardı? Gaybı Allah bilir ama mü'min kullardan da bazı şeyleri Rabbinden temenni eden ve ferasetle sezen kimseler vardır. Cenab-ı Hak bir Hadis-i Kutsi'de; “Ben kulumun zannı üzereyim!” buyurmaktadır. Yani; “Benimle ilgili hangi kanaati beslerse, ona öyle muamele ederim!” buyurmaktadır. Şimdi bizim de kanaatimiz ve Yüce Zatından beklentimiz odur ki; Cenab-ı Hak bu Korona belâsıyla, tüm zalim ve kâfir güçlerin, Haçlı, Siyonist merkezlerin, ABD, AB, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kolunu-kanadını kıracak, İsrail'i hizaya sokacak olan Melhame-i Kübra ve Büyük Hesaplaşma sırasında, Müslüman ve kahraman Türk Ordusuna karşı bu zalim dış güçlerin aralarında ittifak kurmalarına ve ülkemize saldırmalarına ve İsrail'in yardımına koşmalarına, Rabbim fırsat ve takat vermemiş olacaktır. Zaten, Siyonist ve işgalci zalim İsrail'in yıllardır altını oyduğu Mescid-i Aksa yıkılmak üzere, her an büyük bir tahribat altındadır. Evet, bu çıbanbaşı İsrail müstahak olduğu akıbete uğrayacak; Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya da hizaya sokulacaktır. 
Korona, Siyonist merkezleri ve zalim güçleri zelil ve etkisiz bırakacaktır ve şimdiden bırakmaya başlamıştır. 


Deneyimli ve kulağı delik yazarlarımızdan Yahudi asıllı vatandaşımız Sami Kohen Bey, 31 
Mart 2020 tarihli Milliyet gazetesindeki “Batı Batıyor, Doğu'ya Gün Doğuyor” isimli yazısında şu tespitleri yapıyordu. 


“Evet, Korona salgınının dünya çapında yarattığı kaotik durum sürüyor. Virüsün doğum yeri olan Çin başta olmak üzere, çoğu Avrupa ülkesi ve ABD dâhil Batı, panik içinde bocalıyor. 
Vaka sayısı ve ölüm oranı bakımından batılı ülkeler, adeta birbirleriyle yarışıyor ve her gün yeni rekorlar kırılıyor. İnsanlık, şaşkınlık içerisinde bocalıyor. Süper devlet ABD'de sağlık sisteminin çöktüğü ve ayrıca ekonomisinin ciddi darbe yediği biliniyor. Avrupa'da başta İtalya ve İspanya olmak üzere pek çok ülke, Korona'ya yenik düşmüş görünüyor. Sağlık sistemi oralarda da çökmüş bulunuyor. Hastaneler, ilaç ve tıbbi malzemeler yetersiz kalıyor. Avrupa Birliği gibi kurumlar da beklenen desteği sağlayamıyor. Bu fiyasko yüzünden Avrupa'da bir şok yaşanıyor. O kadar ki, İtalya'da artık AB bayrakları yakılıyor. Avrupa'nın yanı sıra, ABD de bu olayda içine düştüğü çaresizlik ve yetersizlikle aciz kalıyor!” Bunu Sami Kohen söylüyor. Devam ediyor; “ABD'nin etkin düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası İncelemeler Merkezi CİSİS, yayımladığı bir raporda, ABD'nin Korona olayındaki beceriksizliği sonucunda, dünya liderliği rolünü oynayamadığını ve artık dünya liderliğini fiilen kaybetmiş sayıldığını belirtiyor. Tabii bu durum birçok Amerikalı düşünürü; “Biz ne hata yaptık da bu işte böyle çuvalladık?” sorusunu araştırmaya itiyor. Batının da kapsamlı bir değerlendirme yapıp, kendi sisteminde gerekli ayarlamaları yapacağı konuşuluyor. Korona krizinde batının batmakta olduğu, buna karşılık, doğuya gün doğduğu izlenimini yaratan bir manzara karşısında bulunduğumuz ortaya çıkıyor. Ama bu krizin henüz ilk aşamasındayız. 
Birinci rauntta İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer bazı batılı ülkeler yenik 


297 


düşmüş görünüyor.” Evet, evet çaresi yok. ABD ve AB merkezli Batı Kapitalizmi de, Çin merkezli Doğu Kapitalizmi de çöküyor. İslam eksenli ve insan endeksli Adil Düzen güneşi doğuyor. Şimdiden kutlu ve mübarek olsun. 


Önümüzdeki sürecin İslam medeniyeti dönemi olacağını sadece biz söylemiyoruz. Rus başrahip Dmitri Smirnov, 14 Mart 2018'de “Yakında tüm dünya İslam'ın olacak!” diyordu. Rus başrahip Dmitri Smirnov, şöyle sızlanıyordu; “Kendi rızasıyla ve araştırmasıyla Hristiyanlığı kabul etmek isteyenlere artık rastlanmıyor. Kimse kendi iradesiyle, bilerek Hristiyanlığı seçmiyor, Hristiyanlar bile kendi dinini fiilen terk ediyor. Bu sebeple, mevcut Hristiyanlar bile zevke ve zenginliğe düşkün. Biz Avrupa ile birlikte tükenip gideceğiz. Yakında tüm dünya İslam'ın olacak. Artık 5 yıl sonra, İngiltere'de en çok kullanılan ismin Muhammed olacağı söyleniyor. Muhammed ismi şu anda İngiltere'de, Yakop isminden sonra ikinci sırada. Yani istatistiklere göre 5 yıl sonra Muhammed ismi birinci sırada, Yakop ismi ikinci sırada olacak. Brüksel de aynı, şu anda Brüksel'de yaşayan nüfusun *049'u Müslüman olmuş. Zaten Müslümanlar çocukları seviyorlar ve yetiştiriyorlar. Yakında Berlin'in 9070'i Müslümanlardan, %30'u ise yaşlı Almanlardan oluşacak. Moskova da aynı akıbetten kurtulamayacak!” Bunları Smirnov, Rus Başrahip söylüyor. “Hristiyanlar, kendi dinlerinden yüz çeviriyor, böylece Avrupa'nın sonu geliyor; Müslümanlar ise genel olarak akıllı, ahlâklı ve manevi donanımlı yetişiyor. Böylece gelecek onların olacak. Çok sayıda çocukları var. Kiliseler boş ama camiler dolup taşıyor. Moskova'da Müslümanların bir bayramı olduğunda on binlerce erkek gelip sokaklarda namaz kılıyor!” 


Şimdi, bütün bu gelişmeler inşaallah, insanlığın baş belâsı olarak İslam coğrafyasında, Filistin topraklarında kurdurulan ve şimdi Büyük İsrail hayaliyle, Türkiye'mizi de içine alan toprakların tamamını, Nil?den Fırat'a bütün toprakları, kendi, güya imparatorluklarının bir parçası yapmaya hazırlanan Siyonist İsrail'e karşı, Efendimiz ( Aleyhisselatü Vesselam'ın “Melhame-i Kübra; Büyük Yaralanma, Tarihi Hesaplaşma” buyurdukları, kâfir ve zalim güçlerin “Armageddon” diye adlandırdıkları kapışmaya doğru adım adım gidiyoruz. 
Ve işte umuyoruz, Rabbimizin Rahmetinden diliyoruz ve bekliyoruz ki, bu Korona salgını da, bugüne kadar İsrail'in bütün vahşetine, bütün zulümlerine, bütün işgaline sessiz ve tepkisiz kalan Birleşmiş Milletlerin uyduruk bir kısım kınama kararlarını bile hesaba katmayan İsrail'e karşı yapılacak bir hizaya sokma aşamasında zalim güçler ve Batılı merkezlerin, Korona yüzünden kolları kanatları kırılmış olacağından, İsrail'in imdadına gelemez durumda olacaklardır. Ve inşaallah va'ad edilen, bu çıbanın deşileceği günler, bütün insanlığın, her din ve görüşten, farklı kültür ve kökenden tüm insanların can, mal ve namus emniyetine, din ve düşünce hürriyetine sahip çıkacak Adil Düzen Medeniyeti, yeryüzünde yeni bir saadet dönemini başlatacaktır. Hatta bazı Müslümanların; “Canım, biz Müslümanlar, böyle kutlu günlere lâyık mıyız, hazır mıyız?” sorularına da cevap veriyorum; Müslümanlar lâyık ve müstahak oldukları için değil belki, ama Allah, Kendi İzzet ve Azameti hatırına ve inşaallah bir avuç sadıkların ve mazlumların duası ve feryadı aşkına va'adini tamamlayacaktır. Bazen Rahmet-i İlahi liyakata değil, ihtiyacata bakmaktadır. Ve dünyanın Adil Bir Düzene ihtiyacı çok fazladır. Allah intikamını mutlaka alacak ve nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 30“uncu Ayet-i Kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu Billah, 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Bismillahirrahmanirrahim; “Size isabet eden sıkıntı ve musibetler kendi elinizle yaptığınız (yanlış işler) yüzündendir. Üstelik (Cenab-ı Hakk hatalarınızın) birçoğunu da affetmektedir!” 


Elbette böylesi günler kendi hatalarımızı düşünüp tövbekâr olmak için de bir firsattır. Yasin-i Şerif'in üstündeki Fatır Suresinin son ayetinde de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır; “Eğer Allah, insanları işleyip kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıp sorgulayarak cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak (imtihan gerçeği ve merhameti gereği) onları belli bir müddet erteleyip geciktirir. Ama ecelleri (cezalandırma vakitleri) geldi mi (intikamını mutlaka alıverir.) Çünkü Allah kullarını devamlı gözetlemekte (ve onların amellerine göre hak ettiklerini vermekte)dir. [Not: Ayette geçen “A-ha-ze” kökünden kelime, Kur'an-ı Kerim'de 273 yerde geçmekte ve 20 kadar farklı anlam içermektedir. |” (Fatır Suresi: 
45) 


Değerli kardeşlerim. Mearic Suresinin son ayetlerinden üç ayetle sohbetimizi tamamlamak istiyorum. 


Bismillahirrahmanirrahim: “Artık, Doğu'ların ve Batı'ların (tüm tarafların, kıtaların ve kâinatın) Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten her şeye Muktedir konumdayız; (bunların hepsinin hesabı sorulacaktır).” Allah fırsat veriyor, yularını uzatıyorsa, hâşâ gücü yetmediğinden başıboş bırakıyor veya onları unutup kendi zulümlerine terk ediyor demek değildir. 


“Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını (mücahit ve müstakim kullarımı) getiripdeğiştirmeye (Muktedir durumdayız). Üstelik Bizim önümüze geçilmesi (ve takdirimizin engellenmesi de imkânsızdır). Kimse Bizim önümüze geçemez.” 


“(Ey Resulüm!) Şu halde Sen, (artık) kendilerine va'ad edilen (azap) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; (gaflete) dalıp-oynasınlar, oyalansınlar. Boğuşup dursunlar. Allah'ın intikamı nasılmış görsünler” (Mearic Suresi: 40-41-42'nci Ayetler) 


Ya Rabbi Sana sığınıyoruz. Senin gazabından lütfuna, Senin azabından affına ve sonsuz merhamet kucağına sığınıyoruz! 


Rabbimizin va'adi, Peygamber Efendimizin müjdeleri itibarıyla ve Aziz Erbakan Hocamızın teknoloji harikalarıyla; yıllardır, hatta asırlardır hasretle özlenen ve gözlenen Kutlu Devrim yaşanacak ve yeryüzünde Adil Düzen mutlaka kurulacaktır. Böylece, farklı din ve mezhepten, ayrı kültür ve kökenden tüm insanların temel haklarını koruyacak, herkesin can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini sağlayacak Milli Görüş-Milli Çözüm dönemi başlayacaktır. Tekrar ediyorum; İslam endeksli, insan eksenli ve inşaallah Türkiye'miz merkezli yeni bir medeniyet güneşi elbette doğacaktır. Ve bütün insanlar huzurun, mutluluğun ve kurtuluşun tadına varacaktır. O günlerde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve Esselamu Aleyküm. 


Türkiyem 
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Nice bin bir medeniyet, beşiğidir vatanım 
Dünyaya hükmeden Hanlar; hayranındır Türkiye'm..! 
Cennetlerin saadetin; eşiğidir Vatanım 


Şehitlerden akan kanlar; bayrağındır Türkiye'm..! 


Türkün tarih karnesidir; Asya'nın son kalesi 
İnsanlığın mektebidir, İslam”ın nur kulesi 
Ne Amerkan kuklasıdır, ne Avrupa kölesi 


Hürriyet ve Cumhuriyet; devranındır Türkiye'm..! 


Devlet laik biz Müslüman; hem demokrat dindarız, 
Ancak aziz yurdumuza, göz dikene kindarız 
Bin yıldır Anadolu'da, Hak ile hükümdarız 


Şanlı çağlar, şanslı buğlar; seyranındır Türkiye”m..! 


Alparslan”dan Osman Bey'e; Fatih'ten Atatürk'e 
Medeniyet Medinesi, müjdeli kutlu ülke 
Bu Mehdiyet ordusunun, bileğini kim büke 


Havan huzurum; ilacım, ayranındır Türkiye'm..! 


Ne devrim sahtekârları, ne softa din yobazı 
Ne masonluk locaları, ne Moon hokkabazı 
Birliğimiz bozamazlar, boşunadır çabası 


Bak uğrunda seksen milyon, kurbanındır Türkiye'm..! 


Şahadet aşkıyla yanan, korkar mı Azrail”den? 


Şu emperyalist Haçlıdan, Siyonist İsrail'den 
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Tuna'dan geçen atlılar, içmiş Fırat ve Nilden 


Milli şuur, Adil Düzen; Bayramındır Türkiye”m..! 


VARLIK VERGİSİ GERÇEĞİ 
Şefik Çakmak(Teori Yazı Kurulu Üyesi(-https://teoridergisi.com/varlik-vergisi-gercegi 


Varlık Vergisi, bugüne kadar karşı devrimcilere Cumhuriyet Devriminin yumuşak karnı olarak görülmüş ve insafsız bir saldırının hedefi yapılmıştır. Hitler'in Yahudi düşmanlığının Türkiye'ye ithali olarak niteleyenler bile çıkmıştır. Varlık Vergisi, Türkiye'deki büyük devrimle yani cumhuriyetle hesaplaşma aracı olarak kullanılmıştır. 


— F mz eR 


Kapitülasyonlar, İttihat ve Terakki’nin ulusal ekonomi boyutu, İstiklal Savaşının mali kaynağını sağlayan Tekalifi Milliye Kanunu, Türk Devriminin Osmanlılıktan ulusalcılığa geçiş eylemi olduğu gerçeği, Cumhuriyet'i ulusal bir ekonomi oluşturma ihtiyacına zorlayan acı geçmiş... Evet, bütün bunlar bilinmeden ve irdelenmeden Varlık Vergisi doğru olarak değerlendirilemez ve irdelenemez. 

Varlık Vergisi olayını iyi anlayabilmek için, İttihat ve Terakki ile hız kazanan ulusalcılığı yaratan olayları ve koşulları iyi anlamak gerekir. 

Varlık Vergisi uygulamasının nedenlerine geçmeden önce Varlık Vergisi'nin ileri sürüldüğü gibi vergicilik anlayışı ile bağdaşmadığı, ulusalcı görüşlerin bir hezeyanı olduğu biçimindeki dayanaksız görüşleri yanıtlamak isteriz. 

Varlık Vergisi anlayışının en önemli savunucusu J. M. Keynes'tir. Keynes, “Genel varlık vergisi” diyebileceğimiz bir vergi anlayışı ortaya koymuştur. Savaş nedeniyle bozulan ekonomik düzenin yeniden normale dönmesi için “savaşın yarattığı olanakları kullanarak zenginleşen kesimin vergilendirilmesi” gerektiği görüşündedir. Keynes, Fransa Maliye Bakanı'na 1926 yılında yazdığı mektupta, “Umumi bir varlık vergisi, fazilet, adalet ve nazariye bakımlarından münakaşa götürmeyecek şekilde faikdir” demiştir. 

Gene çok önemli bir vergi teorisyen ve uygulamacısı olan Prof. F. Neumark da, savaştan haksız kazanç elde edenlerden “savaş vergisi” olarak vergi alınmasını önermiştir. İddia edildiği gibi Varlık Vergisi, teorik dayanağı olmayan bir uygulama değildir. Dünya maliye literatüründe “varlık vergisi” kavram ve tanımının önemli bir yeri vardır. 

Neumark'ın “savaş zenginlerinden alınan vergilerle savaşın yaralarının sarılmasını” savunan görüşleri doğrultusunda, Varlık Vergisi benzeri vergiler Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İsviçre, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere'de de uygulanmıştır. 

Varlık Vergisi'nin esas nedeni, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle oluşan bütçe açığının kapatılmasıdır. O yıllarda, İkinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak bütçe gelir ve giderleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibiydi. 


Yıl Gelirler Giderler Denge 


1938 250.0049.000.-TL 249.454.000.-5TL (+) 595.000.-TL 
1939 261.110.000.-TL 261.064.192.-5TL (+) 45.808.-TL 
1940 268.481.000.-TL 268.470.321.-TL (+) 10.679.-TL 
1941 309.743.000.-TL 309.740.396.-TL (+) 2.604.-TL 
1942 334.328.340.-TL 394.326.938.-TL  (-) 59.998.598.-TL 
1943 486.720.500.-TL 486.717.349.-TL  (+)3.151.-TL 
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Bütçe gelir gider dengesi yalnız 1942 yılında açık veriyor ve bu yılda bütçe giderleri gelirlerden 60.000.000 TL yani %18 fazladır. Bu nedenle 1942 yılının Kasım ayında Varlık Vergisi kanunu kabul ediliyor. 1943 yılında giderler 1940 yılına göre yaklaşık %70, bir önceki yıl 1942'ye göre yaklaşık %23 artıyor. Varlık Vergisi'nin uygulandığı 1943 yılında bütçe açık vermiyor. Az da olsa fazla veriyor. Ancak Varlık Vergisi'nin bütçe açığını kapatma dışında, ulusal ekonomiyi oluşturma amacı da yadsınamaz. 


İttihat Terakki'nin iktidar dönemi Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar. 
Bu savaşlarda dışarı ile işbirliği içindeki Rum, Ermeni ve Yahudi tüccar ve bankerlerin ulusumuzun boğazını sıkma gayret ve eylemleri, ulusal bir ekonomi ve bunun için ulusal bir burjuvazinin oluşturulması gayretlerinin tetikleyicileri olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşında, “İaşe Müdürü” Kara Kemal, karaborsacı gayrimüslimlere karşı esnafı örgütler. Türk şirketleri oluşturur. Kara Kemal'in devlet desteğinde Türklerden oluşan şirketler oluşturma gayretleri İttihat Terakki içinde çok tartışılmıştır. En önemli karşıtları Maliye Bakanı Cavit Bey ve Yahudi milletvekili Emanuel Karasu'dur. Diğer yandan İktisat Mecmuası'nda Moiz Kohen'in (ya da diğer adıyla Muhsin Tekinalp'in) ekonominin ulusallaşması girişimini desteklemesinin, bu konuda devletin öncülüğünü savunmasının altının çizilmesi gerekir. Ulusal ekonominin oluşturulması anlayışının sonucu olarak İttihat Terakki yönetimi Türklerin ekonomik faaliyette etkin olmalarına önem vermiş, bunun için Türk şirket ve bankalarının kurulmasına ve çalışmasına devletin desteğini sağlamıştır. Türk esnaf ve çiftçisini Yahudi, Rum, Ermeni tefecilerinin elinden kurtarmak ve tefeciliğe son vermek için yerel ve ulusal bankacılık devletçe desteklenerek geliştirilmiştir. İttihat ve Terakki yönetiminden de önce Türk Devriminin öncülerinden Mithat Paşa, Ziraat Bankası'nın çekirdeği Memleket Sandıkları'nı kurmuştu. 


Türklerin ekonomik alandaki uğraşıları asırlardır Ahilik kuralları ile yürüyor ve yürütülüyordu. Türklerin dükkân açmaları, meslek sınavını kazanmaları yanında kentlerde nüfusa göre belirlenen dükkân sayısı göz önünde tutularak verilen izin ile gerçekleşebiliyordu. 
Türklerin İstanbul'da işyeri açması ve yerleşmesi de Ahi örgütünün ve kethüda sisteminin iznine bağlıydı. Bu yöntem Türklerin ekonomide etkin olmalarına olanak vermemişti. Lonca ve kethüdalık sistemini kaldıran Esnaf Kararnamesi, 26 Ocak 1910'da kabul edildi. Böylece “Esnaf Cemiyetleri” kurulmasının yolu açılmış oldu. Kara Kemal'in yönlendirdiği esnaf derneklerinin girişimi ile; Milli Mahsülat Osmanlı Anonim Şirketi, Milli İthalat Kantariye Anonim Şirketi, Milli Ekmekçi Anonim Şirketi kuruldu. Bu dönemde 1911-1917 arasında altı yılda Türkler İstanbul'da, Aydın'da, Adapazarı'nda, Karaman'da, Kayseri'de, Akşehir'de, Eskişehir'de Konya'da, Manisa'da 11 banka kurmuşlardır. 

Esnaf cemiyetleri ile yukarıda sayılan şirket ve bankalar, 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde, ulusal şirket ve burjuvazinin oluşumuna önem verilmesi ve desteklenmesi için devletin etkin olması yönünde yoğun çaba sarf etmişler ve bildiriler sunmuşlar, İktisat Kongresi kararlarında da etkin olmuşlardır. 


Varlık Vergisi elbette çok artan devlet giderlerinin karşılanması amacı ile uygulamaya konmuştur. İstiklal Savaşında uygulamaya konan Tekalifi Milliye de bir çeşit varlık vergisidir. Hem de çok ağır bir vergidir. İnanılmaz yoksunluk ve yoksulluk koşulları içinde İstiklal Savaşını yürütenler, savaşın yükünü karşılamak için Anadolu halkından çok daha ağır vergilerin ödenmesini istemiş ve bu vergileri almışlardır. Üstelik ülke servet ve gelirinin yığıldığı yer olan İstanbul'un varlıklı kesimi, İstiklal Savaşının finansmanı ile ilgili hiçbir mali yükün altına girmemiştir. İstiklal Savaşının mali yükünü esas olarak Anadolu halkı sırtlamıştır. Varlık Vergisi'nin uygulanmasında, bu önemli gerçeğin de etkisinin olmadığı söylenemez. Varlık Vergisi nedeniyle kıyameti koparanlar fakir Anadolu halkının tüm 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varlıklarının 9040'ını (yarıya yakınını) isteyen Tekalifi Milliye Kanunu'nu görmezden gelirler. İstiklal Savaşını başaran devrimci kadroların, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle oluşan kamu gereksinimlerinin karşılanmasında, İstanbul zenginlerinin vergilendirilmemesi zaten düşünülemezdi. Ancak, Varlık Vergisi'nin amacı, sadece devletin akçalı gereksiniminin karşılanması ile sınırlı değildi. Ulusal ekonominin kurulması, ekonomik etkenlik ve egemenliğin ulusallaştırılması amacı da devlet gereksiniminin karşılanması amacı ile iç içe olan bir başka amaçtı. 


İstiklal Savaşından hemen sonra devrimci kadrolara, devrimin önderinin ortaya 

koyduğu hedef olan “ekonomik bağımsızlık” gerçekleştirilmeden ulusun siyasi bağımsızlığının olamayacağı ilkesi, sıkı sıkıya bağlı kalmaları ve asla unutmamaları gereken bir ödev olarak verilmişti. Bağımsızlık, ekonomi ulusallaştırılmadan sağlanamazdı. Sıcak savaş biter bitmez, Lozan Anlaşması bile imzalanmadan toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde, ekonominin ulusallaştırılması amacı açıkça ve cesaretle vurgulanmıştır. Varlık Vergisi'nin İstanbul burjuvazisini, özellikle azınlık kesimini vergilemeyi amaçladığı elbette doğrudur. 
Bunun kaynakları, Osmanlı İmparatorluğu”nun yıkılış ve yağmalanış nedenlerinden, Türk Devriminin ve İstiklal Savaşının gerçeklerinden, devrimin amaçlarından soyutlanarak açıklanamaz. Bu vergiyi anlamak için her şeyden önce İzmir İktisat Kongresi'nin hazırlıklarını, görüşmelerini ve kararlarını irdelemek gerekir. 

İzmir İktisat Kongresi'nde (17 Şubat — 4 Mart 1923) Müslüman Türklerin gayrimüslim azınlıkların yerini alması, ekonomide etkinlik sağlamaları tartışılan başlıca konulardan biri olmuştur. Ahmet Hamdi Başar (Limancı Hamdi diye bilinir. “Milli Türk Ticaret Birliği”ni kurmuştur.) şunları söylemişti: 


“Gerek ithalat ve ihracat ticaretinde ve gerekse toptancı ve yarı toptancı ticarette Türk tüccarının hâkim olmasını amaç edinmiştik. Bu iş için mutlaka devletin yardımı ve enerjik müdahalesi lazımdı. Devletin Türk tüccarları arasında şirketler kurmalarını sağlayarak, onlara ithalat ihracat işlerinde bazı imtiyazlar tanınmasını istiyorduk. Liberal bir görüş ve serbest rekabet şartları içinde ticaretin millileştirilmesi, iktisadi hâkimiyetin Türk milletinin eline geçmesine imkân olmadığı için, başlangıç döneminde, devlet gücüne dayanan bir mücadelenin zorunlu olduğuna inanmaktaydık” 

Bu sözler, İzmir İktisat Kongresi”ndeki eğilimi göstermektedir. 

Mustafa Kemal Paşa'nın Kongreyi açış nutkundaki altı çizilmesi gereken bazı sözlerini de vermek isteriz: 


“Daha önceki yıllarda, padişah hediyesi olarak büyük bir onur ve benlik duygusu içinde, yabancı ülkelere tanınan haklar ve memleket içindeki Müslüman olmayan azınlığa verilen her şey, sanki onların doğal hakları imiş gibi kabul olundu. Fakat yabancı devletler, bununla da yetinmediler. Her fırsatta bu hakları genişletmek ve geliştirmek için yollar aradılar ve buldular.” 


“İçerde yaşamakta olan azınlık, korumayı başardıkları kazanılmış haklara dayanarak ve dışarının planlama ve yardımına sığınmak suretiyle, siyasi bir varlık kazanmak için çalışmaktan geri durmadılar. Bir yandan içerdeki azınlığı kışkırtmakta olan yabancılar, diğer yandan baskı ile devlet ve millete karşı yeni imtiyazlar alıyorlardı. Bu sürekli baskı altında, zaten kötü duruma düşmüş olan anayurt da devlete verebilecek parayı güçlükle sağlayabiliyordu. (...) Bir devlet ki, kendi uyruğundaki halka koyduğu vergiyi yabancılara uygulayamaz; bir devlet ki, kendi gümrük resimleri ve her türlü vergi işlemlerini düzenleme hakkından alıkonur; bir devlet ki, kendi kanunlarına göre yargı hakkını yabancılara uygulayabilmekten yoksundur; o devlete bağımsız denemez.” 
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Mustafa Kemal Paşa'nın Kongreyi açış konuşması, Yahudi ve Hıristiyan azınlığın ekonomik etkinliğinin azaltılması gerekliliğinin ipuçlarını vermektedir. Kongredeki delegelerin (bu delegeler çiftçi, sanayici, işçi ve tüccar olmak üzere dört gruptan oluşmuştu) oy birliği ile aldıkları ve on iki madde ile belirledikleri kongre kararlarına, “Misaki Milliyi çağrıştıran biçimde “Misak-i İktisadi” denmesini de anlamlı buluyoruz. 

Bu bağlamda Şükrü Saraçoğlu'nun, Parti grup toplantısında Varlık Vergisi yasa taslağı ile ilgili konuşmasından küçük bir bölüm vermek istiyoruz: 


“Bu kanun aynı zamanda bir ihtilal kanunudur. Bize iktisadi istiklalimizi kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza hâkim olan gayri Türk unsurları bu sayede bertaraf ederek Türk piyasasını Türk tüccarlarının ve Türklerin eline vereceğiz.” 

Günümüzde İkinci Cumhuriyetçilerin, Cumhuriyet Devrimi öncesi ve hemen sonrası yabancıların elindeki ticari, sınai işletmeler ile finans kurumlarının sayısını, bugünkü sayıları ile karşılaştırıp aradaki büyük farkı demokrasi karşıtlığı ve despotlukla açıklama gayretleri, Varlık Vergisi'ni kötüleme kampanyası ile birlikte değerlendirilmelidir. Varlık Vergisi'nin bir ulusal burjuvazi oluşturma amacı haklı ve devrimci bir tutumdur. 


KORONAVİRÜS VE KORUMACILIK: 18 NİSAN'DA NE OLDU? 

Kuntay Gücüm(Teori Dergisi GY'Y)- https://teoridergisi.com/ 

18 Nisan Cumartesi günü yayınlanan 2424 sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile yaklaşık 130 
kalem eşya için %5 ila %50 oranlarında ilave gümrük vergisi getirildi. Karar, iki ek liste 


içeriyor. Ek 2 liste Ekim ayına kadar, EK | liste ise Ekim ayı sonrasında uygulanacak vergi oranlarını gösteriyor. 


Önümüzdeki 6 ay boyunca karar konusu ilave gümrük vergileri 3 ila 5 kat daha yüksek uygulanacak. Ekim ayından sonra da verginin indirimli oranda da olsa devam etmesi, kararın koronavirüsü aşan nedenlere dayandığının işaretidir. 

Kararın, 1980 sonrası Türk dış ticaret rejimindeki en kapsamlı korumacılık düzenlemelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 


İlave Gümrük Vergileri Avrupa Birliğinden gelen ve ABD menşeli olmayan ürünleri de kapsıyor. Gümrük Birliği anlaşması serbest dolaşım esasına dayanır; buna göre Gümrük Birliği AB Menşeli olmayan fakat AB'de ithal edilerek serbest dolaşıma sokulan eşyaların da ithalat ve eş etkili vergilerinden muaf tutulmasını gerektirir. İlave Gümrük Vergileri yoluyla Türkiye Gümrük Birliğinin serbest dolaşım ilkesini sınırlandırmış oluyor. 

İlave gümrük vergileriyle sınırlı bakıldığında Türkiye'nin AB ile ticari ilişkisi Gümrük Birliğinden çok serbest ticaret anlaşmalarını andırır. Bu yönüyle yeni korumacılık, Gümrük Birliğinin serbest ticaret anlaşmasıyla değiştirilmesinin olanaklarını da güçlendiriyor. Serbest ticaret anlaşmaları gümrük birliğinden farklı olarak menşe esasına dayanır. 

Yeni korumacılık ve küresel ticaret 


Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı veriler, 2009 sonrasında korumacılığın dünyada arttığını gösterir. Artan korumacılık tarife yoluyla değil, yeni korumacı araçlarla (tarife dışı 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korumacılık) uygulanıyor. Aşağıdaki tablo 2008-2019 yılları arasında yeni korumacı politikaların seyrini veriyor. 


1 miniato anp m soas saon saes 10 AE 


Sin em mme mui omr seri Dbe der ams amy sme Stii 


İlave gümrük vergisi, tarifeye en yakın yeni korumacı politikalar ve Türkiye’de yeni korumacılık 2008 sonrasında artış gösterdi. Türkiye 2011'de 64 kalem eşya için ilave gümrük vergisi uygulamaya başladı; 2014'den sonra ise ilave gümrük vergisine ilişkin düzenlemelerin sayısında artış gözlenir. 

ABD-Çin arasındaki Ticaret Savaşlarında da karşılıklı olarak ilave gümrük vergileri kullanılıyor. 

Yeni korumacılık, tarife korumacılığından farklı olarak menşe, fiyat ve miktarlara duyarlı 
olduğundan, 2008 krizi sonrasında küresel ticaret hacminin yükselmesini engellemedi. 1929 
krizinde ise küresel ticaret hacmi %40’lara kadar daralmıştı. 

Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı küresel mal ihracatı verilerini kullanarak aşağıdaki tabloyu oluşturdum. 


(Milyon USD) 
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Bu verilere göre 2008 krizi sonrasında küresel ihracat tutarı bir yıl içinde %23 azalmış, takip eden yıl ise %21 artış göstererek tekrar yükselme eğilimine girmişti. 2011'de toplam ihracat, 
2008 yılı rakamlarının %11 üstündeydi. 2006-2018 yılları arasındaki artış yaklaşık *060'dır. 
Bu tabloya bakıldığında, yeni korumacı politikaların küresel ticaret hacmiyle birlikte yükseldiğini görüyoruz ve bu uyum kapitalizm tarihi için de yeni bir olgudur. 

Koronavirüsün küresel ticaret üzerinde yaratacağı kalıcı etkinin istatistiklere yansıması için beklememiz gerekiyor. Salgın sonrasında korumacılığın yükseliş göstereceğini söylemek için ise yeterli veriye sahibiz. 

Türkiye'de korumacılık ve sınıflar 

Yeni korumacılık 1930'larda ABD'de anti-tröst yasaların türevi olarak gündeme gelmişti. 
ABD TI. Dünya Savaşı sonrasında saldırgan korumacı bir politika uyguladı. Hatta Japonya'ya ihracat kotalarını bile dayatmış, kabul ettirmeyi başarmıştı. Japonya, Amerika'ya yapacağı ihracatları sınırladı ve üreticilerine kota kadar ihracat izni verdi. Eğer ABD, Japonya'ya karşı korumacı politikalar yürütmeseydi, Japon ihracatının 1960 ve 1970'lerde Amerikan sanayisinin birçok sektöründe yıkıcı etkilere neden olması bekleniyordu. Bu etki, Amerikan işçisi için işsizlik anlamına gelecekti. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni korumacılık güçlü bir kamuoyu desteğiyle uygulandı. 
Kamuoyunun oluşturulmasında sendikaların önemli rolü vardı. Korumacılık o tarihlerde Amerika'daki sendikal taleplerin üst sıralarında yer alıyordu. 

Türkiye'de ise yeni korumacılık sadece sanayi sermayesi tarafından sahipleniliyor. Yeni korumacı tedbirlerin bir bölümü, ilave gümrük vergilerinde olduğu gibi hükümet kararı olarak yürürlüğe giriyor; bir bölümü ise sanayi sermayesinin talebiyle başlayan soruşturmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin lastik üzerindeki korumacı tedbir Petlas Lastik Sanayi ve 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Ticaret AŞ, cam ürünleri üzerindeki ise Trakya Cam Sanayi AŞ ve Düzce Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurularıyla başlayan soruşturmalarla karar haline dönüştü. Sanayi sermayesi başvuruyu yapıyor, dosyayı takip ediyor ve soruşturmalarda tezi lehine savunmalar sunuyor. 

1980'den sonraki süreç, sanayi sermayesinin iç piyasayı koruma dürtülerini de baskılamıştı; 
2008 krizi bu baskının kırılmasına imkân sağladı. Sanayi sermayesinin mücadelesiyle Türk 
dış ticaret rejiminin liberal karakterinin önemli ölçüde yıprandığını söyleyebiliriz. 
Ülkemizde sendikaların talepleri arasında korumacılık öne çıkmaz. Sendika yönetimlerinin korumacılık karşısındaki duyarsızlığı ancak ticaret sermayesinin çıkarlarıyla uyum sağlayabilir. İşçi sınıfı içinde de korumacılık yönünde bilincin geliştiğini söyleyemeyiz. 
İşçi sınıfının en modem ve en milli sınıf olduğu doğrudur. Korumacılık bilincinin işçi sınıfı içinde gelişmemesi, sınıfa sendikalarda önderlik edenlerin siyasal zafiyetlerine işaret sayılabilir. 

Korumacılık milli sınıfların ittifak zeminin önemli parçasıdır ve veriler koronavirüs sonrasında çok daha belirleyici rol oynayacağını gösteriyor. 

Korumacılık, sanayi sermayesi kadar işçi sınıfının çıkarlarını da temsil ediyor. 


SEZAİ BALCI: “ROTHSCHİLD AİLESİ'NİN İLİŞKİ AĞI BİLİNMEDEN DÜNYA POLİTİKASI BİLİNEMEZ” 
Muaz ergü-09.08.2021-http://www.dibace.net/ 


İki asırdan fazladır para, güç ve gizlilikle birlikte anılan Rothschild ailesini Paul Johnson, Yahudi Tarihi adlı kitabında: “Çarpıcı bir sülaleydiler. Birbiriyle bağdaşmayan dört farklı hedefleri vardı: Hızlı ve namuslu bir şekilde muazzam servet sahibi olmak, birçok hükümetin güvenini korumaya devam ederek bu serveti dağıtmak, halkın kıskançlığını uyandırmadan servetlerini harcamak, kanunen ve ruhen Yahudi olarak kalmak. Hiçbir Yahudi onlar kadar servet sahibi olmadı, ağız tadıyla harcamadı ve o kadar popüler olmadı.” diye tanımlıyor. Hocam, kimdir bu Rothschild ailesi? Bu kadar gizemli, merak uyandıran, haklarında gerçeğin ve komplonun karıştığı bu aile hakkında neler söylersiniz? 


Yahudi Rothschild ailesi, aslen Frankfurtlu'dur. Bunlar Aşkenaz dediğimiz Alman Yahudisi”dir. İsimleri Red-Shield, “Kırmızı Kalkan” manasına gelmektedir. Bunların mesleği bankerlik daha doğrusu tefeciliktir. Tefecilik İslamiyet'te olduğu gibi Hristiyanlık'ta da hoş karşılanmayan bir meslek olduğu için Avrupa devletlerinde de bankacılık veya tefecilik uzun müddet Yahudilerin tekelinde kalmıştır. Aile, ilk önce siyasi birliğini sağlayamamış olan Almanya'da Thurn ve Taxis prensliklerinin bankeri olarak ortaya çıkmıştır. Aile hakkında dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok komplo teorisi üretilmiştir. Ancak biz eserimizde bu komplo teorilerinden ziyade resmi arşiv belgelerine dayandığımız için bu tür teorilerin dışında kalmayı tercih ettik. 


Hocam Rothschild ailesinin tarih sahnesine çıktığından bugüne dünya büyük savaşlarla, ekonomik buhranlarla sarsıldı. Birçok büyük şirket ve banka battı, yok olup gitti. Her şeye rağmen bu ailenin ayakta kalmasını ve her buhrandan güçlenerek çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Aile, yaklaşık 200 yıldır dünya politikasını yönlendiriyor. Dünya üzerinde yaklaşık 200 devlet var. Bir de devlet gibi hareket eden bu aile var. Dediğiniz gibi, dünya üzerinde yaşanan her buhrandan sonra bu aile daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Ailenin bu şekilde her savaştan ve buhrandan daha güçlü bir şekilde çıkmasına ben “Getto Stratejisi” adını verdim. Bunlar Frankfurt'ta Yahudi gettosunda yaşıyorlardı. Bunlar her ne kadar zengin olsalar da 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Hristiyanlar tarafından Yahudilere atılan iftiralar, bunları da zora sokabiliyordu. Bir örnek vermek gerekirse 1890'larda Fransa'da yaşanan Yahudi Subay Binbaşı Dreyfüs Davası'nda Rothschildlerin malikâneleri bile taşlanmıştı. Dolayısıyla bunlar işlerini aile dışında başka biriyle paylaşmıyorlar. Bunlar getto'yu başka bir erdeme dönüştürüyorlar. Aile ne kadar bir arada olursa, ilişkiler ne kadar sıkı örülü olursa o kadar güçlü olursunuz. Dağılma ve dışarıdan sızmaya karşı da alınan bir tedbirdi bu. 


Babaları Mayer Amschel, 1812'de öldükten sonra aile işletmesini kontrol altına alan beş oğlu, geniş ölçekli zenginlikleriyle tek ülke ya da prensliğe bağlı kalmak yerine, bir bütün hâlinde Avrupa piyasasına girdiler. Bu amaçla, beş kardeşten Nathaniel Londra'ya, James Paris'e, Solomon Viyana'ya ve en küçük kardeş Carl Napoli'ye yerleşti. Diğer kardeş Amschel ise memleketleri Frankfurt'ta kaldı. Ancak bu yerleşim, bir bölünme ve dağılma gibi düşünülmemeli. Bir elin beş parmağı gibi düşünülebilir ancak her biri birbirlerinden bağımsız değiller. Bu geniş yayılımlı ağ, Rothschildleri bölünme ve dağılma ile de karşı karşıya bıraktı. Bu tehlikeden yukarıda bahsettiğimiz “Getto Stratejisi”yle kurtuldular. Yabancıları içlerine almadılar. 1905 yılına kadar aile içinde gerçekleşen 58 evliliğin 29'u birinci derece kuzenlerle yapılmıştır. Ayrıca, Avrupa'daki en hızlı kurye sistemini kurdular. Böylece rakiplerinden daha önce haber alma imkânına kavuştular. Banka, kredi konularında tekel hâline geldiler. Kendi aralarındaki yazışmalarını Frankfurt Musevicesi ile ve yalnızca kardeşlerin çözeceği bir şifreyle yaptılar. Bunların mektubu rakiplerinin eline geçse bile kimse anlayamazdı. 


Özellikle Napolyon Savaşları sırasında Aile çok ön plana çıktı. O dönemde, orduların ödenekleri için gereken büyük meblağlar, kâğıda ve krediye dayalı uluslararası yeni bir finans sistemi yaratmıştı. Hükümetler de bunu her türlü amaç için kullanabileceklerini anlamışlardı. 
Londra'daki Nathaniel Rothschild, daha ziyade Kutsal İttifak olarak bilinen Avusturya, Rusya ve Prusya gibi sağlam Avrupa otokrasilerini tercih ediyordu. Bu yüzden Rothschild ailesine aynı zamanda Kutsal İttifak'ın Hazinedarları da denilmektedir. 1822'de onlara muazzam meblağlar ödenmiştir. Viyana'da Rothschildler, Habsburglar için tahvil satmışlar, Mettemich?'e danışmanlık yapmışlar ve ilk Avusturya demiryolunu inşa etmişlerdir. Yine ilk Fransız demiryolu Paris'te Rothschild Kardeşler tarafından inşa edilmiştir. Bunlar aynı zamanda, Bourbonlarla, Orleans ve Bonaparte taraftarlarına da mali destek sağlamışlar; 1810'da Danimarka'ya, 1824-1829 arasında Brezilya'ya, 1830'da İngiltere'ye borç vermişlerdir. Yani dünyada bağımsız olan her devlet, paraya ihtiyaç duyan her devlet, Rothschild ailesiyle temas hâlinde olmuştur. Bu, günümüzde de böyledir. 


Rothschild Ailesi 

“Osmanlı dış borçları, Filistin ve siyonizm, Türk bankacılık finans tarihi konularında yapılacak bir çalışmada Rothschildlerden ve onların Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinden söz etmemek mümkün değildir.” tespitini yapıyorsunuz. Bu iki taraf ilişkileri hakkında kabaca neler söylersiniz? Ne zaman ve hangi şartlarda başlamış bu ilişki? Osmanlı belgelerinde Rothschild ailesi hakkındaki ilk bilgiler hususunda neler söylenebilir? 


Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti'nin ilişkileri 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar gitmektedir. Aile, 1855, 1891 ve 1895'te üç defa Osmanlı Devleti'ne borç verdi. Osmanlı Bankası'nın kuruluşu aşamasında verilen üç tekliften biri de Rothschildlere aittir. Filistin'de 1925'e kadar toprak satın alıp Yahudi dindaşlarına bağışlayan yine Rothschildlerdi. Tüm bu konular, Rothschild bilinmeden bilinemez. 
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Osmanlı Devleti'nin Rothschild ailesiyle olan ilişkisi, 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı'yla başlamıştır. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin Tuna garnizonlarında büyük bir tahıl sıkıntısı baş göstermişti. Bu sıkıntıyı halletmek için dönemin devlet adamları Avusturya Başbakanı Prens Mettermich?e başvurmuşlar, Prens de Rothschild ailesi aracılığı ile Osmanlı Devleti'ne zahire tedarik etmiştir. Alınan zahirenin bir kısmının parası savaş sırasında ödenmiş, kalanı ise ödenemediğinden belgelere konu olmuştur. Ancak, biz bunu 1834 yılına ait belgelerden öğrenebiliyoruz. 


Osmanlı Devleti-Rothschild İlişkisi 1834 yılından itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Bu yıllarda Osmanlı Devleti'nin en önemli gündem maddelerinden biri de Yunanistan'dan alınacak tazminat meselesiydi. Bu tazminat Osmanlı belgelerinde Yunan mükafat-ı nakdiyesi olarak geçmektedir. Bilindiği üzere Yunanistan, 1821'de Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş, 1832'de de bağımsızlığına kavuşmuştu. Yunanistan'da kalan Osmanlı kamu binaları, İslam vakıfları gibi meseleler için Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne tazminat ödemek zorundaydı. Bu sırada Yunanistan'ın da parası olmadığı için söz konusu tazminatı Londradaki Rothschildlerden almak zorunda kalmıştır. Yunanistan'ın tazminatını 1834'te İstanbul'a Nathaniel de Rothschild bizzat İstanbul'a getirmiştir. Rothschild, parayı getirirken Viyana'da Prens Metternich'e uğramış, o da Viyana'da bulunan Osmanlı Maslahatgüzarı Mavroyeni Bey ile tanıştırmıştır. Mavroyeni Bey, Nathaniel de Rothschild'e Sultan II. Mahmut'un danışmanı olan İstefanaki Bey'le tanışması için referans olmuştur. İstanbul'a gelen Nathaniel de Rothschild, İstefanaki Bey'in evinde kalır. 


Rothschildlerden bahseden ilk Osmanlı belgelerinde Rothschild adı “İngiltere tebaasından olub ancak mâl-i Karün sahabeti cümle düvele külliyetlü ikraza iktidar-ı maliyesi cihetiyle bi’l-cümle krallar tarafından nişanlar ve rütbelere mazhar olan Rothschild nam efrencin oğlu” şeklinde geçmektedir. 


Nathaniel Rothschild, Reisülküttap'la yaptığı görüşmede Yunanistan'ın tazminatını vereceğini, ancak Osmanlı Devleti'nin de Rusya'ya ödeyeceği savaş tazminatını da bu paradan kesip ödeyeceğini ifade etmiştir. Yani devletlerarası ilişkilerde bir aracı rolü oynamaktadır. Böylece Osmanlı Devleti ile yakın ilişki kurmak istemiştir. 


Bu ilk temaslarda zikredilmesi gereken bir husus da Nathaniel de Rothschild'in Sultan I. 
Mahmut'la görüşmesidir. Osmanlı belgelerinde bu görüşme, “mersümun familyası düvel-i saire indinde muteber olub kendisi dahi Dersaadet'e Devlet-i “Aliyye'ye bir hizmet edasıyla bir münasebet peyda eylemek arzusuyla gelmiş olduğuna istinaden, Padişah'la görüşmesinin de yararlı olacağı şeklinde zikredilmiştir. Ancak bir sorun vardı? Sultan II. Mahmut, hangi sıfatla görüşecekti, çünkü Nathaniel de Rothschild elçi ya da herhangi bir devlet memuru değildi. Ona göre farklı bir protokol uygulanmalıydı. 


ROTHSCHILDLER 


OSMANLI İMPARATORLUĞU 
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Yani, 1830'lu yıllarda Avrupa'nın en önemli merkezlerinde faaliyeti bulunan Rothschild ailesinin, bu yıllarda Osmanlı Devleti ile önemli ticari ilişkisinin olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. İngiltere maliyesini elinde tutan Rothschild ailesi aynı dönemde Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya, Yunanistan ve Güney Amerika'da bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlere borç vermektedir. Hem siyasal hem de mali açıdan büyük hedefleri olan ailenin, Osmanlı Devleti ile ilişkilere ilgisiz kalması düşünülemezdi ve öyle de oldu. Sultan TI. 
Mahmud'la Nathaniel de Rothschild'in görüşmesinin ayrıntılarına dair elimizde belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte İngiltere'de yayımlanan The Monthly Chronicle serisinde, Nathaniel de Rothschild'in Sultan'ı gizli bir şekilde ziyaret ettiği ve ziyaretin asıl maksadının 
36 çeşit gümüş paranın kullanıldığı Osmanlı ülkesinde yapılması düşünülen para reformuyla 
ilişkili olduğu ifade olunmaktadır. Fakat bu niyet, elimizde bulunan Osmanlı belgelerine yansımamıştır. 


Hocam, Osmanlı ve Rothschildler arasındaki yukarıda bahsettiğiniz alanlardaki ilişkilerin konu ile ilgili yapılan çalışmalarda göz ardı edildiğini iddia ediyorsunuz. Bu iddianız hususunda neler söylersiniz? 


Türk tarihçiliğinde mesela, Osmanlı dış borçları izah edilirken, İngiltere'den veya Fransa'dan alınan borç olarak ifade edilir. Hangi bankerlerden alındıkları üzerinde durulmaz. Filistin meselesinde Teodor Herzl'in teklifi ve Sultan I. Abdülhamid'le olan görüşmesinden bahsedilir. Ancak Rothschild ile olan görüşmesinden bahsedilmez. Bir örnek vermek gerekirse Herzl, Sultan TI. Abdülhamid'den Yahudiler için toprak talebinde bulunduğunda, Parisli Edmond Rothschild, Filistin'den 195 bin arazi satın almıştı. Ancak Türk tarihçiler bu gerçeğe hiç dikkat etmezler. Abdülhamid zamanında bir karış bile arazi satılmadı tezini savunurlar. Oysa gerçek bunun tam zıddı. 


Rothschildler çok güçlü, zengin bir aile. Antika eşyalar, hisse senedi, değerli taşlar, antika paralar, madenler ilgilendikleri alanlardan. Maddi şeylerle bu kadar ilgili olan aile, kazandıklarını dünyanın diğer yerlerinde zor durumda yaşayan Yahudiler için harcayabiliyorlar. İdealleri de var. Bu hususlarda neler söylenebilir? Bir de aileye bu yüksel idealleri İngiltere'de başbakanlık yapmış olan Yahudi asıllı Benjamin Disraeli”nin aşıladığı söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Paul Johnson'un da dediği gibi Rothschild ailesinin bir diğer özelliği de ruhen Yahudi olarak kalmaktı. Hangi Avrupa ülkesinde olursa olsun, Rothschild ailesi fertlerinin Jacob, Benjamin, Solomon gibi ikinci isimleri daima İbranice'dir. Rothschild ailesini siyonizm ve Filistin davasına Benjamin Disraeli yönlendirmiştir. 


Benjamin Disraeli, İngiliz hükümetine başbakanlık eden en alışılmamış ve en olağanüstü şahsiyetlerden birisiydi. İngiliz politika hayatında hiçbir Yahudi, bu kadar yüksek bir mevkiye gelmemişti. Politik kariyerinden önce bir romancı ve hatip olan Disraeli, 1844 yılında yayımladığı Coningsby/Yeni Nesil adlı hikâyesinde yeni bir dünyadan söz ederken, bu oluşumun başlıca aktörleri olarak Rothschild ailesini görmektedir. Hikâyedeki Sidonia karakterinin Lionel de Rothschild'e atfedildiği bilinmektedir. Sefarad Disraeli'nin kültürleri, fiziki görünüşleri ve alışkanlıkları kendilerine benzemeyen Aşkenazlardan Rothschild ailesine böyle bir rol vermesi ilginçtir. 


Yüksek ideallerin, bencillik bağını öldürdüğü pek iyi bilinir. Şu hâlde, baba Mayer Amschel Rothschild'in maddi anlamda, Disraeli'nin de manevi bakımdan ailenin kurucusu olduğuna hükmedilebilir. Kendisi de inanmış bir ideal adamı olan Disraeli'nin gösterdiği hedefler, 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Rothschild ailesinin, kesintisiz olarak 200 yıla yaklaşan bir süredir hem dünya ekonomisinde hem de dünya politikasında başlıca karar verici olmalarını sağlamıştır. Disraeli'nin, Rothschild ailesine gösterdiği hedef; kitaplarında daha çok işaretlerle, simgelerle belirtmeye çalıştığı siyonist projeleriydi. Disraeli'ye göre Rothschildler, Yahudi ırkını onurlandıran insanlardı. Disraeli'nin hayallerine ilişkin olarak yakın çalışma arkadaşı Lord Edward Henry Stanley, Disraeli ile yaptıkları gezinti sonrası, Günlüğüne şunları kaydetmiştir: 


Filistin, dedi, doğal nimetlere sahiptir. Bütün ihtiyacı çalışacak çiftçiler ve onların korunması... Toprak, Türkiye'den satın alınabilir. Para, Rothshildlerden ve ileri gelen İbrani kapitalistlerinden gelecek. Türk İmparatorluğu iflasın eşiğinde ve gelir sağlamak için her şeye razı olur. Yapılacak şey, toprak üzerindeki haklara sahip kolonilerin kurulması ve güvenliğin teminat altına alınması. Vatandaşlık konusu, bunların gerçekleşmesine kadar bekleyebilir. Bu konuların sık sık Yahudi halkının gündemine geldiğini ekledi. Bunları gerçekleştirecek Yeni Mesih'in, ulusunun gerçek kurtarıcısı olacağını söyledi. 


Disraeli'nin 1851 yılında arkadaşına anlattığı bu proje, onun rehberliğinde ve ileride de görüleceği üzere Yeni Mesih Rothschildlerin basiret dolu mali ve siyasal tutumlarıyla bir süre sonra uygulamaya sokulmuştur. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi teorilerini alt üst edecek bir şekilde, Disraeli'nin hayali, 100 yıl sonra 1948 tarihinde, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla gerçek olmuştur. Yukarıda da izah edildiği gibi Rothschild ailesinin ideolojik babası Disraeli'dir. 


Rothschild ailesinin Osmanlı Devleti'ne borç vermeleri, mali kontrol, Osmanlı Bankası'nın kurulması ve düyunu umumiye konularını değerlendirir misiniz? 


Osmanlı Devleti'nin, 1854-1914 yılları arasında 41 büyük borçlanması olmuştur. Bunların sadece 3'ü Rothschild ailesinden alınmıştır. Rothschild ailesi, Osmanlı Devleti'ne ilk büyük meblağlı borcu, 1855'te vermiştir. Ancak bu tarihten önce de Rothschildler, Osmanlı Devleti'ne küçük miktarlarda borç vermişlerdir. Bahsi geçen küçük borçlanmalar, Türk borç tarihi kitaplarında pek zikredilmemektedir. 


Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'nın ufukta görünmesi üzerine Avrupa'da 1852'den itibaren borç görüşmelerine girişmiştir. Bu borç müzakerelerinden biri de 1852'de Paris Sefiri Kalimaki Bey'in girişimiyle 7 Eylül 1852'de İngiliz-Fransız ortaklığı olan Bechet de Thomas ve Londra'daki Deveaux Firması ile yapılan 45 milyonluk bir borçlanma için olmuştur. Ancak, borçlanmaya karşı olan Sultan Abdülmecid, bu antlaşmayı onaylamamıştır. 
Bu girişim Osmanlı belgelerinde mukavele-i faside olarak adlandırılmıştır. Osmanlı Devleti, mukavelenin feshinden ötürü Avrupa'da itibar kaybetmek istemediğinden, imzacı bankerlere tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Bu yüzden Hükümet, aralarında Banker George Zarifi'nin de bulunduğu tüccarlardan Ocak 1853'te 2,2 milyon frank alarak ilgili firmaya ödenmiştir. Tazminatın kalanı da Şubat 1853'te Rothschild ailesinden alınan 3 milyon frankla ödenmiştir. Rothschildlerden alınan borcun taksiti de M. M. Baltazzi'den alınmıştır. Şu hâlde, alınan dış borç, içeriden yapılan iç borçla karşılanmış demektir. Osmanlı Devleti'nin Rothschild ailesinden aldığı ilk borç budur. Bir başka ifadeyle, Osmanlı Devleti'nin kasasına 
45 milyon frank girmediği gibi, 5,2 milyon franklık tazminat da ödemek zorunda kalmıştır. 
Devlet maliyesinin buhran içinde olduğu bir sırada meydana çıkan bu fena iş yönetimi, Ahmet Cevdet Paşa'ya göre bilgili, yetişmiş maliyeci yokluğundan kaynaklanmıştır. Borçlanma girişiminin bu şekilde sonuçlanmasının pek çok nedeni vardır. Fakat önemli bir unsur olarak kaht-ı rical (devlet yönetiminde liyakat isteyen alanlarda, kültür, bilgi ve birikimiyle yetişmiş, kalifiye insanın bulunamaması) sorunudur. 
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Kırım Savaşı'nın başlamasından önce muhtemel bir savaşın lojistik gereklerini yerine 
getirmek için Temmuz 1853'te Osmanlı Devleti, Parisli Rothschild aracılığı ile 40 bin tüfek, 2 
bin şişhane, 10 milyon fişek, 50 milyon kapsül satın almış, bunlar için toplamda 10.514.976 
kuruşluk ödeme yapmıştır. Rothschild Ailesi, Osmanlı Devleti'nin silah ihtiyacını da karşılamakta ve komisyonunu da almaktadır. 


Rothschild ailesinden ilk yüksek miktarlı borç, 1855'te alınmıştır. Borcun miktarı 5 milyon sterlindir. Ancak Rothschildler, Osmanlı Devleti'nin borcu ödeyememesi durumunda İngiltere ve Fransa'nın kefilliğini talep etmişlerdir. Bu borçlanma İngiltere ve Fransa Parlamentolarında onaylanmıştır. Yani Osmanlı Devleti, borcu ödeyemezse İngiltere ve Fransa ödeyecekti. Rothschildlerin böyle bir yola başvurması, ancak ileri görüşlülükle açıklanabilir. Alınan bu borcun ilk iki taksiti ise yine Rothschildlerden alınan borçla ödenmiştir. Yani devlet, bu tarihte borcu borçla kapatmak yoluna gitmiştir. Bu hâl ileride de devam edecek ve moratoryumla neticelenecektir. 


Devlet, 1881'de Muharrem Kararnamesi'yle Düyun-ı Umumiye İdaresi kurduğunda diğer bankerler alacakları için sıraya girdiklerinde Rothschildler, zaten İngiltere ile Fransa'yı kefil ettikleri için bu tip işlemlerle muhatap olmamışlardır. İflasın ilanından sonra Rothschildlerle, Osmanlı Devleti arasında borçlar konusunda önemli bir sorun yaşanmamıştır. Çünkü borçlar İngiltere ve Fransa'nın kefâletleri altındaydı. Bu hisselere yatırım yapanlara Osmanlı Devleti ödeme yapamadığı hâllerde, bu iki devlet yükümlülüğü üzerine alacaktı. Nitekim Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kuruluşunda, 1855 borçları bu yapılanmaya dâhil edilmemiştir. Söz konusu borçlara dair işlemler ayrıca ve sorunsuz olarak yürütülmüştür. Rothschildlerin, Osmanlı Devleti'ne borç veren diğer bankerlerden farklı tarafları buradadır. Onlar, her şeyi hesap etmişler ve öngörüleri doğru çıkmıştır. Bu bağlamda, yapılan borçların İngiltere ve Fransa'nın kefaleti altında olduğu bu devletlere yapılan ödemelerden de anlaşılmaktadır. 


Hocam Rothschild ailesinin ezilen Yahudilerle ilgileri ve onları koruma gayretleri hakkında neler söylersiniz? 


İsrail Devleti kurulana kadar, dünyada Yahudilerin en rahat yaşadıkları ülke Osmanlı Devleti'ydi. Diğer Avrupa devletlerinin aksine Osmanlı Devleti'nde Yahudiler, oldukça dini ve ticari bir serbestliğe sahiplerdi. Ancak Osmanlı Devleti'nde zaman zaman Yahudiler, özellikle Hristiyanlar tarafından bazen ağır saldırılara maruz kalabiliyorlardı. Bu saldırıların bir kısmı ise “kan iftirası” adı altında gerçekleşiyordu. Bu kan iftiralarının en kanlı olanlarından biri de 1840'ta Şam'da meydana gelmiştir. Bu tarihte Şam, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa idaresindeydi. e Rothschildlerin Osmanlı Yahudilerinin meseleleriyle ilgilenmesi “Şam Kan İftirası” olaylarından sonra başlamıştı. Bu konuda ilk adımı kendilerine yardım edilmesini isteyen iki Filistinli Yahudi atmıştır. İsimlerini bilmediğimiz bu iki Yahudi 1840 yılında İstanbul'a gelerek Paris'teki James de Rothschild'e mektup yazmışlardı. Yahudiler, başlarına gelenleri İstanbul'da Camondo Ailesi ve Fua Ailesi'ne, Londra, Paris, Napoli ve Viyana'da bulunan Rothschild gruplarına da iletmişlerdir. 
Şam olayıyla, bilhassa Paris'teki Rothschild grubunun başında bulunan, James de Rothschild ilgilenmiştir. İlk olarak, sorunu çözmek için izlenecek yolu tespit etmek maksadıyla, Londra'da Yahudi Konseyi toplanmıştır. Bu toplantıya Nathan'ın oğlu Baron Lionel de Rothschild, Sir Moses Montefiore, Isaac Lyon Goldsmid oğlu Francis Goldsmid ve David Salomons katılmıştır. 


Şam Kan İftirası olayından sonra, Osmanlı Yahudileri ile ve özellikle, Hayim Palacci sayesinde İzmir Yahudileri, Rothschild ile sıkı ilişkiler kurmuşlardır. Şam Kan 
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İftirası'ndan 19 yıl sonra, aynı sorun, bu defa İzmir'de baş göstermiştir. 29 Mart 1859 
tarihinde, İzmir?deki Musevi cemaatinin önderi Hayim Palacci, Rothschild ailesinin İngiltere Grubu'nun başında bulunan Baron Lionel de Rothschild'e bir mektup göndererek yardım talep etmiştir. Rothschild, bu gelişmeden, Londra'daki Osmanlı Elçisi Musurus'u haberdar etmiş ve soruna el atmasını istemiştir. 


Bunların dışında Rothschild ailesi, Osmanlı Yahudilerinin hemen hemen her türlü istekleriyle yakından ilgilenmiştir. Bu amaçla, Izmir Karataş Musevi Hastanesine yardım ettikleri gibi, Kudüs ve Safed'de birer hastane, Kudüs'te bir okul ve matbaa da yaptırmışlardır. 


En çok merak edilen konulardan biri de Yahudilerin özellikle adı geçen ailenin Filistin'den toprak alarak buralara Yahudi muhacirleri yerleştirme projeleri. Filistin'de topraklar satın alınıyor buralar imar ediliyor, tarıma açılıyor ve Yahudi yerleşimleri oluşturuluyor. Bu süreç hakkında bilgi verir misiniz? 


Rothschild ailesi, ırken Yahudi olduğu gibi, kalben ve ruhen de Yahudi'ydi. Dolayısıyla tüm dünyadaki örneklerin aksine zenginliklerinin bir kısmını da kendi ırk ve dindaşlarına ayıran bir aile... Yahudiler için Filistin'de yurt kurma çabaları, Rothschildlerle başlamış değildir. 
Rothschildlerin Filistin'e olan ilgisi ise bir hayli gerilere uzanmaktadır. Filistin'de bir Yahudi Devleti kurulması fikrini hayata geçirmeye çalışan ilk kişi Haham Zevi Hirsch Kalischer'dir. Kalischer, 1836 gibi erken bir tarihte Frankfurt'taki Amschel Mayer von Rothschild'e zamanın Filistin ve Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan Kudüs'ün satın alınması için bir girişimde bulunmalarını rica etmiştir. Yani Rothschildler, Filistin ve siyonizm meselesiyle 1836 yılından itibaren temas hâlinde olmuşlardır. İngiltere'nin, Filistin'e ilgisi bilhassa Disraeli'nin Başbakanlığı döneminde artmıştır. Bu yıllarda, İngiltere konsolosları, Osmanlı ülkesinde Avusturya, Rusya, Fransa yahut başka bir devletin vatandaşı olan Yahudilerin herhangi bir sorununda, metbü? (kendisine bağlanılan) devletin ilgisiz kalması hâlinde, Yahudiler lehine duruma müdahale edebileceklerine dair yetkilendirilmişlerdi. İngiltere'nin izlediği bu politikadan ürken bazı devletler de Filistin'e gelen Yahudilere himaye belgesi dağıtmaya başlamışlardır. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü ortaya çıkınca, İngiltere Başbakanı Disraeli, uzun süreden beridir düşündüğü planı uygulanır duruma getirmek için harekete geçmiştir. Sir Laurence Oliphant ve Lord Salisbury ile hazırladıkları ve Musevilerin Filistin'e yerleştirilmesine dair bir projeyi, II. Abdülhamid'e sunmuşlardır. Fakat Saray, 16 Mayıs 1880 tarihinde bu isteği olumsuz karşılamıştır. 


Bu sıralarda, Rusya'da Musevilere karşı düzenlenen saldırılar (pogrom) bunların ülkeden kitle hâlinde göç etmelerine (aliya) ve siyasal örgütler kurmalarına sebep olmuştur. 1881'de Odessa'da Hovevei Zion (Zion'u Sevenler) adlı dernek, sonra Biluim hareketi, Filistin'e 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dönüş emelini savunmaya başlamıştır. Rothschildlerin Filistin'e yönelmesi XIX. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Doğu Avrupa ve Rusya'da Yahudi düşmanlığının zirveye çıktığı yıllara rastlamaktadır. Rothschild gibi dünyaca ünlü pek çok Yahudi banker, Rusya ile olan ekonomik ve siyasi ilişkilerini kullanmak suretiyle soydaşlarına yapılan haksız muamelenin durdurulması için aracı olmuşlardır. 


Ailenin Filistin'e el atması, muhacir Yahudileri Filistin'e yerleştirme projelerini doğrudan uygulamaları, ne zaman ve hangi şartlarda başlıyor? 


Yahudilere yeni bir yurt bulma yolunda, 16 Haziran 1869 tarihli Ecânibe Toprak Satışını düzenleyen kanun, Rothschild ailesinin işini çok kolaylaştırmıştır. Buna göre, yabancılar Hicaz Vilayeti dışında kalan Osmanlı ülkesinde mülk edinebileceklerdi. 
Elimizdeki belgelere göre, Rothschild ailesi adına, Filistin'de satın alınan toprakların tapu kayıtları da Rusya'da Yahudilere uygulanan “pogrom”la aynı zamana tesadüf etmektedir. 
Rothschild, Filistin'deki ilk araziyi 1882'de satın almıştır. Yoğun biçimde arazi satın alma yılları olan 1880'lerde, Osmanlı Devleti ile Rothschildler arasında ciddi bir anlaşmazlık yoktur. Bir müddet sonra, Filistin'de toprak satışlarının ve bina yapımının artmasından endişe duyan Il. Abdülhamid, bu tür işlemleri kesinlikle yasaklamıştır. Rothschildlerin Rus Yahudilerinin Filistin'e yerleştirilmesini talep ettikleri ilk belgeler 1891 yılı ortalarına tesadüf etmektedir. Bu tarih aynı zamanda 5 Mart 1891'de Rothschild ailesiyle yapılan istikrazın hemen sonrasına rastlamaktadır. Rothschild ailesi, krallara, sultanlara, Çar'a, cumhuriyetlere borç para temin ettiği gibi aynı zamanda uluslararası siyasette bir aktör gibi hareket etmektedir. Rothschild ailesinin Paris kolundan Edmond de Rothschild, 1899 yılına kadar çeşitli yollarla 195 bin dönüm, 1925'e kadar ise 500 bin dönümden fazla arazi satın almıştır. 
Başka bir ifade ile ailenin İngiltere kolu Osmanlı Devleti'ne borç verirken Fransa kolu yoğun şekilde arazi alımı yapıyor. Filistin'de arazi satın alan kişi Parisli Edmond de Rothschild... 
Edmond de Rothschild, diğer iki kardeşinin aksine bankacılıkla ilgilenmemiş, gençliğinden beri sanata ilgi duymuş, koleksiyoncu biriydi. Özellikle Rusya'da Yahudilere uygulanan “pogrom”la birlikte bütün ömrünü ve servetini din ve ırkdaşlarının refahına harcamıştır. Bu bakımdan Yahudiler arasında hayırsever ve Yishuv'un Babası (Avi ha-Yishuv) olarak anılmıştır. 


Edmond de Rothschild, Rusya'dan gelen Yahudiler için ilk önce çürüyen imparatorluğun ihmal edilmiş bir köşesi olan Filistin'de “Uyun el-Kara (Rishon le-Zion), daha sonra Zikhron Ya'akov (Zemarin) ve Ekron el-Betty (Mazkeret Batya) kolonilerini kurarak Filistin'de toprak satın almaya başlamıştır. Theodor Herzl'in aksine o sessiz yerleşimi savunmuştur. 
Kolonilerine Fransa'dan Versailles ya da Montpellier diplomalı doktor, hekim ve mühendis gibi pek çok uzman getirtmiş, bataklıkları kurutmuştur. 1900 yılında kolonilerini JCA'ya devrettiği zaman 250 bin dönümden oluşan 12 yerleşim birimine 14 milyon frank harcamıştı. 
Osmanlı idaresindeki Filistin'i ve kolonilerini 1887, 1893, 1899 ve 1914 yıllarında dört defa ziyaret etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Filistin'de şarap endüstrisinin oluşumunda önemli katkıları olduğu gibi Filistin Elektrik Şirketi'nin sponsorluğunu yapmış, Hebrew Üniversitesini kurdurmuştur. 1923'te Filistin Yahudi Kolonizasyon Birliği'ni (Palestine Jewish Colonisation Association PICA) oğlu James'in başkanlığında yeniden düzenlemiştir. Golan, Havran ve Samaria'da yeni yerleşim birimleri kurmuştur. 1925'te 
Filistin'i son defa ziyaret etmiş ve 1934'te ölmüştür. Öldüğünde 30 yerleşim biriminde 500 
bin dönümden fazla arazi satın almıştı. 1954 yılında eşiyle kendisinin Paris Pre Lachaise Mezarlığı'ndaki naaşları, Zikhron Ya'akov (Zemarin) yakınlarındaki Ramat ha-Nadiv'e nakledilmiştir. 1954'teki mezar nakil töreni sırasında Weizmann ve David Ben-Gurion'un 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yaptıkları konuşma Edmond James de Rothschild'in İsrail ve siyonizme olan hizmetlerini özetlemektedir: Kimse ondan daha fazla İsrail?e hizmet etmemiştir. 


Rothschild ailesinin Filistin'de kurduğu ilk koloni Tel Aviv-Yafa'nın güneyinde bulunan “Uyun el-Kara”dır. İbranice adı Rishon le-Zion olan koloninin kelime anlamı, Siyonda İlk”tir. 
1883'te Baron Edmond James de Rothschild'in himayesine girmiştir. Burada üretilen şaraplar The Carmel Wine adıyla 1900 yılında Paris'te yapılan bir yarışmada altın madalya kazanmıştır. Edmond Rothschild'in satın aldığı ikinci köy, Zemmarin'dir. İbranice ismi Zikhron Ya'akov'dur. Zikhron Ya'akov (Memory of Jacob), ismini Baron Edmond'un babası James'in İbranice adı Jakov'dan (Jacob) almıştır. İsrail'in kuzeyinde Hayfa'da Karmel Dağı'nın eteklerinde Galiçya'dan göçen Romanya ve Polonya Yahudileri için 1882'de kurulmuştur. Köy şaraplık üzümleriyle meşhurdur. Birinci Dünya Savaşı içerisinde, Osmanlı Ordularına karşı İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle birlikte hareket eden Aaron Aaronsohn ve kız kardeşi Sarah'ın teşkil ettikleri, NİLİ adlı casusluk şebekesi de Zemarin'de kurulmuştur. 
2002'deki nüfusu 14.300'dür. 1954'te Baron Edmond James de Rothschild ile eşi Adelheid'in mezarı buraya nakledilmiştir. 


Aaron Aarosohn isimli Aşkenaz Yahudisi biri Rothschild ailesinin yardımıyla Filistin'de özellikle ziraat alanında başarılı işler yapıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında kız kardeşiyle NİLİ örgütünü kuruyorlar. Bu örgüt Osmanlı'ya karşı İngilizleri destekliyor. Bu örgütü ve yaptıklarını anlatır mısınız? 


ROTHSCHILDLER 
OSMANLI İMPARATORLUĞU 


kk 1 
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Aşkenaz Aaron Aaronsohn, Romanya'da Falticeni'de doğdu. Altı yaşındayken, 1882 yılında Filistin'e götürüldü. Babası Efraim Fishel, çalışkan ve başarılı bir çiftçi, annesi Malkah ise evine sadık bir kadındı. Evlerini Karmel Dağı yakınlarındaki Zikhron Ya'akov'da (Zemarin) inga ettiler. Burada ziraatın öncüleri olarak tanındılar. Aaron, Baron Edmond de Rothschild'in 
yardımıyla, Fransa'daki Grignon Ziraat Kolejinde, Almanya ve Amerika'da eğitim gördü. 30 
yaşında iken, dünyanın en iyi ziraat uzmanları arasındaydı. “Atlit'teki tarım istasyonunda yaptığı denemelerde beyaz buğdayın oluşumu ve evrimi konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştı. Rothschildlere ait bir arazide, uzman olarak görev yaptığı sırada, Baron'un Araplardan satın aldığı arazinin verimli olmadığını anladı. Bu gerçeği, Baron Rothschild'e söyledi. Rothschild, zirai konularla ilgilenmesi için burada kendisini görevlendirdiğini, basiretinin ise onu ilgilendirmediği cevabını verdi. Aaron, Rothschildlerin planladığı yerleşim alanlarında, zirai alanda çok başarılı işler yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında kız kardeşi Sarah'la birlikte kurdukları NİLİ Örgütü, Osmanlı Ordusuna karşı savaşan İngilizlerin en büyük ve güçlü destekçisi oldu. Üst düzeyde 23 aktif üyesi bulunan NİLİ Örgütü'nün başı olan Aaronsohn, savaş sırasında bir süre Şam Valisi Cemal Paşa'nın başdanışmanlığını yaptı. 
Kariyerini kullanarak Türk ordusunun hareketi, birliklerin durumu, ahalinin morali vs. 
hususlarda bilgiler toplamaktaydı. Osmanlı Devleti'nin Arap eyaletlerini savunma planını çalarak Kahire'deki İngilizlere gönderdi. Sonra savaşın bitimine kadar Londra'da kaldı. 
Örgütünün yönetimini bu sırada kız kardeşi Sarah Aaronsohn (1890-1917) ile Yossef/Youssef 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Lishansky sürdürdü. Bunlar da Osmanlıların Kanal harekâtı, savunma birliklerinin sayıları ve konumları hakkında istihbarat toplayarak General Allenby'e verdiler. Bu teşkilatın kurulduğu ev, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. 


İşte Filistin'de, başlıcalarını Rothschildlerin kurduğu ve koruduğu yerleşim yerlerindeki Musevilerin, Aaronsohn ve diğer seçilmişlerin rehberliğinde böylesi bir yola girecekleri başından beri hesap edilmişti. Rothschild ailesi, yüzyıllık tecrübe ile çok sağlam temelleri olan mali bir İmparatorluk kurmuştu. Şimdi, yeni bir devlet kurmak için harekete geçmişlerdi. 
Aaron'un hayatı, Rothschildlerin kullandığı yöntemleri ve niyetlerini anlamak için etkili bir örnektir. 


Hocam Osmanlı merkez yönetiminin kesinlikle yasaklamasına rağmen Filistin'de Yahudilere toprak satışı devam ediyor. Sürekli bir Yahudi göçmen trafiği var bölgede. Bütün yasaklara rağmen Yahudi nüfus hızla artıyor. Bu durumu nasıl yorumlarsınız? 


Rothschildler, Filistin'deki ilk arazilerini 1882'de satın aldı. Gerek Rothschildlerin ve gerekse diğer siyonist örgütlerin yoğun şekilde Müslüman ve Hristiyan Araplardan arazi satın almaları üzerine, Sultan TI. Abdülhamid, 1890'lı yılların başından itibaren arazi satışlarını ve bölgeye muhacir Yahudi yerleşimini yasakladı. Ancak bu yasaklar nerdeyse hiçbir zaman uygulanmadı. Sadece kâğıt üzerinde kaldı. Daha doğrusu muhacir yerleşimi Rothschild ailesinin bilgisi ve örgütlemesi ile yapıldığı için bütün tedbirler etkisiz kalmıştır. Bu tür tedbirleri etkisiz bırakmanın en etkili yolu ise hiç şüphesiz rüşvetti. Rüşvet, yerel idare ile olan sorunların halledilmesinde en büyük araç olmuştur. Belgelerden anlaşıldığı üzere Filistin'de nüfus memurundan, mutasarrıfa kadar rüşvet yaygınlaşmıştır. Filistin'de merkezden gelen emirlere rağmen Baron Edmond James de Rothschild başta olmak üzere Yahudi derneklerine arazi satışlarının yapılması devam etmiştir. Bu satışlarda verilen rüşveti ise Edmond'un vekilleri organize ediyordu. Rothschild'in vekilleri aynı zamanda rüşvet verdikleri memurların ayrıntılı listesini de tutuyorlardı. Bu vekiller her fırsatta Türk ve Araplarla iyi ilişkiler kurmaktan asla kaçınmamıştır. Kalvaryski'nin yazışmalarında bu tür fırsatlar gayet net açıklanmıştır. Ona göre Türklerin yönetimindeki bahşiş adı altındaki rüşvet kavramı, iş dünyasındaki altın tokalaşmalardan farklı değildi. Vergi memurlarının, polislerin hatta yargıçların bile son derece düşük maaşla çalıştığı İmparatorlukta bahşiş, yetkililerle olan ilişkileri, gereksiz sürtüşmelerden koruyan bir araçtı. Kalvaryski'nin hesap defterinde bu tür bahşişler şöyle yer tutmuştu: Kadıya bir küheylan, Kadının ev hizmetçilerinin maaşları, Taberiye Kaymakamına halılar, perdeler... Kalvaryski'ye göre bu tür harcamaların hepsi halkla ilişkiler gideriydi. 


Özellikle Hayfa'dan Yafa”ya uzanan düzlük boyunca arazi satın almış olan Baron Edmond de Rothschild'in kolonilerine yönetici, ziraatçı, hekim, öğretmen ve mühendis göndermesinin de kolonilerin gelişiminde büyük rolü olmuştur. Edmond, Filistin'de kurduğu 40 yerleşim yeri 
için “Yishuv'un Babası” namını almaya hak kazanmıştır. II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 
yılında Filistin'de yaşayan Musevi nüfusu, göçler sayesinde Il. Abdülhamid'in tahta çıktığı 
1876 yılına göre, üç kat artmış ve 80.000'e ulaşmıştır. Hüseyin Aziz Akyürek'in de dediği 
gibi Rothschildlerin yardımı olmasaydı, koloniler bu denli mesafe katedemez ve Yahudiler bu denli güç kazanamazlardı. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı içerisinde, 1917 yılında, İngiliz kuvvetlerinin Filistin'deki ilerlemesi sırasında, Yahudi milletinin politik anayasası olarak nitelendirilen Balfour Deklerasyonu da siyonist örgüte değil, Lord Rothschild'e hitaben kaleme alınmıştır. Yani Yahudi devletinin hayata geçirilmesinde, en esaslı rolü oynayan bu belgenin muhatabı, Lord Lionel Walter Rothschild?di. Rothschildler, uzun yıllardan beri en ince ayrıntısına kadar planladıkları projeyi, uygun zamanda icraya koymuşlar, büyük stratejiyi 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yine mesleklerine uygun titizlikle yürütmüşlerdi. Rothschild ailesinin kontrolündeki hareket, siyonist liderlerinden Theodor Herzl ve Haim Weizman'ın ürkütücü yöntemlerinden uzak, ailenin çok iyi bildiği sabır ve uygun zamanda, uygun yerde hazır bulunma ilkesine göre yürütülmüştür. Şimdiki hâlde, nüfus bakımından Araplara oranla %10 raddelerinde bulundukları Filistin'de devletlerini kurabilmek için gerekli olan ruhsatı almışlardır. 3 Ocak 
1919 tarihinde, Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'la, siyonist hareketin lideri Haim Weizzman, 
Akabe'de buluşmuşlar ve Filistin'de Yahudi Yurdu kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Böylece Araplar, İsrail devletine giden yolu açmışlardır. 


Hocam toplumumuzda en fazla merak edilen konuşulan mevzulardan biri de I. 
Abdülhamit'le Yahudiler arasındaki ilişkiler. Rothschild ailesi bağlamında Abdülhamit Han'la Yahudiler arasındaki ilişkiler hususunda neler söylersiniz? 


1890'lı yıllarda Sultan Abdülhamid'le Rothschildler arasında gayet uyumlu bir iş birliği vardı. 
Öyle filmlerde ve dizilerde olduğu gibi bir nezaketsizlik yoktu. Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti'nin Filistin'le ve Rothschildlerle olan ilişkisi Parisli Baron Edmond de Rothschild ile Londralı Birinci Lord Rothschild'in etrafında gelişmiştir. 


Sultan II. Abdülhamid devrinde aile ile oldukça yakın ilişki kurulduğu belgelerden net bir biçimde anlaşılmaktadır. Özellikle aile mensuplarına verilen nişan fırtınası bunun en bariz göstergesidir. Bu kapsamda iyi ilişkiler kurmak amacıyla 1887'de Edmond de Rothschild'in vekili Elie Scheid'e dördüncü rütbeden Osmani, 1888'de Paris Grubunun Lideri Mayer Alphonse de Rothschild'e birinci rütbeden Mecidi Nişanı ve kızı Bettina Caroline de Rothschild'e Şefkat Nişanı verildi. Filistin'den arazi satın alan Edmond Rothschild'in eşi Adelheid'e Safed'de yaptırdığı hastane sebebiyle üçüncü rütbeden Osmani nişanı verilmiştir. 


Kurucu Mayer A. Rothschild'in beş oğlunu temsil eden beş ok 

Rothschildlerden alınan 1894 borcundan sonra yine aynı yılda, Rothschild ailesinin önderi ve aynı zamanda Birinci Lord olan Nathaniel (Natty) Mayer de Rothschild'in taltif edilmesine karar verilmiştir. Fakat Hükümet, İngiltere'de Lord unvanına sahip olan ve Lordlar Kamarası üyeliği de bulunan Rothschild'e, mevcut nişanların da maksada hizmet edemeyeceğini düşünmektedir. Saray'la görüşüldükten sonra, mahfaza yani mücevher kutusu hediye edilmesine karar verilir. I. Abdülhamid'in mahfaza -mücevher kutusu- hediye ettiği Nathaniel (Natty) Mayer de Rothschild (1840-1915) Rothschild ailesinin Birinci Lordu?'dur. Nathaniel, ilk defa 1891 yılında Londra Sefiri Rüstem Paşa aracılığıyla Rus ve Polonyalı muhacir Musevilerin Filistin'e kabul edilmesini önermişse de bu önerisi kabul edilmemişti. Osmanlı Devleti'nin 1891 ve 1894 yıllarında yaptığı iki borçlanma da Nathaniel de Rothschild'den alınmıştı. 


Sultan II. Abdülhamid, Rothschild ailesi mensuplarına verdiği nişanlar dışında 1888'de de Edmond Rothschild ile görüşmüştür. Bu tarihte Sultan Abdülhamid, Baron Rothschild görüşmesi Beyoğlu'nda çıkan Moniteur Européen gazetesi tarafından tespit edilmiştir. 
Gazetenin, 30 Temmuz 1888 tarihli haberine göre, görüşme şöyle cereyan etmiştir. 


Baron Rothschild ile kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet'i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru Pire'ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya'ya gidecektir. Baron Rothschild'in geçen Cuma selamlığından sonra (27 Temmuz 1888) Yıldız Sarayı Hümâyünu'nda gördüğü iltifat Hazret-i Cihanbâni ve huzür-ı Hümâyün'a kabulden fevkalgaye mahzüz olduğu temin ediliyor. Zât-ı Hazret-i Padişahi Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ...bulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyet-i 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sarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır. Bu arzu-yı Cihanbani Mösyö Rothschild'ce büyük mahzüziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik-i keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron'un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında Zât-ı Hazret-i Padişahi kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır. 


Bu belgeden anlaşıldığına göre, Sultan ile Rothschild'in görüşmesi, 27 Temmuz Cuma günü, öğleden sonra gerçekleşmiştir. Bir saatlik ziyaret esnasında II. Abdülhamid, Anadolu Demiryollarının yapım işinin Rothschildler tarafından üstlenilmesini teklif etmiştir. Yakın zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryolları yapımı işine girişen Ailenin, teklife yanaşmadıkları sonraki gelişmelerden meydana çıkmaktadır. II. Abdülhamid'in, hususi olarak imal ettirdiği on bin sigarayı Rothschild'e hediye etmesi de manidardır. 


Rothschild ailesi ile ilk defa görüşen Osmanlı Sultanı II. Mahmud'du. TI. Mahmud, Nathaniel 
de Rothschild ile bir cuma günü sabahı görüşmüştür. Sultan II. Abdülhamid'in Baron 27 
Temmuz 1888'deki görüşmesi de Cuma selamlığından sonra gerçekleşmiştir. Sultan Abdülhamid'in ünlü siyonist Herzl ile olan görüşmesi de 4 Temmuz 1902'de yapılmıştır. 
Herzl görüşmesi de Cuma selamlığından sonra olmuştur. Her iki Osmanlı sultanının da Yahudi liderle olan görüşmesi, cuma gününe tesadüf etmiştir. 


Abdülhamit”ten sonra yönetimi eline alan İttihat ve Terakki ile Rothschildler arasındaki ilişki nasıldı? II. Abdülhamit”le İttihat ve Terakki arasında Yahudi sorununa bakışta ne gibi farklar vardı? 


Türk tarihçiliğinde ve kamuoyunda “Sultan Abdülhamid, Yahudilere toprak satmadı ve bu yüzden İttihadçılarla iş birliği yapan Masonlar onu tahttan indirdi.” şeklinde bir algı var. 
Tarihi gerçekler bunun tam tersi. İttihat ve Terakki iktidarının başında Sultan Abdülhamid devrinde uygulanan 3 aylık kırmızı tezkerenin kaldırıldığı doğrudur. Ancak bir süre sonra Sultan Abdülhamid devrinin politikalarına geri dönülmüştür. İttihat ve Terakki devrinde Yahudiler tarafından satın alınan araziler, Sultan Abdülhamid devrinde satın alınanlardan daha azdır. Kaldı ki Birinci Dünya Savaşı içerisinde Hükümet, Filistin'deki Rothschild arazilerine el koyma kararı aldı. Çünkü arazinin sahibi olan Edmond Rothschild, Fransa vatandaşıydı. Yani düşman ülke tebaasıydı. Bu yüzden arazilere el konulmak istendi. Fakat arazi üzerinde yaşayanlar, araziyi ekip dikenler, Osmanlı vatandaşıydı. Bu yüzden devlet, arazilere el koymaktan vazgeçti. Savaş sırasında Cemal Paşa, bölgede bulunan siyonist liderlerin hepsini tehcire tabi tuttu. Bununla birlikte II. Meşrutiyet devrinde Türkiye Hahambaşısı bulunan Haim Nahum, Rothschildlere yakın bir isimdi. Edmond de Rothschild, 1899'da İstanbul'a geldiğinde Haim Nahum'un vaazına katılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensup olan İstanbul Mebusu Vitalis Faraci, Emanuel Karaso, Nesim Ruso ve Nesim Mazliyah Rothschild ailesine yakın isimlerdir. İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey de Rothschild ailesine yakın bir isimdi. Hatta 1926'da idam edileceği sırada Rothschild Baronları Mustafa Kemal Paşa'ya başvurup ricacı olmuşlarsa da dikkate alınmamıştır. 


Son olarak neler söylersiniz? 


Son olarak diyeceğim şudur: Dünya üzerinde yaklaşık 200 devlet var. Bir de devlet gibi hareket eden bu aile var. Rothschild ailesinin ilişki ağı bilinmeden dünya politikası bilinemez. 
Bu, geçmişte de böyleydi; günümüzde de böyle. 200 devlet arasında dünyaya şekil veren, milletleri yönlendiren bir aile Rothschild ailesi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Londra elçisi olan kişinin hatıratı yayımlandı. Şimdi elçinin adını hatırlayamadım. 
Ancak 1942-43 yıllarını konu edinen hatıratında bir anekdot var, mealen şöyle diyor. “Bugün 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Sayın Rothschild'i ziyaret ettim. Savaştan sonra oluşacak olan Yeni Dünya Düzeni hakkında neler düşündüğünü sordum. Bana nezaketle çok yorgun olduğunu, bunları daha sonra konuşabileceğimizi söyledi.”. Anekdot bu, yani İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden Sovyetler Birliği'nin İngiltere elçisi bunları diyor. Rothschild kim oluyor da onun fikrine başvuruyorsun. Muhatabı, büyükelçi değil, İngiltere Dışişleri Bakanı ya da Başbakanı değil... 
Ama fikrini soruyorlar. Bu yüzden aile de uluslararası politikada bir devlet gibi hareket ediyor. Şimdiki Fransa Cumhurbaşkanı Makron, bir ara Rothschild ailesinin Fransa CEO'suydu. Yani maaşını Rothschild'den alan bir çalışandı. Aileyi değerlendirirken bunları da göz önünde tutmak lazım. 


Teşekkür ederim. 
Biz teşekkür ederiz Sezai Bey. 


Not: Katkılarından dolayı Maarif Mektepleri Yayınevi sahibi İbrahim Sertkaya'ya teşekkür ederiz. 
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BİLİMİN TARİHSELLİĞİ VE KUR'AN EDEBİYATININ EVRENSELLİĞİ 


Esat Arslan-25.01.2022-dibace.net/ 


I. Birer insan olarak her birimiz kendine has bir yaşam hikayesinin içinde yaşıyoruz. 
Akıllarımız, bedenlerimiz, duygularımız, dürtü ve arzularımız, belleğimiz ve hayallerimizle bu yaşam hikayelerinin içinde yaşıyoruz ve acısıyla tatlısıyla kendine has yaşamlar sürüyoruz. 
Ve birer yaşam hikayemiz olduğu için insanlık varolalı beri şu sorulara haklı olarak yanıt 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arıyoruz: “Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bizi var eden kaynak nasıl bir şeydir? Evren nereden çıktı? Evren içindeki konumumuz nedir? Yaşamlarımızın anlamı nedir? 

Hakikate dair her bilgi iddiasının kuşku altında kaldığı postmodern dönemde pek çoğumuz bu soruların cevabını doğa bilimlerine soruyor. O halde biz de bu sorulara doğa bilimlerinde bir yanıt bulabilir miyiz bir bakalım. 

Bu soruyu çağımız doğa biliminin ontolojisine temel oluşturan Einstein'a sorduğunuzda size şu yanıtı verecektir: “Evren dört boyutlu ezeli ve ebedi bir varlıktır. Sana göre önce, şimdi ve sonra olan zaman hakikatte mekan gibi bir boyuttur. Ve evrenin kendisinde önce ve sonra yoktur. Burası ve orası nasıl eşzamanlı olarak mevcutsa, geçmiş, şimdi ve gelecek de eş zamanlı olarak mevcuttur.” 

Belli gözlemsel ve deneysel kanıtlar görelilik kuramını desteklediği için bu yanıtta bir hakikat payı olabilir. Fakat eğer Einstein'a “peki evren sizin dediğiniz gibiyse ve zamanın hakikatinde geçmiş, gelecek ve şimdi diye bir art zamanlılık ilişkisi yoksa, böylesi bir evrende zamanı mekânsal bir boyut olarak değil de, zaman olarak deneyimleyen, yani bir öncesi, bir sonrası, bir şimdisi olan varlıklar nasıl ortaya çıkabilir? Dört boyutlu bu ezeli ve ebedi varolanda zamanda gezinti yapabilen varlıklar nasıl ortaya çıkabilir?” diye bir soru sorduğunuzda Einstein tamamen sessiz kalacaktır. Daha sonrasında görelilik kuramını geliştiren ve BigBang'a varıncaya kadar evrenin tarihine dair bir kuram geliştirmeye çalışan Stephen Hawking'de de bu sessizlik bakidir. Zira Zamanın Kısa Tarihi'nin yazarı Hawking için de, aynı Einstein gibi, evren geçmişi, şimdisi ve geleceğiyle halihazırda eşzamanlı olarak varolan bir bütündür. Evrenin bütünü açısından bakılınca Hawking için de, aynı Einstein gibi, zamansal bir öncelik ve sonralıktan bahsetmek mümkün değildir. Haliyle Hawking'in evren tasarımının sınırlarında kalacaksak; bu tasarımdan zamanı mekanın bir boyutu olarak değil de, zamanı zaman olarak; yani bir önce, bir sonra, bir şimdi ve bir yaşam hikayesi olarak deneyimleyen varlıklar vücuda getirebilmek düşünülemez bir şeydir. 

Görelilik fiziğiyle sınırlı kalmayıp ama doğa bilimlerinde bu sorunun yanıtını bulabileceğimize dair inancımızı koruyup bu soruyu yine doğa biliminin temel ontolojisini kuran bir kuantum fizikçisine örneğin NielsBohr'a sorabilirsiniz. O size şöyle bir yanıt verecektir: “evrenin hakikati tüm zamanların ve tüm mekanların birer olasılık gibi biraradavarolduğu bir buluta benzer. Bu bulutta henüz önce ve sonra, neden ve sonuç, ve kuş ağaç gibi nesne bütünlükleri oluşmamıştır. Ama mahiyetini bilmediğimiz bir gözlem bu olasılık bulutunu çökeltir. Ve işte bu çökelmeden sonra önce ve sonra, neden ve sonuç ve ağaç ve kuş gibi nesne bütünlükleri oluşur.” 

Fakat siz bu yanıt üzerine NielsBohr'a şu soruyu yönelttiğinizde Bohr'un şahsında kuantum fizikçisi aynı Einstein gibi sessiz kalacaktır: “Peki siz kuantum ölçeğinden hareketle şimdi, geçmiş ve geleceği deneyimleyebilen, olaylara mantıklı bir neden ve sonuç atfedebilen, ve evrene baktığında bir olasılık bulutu değil de, ayrı ayrı bütünlüklü kuş ağaç gibi nesne bütünlükleri görebilen bu “çökelmiş durum” ve bu kuantum olasılık bulutuna bizim deneyimlediğimiz biçimi kazandıran çökelme hareketi hakkında, yani içinde yaşadığımız ve deneyimlediğimiz şekildeki bir dünyanın nasıl oluştuğu ve nasıl şekillendiği hakkında anlamlı bir cümle edebiliyor musunuz? Bu kuantum olasılık bulutundan yaşam hikayelerimiz nasıl inşa edilebiliyor? Bu soruya yanıt verebiliyor musunuz?” Kuantum mekaniğiyle sınırlı bir bakışta bu sorunun bir yanıtı yoktur. Soruna dair Everett'in getirdiği çözüm, yani paralel evrenler kuramı ise soruyu daha da büyütür. Zira bu sefer artık tek bir insanın yaşam hikayesini değil de, bizim her ayrı kararımızda birbirinden çatallanarak ortaya çıkan ama bizim hiç ama hiç görmediğimiz paralel evrenlerdeki insanların yaşam hikayelerinin nasıl ortaya çıktığı da tamamen yanıtsız kalır. Kuantumun Everett yorumunda, yani paralel evrenler kuramında açıklanamaz olan tek bir yaşam hikayesi değil, aynı insanın paralel evrenlerde cereyan eden sayısız paralel benliğinin ayrı ayrı yaşam hikayeleridir. 
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Görelilik ve kuantumla sınırlı kalmayıp aynı soruyu yine doğanın temel ontolojisi olduğunu iddia eden bir termodinamikçiye, örneğin Boltzmann'a yöneltebilirsiniz. Boltzmann bu sorunuza yanıt olarak size şunları söyleyecektir: “Evren, son derece düzenli bir enerji bütünün sürekli kendini tüketmesi ve tamamen düzensizleşmeye geçişinin hikayesidir. Kendini sürekli tüketen, düzenini sürekli kaybedip entropisi sürekli artan bu evrende çok ama çok küçük bir olasılık olarak yerel bazı noktalarda düzen artışı görülebilir. Kapalı bir kutuda serbestçe gezinen gaz moleküllerinin çok ama çok küçük bir olasılıkla bile olsa tesadüfen odanın bir köşesinde toplanabilmesi gibi... Bu çok ama küçük bir olasılıktır. Ama olabilir. Muhtemelen yeryüzünde yaşam denen düzenlilik de böylesi bir tesadüften doğmuştur.” 

Bir yaşam hikayesinin içinde yaşayan insanlar olarak Boltzmann'ın bu yanıtının da soran kişiyi tatmin etmesi pek mümkün değildir. Zira biliyoruz ki, ana karnına girdiğimiz andan ölene dek bedenlerimiz ve yaşam hikayelerimiz “sistematik olarak? termodinamik yasalarını yerel olarak ihlal etmekte ve bedenlerimizde yaşadığımız ömür boyunca entropi yerel olarak artmamakta, azalmaktadır. Yani yaşam hikayelerimiz termodinamik yasalarına bağlı olarak değil, bu yasaları sistematik olarak ihlal eden neden sonuç ilişkileriyle şekillenmektedir. Yani ömrümüz boyunca yerel olarak deneyimlediğimiz bu ihlal, termodinamik yasalarının ihlali, ömrümüz boyunca tüm moleküllerimizin sürekli zar atıp sürekli düşeş gelmesine benzer ki, ister istemez sürekli düşeş gelen zarın bir tesadüfe değil de, bir “hile'ye dayandığını düşünür ve termodinamik yasalarının bu hileyi açıklamakta yetersiz olduğunu düşünürüz. Zira vücudumuzun her zerresinde ayrı ayrı işleyen bu sistematik hile, yani ömrümüz boyunca düşeş gelen bu zarlar toplamı Boltzmann'ın kutudaki gazlar deneyindeki gibi istatistiksel olarak birbirinden bağımsız değildir. Bu hileli zarlar çok karmaşık “neden-sonuç ilişkileriyle eş zamanlı olarak birbiriyle ve artzamanlı olarak birbirinden önce ve sonra atılan zarlarla etkileşim halinde çok kompleks zincirler oluştururlar. Yani sadece zarlar ve moleküllerimiz değil, moleküller arası neden-sonuç ilişkileri de hilelidir. Boltzmann'ın örneğini kullanacak olursak kutuda serbestçe gezinen gaz moleküllerini kutunun bir köşesine sıkıştıran sadece istatistik olasılıklar değildir, o molekülleri kutunun bir köşesine sıkıştıran bizim termodinamik yasalarıyla hiç ama hiç açıklayamayacağımız bir nedensellik mantığı vardır. Haliyle Boltzmann'ın şahsında bir termodinamik fizikçisinin ömrümüz boyunca süren bu sistematik ihlal,bu hile ve bu hileyi ve sistematik ihlali doğuran nedensellik mantığı hakkında söyleyebileceği hiç ama hiçbir şey yoktur. Yani birer yaşam hikayesine sahip bizlerin insanlık var olduğundan beridir sorduğu ezeli ve ebedi sorularımıza hiç ama hiçbir yanıtı yoktur. 

Bu hayal kırıklığına rağmen doğa bilimlerinin bu ezeli sorularımıza yanıt verebileceği inancını kaybetmeyip aynı soruyu yine doğa felsefesinin temel ontolojisini kuran bir evrim bilimciye, örneğin Dawkins”e sorabiliriz. O da karmaşık birer sanatsal tasarım olan mucizevi yaratıklar olan bizlerin gökten inmediğini, birer sanat şaheseri olan bedenlerimizin çok basit yapılı canlıların kaynak kıtlığı koşullarında sürekli var olma savaşı verirken “kendi dışları'nda gerçekleşen tesadüfi etkiler neticesinde giderek karmaşıklaştığını, ve insanın en basit yapılı canlılardan sürekli çok ama çok küçük adımlar atarak bugüne gelip bugünkü sanat şaheseri yapısına dönüştüğünü söyleyecektir. Yani örneğin yaşam hikayesine sahip bir insan olarak bugün çok karmaşık gözleriniz varsa bu sanat şaheseri gözlerin milyarlarca süren çok küçük adımların ve mutasyonların neticesinde bugüne geldiğini söyleyecektir. 

Bu soru mantıklı bir hikaye anlattığı için belli bir inandırıcılığa sahiptir. Zira birer yaşam hikayesine sahip bizlerin gökten düşmediğini yavaş yavaş, adım adım çok küçük tesadüfi değişimlerin adım adım birikerek ortaya çıktığımızı söylemektedir. Yani bugün bir yaşam hikayesine sahipsek bunun temel sebebi bedenimizde birikmiş çok ama çok küçük mutasyonlardır. 

Fakat görelilik kuramında, kuantum kuramında ve termodinamik yasalarında bilime karşı kuşku duymaya başlamış bizler ister istemez bu açıklama karşısında kuşkularımızı bastıramayız. Ve şu soruyu sorarız Dawkins'e: “Bir yaşam hikayesine sahip olabilmem için 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örneğin bir görme yeteneğim olması lazım. Ve bunun içinde evrimin her hangi bir noktasında gözbebeğimde küçücük ama küçücük ve son derece basit bir göz merceğinin oluşması lazım. 
Göz bebeği olan bir canlıya dışarıdan basit bir mercek takmak doğa için çok ama çok kolaydır. Benim gözüme dışarıdan bir gözlük takmak ne kadar kolaysa bu da bu kadar kolaydır. Bir tesadüf neticesinde olabilir. Ve yaşamın gelişimi için çok ama çok küçük bir adımdır. Ama siz şu an gözüme taktığım basit niteliksiz gözlüğü bana dışarıdan takmayıp da, kendi vücudumun içinden bir hareketle basit bir “mutasyon? neticesinde ortaya çıkarmak isterseniz, vücudumun tüm genlerinin, proteinlerinin, organ ve sistemlerinin vsbu gözlüğü organizmanın içinden ortaya çıkarabilmesi için hep beraberce birer dönüşüm geçirmesi gerekir. Kendinde oldukça basit ve niteliksiz bir göz merceği ilk ortaya çıkan atamda da bu basit göz merceğinin o canlının dışarıdan gözlük takar gibi değil de, canlının ve organizmanın kendi içinden üretilmesi o basit canlının tüm genlerinde, proteinlerinde ve organellerindevseş zamanlı birer adım atmayı gerektirir. Yani ilk göz merceği ortaya çıkan canlıdaki bu adım minimal ufacık bir adım değil, canlının her molekülünün eş zamanlı olarak attığı milyonlarca adımın ahenkli ve organize bir toplamı olarak zorundadır. Ve bu ahenkli ve muazzam dönüşüm sizin iddianıza göre tek seferde gerçekleşmek zorundadır. Normal vites çalışan bir arabanın tüm parçalarının tesadüfen düşen bir yıldırım neticesinde ayrı ayrı dönüşüp otomatik vites bir arabaya dönüşmesi gibi muazzam bir adımdır bu. Ve bu anlattığınız evrim hikayesinde, oluşumu basit, küçük, adım adım mutasyonlara dayalı olduğunu iddia ettiğiniz her yeni parçanın en basit seviyede ortaya çıkışı da işte böylesi tek seferde atılmış ve birbiriyle ahenkli muazzam bir adımlar toplamı gerektirir. Haliyle yaşam hikayemin ortaya çıkışını, en basit ve ilkel haliyle kulağımın, gözümün, derimin, sinir sistemimin vsortaya çıkışını “minimal tesadüfi adımlar'a dayandırmak mümkün değildir.” Dawkins'e ve Dawkins'in şahsında bir evrim bilimciye yaşam hikayesiolarak benim ortaya çıkmam için gerekli “tek seferde atılmış birbiriyle ahenkli muazzam sayıda adım”ın “aheng/ininkaynağı hakkında bir sual sorduğunuz zaman alacağınız cevap sessizlik olacaktır. Yani dış kaynaklı bir mutasyon esnasında mutasyona uğramamış genlerin, proteinlerin ve canlı parçalarının bu mutasyona yönelik “ahenkli dönüşümü'nü sağlayan güç nedir diye sorduğunuzda bu sorunuza bir evrim kuramcısından hiçbir yanıt alamayacaksınız. Bu sessizliği görmek için Futuyma'nın Evrim adlı ders kitabını ve Freeman ve Herron'un Evrimsel Analiz adlı ders kitabını okumanız kafidir. 

Doğa bilimlerinin insanın ezeli ve ebedi sorularına yanıt verme noktasında yetersizliğini görünce,“akıllı, belleği ve hayal gücü olan, amaçları, arzuları ve dürtüleri olan ve bir ruh ve beden bütünlüğü olarak bir yaşam hikayesinin içinde varolanbizler”in nasıl ortaya çıktığımızı son bir başvuru mercii olarak bir nöroloğa da sorabilirsiniz. Ve nörolog size yaşam hikayelerinizin kaynağının cansız, bilinçsiz, ruhsuz nöron hücrelerinin, onların dendrit ve akson denen ruhsuz ve bilinçsiz uzantılarının ve nöronların etkileşimini sağlayan kimyasal moleküllerin etkileşimi olduğunu söyleyecektir. Ve ekleyecektir: “Bakın nöronlarınızda bir değişim olduğunda bilincinizde ve yaşam hikayelerinizde de bir değişim oluyor. Örneğin kahve içip nöronlarınızı uyardığınızda ruh haliniz de canlanıyor. Demek ki yaşam hikayelerinizin kaynağı beyninizdeki nöronlardır.” Fakat beyin ve bilinç etkileşimini zaten basit bir düzeyde bilen siz bu nöroloğa “Tamam bunu biliyoruz da peki cansız, ruhsuz, bilinçsiz, akılsız, duygusuz, benlik bilincinden yoksun, amaçlar gözetmeyen, mutluluk, ıstırap nedir hiç ama hiç bilmeyen bu madde toplaşmasından nasıl bir nedensellik zinciri benim gibi düşünen, anıları olan, hayaller kuran, sorular soran, mutluluğu ve ıstırabı hisseden bir yaşam hikayesi olarak bizleri var ediyor? Yaşam hikayelerimiz ve bilinçlerimiz nöronlardan nasıl türüyor ”?” diye sorduğunuzda bu nörolog sizin bu sorunuz hakkında tamamen sessiz kalacaktır. 

Kısa konuşursak insanoğlunun kadim ve evrensel soruları karşısında temel doğa bilimlerinde yanıt aradığınızda, yani birer yaşam hikayesi olarak bizlerin kaynağının nasıl bir güç olduğu, 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nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz, evrenin ve evren içindeki konumumuzun hakikatte ne olduğu, yaşamlarımızın anlamının ne olduğu sorularına günümüzün evrensel olduğu söylenen doğa bilimlerinden yanıt aradığınızda muazzam bir fiyaskoyla karşılaşacaksınız. 

Birer yaşam hikayesi olarak bizlerin kaynağının nasıl bir güç olduğunu sorduğunuzda ve evrene ve doğaya bir madde ve ruhsuz bir nesne gözüyle bakan bugünün doğa bilimlerinin bu sorunun cevabının yanına bile yaklaşamadığını gördüğünüzde, sahih bir tefekkürle vereceğiniz tek yanıt bu yaşam hikayelerini var edebilen kaynağın kendisinin bir Bilinç ve Özne olduğudur. Hegel'in dediği gibi evrenin tözü ve cevheri bir Mutlak Özne olmak zorundadır ki biz bu Mutlak Özneye tüm kemal sıfatlarının sahibi Tanrı diyoruz. Yaşam hikayelerimizi var edebilen kaynak öyle bir varlık olmak zorundadır ki onun kendine layık bir hafızası (Kitab-ı Mübin), kendine layık bir hayal gücü (alem-i misal) kendine layık arzuları (Eros ve Aşk) kendine layık bir Aklı (Logos) olmak zorundadır. Ve bizim yaşam hikayelerimizi var edebilen kaynak zamanlarımızı ve mekanlarımızı kuşatabilmeli ve kusursuz bir roman yazarı gibi her anımızda bizlerle içeriden temas halinde olmalı ve kendisine dua ya da meditasyon aracılığıyla ulaşılabilmelidir. İşte bu Tanrı'ya Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler Allah; Taocular, Tao; Budistler Evvel-Ahir-Zahir ve Batın olan Mutlak Bilinç; Konfüçyüsçüler Gök;Heraklit, Logos;Anaxagoras, Nous;Empedokles, Erosvs adını verir. Her zaman ve her medeniyet ve her düşünür kendi ufku doğrultusunda onunla ayrı bir ilişki biçimi geliştirir. Bakara Suresinin dediği gibi her biri ayrı konumdan ona bakar ve gördükleri farklı farklı yüzlerle de olsa Allah'ın veçhi ve yüzüdür. Ve Allah'ı sahih bir biçimde tanıyan her ayrı yaşama biçimiMaide Suresinin dediği gibi Allah'a ulaştıran ayrı bir minhaç (yöntem) ve şeriattır (hayat tarzı). 


II. Tanrı'yı tanımayan bilimadamları işin ucu her ne zaman Tanrı'ya gelse ona referans vermemek için bir iki kelime icat ederler. İki kelimeyi hemen söyleyeyim: ‘emergence’ ve self-organizationprinciple?. Yani “kendiliğinden beliriverme? ve ‘kendi kendini organize etme prensibi” Bilinç nasıl ortaya çıktı? Yaşam ve organizma nasıl ortaya çıktı? Ekosistem nasıl olup da yerel olarak termodinamik yasalarını ihlal edebiliyor? Görelilik, kuantum, termodinamik ve elektromagnetik ve Newton yasalarına göre darmadağın olması gereken evrendeki yıldızlar nasıl olup da gökyüzünde ahenkle dans ediyor? Ortak yanıt: emergence (kendiliğinden beliriverme) ve self-organizationprinciple (kendi kendini örgütleme prensibi). 
Bir odaya Pinokyo'yu oluşturan tahtaları koyuyorum. Odadan dışarı çıkıyorum. Bir saat sonra odaya girdiğimde bu tahta parçalarının iplerle birbirine tutturulmuş olduğunu, bu tahta parçalarının Pinokyo'ya dönüşmüş olduğunu ve Pinokyo'nun bir insan gibi anlamlı ve mantıklı hareketler yaptığını ve Pinokyo'nun bir insan gibi konuştuğunu görüyorum. Ve bu tahta parçalarını Pinokyo'ya çeviren bilinç sahibi bir sanatkarı daha baştan reddettiğim için hemen kendi kafamdan bir yanıt buluyorum. Bu Pinokyo ‘emergence? ve “self organizationprinciple? yoluyla vücut buldu. Tanrı'ya referans vermediği sürece bu iki kelimenin açıklama değeri bundan ibarettir. 

Bilince, organizmaya, ekosisteme, astronomiye dair sormuş olduğum bu soruların hiçbirinin, evreni sanat şaheseri bir kitap olmaktan çıkarıp, evrenin dilini matematiğe ve mekanik nedenselliğe indirgeyen Galileo sonrası doğa biliminde yanıtı yoktur. 19. Yüzyıla kadar bilim ve Tanrı inancı ahenkle ilerliyordu, bu sebeple tüm bu muammalar bilimadamları için bir travma sebebi teşkil etmiyordu, zira evrenin varlığının ve sanatkarane işleyişinin arkasında duran bir Tanrı'ya güven vardı. Fakat 19. Yüzyıldan sonra Tanrı inancı kimi haklı kimi haksız sebeplerle kaybedilince, tüm bu sorular bir travma teşkil etmeye başladı. Ve Tanrı inancını yitirmiş bilim adamları bu travmayı gözlerden saklamak için iki kelime uydurdu: Bilinç maddeden nasıl ortaya çıktı? “kendiliğinden beliriverdi.? Yaşam nasıl ortaya çıktı? Madde kendi kendini organize etti. Bir canlının bünyesindeki mekanizmalar nasıl olup da birer takım arkadaşı gibi ahenkle belli amaçlar doğrultusunda seferber oluyor? Kendi kendini organize 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ediş prensibi sebebiyle... Ekosistem nasıl olup da tüm temel fizik yasalarını yerel olarak ihlal edip yaşamın sürmesi için gerekli tüm dengeleri ve döngüleri koruyabiliyor? Ekosistem ‘emerge’ etti, kendiliğinden beliriverdi ve kendini organize etti. Modern bilim adamlarının ‘emergence’ dediği her kelime yerine “Allah yoktan yarattı,” cümlesini, modern bilimadamlarının “kendi kendini organize etti” dediği her yerde “Söz konusu varlığı kuşatan Allah bir kader ile bu varlığı oluşturan malzemeye bir suret ve biçim verdi” cümlesini koyduğunuzda herşey anlaşılır olacaktır. Emergence ve self-organizatitonprinciple kelimelerinin bir anlamı ve hakikati varsa o da ancak budur. 

Evreni sanat şaheseri bir kitap olmaktan matematiğe ve amaçsız mekaniğe indirgeyen Galileo'dan sonra dinlerin yobazlığından bıkmış ve bilimin mucizelerine hayran kalıp doğa biliminin insana büyük hizmet edeceğine inanan ve kendinden sonraki tüm metafizik düşünceyi ve doğa felsefesini, yani Tanrı hakkındaki bilimi şekillendiren Kant, Saf Aklın Kritiği adlı temel yapıtında evrene bakarken ne birer yaşam hikayesi olarak bizlerin varoluşunun kaynağını sordu, ne belli amaçlar doğrultusunda birer takım arkadaşı gibi hareket eden canlıları organize eden gücün muammasını çözmeye çalıştı, ne ekosistemi yaşayanlara bir barınak haline getirmek üzere dengeden tutan gücün kaynağını sordu, ne evrendeki güzelliğin kaynağını sordu, ne yıldızların hareketlerindeki ahenkli dansı bir “dans” haline getiren gücü sordu, ne de vs... Kant'ın kendinden sonraki doğa felsefesini metafiziği şekillendirirken ve “evrenin kaynağı hakkında konuşamayız, evrenin kaynağını bilemeyiz” vs derken kafasında topu iki kavram (cevher/töz ve mekanik nedensellik) ve topu topu üç bilim (aritmetik, geometri ve Newton fiziği) vardı. Kant Saf Aklın Kritiği'nde tüm sistemini bu basit beş kelime üzerine dayandırdı. Ve bu basit beş kelimeyle evrenin sırrını çözdüğünü sandı. “Evet,” dedi okurlarına, “Newton mekaniğini ve Euklides geometrisini bilebiliriz, fakat evrenin kaynağı hakkında tek bir anlamlı cümle kuramayız.” Kant'ın yaptığı şuna benziyordu Saf Aklın Kritiği'nde: bir müzeye giriyorsunuz, örneğin SistineChapel'e.. içinde Michelangelo'nun yaptığı muhteşem resimler görüyorsunuz, bu resimlerin tüm içeriğini soyutlayıp tefekkürünüzün dışında tutuyorsunuz ve tüm bu ayrı ayrı resimlerin ortak biçimsel özelliği olarak ‘renk,’ ‘çizgi’ ve “tuval? kategorilerine ulaşıyorsunuz. Sonra renk, çizgi ve tuval kelimeleri üzerine bir tefekküre dalıyorsunuz. Ve sonra şöyle diyorsunuz: “Bu müzede gördüğümüz göreceğimiz her resmin bir tuvalde olacağını, ve hepsinin bir rengi ve şekli olduğunu biliyoruz. Bu kesin bilgi. Fakat bu resimlerin bir Sanatkarı var mıdır yok mudur, Michelangelo diye muhteşem bir sanatkar var mıdır yok mudur?... Bu konu hakkında asla ve kata tek kelime mantıklı cümle kuramayız.” Tanrı'yı bildiğini söyleyen ve evrene bir sanat ve yaratım şaheseri olarak değer veren dinlerin, en başta Kuran'ın doğa felsefesinin bilgeliği karşısında Kant'ın tefekkürünün değeri bundan ibarettir: “Bu resmin, Adem'in Yaratılışı resminin bir renk, çizgi ve tuvalden oluştuğunu kesin olarak biliyoruz. Fakat bu resmin sanatkarı olarak bahsettiğiniz Michelangelo'nun var mı yok mu olduğunu bilemeyiz. Hele kibu Michelangelo eğer varsa bilinçli mi bilinçsiz mi olduğunu hiç ama hiç bilemeyiz. O bahsettiğiniz Michelangelo hakkında anlamlı tek cümle kuramayız.” 

Daha sonrasında Kant'ın çizdiği fenomenolojik ontoloji yolunda giden Varlık ve Zaman'ın yazarı Heidegger ve bu geleneği- sınırlarını göstererek- takip eden Levinas da doğadaki sanatsal muhteşemliği etüt etmek üzerinden değil, doğanın insanın elinin altında duran birer nesneler toplamı olarak insan amaçlarına nasıl hizmet ettiği düşüncesine yoğunlaşarak doğa felsefesi ve metafizik yapmaya çalıştılar. Analitik filozoflarsa doğa felsefesi yapmayı doğa bilimlerine tahvil edip, salt doğa biliminin dilini etüt etmeyi doğa felsefesi yapmanın yerine ikame ettiler. Ve metafiziği sistemlerinden tümden dışladılar. Tüm metafizik düşüncenin yapısını sökmeye çalışan Derrida ise doğayı ve doğadaki sanatsal harikaları değil, büyük yazarların temel yapıtlarındaki dilin kusurlarına odaklanmayı doğa felsefesi ve metafizik düşünce yerine ikame etti. Kierkegaard ve Unamuno gibi Tanrı aşıkları ise Tanrı'yı anlattırken doğadaki sanatsal şaheserlere tek bir kelime referans vermediler. Bu sürecin 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sonunda Kant, Heidegger, Levinas, Derrida, Kierkegaard, Unamuno, ilk dönem Wittgensteinvsgibiler sağ kulağını sol elle göstererek sonuç itibariyle Tanrı'ya varmış olsalar da hakiki ve sahih doğa felsefesi sağ kulağı sağ elle göstermekle yapılmalıdır. Yani doğa felsefesini doğadaki muhteşemliklere odaklanarak yapmak... Aristo'nun dediği “hayretle doğaya bakarak doğa felsefesi ve metafizik yapmak... Bu sahih yöntem ise Kuran'ın doğa felsefesi yapma tarzı olacaktı. 

İşte Galileo ve Kant sonrası burada bahsettiğimiz yerel geleneğe karşılık, Kuran'ın doğa felsefesi bambaşka ve evrensel bir dilde konuşacaktı. Kuran asla ve kat'a rengi, çizgiyi ve tuvalı reddetmeyecekti. Fakat Kuran rengi, çizgiyi ve tuvali sanatkarane işleyen Mimar ve Usta'nın bu doğada nasıl tezahür ettiğini satır satır anlatacaktı. Kant, doğa hakkında topu topu iki biçimsel kelimeye sahipken (cevher/ töz ve mekanik nedensellik) ve Kant evreni topu topu bu iki kelimeye indirgemişken, Kuran'ın doğa felsefesi evrendeki müthiş zenginliği nazara verecekti. Kuran için yıldızlı gökyüzü ayrı bir sanat şaheseridir, Kuran için atmosfer ayrı bir sanat şaheseridir, Kuran için dağlar ve denizleriyle yeryüzü ayrı bir sanat şaheseridir, keza ekosistem... Ve embriyosuyla, bitkisiyle, hayvanıyla, organizmalar, ve elbette atomlar ve atomaltı parçacıklarıyla... Kuran'ın evrensel doğa felsefesi için tüm bu varlıklarda Yaratıcının ayrı sanatkarlık sıfatları tezahür eder. Ve bilimin cevher ve mekanik nedensellik diye ikiye indirgenmiş fakirliğine karşılık Kuran için doğada ve doğadaki her ayrı varlıkta ve sistemde ayrı sanatkaranesıfatlar ve nitelikler tezahür eder. Yani Kuran, doğanın matematiği ve mekaniğini reddetmese de; Kuran, doğayı matematiğe ve mekaniğe indirgemez. Doğa, Kuran için onda tezahür eden sayısız ilahi sıfatla her köşesi ve varlığıyla ayrı bir sanat şaheseridir. Kuran'ın doğa felsefesinden zevk almayı —belli haklı sebeplerle yitirmiş- bir insanın Kuran'daki doğa anlatısının ne kadar muhteşem, evrensel ve çağlarüstüolduğunu zevk edebilmek için, Kuran'ın gölgesinde yazılmış bir doğa felsefesi ve metafizik kitabı olan Bediüzzaman'ınA yetü-l Kübra adlı risalesine bakmak yeterlidir. Kuran'ın doğa felsefesinin tefsiri olan bu kitap gökyüzünden denizine ve bitkisinden hayvanına kadar ve insanın içindeki kalp ve akıl yetilerinin kaynağına kadar doğanın her temel unsurunda ayrı ayrı tezahür eden Sanatkar Allah'ın sıfatlarının bir bilançosudur. 


IM. Einstein, 1905 yılında biri kuantum mekaniğine, diğeri görelilik mekaniğine temel oluşturmuş iki makalesiyle Newton mekaniğini yerle bir edene kadar, Newton mekaniğinin, evrenin sırrını bizlere verdiğine inanıyorduk. Newton mekaniğiherşeyi açıklamıştı ve Newton'a dayanan diğer doğa bilimleri artık Allah'a ihtiyaç bırakmamıştı. Fakat 1905'te başlayan devrimin sonunda bugün artık Newton mekaniğini sırf pedagojik değerinden dolayı ve hesaplamada kolaylık sağladığı için çocuklarımıza öğretiyoruz. 1905 sonrası çocuklar olarak artık Newton mekaniğininin evrendeki neden sonuç ilişkilerini açıkladığına inanmıyoruz. 

21. yüzyılda doğa biliminin bugün geldiği yer itibariyle ise artık evrenin temel işleyiş mekanizmasının kuantum ve görelilik olmadığını kesin olarak biliyoruz. Herşeyden önce evren, aynı anda hem kuantumun olasılık ve eşzamanlılık ilkesine,hem de göreliliğin determinizm ve ışık hızını sınır kabul eden ilkesine göre hareket edemeyeceğine göre daha temel ve kuantumdan da görelilikten de farklı bir mantığa göre işleyen farklı ilkelere göre sahip olmalı. Sonra galaksilerin neden darmadağın olmadığını ya da içe çökmediğini ama ahenkle dans ettiğini gördüğümüzde evrende hakkında hiç ama hiçbirşey bilmediğimiz karanlık maddelerin ve egzotik enerjilerin var olmasının zorunlu olduğunu kabul ettik. 
Evrenin yüzde yetmişinden fazlasını oluşturan bu karanlık maddeler ve egzotik enerjiler bizim hiç ama hiç bilmediğimiz fiziksel yasalara tabiler. Sonra kuantum ve görelilik sayesinde keşfettiğimiz standart modelin, 19. Yüzyıl icadı Mendelev'in elementler tablosunun hilafına, hiç ama hiçbir iç mantığı yok. Standart Model'de tüm rakamlar keyfi ve eğer Standart Modelin bir iç mantığı varsa, bizim hiç bilmediğimiz bir mantığa uyuyor olmak zorunda. 
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Sonra bir canlının bünyesinin, evrim tarihinin ilerleyişinin, ekosistemin ve gezegen ve yıldızların ahenkli dansının termodinamik yasalarını yerel ama sistematik olarak ihlal ettiğini artık kesin olarak biliyoruz. Bu yasaları yerel ama sistematik olarak ihlal etmeye izin veren “kuvvet? nasıl bir nedensellik mekanizmasıyla çalışıyor? Ve sonra elbette kuantum ve görelilik devrimlerine rağmen hala büyük ölçüde 19. Yıl ve Newton mantığıyla çalışan evrimsel biyoloji bilimi ilk organizmanın oluşumu hususunda anlamlı tek cümle edemiyor. 
(Bugünlerde öne çıkarılan NicklLane gibi insanlarsa asıl soruyu, yani canlı bünyesindeki parçaların bir takım arkadaşı gibi belli amaçlar etrafında nasıl seferber olabildiği sorusunu, yani yaşamın temel sorusunu örtbas edip, Newton mekanizmasına göre cevabı olan sorulara yoğunlaşıyor: yani mesela basit elementlerden canlı bünyesine enerji veren karmaşık glikoz gibi elementlerin oluşumu sorusuna.... Yani Nicklane gibi “şişirilen adam'lar da organizmanın oluşumu sorusu hakkında zır cahil.) Ve elbette beyinden bilincin nasıl oluşabildiği beyindeki nöronların etkileşimlerin nasıl bir mekanizmayla bilinç oluşumlarını oluşturabildikleri hususunda da elimizdeki doğa bilimlerini veri alacaksak zır cahiliz. 

Kısa konuşursak eğer paradigmaları ve kurumları kemikleşmiş bilimadamları taassup sergilemezse ve bilim öğrencilerinin beynini bugün için skolastiğe dönmüş müfredatlarıyla dumur etmeyip, onların hayal güçlerini sistematik bir biçimde kullanmaya teşvik ederlerse,önümüzdeki onyıllar yada yüz yıllarda, doğa bilimi 1905'te Einstein'ın bizleri en temel hakikatlerimiz konusunda dumur ettiği gibi kökten dönüşmek zorunda. Yani şu an itibariyle Newton mekaniğinin nasıl yerel ve tarihsel olduğunu ve evrensel ve çağlarüstü olmadığını kesin olarak biliyorsak; kuantum mekaniğinin, görelilik mekaniğinin, termodinamik yasalarının, evrimin kendisinin olmasa da evrime temel oluşturduğu söylenen mekanizma açıklamalarının ve çağdaş nörolojinin yerel ve tarihsel olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. 

Ama bir şeyi daha çok iyi biliyoruz. Dilinin doğru anlaşılması kaydıyla din dilinin, en başta Kuran'ın evrene ve evren içindeki insanın konumuna beyanının, Tanrı inancının evrensel ve çağlarüstü olduğunu da çok iyi biliyoruz. İnsanlık yaşadıkça şu soruları soracak: “Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, evrenin içindeki yerimiz ne? Bizi var eden kaynak nasıl bir kaynak? Hayatlarımızın anlamı ne? Hayata karşı görevlerimiz neler? Evreni var eden güç nasıl bir güç? Yaşam hikayelerimizi var eden güç nasıl bir güç?” İnsanoğlu bu soruları sordukça ve doğru yanıtın yani evrenin ve yaşam hikayelerimizinkaynağının bir Özne, bir Mutlak Bilinç olduğunu kavradıkça insan evladının Tanrı'yla ve dini beyanla ilişkisi devam edecek. Ve insan var oldukça dua ya da meditasyon yoluyla Tanrı'yla temas kurmaya çalışacak. Ve insan varoldukça Tanrı'dan geldiği söylenen Tevrat, İncil, Kuran, Vedalar, Tao Te Ching, vs en yetenekli bilimadamları (Schrödinger) en yetenekli devlet adamları (Lincoln ve Gandhi) en yetenekli filozoflar (Kant, Bergson, Heidegger, Derrida) en yetenekli sanatçılar (Eliot, Kandinsky) tarafından okunmaya ve çağın koşullarında tecdit edilmeye devam edecek. 
Fakat bunun olabilmesi için, din dilinin, vahyin ve en başta Kuran'ın insan evladıyla konuşma biçimini;yani Tanrı'nın çağlarüstülüğe, evrenselliğe ve avam-havas her tabakadan ve her meslekten insana hitap etme yetisine ulaşabilmek için kullandığı dilin kendine haslığını keşfetmek zorundayız. 

Havas ya da avam, bilimadamı ya da sanatçı, vs aklı, vicdanı ve gönlü beraberce doyurmaya odaklanmış din dili, vahiy dili “mitolojik?” bir dil kullanır. Ve Vahy'in muhatabından istediği, bu mitolojinin zahirinde kalmayıp aklı, gönlü, vicdanı ve çağın birikimini temel alıp bu mitolojinin batınındaki hakikati tefsir etmesidir. Vahiy ve bir vahiy olarak en başta Kuran, kendi deyimiyle “müteşabihenmesani'dir; yani sembolik ve çiftanlamlı bir kitap. Vahyi doğru anlamak için bu dili hissedebilmek ve zahirin ardındaki batıni hakikate nüfuz edebilmek gerekir. 

Kuran'ın ilk muhatapları için Kuran'daki peygamber kıssaları müteşabihti. Yani bu kıssaların sembolik olduğu bilinerek o sembolik dilin çözümlemesi yapılmalıydı eğer Kuran doğru 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anlaşılacaksa... Fakat bir tarihten sonra bu mitolojik dilin zahiri, sanki hakikatin kendisiymiş sanıldı ve buradan türlü türlü hurafeler doğdu. Avrupa tarihinde Fransa'daki Aydınlanmacılar bu hurafeleri dinin özü sanıp bu hurafeler üzerinden mitolojiye ve mitolojinin şahsında dine savaş açmışlardı. Aydınlanmacılara yanıt olarak ise, Almanya'daki Romantikler dinin kuşatıcı ve çok anlamlı mitolojik dilinin, tek anlamlı ve argümandan argümana giden diskursif/gidimlifelsefi dilin asla ifade edemeyeceği hakikatleri yoğun bir biçimde avamdan havassa ve 7. Asırdan 21. Asra herkese anlatabileceğini öğrettiler. Ve mitolojik dilin hakikatine dair bu düşünce günümüzde Ricoeur, Jung, Campbell ve Eliade gibi büyük din düşünürlerini doğurdu. İşte Kuran'ın evrenselliği ve çağlarüstülüğü kavranmak isteniyorsa, Kuran'ın mitolojik dili de bu zeminde yeniden ele alınmalı ve tefsir edilmelidir. 


IV. Bu iddiama bir örnek olarak, okura sadece Kuran'ın Adem kıssasının evrenselliğini ve çağlarüstülüğünü bir mitolojik dil çözümlemesiyle sunmak istiyorum. 

Adem kıssasının zahirinde kalacaksak Adem herşeyi bilen bir insan olarak gökten ve cennetten yere bir uzay aracıyla indirilmiştir ve Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Oysa evrenin tarihini doğa bilimleri yoluyla deşifre eden bizler biliyoruz ki,evrim yoluyla yaratıldık ve primattan insana evrilen ilk atalarımız son derece cahildi ve leş yiyerek ve avcılık toplayıcılık yoluyla rızıklarını kazanıyorlardı. 19. Yüzyıldan beridir insan evladının primatlardan evrim yoluyla yaratılmış olduğunu artık neredeyse kesin olarak biliyoruz. Evrim kuramının “mekanik? açıklamasının, nedensellik mantığının yetersiz olduğunu söylesek de, jeolojik, paleontolojik, embriyolojik ve genetik kanıtlar bu konuda artık şüphe bırakmıyor. 

Peki Kuran evrim kuramını reddediyor mu? Aslında reddetmiyor. İnsan Suresini dikkatle okuyacak birey için Kuran şunu söylüyor: İnsan türünün üzerinden, adının anılmaya değer olmadığı çok uzun bir süre geçti. Adem ismi, anılan ilk insan ismi olduğuna göre insan evladının Adem'den önce de yaşadığı çok uzun bir çağ var. Yine En'am Suresinin 38. Ve 
133. Ayetlerini beraberce okuyan bir insan Allah'ın şunu söylediğini görecektir: “Ey insan! 
Tüm hayvanlar da sizin gibi birer kavim ve ümmettir. Ve ey insan evladı sizi başka bir kavmin (örneğin primatların) soyundan yarattık.” Yani Kuran’ı 21. Asırda okuyacak bir insan için evrim kuramını reddetmeye hiç gerek yoktur. 21. Asırda bir Müslümanın evrim kuramından kuşku duymasına zerre kadar gerek yoktur. 

Kuran evrim kuramına işaret eder, fakat Kuran'ın derdi insana bilimsel bilgi vermek değildir. 
Kuran, Bakara Suresinde peygamberden doğa bilimi bilgisi öğrenmek isteyen insana şunu der: “Evlere arkasından girmeyin. Kapısından girin.” Burada kastedilen mana şudur: Peygamberin ve Vahy'in amacı size bilimsel bilgi vermek değildir. Bilimi deney, gözlem ve akılla siz bulun. Zira Kuran'ın ve din dilinin amacı, evreni mahiyetini ve özünü açığa çıkaracak bir bilgi vermek değil, doğadaki örnekler aracılığıyla Allah-insan ilişkisini ve insanın Allah'a karşı görevlerini ortaya koymaktır. Yani Kuran için, bilim adamı Michelangelo'nun resimlerinin renklerini, çizgilerini ve tuvallerini etüt eder. Bu bilim adamının işidir. Din dili, Vahiy ve peygamber ise bu resimler aracılığıyla bizlere Michelangelo'nun nasıl bir ressam olduğunu ve Michelangelo'nun bu resimler aracılığıyla bizlere ne söylemek istediğini anlatır. Yani bilim dili ve din dili, yerlerine doğru oturtulurlarsa, doğaları gereği birbiriyle çatışamaz. 

Peki insan evrim yoluyla meydana çıktıysa ve Adem Kıssası sembolik ve müteşabih kabul edilecekse, bu mitolojik dil bizlere insan-Allah ilişkisi hakkında ve insanın evrendeki yeri ve görevleri konusunda neler söyler? 

Çok ciddi şeyler söyler. Ve Kuran'ın bu konu hakkında söyledikleri o kadar mühimdir ki, bir bilim adamı bu bilgeliğe doğa biliminin sınırları içinde asla ulaşamaz. 

Kuran'da Adem'in geçmişte yaşamış gitmiş mitolojik bir insan olmadığını, Kuran'daki Adem'in insan türünün arketipi olduğunu ve Kuran'ın Adem kıssası aracılığıyla insan türünün 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hakikatini, kozmozdaki yerini ve onun yeryüzüne, Tanrı'ya ve topluma karşı görevlerini sergilemek istediğini söyleyerek başlayayım. 

İlk olarak Sad Suresi... Allah bu surede şöyle der: “Ben insanı iki elimle yarattım.” Bu ibare şu anlama gelir: “Ben, tüm varoluşumu eserine dökmüş bir sanatkar gibi tüm varoluşumu insana döktüm.” Yani insan doğabilimcilerinin sandığı gibi evrende tesadüfen ortaya çıkmış bir atık değildir, insan Tanrısal sıfatlara sahiptir ve Tanrı'nın gözbebeğidir. Bir şair şiirine nasıl aşıksa, Tanrı da insana öylece tutkuyla bağlıdır. Bu Kurani hümanizmin yüksekliğine ne sekülerhumanistler, ne de insanı Varlığın çobanı olarak gören Heidegger yaklaşamaz. 

Sonra Hicr Suresi... Allah bu surede şöyle der: “ben insanı kurutulmuş bir balçıktan yarattım. 
Ve ona ruhumdan nefes üfledim.” Bu ibare şu anlama gelir: İnsan yedinci asırda doğada temel elementler kabul edilen suyun, toprağın, ateşin ve havanın buluştuğu bir mikrokozmoztur. 
Yani insan bir romanın ağırlık merkezi, evrenin sanatsal merkezidir. İnsan, evrenin kendinde merkezileştiği bir merkezdir, insan evren içinde bir evrendir. Doğa bilimleri için değersiz bir atık olan insan bireyi, Kuran hümanizmi için evrenin sırrıdır. 

Sonra A'raf Suresi... Allah bu surede insanoğluna şöyle der: “Adem ve Havva ilk günahı işlediğinde nasıl cennet yapraklarıyla örtündüyse, ey insanlar siz de fitrı kusurlarınızı örtmek için maddi ve manevi süsler edinin ve her ortamda, her kurumda kendinize süsler edinin.” Bu ibaredeki süs kelimes,i hem maddi giyecekleri hem de manevi süsleri yani insan kültürünün manevi güzelleşmeye adanmış her sanat eserini kasteder. Yani doğa bilimci için metafizik bir değere sahip olmayan kültür ve sanat, Tanrı tarafından kutsanmıştır. Kültürü ve sanatı geliştirmek ve kültür ve sanatla manen güzelleşmek, insana Allah tarafından verilmiş bir görevdir. İnsana verilen bu görev ve sanata ve kültüre atfedilen bu kutsiyetin yanında seküler felsefenin sanata ve kültüre verdiği değer yaya kalır. 

Sonra Bakara Suresi... Adem'e yeryüzü hilafetinin verilmesinin sebebi her ismi bilme yeteneğidir. Yani Adem bilim yapabildiği için, aklını kullanabildiği için Tanrı halifesidir. 
Öyleyse Tanrı yeryüzüne gönderdiği insan evladına her türlü bilimi geliştirme, doğanın ve toplumun sırlarını açığa çıkarma ve bu bilgiyle teknoloji yapma görevi vermiştir. Yani bir ateist için metafizik bir kutsallığı olmayan her çeşit bilim, Allah için kutsanmıştır. İnsan her bilimi öğrenmekle ve geliştirmekle mükelleftir. Bilime verilen bu kutsiyetin yanında seküler bilim güzellemesi bir hiç mertebesindedir. 

Yine Bakara Suresi... İnsan yasak meyveden yememekle mükelleftir. Yine de o yasak meyveyi yiyebilir ve sonra tevbe edebilir. Yani Kuran'a göre insanın özgür iradesi onun Tanrı halifesi kılınmasının temel sebeplerinden biridir. Özgür irade Kuran için kutsaldır. Ve insan zaten özgür iradesiyle Tanrı'yı tanır ve tanrısallaşır. Ve özgür iradeyi kutsayan ve tanrısallaştıranAllah, hatalar yapabilen insana özgür iradesiyle ahlakını güzelleştirme görevi vermiştir. Çünkü Adem, Allah'tan kelimeler alıp bu hatadan sonra tevbe etmiştir. Örneğin, iki dünya savaşına tövbe olarak deklare edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi gibi insan özgürlüğünü hayra kanalize eden tüm doğru ahlak emirleriKuran için kutsaldır. Ve örneğin insan haklarına verilen bu kutsiyetin yanında seküler felsefelerin ahlak güzellemelerinin pek bir değeri yoktur. 

Yine Bakara Suresi... İnsanlar birbirine düşman olmak üzere cennetten kovulmuştur. Ve insanın görevi “yusale men emerallahubihi en yusale” dir; yani “Allah'ın kavuşturun dediği bağları kavuşturmak...” Bu ibarenin manası şudur: İnsanın yeryüzündeki varlığı ontolojik bir çatışma barındırır. Erkeğin kadınla, Türk'ün Kürt'le, zenginin fakirle, yöneticinin yönetilenle, Doğulunun Batılıyla, Hıristiyan'ın Yahudiyle, vs... Kuran'ın insana verdiği görev ise Allah'ın kavuşturun dediği bağları kavuşturmak, yani bu düşmanlıkları adalet ve sevgi temelinde yok etmek, ontolojik bir barış ve dostluk ortamı yaratmaktır. Zaten İslam'a ismini veren silm, barış demektir. Yani Tanrı'nın Kuran okuyan müslümana verdiği görev adil bir barış yaratma görevidir. Kuran'da cihad'ın amacı da budur. İşte bu barış yaratma ödevinin verilen kutsiyetin yanında seküler felsefelerin barış övgüsü oldukça cılız kalır. 
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Ve Taha Suresi... Kuran'da insanın yasak meyveden yeme sebebi ya sonsuz olmak ya da melek, yani kral gibi olmak arzusuydu. İnsanlık tarihiyle beraberce okuyunca bu ibare şu anlama gelir. İnsan avcılık ve toplayıcılık çağında çok mutlu ve eşitlikçi bir hayat yaşıyordu ama çok ilkel bir toplumdu. Daha sonra yerleşik hayata geçme, tarım toplumuna geçme, devletler kurmaya başlama vs sebepleri hep daha güçlü olmak, geleceğe hükmetmek, daha mutlu olmak gibi arzulardı. Yani insanlık tarihindeki bu kırılmalar insan türünün sonsuz olmak ya da melek ve kral gibi olmak arzusundan doğuyordu. Fakat insanlık tarihindeki tüm bu çabalar insanın avcılık toplayıcılık çağındaki masumiyetini, mutluluğunu ve iç barışını bozdu ve toplumda derin çatışmalar yarattı. Kuran'ın bu ibareyle söylediği insanın yasak ağaçtan yemesinin bir yandan onun kan dökmesine ve fesat çıkarmasına sebep olduğu, fakat yasak ağaçtan yemenin hikmetsiz olmadığını, zira insanın bu ağaçtan yiyerek, yani yerleşik hayata geçerek, tarıma başlayarak, devletler kurarak, vs insan ırkının sonsuz gelişme sürecini başlatmış ve insanın bu çatışmalar aracılığyla ilkel hayvani masumiyetten Tanrı halifesi konumuna geliyor olduğudur. Yani ateist bir tarihçi için tümden zulümlerle dolu berbat bir insanlık tarihi, Kuran için insan evladının zorlu mücadelelere girerek sonsuzlaşması, melekleşmesi, tanrısallaşmasının tarihidir. Yani insanlık tarihindeki zorlu mücadeleler nihayetinde insan ırkına sonsuz bir maddi ve manevi ilerleme vererek insanın secde edilmesi kıvamına gelmesine sebep olmuştur. İşte zorluklarla dolu bu insanlık tarihi Allah için kutsaldır. 

Son olarak... Tüm meleklerin Adem'e secde ediyor oluşuna gelince... Kuran için evrende meleklerle temsil edilen tüm kuvvetlerin insanın hizmetinde olduğuna dair bir beyandır bu ibare... Yani insan evladının bağrında öyle bir potansiyel vardır ki, Tanrı gibi yeryüzünün tüm kuvvetlerine ve doğaya hükmeden meleklerine hükmedebilir. İnsan atomaltı parçacıklardan yerçekimi kuvvetine kadar herşeye sözünü geçirebilir. Kuran'ın bu güçteki insan ırkından istediği ise bu kuvvetini hayır yolunda kullanması yani İblis”le savaşması ve Nisa Suresinin deyimiyle hayvanların kulaklarını burmaması, yani hükmü altına aldığı canlılara eziyet etmemesidir. Onlara despotluk değil, bir nevi çobanlık yapmasıdır. Bu ibareyle Kuran'ın verdiği müjde insan evladının bir gün evrenin en uzak köşelerine seyahat edecek bir teknolojiye sahip olabileceği yetisidir. Yeter ki bilmeye çalışsın. Yani bilime önem versin. 


V. Kuran'ın kendine has dili etüt edilirse,Adem Kıssasında da görebileceğimiz gibi vahyin, din dilinin ve en başta Kuran'ın, evrensel olduğu söylenen doğa bilimlerinden çok daha evrensel, çağlarüstü ve insanın temel varoluş sorularına çok daha doyurucu yanıt veriyor olduğu söylenebilir. Fakat bunun için Kuran'daki peygamber kıssalarının, kavim kıssalarının, cennet cehennem ayetlerinin zahiri dilindeki mitolojinin bağrındaki evrensel hakikatlerin ortaya çıkması için derin bir tefsir yapılması gerekir. Yine bu evrenselliği görebilmek için Kuran'ı muhkem ayetlerinin mantığının, siyak ve sibakının, gayesinin ciddi bir biçimde etüt edilmesi gerekir. Örneğin ‘hırsızın iki elini birden kelepçe olsun diye kes” ayetini Hazret-i Peygamber bile harfiyen uygulamamış ve hiçbir hırsızın iki elini birden kesmemişken Kuran'da ‘elin bir deyim olduğunu, ve insan eylemlerini kastettiğini ve bu ayette kastedilenin, hırsızlığa götüren eylem olanaklarından hırsızı men etmek olduğunu ve bunu bir kelepçe gibi gerektiğinde takılacak gerektiğinde çıkarılacak bir ceza olduğunu ve bu cezanın şeklinin çağa göre değişebileceğini anlamak gerekir. Ya da örneğin “erkek kadın üzerine kavvamdır? ibaresindeki “üzerine kavvamolma'nın,Tevbe Suresinin deyimiyle kadın üzerine otorite kurmak değil, kadının önünde hürmetle ve saygıyla ayağa kalkmak anlamına geldiğinin anlaşılması gerekir. Zira Allah Peygamber'e Tevbe Suresinde şöyle der: “o münafığın kabri üzerine kavvam olma. Yani o münafığın kabrine ve hatırasına hürmet etme, onun önünde saygıyla ayağa kalkma.”Haliyle kadın üzerine kavvam olmak erkeğin bir şövalye gibi kadını karşısında hürmet ve saygıyla ayakta durması anlamına gelir. Ya da 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örneğin Kuran'da cehennemliklere verilen hamim ve gassak cezasının kaynar su ya irin gibi bir fiziksel işkence olmadığını, hamim'in Kuran'daki anlamının dostu kaybetmenin yarattığı ruhsal hasret ateşi olduğunu, gassak'ın Kuran'daki anlamının insanın geleceğe yönelik tüm ümitlerini yitirdiği ağır bir manevi depresyon hali olduğunu, yani cehennemdeki cezaların özünde ruhsal olduğunu ve cezasını çeken ve cehennemdeyken cennetlik olmak için gerekli eğitimi görmüş her günahkarın Kalem Suresinde anlatılan azaba uğramış bahçe sahipleri gibi eninde sonunda cennet bahçelerine kabul edileceğini anlamak gerekir. 

Kuran'ın kendine has dili etüt edildiğinde şu da görülecektir: Kuran her çağda taze bir biçimde hissedilebilmek için o çağın kendine has gerçekliğine de işaretler ve izler bırakır. 
Örneğin Kuran'daki “gökler bir buluttu” ibaresi kuantum mekaniğinin olasılık bulutuna işaret eder. Ya da “sizin bir gününüz gibi olan bin yıl”, “sizin bir gününüz gibi olan elli bin yıl” gibi ibareler görelilik fiziğine işaret eder. Ya da “yeryüzünün kenarlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı?Varolanherşeyi ölüme yaklaştırdığımızı görmüyorlar mı?”gibi ibareler termodinamikteki entropi düşüncesine, kullanılabilir enerjinin bütünsel olarak azalması ve düzensizliğin bütünsel olarak artışı yasasına işaret eder. Evrim kuramına işaret eden ayetleri ise daha yukarıda söylemiştim. Kuran'a göre insan ırkı başka bir hayvan ırkından neşet etmiştir. 

Ve ancak Kuran özelinde din dilini etüt zamandır ki insan evladı olarak yaşam hikayelerimizin nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlayacak, bu dünyada yaşadığımız ıstırapların hiç ama hiç değersiz olmadığını görebilecek ve bu ıstırapların, çöküşlerin ve travmaların metafizik değerinin ve Tanrı-insan ilişkisi içindeki sırrının ne olduğunu hissedebileceğiz. Yani bizim bugün bu ülkede, bu ümmette ve bu yeryüzünde şu anda yaşıyor olduğumuz tüm dertlerin yöneldiği gayenin, eğer iradelerimizi doğru kullanırsak -aynı Yusufun kuyu dibine düşmesi ve hücrede yıllar geçirmesinin amacının Yusufu Mısır krallığına taşımak olması gibi- belki de bizleri cennetin kralları yapmak olduğunu keşfedebileceğiz din dilini hissetmeyi öğrendiğimizde...Gerek ölüm sonrası cennetin krallığı, gerekse de yeryüzü cennetinin krallığı... 

Birer birey olarak, ülke olarak, ümmet olarak ve insanlık olarak bu cennete kavuşmak ve cennetin kralları olacağımız bilinciyle geleceğe ümitle bakmak mümkündür. Zira yaşam hikayelerimiz doğa bilimlerinin kör determinizmasının ve tesadüfi istatistiksel olasılık yasalarının mahsulünden ibaret değildir. Yaşam hikayelerimizi yaratan Allah her mutluluğumuzda ve her acımızda yanıbaşımızdadır ve yaşadığımız her mutluluk ve acının ünlü varoluşçu psikolog Victor Frankl'ın da belirttiği gibi, Tanrı katında metafizik bir anlamı, değeri ve amacı vardır. Büyük romancı Dostoyevski, Suç ve Ceza'nın kahramanı Raskolnikov'a nasıl tutkuyla bağlıydıysa, özgür iradelerimizi gözeterek ve sürekli bizlerle empati kurarak yaşam hikayelerimizi yazıyor olan En Büyük Romancı Allah da bizlere ayrı ayrı öylesine bir tutkuyla bağlıdır. İşte bu sebeple yaşamış olduğumuz tüm bireysel ve toplumsal acılardan ve travmalardanbir cennet yaratabilmek mümkündür. Yeter ki ümit edelim... Ve yeter ki Tanrı'nın insanla konuşmasının temel kanalı olan Vahy'i; Kuran'ı, İncil'i, Tevrat'ı, Vedaları, Tao Te Ching'i,sahih mitolojileri vsdoğru bir biçimde okuyabilip hayata geçirmeyi öğrenebilelim. 
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